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1. bölüm 


Anadolu Selçuklu Devleti 


çıkan basamakların yedincisindeki küçük çukura 

yine ayak bastı. Çukur ışıkta parlıyordu. Tam sekiz yıldır, her kış sabahı çizmelerinin ucu bu çukurda ıslanmış, kendisi de yazlar geçtikçe çukurun derinleştiğini görmüştü. 


À laeddin, sekiz yıldır her gün olduğu gibi, surlara 


Unutulmuştu. Kapana kıstırılmıştı. Tutsaktı. Malatya yakınlarındaki bu zindandan, bu duvarlardan başka bir yaşam bilmiyordu. Buydu onun çilesi. 

Rüzgâr, her günkü gibi ona rebabın ezgilerini taşıyordu. 
Kölesi Narçiçeği onu oyalamaya çalışıyordu ama zavallı genç kadın artık Alaeddin'i eğlendirmek, onun moralini düzeltmek için ne yapacağını bilemiyordu. Kalenin kapıları üzerine kapandığından beri Alaeddin'e eşlik etmesine izin verilen tek kadındı o. Başkaları olsa onu beğenirdi. Ama Alaeddin'in düşkün bedeni bu kölenin güzelliğine ilgisiz kalıyordu. Arzuları ölmüştü. 

Ürperdi. Kalenin bedeninden bir karayel esti. Soğuk kürkünden içeri giriyor, kemiklerine kadar işliyor, onu donduruyordu. O anda, Akdeniz'de çocukluğunu geçirdiği adada yaşayacağı bir saate karşılık ömrünün geri kalanını seve seve verebilirdi. Oysa henüz yirmi sekizindeydi; ya da daha doğrusu yaşı yirmi sekiz olmuştu bile! Denizin dalgalarının serpintisini yeniden yüzünde hissetmeyi o kadar çok isterdi ki, saatler boyunca gözünün önünden gitmeyen, bir daha geri gelmeyecek, ulaşılamayacak bir mutluluk hayaliydi bu. 
Delikanlılık çağında mutluydu ve özgürdü... Tamamen özgür. Kimseye hesap vermesi gerekmiyordu. Herkes tarafından unutulmuştu. Babası, tahtı yeniden ele geçirmekten başka bir şey düşünmüyordu. Küçük kardeşi Celaleddin Kayferidun nasipsizin, zavallının tekiydi. Ağabeyi İzzeddin ise ona düşmandı. Aklı fikri gelecekte, mühürlü yüzüğü parmaklarına geçirmek uğruna savaşacakları günlerdeydi. 

Alaeddin soğuktan titriyordu, hücresine geri dönmeye karar verdi. Yavaşça merdivenlerden indi. Dondurucu rüzgâr yüzünü bıçak gibi kesiyordu. Yedinci basamaktaki çukurluğa yine ayak bastı ve çizmesinin ucuyla iyice bastırdı. 
Gözleri devasa surlara kaydı; buradan kaçmak için yaptığı hiçbir plan sonuca ulaşmamıştı. Dışarıdan yardım almadan bu geçit vermez surları aşamıyordu. O kadar yalnızdı ki! Düşenin dostu olmazmış! 

Her yerde büyük bir sessizlik vardı. Büyük bir boşluk içindeydi; sonsuz yalnızlık... Taht yasasına karşı gelmesini, kardeşine savaş açmasını hangi şeytan fısıldamıştı kulağına? 
Ne acı! Zamanında uğruna neredeyse tüm yaşamını vereceği bu tahtı artık bir saniyeliğine bile istemiyordu. Hanedanlık, saray, zafer, güç; tüm bunlar ne kadar boş geliyordu ona. Bir hayaletti artık hepsi bu! 

Hücresine girdi. Önünde uzanan tek ufuk bu muydu? 
Bu duvarlar! İçerisi kale surlarından bile daha soğuktu. Sadece kendini ısıtan şu gülünç mangalın bir türlü kıramadığı soğuk bir kılıf! 

Alaeddin, bronz aynada kendisine baktı. Eskimiş püskümüş beyaz türbanı ve kürklü ipek giysileri üstünden dökülüyordu; o devrik bir şehzadeydi... 

Onu zincirleselerdi keşke, durumuna daha uygun düşerdi! Kendisini aynada uzun uzun seyretti. Artık yalnızca 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yaşayan bir ölüydü! Öyleyse neden korkuyordu ölümden? 
Şimdi ya da sonra ne fark edecekti? Kısa bir yolculuk değil miydi yaşam kundaktan kefene uzanan? 

Divana uzandı ve düşünmeye başladı. İktidarı ele geçirmek için İzzeddin'e başkaldırdığında boşu boşuna ölen onca kişiyi düşündü. Boşuna yapılan onca kıyımı ve katliamı! 
Savaştan kalan bir anı sürekli aklına geliyordu; aslında sıradan olaylardan biriydi. Ellerine düşen bir düşman kumandanın taşlanarak öldürülmesini hatırlıyordu. Kumandan, İzzeddin Keykavus'un birliklerinin yerini söylemeyi reddetmişti. Alaeddin, kumandanın elleri ile kolları bağlanıp torbaya koyulduğunda bakışlarındaki küçümsemeyi asla unutamamıştı! Ve omuzlarına kadar toprağa gömüldüğünde sessizliği ve sakinliği! Taş yağmuru altında yüzü parçalandığın- da bile tek bir çığlık dahi atmamıştı. Alaeddin kumandanın işkenceyle öldürülmesini gözünü kırpmadan izlemişti. 
Örnek olsun istemişti! O sıralarda, bitkin ve yılmış askerlerini canlandırmanın en iyi yolunun ellerine bir düşman askeri vermek olduğuna inanıyordu! Buna karşın cesur rakibine saygı duymuştu. 

Birkaç gün sonra da savaşı kaybetmişti. İzzeddin Keykavus zafer kazanmıştı! Artık ne yandaşı, ne askeri, ne de ona bağlı beyleri vardı! Ama İzzeddin ne de olsa ağabeydi! Alaeddin kardeşinin önünde dizleri üstüne çöküp yere kapanmak zorunda kalmıştı! Sonra mı? Sonrası kalelerin gölgesinde geçen sekiz yıl! 

Alaeddin olan biteni hâlâ onun için çalışan casuslardan öğrenmişti; İzzeddin uzun bir süre küçük kardeşini öldürüp öldürmemek konusunda kararsız kalmıştı. Yaşlı atabeyleri Seyfeddin Ay-Aba, İzzeddin'i ikna etmiş olabilir miydi? 
Seyfeddin Ay-Aba Alaeddin'e ihanet etmişti öyle değil mi? 

Alaeddin kimi zaman ölümün soğuk nefesini ensesinde hissediyordu. İzzeddin'in onu ortadan kaldırması o kadar kolaydı ki! Ağabeyi fikrini değiştirebilirdi, yemeğine konulan bir zehir, boynuna dolanan bir yay kirişi işini bitirebilirdi! Gardiyanlar emir kuluydular. İzzeddin Keykavus Sultandı. Alaeddin ise ömür boyu mahküm! Bir gün İzzeddin'in çocukları olacaktı. Eğer eşi hâlâ ona bir çocuk vermediyse başka birini alması yeterliydi. Belki de almıştı bile. Hakkı vardı. 
Dört eş, bir sürü cariye ve köle almasını engelleyen bir şey yoktu! Peki ya Alaeddin? Hapse atılır atılmaz İzzeddin gözdesini boğdurtmuştu. Kadının hamile olduğunu kim söylemişti acaba? Bir Alaeddin'in piçinin mirastan hak istemesi eksikti! 

Alaeddin soğuktan titriyordu. Bu kadar üşümesinin nedeni acaba hücrenin buz gibi soğuk olması mıydı sadece? 
Yoksa gözünde canlandırdığı sevgilisinin anısı mıydı onu böyle titreten?.. Eskiden tüm bunlara güler geçerdi. Tahtın varisi bir şehzade bu şair saçmalıklarına mı kulak asacaktı? 
Bunların “aşk” dedikleri için mi kaygılanacaktı? Gözdesi, o güne kadar gördüğü en güzel kadındı. Şimdi anlıyordu aslında sevmiş olduğu tek kadındı aynı zamanda! Sevmek sözcüğü ne kadar yabancı geliyordu kulağına! Ülkesinin geleneklerine uygun ilginç giysiler giyerdi, saçları erkek gibi kısacık kesilmişti. Ama yine de öteki cariyelerin güzelliği onun güzelliğinin yanında sönük kalırdı. Alaeddin İzzeddin'i asla affetmeyecekti. Bir adamın onuru bir kadının kanıyla mı yüceltilmeliydi? 

Geçen geceyarısı gördüğü o garip ışık yeniden ortaya çıkmıştı! Bu ışığı sanki daha önce de görmüştü; anılarının en derinlerinden bir yerden fırlar gibiydi! Serap mı görüyordu? 
“Yarabbim, kurtar beni, cinlerin zihnimi bulandırmasına izin verme!” Ensesindeki bu tatlı sıcaklık da neydi böyle? Peki ya birden içini saran bu ümit? Şeytanın işi miydi bu? Cinlerin? 
Ya da meleklerin? “Allah'ım!” dedi yalvararak “Eğer gördüklerim gerçekse bana anlayış ver, bana yardım et!” 

Tam o anda duvarda kanada benzeyen parlak bir şey görür gibi oldu. Korkudan bir çığlık attı ve bayıldı. 


Kendini bilmez bir halde yatarken hayal meyal uzun saçlı iki varlık gördü, taç takmışlardı ve birinin elinde bir parşömen, öbürünün elinde bir kalem vardı. Sonra görüntü 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giderek netleşti ve bu varlıkların muhteşem güzellikte olduklarını fark etti. Birden tanıdı onları. Bunlar o daha çocukken parlak uzun giysileri ve rengarenk kanatlarıyla rüyalarına giren varlıklardı. Ve Alaeddin büyülü seslerini eskiden olduğu gibi son derece net ve açık bir biçimde yeniden duydu: 


— Alaeddin, soylu Şehzade, 
Sekiz yıldır hapiste, 
Zaferden ve sevinçten uzakta, 
Bu aşılmaz kalede diye ağlayıp sızlandı sağdaki melek. 


— Yalnız kalmış, esir olmuş, köle düşmüş 
Ama ne kadar soylu! 
Bak ne kadar güzel! 
Uzun saçları ve kibirli bakışlarıyla, 
Deniz yeşili gözlerini gölgeleyen 
Ak türbanının altında! 
dedi soldaki melek. 


Alaeddin meleklere cevap vermek istedi ama tek bir sözcük bile söyleyemedi. Dokunmak istedi, elini uzatmayı denedi, kımıldayamadı: 


— Ama ne kadar bedbaht! 
Dikmiş gözlerini bir delikten uzaklara bakıyor 
İktidardan ve savaştan uzakta, günleri sayıyor 
Ey Alaeddin! Devrik Şehzade! 
Gelecekteki Sultanımız 
O ki... 


— Eriyor zindanında gün be gün! 
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Alaeddin gözlerini açmaya çalıştı, göz kapakları mühürlenmiş gibiydi, bu yarı baygınlık durumundan kurtulmaya çalıştı ama bedeni ve zihni felç olmuş gibiydi. Birden konuşmalar uzaklaştı, zar zor duyulan bir fısıltı kaldı geriye ve son cümleleri büyük bir güçlükle duydu: 


— Kendinden öncekileri 
Soyunu hatırlıyor 
Ve tahtı olmayan şehzade 
Ağlıyor. 


— Senelerdir tutuklu, 
Adımlıyor hücresini... 
Bitkin! Şehzademizin yok artık hayalleri... 


Alaeddin kendine geldiğinde odasına bir sessizlik çökmüştü. Etrafına bakınca nemli ve buz tutmuş duvarları, mangaldaki soğuk külleri, duvardaki deliklerden damlayan su damlalarını görebildi ancak. "Deliyorum" diye kendi kendine söylendi. 


K ok k 


Saadeddin Köpek udu çalmaya ara verdi, İzzeddin'i dikkatlice süzdü, yüzündeki morluklara, çukura kaçmış gözlerine, kuru ve çatlamış dudaklarına dikkatlice baktı ve içini bir sevinç kapladı. “Türbanlı bir iskelet,” dedi kendi kendine. 
“Yaklaşıyor ölüm saati! Ey Azrail! Acele et ve götür onu öteki dünyaya!” 

— Çal, dedi hükümdar zor çıkan bir sesle. 

Saadeddin içinden söylenerek çalmaya başladı. İzzeddin onu kendisini eğlendirmesi için çağırmıştı yine. Onu, Emir Saadeddin Köpek'i! Bir soytarı gibi! Oysa sarayda bir sürü çalgıcı vardı! Ud çaldıktan sonra Sultan şiir okumasını isteyecekti, biliyordu. Bir kez daha soytarılık edecekti! İzzeddin için Köpek bir saray soytarısıydı, şair bir müzisyendi, ama 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onu oyalayabilen tek kişiydi! Sultan, siyasi dehasını bilmezden gelerek onu aşağılık işlerde kullanmaktan zevk alıyordu. 

Saadeddin fildişi mızrabıyla udun telleri üstünde gidip gelerek hoş sesler çıkarıyordu. İzzeddin gözlerini kapamış, huzurla dinliyordu. Ama birden öksürmeye başladı. Sararmış cılız parmakları tahtın kenarlarına kenetlendi, elleri deliye dönmüş kuşlar gibi çırpınarak kâh ter içindeki alnına doğru gidiyor, kâh zayıf dizlerinin üstüne düşüyordu. 

Köpek dikkatlice ona baktı. “Can çekişiyor! Zaferime giden yoldaki bir engel daha kalkıyor!” diye düşündü. Ama sevinci kursağında kaldı. İzzeddin'den sonra yolunda bir engel daha olduğu aklına geldi, Alaeddin! İzzeddin'in beklenilenin aksine küçük kardeşini öldürtmemiş olması ne büyük talihsizlikti! Belki de varisi olmadığı için öldüğünde tahtın boş kalmasını istememişti. Ne büyük bir hayalkırıklığı! 

Tam o anda Sultanın güçsüz bedeni bir öksürük dalgasıyla sarsıldı, bir spazmla ağzı burnu yamruldu ve boğazının derinliklerinden gelen kırmızı bir tükürük kaftanına aktı. 
Taşt Emiri! elinde bir mendille hükümdara koştu ve ağzını sildi. 

Saadeddin tiksintisini gizlemeye çalışarak ud çalmayı sürdürdü. Sultan herhangi bir biçimde hastalığının belirtilmesinden nefret ediyordu. Köpek, gözlerinin önünde olup bitenleri görmemiş gibi çalmayı sürdürmek zorundaydı. Sultan yeniden öksürmeye başladı. İnatçı bir hastalığın ciğerlerini yiyip bitirdiği söyleniyordu. İmparatorluğun en ünlü doktorları çağrılmıştı. Durumun ümitsizliği anlaşılınca Urfalı ünlü bir bilge Fırat Nehri'nden getirilen suların hastalığa iyi gelebileceğini söylemişti. Böylece bir kervan her sabah Fırat Nehri'nden saraya su dolu fıçılar taşımaya başlamıştı. 
Ama bu tedavi de bir işe yaramamıştı. İzzeddin giderek kötüleşiyor ve sarayda yakında öleceği söylentileri dolaşıyordu. 

Hemen harekete geçmek gerekiyordu. Saadeddin Köpek için sadece tek bir yol vardı, Alaeddin'i öldürtmek! Emirler tahtı devretmek için Alaeddin'i serbest bırakmadan önce onu hücresinde öldürtmeliydi. 
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Saadeddin yeni bir ezgiye geçtiği sırada Sultanın ciğerlerinden kopup gelen bir hırıltı onu düşüncelerinden uyandırdı. İzzeddin kasıldı, gözleri kaydı ve kan tükürdü. 

— Balatlı Salomon'u çağırın, diye bağırdı Taşt Emiri Köpek'e. 

Şimdi de uşaklar mı emir veriyordu ona! Saadeddin öfkeden kudurarak udunu bıraktı ve udun üstündeki kan damlasını fark etti, bulantısını bastırmaya çalışarak doktoru çagırmaya gitti. 


Belh?-Harezm Devleti 


Silah zanaatkârı Eraslan elindeki kılıcın kabzasını oymayı tamamladı. Akşam olmak üzereydi, demirci ocağı bir ışık demeti içindeydi. Belh güneşinin son ışıkları, tutkulu bir ustanın sabahtan beri şekil verdiği parlak eserlerin, kılıçların, hançerlerin, yatağanların, palaların üzerine vuruyordu. Eraslan kılıcı kaldırdı ve çeşmeye yöneldi. Önünde, çadırlarla birbirine halatlarla bağlanmış şekilsiz yapılardan oluşan pazar yeri uzanıyordu. Dokumacılar sokağına girdi, burnuna boya ve iç yağı kokularının karıştığı o bildik keskin koku geldi. 
İpekçiler geçidine geçti; çadırların iplerine asılmış kumaşlar akşam sıcağında sallanıp duruyorlardı. Pazarın her köşesinden bir uğultu yükseliyordu: Demir zanaatkârlarının sesleri, pazarcıların bağırış çağırışı, dedikoducu kadınların kapı önü sohbetleri ya da su satıcılarının arada bir bakır çanlarının sesiyle kesilen bağrışları. Bildiği, tanıdığı tüm bu sesler içinde ona yabancı gelen, dilencilerin yakarışlarını andıran, kulağını tırmalayan bir ses daha duyuluyordu. Ama onun aklı bu muhteşem kılıcı sattığında eline geçecek dinarlardaydı, evine gururla götüreceği dinarlarda. Karısı hamileydi ve bu parayla ona söz vermiş olduğu iki altın küpeyi ve tüm Harezm tüccar sınıfında moda olan şu kadınların saçlarına taktığı, başlarının iki yanından sallanan üçgen saç süslerinden satın alabilecekti. 
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Eraslan kılıcı çeşmenin yalağına soktu ve parlak kılıcı yukarı kaldırıp, geometrik süslemelerinin inceliğini sevinç ve hayranlıkla seyretti. Kılıcı seyrederken bir anda uzaklara daldı: Kayın ağacından çadırı, demirci ocağında silah yapan babası, çocukluğu geldi gözlerinin önüne. Artık çok gerilerde kalmış olan geçmişi, ne olduğunu, kim olduğunu bilmediği çok çok uzaklarda kalmış bu geçmişten ona sadece bozkırdaki atalarının mesleği maden zanaatkârlığı bu altın bilezik miras kalmıştı. İçi birden ürperdi ve ürkmüş bir ses onu anılarının içinden çekip aldı. 

— Ey Belh'in zavallı insanları, diye bağırdı biri, Sultan-ül-Ulemâ,3 Belh şehrinin azizi, bilgesi bizi terk ediyor! Başımıza bela ve felaket yağacak! Artık kadınlar doğuramayacak, develer tek gözlü doğacak! Sultan-ül-Ulemâ bizi terk ediyor! 
İnsanların en uzak diyarlardan akıl danışmaya geldiği bilgeler sultanı bizi bırakıyor! Sultan-ül-Ulemâ bizi terk ediyor! 

Eraslan bağırıp çağıran genç adamın üzerine atıldı ve onu yakasından kavradı: 

— Ne diyorsun sen köpek soyu? Neden bela okuyarak başımıza felâket getiriyorsun! Allah yok etsin seni! 

Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Tam o sırada pazar yerinden bir kervan geçiyordu, deminden beri kulağına çalan o garip sesin ne olduğunu anlamıştı. Şehrin daracık sokaklarında dalga dalga yayılan ve pazar yerine tüm korkunçluğuyla ulaşan ağıt sesleriydi duyduğu! Önünden yaklaşık elli kadar deveden oluşan bir kervan geçiyordu, develerin üstündeki büyük semerlerde Ustasının Sultan-ül-Ulemâ'nın değerli kitaplarının olduğunu gördü. Eraslan ellerini gökyüzüne açarak yere diz çöktü. 

— Ey Allah'ım, madem bugün yaşamımın anlamını elimden alacaktın neden beni, bu Kıpçak Türkü'nü.4 vahşi ovalardan buralara sürükledin? 

Ağlayarak develerin üstüne çamur sıçrattığı kılıcını kavradı. O sırada Efendi'sini ve ailesini fark etti. Sultan-ül-Ulemâ bakla kırı bir atın üstünde yanında küçük oğlu Hüdâvendigar Celaleddin'le birlikte kendinden emin, başı dik bir halde yavaş yavaş ilerliyordu, ardından eşinin bulunduğu tahtırevan geliyordu. Etrafındaki kalabalığın yakarışlarını duymuyor gibiydi. 

— Ey Sultan-ül-Ulemâ bizi bırakma, diye bağırarak atılan bir kadın elinde tuttuğu halıyı efendisinin atının ayaklarının altına sermeye çalışıyordu. Bizi terk edersen, Moğollar bize saldırıp erkeklerimizi öldürür, bize tecavüz eder. Namusumuzu ayaklar altına alırlar! 

Tüm pazar aynı yakarışla yankılanıyordu, her yerden aynı sözler duyuluyordu: 

— Sultan-ül-Ulemâ bizi bırakma! 

Eraslan Sultan-ül-Ulemâ'nın atına tutunarak kendini yukarıya doğru çekti ve hocasının beyaz yün hırkasının eteğini yakaladı. 

— Neden, neden, diye sızlandı, Neden gözümün nuru? 

Sultan-ül-Ulemâ tüm müritlerinin o çok iyi bildiği huzur dolu bakışıyla Eraslan'a baktı. 

— Dün bana geldiğinde imanından nasıl eminsen yarın adımlarının seni götüreceği yerden de emin olacaksın. 
Yaradan bana Anadolu Selçuklularının başkentini Konya'yı gösteriyor. Bir gün gömüleceğim yer orasıdır... 

Hırkasının eteğini Eraslan'ın kilitlenmiş parmakları arasından yavaşça çekti ve atını mahmuzladı. Sultan-ül-Ulemâ'yla birlikte Harezm'i terk edip Selçukluların diyarına göç eden dervişler de develerin sırtında Efendilerinin ardı sıra gidiyorlardı. Artık yapacak bir şey yoktu. Korktukları başlarına gelmişti, tüm şehirde haftalardır yayılan söylentiler gerçek olmuştu: Şehrin gizemci koruyucusu, düşmanlara karşı siperleri Sultan-ül-Ulemâ gidiyordu. Lanetlenmişlerdi, Allah bu şehri terk etmişti. 

Eraslan uzunca bir süre bitkin bir halde kalakaldı. Yalnızlığını unutmak, içki içmek istiyordu. Efendilerinin onlara yasakladığı bu sahte sarhoşluğa yeniden dalmak istiyordu. 
Bir an eşini düşündü. Eşini düşünürken kızgınlık ve şefkat arası bir şeyler hissetti ama sonra bir öfke bulutu kapladı içini. Eğer bu hamile kadın olmasaydı, şehrin sınırını çoktan 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geçmiş, hocasının adımlarını takip ederek Selçukluların başkentine doğru yola koyulmuştu bile! Belki hâlâ zamanı vardı. 
Koşması yeterliydi! Ama sonra birden Sultan-ül-Ulemâ'nın kendisine baktığını hisseder gibi oldu ve utandı. Bu kadar aşağılık bir düşünceye kendisini kaptırdığı için Allah'tan af diledi ve yere düşürdüğü kılıcını aramaya başladı. Kılıcını hayvanların toynakları altında ezilmiş, çizikler içinde kalmış bir halde bulduğunda bugünün çok kötü bir gün olduğunu düşündü ve ağlamaya başladı. Kalabalığın arasından kendine yol açarak sendeleye sendeleye bir tavernaya doğru ilerledi. Burada, yastıklara yaslanarak halıların üstüne oturmuş bir sürü adam bağırıp çağırarak konuşuyor ve ayran içiyordu. Tavernanın kuytu köşesinde, gelip geçenlerden uzakta, “aslan sütü”yle dolu bardaklar göze çarpıyordu. Sultan-ül-Ulemâ içkiyi yasaklamıştı. Tavernanın loş köşelerinden birine yöneldi ve şaşkın bir edayla rakı dolu maşrapaları süzerek yere çömeldi... Her şey boştu! Uğruna eşini dostunu bıraktığı, kültürünü terk ettiği Sultan-ül-Ulemâ'nın öğretisinde kavuşmaya çalıştığı Allah hangi Allah'tı? Bugün tüm huzurunu elinden alan da aynı Allah mıydı? Onu, Efendisinin şefkatli sığınağından eden de bu Allah mıydı? Yol göstericisi, sevgili rehberi olmadan ne yapacaktı? Yanında adımlarını yönlendirecek Sultan-ül-Ulemâ olmadan, bu yeni yolda tek başına yürüyebilecek miydi? Yaşamını yeniden korkunç bir döngüye sokan Bağışlayıcı, Affedici, Esirgeyen Allah mıydı? 
Tek ve bir Allah'ı sorgulamaya başladığını, küfre girdiğini fark etti ve ikinci kez utanç duydu. Ama hiçbir şey anlamıyordu. Hiçbir şeye inanmıyordu artık. Titreyen parmaklarını maşrapaya götürdü ve ateş suyunu kafasına dikti. Müslümanlığı kabul ettiğinden beri alkolün o unutmuş olduğu rehavetiyle anıları yine kafasına üşüşmeye başladı. Yıllar önce, şaman dininden bir Kıpçak Türk'üydü. 
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Anadolu Selçuklu Devleti 


Alaeddin Keykubâd bir ürpertiyle sıçrayarak uyandı, nefes nefese kalmıştı. Soğuğa rağmen samur kürklü kaftanının içinde terliyordu. Elleri titreyerek bakır ibriği kaldırdı ve su kabını doldurup yüzüne su çaldı. Gördüğü rüyanın etkisinden kurtulmak istiyordu... rüya ya da kabus her neyse. Nur yüzlü bir ihtiyar zincirlerini kırıyor ve onu kurtarıyordu. Rüyasının sonuna doğru bu nur yüzü tanıyordu, bu Halifenin elçisiydi... Ne demekti bu kehanet? Ölümü yakın mıydı? Acaba bunun için mi geçenlerde melekleri gördüğünü sanmıştı? 

Atabeyi Seyfeddin Ay-Aba'nın ona çocukken söylediği sözleri hatırladı: “Kâtip melekler sevapları ve günahları yazar. Günahlar ve sevaplar Mahşer gününde sayılır! Sevapları yazan sağdaki meleğe sadık kal, soldaki meleğin günahlarını yazmasını ancak o engelleyebilir!” O dönemde sık sık melekleri rüyasında görürdü ve onların konuştuğunu duyar gibi olurdu. Sesleri o kadar canlı gelirdi ki sanki yanında gibiydiler! Onları kalbinde hissederdi. Ama Seyfeddin Ay-Aba ona iblislerden söz etmeyi unutmuş olmalıydı; onu Cehennem ateşinde yakacak iblislerlerden! Rüyasında gördüğü ihtiyar onu öteki dünyaya götürmek için gelmiş olamaz mıydı? 

Sabah namazını kılma vaktiydi. Alaeddin yağ lambasını yaklaştırdı, abdest aldı ve seccadesini yere serdi. “Ya öleceksem? ya Allah'ın huzuruna çıkma vaktim gelmişse?” dedi kendi kendine. 

Büyük bir imanla namaz kıldı. Belki de Azrail birazdan onu almaya gelecekti. Namazını kıldıktan sonra samur astarlı yıpranmış ipek kaftanına sarındı, kurt derisinden çizmelerini giydi, omuzlarına dökülen saçlarını taradı ve gözlerine sürme çekti. 

Cariyesi Narçiçeği sessizce içeri girdi ve bakır bir tepsinin üstünde ona bir maşrapa sıcak hoşaf getirdi. Alaeddin gözleri yarı kapalı bir halde bu üzüm, hurma, elma, ayva ve gül suyu karışımını tattı. “İçmemize izin verilen tek şarap, çünkü sarhoş etmiyor. Şeytan kevgirin deliklerinden uçup gider gibi kayıp 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gidiyor içinden!” Sütannesini hatırladı birden... ağzına birkaç kuru kayısı attı ve satranç tahtasındaki taşlardan birini oynattı. Ama yalnız oynamaktan sıkılmıştı artık. Soğuktan şişmiş parmaklarını ısıtmak için parmaklarına hohladı; küçük mangal, hücreyi ısıtmaya yetmiyordu. Hücresinin duvarlarından su damlaları sızıyordu. Buz gibi halılar sanki ıslak gibiydiler. 
Alaeddin soğuktan titriyordu. Birden kalenin çok uzak köşelerinden gelen bir uğultu duydu. Oysa bu hücrede yankılanan her sesi tanıyor, duyduğu her sesin ne olduğunu biliyordu artık. Ama bu sesi tanımıyordu. Belki de büyük giriş kapısının gıcırtısıdır. O halde? Günlük olağan sesler dışında duyduğu bu ses, bu ani değişiklik kaskatı kesilmesine neden olmuştu. Belki de bu, boynuna dolanan yay kirişinin habercisiydi. Parmaklarını boğazına götürdü. Onu öldürmekten daha kolay bir şey yoktu! O kadar yalnızdı ki... Etrafında ne bir yandaşı ne de bir arkadaşı vardı; sadece bir cariye vardı yanında. Herkes terk etmişti onu! 

Soğuktan taş kesmiş dirseğini oynattı. Hoşaf maşrapanın dibinde donmuş kalmıştı. Birden, biri ensesine üflüyor gibi bir ürperti hissetti, sıçradı, hücrenin en uç noktasına çekildi, sanki birileri konuşuyordu! 


—Ama ne yapıyor tüm bu insanlar? 
Ulu mabedin inananları 
Ne yapıyorlar? 
Aşkla eğilmiş 
Yeşil ipek örtülü, 
Beyaz türban sarılı, 
Tabutun önünde. 
Saklar bağrında 
Mezara kadar 
Kefene sarılmış cansız bedeni! 


Alaeddin kulak kesiliyordu ama cümleleri anlamakta zorlanıyordu. Işte rüyası çıkmıştı! Son anı gelmişti! Kalbi sanki fırlayacak gibiydi. 
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— Görmüyor musun yerlere saçılan şu altınları haber veriyorlar bize 
Sultanın vefatını? 


Bu, onu almaya gelen Azrail miydi? Onun iki kanadı ya da daha doğrusu dört kanadı yok muydu? Seyfeddin Ay-Aba'nın sözleri geldi hatırına: “Meleklere iman, İmanın ikinci esasıdır.” 

Hayır, çıldırmak üzereydi, nabzı deli gibi atıyordu, hiçbir şey yoktu hücrede. Hiçlik ve boşluk vardı sadece! Ya da delilik? 


— Esirgeyen Allah'ım! 
Yerimde duramıyorum sabırsızlıktan! 
Ey sevgili Alaeddin'im! 
Döndü. belki de talihin? 


— Gör işte kara katafalkta yatıyor İzzeddin, ölümcül bir hastalıkla göçmüş gölgeler diyarına! 


Alaeddin yere yığılır gibi çömeldi ve dua etmeye başladı. 
Ne zaman gelecekti o kaçınılmaz an? Bitsindi artık bu korkunç işkence, Azrail gelip alsındı canını! Şimdi evet şimdi! Soğuğa rağmen alnı ter içinde kalmıştı. Keşke tüm bu olanları durdurabilseydi! Allah'tan merhamet diledi. 


— Ah! Keşke verebilseydim ona haberi! 
Cesur şehzadem, nasıl bir sevinç bu! 
Almak istiyorum kanatlarımın altına onu Aydınlanacak birazdan korkunç karanlığı! 


Zayıf sarı bir ışık mazgal deliğinden hücrenin içine sızmaya başlamıştı. Bir gıcırtı daha duyuldu. Bir kapının açılıp tekrar kapandığını duydu. Bir tane daha. Artık kimse ona yardım edemezdi. Allah'ın kararları karşısında umutsuzluk içinde 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yapayalnızdı. Ama bu gelenler acaba Allah katından mıydı? 
Yoksa bunlar insan mıydı? Alaeddin kapıya doğru atıldı. Evet, gelenlerin adımlarını duyuyordu. Neler oluyordu? Birden kapı açıldı. Meşalelerin ışığında yaşlı bir adam gördü. Adamın yüzünü seçmeye çalıştı. Birden büyük bir heyecan dalgası kapladı içini. Çünkü kapının aralığında eski atabeyi Seyfeddin Ay-Aba'yı görür gibi olmuştu! Vay hain nasıl cesaret etmişti buralara kadar gelmeye? Yoksa bu işi bitirmesi için onu mu seçmişlerdi? Hançerle mi görecekti işini yoksa bir yay kirişiyle mi? 
Neredeydi müritleri? Birden Emir, Alaeddin'in önünde diz çöktü. Alaeddin Emirin kılıç taşımadığını fark etti. Seyfeddin Ay-Aba'nın gözyaşları çizmelerinin üstüne düşüyordu. Yaşlı Emir ağlıyordu! Kendini yere atmış, Alaeddin'in eteğini öpmüş, sonra elini yakalamış, büyük bir heyecanla öpmüştü. 

— Affet Sultanım, affet beni, af diliyorum sizden! 

Alaeddin tutup onu ayağa kaldırdı ve tam bu sırada Emirin, kardeşi İzzeddin Keykavus'un destancesini ve mühürlü yüzüğünü elinde tuttuğunu fark etti. Bu mümkün müydü? 
İzzeddin Keykavus ölmüş olabilir miydi? Şafağın zayıf ışığı mührü aydınlatıyordu. Demek imkansız olan gerçekleşmişti! 
Alaeddin dudaklarının alev aldığını hissetti. 

— Kardeşiniz ardında bir veliaht bırakmadan öldü, diye fısıldadı Seyfeddin Ay-Aba. 

Buna inanamayan Alaeddin elinin ayağının boşaldığını, dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Gözyaşlarına boğuldu. 
Ama kendini tutmak zorundaydı! Tüm kaderi birkaç dakika içinde değişmişti. 

— Eğer ölene kadar bana sadık kalacağına Kuran-ı Kerim üzerine yemin edersen yaşamını bağışlayacağım, diye emretti. 

Seyfeddin Ay-Aba ölene kadar Sultana sadık kalacağına yemin etti. 


Ulaklar atlarına atladı, şehirler bayraklarla donandı. Selçukluların çift başlı kartal figürünü taşıyan sancaklarının çekili olduğu çadırlar birer birer tüm şehirlere yayılmaya başladı. 
Bin atlının, mehter takımının ve sancak erlerinin öncülük ettiči kervan ovada ilerliyordu. Onların ardından altın sırmalı zırhları içinde muhafızlar geliyor, bunları ise hediyelerle dolu ipek bohçalar taşıyan hizmetliler izliyordu. Kervanın tam ortasında, altın koşum takımlı bir alay atının üstünde Alaeddin Keykubâd ilerliyordu. 

Kaderinin birdenbire değişmesi karşısında hâlâ şaşkınlık içindeydi. Dört gün içinde olup biten olaylar gözlerinin önünden geçiyordu. Ancak Sivas'ta İzzeddin Keykavus'un naaşını aldığında bunun bir rüya olmadığına ve her şeyin değiştiğine inanmaya başlamıştı. Sonra atlas giysisini giyerek camide yemin etmişti. Emirleri, külahları ellerinde camideki merasimde hazır bulunmuşlardı. İzzeddin Keykavus'un kefene sarılı bedenini mezara koyup üstüne toprak atarken hâlâ “bütün bunlara inanamıyorum” diye kendi kendine söyleniyordu. 

Bayraklarla donanmış şehirler Alaeddin Keykubâd'ı büyük bir sevinç içinde karşılıyordu. Hediyelerden kuleler oluşmaya başlamıştı. Beyleri savurganlıkta birbirleriyle yarışıyordu. Etrafa gümüş ve altın sikkeler saçılıyordu. Alaeddin'e silah, mücevher, değerli kumaşlar, hayvan sürüleri, atlar ve köleler sunuluyordu. Alaeddin'in tahta çıkışı için o güne kadar görülmeyen görkemde törenler düzenleniyor, muhteşem şölenler veriliyordu. Yoksullar yollarda ayaklarına kapanıyor, beyler bağlılıklarını sunmak için devletin dört yanından geliyordu. 
Sultanın otağına vardıklarında atlarından iniyor ve saygıyla yaklaşıp Alaeddin Keykubâd'ın elini öpüp ona bağlılık yemini ediyorlardı. 

Sultan tüm şehirleri gezmişti. Uzun bir yolculuğun sonunda Anadolu Selçuklularının başkenti Konya'ya ulaştığında, Bağdat Halifesinin elçisi Şeyh Sühreverdi onu bekliyordu. 
Alaeddin Şeyhi görünce “İşte rüyamdaki yaşlı adam...” diye geçirdi içinden. Şeyh halifenin hil'atını Sultana giydirdi, başına imameyi koydu, bir değnekle arkasına vururken ona adaletten ve şeriattan ayrılmayacağını tekrar ettirdi ve sonra onu tahta oturttu. Böylece Alaeddin'i Anadolu Selçukluları'nın Sultanı ilan etmiş oldu. Törenden sonra Alaeddin ve Şeyh atla şehir turu yapmaya çıktılar ve onlara mehter takımı eşlik etti. 
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Halk, Halifenin hediyesi olan zümrütlerle ve yakutlarla süslü koşum takımlı al atına binmiş Sultanı görmek için birbirinin üstüne çıkıyordu. 

Kalabalığın itiştirip durduğu Saddeddin Köpek büyük bir hayal kırıklığı içinde kaderine lanet ediyordu. Alaeddin'i hücresinde öldürtmek için kurduğu plan ne yazık ki zamanlama- da yapılan bir hata sonucu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Tam her şeyi yoluna koymuş, harekete geçeceği zaman, İzzeddin Keykavus ölmüş ve Seyfeddin Ay-Aba yeni Sultanı karşılamak üzere kaleye doğru yola koyulmuştu bile. 

Saadeddin alayı görebilmek için parmaklarının ucunda yükseldi ama etrafı o kadar kalabalıktı ki ancak çift başlı kartal amblemini taşıyan sancakları seçebiliyordu. Kadınların çığlıkları ve kalabalığın arasından yükselen hayranlık nidaları duyuluyordu. Küçük bir duvara çıkarak yükselmeye çalıştı ve kanı damarlarında dondu. Alaeddin'in gençliği, güzelliği, gururlu hali ve yıllardır hapiste kalmış olmanın verdiği ağırbaşlılığı Saadeddin'i büyülemiş, alt üst etmişti. Kadınların Alaeddin'e olan hayranlıklarının nedeni çok açıktı. Duyduğu kıskançlık ve öfkenin ateşiyle ter içinde kalmıştı. Duvardan indi ve arkasına bakmadan kalabalıkların arasına karıştı. 

Alaeddin hiçbir şeyi fark etmiyor, görmüyor ya da duymuyor gibiydi. Gözleri uzaklarda bir yere takılmış hülyalı bir bakış ve esrik bir gülümseyişle kalabalığı selamlıyordu. 

Konya'da kaldığı ilk gece namaza durdu ve Allah'a şükretti. Ona sanki her iki meleğin de kanatları omuzlarına seriliymiş gibi geliyordu. 


Kalonoros Kalesi, Akdeniz Kıyısı 


Destina ve nedimesi Theophanos, mor salkımlarla sarılı çardağın altında, demir bir sandığı ellerinde evirip çevirerek nasıl açıldığını bulmaya çalışıyorlardı. 

— Anahtar olmadan hiçbir şey yapamayız, diye açıkladı Theophanos hayal kırıklığı içinde. 

— Frenk şövalye sırrını açıklayamadan öbür dünyaya gitti... 
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— Zavallı genç adam, ne kadar ince ve nazik biriydi! 

— Acımasız hastalık onu vatanından bu kadar uzaktayken mi alıp götürecekti? 

— Destina dikkat! Babanız bize doğru geliyor ve dokunmanızı yasakladığı bu sandıkla sizi görürse hiç memnun olmayacaktır... 

Destina aceleyle sandığı eteğinin altına sakladı. Kyr Vart'ın kendisine itaatsizlik edildiğini öğrenmemesi gerekiyordu! Daha kötüsü salgın bir hastalık tehlikesi yüzünden sahibiyle birlikte gömülmesini emrettiği sandık şu anda kendi kızının elindeydi! Mora Prensliği'nden elçi olarak gönderilen şövalye birkaç saat içinde bilinmeyen bir hastalık sonucu bu dünyadan göçüp gitmişti. Destina da hizmetçisi Lucipina'dan beyinin emirlerine karşı gelmesini ve sandığı gizlice aşırmasını isteyerek gereksiz bir riske girmişti. Heyecandan kıpkırmızı kesilen Destina, ellerinin titremesine engel olmaya çalışıyordu ama Kyr Vart iri gövdesiyle önüne geçip koyu görmesini engellediğinde sıkıntısı on kat artmıştı bile. 

— Sevgili kızım ne kadar da heyecanlı görünüyorsunuz! 
Yakında gerçekleşecek evlilik müjdesini size verdiğimde daha da heyecanlanacaksınız! 

— Her iki kız da şaşkınlıkla bir çığlık attılar. 

— Babacığım yalvarırım size henüz zamanı değil! Sizden ayrılmak istemiyorum, diye haykırdı Destina. 

Kyr Vart, kızının kızıl renkli lepiska saçlarına, kalın kirpiklerinin altında parlayan koyu mavi gözlerine dikkatlice baktı, karşısındaki artık küçük bir çocuk değil, ergenliğe henüz ulaşmış göz kamaştırıcı güzellikte bir genç kızdı! O güne kadar ayrılık anı ona çok uzak geliyordu ama o anda çok da bilincinde olmadan kızının artık genç bir kız olduğunu ve onu başka birine verme zamanının yaklaştığını sezinledi. 

— Sözlerin içime dokundu, bir gün bunu da düşünmemiz gerekecek elbet! Ama bugün evlilik müjdesini alacak olan sen değil nedimen, diyerek neşeli bir havayla Theophanos'a döndü. 

— Acıyın bana beyim! Annemin ve babamın ölümünden 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sonra beni kabul ettiğiniz bu şatoda, Destina'nın yanında o kadar mutluyum ki! Yalvarırım size bizi ayırmayın! 

— Ne yazık ki yalvarışlarını kabul edemeyeceğim Theophanos, on yedi yaşına vardın bile; yaşın geçtikçe taliplerin birer birer azalacaktır! Seni sana uygun olmayan biriyle evlendirmekten Tanrı beni korusun! Zaten artık çok geç, ben söz verdim bile! 

— Amcacığım yalvarırım size... 

— Alara Beyi'ne söz verdim bile! 

— Alara Beyi mi, diye bir ağızdan tekrarladılar Theophanos ve Destina, ama o bir dul! 

— Evet, ama henüz kurtlarını dökmeye doyamamış genç bir soyludan iyidir! Sevgili güzel Theophanos'cuğum Alara Beyi'nin gözünde çok kıymetli olacaktır! 

Her iki kız da hıçkırıklara boğuldu. Frenk şövalyenin demir sandığı çoktan unutulmuş, artık sadece korkunç ayrılık saatinin ağırlığı çökmüştü üzerlerine. Bu hıçkırıklardan sıkılan Kyr Vart teselli edici sözler bulmaya çalışıyordu. 

— Ama bu evlilikte bu kadar ağlanacak ne var anlamadım. Her genç kızın kaderi bu değil midir? Yününü örer, kumaşını dokur, eşine itaat eder, çocuklarını yetiştirir; Yüce Tanrı'nın kadınlar için buyurduğu budur. Şimdi sizin ağladığınız bu haberden pek çok kız mutlu olurdu! 

Sözlerinin kızları teselli etmediğini görünce konuyu değiştirmeye karar verdi: 

— Komşumuz Anadolu Selçukluları, yeni hükümdarları Sultan Alaeddin Keykubâd'ın tahta çıkışını kutladılar. Büyük kardeşine karşı sürdürdüğü taht kavgasının ardından sekiz yıl tutsak kalmıştı. Küçük kardeşi de onu boğdurtmakta geç kalmayacaktır, tam bir kurt dalaşı! Ama bu günü beklerken Alaeddin'in gözünü başkalarının mallarına dikecek kadar hırslı olmadığını umalım! Deniz kıyısındaki bu kale Türk komşularımızın iştahını kabartmakta gecikmeyecektir! Saldırılara karşı hazırlanmalıyız. Bu nedenle Alara Beyi'yle yapacağımız bu ittifak, Esirgeyici Tanrı'mızın bize bir armağanı! 
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Kızların daha da fazla ağlamaya başladığını gören Kyr Vart bu kez sinirlendi. Sinirli bir biçimde Theophanos'a dönerek: 

— Bir evi idare etmek ve eşinizin isteklerine boyun eğmek sizin aklınızı başınıza getirecektir, dedi ve kızına dönerek devam etti, size gelince kızım, yaşınız daha küçük olsa da siz de yakında nedimenizi izleyeceksiniz! Evlilik kızların tüm dertlerini alır! Yarından itibaren Peder Nikephoros'u size görevlerinizi hatırlatmakla görevlendireceğim! 

Koşar adım kızların yanında uzaklaşırken, söylenmeye devam etti: 

— Bunların kafasını karıştıran öğretmenlere lanet olsun! 
Kızlara okuma yazma öğretmelerine izin verirken bunun büyük bir hata olduğunu biliyordum! 

Yeniden hizmetçileriyle baş başa kalan iki genç kız öfkelerini kusmaya başladılar. Kızgınlıktan kuduran Destina salkımları yolmaya başladı. 

— Babanızın hakkı var, diye atıldı Lucipina, bütün kızların kaderi budur! 

— Nasıl biridir peki bu Alara Beyi? diye sordu Theophanos burnunu çekerek. Sen gördün mü Lucipina? 

— Değerli bir beydir, cesaretiyle ünlenmiştir. Günün birinde evlenmesi gerekeceği çok açıktı; düşünsenize hepsi küçük yaşlarda beş çocukla ve idare edilecek bir evle yapayalnız kalan bir adam! Sevgili hanımım Alara Kalesi'nin hanımefendisi olacaksınız! Size imrenmeyecek tek bir kız bile yoktur! 

— Sevgili Destina'dan ayrılmak istemiyorum. Evlenmekte, beş yumurcakla uğraşmakta, bir adamın yatağına girmekte istemiyorum, diye ağlamaya devam etti Theophanos. 

— Burada ne kadar yalnız kalacağım, diye hayıflandı Destina. 

— Haydi, haydi prenseslerim, ağlamayı kesin! Tanrı'nın dileği budur! Bu akşam hava çok güzel, biraz kumsalda dolaşın! 

Balıkçı kulübesinden kumsala çıktılar ve çakıl taşlarının 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üstünde gezinmeye başladılar. Güneş batmak üzereydi. Mor salkımların hoş kokusu denizin keskin kokusuna karışıyordu. 

— Bir gün, belki de yarın, diye sızlandı Destina, benim de bu cenneti terk etmem ve Tanrı bilir hangi tanımadığım adamın ocağına gitmem gerekecek! 

— Kocanız ve çocuklarınızın babası olacak kişinin ocağına, diye düzeltti Lucipina. 

— Ah! Theophanos'cuğum! Seni nasıl da özleyeceğim, diye devam etti Destina, hizmetçisinin uyarısını duymazdan gelerek. 

Nedimesini kollarından tuttu ve göğsüne bastırdı. Birden ağlamayı kesti. Garip bir sıkıntı kalbini sıkıştırdı. Mor salkımları kopararak yüzüne yaklaştırdı, çiçeklerin kokusunu içine çekti ve ortalarını emerek özlerini tattı. Çakıl taşları ayaklarının altında eziliyordu. Sonra kulübeye geri döndü, armut ağacının gövdesine dayandı ve ağaca bir çakıl taşıyla adının baş harfini kazıdı. Bir ses duyuldu. Kyr Vart onları çağırıyordu, hava kararmadan kaleye dönme vakitleri gelmişti. Destina koya doğru baktı, hüzün bir dalga gibi kalbine vuruyordu. 


Belh, Harezm Devleti 


Eraslan amaçsızca sokaklarda dolaşıyordu. Birden eve dönmenin vaktinin geldiğini düşündü ama büyük bir ihtimalle kadınlar, geleneklere uygun olarak, eve girmesini engelleyeceklerdi. Gece tüm şehrin üzerine çökmüştü. 

Belki de zamanı gelmişti? Belki de çocuk doğmuştu bile? Peki, neden hiç heyecanlanmıyordu? Volga'da, ormanda, ilk oğlunun doğumunda ne kadar da endişeli ve heyecanlıydı! Ne kadar mutluydu. Hayır, bu işkenceyi kesmeliydi, artık çok gerilerde kalmış geçmişi düşünmemeliydi! Belh'de bu kadınla evlendirildiğinde her şeye yeniden başlayacağını düşünmüştü. Ama bu kadına karşı kendisini o kadar soğuk hissediyordu ki. Oysa! Kardelen, ilk karısı... sürekli aralarındaydı. Küçük burnuyla ne kadar güzel ve tatlıydı Kardelen! Obas5 altın işlemeli halılarla kaplıydı, kunduz kürkleri yerleri süslüyordu. Kardelen bir gün Eraslan'ın yanından geçerken sadece gözlerini açıkta bırakan yeşil tül peçesini açıvermişti! 
Eraslan kızın güzelliğini hemen fark etmişti. On altı yaşındaydı. Küçük kırmızı dudakların hayali gözlerinin önünden gitmiyordu. Ama tüm bunlar şimdi o kadar uzaktaydı ki! 

Farkına varmadan evin önüne kadar gelmişti. 

Kapıyı çaldı. Bir ebe kapıyı araladı, sinirli bir edayla onu şöyle bir süzdü: 

— Erkek giremez. Allah'tan merhamet dileyin, çocuk doğmak istemiyor gibi. 

Kapı tekrar kapandı. Garip bir boşluk duygusu içini kapladı. Kendisini çok yabancı hissetti. Hiçbir şey hissetmiyordu. İlk oğlunun doğumunu düşünmeden edemiyordu. O gece endişeden çıldırmıştı, çünkü annesi öldüğü için Kardelen tek başına doğum yapmak zorundaydı. Zaten kimseyi yanında istememişti! Kötü gözlerden sakınmak için çadırın tüm açıklıklarını tıkamıştı. Arada sırada zayıf bir inilti duyuyordu ve gözünü, başkalarının girmesini engellemek için kapıya tutturulmuş kırmızı örtüye dikiyordu. Sabah Kardelen kuş motifleri işli keçe örtüyü aralamıştı. Samur kürkün içinde yeni doğmuş bebeği görünce Eraslan kendisinin boyun en mutlu erkeği olduğunu düşünmüştü. Bir oğlu olmuştu. 

Ama bu gece her şey farklıydı. Kendisini yaşlı ve yorgun hissediyordu. Belh'e gelmeden önce heybesinin ağzına kadar altınlarla dolu olduğunu ve heybenin ağzını kapatabilmek için birkaç altını atmak zorunda kaldığını hatırladı. Bu altınları yaşlı bir adamdan çalmıştı ve altınların nerede olduğunu ona söyletebilmek için adamın kızını bıçakla tehdit etmişti. 
Utandı. 

Kardelen... Avcı kadın... Düğünden bir gün önceki geceyi asla unutmayacaktı, onu yakaladığında... Onun kuzenlerinin çadırında olduğunu anladığında... çünkü Kıpçakların âdetlerine göre evlilikten bir gün önce nişanlısını kaçırmak zorundaydı. Güzelce giyindikten sonra kayınpederine gitmişti. 
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— Kardelen kayboldu, demişti kayınpederi, Git bul onu! 

Eraslan nişanlısının akrabalarından birinin obasına saklanmış gibi yapacağını biliyordu. Atıyla her obanın kapısına kadar geliyordu ve selamlama bittikten sonra Kardelen'i görüp görmediklerini soruyordu. Ama kimse Kardelen'i görmemişti. Sonunda kuzenlerinin obasına gitmişti. Oradaydı, onu bekliyordu, bir tilki kürkünün altına saklanmıştı. 

— Arkamdan gel, diye emretmişti. 

— Asla, diye haykırmıştı hırsla. 

Sonra ona yaklaşmıştı. Kardelen gülmekten kırılarak yüzünü ve kollarını tırmalamaya başlamıştı ama Eraslan onu kıskıvrak yakalamayı başarmış ve atına atmıştı. Hafifçe bogazını sıkmıştı... Kardelen'i kaçırdığını gören tüm boy onu alkışlamıştı. Ertesi gün düğünleri olmuştu. Bol bol kımız içilmişti, etlerle dolu tepsiler obadan obaya dolaşmıştı... 

Gece aydınlanmaya başlamıştı. Farkına varmadan Eraslan tekrar evin kapısına kadar gelmişti. İçeriden kadın hıçkırıkları duyuluyordu. Bu kez o daha kapıyı çalmadan ebe kapıyı açtı. 

— Karınız kurtuldu, diye fısıldadı. Hâlâ yaşıyor... ama Allah çocuğun doğmasını istemedi. Onun için dua edin. Hayır! 
İçeri girmeyin, anlayışlı olun, çok zayıf düştü ve çok fazla kan kaybetti! 

Eraslan'ın içi acımayla doldu. Bu kadın onun karısıydı. 
Onu korumalı ve ona saygı duymalıydı. Eğer ona karşı bir şey hissedememişse bu onun suçu muydu? Geceleri ovalarda tek başına at sürmek için onu evde yalnız bırakıp sık sık dışarı çıktığını hatırladı. Döndüğündeyse karısının ağlamaktan kızarmış gözlerini görmezden gelirdi. Oysa bu zavallı kadın ona karşılıksız itaat etmekten başka bir şey yapmamıştı. 
Ama Kıpçaklarda olsa ancak Kardelen'in hizmetçisi olabilirdi. Kardelen, bir prensesti, çok onurlu bir kadındı! Kardelen'di, avcıydı, her şeydi... 
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Anadolu Selçuklu Devleti 
Konya Sarayı 


Alaeddin ahıra girdi. Keskin sidik ve gübre kokusu burnunu doldurdu ve içi sevinçle kabardı. İşte yaşam ve özgürlük buydu! Bir ata atlamak ve her şeyi unutana, sarhoş olana kadar at sürmek! Atların bulunduğu bölmeler arasında gezinmeye başladı. Safkan Arap atlarına bakıyor, çok güzel bulduğu atların önünde bir süre duruyordu: işte alnının ortasında beyaz bir leke olan bir alay atı, siyah yeleli doru bir yarış atı, bakla kırı beyaz bir at, kehribar renginde bir kısrak. Ahırın sonuna doğru muhteşem güzellikte iki at gördü: Çok uzaklardan Rusya'dan gelen doreli kır donlu bir kısrak ve kızıl yeleli vahşi bir damızlık. Sultan birden olduğu yerde kalakaldı ve siyah gözlerini gözlerine dikmiş halde, bakır rengi perçemini bir o yana bir bu yana sallayarak, kişneyip ayaklarını yere vurarak huysuzluk yapan mükemmel hayvana bakakaldı. Uçbeylerinden birinin hediyesiydi. İnatçı ve saldırgan olduğu söyleniyordu, Emir-i-Akhür'u ısırmıştı. Alaeddin o an atını bulduğunu anladı. Saraya döndü ve uyudu... 


Alaeddin şafak sökmeden kısa bir süre önce uyandı. Birinin yaklaştığını duydu ve yataktan sıçradı. Cariyesi Narçiçeği uykusuz kaldığı uzun tutsaklık gecelerinde alışkanlık edindiği gibi ona sıcak hoşaf getirmişti. Tepsiyi önüne bıraktı ve efendisine doğru ilerlemekten çekinerek beklemeye başladı. Alaeddin onu süzdü. Onu eskisinden daha güzel buldu, koyu kırmızı kadifeden elbisesi içinde teni al al olmuştu. 

— Yaklaş, diye emretti. 

Narçiçeği başı önünde yaklaştı. Sadece yay gibi kaşları görünüyordu. Onu kendine doğru çekti, elbisesinin düğmelerini teker teker açtı ve çıkardı. Kandillerin ışığı altında çırılçıplak kalan cariye nadir bir güzelliğe sahipti. Tutsak düştükten kısa bir süre sonra hizmetine verdiklerinde Narçiçeği'nin sadece on üç yaşında olduğunu hatırladı. Önceleri çekingen küçük bir kızdı ama sonra ona tensel zevki tüm incelikleriyle tattıran, 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tüm sıkıntısını alan cilveli bir kadın haline gelmişti. Birkaç kere gebe kalmıştı. Ama Tanrı hamileliklerinin sonuçlanmasını istememişti. Kimilerinin büyük bir şansızlık olarak gördüğü bu felâket onun hayatta kalmasını sağlamıştı. Aksi halde İzzeddin onu öldürtmekte bir an bile tereddüt etmezdi! Alaeddin, tutsaklığın hüznü kendisini sardıkça Narçiçeği'ni arzulamaz olmuştu. Elbette bazen onunla birlikte oluyordu ama artık hiç zevk almıyordu. Çünkü artık sadece fethedilecek kadınları, baştan çıkarılacak melikeleri, ele geçirilecek huysuz odalıkları düşlüyordu. Hatta zamanla şatafatı ve yaşam zevklerini düşlemeyi de bırakmış, zindandan kurtulmaktan başka bir şey düşünmez olmuştu. 

Narçiçeği ona her zaman büyük bir sadakat ve fedakarlıkla hizmet etmişti. Sultan olduğundan beri ilgisini daha da artırmıştı: Kuşkusuz başka birinin yerine geçmesinden korkuyordu. Yatağın üstüne serili kırmızı ipek yorganın üstüne uzandı ve öylece büyük bir teslimiyet içinde beklemeye başladı. 
Alaeddin cariyenin yanına uzandı ve onu okşamaya başladı ama kafası başka yerlerdeydi. Evcilleştirmesi gereken kızıl damızlığı düşünüyordu. Narçiçeği çekingen bir edayla ona bakıyordu. Uzun parmaklarını Sultanın saçlarında gezdirdi ama Sultan genç kadının elini yakaladı ve yanına koydu. Özgürlügüne kavuşunca Alaeddin'in kalbi yeniden aşk isteğiyle dolmuştu. Ama istediği bu kızın aşkı değildi! “Artık cariye istemiyorum,” dedi kendi kendine, “Anadolu Selçuklu Sultanı'na yatağını bir cariyeyle paylaşmak yakışmaz. Soylu bir aileden gelen bir eş almalıyım. Bana oğullar verecek soylu bir kadın! 
İşte bana gereken bu! Ve tabii cariyeler! Kor gibi kızıl saçlı bir kadın istiyorum...” 

O sırada gecenin sessizliğinde ezanın sesi duyuldu ve Alaeddin'i düşüncelerinden çekip aldı. Cariyesinin şaşkınlık içinde ona baktığını fark etti ve birden onunla sürgününü paylaşan bu zavallı kadına acıdı. Sonra yine düşüncesinden caydı. 
“Bir melike istiyorum bir köle değil!” diye kendi kendine tekrarladı. 
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— Bundan böyle, geceleri bana hoşaf getirmeni istemiyorum, dedi. Bir Sultan uykusuzluk çekmez! 

Narçiçeği Sultanın hoşnutsuzluğunu anlamıştı. Bir sıçrayışta kalktı, giysilerini topladı ve yüzünü elbisesine gizleyerek ortadan kayboldu. 

Elinde Sultanın abdest alması için kullanılan maşrapa ve bir leğen taşıyan bir adam içeri girdi. Alaeddin Taşt Emiri olarak Celaleddin Karatay'ı seçmişti. Günde beş kez her namaz- dan önce göreceği “Taşt Emiri”nin kim olacağını uzun süre düşünmüştü. Celaleddin Karatay ona nazik ve tatlı dilli biri gibi gelmişti. Ayrıca ordu kumandanı, ağabeyi Sultan İzzeddin'in eski muhafızıydı ve Taşt Emiri olarak çok deneyimliydi. Ama Alaeddin'in Celaleddin Karatay'ı seçmesindeki en büyük neden Karatay'ın Hıristiyan ailelerden daha çocukken alınan, Müslüman yapılan ve Sultana hizmet etmesi için eğitilen gulamlardan olmasıydı. Alaeddin babası Gıyaseddin'in öğütlerini hatırladı. “Etrafında hep gulamlar olsun! Onların ne çıkarlarını gözetecekleri yakınları, ne sana komplo kurması için ısrar edecek ailesi, ne kavmi, ne malı, ne de boyu vardır. Yaşamları sadece sana bağlıdır. Sadece sen onları yükseltebilir ya da alçaltabilirsin. Bunu bilir ve sana körü körüne hizmet ederler!” 

Celaleddin Karatay sessizlik içinde Alaeddin'e su döktü ve sonra yavaşça huzurdan çekildi. Sultan sabah namazını kıldı. 
Sonra sarığını taktı, kırmızı botlarını giydi ve odasından çıkarak sarayın avlusunu geçti. Tüm saray uyuyordu. Ahıra girdi. 
Gürültüyü duyan seyis ona doğru koştu sonra gelenin Sultan olduğunu anlayınca durdu. 

— Alay atını istiyorum, diye emretti Alaeddin. Hayır, Halife'nin alay atını değil. Türkmen beyin kızıl damızlığını. Emir-i-Akhür'u ısıranı... 

Adam kandilleri yaktı ve Alaeddin bir süre bekledi. Ardından gecenin karanlığını bölen uzun bir kişneme sesi duyuldu. 
Damızlık öfkeden kudurarak bölmesinin kapısına çifteler savuruyordu. Korkan seyis ata yaklaşmaya cesaret edemiyordu. 
Alaeddin bölmeye geçti ve hayvanın sağrısına atladı, at bir sıçrayışta onu üstünden atmaya çalıştı. Sultan atı yelesinden kavradı ve kuvvetle büktü. 

— Sen Sultanın atısın bunu böyle bil, diye bağırdı damızlıgın kulağına. Bundan böyle adın Kızıl Şimşek ve efendin benim! 

Atın eyerini bağladı, dizginlerini, gemini ve ağızlığını taktı. 
At artık kımıldamıyordu. Sonra Alaeddin şaşkınlık içindeki nöbetçiye bağırdı: 

— Saray kapılarını aç! 

— Ama Sultanım, muhafızlarınız olmadan... 

— Sana ne diyorsam onu yap, diye emretti Alaeddin. 

Nöbetçi emirlere uydu ve Kızıl Şimşek dörtnala fırladı. Bir kez daha bir sıçrayışta sırtındaki efendisinden kurtulmaya çalıştı ama Sultan hayvanın yelesini o kadar büyük bir kuvvetle kavradı ki at yavaşlamak zorunda kaldı. 

— Ne olursa olsun seni evcilleştireceğim, diye fısıldadı kulağına Alaeddin. Eskinden Anadolu diyarının en ünlü binicilerinden biriydim! 

Bir asker mangası ona hızla yaklaşıyordu. İçlerinden bir nöbetçi bağırarak onu durdurmaya yeltendi ama Sultanı tanıyınca saygıyla başını eğerek onu selamladı. 

— Kalenin kapılarını açın, diye emretti Alaeddin. Boşuna beni izlemeye çalışmayın! Tek başıma at süreceğim! 

Asker bir süre durakladı ama sonra emre uydu. Kumandanının kendisini azarlamasından korkuyordu ama Sultana nasıl itaatsizlik edebilirdi? 

Kapının iki ağır kanadı açıldı. Alaeddin atını mahmuzladı ve Kızıl Şimşek önünde uzanan 1ssız ovaya doğru atıldı. 

Tan vaktinin sarı ışığı altında Sultan, türbanı rüzgârda dalgalanırken atının burun deliklerinden çıkan havanın ve terinin kokusunu içine çekerek kendini özgürlüğe bıraktı. 
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2. bölüm 


onya ya da İkonium, seyyahların ona verdiği 

“yüksek yapılı şehir” unvanını fazlasıyla hak ediyordu. Bu şehrin tüm sakinleri zenginlikte birbirleriyle yarışıyorlardı. Tüccarın orta halli hanları, zanaatkârın alçakgönüllü zaviyesini görkemiyle geçerdi, soyluların evleri memurların ikametgahını geride bırakırken, emirlerin konakları, şehrin ileri gelenlerinin köşklerine tepeden bakardı. En tepede, göğe en yakın yerde, Esirgeyen ve Bağışlayan Yüce Allah'a en yakında kuleleri ve kubbeleriyle Sultanın sarayı yükselirdi. 

Yüksek bir tepe üzerine inşa edilen saray, çeşitli pavyonlardan oluşan bir külliyeden ibaretti. En görkemli köşk, Alaeddin'in büyükbabası Kılıç Arslan tarafından inşa ettirilmişti. Bu iki katlı taş bir binaydı, sundurmalardan oluşan büyük holleri ve yukarıya doğru sivrilen kubbe biçimli pencereleri vardı. Son derece güzel alçı kabartmalarıyla kaplı duvarları, birbirine geçmiş geometrik süslemeleri, efrizleri ve tuğla örgülü nişler içinde oturur durumda yontulan aslan heykelleriyle ziyaretçilerinin hayranlığını kazanırdı. Bu bölüm- de selamlık, taht salonu, Meclis salonu ve Sultanın sancakları bulunurdu. Köşkün yanında harem bulunuyordu ve harem binaları göz kamaştırıcı bahçelerle donanmışlardı. Öteki harem binalarından sadece biriyle bağlantısı bulunan ve tamamen kapalı bir mekânda yer alan bir köşk “Hanım Sultan'ın Sırrı” adını taşıyordu. 

Sarayın üst kısmı, rahmetli Sultan İzzeddin zamanında inşasına başlanılan camiyle bağlantılıydı. Caminin kubbeleri 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oymalı taştan kırk iki sütun üstünde yükseliyordu. Sultanın atalarının mezarlarının bulunduğu türbe bu kısımdaydı. Tepenin aşağısında ahırlar, cephanelikler, yabani hayvan sığınakları ile doğanlıklar vardı. 

Alaeddin tahta çıktığından beri sürekli olarak sarayı güzelleştiriyor, sağlamlaştırıyor, büyütüyor, yeniliyor ve yarım kalan bölümleri tamamlıyordu. Bu nedenle zamanla sarayın bulunduğu tepeye halk arasında “Alaeddin Tepesi” denilir olmuştu. Sarayın ihtişamı, yabancı elçilerin ve emirlerin de dlindeydi. Daha önce hiç bu kadar büyük ve görkemli bir saray görmediklerini söylüyorlardı. Sultan bir zamanlar atalarının şimdi de kendisinin taşıdığı unvanlara layık işler yapıyordu: “Ulular ulusu, sultanlar sultanı, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, dünya ülkelerini yenileyen, Tanrı'nın kelamını meydana çıkaran, din ve dünya sultanlarının övüncesi, delillerle gerçeğin yardımcısı, mazlumları zalimlerin pençesinden kurtaran...”6 

Alaeddin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçeli bir yıl olmuştu. Taht salonunda altın bir eyvanın altında oturmuş, etrafındaki danışmanlarını ve emirlerini dinliyordu. 
Canı çok sıkkındı; sabah gelen ulağın söylediklerini düşünüyordu. Moğollar baskınlarına devam ediyorlardı. Selçukluların uzak komşusu Harezm Şahı, Moğolların elinden kaçmaya çalışırken Hazar Denizi'ndeki bir adada hayatını kaybetmişti. Barbarların orduları, Buhara ve Semerkand'ı ateşe vermişler, her iki şehri de kana bulamışlardı. Bu şehirden geriye yalnızca parçalanmış cesetler ve harap binalar kalmıştı! İslam dünyasının iki çiçeği Cengiz Han'ın elinde solmuş, imamlar vaazlarında Cengiz Han için “Allah'ın gazabı” diyorlardı! Barbar Moğol birlikleri Belh'e ve Nişabur'a ulaşmayı ve bu illeri ele geçirmeyi başarırlarsa Anadolu'yu bir çekirge sürüsü gibi kaplayıp bu diyarı yağmalamalarını kim engelleyecekti? Alaeddin durup dinlenmeden surları güçlendirmeye devam ediyordu... Yeni Konya kalesi aşılmaz surların ortasında yükseliyordu... 

Sultan birden düşüncelerinden sıyrılır gibi oldu. 

— Sizi çok acil bir konuyu görüşmek üzere huzuruma çagırdım. Moğollar... Kale surlarını güçlendirme çalışmaları ne durumda, diye sordu ve Meclisin üyelerini teker teker süzdü. 

— Sultanım, eseriniz her yerden yükseliyor, diye cevap verdi Seyfeddin Ay-Aba. Yakınlardaki tüm şehirlerimiz aşılmaz kalelere dönüşmek üzereler! 

— Evet, ama Konya Kalesini bir an önce bitirmek gerek! 

— İşçileriniz gece gündüz çalışıyor, diyerek araya girdi Saadeddin Köpek. En çalışkanlarına bazı ayrıcalıklar tanıdık. En çok çalışan, en azimli ekibe bir altın dinar sözü verdim! 

Emirler şaşkınlık içinde Köpek'e baktılar. Bu güne kadar ona verilen rolden sıyrılıp başka sıfatlara soyunmaya nasıl cüret edebilmişti? Onun gibi Van kedisi gözlü bir tel tıngırdatıcısı nasıl böyle bir cüret gösterebilmişti? 

— Çok iyi! diye atıldı Alaeddin, Köpek'i baştan aşağı süzerek. 

Ancak içinde garip bir sıkıntı hissetti. Bu sıkıntıyı Emirin Van kedisi gözlerinin etkisine bağladı. Tahta çıktığından beri ud çalması için Köpek'i defalarca huzuruna çağırmıştı. 
Saraydaki hiçbir ses üstadı bu kadar güzel bir sese sahip degildi ve kimse udu bu kadar ustalıkla çalamıyordu! Bir sabah, Köpek, Sultan kendisinden böyle bir istekte bulunmadığı halde, Sultana tahta çıkış törenlerini konu alan manzum bir vekayiname sunmuştu. Şimdi de mimarlık yeteneklerini sergiliyordu! 

— Görüyorum ki üretken bir yazar ya da yetenekli bir müzisyen olduğun kadar yetenekli bir amele çavuşusun da, diyerek devam etti. 

Köpek Sultan'ın önünde eğilerek şükranlarını sundu. Bu övgülere içerleyen Emirler göz ucuyla bakıştılar. 

— Ama şimdi beni kaygılandıran konuya dönelim. Güçlü olmalıyız. Ve şehirlerimizi aşılmaz surlarla donatmaya devam etmeliyiz. Çünkü it sürülerinin surlarımızda ulumaları yakındır... Buhara'nın haline baksanıza, Cengiz Han, Allah'ın gazabı gibi üstümüze çökeceğini söylemişti! Hatta camilerde insanları kendine tapmaya zorladığı söyleniyor! 
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Emirler dehşetten ürperdi. 

— Saldırganlığını, komşu şehirlerden tutsak ettiği savaş esirlerini öteki kalelere saldırmaya zorlayacak kadar ileri götürdüğünü biliyor muydunuz? Buhara'daki esirlerle Semerkand'a saldırdı! Ve şehrin tüm ileri gelenlerini “Kısas” işkencesinden geçirdi! Bu nasıl bir vahşettir! Şehrin tüm ileri gelenleri çuvallara tıkılmış ve pelte haline gelene kadar tekmelerle yerlerde süründürülüyor! 

Emirler dehşet çığlıkları attılar. 

— Hatta oğullarından biri, diye devam etti Alaeddin, şehrin tüm sakinlerinin küçük çocuklar da dahil olmak üzere kılıçtan geçirilmelerini emretmiş. 

Bu kez Emirler, büyük bir üzüntü ve tiksinti duyarak sessizlik içinde kaldılar. 

— Artık ele geçirecekleri yalnızca birkaç kale kaldı! Şark cephesinde Gürcülerin ordularını darmadağın ettiler! Biz de kısa bir süre içerisinde onların iştahının kurbanı olabiliriz! 
Hatta Bağdat'a yürümeyi düşündükleri anlatılıyor! Bu nedenle Halife bize acil bir elçi gönderdi. Bizden destek istiyor. 
Bağdat'ın minarelerinde dokuz yak kuyruklu sancağın sallanmasını istemiyor. 

Emirlerin arasında bir kınama dalgası yükseldi. 

— Bu nedenle, her ne kadar Halifeye karşı gelmek söz konusu olamazsa da, diye devam etti Alaeddin, kana susamış Moğolların topraklarımıza girmesine de izin veremeyiz! Hep birlikte ne yapacağımıza karar vermeliyiz! 

— Yapılacak en iyi şey Halifenin Cengiz Han'a bir elçi göndermesidir! Savaşı önlemek için... önerisinde bulundu Çaşnigir Şemseddin Altun-aba. 

— Ama bizden istediği yardım? 

— Çok kolay, diye atıldı Şemseddin Altun-aba, o bizden bin adam isterse biz ona iki bin adam gönderelim! Tabii ki paralı askerler... Ordumuzun en nadide birliklerini ölüme göndermemiz düşünülemez bile! Tabii Selçuklu bayrağını Moğol birliklerine karşı açmamız da düşünülemez! 

— Ne kadar alçakça, diye atıldı öfkeden kudurmuş bir ses. 
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Kutsal dinimizin Halifesinden yardımımızı esirgemekten utanmayacak mısınız? 

— Anadolu'yu katillerin ellerine bırakmak pahasına mı, diye alaylı bir sesle sordu Beylerbeyi Seyfeddin Ay-Aba. Hayır! Hayır! Moğolların iki yüz binden fazla askeri olduğunu söylüyorlar! Bu sayının yarısını bile toplayabilir miyiz? Şemseddin Altun-aba haklı! Birkaç paralı asker birliği Halifeye emirlerini hafife almadığımızı gösterecektir... Bu sırada topraklarımız zenginleşir. Arifler, şairler, hekimler, sanatçılar, kafa kesen Moğolların dehşetinden kaçan herkes Sultanımızın himayesi altına girmek isteyecektir! 

-İşte senin o alçakça günü kurtarma huyun, diyerek homurdandı Alaeddin. 

— Sizin zaferinizden başka bir şey düşünmüyorum Sultanım, diye kendini savundu Seyfeddin Ay-Aba. Seçkin kişilerin desteği sizin gücünüze güç katacaktır. Çünkü zaman ya ittifaklar kurmak ya da size bağlı illerin sayısını artırma zamanıdır. Eğer bir gün Moğollarla savaşmak zorunda kalırsak bize gelebilecek hiçbir yardımı göz ardı etmemeliyiz. Asker sayımız yeterli değil. Bir an önce askerlerimizin sayısını artırmaya çalışmalıyız. Sandığınızdan da acil bir durum bu! 
Şarkta merhum Harezm Şah'ın oğlu Celaleddin Mengüberti tehlikesi var. Bu şehzade üzerinde hüküm sürebileceği topraklar ele geçirmekten başka bir şey düşünmeyen çok hırslı, gözüpek biri. Eğer yararına olacaksa düşmanlarımızla ittifak yapmaktan ve arkamızdan iş çevirmekten bir an bile çekinmeyecektir. Güçlü olmak zorundayız. Hem iktidarlığınız, tacınız, tahtınız da söz konusu! Tahtınızın varisi yok ve veliahdınız olmadığı için bazı komplocular küçük kardeşiniz Celaleddin Kayferidun'u sizin yerinize geçirmek ve onunla ittifak... 

— Ne demeye çalışıyorsun, diye sordu Alaeddin. 

— Artık veliaht edinmeyi düşünmelisiniz diyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Celaleddin Kayferidun “zayıflıklarına” karşın kendine yandaş bulmakta zorlanmayacaktır Sultanım... 

— Evlenmem gerektiğini mi ima ediyorsun atabey? Hepiniz böyle mi düşünüyorsunuz? 

Emirler aynı düşüncede olduklarını belirtmek için kafalarını sallamakla yetindiler. 

— Kimi düşünüyorsun bakalım? Bir Eyyübi melikesi mesela! Şarkta Moğollara karşı bir siper oluşturmak ve binlerce askere sahip olmak için değil mi? 

— Kuşkusuz Hünkarım haklılar ancak öncelikle hemen yanınızdaki komşularınızı kendinize bağlamanız daha iyi olmaz mı? Dördüncü Haçlı Seferi'nden sonra Bizans İmparatorluğu parçalandığından ve Latin İmparatorluğu kuruldugundan beri eskiden Konstantinopolis'e bağlı olan Rum ve Ermeni beyleri her fırsatta başkaldırıyorlar ve bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Hepsi kendini hükümdar sanıyor. Aslında giderek yalnızlaşıyorlar. Zayıf ittifakları onları Moğollardan ya da Celaleddin Mengüberti'den koruyamayacaktır! Ama sizin gibi güçlü bir hükümdar... 

— Beni hükümdarları olarak kabul edeceklerini de nereden çıkardın? Ama belki de haklısın, Ermeniler, Kralları Löon'un ölümünden sonra onları soyup soğana çeviren Frenklerden iyice yıldılar. 

— Sultanım, iç çekişmeler iktidarı parçalar. Hem hükümdarlığınız için gönüllü olmalarına da gerek yok. Onları boyunduruk altına almak sizin için çok kolay olacaktır, diye atıldı Saadeddin Köpek. 

— Ve hükümranlığımı Hıristiyan bir prensesle evlenerek güçlendirmek de kolay olacaktır... 

— Sultanımızın gözünden kaçırmaması gereken bir husus da halkının bir bölümünün Müslüman değil Hıristiyan olduğudur, diyerek lafa girme cesaretini gösterdi Kemaleddin Kamyar. 

— Akıllı bir birleşmeyle ittifakları kuvvetlendirmek âdettendir. Babanız da bir Bizans prensesiyle evlenmemiş miydi? 

— Ama Bizans İmparatorluğu Frenkler tarafından paramparça edildi... 

— Topraklarınızı büyütmek için bir sebep daha, dedi Subaşı Mubarizeddin Ertokuş. Bizanslılar yeniden toparlanmaya çalışırken topraklarının önemli bir bölümünü ele geçirebilirsiniz. Kalelerimizin sayısı ne kadar çok artarsa Moğollara karşı o kadar sağlam dururuz. 

Alaeddin Mubarizeddin Ertokuş'a hak verdi. Bu yaşlı adama güvenebileceğini biliyordu. Mubarizeddin Ertokuş önce babasına sonra kardeşine büyük bir sadakatle hizmet etmişti. Kimsenin işine ve komploculara karışmadan her Sultana hizmet ederdi. 

Emirlerini dinlerken Alaeddin önüne koyulan gümüş tepsiye dizilmiş üzümlerin, Trabzon hurmalarının, Anadolu'dan gelen incirlerin ve armutların tadına bakıyordu. Ama en çok bir hançeri andıran sarı kabuklu uzun meyveyi, adını bilmediği bu garip meyveyi seviyordu. Kalın kabuğunu soyduğunuzda içinden çok hoş aromalı, açık sarı renkli, hamur gibi yumuşak, tatlı bir meyve çıkıyordu. 

— Beylerbeyi, diyerek Seyfeddin Ay-Aba'ya döndü birden, Bu meyvenin adını biliyor musun? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ama tabii uzun yıllar memleketimden uzak kaldım... 

Alaeddin daha fazla sözüne devam etmedi, Seyfeddin Ay-Aba sessizce başını önüne eğdi. Sultan, uzun yıllar süren mahkümiyetinin mimarlarından biri olduğunu Seyfeddin Ay-Aba'ya hatırlatmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Alaeddin daha fazla konuşmayınca Mubarizeddin Ertokuş sessizlikten cesaret aldı ve söze karıştı. 

— Bizim topraklarımızda yetişen bir meyve değil Sultanım. Frenkler ona “muz” diyorlar. Kalonoros'dan gelen bir kervan bize... 

— Kalonoros mu, diye sorarak söze girdi Alaeddin. Eğer yanılmıyorsam sözünü ettiğin Akdeniz kıyısındaki eski Güzeldağ değil mi?.. Hani şu Konya'ya üç günlük yolda olan. Ertokuş Antalya taraflarında değil miydi bu şehir? 

— Çok doğru Sultanım, diye atıldı Seyfeddin Ay-Aba, hikmetinizden sual olunmaz. 

— Kes övgüler düzmeyi, diye emretti Alaeddin. Sen eskiden benim atabeyimdin değil mi ya? Nasıl bir yer bu Kalonoros dedikleri? Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Frenkler ele geçirmemiş miydi bu şehri? 

— Evet, diyerek anlatmaya başladı Mubarizeddin Ertokuş, ama Frenkler ele geçirdikleri yerleri korumaktan acizler. 
Bugün şehir Kyr Vart adını taşıyan bir prensin egemenliği altında. Söylendiğine göre bu prens zamanında korsanlık yapmaktan geri durmamış. Çok büyük bir hazinesi varmış. Şehrin bir cennete benzediğinden ve zenginlik ve bolluk içinde olduğundan söz ediliyor... 

— Ne demeye çalışıyorsun, diye sesini yükselterek Mubarizeddin Ertokuş'a döndü Alaeddin, Bu Kyr Vart şehrini benim devletimi yönettiğimden daha iyi mi yönetiyor yani? 

— Sultanım herkes bilir ki, diye araya girdi Seyfeddin Ay-Aba, sizin gücünüzle ve egemenliğinizle kimse yarışamaz. 
Ününüz Konstantinopolis'e kadar vardı. Hatta herkesin anlattığına göre adınızı duymak bile Frenkleri ve Bizanslıları titretmeye yetiyormuş! 

— Yalancı, diye bağırdı Alaeddin. Bizanslılar neden korksun ki benden? Sanki bilmiyorsun onların içinde, annemin yanında büyüdüm ben. Sen de yanımızdaydın yoksa yanılıyor muyum? Birçok Bizanslı dostum var benim! 

Seyfeddin Ay-Aba yeniden sustu ve bir adım geriledi. 
Sözlerini iyice ölçüp biçmeden konuştuğu için hayıflandı. 
Sultan çok çabuk parlıyordu ve kimse onun öfkesini üzerine çekmek istemiyordu. Etrafındaki Emirler de sessizliklerini koruyorlardı. Herkes göz ucuyla birbirine bakıyordu. Birden Alaeddin kahkahalarla gülmeye başladı. Emirler ne yapacaklarını bilemediler. Kimse daha doğrusu Seyfeddin Ay-Aba ve Köpek'ten başka kimse Kalonoros'dan söz edilince Sultanın gözlerinde yanıp sönen parıltıyı fark etmemişti. Seyfeddin Ay-Aba Sultanı çok iyi tanıyordu. Uzun yıllar boyunca Sultanı büyüten, eğiten, adam eden o değil miydi? Sultanın öğütlere kulak asmadığını biliyordu. Öğütleri ancak kendi kafasına da yatarsa dinlerdi. Kalonoros konusunda sessiz kalmak en iyisiydi. Bu düşüncenin Alaeddin'in kafasında kendiliğinden doğması gerekiyordu. Birini çocukken dizlerinizin 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üstünde sallandırdıysanız onun içinde bazı istekleri nasıl uyandıracağınızı da bilirdiniz. Önüne birkaç tanımadığı meyve atıp bunların tadına varmasını gözleyerek merakını uyandırmanız yeterli olurdu. İsterse büyük bir hükümdar olsun bundan sonra onu istediğiniz yöne çekmeniz çocuk oyuncağıydı. Sultanın kaprisleri kimi zaman mantık dinlemezlerdi... 

— Meclis kapanmıştır, diye bildirdi Alaeddin. Emir Saadeddin sizden kalmanızı rica ediyorum. Müzik dinleme zamanı gelmedi mi? 

Emirler birer birer salonunu terk ettiler. Arkalarından Sultanın ve Köpek'in kahkahaları duyuluyordu. 


O gece Alaeddin uyuyamadı. Tek bir arzusu vardı: dolunayda at sürmek, rüzgârı yüzünde hissetmek, toprağı koklayarak dörtnala gitmek ve hükümdarlığın getirdiği kaygıları unutmak. Sarayı geçti ve ahırlara gitti ve Kızıl Şimşek'i gemledi. Girişe yaklaştığında nöbetçiler koşarak geldiler. 

— Yalnız bırakın beni. Her zaman olduğu gibi muhafız istemiyorum. Kalenin kapılarını açın. 

Sultanın gece gezintilerine alışan muhafızlar geri çekildiler. Alaeddin Kızıl Şimşek'i mahmuzladı ve dörtnala at sürmeye başladı. Atının üstünde rüzgâr yüzüne çarparken sevinçten çıldıracak gibi oluyordu. Yaprak, humus ve gül kokularını içine çekiyor ve dudaklarını ısıran soğuğun tadını çıkarıyordu. Hayattaydı, yaşıyordu ve özgürdü, içi umut doluydu. 
Gecenin sonuna kadar at sürdü ve sabah namazına kadar saraya dönmedi. Sağlamlaştırılan surlar önünde uzanıyordu. 
Yan taraflarına sivri gözetleme kuleleri dikilen devasa sur kapılarından birinin önünde durdu. 

— İşte benim eserim, diye mırıldandı, Konya Kalesi... 
Konya, eski güzel İkonium... 

— Çocukken okuduğu kitaplar aklına geldi. Perseus şehri tehdit eden Medusa'nın kafasını uçurmuştu. Konyalılar kahramanlarının büyük bir anıtını dikmişlerdi. Bu nedenle Konya'ya o dönemde İkonion yani İkon adı verilmişti. Sonraları 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şehri Romalılar, Aziz Paul havarileri sonra da Bizanslılar ele geçirmişti. Sonra Süleyman Şah Konya'yı fethetmiş ve burasını başkent yapmıştı... 

Alaeddin kafasını kaldırdığında, sabah vaktinin loş ışığında, beyaz mermere kazıttığı Kuran ayetlerini okuyabiliyordu. Daha aşağıda onun yazmış olduğu mısralar kazılıydı. Sonra kapının üzerindeki çift başlı kartal, aslan, ejderha ve şahin kabartmalarına baktı. Birden türbanlı bir atlı kabartması dikkatini çekti. 

— Bu benim, diye şaşkınlıkla söylendi. Kuran'da insan sureti çizmek yasaktır... herhalde bunu yasağa karşı gelmek için Ermeni ya da Rum bir oyma ustası yaptı. Ama ne usta! 
Bu ne ince, ne usta bir iş! Aslında imamlarım karışmasalar... 

Hayranlık dolu bakışlarla beyaz taştan yapılan kale surları etrafından gezinmeyi sürdürdü ve memnunluk dolu bir nefes aldı. Bu kale muhteşemlikte ancak Konstantinopolis'le yarışabilirdi. İşte Anadolu Selçuklu Hükümdarı'na yakışan da buydu! İktidarı bu aşılmaz surlar gibi görkemli ve sağlam olmalıydı. Atalarının mirasını korumalı, sınırlarını genişletmeli, şehirler kurmalı, kaleler, kervansaraylar, hastaneler, camiler, anıtlar dikmeliydi! Ama Moğollardan da korunmak gerekiyordu. Ve uzak yakın bütün komşularından. Yalnızca iki yol vardı önünde: ya bunlarla ittifak yapacak ya da bunları ele geçirecekti. Savaşmak, ülkeyi inşa etmek, gücünü korumak, iktidarını pekiştirmek için çok paraya ihtiyacı olacaktı... Neler düşünüyordu? Tutsak olduğu yılları hatırladı. 
İktidar hırsı, hanedanlık ve tüm bu onur şeref hikayesi ona nasıl da boş geliyordu! Sevgili Kâtip melekleri şimdi aklından geçenleri duysalardı ne derlerdi? Alaeddin ne diyeceklerini düşündü: 


— Atının üstünde dimdik 
Savaşmaya gidecek. 
Savaştan nefret eden Allah, 
Hesabını Soracak. 
Günah-sevap defterine 
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Boşa akan kan yazılacak! 
diyecekti soldaki melek 


Ama imparatorluğunu koruması ve büyütmesi gerekmiyor muydu? Sağdaki meleği geçecekti savunmaya. 


— Hayır! Hayır! Yazma! 
Bırak kalemi! 
Götürür bir günahı 
İki sevap! 


Kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Allah ona Selçuklu Devleti'ni devam ettirme ve büyütme görevi vermemiş miydi? Bu nedenle hazinesini doldurmanın yollarını bulması gerekmiyor muydu? Ona hâlâ vergi ödeyen eski emirler —onların fazla büyüyüp gelişmelerini ve çok güçlü ve çok zengin olmalarını engellemenin tek yolu buydu— yavaş yavaş isyan noktasına geliyorlardı, casuslarından bu kesin bilgiyi almıştı. Ona bağlı beylere gelince onlardan zaten o kadar fazla vergi alıyordu ki daha fazlasını istemek çok zordu. Geriye sadece yeni ülkeler fethetmek seçeneği kalıyordu. Zaten zengin olmak için bir savaştan daha onurlu bir yol var mıydı? 
Yeni bir ordu kuracak, paralı askerleri yeniden semirtecekti. 
Aklına deniz kıyısındaki şu Kalonoros kalesi geldi. Frenkler buraya “efsane zenginliklerin diyarı” demiyorlar mıydı? 
Önemli bir liman, hazineye katılacak ganimetler ve Selçuklu bayrağı altında dövüşecek yeni askerler... 


Belh, Harezm Devleti Başkenti 


— Moğol köpekleri! Masum ve zavallı insanlara saldırıyorlar, arkalarında da sadece ceset dolu çukurlar bırakıyorlar! 
Dün Buhara ve Semerkand bugün belki de sıra bizde kimbilir. Sultan-ül-Ulemâ bize söylemişti, o biliyordu, bizi uyarmıştı. Ve biz hâlâ körüz, koynumuzda yılanlar besliyoruz! 

İçlerinden biri Eraslan'a yaklaştı ve onu nefretle süzdü. 
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— Sen bu uğursuz halkın soyundan değil misin? Ha Kıpçak ha Moğol ne fark eder? Kimse senin aslında kim olduğunu bilmiyor... Senin halkın gün be gün şehrimize yaklaşır Sultan-ül-Ulemâ'nın kaçmasına neden olurken burada karşımızda dikilmeye utanmıyor musun? 

Bir anda ortalık karışmış, medresenin toplantı salonunun dört bir köşesinde insanlar konuşmaya başlamıştı. 

— Hain olmadığını nereden bileceğiz? 

— Suç ortakları buraya varınca kızlarımızı karılarımızı boğazlayacak! 

— Barbar! 

— Köpek soyu! 

— Çekirge sürüleri gibi değil mi? Sultan-ül-Ulemâ böyle söylemişti değil mi? 

— Leş yiyiciler! 

— Cünüp pislikler! 

— Nehir suyunu kirletmemek için yıkanmıyorlarmış hah! 

— Hatta şimşekleri üstlerine çekmemek için giysilerini de yıkamıyorlarmış! 

— Hah, aptallar! 

— Evlerini de temizlemez bunlar! 

— Kafirler! 

— Çocuk katilleri! 

— Abdestsizler! 

— İmansızlar! 

— Çocuk ve yaşlı katilleri! 

— Kafatasçılar! 

— Kedilere köpeklere varana kadar herkesi kılıçtan geçirirlermiş! 

— Hepiniz kendinizden utanmalısınız! Bu mudur sizin konukseverliğiniz, Efendinizin sizi öğrettiği misafirperverlik bu mudur? Sizi boşboğazlar! Tek bir adama yüklenmeye utanmıyor musunuz?.. 


Yaşlı bir adam salonun ortasına dikilmiş kalabalığa bağırıyordu. 
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— Masum birine boşuna yüklendiğinizi görmüyor musunuz? Eraslan üç yıldır bizimle yaşıyor, onu tanıyor olmalısınız, biliyor olmalısınız... 

— Ama adına bak Eraslan! Ah! Ah! Bir barbar adı işte! 

— Ama Allah'ın dinini tanıdı... 

— Haklısın dede hazretleri! 

— Eraslan bizi hiç yanıltmadı, hep iyi biri oldu! 

— Korku ve nefret sizin aklınızı başınızdan aldı, diyerek devam etti yaşlı adam, kuvvetiniz yetmediği için dilinizle yaralamaya çalışıyorsunuz. Hocamızın gitme sebeplerine gelince, kim inkâr edebilir, onun gitmesine neden olan merhum Şah Muhammed'in günahlarıydı! Allah onu affetsin! Sultan- ül-Ulemâ'nın gidişine hepimizin günahları neden oldu! Aksini kim iddia edebilir! 

— Dede hazretleri Sultan-ül-Ulemâ şehri Moğol istilasın- dan kaçmak için terk etmedi mi? 

— Sadece Allah için yaşayan Efendimiz kuldan korkar mı? 

— Herkes suskunluğa büründü. Ağır bir sessizlik kapladı salonu. 

— Beni dinleyin zavallı şaşkınlar! Efendimizin gitme nedenleri, sizin de bildiğiniz ama gerçeği görmek istemediğiniz gibi. Unuttunuz mu? Sultan-ül-Ulemâ merhum Şah Muhammed'in öz torunu değil mi? Bilgisi, azizliği, iyilikleri, mucizeleriyle sizin kalbinizi fethetmeyi bildi. Kürsüye çıktığında sürekli olarak büyükbabası Şahın günahlarından söz ediyor ve onu kınıyordu. Şah ise çılgın hırsları, doymak bilmezliği ve inançsızlığıyla herkesin nefretini kazanıyordu. Haset insanlar Şaha sürekli: “Torunun Belh halkının idolü haline geldi, kimse sana saygı duymuyor artık, torununun mucize yetenekleri sana ve iktidarına gölge düşürüyor. Halkının gözünde düşüyorsun. Bir gün halkı isyan ettirecek ve tahtını ele geçirecek,” diyorlardı. Bunun üzerine Şah bir kurnazlık düşündü. Sultan-ül-Ulemâ'ya “Benim yerime geç. Çünkü bir ülkede iki kral olması yakışık almaz,” dedi. Sultan-ül-Ulemâ ise bu isteğe “Dünya krallıkları Sultanlar içindir. Benim gibi zavallı bir dervişin tek krallığı yoksulluğudur, benim sahip 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olduğum tek zafer de budur! Sana bir halel getireceğimden korkma. Gidiyorum buradan!” cevabını vermedi mi? İşte bu nedenle Efendimiz bizi terk etti. Şahın kıskançlığı, günahlarımız ve suçlarımız yüzünden. Siz de gördünüz, tanık oldunuz tüm bu olaylara! 

İhtiyarın sözleri üzerine herkes sustu. Kimse bir şey söylemeye cesaret edemiyordu. Herkes ihtiyarın iki dudağı arasına bakıyordu. 

— Hatırlıyor musunuz Efendimizin gideceğini öğrenince halk isyan etmişti, tüm Belh ağlamaya sızlanmaya başlamışt1? Sonra isyan edenler oldu. Bunun üzerine halkın topyekun ayaklanmasından korkan Şah, Sultan-ül-Ulemâ'ya kalması için yalvarmıştı. Ama Sultan-ül-Ulemâ Şahın isteğini reddetmişti. Şaha ne cevap verdiğini unuttunuz mu? Dalavere çevirmekten kulaklarınıza kum mu doldu, hafızanızı mı kaybettiniz? “Sana Hükümdar diyorlar krallığın geçici hükümdarı. Bana ise Sultan-ül-Ulemâ. Öldüğünde geride boş bir taht, boş bir devlet kalacak. Ardılların da boşluğa düşecek. 
Oysa benim ardıllarım dünyanın sonuna kadar yaşayacaklar. 
Dört gün sonra gideceğim. Ama bil ki Moğol ordusu çekirge sürüleri gibi krallığına saldıracak, Harezm yerle bir olacak. 
Belh'den geriye sadece kül ve ceset dolu bir uçurum kalacak. 
Sen de öleceksin,”8 Sonra Hocamız ağlamaya başlamış. Orada bulunanlardan bir kısmı bayılmış. Hatta sen de evet bana kuşkuyla bakan sen de bayılmıştın. Sonra birden Allah'ın işiyle kürsü caminin ortasına kadar gelmişti, bazı imansızlar Allah'ın bu mucizesi karşısında şaşkınlıktan düşüp ölmüşlerdi. Ve Efendimiz bizi terk etti. Moğolların Harezm'i işgal edeceklerini haber verdi. İşte böyle oldu. Ama gitmesinin nedeni Moğollar değildi. Umarım bana inandınız ve gerçekleri gördünüz. 

Herkes susmuştu, uğursuz bir sessizlik çökmüştü salonun üzerine. 


— Şimdi ise ne hükümdarımız ne de ordumuz var, merhum Şahın oğlu Celaleddin Mengüberti savaşçılar toplamak 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için dağlara çıktı ama Mengüberti savaşmaktan başka bir şey düşünmeyen hırstan gözü dönmüş biri. Gerçek şu ki kardeşlerim tehlike karşısında tek başınayız ve Allah'tan merhamet dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Acımasızca yüklendiğiniz zavallı Eraslan'a gelince bizi boğazlamaya gelen vahşi sürülerle en ufak ortak bir yanının olmadığını bizimle yaşarken kanıtlamadı mı? 

Herkes hep bir ağızdan konuşmaya başladı: 

— Dede hazretleri haklıdır! 

— Kahrolsun bizim bu dillerimiz! 

— Allah bizi beladan korusun! 

— Uğursuz dedikodularımız! 

— Zavallı bir masumu suçladık! 

- İnşallah Eraslan bizi bağışlar! 

— Kötü niyetliyiz! 

— Adaletsiz davrandık! 

Yaşlı adam arkasına döndü ve Eraslan'a seslendi. Ama artık çok geçti, Kıpçak çoktan ortadan kaybolmuştu. Gece çökmüştü. Düşüncelerin içinde kaybolan Eraslan amaçsızca yürüyordu. Birden karanlıklar içinde birini gördüğünü sandı. Ama gördüğü sadece çadırların sıcaktan sallanan tenteleriydi. Korkudan ürperdi. Ama neden korktuğunu bilmiyordu. Birden belli belirsiz bir el yüzünü yalayıp geçti. Dondu kaldı. Sonra hemen önünde beyaz bir ışık şekillenir gibi oldu, ışık yavaş yavaş biçim almaya başladı, bir süre sonra Eraslan ışık huzmesinin içinde bir yüz seçti, bu babası Oktay'dı. 

— Kaç, zaman varken kaç. Tengri'ye çocuğun bugünleri görmediği için şükret. Bu şehir cehennemin kapılarından biri olacak! 

Şaşkınlıktan dona kalan Eraslan babasına yaklaşmaya çalıştı. Ama kolları sadece boşluğu kucakladı. Işık kayboldu. 
Öteki dünyadan gelen ses hâlâ kulaklarında çınlıyordu. 


Oktay eski şamanların ruhlarının kendilerinden sonra yerlerini almalarını istedikleri kişilere göründüklerini ve ruh 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görmenin Allah'ın çağrısının reddedilmez kanıtlarından biri olduğunu söylemez miydi? O da seçilmiş olabilir miydi? Babası gibi o da ruhlar alemine kabul edilebilir miydi? Sultan- ül-Ulemâ tüm bunlara ne derdi? 

Duyduğu korkuyla tanıdığı bildiği yerlere doğru yürümeye başladı ve atölyesine doğru yola koyuldu. Sokakta kimse yoktu. Küçük dükkânının kapısını telaşlı bir biçimde açtı. Kılıçlar ve bıçaklar karanlıkta parlıyordu. Demir ocağı- nın yanına oturdu ve başını elleri arasına aldı. Hiç kuşkusu yoktu: gördüğü Oktay'ın ruhuydu. Babası daha hayattayken çok önemli büyü güçlerine sahip olmamış mıydı? Babasının ruhunun yaptığı uğursuz uyarıyı hatırladı. Cehennem mi demişti? Cehennem ne demek bilirdi. Daha önce yaşadıklarından daha acı daha kötü günler yaşayabilir miydi? 

Tüm gücüyle örsü kucakladı ve yerinden oynatmayı başardı. Ağır örsün altındaki tahta kapağı kaldırdı ve bodruma girdi. Gizli yeriydi burası. Kimse burada böyle bir yer olduğundan kuşkulanamazdı. Örsün altına bakmak kimin aklına gelirdi? İşte geçmişinden kalan bölük pörçük anıları saklayan eski av çantası da oradaydı. Keçi derisinden matarası, kürkü, parlak deriden zırhı ve babasının hançeri ve altın torbası. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Yaşlı bir adamı soymaktan daha soysuzca bir suç var mıydı? Her şeyi Sultan-ül-Ulemâ'ya itiraf etmeli, Allah'tan bağışlanmayı dilemeli ve bütün altını yoksullara dağıtmalıydı. Utandı. Onu yukarıdan seyreden babası Oktay'dan ve sadece bir bakışıyla insanın ruhunu okuyabilen efendisi Sultan-ül-Ulemâ'dan utandı. 
Kuşkusuz o her şeyi anlamıştı ama hiçbir şey dememişti, bu kadar alçakça davrandığı için ona acımış olmalıydı! Oktay yeniden aklına geldi, bir an sislerin içinde beliren bakışlarını ve ışık huzmesi içindeki şeklini yeniden görür gibi oldu. 
Yeniden gelir miydi? Ama ölülerin ruhlarını görebilir miydik? Sultan-ül-Ulemâ'nın da olayları önceden sezdiği ve altıncı duyusu olduğu doğru değil miydi? Ruhlarla konuşabildiği söylenirdi. Sahip olduğu olağanüstü güçler etrafına pek çok insan topluyordu. Oğlu Celaleddin'e gelince onun da Hüdâvendigar olduğu söylenmiyor muydu? Bazılarına göre her gece babasına abdest suyu dökmek için su aramaya çıktığında kapılar önünde kendiliğinden açılıyordu. Ama Oktay'ın ortaya çıkması bir cinin işi olmasındı sakın, bu işin içinde büyü var gibiydi. Büyüden korunmak için okunan bir duayı hatırlamaya çalıştı, ama kafasının içi bomboştu. Ezan mı okunuyordu? Camiye gitmenin zamanı gelmemiş miydi? 

Eraslan yeraltındaki gizli odasından çıktı. Tahta kapak gürültüyle kapandı. Büyük bir güçlükle örsü yerine yerleştirdi ve ıssız gecenin içine daldı. Şafağın ilk ışıklarıyla şehir çok açık yeşil bir ışık huzmesine bürünmüştü. Namaz için yakılan yağ lambalarının ışığını seçebiliyordu. Sultan-ül-Ulemâ'nın sözleri aklına geldi: Anadolu Selçuklularının başkenti Konya'da öleceğini ve oraya gömüleceğini söylemişti... 

— Seni bulacağım, dedi yüksek sesle ve adımlarını hızlandırdı. Ne zaman ve nasıl bilmiyorum ama seni bulacağım Sultan-ül-Ulemâ, bulacağım seni! 


Akdeniz Kıyısı, Kalonoros Kalesi 
Destina'nın nedimesi Theophanos'a gönderdiği ilk mektup 


Seni nasıl özlüyorum sevgili Theophanos'cuğum! Her an her saniye senin yokluğunu daha fazla hissediyorum! Kimi zaman surlara tırmanıyor ve ufka gözümü. dikiyorum. Bazen eşinin evine götürmek için seni bizden alıp götüren kervanın kaldırdığı toz bulutunu görür gibi oluyorum. Sonra sevgili sütannemiz Lucipina'nın kollarına atılıp ağlıyorum ama onun gözyaşları da benim gözyaşlarıma katılıyor! Senyör Kyr Vart'a seni ziyaret etmem için izin vermesi için yalvardım. Ama uzun bir süreden önce bu mümkün gözükmüyor gibi çünkü sonbahar gelmek üzere, atların çamura saplanmasından endişe ediliyor. Ama gözyaşlarıma daha fazla dayanamayan babam sonunda yeni ay her çıktığında sana bir ulak yollamayı kabul etti. Böylece seninle mektuplaşabileceğiz. Ayın daha hızlı dönmesini sağlayabilir miyiz acaba? 
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Bize çocukken okuma yazmayı öğreten lalamızın ruhu şad olsun! Peder Nikephoros'a gelince ondan gün geçtikçe daha fazla nefret ediyorum! Geçen gün Aleksios Destanı'nı9 okuyordum, büyük bir öfkeyle odaya girdi ve aklımı saçma sapan şeylerle doldurduğumu ve bir genç kızın okuması gereken tek şeyin görevlerinin neler olduğunu anlatan din kitapları olduğunu haykırdı! Sütannemize göre evlenene kadar harem dairesine kapatılmam konusunda ısrar ediyormuş, ata binmemin uygun olmadığını söyleyip duruyormuş ama Tanrı'ya şükür babam en iyi av arkadaşından mahrum kalmak istemiyor! 

Senin için sık sık dua ediyorum. Tanrı'dan eşinin yanında sana huzur vermesini ve bu birleşmeyi kutsamasını diliyorum. Sevgili küçük kardeşin Destina'nın özlem dolu gözyaşlarını ve sevgilerini kabul etmen dileğiyle. 


İkinci Mektup 


Güzel Theophanos'cuğum, bana gönderdiğin mektupta yazdığın cümleleri okuyunca inan bana üzüntüden titredim; sen ki bu kalenin duvarlarını kahkahalarınla çınlatırdın! 
Tekrar ve tekrar okudum mektubunu ve cümlelerin arasındaki anlamı bulmaya çalıştım. Bana ne demek istiyorsun ya da daha doğrusu benden neler saklamaya çalışıyorsun! Ah! Keşke senin yanında olabilseydim! Ama bu korkunç yağmur! Babam daha önce hiç böyle bir sonbahar görmediğini söylüyor, dağın eteklerine kar bile yağdı! Aslında ben de sana şu sıralar biraz hüzünlü olduğumu itiraf etmeliyim. Tam üç gündür harem dairesine kapatılmış durumdayım! Çünkü oldukça garip bir haber kalemizi sarstı! Komşu kaleden bir ulak bu haberi bize ulaştırmak için bütün gece at sürmüş. Komşu kalenin beyi bir av partisinden dönerken topraklarımızın sınırlarında Türk bir süvari birliğinin devriye gezdiğini görmüş. 
Bunların Anadolu Selçukluların, yeni sultanı Alaeddin Keykubâd'a ait olduğunu söylüyorlar. Bu haberin doğrusunu öğrenene kadar yanımda bir muhafız birliği olsa bile ata binmem yasaklandı. Ben de bana kalan tek zevkimi kaybettim böylece! Ata binerek senin gidişinin vermiş olduğu üzüntülerden biraz olsun sıyrılabiliyordum. Üzüntümü. fark eden babam benim de evlenmemin zamanının geldiğini söylüyor. 
Bir eşe hizmet ederek üzüntülerimden kurtulabileceğimi söyleyip duruyor. Oysa benim hiç acelem yok ve babamın beni evlendirmeyi planladığı şu kaba saba Senyör Aleksis'i de hiç beğenmiyorum. Eşim olacak kişi tamamen farklı biri olacak. 

Sen de benim gibi hatırlıyor musun Theophanos'cuğum? 
Hani Latin İmparatorluğu'ndan gelen Frenk bir şövalye vardı, geldiğinin ertesi günü bilinmeyen bir hastalık sonucu ölmüştü. Bu şövalyenin sandığını ve babamın salgın bir hastalık korkusuyla bu sandığa dokunmamızı yasakladığını hatır-Lyorsun değil mi? Ama biz bu emre karşı gelmiştik. Evet, ben sonunda sandığı açmayı başardım! Kilidi açmak, demir sürgüleri yerinden çıkartmak kolay olmadı ama nalbantın birine bir Bizans sikkesi sözü verince sandık açılıverdi! Sonunda başardık! İçinden neler çıktı biliyor musun? Bugüne kadar okuduğum en güzel aşk şiirlerinin yazılı olduğu parşömenlerden oluşan bir rulo. Şiirde, Prens Beltandros'un Aşk Kalesi'ne kapatılan Krisantza adında bir prensese nasıl âşık olduğu anlatılıyor! Ama beni asıl duygulandıran Frenk şövalyenin Rumca metnin karşısına kendi el yazısıyla şiirin Frenk dilindeki tercümesini yazmış olması. Şiirin yanında bir de mektup vardı. Meraktan öldüğüm için Peder Nikephoros'dan bana çevirmesini rica ettim. Aman nasıl bir hata etmişim! 
Çünkü genç adam bu kitabı ülkesinden Violaine adında genç bir kıza adamış ve ona bu güne kadar hiç duymadığım aşk sözleriyle hitap etmiş! Peder Nikephoros öfkeden kudurarak Frenklerin bu soysuz âdetlerini çok iyi bildiğini, bu tür cümlelerin ancak Yaratıcı Tanrı için söylenmesi gerektiğini ve bunları bir ölümlüye söylemenin küfür olduğunu haykırdı! 
Sonra bana, kadının Adem'in kemiğinden yaratıldığından, erkeğine itaat etmesi gerektiğinden ve gelecekteki eşimle tek beden iki kafadan oluşan bir bütün olacağımdan söz eden uzun bir vaaz çekti. Böyle şeylere inanılabilir mi gerçekten? 
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Âşık olduğu kadının cildini kardan bir pelerine benzeten Beltandros'un sözlerine inanmayı tercih ederim! Bir adamın da bana böyle güzel cümleler yazmasını ne kadar isterdim! Senyör Aleksis'i bana böyle bir şiir yazarken hayal edemiyorum bile! 

Beni eğlendirmek için Lucipina bana yeni bir saç modeli yaptı. Saçlarımı ikiye ayırdı ve bükerek kafamın iki yamna topladı. Kulaklarıma da çavuşkuşu desenli sallanan yakut küpelerimi taktım. Lucipina bu küpelerin renginin kızıl saçlarıma çok iyi gittiğini, bir imparatoriçeye benzediğimi söyledi. Ayrıca üstünde gelincik işlemeleri olan bir elbise diktiriyorum. Ama tüm bu süs kimin için? Eğer güzelliğinizi övecek bir Beltandros'unuz yoksa, süslenmek neye yarar ki? 

Sevgili Theophanos'cuğum Tanrı'dan sana mutluluklar vermesini dileyerek hasretle öpüyorum seni. 


Üçüncü Mektup 


Sevgili dostum sana çok şaşıracağın, huzur dolu kalemize bir yıldırım gibi düşen bir haber vereceğim. Türkler üç gündür şehrin birkaç kilometre ötesine kamp yapmış bulunuyorlar! 

Köylerimiz korkuya kapıldılar. Yüzlerce köylü. bir gecede çevredeki çiftliklerden kaçarak şehrin surlarının içine sığındılar. Uykum kaçtı. Bütün gece kadınların ağlayıp sızlanmalarını, erkeklerin düşmanlara yağdırdıkları küfürleri ve hakaretleri, atların kişnemelerini, öküzlerin böğürtülerini dinleyip durdum. Şehri çok pis bir koku aldı. Hamama gitmeyen bu zavallıların nasıl koktuklarını tahmin bile edemezsin! Sürekli burnuma dayanmış parfüm kokulu bir mendille geziyorum. Heyecanımı artık kontrol edemiyorum. Hatta bu sabah zavallı sevgili Lucipina'mızı tokatladım. Ama o da kalkmış Türklerin Malazgirt'ten beri hiçbir savaşı kaybetmediklerini anlatıp duruyordu. Ancak babam Senyör Kyr Vart geniş ovalarda at sürerek savaşmaya alışmış düşmanlarımızın korunan bir kaleyi ele geçirmeyi başaramayacaklarını söylüyor. 
Zaten soğuk ve yiyecek içecek sıkıntısı onları çabucak canlarından bezdirecektir. Daha fazla kar yağması için dua edin Theophanos'cuğum! Hiç durmadan günlerdir yağan bu karın Tanrı'nın bir mucizesi olduğuna inanıyorum. Çünkü bu mevsimde bu kadar kar yağması hiç alışıldık birdurum değil sen de biliyorsun. 


Ama yine de korkudan titriyorum. 
Sevgili arkadaşım umarım sen zavallı Destina kadar acı çekmiyorsundur. 


Dördüncü Mektup 


Sevgili güzel arkadaşım Theophanos, Tanrı'nın bize daha fazla cesaret ve kahramanlık vermesi için dua et! 

Mektubumun beklenen tarihten önce gelmesine şaşırmışsınızdır. Ancak Senyör babam eşinizin bize destek kuvveti göndermesini istemek için bir ulak göndermeye karar verdi. 
Ulak yeraltından kaçarak dışarı çıkacak. Bu nedenle ben de size alelacele bu mektubu yazıyorum. 

Çünkü Türkler şehrin surları boyunca kamp kurdular. 
Mancınıklarını yerleştirebilmek için kazdığımız hendekleri doldurdular. Gemileri limanımıza girdi. Kamp ateşleri sabaha kadar yanıyor ve bütün gece ufku aydınlatıyor. Artık uyuyamıyorum; korku beni terk etmiyor bir türlü. 

Sevgili dostum lütfen eşinize savaşçılarını en kısa sürede göndermesi için ısrar edin! 

Yedi gün geçmişti ki bir sabah ufukta kar kaplı arabala-Tı ve çadırları beliriverdi. O günden beri büyük şaşkınlıkla her geçen gün kaleye biraz daha yaklaştıklarını fark ediyoruz. Ve bugün şafakta surlarımızın altına mancınıklarını ve tahta iskelelerini diktiler. Ancak Senyör Kyr Vart kendinden emin gözüküyor. Kaleye yiyecek ve içecek yığdırdı; sarnıçlarmz da bu seneki yağmurlar sayesinde dolu. Ama neden bilmiyorum korkuyorum. İçimde bir sıkıntı var. Şehre ne kadar 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yaklaştıklarını fark edemediğimizden kısa bir süre sonra duvarlarımızda yankılanan garip bir iniltiyle irkildik. Meraktan öldüğüm için alelacele pelerinimi giyip kapımda bekleyen hizmetçilerden kurtulup gizlice harem dairesinden kaçtum ve surların oradaki tahta iskelelere çıktım. Biraz önceki inilti kaybolmuştu, çevreye bir sessizlik çökmüştü. Gördüklerimi kesinlikle tahmin edemezsin. Düşmanlarımızın bir bölümü eğilip doğrularak dua ediyorlardı sanırım namaz kılıyorlardı. Sonra birden bir fısıltı başladı, rüzgârın etkisiyle aza-Lp çoğalan bir uğultu duyuldu. Uğultu bazen öyle çoğalıyordu ki kulakları sağır eden bir gürültüye dönüşüyordu. Kanımın damarlarımda donduğunu hissettim. Neden bilmiyorum orada öylece düşmanlarımızın dua edişini izledim... 

Sonra yeraltı kapısına kadar indim. Onları bir mazgal deliğinden gözledim. Kimisinin o kadar vahşi bir görünüşü vardı ki hâlâ aklımdan çıkaramıyorum. Bunların Türkmenler olduğunu öğrendim sonradan. Çoğunun Müslüman olduğu söyleniyor ama hâlâ eski giysilerini giyiyorlar, atlarının üstünde uyuyorlar ve nehirlere tapar gibi saygı gösteriyorlar. 
Ötekiler... pek çok ülkenin dilini konuşan bu kadar büyük bir kalabalık karşısındaki şaşkınlığımı tahmin edemezsin! Rumca ve Frenk dilinde konuşanlar bile vardı aralarında. Dindaşlarımız Hıristiyanların elinden mi tadacağız ölümü? 
Tanrı bu hainlerin cezasını versin! Babam Türklerin paralı askerler ve köleler kullandıklarını söylüyor. Bunlar genelde Haçlı Seferlerinden kaçan korkaklar ve maceracılar, üç ku-TUŞ için ruhlarını şeytana satanlar. Söylendiğine göre Sultan Alaeddin Keykübad da Bizanslı bir prensesin oğluymuş ve ordu kumandanlarından biri annesinin ailesinden Mavrozomes adında bir Hıristiyan'mış. Bu dedikodulara inanamıyorum. Ama eğer tüm bunlar doğruysa? Artık hiçbir şeyi anlamıyorum ama Peder Nikephoros'un bize öğrettiklerinin tümünün yalan dolan olduğunu, gerçek dünyanın ne olduğu konusunda tamamen cahil kaldığımızı anlıyorum. 

Sultanın nasıl biri olduğunu anlattılar. Alaeddin Keykübad. Düşmanımız. Surlarımızdan birkaç adım ötede kızıl bir 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ata binmiş bekliyor. Yirmi dokuz yaşında olduğunu söylüyorlar. Ama daha genç görünüyor ve ince yapılı biri. 

Üzerinde ipekten yeşil bir giysi var, kürkü ve beyaz başlıkla bir ordu kumandanından çok bir şaire benziyor. Ama işlemeli giysisinin altında bir zırh gömleği-olmalı çünkü okçularımızın fırlattığı oklardan biri göğsüne çarpıp geri döndü. 
Bize gönderdiğe elçiye gelince gözleri çakmak çakmak olmuş bir leşkargası. Eğer savaşmadan teslim olursak şehir sakinlerinin canlarına dokunulmayacağı ve şehrin yağmalanmayacağı sözünü veriyor güya. Ve tabü Sultana bağlılık yemine edersek! Hayır! Zafer bizimdir. Babam gözünün korkutulmasına izin vermedi. Cevap olarak da elçi duvarlardan aşağı atıldı tabii boğazı kesilmiş olarak. Bunun üzerine Sultanın namaz kılmaya gittiği anlatılıyor. Tam o sırada halkımız da ayin alayı oluşturarak ellerinde azizlerin ikonları dua etmeye başladı. Bir kadın Meryem Ana'yı gördüğünü söyledi, başka biri Kutsal Melek Gabriel'in! en yüksek kulelerimizden birine dokunduğunu ileri sürdü. Bakalım bizim mi yoksa düşmanlarımızın mı duaları kabul olunacak? Ben bizim dualarumızın Tanrı'ya ulaşmasını diliyorum, buna inanıyorum. 
İnanmak istiyorum! 

Şehrin tüm sakinleri Senyör Kyr Vart'ın emriyle işgalcilerimize karşı mücadele etmeye hazırlanıyor. Erkekler kalenin surların karşısına Rum ateşinil! fırlatacak sapanları yerleştirdiler. Kadınlar bunların alev almasını sağlayacak yumakları hazırlıyorlar. 

Ama ben güzel Kalonoros'umuzu düşündükçe korkudan ürpermekten kendimi alamıyorum. Şehrimiz cennetten bir köşe değil miydi? 

Dalgaların içinde kaybolan, deniz kabuklarıyla döşeli mermer merdivenlerimizi, beyaz yelkenlilerle gelinler gibi donanan limanımızı, mercan balıklarıyla dolu balıkçı ağlarını, cennet meyveleriyle dolu verimli bağ ve bahçeleri düşlüyorum ve savaşın bu cennetin bağrına saplayacağı kızıl saplı hançerin açacağı yaranın dehşetiyle titriyorum. Çok endişeliyim. Daha doğrusu korkuyla kendimi yiyip bitiriyorum. 
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İşte gece oldu. Artık tek bir ses bile duyulmuyor, etraf çok karanlık, saldırganlarımız dinleniyorlar galiba. Biz ise hiç uyumayacağız. Düşmanımızın ölüm sessizliğindeki kampını dinlediğimiz bu bitmek bilmeyen geceler en korkuncu. Oradalar biliyoruz! Tetikte bekliyorlar. Sıkıntıyla bekleyip duruyo-TUZ. 

Hoşça kal sevgili Theophanos'cuğum, köpeklerimizin düşmanlarımızın sancaklarında sallanan atkuyruklarıyla oynaşacakları günlerin en kısa zamanda gelmesi için dua et. 


Beşinci Mektup 


Tatlı Theophanos'cuğum bizim için dua et, bizim için dua et, Türkler bu gece yarısı saldırdılar! Mektubumu alabilecek misin bilmiyorum. 

Saldırıdan hemen önce, hizmetçilerim uyurken ben surlara sıvıştım gene ve bir mazgal deliğinden saldırganları gözetlemek istedim. Karla kaplı çadırları yaktıkları ateşlerin ışığıyla kırmızı bir ışık demeti içindeydi ve karanlıkta parlak büyük kanatları andırıyorlardı. Kamp yerinin ortasında çift başlı kartal sancağıyla Sultanın otağı duruyordu. Bu arada yüzlerce asker mancınıkların gölgesinde hayaletler gibi sessiz adımlarla ilerliyorlardı. 

Birden dehşet içindeki hizmetçilerim Lucipina'nın pelerinine sarınmış bir halde yanımda beliriverdiler ve daireme girmem. için yalvarıp yakararak beni alıp götürdüler. Odamın kapısını henüz kilitlemişlerdi ki korkunç bir gürültü koptu. Mancınıklardan fırlatılan bir taş benim biraz önce bulunduğum suru darmadağın etmişti. 

Duvarlarımıza fırlatılan kayaların sağır edici gürültüsü biran bile durmadı. Şafak sökene kadar duvarlarımızı döven taşlar sonunda şehrin ortasına düşmeye başladılar ama bir zarar veremediler. Çünkü Türkler bölgedeki antik şehirlerin yıkıntılarından söktükleri mermer blokları parçalayarak bize atıyorlar ancak mancınıkların attığı taşlar bir engele çarpınca dağılıyor. Kafası kopmuş bir Herkül heykeli şatonun 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avlularından birine düştü. Sabah olunca bu kez bizim okçularımız ve askerlerimiz sahnedeydi. Alevli zifte bulanmış oklarla mancınıklara sarılan düşmanlarımızın çoğunu telef ettiler. Bu kez binlerce okun yılan ıslığına benzer sesleriyle kulaklarımız sağır oldu. Öğleden sonra düşmanlarımızın saldırısı hafiflemişti bile. Mancınıkları kullanan askerler telef olmuştu ve mancınıkların büyük bir bölümü de alevli kükürt toplarıyla kül olmuştu. 

Kükürt ve is kokusu şehri sardı. Yıkılan surların ve atılan taşların çıkardığı toz ve duman kokusuna is kokusu karıştı. Etrafı ceset korkusu sardı. Limandaki gemilerimiz battı. Ancak zafer bizim! 

Dua et güzel arkadaşım zafer hep bizim olsun. 


Altıncı Mektup 


Sevgili Theophanos, eşinin gönderdiği destek kuvvetleri gelmedi. Neler oluyor? Korkudan titriyorum. 

Bu herhalde benden alacağın son mektup olacak. Hatta sanki bu mektubu hiçbir zaman okuyamayacaksın gibi geliyor bana! Böyle hissediyorum ve korkuyorum! Babam eşine bir ulak daha göndermeye çalıştı. Ama kimsenin şehri canlı terk edemediğini biliyoruz. Mazgallarımızın siperleri yıkıldı, çıkma mazgallarımız kırıldı. 

Mancınıkların çıkardığı gürültü patırtı arasında geçen on günden sonra herkes, genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk açılan delikleri doldurmaya, gedikleri kapatmaya çalışıyorlar. 

Bu sabah düşman orduları birden saldırıya geçti! 

Ellerinde zıpkınları, sırtlarında merdivenleriyle bir yığın piyade surlarımıza atıldı. Bütün ayak takımı bizim duvarlarımıza tırmanıyor sanki, savaşmaya zorlanan savaş esirleri, baskınlarda tutsak düşen ve en ufak bir tehlikede kaçan köleler, paralı askerler, satılmış alçaklar, gezgin şövalyeler, Macarlar, Slavlar, kürkler içindeki İskandinavlar, Konstantinopolis'in Latin Haçlılar tarafından ele geçirilmesinden beri kendilerini en yüksek fiyata satanlar, herkes. 
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Ama onlara neler yapabileceğimizi gösterdik. Çoğu geberdi. Babam surlardaki askerlerinin, ruhlarını şeytana satan bu dönmelerinin çoğunu cehenneme gönderdiklerini söyledi. Kaynar zift kalenin duvarlarından dalga dalga akıyor. 
Okçuların attığı oklar ıslık sesi çıkarak her tarafa dağılıyorlar. İlk kez Rum ateşini kullandık. Gökyüzü büyük kızıl bir alev topuyla kaplandı, etraf cehennem gibi oldu. Kavrulmuş cesetler şehrin kenarlarında üst üste yığılıyorlar, duman ve is kokusu havaya yayıldı. Kar bile artık kar gibi değil çürümüş et gibi kokuyor. 

Bir kez daha zafer bizim oldu. Ancak içimde kötü bir his, bir sıkıntı var. Sürekli korku içindeyim. Yiyecek iyice azaldı. 
Kıtlık başladı. Liman kapatıldığı ve artık balık avlanamadığı için halkın çoğu açlık içinde. Atlar telef oldu. Açlıktan kurumuş köpek sürüleri atların donup kalmış cesetlerini kemirmeye çalışırken çenelerini kırıyorlar. Su da iyice azaldı. 
Kalenin kapıları sımsıkı kapalı. Senyör Kyr Vart aç kalan köylülerin yığınlar halinde şatonun kapılarını zorlayacaklarından çekiniyor. Çatlak sesler duyulmaya başladı. Askerlerimizin cesaretini kırıyorlar. Kimisi çift başlı kartalın açlığa yeğ olduğunu söylemeye cüret ediyor! Peder Nikephoros'un 1srarlarına dayanamayan babam şatodan şehrin kutsal emanetinin, Meryem Ana'nın elbisesinin tokasının çıkarılmasına izin verdi. Meryem Ana'nın kutsal emaneti kilise çalgılarıniın!2 ezgileri eşliğinde tüm surlarda gezdirildi. Askerlerimiz tekrar cesaret ve güç kazandılar. 

Bu sırada ben kalenin yeraltındaki küçük kilisesine sığındım. Opal taşlarıyla süslü hacın önünde diz çöktüm ve Pantocrator İsa madalyonuna gözlerimi dikerek bize yardım etmesi için yalvardım. 

Bu akşam, korkudan sesim kısıldı, soğuktan titriyorum. 
Artık ocağı yakacak odunumuz kalmadı. Kar bizi bir kefen gibi sardı. Barış ve huzur dolu günlerimizi özlemle hatırladım. Ava çıktığımız günleri, şahinimin eldivenime tırnaklarını geçirdiğini ve boynundaki zilin çıkardığı sesi hatırladım. Esriklik içinde geçen, barış ve mutluluk günlerini! 


61 


Biraz sonra gene yeraltındaki kiliseye ineceğim. Kutsal sandık tekrar yerine yerleştirildi. Aziz Yahya'nın Tanrı'nın Annesi'ne adadığı ilahiyi okuyacağım birazdan: 

"Selam sana Ey Kutsal Meryem! Tanrı'nın Annesi, 

Sen ki dünyaya getirdin Sevgili İsa'yı, 

Yüce Tanrı hakim oldu ve İsa gelişti." 


Küçük kız kardeşinin Tanrı'ya gönderdiği dilekleri kabul et sevgili dostum. 


Yedinci Mektup 


Sevgili Theophanos, bu sabah korkunç bir haber askerlerimizin tüm cesaretlerini alıp götürdü. eşinin gönderdiği destek kuvveti Türk süvariler tarafından yok edilmiş! 

Ne yazık ki Theophanos'cuğum bundan böyle mektuplarım sana ulaşmayacak, ne yazık ki artık bundan eminim. Altı haftadır durmak bilmeyen istilalarıyla bizi tüketen düşmanlarımızın hoyrat ellerinden kurtulabilirlerse belki bir gün okursun mektuplarımı? Bunları Frenk şövalyenin sandığına saklayacağım. Kilitlerini onarttım ve sandığı senin de bildiğin yeraltındaki gizli yerimize koyacağım. Eğer bir gün kalemize geri dönersen, sevgili arkadaşından bir anı almak için gizli yerimize geleceğini ve sandığı açacağını biliyorum. 
Gördüğün gibi artık cesaretim kalmadı ve uğursuz sıkıntı bir an bile bırakmıyor yakamı. Bizim için değerli ve özel olan her şey yavaş yavaş tükenip gidiyor. Can çekişmeye başladık. 

Şehrin surları artık mancınık bombardımanına dayanamiyor ve yıkılmaya başladı. Soğuktan donan taşlar çatlayıp yıkılıyorlar. İşçiler artık açılan delikleri kısa bir sürede kapatmayı başaramıyorlar, güvenliğimiz giderek azalıyor. 

Sultan ikinci saldırı emrini verdi. 

Bu sabah sessizlik korkunç iniltilerle, bağırış çağırışla bozuldu. Düşmanlarımızın tahta iskeleleri mazgallarımızın tepesine çıktı. Kocaman kılıçları ve yaylarıyla bir yığın asker sur yoluna ok yağdırarak iskelelerden üstümüze boşaldı. 
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Arada sırada paralı Frenk askerlerin güneş altında parlayan zırhlarını görebiliyorum, dilerim bu hainler cehennemin dibini boylarlar! Sultanın bu kez üzerimize gönderdiği birlikler Türkmen birlikleriymiş. Bu adamların ölümden korktukları yok. Hırlayıp gürleyerek tehlikelerin üzerine atlıyorlar, ziftten ve neftten etkilenmiyor gözüküyorlar, arkadaşlarının yanlarında düşüp ölmesi hiç etkilemiyor onları, savaşçıların ruhlarının doğrudan cennete gittiklerine inanıyorlar ve Tanrının adını anarak ölüyorlar. Bizim askerlerimiz ise ok yağmuru altında telef oldular, tahta iskeleler alev aldı, suya batırilmiş keçi derileri de yangını söndüremiyor, askerlerimizin çoğu yanıp kül oldu. 

Sokaklar inleyen, ağlayan, sızlayan yaralılarla dolu, is ve kan kokusu etrafı sardı, yanmış cesetlerin kokusundan boğuluyoruz, şehrin üzerine pis kokulu kara bir sis çöktü. Liman ele geçirildiğinden beri reçine alamıyorum. Bu kokuyu uzaklaştırmak için buhurdanların içinde yakıyordum. Çok az askerimiz kaldı. Kalanlar da anlatıldığına göre susuzluktan dilleri damaklarına yapışmış, açlıktan nefesleri kokmuş bir halde bir parça ekmek peşinde orada burada sürünüyorlarmış. 

Kalemizin en saklı en gizli köşelerinde bir kırıntı dahi kalmadı. Bazılarının açlıktan kedileri ve fareleri yediği anlatılıyor. Bizim de yiyeceğimiz kalmadı. Açlıktan ölmeye mi mahkümuz? Hizmetçilerim, şehri saran korkunç bir salgın hastalıktan söz ediyor. Hastalığa yakalanan birden çöküp kusmaya başlıyormuş ve ağzı köpük içinde kalarak ölüyormuş. Toplanamayan cesetler kaskatı kesilmiş halde sokaklarda yığılıyor, don yüzünden gömülemiyorlar ve odun olmadığı için de yakılamıyorlar. 

Don rüzgârları altında kürkümün içinde soğuktan tir tir titriyorum. İlahi bir Lütuf olarak karşıladığımız kar şimdi demirden pençeleriyle bedenimizi tırmalıyor. Kısa bir süre sonra lambalarımız için yağımız kalmayacak ve karanlıkta kalacağız. 

Yarın ne olacak? 

Babam benden gerçekleri gizliyor ama hizmetçilerimin 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dilleri çözüldü; sürekli konuşuyorlar. Düşmanlarımızın bir bölüğünün şark surlarından içeri girmeyi başardığı anlatı-Lyormuş. Eğer haber doğruysa, düşman artık surların içindeki şatoya saldıracak demektir. Hayatımı yaşamadan, aşkı tatmadan öleceğimi anlayınca üzüntüden titredim. Peder Nikephoros eğer kendimi duaya ve dine adamazsam cehennemin korkunç ateşleri içinde azap çekeceğimi söylüyor ama benim Tanrı'nın merhametine ve rahmetine kavuşmak için Beltandros'un en ateşli ve en imanlı dizeleriyle dua ettiğimi bilmiyor. 

Hoşça kal sevgili arkadaşım, Yüce Tanrı'dan ruhuma huzur vermesini diliyorum. 


Sekizinci Mektup 


İşte sonunda geldi kader anı, kader ağlarını kanla ördü. 
topraklarımızda ve Tanrı'nın rahmeti ve bağışlayıcılığı için dua etme anı geldi! 

İki aylık muhasaranın ardından işte üçüncü saldırı vakti geldi. 

Sana yazdığım şu sıralarda, kalemizin bronz kapısını zorlayan koçkafasının çıkardığı tok sesler yankılanıyor her yerde. Şimdi sıra Sultanın özel muhafızlarında. Yeraltındaki sığınağa hizmetçilerimle sığındım. Soğuk kemiklerime işliyor, canımı düşman askerlerinin yakacağı kadar yakıyor. 

Mezarımıza canlı canlı girmeden önce yeraltının girişindeki mazgal deliğinden son bir kez düşmanlarımızı gözetledim. Sultanı fark ettim birden. Kale surlarının dibindeydi! 
Sonra sur yoluna çıktığında gizlenmek için geri çekildim ve etrafa bakmak istedim, tam bu sırada rüzgâr başörtümü uçurdu. Örtüyü yakalamaya çalıştım ama saçlarım rüzgârın savuruşuyla yüzümü kapadı ve bir süre önümü göremedim. 
Sonunda yüzümü. açmayı başardığımda kızıl bir savaş atına binmiş Alaeddin Keykübad'ın bir anda beni fark ettiğini şaşkınlıkla gördüm. O sıralarda dalgalana dalgalana kale surlarından aşağı inen örtüm bir kanat çırpışıyla döndü ve yaralı bir akdoğan gibi Sultanın ayaklarının dibine kondu. 
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Sultan parmağıyla beni işaret etti, yanındaki askere bir şey söyledikten sonra kılıcının ucuyla örtüyü aldı ve bir zafer işareti gibi bana doğru salladı. Ah! Ne uğursuz bir işaret! Babam koşarak geldi ve Sultan bu kez elçisi olduğu söylenen ve uzun zaman önce bizimle dostluk ilişkileri kuran Antalya subaşısı Mubarizeddin Ertokuş babamı işaret etti. Senyör Kyr Vart kürkünün bir yanıyla yüzümü kapattı ve omuzlarım- dan tutup sarsarak hemen gizli sığınağa gitmemi emretti. 
Kaderin bu garip oyunuyla alt üst olmuş bir şekilde aşağıya indim. Bence bu mutsuzluğumun bir habercisiydi. 

Teslim olsak da, ölümüne kadar çarpışsak da, sevgili dostun küçük Destina'nın başına neler gelecek dersin? Hizmetçilerim kızların nasıl kaçırıldığını ve nasıl köle yapıldıklarını anlatıp duruyor. Bana kalsa ben bileklerimi kesmeyi tercih ederim ama Peder Nikephoros bize hep en büyük günahın Ulu Tanrı'nın verdiği canı almak olduğunu ve bu günahın cezasının cehennemdeki en büyük azapları çekmek olduğunu söylemez miydi? 

Senyör Kyr Vart küçük kiliseye indi ve Tanrı'ya kendisine doğru yolu göstermesi için dua etti. Hemen hemen bütün askerlerimizi kaybettik. Sadece dullar ve aç öksüzler kaldı. 
Artık önümüzde sadece iki yol var: ölmek ya da teslim olmak. 

Çocukken rengârenk çiçek açmış erik ağaçlarının altında gezindiğimiz ve Lucipina'nın bize “siz prenses olarak doğanlar Tanrı'nın görkem içinde yaşatmak için seçtiği kullarsınız” dediği günler gözümün önüne geliyor. Bugün ise fatih bize iki sondan birini işaret ediyor: ölmek ya da köle olarak yaşamak. 

Sonsuza kadar dostum kalacak sevgili Theophanos, hoşça kal dileklerimi kabul ediniz ve birgün bu satırları okursamz su kenarındaki Şehitler Kilisesi'ne!3 gidiniz ve Sivas'taki Kırk Şehidin ruhuna dua ederek Tanrı'dan ruhum için merhamet dileyiniz! 


Destina'nız... 


K ok k 


65 


Alaeddin Kyr Vart'ın kızını sakladığı yeraltı sığınağına indi. Prenses Cebrail ikonunun önünde diz çökmüş dua ediyordu, örtüsünün altından çıkan kızıl saçları kandilin ışığı altında parlıyordu. 

Arkasında birinin olduğunu duyan Destina birden döndü ve ağzından “Aziz Meryem” sözleri döküldü. İpek giysiler içindeki beyaz türbanlı uzun kahverengi saçlı bu adam onları yenen adam, Sultan Alaeddin değil miydi? Kafasını dimdik tutarak, doğrudan Alaeddin'in gözlerinin içine baktı ve en ufak bir saygı gösterisinde bulunmadan öylece Alaeddin'in karşısına dikildi. Alaeddin birden prensesi çok şaşırtarak kahkahalarla gülmeye başladı. Uzun mahpusluk yılların- da göz kamaştırıcı teni, alev renginde saçları ve lal renkli gömleğinin altından belli olan dolgun göğüsleriyle bu asi kadından daha çekici bir kadın düşlememişti. Ona Rumca birkaç söz söyledi ama prenses karşılık vermedi. Sultanın bakışlarını üstünde hisseden prenses şalına sarındı ve küstahça Alaeddin'i süzdü. 

— Prenses Destina, Allah'ın Adı Peygamberin İzniyle halklarımız arasındaki kardeşliği güçlendirmek için senden eşim olmanı istiyorum... dedi ciddiyetle Alaeddin. 

— Asla, diye haykırdı Destina. Ölmeyi yeğlerim! Sizden nefret ediyorum! 

— Eğer gönül rızasıyla evlenmezseniz sizi zorlayabileceği- mi de bilin! Benim tutuklum, kölemsiniz, diye öfkeyle cevap verdi Sultan. 

Sonra topuklarını çarparak sert bir sesle askerlerine emir verdi: 

— Hareme götürün onu! Ve oraya kapatın! 

Alaeddin dudakları öfkeden titreyerek yeraltından çıktı ve yenilmiş çökmüş düşmanı Kyr Vart'ı görmek üzere kalenin cephaneliğine doğru hızlı adımlarla yürüdü. Kyr Vart sönmüş şöminenin önünde yalnız başına oturmuş bir deri bir kemik kalmış bir çoban köpeğini okşuyordu. Destina'nın küstahlığına köpüren Alaeddin hıncını babasından aldı. Ona iki kesin cümleyle emirlerini bildirdi. Kyr Vart artık Akşehir 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Kalesi'nin yeni yöneticisiydi ve Alaeddin kızıyla evlenecekti. 
Kyr Vart sessizce emirleri dinledi. Sorduğu tek soru Destina'nın Hıristiyan kalıp kalamayacağıydı. 

— Elbette, inançlarına uygun yaşayabilir, Konya Sarayı'nda bir kilisesi olacak. Hizmetçisi ve peder de yanında olacak. Ondan sadece Selçuklu Sultanı'na yakışır bir ad alması ve doğacak oğullarını İslam yolunda eğitecek atabeylere teslim etmesi istenecek. 

Kyr Vart kafasını salladı. Başka çaresi yoktu. Zaten canınıen çok acıtan kızının evliliği değil Kalonoros Kalesi'ni kaybetmekti. Her zaman böyle olmuştu siyasal çıkarlar bazı evliliklerin olmasını gözetmişti. Hem kızı köle değil Sultanın eşi olacaktı! Hatta Bizans İmparatorları bile Anadolu diyarının Sultanlarıyla evlilik ittifakları kurmamışlar mıydı? Hayır asıl onu üzen güzel Kalonoros'uydu, deniz kenarındaki bir kayaya bir denizkızı gibi uzanmış, savaştan önce balık, meyve ve yiyecek kaynayan, her yerinden çiçeklerin fışkırdığı güzel Kalonoros'unu düşmana teslim etmekti. Çan sesleri ve simanderler!4 istedikleri kadar çalsınlardı artık hiçbir zaman ezanın sesini bastıramayacaklardı! 

— Sultan Alaeddin sana bağlılık yemini ediyorum, dedi yorgun ve yenik düşmüş bir halde. 

Akşam Alaeddin imamı ve Destina'yı huzuruna çağırttı. 
Genç kız yüzünün yarısı işlemeli bir peçeyle örtülmüş halde geldi. Sultan başlık parası olarak ona bir kese Bizans sikkesi verdi, Destina ona küçümseyen bir bakış attı. Soluk teniyle taştan heykelleri andırıyordu ve hiçbir heyecan belirtisi göstermeden anlamadığı sözcükleri imamın arkasından tekrar etti, bu sözcükler onu Sultanın halkının gözünde Müslüman yapıyordu: “Eşhedü enlâ ilâhe illellah ve eşhedü enne Muhammeden Rasülüllah.” Sonra ona yeni adını söylediler, Mahperi yani “Ay Parçası”. Üç kere “evet” dedikten sonra artık Anadolu Selçuklu Sultanı'nın eşi oldu. 


Alaeddin ise eş seçtiği kızı göz ucuyla seyretmekten kendini alamıyordu. Çok fazla bakmamak için kendisiyle mücadele etmesi gerekti. Sultanın zayıflık gösterdiğinin orada burada anlatılmasını istemiyordu! Ama Destina'nın teni öylesine beyaz, onu ilk defa kalenin surlarında gördüğünden beri aklından çıkmayan saçları öyle kızıl, kimi zaman yeşil kimi zaman mavi olan gözleri öylesine güzel, uzun kirpikleri öylesine can alıcıydı ki Sultanın güçlü ve soğukkanlı durması için kendisini zorlaması gerekiyordu. 

İmam nikahı son bulur bulmaz Destina koşar adımlarla dairesine gitti ve hizmetçileri odadan alelacele kovduktan sonra kapıyı sıkı sıkı kilitledi. Alaeddin bu hakareti görmezden geldi. Bu prenses onu ne kadar etkilerse etkilesin sonuçta onun tutsağıydı. Evet onunla evlenmişti ama bu evliliği Hıristiyan prensleri kendisine bağlamak için istemişti. Zaten elini sallasa ellisiydi! Aşkından ölen kadınlar tek bir hareketini bekliyorlardı. Artık sadece isteklerini ve arzularını tatmin etmeyi düşünecekti. Kalonoros'un bakirelerinden birini huzuruna getirmeleri emrini verdi. Kızlarının sarayın cariyelerinden biri olup tüm aileyi sefaletten kurtarmasını düşleyen aileler hizmet görmeleri bahanesiyle bunları kalenin kapısına kadar kendi elleriyle getirmişlerdi. 

Alaeddin'in huzuruna getirdikleri on beş yaşlarında olmalıydı. İri siyah badem gözleri vardı ve minyon yapılıydı. 
Esmer güzeliydi. Başını önüne eğmişti, kaderini değiştireceğini düşündüğü adam için her şeyi yapmaya hazırdı. 
Alaeddin ona adını sorma zahmetine bile girmedi ve hiç konuşmadan kızın üstündeki yeşil ipek elbiseyi çıkardı. Birkaç saat önce set vurduğu arzusunu yasemin ve misk kokulu, mat tenli bu bedene, abanoz süsleriyle süslenmiş küçük ve dik göğüslere, badem yağıyla ovulmuş bu bebek tenine boşaltabilirdi artık. İşte gerdek gecesi böyle geçti. 


K ok k 
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Saadeddin Köpek kalemini açarken düşünüyordu, bu vekayinamenin mükemmel bir başyapıt olması gerekiyordu. 
Sultanın gururunu okşamalı, onu şımartmalı, kibirlendirmeliydi. Alaeddin'in güvenini kazanması gerekiyordu. Onu, bahtsız Saadeddin'i en tepeye çıkaracak, zafere taşıyacak eseri ilmek ilmek örmek gerekiyordu. Saadeddin Köpek'i, zavallıyı, Van kedisi gözlü piçi! 

Yazdıklarını okudu sonra bir süre durdu. Alaeddin'i onurlandırmalı mıydı? Fazla abartırsa yaltakçı durumuna düşebilirdi! Ne acı düşmanını, Alaeddin'i övmek zorundaydı! 
Ama gelecek için çalışmak zorundaydı değil mi? Fethin ilk hazırlıklarını yazmaya karar verdi. 


“Bir gün beyler dizlerinin üstünde tahta yaklaşarak Sultanlarına şöyle dediler: 

Tüm Yunan diyarı evrenin Hükümdarı karşısında boyun eğdi. Sadece bir tarafında dağlar bir tarafında deniz bulunan masal diyarı kadar güzel olduğu söylenen Kalonoros Kalesi kaldı size bağlanmayan. Sultanımızdan başka kimsenin bu diyarın üzerinde hakkı yoktur. Emir verin şanlı ordumuz zafere atılsın, karıncalar ejderha, ardıç kuşları kartal olsun. 
Kementlerimiz meleklerle beraber göğe uzanan bu yüksek kaleyi sarsın. Bu memleket deryasının incisi de ötekilerin sırasına dizilsin.”15 


Saadeddin yazmayı bıraktı. Göz kapakları düşüyordu. 
Hayır hayır! Uyumamalıydı! Varoluşunun her anını düşlerini gerçekleştirmeye adamalıydı. Doğumundaki adaletsizliği düşündüğünde benliğini saran öfke onu hiç terk etmemeliydi. Bu öfkeyi beslemeli, tutuşturmalıydı. Son cümlelerini dikkatlice yeniden okudu. Üslubundan memnun kaldı ama bu kez başka bir soru takıldı aklına. Sultanın askerlerini hangi hayvanlara benzetmeliydi? Kaplanlara? Kurtlara? Aslanlara? Kartallara? Boğalara? Timsahlara? Birkaç dakika tereddüt ettikten sonra kaplan ve timsahta karar kıldı. 
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"On günden daha kısa bir sürede ordular şimşek gibi atıldilar ve şehrin üzerine yürümeye başladılar. Atların çıkardığı toz bulutu göğe vardı. Sultan evrenin şanlı ordusuna üçe bölünme emri verdi. Bir kanat çevik kaplanlar gibi kayaların ve taşların üzerinde zıplaya zıplaya ilerledi, ikinci kanat timsahlar gibi denizde dalga dalga yayıldı, öteki kanat dev dalgalar gibi gemilerle kaleye yanaştı..." 


Saadeddin Köpek nefesini tuttu. Göz kapaklarını açık tutmakta zorlanıyordu, kandilin ışığında parşömendeki yazılar titreşiyor gibi geliyordu ona. Dışarıda koyu gecenin içinde bir tilkinin çığlıkları ve köpek havlamaları duyuluyordu. 
Sultanı yeterince övmüş müydü, abartılar yeterince gösterişli miydi? Sultan onun için yazdığı övgüleri beğenecek miydi? Saadeddin Köpek emin olamayarak kalemini yukarı kaldırdı. Ama tereddüt etmemeliydi, kuşkulara bırakmamalıydı kendini! Bu vekayinameyi muhakkak sabah namazından önce bitirmeliydi. Savaşı anlatmaya başladı ve Selçuklu ordusunun kahramanlıklarını övmeye girişti. 


"Savaş o kadar şiddetliydi ki gök yere inmişti sanki. Askerler avlarının üstüne atlayan kaplanlar ya da pençeleriyle avını kavrayıp havalanan kartallar gibi kalenin burçlarına atıldılar. Savaş iki ay sürdü ama gerçek savaşçılar için bu iki ay bir gün gibiydi!" 


Düşmanın yenilgisini anlatma zamanı gelmişti. Bitmek üzereydi. 


"Kyr Vart kalesini savunmayı bıraktı: "Kalemiz yıldızlara yakındır ve kartallarla boy ölçüşür. Ama Sultanın kaderi bellidir. Kadere karşı gelinmez. Sultana bağlılık sunmaktan başka bir şey yapılamaz." 


Saadeddin Köpek memnuniyetle yazdıklarına şöyle bir göz attı. Geriye Sultanın Kyr Vart'ın kızıyla yapmış olduğu 


evliliği uygun cümlelerle anlatmak kalmıştı: 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“Sultan Kyr Vart'ın bağlılık yeminini kabul etti ama dostluklarını güçlendirmek için ailesinden birini kendisine eş olarak vermesini istedi. Böylece Kyr Vart'ın Prenses kızı Sultanın haremine girdi.” 


Saadeddin Köpek durakladı. İçinde bir sıkıntı vardı, büyük bir arzu tüm bedenine yayılıyordu. Sadece “Kyr Vart'ın Prenses kızı” yazarken bile bir ateş alıyordu bedenini. 
Sultana Kyr Vart'ın tesliminde eşlik ederken genç kızı sadece birkaç saniye görmüş olmasına karşın bir sanatçı gözüyle güzelliğini fark edebilmişti. Süt beyaz teni, gamzeleri, pembe örtünün altından fark edilen gür kızıl saçları. O akşam kızın portresini parşömenlerden birini kenarını çizmişti. Genç kızı taç giymiş bir sfenks olarak betimlemişti. Ama sabah olunca portreyi yakmıştı. Gereksiz risklere giriyordu. 
Planını hiçbir şey tehlikeye düşürmemeliydi. Özellikle de bir kadın! Zaten hayatının hiçbir döneminde aşık olmak istememişti, şairlerin yapmacık sözleri onu güldürüyordu, sadece hırsa, başarıya ve güce değer veriyordu. Elde ettiği kadınların haddi hesabı yoktu; önceleri Van kedisi gözlerinden irkilen kadınlar sesini duyunca büyüleniyorlardı. Her ne kadar Tanrı ona kötü bir kader verse de ona güzel bir ses lütfetmişti. Törpülenmiş tırnaklarıyla bakımlı sanatçı ellerine baktı. Bu parmaklarla mızrabını udun telleri üstünde ustalıkla gezdiriyordu ve kadınlar zevkle gülümseyerek cazibesine kapılıyorlardı. Birden aklına Sultanın güzel yeşil gözleri geldi ve kalbi kıskançlıkla burkuldu. Üvey kardeşi. Kalonoros'un fatihi, güzel Destina'yı bağrına basan hükümdar. Her şeyi onun yerine yapan onun hayatını yaşayan üvey kardeşi! 

Artık kafasını toplamalı ve başka şeyler düşünmemeliydi. Harekete geçmek için henüz erkendi. Bu saatten sonra yalnızca gelecekteki zaferini düşünmeliydi. 


“Artık Alaeddin'e bağlanan Kalonoros halkı Sultanlarını armağanlarla karşıladı. Bir fermanla Kalonoros Kalesi Alanya Kalesi!’ adını alma onurunu kazandı.” 
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Oysa Allah izin verseydi bu şehir Saadeddin'in adıyla anılabilirdi? Köpek bir kez daha büyükannesinin kendisine açıkladığı sırrı düşündü. Doğumundaki sırrı. Büyükannesi, Sultan Gıyaseddin'in Mavrozomes'in kızıyla evliyken güzel Şehnaz'a deli gibi âşık olduğunu söylemişti. Ama kayınpederi sayesinde Hıristiyan prensliklerin kendisine bağlı kalmasını sağladığı için evliliğini tehlikeye atamamış ve bu aşka kendini vermekten kaçınmıştı. Oysa sevgilisini her an görememekten dolayı acı çekiyordu, sevgilisinin hasretine dayanamadığında onu bulup getirmesi için bir ulak gönderir ve geceleri sarayda gizli gizli buluşurlardı. Çok geçmeden Şehnaz bu yasak aşkın meyvesine hamile kalmıştı. Bu gayrimeşru çocuğun doğuşuyla taht kavgalarının kopmasından kaygılanan Sultan alelacele Şehnaz'ı Köpek lakaplı Mehmet adında biriyle evlendirmişti. Mehmet çocuğun gerçek babası olmadığını bilmeden Saadeddin'i öz oğlu gibi bakıp büyütmüştü. İşte bu Saadeddin Köpek oydu! İzzeddin ve Alaeddin'den sonra Sultanın üçüncü oğlu Saadeddin, zavallı Celaleddin Kayferidun'un ağabeyi Saadeddin! Gayrimeşru oğluydu evet ama Sultanın oğluydu sonuçta. Kimsenin varlığın- dan haberi yoktu. Oysa bir gün Saadeddin'in hak ettiği yüksek yerlere gelebilmesi için Sultan ve Şehnaz'ın aşklarının bir imam tarafından kutsanması yeterli olmaz mıydı? Ama hayır! Sultanın soyundan geldiğine kimse tanıklık edemezdi. Bu sırrın gün ışığına çıkması gerekiyordu. Ama annesi ve büyükannesi sırlarıyla mezara girmişlerdi. Yalnızca Saadeddin bu sırrı bir hayalet gibi kovalıyordu. Uygun ânın gelmesini bekliyordu. Günün birinde bu sırrı birilerinin kulaklarına fısıldayacak ve her yere yayılmasını sağlayacaktı. Ama henüz vakit erkendi! Pek çok engeli aşmıştı elbette. İzzeddin'in zamanında sarayda yeteneklerinin fark edilmesini sağlamıştı. Selçuklu Devleti'nin sakinlerine çok yabancı ve uzak bu garip hanedanlık ağının daha şimdiden önemli bir halkası olmamış mıydı? Saadeddin artık siyasi dehasıyla da dikkatleri çekecek ve yeni Sultanın dostluğunu ve güvenini kazanacaktı, Sultanı aldığı kararlarda destekleyecek, onu etkileyecek ve sonunda kutlu bir günde Gıyaseddin'in oğlu olduğunu açıklayacak ve hak ettiğini alacaktı. 

Çok yaklaşmıştı, hayallerinin gerçekleşeceği günler uzak değildi, belki birkaç sene daha! Vekayinameye son noktayı koyarken Saadeddin çok sevinçliydi. Yazdıklarını son bir kez okudu ve memnuniyetle iç geçirdi. Şafağın ilk ışıklarıyla Sultana vekayinameyi sunmaya gitti. Yükselişi başlıyordu. 


K ok k 


Alaeddin Keykübad kale surlarındaki mazgal deliklerinden birine yaklaştı ve ışıl ışıl parlayan koyu mavi denize baktı. İçi neşeyle doldu. Kalonoros'u muhteşem bir kış sarayına çevirecekti! Bulutlar Konya'nın gökyüzünü kapladığın- da ılıman iklimli bu güzelim kıyılara varmak için sadece üç gün at sürmek yeterli olacaktı. Herkesin imrendiği bu şehir artık onundu. İlk gerçek fethi! Kalonoros artık Alanya olarak anılacaktı... Alara Kalesi de yakında eline geçecekti... Alaeddin için için sevindi... Atalarına layık olduğunu kanıtlamamış mıydı? Akdeniz limanlarına ele geçirerek atalarının izinden gittiğini göstermemiş miydi? Kyr Vart'ın hazinesi geldi aklına, çuvallar dolusu değerli taş, mücevher ve nadide silah. 
Saldırılarla, kıyımlarla, korsanlıkla toplanmış bir servet. Kyr Vart'ın artık üzerinde hiçbir hak iddia edemeyeceği bir servet. Bu akıl almaz ganimet Selçuklu sandıklarına kilitlenmiş ve çoktan Konya yolunu tutmuştu. Alaeddin Konya'ya dönmekte acele etmiyordu. Şehri ele geçireli bir ay olmuştu o hâlâ zaferinin tadını çıkarıyordu! Önce mimarlarını görevlendirmesi gerekmişti. Çünkü limanı büyütmek, tersaneler yapmak özellikle de Alanya'yı bir Türk şehri haline getirmek istiyordu. Kendisine Mavrozomes Adası'nı çok hatırlatan büyülü güzellikteki bu şehrin zevkini biraz daha çıkarmak istiyordu aslında. 

Gençliğinin geçtiği adayı her zaman büyük bir mutlulukla anardı. Özellikle de sandalla gezdiği bir yaz gününü hatırlıyordu. Halicin kıyısındaki tepede antik bir şehir olan Sıcak İskelesi'nin yıkıntıları bulunuyordu. Bir koya yanaşmıştı, yarı yarıya denize batmış şehrin yıkıntıları görülebiliyordu. Suyun altında etrafı yıkık dökük duvarlarla çevrili küçük bir sokak hayal meyal seçilebiliyordu. Alaeddin dalmış ve bu Likya sokağında yüzerek gezinmişti. Tam yüzeye çıkacakken ayağı sert bir nesneye çarpmıştı. Bu sırlı topraktan küçük bir pipoydu. Bu pipoyu bir muska gibi her zaman iç gömleğinin altında taşımıştı. Tutsak düştüğünde artık hayal bile edemediği mutlu günlerinin bir anısı olarak ona eşlik etmişti. İç gömleğinin içinde hâlâ bu pipoyu taşıyordu. Pipo tam kalbinin üstündeydi, hissedebiliyordu... sıcacık bir sevinç dalgası kapladı içini. 

Kyr Vart aklına geldi. Kyr Vart'a diz çöktürmek kolay olmamıştı. Daha doğrusu yetenekli vakanüvisi ve müzisyeni Saadeddin Köpek'in yazdığı vekayinamede anlattığı kadar kolay olmamıştı! Ama vakanüvislerin en önemli görevleri hükümdarlarının kahramanlıklarını ve zaferlerini anlatmak değil midir? Gelecekte kim savaşın ayrıntılarıyla ilgilenir ki? 
Alaeddin'in şehri ele geçirdiğini bilmek sonraki kuşaklar için yeterli olacaktı. Kyr Vart'a gelince korsanın tekiydi ama herif ne cesur bir savaşçıydı! Neyse sonuçta Allah'ın izniyle zafer Anadolu Selçukluları Sultanı'nın olmuştu. Düşmanını zindana kapattırabilir ya da boğdurabilirdi ama bu kadar değerli ve cesur bir askerden neden mahrum kalsındı? Yenilene merhamet etmek hükümdarın büyüklüğünü göstermez miydi? Alaeddin düşmanını alçaltmak yerine onurlandırmıştı, ona Akşehir Kalesi'nin hükümdarı olarak Selçuklu Devletine hizmet etme fırsatı sunmuştu. Zaten eş olarak seçtiği Hıristiyan prensesin babasını cezalandırmak ya da öldürtmek doğru bir siyasi karar olmazdı. Evlilikle kurulan ittifaka zarar verirdi böyle bir karar. Düğünün ertesinde Kyr Vart Sultanın atlılarından oluşan yeni muhafız birliğinin eşliğinde kaleyi terk etmişti. 

Birden Mahperi geldi aklına. Son haftalarda kendisini kaptırdığı zevk sarhoşluğuyla onu unutmuştu. 
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Her gece başka bir bakireyi getirttiriyordu huzuruna. Bu zevk ve sefa gecelerinin dedikodusu kısa sürede tüm hareme yayılacaktı ve kibirli Mahperi'nin kalbi kıskançlıkla burkulacaktı. Casusları Alaeddin'e prensesin günlerini okuyarak geçirdiğini anlatmışlardı. Okumayı ve yazmayı bildiğini öğrenince Alaeddin çok şaşırmıştı! Bir an bocalamıştı bile. O da kitapları ve şiirleri çok severdi! Aslında hiç fark etmezdi onun için. Ona gereken sadece erkek çocuklardı. Yakın bir zamanda, bir sabah aniden Mahperi'ye Konya'ya gitmek için yola çıkaracaklarını bildirecekti. Prensesin çok iyi ata bindiğini duymuş olsa bile yalnızlığını daha da artırmak için yanına sadece sütannesini almasına izin verecek ve prenses tahtırevanda yolculuk edecekti. Bu tahtırevanda sıkı sıkıya kapatılmış bir halde yalnız başına sıkıntıdan patlayacaktı! 
Saraya gelindiğinde onu haremin hizmetlilerine emanet edecekti. Sevgili Kalonoros'unun alıştığı ortamından uzakta bu bilmediği tanımadığı sarayda tek başına kalınca sonunda boyun eğecekti. Alaeddin Kyr Vart'a verdiği sözü tutacak prenses için haremdeki dairesinin yakınlarında küçük bir kilise yaptıracaktı. Bundan sonra Hanım Sultan görevlerini yerine getirip getirmemek küçükhanıma kalmıştı. 

Ama Mahperi boyun eğmemekte direnir ve uzlaşmak istemezse onu boşayacaktı. Belki de onu değerli hizmetlerinin karşılığında cesur kumandanlarından birine verirdi! Kendisi de ikinci bir eş alırdı. Ya da üç. Ya da dört. Kuran dörde kadar izin veriyordu. Sonuçta oğulları, veliahtları olacaktı. Mahperi'yle evlendiği haberi Hıristiyan krallıklarda yayılana kadar beklemesi yeterliydi sonrasında Kalonoroslu Mahperi'nin hâlâ Selçuklu Devletinin tek Hanım Sultanı olup olmadığıyla kim ilgilenirdi ki? 

Konya'ya döndüğünde hemen yeni bir cariye seçecekti. 
Artık gecelerini Narçiçeği'yle paylaşmak istemiyordu. Kendisine türlü türlü zevkler tattıran odalıklarını hatırlamaya çalıştı. Ama özellikle biri aklına gelmiyordu. Kafasının içinden göğüsleri, kalçaları, güzel bedenleri, gözleriyle bir sürü kadın gelip geçiyordu. Bazen aklına güzel bir ayrıntı geliyordu ama yüzleri çok zor hatırlıyordu. 
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Alaeddin Kyr Vart'ın odasında bir aşağı bir yukarı gidip duruyordu. Burası artık onun odasıydı. Cibinlikli yatağı çok sevmişti, Bizans'ta geçirdiği çocukluk yıllarından beri sürekli yere serilen döşeklerde yatmıştı. Eliyle lal renkli cibinlikleri bir kenara çekti ve yatağın ortasına yerleşti ama artık bu rahat ve yumuşak döşek ona batıyordu. Bu odayı en kısa sürede Türk geleneklerine uygun olarak duvardan duvara sedirlerle döşetecekti. Kış sarayına dönüştürmek için kaleyi büyütmesi ve onartması gerekiyordu. Düşmanının yatağında yatmak, kalesini elinden almak, servetine, şehrine hatta kızına sahip olmak! Şehrin bakirelerini bağrına basmak! Nasıl bir zafer sarhoşluğuydu bu! 

Bir an bir gürültü duyar gibi oldu. Odada biri mi vardı? 
Alaeddin doğruldu ve kulak kabarttı. Hiçbir ses duyulmuyordu. Birden birilerinin konuştuğunu duydu, hatta sanki onu çağırıyorlardı: 


— Güzel Sultanım Alaeddin'im 
Ona mı seslenmişlerdi? 
İrkildi ve etrafına bakındı. Kimse yoktu. 
— Unutma darıyı da başağı da tartan 


meleklerini! 


Alaeddin korkudan kaskatı kesildi. Yine mi aynı kabus! 
Bu delilik nöbeti! 


— Kaydı kalem 
Yazıldı hatan... 


Hata mı? Hatası mı? Aman Allah'ım! Merhamet et! Aklımı koru! 


76 


— Yalvarırım, sil onu, dedi başka bir ses. 
Alaeddin ürperdi. 
— Kalsın bembeyaz sayfası! 


Alaeddin heyecandan hızlı hızlı soluyarak gözlerini göğe dikti. Birden büyük bir iç rahatlığı duydu. 
— Ve dürüst ruhu bir mum gibi 
Yanıp aydınlatsın kar beyaz sayfayı! 


Belh-Harezm Devleti 


Eraslan demirci dükkânında ocağın önünde oturmuştu. 
Arkadaşları etrafını sarmış biraz önce masaya bıraktığı palaya hayranlıkla bakıyorlardı. Üzerine Kuran'dan ayetler işlenmiş çok güzel bir sanat eseriydi. Eraslan ise durmadan anlatıyor anlatıyordu. Bütün yaşamı gözlerinin önünden geçip gidiyordu. 
Bebeğin ölümünden sonra karısı da hastalanmıştı. Hastalığı giderek ağırlaşmış ve çok geçmeden oğlunun peşinden o da göçmüştü öteki dünyaya. Artık Eraslan için onu Belh'de tutan hiçbir şey kalmamıştı. Yaptığı silahları satar satmaz Efendisinin izinden Selçukluların ülkesine gidecekti. 

Sultan-ül-Ulemâ'nın ışığı olmadan yaşayamıyordu. Hocasının henüz Anadolu'ya varmadığını biliyordu. Önce Mekke'ye hacca gitmişti. Anlatıldığına göre Efendisi gitmeden önce Mekke'de yaşayan herkesin rüyasına Peygamber Efendimiz girmişti ve Sultan-ül-Ulemâ'nın Mekke'ye geleceğini bildirmiş ve onu karşılamalarını istemişti. Sultan-ül-Ulemâ şehre geldiğinde herkes kucağında hediyelerle onu karşılamıştı ama Şeyh alçakgönüllülükle tüm hediyeleri geri çevirmişti. 

Eraslan geçmişi düşünmeden edemiyordu. Rusya ormanlarında geçen gençliği, avcı Kardelen, aşkı, yaşadığı dram, Harezm'e gelişi, dervişle karşılaşması, İslamiyet'i kabul etmesi, Sultan-ül-Ulemâ'nın şehri terk edişi, bebeklerinin ölü doğmasından birkaç ay sonra ikinci karısının da ölümü. 


Tİ 


Sevinç ve yas iç içe geçmişti yaşamında. 

Eraslan Karadeniz kıyısında doğmuştu. Babası Oktay boyun demircisiydi. Boyun savaşçılarının oluşturduğu, kökeni bozkıra dayanan soylu sınıftan gelmese de ateşle demiri birleştren gizemli sanatı ve yeteneği nedeniyle boyda herkes Oktay'dan hem çekinir hem de ona saygı duyardı. Oktay'ın düşman kavimlerle yaptıkları savaşlar sonucunda esir düşmüş köleleri bile vardı. Herkes Oktay'ın mesleğindeki ustalığına hayrandı. 
Silahlar, kılıçlar, bıçaklar, kemerler ve kopçalar yapardı. Sanatında rakip tanımıyordu ve herkes onu takdir ediyordu. Eraslan da babasının izinden gidiyordu ve bir aile kurmuştu. O sıralarda mutluydu. Ama bir düşmanı vardı. Karakurt, Şahin'ın oğlu. Şahin boyun şamanıydı. Eraslan Kardelen'le evlenmişti. Karakurt da Kardelen'le evlenmek istemişti ve Eraslan'dan intikam alacagına yemin etmişti. Ama düğünden hemen sonra ortadan kaybolmuştu. Eraslan bu uğursuz intikam sözlerini hiç aklına getirmiyordu. 

Böyle mutlu mesut yaşıyordu. Ama birden her şey alt üst olmuştu. Ne yazık ki o gün kavimin bütün erkekleri vahşi bir at sürüsünün peşinden ava gitmişti. Eraslan ailesiyle oğlunun üç yaşına basmasını kutluyordu. Oğlunun saçları ilk kez kesilmişti. 
Oktay torununun kafasını özenle tıraş etmiş ancak tepede kalın bir tutam saç bırakmıştı, Kardelen kesilen saçları bir ipek kumaş parçası içine koyup kaldırmıştı. Hepsi büyük bir mutluluk içindeydiler. 

O sırada ufukta Harezm Şahı Muhammed'in sancağını taşıyan bir grup atlının yaklaşmakta olduğunu görmüşlerdi. Keyifleri kaçmıştı. Harezm Şahı askerlerini sık sık bozkıra baskın yapmaya, paralı asker ve köle toplamaya gönderirdi. Eraslan daha ne olup bittiğini anlamadan bir düzine adam üstüne çullanmış ve onu bayıltmışlardı. Saatler sonra kendine geldiğinde bir atlı arabada elleri kolları bağlı yatıyordu, iniltiler ve ağlama sızlama sesleri duyuyordu, üstüne yığılan öteki tutukluların ağırlığı altında eziliyordu. Gece olunca köle tüccarları kamp kurmuşlardı. Esirleri indirmişlerdi ama onları birbirine bağlayarak kaçmalarını engellemişlerdi. Biraz su, bir parça buğday ekmeginden oluşan yemeklerini yemişlerdi. O gece Eraslan babasının hançerini aldıklarını üzüntüyle fark etmişti. 

Ertesi gün şafakta yeniden yola koyulmuşlardı. Pek çok esir yaralıydı, zorlukla ilerliyorlardı. Hep beraber yürümekte zorlanıyorlardı çünkü esirlerden biri yere düştüğünde ayaklarındaki zincirler nedeniyle hep birlikte yuvarlanıyorlardı. Üçüncü günün sonunda Eraslan'ın gücü tükenmek üzereydi, ayakları kan içindeydi ama birden bir sesle irkilmişti. Evet hiç kuşkusu yoktu bin sesin arasından tanırdı bu sesi bu Karakurt'un, düşmanının sesiydi. Bağırıyor çağırıyor, emirler yağdırıyor, para istiyordu! 
Bu kervanın başının o olması mümkün müydü? Kıpçaklar arasında paralı asker olduğu anlatılıyordu. Köle tüccarlığına kadar alçalmış mıydı? Bu kadar onursuz muydu? Bu arada bir türlü cevabını bulamadığı bir soru Eraslan'ın kalbini sıkıştırıyordu. 
Bu belayı başına saran üç gündür neden ortalıkta yoktu? Neden kervana bu kadar geç katılmıştı? Savaşçıların çoğu vahşi at sürüsünün peşinden gitmişti. Boyda sadece kadınlar, çocuklar ve yaşlılar kalmıştı. Eraslan dehşetle titremişti. Karakurt kendi boyuna saldırmaya cüret edebilir miydi? Birden ses daha yakından gelmeye başladı. Hiç kuşku yoktu bu Karakurt'tu. Atını Eraslan'ın olduğu yere doğru sürüyordu. Eraslan'a yaklaşmıştı, onunla alay etmiş, ona hakaret etmişti. Sonra emrindekilere Eraslan'ı ötekilerden ayırma emrini vermişti. “Seni akbabalara yem edeceğimi söylemiştim,” diye hırlayarak zafer edasıyla bagırmıştı. Eraslan Çinli bir esirle birlikte zincirlenmişti. Eraslan'ı ayırdıklarında Çinli ağzı köpükler içinde yere yığılmıştı; titreyip çırpınıyordu, bir tür kriz geçiriyordu sonra birden kaskatı kesilip kalmıştı. Eraslan'ın ayaklarının dibinde gözlerini havaya dikmiş öylece kalakalmıştı. Salgın bir hastalığın köleleri kırmasın- da çekinen ve para kazanamamaktan korkan Karakurt Çinli'yi bir köşeye vahşi hayvanlara bırakma emri vermişti. Eraslan kan içindeki bacakları üzerinde zorlukla duruyordu ama zihnen düşmanının saldırısına hazırlanmıştı. Ancak Karakurt birden ona dönerek at kılından yapılma kırbacıyla kolunu yaralamıştı. Acı içindeydi ancak düşmanının kırbacının ucunu yakalamayı ve onu atından alaşağı etmeyi başarmıştı ki sırtına inen korkunç 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bir topuz darbesiyle yere yığılmıştı. El yordamıyla genelde düşmanı atından indirmek için kullanılan ucu demir kancalı mızragı aramış ama acıyla sendelemişti. Karakurt ne yapmak istediğini önceden sezinleyerek mızrağı kavramış ve olanca gücüyle Eraslan'ın sağ böğrüne sokmuştu. Sonra vahşi bir hareketle sıçrayarak mızrağı bu kez de kalbinin yakınına göğsüne saplamıştı. Eraslan bayılmadan önce düşmanının zafer çığlığını duymuştu. Öğlen olmuştu ve Karakurt onun öldüğünü düşünerek yola devam emri vermişti. Sonrasında olanları ona Çinli esir anlatmıştı. Aslında bu adam Çinli bir doktordu ve onun orada bırakıp gitmeleri için kolera krizi taklidi yapmıştı. Yaraları tedavi etmede bir ustaydı ve şifalı bitkileri tanıyordu. Eraslan'ın hayatını kurtarmıştı. Mızrak iç organlarını sıyırıp geçmişti. İyileştikten sonra Eraslan Çinli'ye gelip kendisiyle boyunda yaşamayı teklif etmişti. Ancak Çinli ülkesine dönmek ve Moğol istilacılarla savaşmak istemişti. Böylelikle ayrılmışlardı. 

Eraslan dönüş yolunda sabırsızlanmıştı. Yarası nedeniyle hızlı yürüyemiyordu dolayısıyla fazla ilerleyemiyordu oysa yaralı olmasaydı yeşil ormanına çok kısa bir sürede varabilirdi. 
Kamp yerine bir geceyarısı varabilmişti herkesin dönüşünü kutlamasını bekliyordu. Oysa herkes çok sessizdi. Çünkü ailesi öldürülmüştü... babası, oğlu, karısı... Yaşlılardan biri ağlayarak ona ailesinin nasıl öldürüldüğünü anlatmıştı. Karakurt uğursuz intikâmını almıştı. Oktay'ın hançeriyle öldürmüştü onları ve sonra da hançeri bırakarak kaçmıştı! 

Eraslan birkaç gün sonra yeniden yola koyulmuştu. Acı içindeydi ve nereye gideceğini bilmiyordu. Tüm benliğiyle intikâm istiyordu. En korkunç işkencelerin bile ailesinin acısını dindirmeyeceğini, intikâmını almaya yetmeyeceğini düşünüyordu. Üç ay boyunca at sürmüştü. Bahar geçmiş yaz gelmişti. Her yeri karış karış aramıştı. Binek atı dışında yiyeceğini içeceğini, güneşte kurutulmuş peynirini ve etini taşıyan iki atı vardı. Ovalarda hırstan titreyerek at sürmüştü. Tüm köle tüccarlarının olası güzergâhları üzerinde bir oraya bir buraya yolculuk etmişti. Kimi zaman kuzeye doğru gidiyor, ince ince yağan buz gibi karın altında yol alıyordu, karayel soğuk soğuk estikçe parmak uçları sızlıyordu. Kuvvet bulmak için sık sık babasının hançerine bakıyordu, bir gün Karakurt'un boğazını bu hançerle keseceğine yemin etmişti. Pek çok kez hayatı tehlikeye girmişti. Kimi zaman bir ipucu bulduğunu sanmış heyecanlanmış ama düşmanını bulamamıştı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Karakurt'un bir daha asla köylerine dönmeyeceğini biliyordu. Aksi halde Eraslan'a sıra gelmeden boyun öteki erkekleri hemen boğazlarlardı onu. 
Ona gelince artık yaşaması için bir neden kalmamıştı. Bir gün atını otlatırken bir grup atlı ona Kıpçak esirlerini taşıyan yeni bir kervanın Harezm 'e gittiğini söylemişti. Eraslan Belh yoluna düşmüştü. İçinden bir ses öldürmeye yemin ettiği düşmanını bu kez bulacağını söylüyordu. Oysa düşmanını bir daha asla görememişti. Hainin peşinden iz sürdüğü günlerde yalnız başına at sürmeye alışmıştı. Yalnız başına bile olsa bir Kıpçak'ın geçtiğini gören köylüler korkuyla evlerine kaçışıyorlardı. O kadar uzun süre at sürmüştü ki zaman kavramını unutmuştu. Rastlantı eseri yol alıyordu. Zamanla dış görünüşü de değişmişti. Atkuyruğunu kesmişti, eski giysilerini bırakmıştı. Sonunda bir gün Belh'e varmıştı. Ama burada da şehirlerine yabancı birinin gelmesini istemeyen adamların saldırısına uğramış, tekme yemiş, yerlerde sürüklenmişti. Neredeyse onu öldürüyorlardı ki yaşlı bir adam araya girmiş ve onu Behaeddin Veled'in medresesine götürmelerini sağlamıştı. Burada Eraslan'ı tedavi etmişlerdi ve her geçen gün Sultan-ül-Ulemâ'nın varlığıyla biraz daha huzur bulmuştu. 
Ve aylar geçmişti. Başka biri olmuştu. Evet işte başından geçenler bunlardı... 


Konya Sarayı 
Mahperi Hatun'un Günlüğü 


Umutsuzluktan ölmemek için duygularımı ve düşüncelerimi yazmaya karar verdim. 

Sevgili Kalonoros'umda Theophanos gittikten sonra kendimi terk edilmiş hissetmiştim. Ama o günlerdeki yalnızlığım bugün içinde bulunduğum yalnızlıkla kıyaslanınca bir hiçmiş. 
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Kaderin ne acı oyunları var! Güzel Kalonoros boyun eğdirildi, sevgili babam bir kalenin başına sürüldü, Van kedisi gözlü garip bir adamın kendisine uzattığı parşömeni imzalayarak teslimiyeti kabul etmeye zorlandı. Akşehir Kalesi'nin başına geçmeye zorlandı... Ve tahtırevanım Konya'ya doğru ilerlerken Alara'nın da ele geçirildiğini öğrendim! Bizim kanımızı içmek Sultanın iştahını kesmemiş anlaşılan zavallı nedimemin eşinin kalesini de ele geçirmesi gerekiyormuş! Acaba Theophanos'a ne oldu? 

Bana gelince yalnızım yapayalnız. Ailemden ve sevdiklerimden hiçbir haber alamıyorum. Düşman bir sarayda yalnızım. Kapatıldım. Sultana benimle ilgili her şeyi anlatan hizmetçilerin eline kaldım. Kalonoros'dan gelen hizmetçiler bile celladımın köleleri oldular. 

Celladım. Artık Alaeddin'e böyle diyorum. Yeraltı sığınağına geldiği ânı hiçbir zaman unutmayacağım. O an kaderimin artık tamamen değiştiğini anlamıştım. Küstah küstah bana bakmıştı, şaşkınlığımı ve üzüntümü görünce de kahkahalarla gülmüştü. Yeşil gözlü. Yılan gözlü. Canavar. Önünde eğilmeyi reddettim. O güldü. Yine güldü. Ondan nefret ediyorum. 

Her geçen gün ondan daha fazla nefret ediyorum. Haklıyım. Çünkü ertesi gün beni bir kese Bizans sikkesi karşılığında satın aldığını sandı. Beni parlak altınlar karşısında gözleri kamaşan sefilin biri sandı herhalde? Ve şu gülünç isim Mahperi “Ay Parçası” demekmiş. Neden “Sarayın Kölesi” anlamına gelen bir isim seçmediler ki bu daha uygun olmaz mıydı? 

Hizmetçilerim haremağasının emriyle beni hamama götürdüler. Konya'ya geldiğimde haremağasıyla tanıştırıldım. 
Sultandan beni rahat ettirme, benimle ilgilenme emri almış. 
Ama birbirimizin dilini konuşmadığımız için onunla anlaşmam imkânsız. 

Banyoları bizim Bizans termal sularına benziyor. Şunu kabul etmeliyim ki yıldız biçimli musluklardan gürül gürül akan suyla serinliyor, kaynar suyun çıkardığı buharla gevşiyor ve vücudunuzu sert ipek bir keseyle iyice kızarana neredeyse deri değiştirene kadar ovalayan kesecinin usta parmaklarıyla yenileniyorsunuz. Uzun süredir ilk kez kendimi iyi hissettim. Penceremin altında şakıyarak beni neşelendirmeye çalışan kuş bir ardıç kuşu olabilir mi? 

Henüz bana ayrılan daire dışında bir yere çıkmaya cesaret edemedim. Saray büyük bir bahçe içine serpiştirilmiş pavyonlardan oluşuyor. Pek çok kez büyük kapıyı araladım ve nereye çıktıklarını bilmediğim uzun koridorlara baktım ve korkuyla yeniden kapadım. Akşam olduğunda korkudan titriyorum. Geçen gece ayak sesleri, gülüşmeler, fısıltılar duyar gibi oldum. 
Oysa hizmetçilerin gevezeliklerini saymazsak burada bütün gün bir ölüm sessizliği hüküm sürüyor. Bu gece Lucipina'yı kapımın önünde yatmaya zorlayacağım. Yakınıp sızlanacak ama kabul edecektir. Ama daha ne kadar bana boyun eğecektir? Geceleri geceliğimin altında saklı bir hançerle uyuyacağım bundan böyle. Eğer celladım bana yaklaşmaya kalkışırsa böğrüne saplayacağım hançeri. Sultan katillerine ne ceza veriyorlar acaba? Bilmiyorum ama böyle bir durumda bileklerimi kesmekten başka bir çarem kalmaz zaten. Bu bitmek bilmeyen işkence karşısında Tanrı da canına kastetmek gibi büyük bir günahı bile bağışlayabilir belki de? 


Geçen gece çok fazla gürültü vardı! Lucipina'yla birbirimize sımsıkı sarılarak nereden geldiğini bir türlü çıkaramadığımız sesleri dinleyerek geçirdik bütün geceyi. Ama kendime söz verdim: yarın sabah tüm cesaretimi toplayıp beni kapattıkları bu büyük hapishaneyi keşfe çıkacağım. Bugün yeterli gücü kendimde bulamadım, korkumu yenemedim. Bütün günü duvardaki çini karoları inceleyerek geçirdim. Sonra sandıktan Beltandros'un şiirlerini çıkardım ama cesaret edip okuyamadım. 


Bu garip yerde ne kadar ilginç sürprizlerle karşılaşıyorum! 
Biraz önce sonunda bana ayrılan bölümden tek başıma çıkıp haremin geri kalanını keşfe çıktım ve hizmetçilerin odalarını saymazsak benim yakınımdaki tüm odaların boş olduğunu fark ettim. Bir sürü boş oda var. Ama hamamı geçtikten sonra 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koridorun ucunda benim dairemle aynı biçimde döşenmiş, içinde oldukça gösterişli ve güzel mobilyaların bulunduğu başka bir daire daha var. Bu daire etrafındaki odaların da çoğu boş. 
Acaba kimin için hazırlanmış bu daire? Daha ileride hizmetçi odalarından sonra yine görkemli mobilyalarla döşenmiş başka odalar olduğunu gördüm. Bu odalarda birilerinin kaldığı kesin çünkü mobilyaların üstünde kadın giysileri vardı. Bu odalardan birinde bir sandığın üstünde deniz kabuğundan bir tarak vardı ve tarakta esmer saç telleri olduğu gözüme çarptı. Merakımı yenemeyerek sandığı açtım. Sandığın içinde oldukça gösterişli ve güzel elbiseler vardı. Bunlar bir hizmetçinin olamaz. 
Odaların temizliğine bakan kadınlara sormak isterdim ama dillerini konuşmuyorum. Lucipina'dan Rumca bilen birini arayıp bulmasını istedim. Bu korkunç haremde Rumca konuşabilen birileri olmalı. 

Bu arada güzel bir sürprizle de karşılaştım. Dairemin sol tarafından gizli bir bahçeye çıkılabiliyor. Burada içinde sazan balıklarının yüzdüğü mermer bir havuz var. Sanırım balıkları besleyerek oyalanabilirim. Henüz yeni tomurcuklanmış bir gül fidanının altına oturdum. Hava hâlâ çok soğuk olmasına karşın bahar ilk işaretlerini vermeye başlamış. Bu hapis hayatı zaman mevhumunu kaybetmeme neden oldu. Buraya kapatılalı bir hafta olmuş bile. Hayatım al aşağı olalı ise iki ay oldu. Tek tesellim bahçenin duvarına oyulmuş büyük bir melek kabartması. Kafasının üstünde çok güzel işlenmiş bir taç var. İnce kanatlarını açarak diz üstü çökmüş. Yarı kapalı gözlerinin ardındaki gizemli bakışlarıyla beni mi süzüyor? Birden aklıma daha önce hiç duymadığım mısralar üşüşmeye başladı. Kalbim bir yelken gibi kabardı. Sanırım Beltandros'a cevap vereceğim. 

Akşam olduğunda canım sıkıldı. Kırmızı akik kemerimi aradım ama bulamadım. Sanırım kayboldu. 


Alaeddin sözünü tuttu ve ikonlarımın daireme yerleştirilmesine izin verdi. Kalonoros'da odamın duvarında asılı “deisis”ime!l17 sonunda kavuştum. Meryem Ana'nın ve Aziz Yahya'nın Mehdi İsa'ya günahkârların bağışlanması için yalvararak bakan gözlerinden gözlerimi alamıyorum. Öteki ikonlarım hemen bahçenin arkasına hareme bitişik bir binaya taşındı. 
Aslında kadınların haremden çıkması yasak ve doktordan ve Sultandan başka hiçbir erkeğin hareme girmesine de izin yok. 
Ama ben çıkabileceğim haremden. Çok uzağa değil ama yine de bu hapisten bir an olsun kurtulma düşüncesi beni mutlu ediyor. Peder Nikephoros bana dua okumak için hareme girme izni alabildi. Eskiden ondan o kadar nefret eden ben, pederi görünce sevinçten havalara uçtum. Sonunda dilimi konuşabilmek ve geçmişten bahsedebilmek çok güzeldi. Ama eski anlaşmazlıklar yeniden ortaya çıkmakta gecikmediler. Beni anlamak istemiyor. Direnişimi destekliyor ama her kulun Yaratıcının kararlarına boyun eğmesi ve kaderini kabullenmesi gerektiğini söylüyor. 


Kalbim çok doğruymuş. Bu gece harem yine hareketlendi. 
Sabah olunca yine sessizlik. Acaba hayaletlerle dolu bir hapiste mi yaşıyorum? Gece olunca yerini garip gürültülere bırakan bu sessizlikten nefret ediyorum. Korkuyorum ve sıkılıyorum. 
Konuşacak kimse yok. Yeniden birileriyle sohbet edebilmeyi, birilerinin benim dilimi konuştuğunu duymayı o kadar çok isterdim ki! 


Pencereden baktığımda sarayın bahçelerini zar zor da olsa görebiliyorum. Avluda muhafızlar ve nöbetçiler bekliyor. Uzakta sarayın dışında da bir şeyler görebiliyorum. Saray dışındaki hayatın izlerini. Kimi zaman çarşaf giymiş bir kadın görür gibi oluyorum ve yeniden özgür olmayı istiyorum. Çıktığımı, çekinmeden yürüdüğümü, ata bindiğimi hayal ediyorum. Kalonoros'da rahatça yaptığım her şeyi özlüyorum. Aslında Peder Nikephoros'dan gizli gizli gezintilere çıkardım çünkü o sürekli hareme kapatılmam gerektiğini söyler dururdu. Ama Senyör Kyr Vart yanımda sürekli bir nöbetçi olması koşuluyla beni hiç engellemezdi. Hem onun en sevdiği av arkadaşı değil miydim? 
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Sonunda Lucipina biraz Rumca bilen bir çamaşırcı buldu; bundan böyle ihtiyacım olduğumda bana tercümanlık yapacak. İşte inanılmaz gerçek! Geceleri beni korkutan sesler zevk budalası Sultanın sefil eğlencelerinin gürültülerinden başka bir şey değilmiş! Bu zevk ve eğlence düşkünü sefih her akşam hareme dalıp kaltaklarından biriyle yatıp kalkıyormuş. Aslında geceleri burada yaşıyor. Her gece kapımın önünden geçip ikiyüzlülükle “odalık” adını verdikleri günahkârlara koşuyor! 
Haremde dolaşırken onlarla karşılaşmamamım nedeni ya hamamda olmaları ya da Sultanın benden uzak durmaları konusundaki emirleri sanırım. Zaten nedenin ne olduğu da umurumda değil. Tanrım nasıl bir cehennemde hapisim ben? 


Artık bir çevirmenim olduğu için sonunda etrafımla anlaşabilmenin yollarını buluyorum. Koridorun sonunda benim dairemle aynı biçimde döşenmiş dairenin Valide Sultan'ın dairesi olduğunu öğrendim. Ama Sultan annesini kaybettiği için bu daire Sultanın ikinci eşine verilebilirmiş! Tarağı bulduğum odaya gelince Narçiçeği adında eski bir cariyenin odasıymış. 
Kalonoros'dan döndüğünden beri Sultan onu iki ya da üç kere görmüş ancak. 


Her sabah Sultanın bir gece önceki zina hikâyelerini dinliyorum. Hizmetçiler koşuşturuyorlar etrafımda, sözde kocamın rezilliklerini bağırış çağırış anlatıp duruyorlar. Kalonoroslu hizmetçilerim de şehirde tek bir bakire kalmadığını anlatıyorlardı. Hepsinden nefret ediyorum. Salyaları akarak Alaeddin adını sayıklayan bu ağızlardan, eliaçıklığından ve cömertliğinden söz ederek ateşlenen bakışlarından nefret ediyorum! Bazıları Hanım Sultan olmayı hayal ediyor, kimileri gösterişe imreniyor, hepsi ama hepsi Alaeddin'e teslim olmaya hazır. Ben teslim olmayacağım! 


Bu sabah haremde dolaştım gene. Bu kez dairemin sağ tarafındaki yerleri gezdim. Narçiçeği'nin olduğu söylenen odanın önünden geçerken merakıma engel olamayarak odaya girdim. 
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Giysilerin yığıldığı sandığın üstünde ne bulayım bir de! Kırmızı akik kemerim! Benden çalmış. Öfkeden kudurarak kemeri kaptığım anda kapının aralığında yirmi yaşlarında esmer saçlı bir kadın belirdi. Türkçe bir şeyler söyleyip bağırmaya başladı ama bağırış çağırışından hiçbir şey anlamıyordum. Sonra üstüme yürüdü, gözleri kin doluydu, ben de üstüne atıldım ve tokamın kancasını koluna bir güzel sapladım. Narçiçeği'nin çığlıklarını duyan üç kadın beliriverdi kapıda. Türk usulü çok gösterişli ipek giysiler giymişlerdi; merakla beni süzdükten sonra birbirlerine beni göstererek heyecanlı heyecanlı bir şeyler söyleyip durdular. Koşarak kaçtım, arkamdan kurbanımın ağlayıp sızlandığını duyuyordum. 

Sanırım odalıklarla tanışmıştım. Hepsi de çok güzel kızlar. 
Sultan neden benimle evlendi acaba? Bu hapiste beni unutmak için mi? 

Öğleden sonra sıkıntıdan patlayarak düşüncelerimi serbest bıraktım ilham perimi arıyorum. Şiir yazmak istiyorum. 
Sonunda bir tür şiir yazabildim. Bu hapis yaşamında bir şair olmayayım sakın? 


Dairemin içinde dolanıp duruyorum. Artık o kadınları görmek istemiyorum. Peder Nikephoros bugün beni görmeye geldi. Ona dün olanları anlattım. Benimle aynı fikirde olduğunu söyledi ama benim tarafımda değildi sanki. Kocamın hoşgörüsünü övüp durmuyor mu bana? O da mı beni terk edecek? Ona şiir yazdığımı söyledim. Tepkisi bana düşmanca geldi. 

Söylentilere gelince sarayda Sultanın ikinci bir eş daha alacağı söyleniyormuş. 


Sanırım birisi beni düşünüyor. Mavi tüylü bir papağan getirdiler. Tüyleri o kadar parlak ve koyu renkli ki lacivert taşına benziyor. Afrika'nın uzak kıyılarından getirtmişler. Abanoz bir tüneği var. Bu tüneğe ayağından altın bir zincirle bağlı. Ona yaklaştığımda cıvıldamaya başlıyor. O kadar canayakın bir kuş ki ne atmacalarıma ne akdoğanlarıma benziyor. Kuşla bir süre oyalandıktan sonra aklıma gelen bir mısrayı parşömene yazmak için kalemi elime aldım. Birden odamda bir ses yankılandı: “Destina! Destina!” Kafamı kaldırıp baktığımda adımı söyleyenin papağan olduğunu fark ettim. Bu kuşa adımı öğretenin kim olduğunu bilmiyorum. Bazı hizmetçiler bu kişinin Sultanın özel hekimi Balatlı Salomon olduğunu söylüyorlar. Ama gerçek adımı nereden öğrendi bu adam ? 


Sonunda Theophanos'dan bir mektup aldım! Tanrı'ya şükür! Yaşıyor! Sultan kocasının Alara Kalesi'ni yönetmesine izin vermiş. Ama ona bağlılık yemini etmesi gerekmiş, artık Selçuklu sancağına bağlıymış ve Sultana hizmet edecekmiş! 


Çok parlak mavi çini karolarla kaplanmış bir odada yaşıyorum. Çinilerin parlaklığı gözümü kamaştırıyor. Loş ışıklı şatomu özlüyorum. Sıkıldığımda aslında sürekli sıkılıyorum sadece şiir yazdığımda sıkıntım azalıyor. Neyse sıkıldığımda çini karoları inceliyorum. Sfenks ve deniz kızı figürlerinin işlenmiş olduğu karoları çok seviyorum. Yerlerde pahalı halılar serili. 
Kenarları altın işli kırmızı kadife sedirler duvardan duvara uzanıyorlar. Ama Türk âdetlerine hâlâ alışamadım. Sarayın aşçıları Sultanın hoşuna gidecek yemekleri yapmada birbiriyle yarışıyorlar. Ben de Hanım Sultan olduğum için Sultan ne yerse onu yiyorum. Ama büyük bakır bir tepsinin önünde bacaklarını katlayarak yere çömeliyorsun ve büyük bir beceriyle eğilerek yemek yemeye çalışıyorsun. Böyle oturmakta zorlanıyorum ve genelde yemeğimi döküyorum. Kalonoros'daki damasko döşemeli büyük masamızı ve aslan ayaklı taburemi çok arıyorum! Sanırım burada hareketsizlikten şişmanladım. Hizmetçiler daha da güzelleştiğimi söylüyorlar, Türkler “balık etli” olduğumu söylüyorlar ki sanırım bu bir iltifat. Yalnız şu “Mahperi” adından nefret ediyorum. 


Yemek âdetleri kadar zorlayıcı bir âdetleri de yatma âdetleri. Yerlere kuş tüylerinden döşekler seriyorlar. Bu döşekleri de sabah olunca duvarlardaki tahta gömme dolapların içine kaldırıyorlar. Böylece yatak odası bir anda oturma odası oluveriyor. Yaprak kabartmalarıyla süslü ahşap yatağımı, abanoz direklerden sarkan ipek cibinliklerimi özlüyorum. Bu garip giysilerden de hoşlanmıyorum. Kalonoros'dan geriye yalnızca sandıklarım kaldı. Hepsinin ayrı bir anısı olan özel eşyalarımı bu sandıklara kaldırdım ve kutsal emanetler gibi gözümden bile sakınıyorum onları. 


Bu sabah uykumdan her yanıma iğne gibi batan sancılarla uyandım. Vücudum kırmızı lekelerle kaplı. Hizmetçiler bunların “nazar” olduğunu söylüyor. Nazar! Zaten ağızlarından başka bir laf çıkmıyor. Bunun başıma Narçiçeği'nin kıskançlığı yüzünden geldiğini söylüyorlar. Sultanın hastalığımdan haberi olmalı çünkü daha öğlen olmadan Balatlı Salomon beni görmeye geldi. Sonunda dilimi konuşan biri! 

Bu hekim, Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Konstantinopolis'e saldıran Frenk işgalcilerin elinden Türklere sığınarak kurtulmuş Bizanslı bir Yahudi. Çok bilgili olduğu belli, şifalı otlar bilimine adamış kendini. Ayrıca son derece becerikli bir cerrah. Sultanın ona çok güvendiği belli oluyor, zaten daha önce Sultanın hayatını kurtarmış, sarayın köşklerinden birinde kalıyor ve ömrünü bilime adadığı söyleniyor. Hareme girmesine izin verilen tek yabancı erkek. 

Çok utanmama karşın hekimin yaralarıma bakmasına izin vermem gerekti. Bana çamur banyosu salık verdi ve ısırgan otu çayı içmemi söyledi. 


Hain beni aşağılamak istedi. Çok öfkeliyim. Vücudum yeşil çamurlarla kaplı olduğu halde hamamın mermer döşemelerine uzanmışken Sultan içeri girdi. Hizmetçilerim küçük çığlıklar atarak kaçıştılar. Orada öylece çırılçıplak kalakaldım. 
Yerdeki örtüye uzanıp örtünemedim. Edepsiz herif beni görmemiş gibi yaptı ve geçip gitti. Ama ben hamama gelişinin tesadüf olmadığına inanıyorum. 


Dedikoducular Sultanın zevk ve sefa gecelerini bana çekiştirmekten hiç vazgeçmiyorlar. Ama kimisine göre Sultan gecelerini okuyarak, çalışarak ve şiir yazarak geçiriyor. O kim şiir yazmak kim? Bazı şiirlerinin şehrin duvarlarına kazındığını söylüyorlar. Hiç inanmıyorum. Ama burada çok az şey beni şaşırtır artık. 

Alimler ve üst kademedekiler Farsça konuşurken hizmetliler Türkçe konuşuyor. Tanrım doğru dürüst yaşayabilmek için daha ne kadar dil öğrenmem gerekiyor! 


Peder Nikephoros Konya'dan ayrıldı. Sultan, Kariton Manastırı'na çekilmesine izin vererek ona bir lütufta bulundu. İlk duyduğumda öfkelendim. Ama düşününce pederin bana aslında hiç de yardım edememiş olduğunu kavradım. 


Geçen akşam hareme çok güzel bir kadın getirdiler. Gerçekten çok güzel ama tam bir alık. Onu koridor boyunca uzanan odalardan birine yerleştirdiler. Sabah olunca hizmetçilerimin benim hizmetimi aksatıp yeni gelenin kapısı önünde pervane olduklarını görünce hiç de şaşırmadım! Neler olduğunu anlamak için hemen çevirmenimi istettim. Bir hizmetçi bana, çevirmenimin yakında “İkinci Eş” unvanını alacak hanıma hizmet ettiğini söyledi. Dedikodular almış başını gidiyor. Hepsi benim hatammış. Alaeddin Keykubâd'ın karısı olabilmek için Anadolu Selçuklu topraklarındaki her kız canını bile verirmiş! 
Onun tarafından seçilmiş olma onuru bana verilmişken ben elimin tersiyle bu onuru itmişim! Sultan beni boşarsa başka hiçbir erkek beni istemezmiş... 

Şaşkın bir halde daireme döndüm ve hizmetçilerimi bekledim. Ama kimse gelmedi. Odaların temizliğine bakan hizmetçilerin sözleri aklıma geldikçe öfkem içimde kabarıp kalkıyor. 
Bu arada komşu daireye kolları biblolar, giysiler ve eşyalarla dolu bir sürü kadın girip çıkıyor. Gün ortasına doğru önüme birkaç kırıntı atması için yaşlı, dişsiz ve pis bir hizmetçi gönderebildiler. Şu sıralarda tüm bu sıkıntılar içinde beni biraz olsun sakinleştirip teskin eden tek şey şiirlerim. Beltandros'un mektubuna Prenses Krisantza'nın cevap verdiğini düşlüyorum. 
Mısraların hayalgücümden çıkıp bu kadar kolay parşömene dökülmesine ben de şaşırıyorum. 
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Bu sabah ikinci “eşin” dairesinden büyük bir gürültü patırtı geldi. Sonra rakibimi yanında bir hizmetçi ordusuyla hamama giderken gördüm. Sürekli hizmetçileri azarlayıp duruyor, itekliyor ya da saçlarını çekiyordu. Sonradan görmüş, zenginlikten başı dönmüş sıradan biri gibi konuşuyordu. 


Yalnızlıktan ölüyorum. Hizmetçiler yeni hanımlarının bitmek bilmeyen isteklerini yerine getirmek amacıyla koşuşturdukları için benden kaçıyorlar. Sadece Lucipina hizmetimi görüyor. Dairemin kapısını kimse açmıyor. İştahım kesildi. Yeniden kırmızı lekeler göğsümü ve kollarımı kapladı. Koridordan geçen bir hizmetçiye hastalandığımı söyledim ama Balatlı Salomon görünmedi. Ah! Kalonoros'da olsaydım! Deniz kenarına inip Martyria'ya Şehitler Kilisesi'ne gitmem ve kutsal emanetleri aydınlatan lambaların ışığında dua etmem ya da mucize sudan bir yudum içmem iyileşmem için yeterli olurdu! 


Yüce Tanrı kullarına canlarına kastetmeyi yasaklamış ama yemek zorunda olduğumuz hiçbir yerde yazmıyor. 


Bu öğleden sonra sözde ikinci eş daireme girdi. Anlayabildiğim kadarıyla Konya'ya geldiğimde benim için dikilen ama hiçbir zaman şöyle bir üstüme giyip denemek bile istemediğim, Türk âdetlerine göre hazırlanmış zengin giysi koleksiyonunu istiyordu. Bu cadaloz konuşmasını bile bilmiyor. Çok az Türkçemle ben bile hakkından geldim ve ağzının payını verdim. Bunun üzerine öfkeden deliye dönerek dairesine giderken bağırarak Sultana beni kovduracağını haykırdı. Bu kavga bana yaradı. Artık biliyorum ki bu kırıtkan kadından korkmama gerek yok. Zaten Lucipina, bunun Hanım Sultan rolüne soyunmadan önce Konyalı bir hanımın yanında çocuk bakıcısı olduğunu öğrenmiş. 


Yeni efendilerinin kaprislerinden ve sürekli değişen ruh halinden sıkılan hizmetçilerim gizliden gizliye bana gelmeye başladılar. Rakibimle ilgili dedikodu yapmaktan da geri durmuyorlar: Saraya geldiğinden beri Sultan sadece bir kere ziyaretine gelmiş. Aslında beni hiç etkilememesi gereken bu dedikoduyu duyunca sevindiğimi fark ettiğimde şaşırmadım dersem yalan olur. 


Balatlı Salomon bugün beni ziyarete geldi. Alaeddin'in emriyle mi hareket ediyor? Ona gün geçtikçe zayıfladığım söylenmiş. “İnsan dünyaya bir kere geliyor. Unutunuz mu siz Sultanın eşi Hanım Sultansınız, basit bir cariye değilsiniz, tüm Anadolu'da en çok imrenilen kadınsınız! Her sabah size böyle güzel bir kader bahşettiği için Tanrı'ya şükretmelisiniz,” dedi. 

Yanımdan ayrılırken birden bana doğru döndü ve şöyle dedi: “Merhamet edin, sizin umutsuzluğunuz benim de umutlarımı kırıyor!” Sonra söylememesi gereken bir şey söylemiş gibi kaçarcasına çıkıp gitti dairemden. Acı içindeki bakışı bütün gün gözümün önünden gitmedi. 


Şiir yazmayı sürdürüyorum. Her gün Krisantza'nın Beltandros'a göndermiş olabileceği mektuplar yazıyorum. 


Şiirlerim kayboldu! Sanki ruhumu çaldılar benden! Çevirmenimi de yanıma alarak cariyelerin odalarına daldım. Ama her ikisi de ağlayıp sızlayarak masum olduklarını iddia ettiler. 
Oysa ben bu işte Narçiçeği'nin parmağının olduğuna eminim. 
Bu arada son derece ilginç bir şey keşfettim: cariyeler benden korkuyorlar! 


k ok k 


Alaeddin büyükbabası Kılıç Arslan tarafından yaptırılan selamlıkta bir sedirin üstüne oturmuş, o Kalonoros'dayken usta mimarların restore ettiği büyük salonu hayranlıkla seyrediyordu. Haç, üçgen ya da sekiz köşeli yıldız biçimli mavi beyaz çini karolar bir renk ve ahenk cümbüşü yaratıyorlardı. 

Sonra gözlerini haremağasının kendisine ipek bir bohça içinde getirdiği parşömenlere doğru kaydırdı. Parşömenleri 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Narçiçeği bulmuştu ve okuma yazma bilmediği için Mahperinin sarayın göbeğinde Sultana bir komplo hazırlatmasın- dan kuşkulanıp bu yazıların Sultana verilmesini istemişti. 
Ama Alaeddin bunları okumak istemiyordu. Bütün gün yaptığı görüşmelerden o kadar yorulmuştu ki. Ayrıca uzun yıllar boyunca yakasına yapışan bu komplo ve entrika korkuların- dan kurtulmak istiyordu. Mahpusken her sabah yaşamından endişe ederek uyanırdı. Hem sürekli gözetim altında tutulan bir kadın tarafından tezgâhlanan bir komplo söylentisinden daha gülünç bir şey olabilir miydi? Tüm bunlar o kadar saçmaydı ki! 

Çaşnigir Şemseddin Altun-aba'nın huzuruna çıkacağı duyuruldu. Şemseddin Altun-aba getirdiği ballı buzu ve nar suyunu sessizce Sultanın önündeki bakır tepsiye bıraktı. 
Sonra Sultanın aklının başka yerlerde olduğunu görerek tek bir söz bile söylemeden huzurdan çekildi. Alaeddin bir tavşanı ayaklarından yakalamış bir avcı resminin bulunduğu yeşil sarı renkli seramik kupadan bir kaşık ballı buz aldı ve büyük bir iştahla ağzına attı. Bal ve buz karışımı bu tatlı ona enfes geldi. Konya'ya bir buzhane kurdurduğundan beri aşçıları birbirinden enfes, son derece özgün buzlu tatlı çeşitleri yaratmada birbirleriyle yarışıyorlardı. Alaeddin, bir hizmetli ordusunun zirvelerinde karın hiç erimediği dağlardan canlarını tehlikeye atarak buz getirdikleri ve buzun bu nedenle sadece Sultanın maiyetine özgü bir ayrıcalık olduğu çocukluk günlerini hatırladı. Şimdi ise Konya'nın yoksulları bile buz alabiliyordu. Çok sıcak yaz günlerinde halka buz dağıttıracaktı. Nehrin kenarına buz havuzları yapılmıştı. Kışın soğuk günlerinde bu havuzlara su dolduruluyordu. Su buz tutunca buz tabakası kırılıyor ve elde edilen buz parçaları yerin altına kazınan buz kuyularına gömülüyordu. Sonra kuyunun bütün açıklıklarının kapatıldığından emin olunuyordu. Buz yaza kadar erimeden saklanabiliyordu buralarda. Alaeddin'in aklına Saadeddin Köpek geldi. Devlete pek çok hizmeti olabilecek çok yetenekli bir adamdı! Surların güçlendirilmesi çalışmalarına katılmakla kalmamış Alanya'nın fethini anlatan bir vekayiname yazmış, bununla da yetinmeyerek, müzik parçaları bestelemiş ve sonunda da buz kuyularının yapımında rol oynamıştı. Değerli biriydi ve Sultan her geçen gün onu kendine daha yakın buluyordu ve arkadaşı gibi görüyordu! 

Alaeddin ballı buzu yedi ve bahçeye çıkmak istedi. 

Becerikli avcılarının kuşhanesi için tuzakla yakaladığı yeni kuşları görme isteğiyle girişteki küçük kapıyı aralayarak büyük demir kafese girdi. O sırada bir bülbül şakıyordu. 
Büyük bir orman horozu Alaeddin'i görünce yelpaze biçimindeki kuyruğunu açtı ve tok sesiyle öttü. Mavi kanatlı bir alakarga bir avuç meşe palamudunu yemekle meşguldü. Bir baştankara ve bir bülbül önlerine atılmış tırtılı paylaşmak için dalaşıyordu. İki saka kafes içinde uçarak Alaeddin'in elinin üstüne kondu. Alaeddin hayranlıkla kuşların sarı ipek tüylerini, doğal kırmızı kılıfları içindeki gagalarını seyretti. 
Sonra kafesin arkasındaki mağaraya yöneldi ve geçen gün yakalanan büyük peçeli baykuşu gördü. Kahverengi perçemlerinin altından parlayan topaz sarısı gözleri hayvanın loş ışıkta bile hemen seçilmesini sağlıyordu, koyu kahverengi benekli dore tüyleri bir pelerin gibi omuzlarından dökülüyordu. Alaeddin yavaşça kuşa yaklaştı, kuş hırıltılı bir ses çıkardı ve saldırıya hazırlanır gibi kabarıp tetikte bekledi, kanatlarını açmaya çalıştı ama kanatları mağaranın tavanına çarptığı için başaramadı. Pençelerini tünediği kayaya geçirdi ve beklemeye başladı. Sultan kuşun bu çırpınışlarını bir süre seyretti ve birden tutsak olduğu günleri hatırladı, zindanında alnını duvarlara vurduğu günler gözünün önünde canlandı, içini bir hüzün kapladı ve hizmetlilerden birini çağırdı ve hayvanı serbest bırakması için kendisine yardım etmesini söyledi. 

Kuşu yakalamaya çalışırlarken, kuş pençeleri ve gagasıyla bütün kollarını çizdi. Peçeli Baykuşu zorlukla kapıya kadar götürdüler ve serbest bıraktılar. Kuş hızla gökyüzüne atıldı ve büyük kanatlarını bir yelken gibi açarak gökyüzünde süzüldü. Sultan kuşun surların üzerinde uçuşunu seyretti ve kalbi neşeyle doldu. 
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Sonra selamlığa geri döndü. Akşam yemeğinden önce biraz kestirmeye karar vermişti. Birden bakışları parşömenleri saran kırmızı bohçaya takıldı ve uzanıp bohçayı aldı. 
Parşömen rulosunu sarılmış oldukları bohçadan yavaşça sıyırıp aldı ve sağ eliyle üstten tutarak açtı. İncecik bir elyazısıyla Kiril alfabesinde yazılmış parşömenlere baktı ve okumaya başladı. Önceleri biraz zorlandı ve ilk iki satırı güçlükle söktü. Tahta çıktığından beri genelde Farsça okuyordu. En baştan tekrar başlayarak okumaya başladı ve şaşkınlıkla durdu çünkü elindeki parşömenlerde uzayıp giden yazı manzum biçiminde yazılmıştı. 

Yeniden okumaya başladı, sol eliyle yavaş yavaş ruloyu açıyordu. Bu mısralarda yalnızlık, özlem ve umutsuzluk vardı. Bir de aşk! Beltandros diye birine yazılan aşk mısraları! Kanı beynine sıçradı. Zina affedilemezdi! Hanım Sultan, meşru karısı, karılık vazifelerini yerine getirmesi için hiçbir zaman zorlamadığı bu kadın kendi çatısı altında başka bir adama aşk ilanı yapıyordu, bu nasıl cüretti! Bu kadarı fazlaydı! 

Mahperi'yi yeraltında gördüğü günü hatırladı, güzelliği aklına geldi, odalıkların kollarında unuttuğu güzelliği, öfkesi daha da arttı. Konya'ya geldiklerinden beri Mahperi'yi sadece bir kere, hamamda mermer taşların üstüne yatmış, vücudu çamur lapalarıyla kaplı bir halde görmüştü. Onu görünce bir çığlık atmış ve bedenini oralarda bulduğu bir havluyla örtmeye çalışmıştı. Alaeddin sanki bir şey unutmuş gibi yapmış ve onu görmezden gelerek hızla oradan çıkmıştı. Ancak Mahperi'nin kızıl saçlarını görünce bir heyecan dalgasının içini kapladığını kendisinden gizleyememişti doğrusu. Ama onun olmak, yatağını paylaşmak için can atan bu kadar çok kadın varken neden huysuz ve inatçı bir cadalozla uğraşsındı ki? Bir süre sonra hareme sözde ikinci eşini almıştı ama kadın o kadar akıldan yoksundu ki daha ilk gecede onun alıklığından yorulmuş ve kendini yeniden odalıklarının yatagına atmıştı. 
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Ama zaman geçiyordu. Eski atabeyi Seyfeddin Ay-Aba ona her gün artık tahta bir veliaht vermenin zamanının geldiğini hatırlatıp durmuyor muydu? Başka biri için aşk şiirleri yazan bir Hanım Sultandan mı doğacaktı oğulları? Kimdi bu Beltandros? Onunla evlenmeden önce Alanya'da kalbini kaptırdığı ne idüğü belirsiz bir güzel oğlan mı? Öfkesi damarlarında hızla akmaya başladı. Mahperi'yi boşayacaktı! 
Emirlerinden hemen kendisine doğru düzgün ikinci bir eş bulmalarını isteyecekti! Ama önce kalbi rahat olmalıydı! 
Mahperi Hatun itiraf edecekti. Aksi halde onu zindanlara attıracak, ona işkence ettirecek ve boğduracaktı! 

Akşam yemeğini ilk kez onunla yiyecekti ve onu sorgulayacaktı. Taşt Emiri Celaleddin Karatay'ı çağırdı ve ona akşam yemeğini Mahperi Hatun'la yiyeceğini söyledi. 


Mahperi'nin dairesine girdiğinde Mahperi damasko döşemeli kırmızı bir sedirde oturmuş bir rulonun sayfalarını çeviriyordu. Alaeddin'i görünce kalktı ama Sultanı genelde olduğu gibi yerlere kadar eğilip alnını yere koymak yerine Bizans usulü bir reveransla selamladı. Kafasını dimdik tutarak Alaeddin'in gözlerinin içine baktı. Alaeddin Mahperi Hatun'ın kibirli ve ateşli bakışlarının güzelliği karşısında bir an kalakaldı. Üstünde Kalonoros tarzı ametist taşlarıyla işli eflatun bir elbise vardı, uzun kızıl saçlarına muslin kumaştan pembe bir başörtüsü örtmüştü. Onu ilk kez surlarda gördüğünde de başında pembe bir örtü vardı. Sultan içinin bir hoş olduğunu hissetti ama kendini tuttu. Mahperi ona ihanet etmemiş miydi? Yiyeceklerin olduğu bakır tepsinin önünde bağdaş kurdu. Mahperi gitmek için hareketlendi ancak Sultan ona Rumca seslenerek kalmasını söyledi. 
Mahperi Hatun bir tek kelime etmeden Sultanın yanında diz çöktü. 

Mahperi nasıl davranması gerektiğini bilemiyordu. 
Sultanın onu ziyaret edeceği aklının köşesinden bile geçmezdi. Göz altından Sultanı süzüyordu. İlk bakışta türbanını ve uzun siyah kirpiklerinin çevrelediği yeşil gözlerini fark 


96 


edebildi. Sonra Sultanın ince ve düzgün burnuna, özenle tıraş edilmiş sakalına ve inci gibi dişlerine baktı. Kalbi deli gibi çarpmaya başladı, dizlerinin bağı çözülmüş gibiydi, elleri ter içinde kalmıştı. Panikleyerek başını öne eğdi ve suratını astı. Birden Alaeddin uzun elbisesinin altından kırmızı ipek bir bohça çıkardı. Mahperi bir çığlık attı. Bunlar şiirleriydi! Kanı beynine sıçradı. Bütün bedeni titriyordu. Sultan genç kıza öfkeli bir bakış attı. Sonra ona bir şey söylemeden yüksek sesle Mahperi'nin hayalgücünden çıkan mısraları, Prenses Krisantza'nın Beltandros'a yazmış olabileceğini hayal ettiği şiirleri okumaya başladı. Onun şiirlerini! Rumcası çok iyiydi kuşkusuz bu Bizans'ta geçen çocukluğunun bir ürünüydü. Şiirler bitince Alaeddin kafasını kaldırdı ve Hanım Sultanın gözlerinin içine baktı. Utançtan ve heyecandan kıpkırmızı kesilen Mahperi soğukkanlılığını korumaya çalışıyordu. Sultan sürekli ona bakıyordu. 

— Size tek bir soru soracağım, dedi kibirli bir sesle, Kim bu Beltandros? 

Cevap vermek yerine Mahperi Hatun eşarbının ucuyla oynuyordu. 

— Bana hemen cevap verin! 

Bu nasıl cüretti? Onunla zorla evlenmekle, her şeylerine el koymakla kalmamış kalkmış bir de haksız yere onun üzerinde hakkı olduğunu iddia edebilmişti! Şimdi de sırlarını çalmıştı! 

— Eğer bugüne kadar size karşı anlayışlı ve hoşgörülü davrandıysam şunu bilin ki bu benim iyi yüzüm. Kötü yüzümü görmeye kalkışmayın. Benim karım olabilirsiniz ama aynı zamanda benim kölemsiniz! 

Bu sözler üzerine Mahperi'nin kanı beynine sıçradı ve öfkeyle bakır tepsiye bir yumruk indirdi, tepsi yere yuvarlandı. 

Alaeddin tek bir söz bile söylemeden kalktı, parşömenleri mazgalın kızgın korlarına attı ve soğukkanlılıkla, başı yukarda odayı terk etti. Botlarının çıkardığı ses haremin ölüm sessizliğinde yankılanıyordu. Mahperi bakır sacayağına atıldı, parşömenleri kaptı. Alev almaya başlamış parşömenleri can haliyle elleriyle söndürdü. Parşömenleri sandığına kapattı ve soluk soluğa beklemeye başladı. Birden biraz önce ne yaptığını fark etmişti. Neden bu kadar aksi davranmıştı? 
Ona ikinci kez “köle” demişti, işte bunu duyunca zıvanadan çıkmıştı... Ama artık pişman olmak için çok geçti. Her şey olup bitmişti! 

Birkaç dakika sonra haremağası kapıda belirdi ve Mahperi'ye kendisini izlemesini emretti. Karanlıkta gizli bahçeyi geçtiler, dev bir sarmaşığın ardına gizlenmiş bir kapının önüne geldiler ve kadın kapının zamanla pas tutmuş kilidini zorlukla açtıktan sonra bodruma giden taş merdivenlerden aşagıya indiler. Yağ lambasının cılız ışığı örümcek ağlarıyla kaplanmış, pis ve karanlık bir tüneli aydınlattı. Mahperi Hatun üstü demir dikenlerle kaplı bir kapı görebildi. Kanı damarlarından boşaldı sanki. İsyan etmek, haremağasına karşı gelmek, celladının peşinden bir koyun gibi gitmemek istedi ancak kendinde mücadele edecek gücü bulamadı. Zaten boşuna çabalamış olacaktı, sarayın her tarafında muhafızlar vardı. Öleceğini düşündü. Büyük bir korku kapladı içini, tir tir titremeye başladı. Kapının tokmağındaki demirler büyük bir gürültüyle hareket etti. Mahperi karanlık bir mahzeni zar zor seçebilmişti ki bir el arkasından itiverdi. Ardından kapı uğursuz bir gıcırtıyla kapandı. 


Mahperi boylu boyunca yere düşmüştü, vücudunun her yeri sızlıyordu. Zorlukla ayağa kalktı ve karanlıkta bir adım attı, ellerini dümdüz öne uzatmıştı. Parmakları nemli ıslak bir duvarı yakaladı, inledi. Yalnızdı, yapayalnız bir zindana kapatılmıştı! Birden bir tıkırtı duydu. Kulak kabarttı ama bir şey duyamadı. Etrafı iyice görebilmek için gözlerini dört açtı ancak mahzen o kadar karanlıktı ki hiçbir şey göremiyordu. 
Küf kokusuna daha fazla dayanamayarak elleriyle burnunu kapattı. Küçük bir çıtırtı duydu yeniden. Nefes bile almaktan çekinerek diken üstünde tekrar kulak kabarttı. Yine bir şey duyamadı. Ne olacaktı şimdi? Kimse ona yardım edemez, 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onu buradan kurtaramazdı. Aynı sesi yeniden duydu. Bir şey ona doğru yaklaşıyordu sanki. Yanında bir şeylerin yürüdügünü hissetti! Birkaç adım attı. Birden ayaklarının dibinden tüylü bir şey geçip gitti. Mahperi Hatun büyük bir çığlık attı. 
Karanlıkta bir hayvan vardı, onu göremiyordu ama hissediyordu oradaydı, o ise Mahperi'yi çok iyi görebiliyor olmalıydı. Bu bir fare olmalı diye düşündü ve hıçkırıklara boğuldu. Sonra ağlamayı kesti mahzeni sessizlik kaplamıştı. 
Mahzenin ortasında öylece hareket etmeye cesaret etmeden kalakalmıştı, korku içindeydi ve sürekli Meryem Ana duasını mırıldanıyordu. 

Bir saat kadar sonra soğuktan titremeye başlamıştı, elleri ve kolları ona ağır gelmeye başlamıştı, vücudunun ağırlığını ağrı içindeki bacaklarına boşuna paylaştırmaya çalışıyordu. Bir yerlere dayanması gerekiyordu. Biraz geriledi ve arkasındaki duvara yavaşça yaslandı. Duvar nemden buz gibiydi ve tozdan yapış yapıştı. Tiksintiyle hıçkırdı. Bağırmak istiyordu ama korkudan kupkuru olmuş boğazından tek bir ses bile çıkmıyordu. 

Ne kadar pişmandı şimdi! Neden bu kadar inatçılık etmişti? Beltandros'un sadece bir öykü kahramanı olduğunu neden söylememişti? Birkaç saat önce bu kadar nefret ettiği haremdeki dairesine şimdi dönebilmek için her şeyi yapabileceğini düşünüp nefret ve hınçla hıçkırdı. Ölmek istemiyordu! Ölmek için çok gençti! Hiç yaşamadan! Ne olacaktı? Onu burada açlıktan ve susuzluktan ölmeye mi terk edeceklerdi? 
Cesedini fareler mi kemirecekti? 

İki saat geçmişti. Artık yorgunluktan bitmiş haldeydi, daha fazla ayakta duramadı. Sırtını duvara dayayarak yere çöktü. Yanında bir şeylerin pıtı pıtı yürüdüğünü hissetti... 
hayvanı rahatsız etmiş olmalıydı. Yavaşça inledi sonra dua etmeye başladı ve Tanrı'dan merhamet diledi. Çocukluğunda Peder Nikephoros'un ona saatlerce dua okuttuğu din derslerini hatırladı. O zamandan beri unuttuğu dualar şimdi hafızasının en derininden çıkıp dudaklarından dökülüyorlardı. 
Gece yarısında, artık bitmiş tükenmiş halde kendisini uykuya bıraktı. Gariptir, rüyasında Alaeddin'i gördü, birlikte altın uzun bir şarap kadehinden içki içiyorlardı... Alaeddin onu dudaklarından öperken sıçrayarak uyandı. Kapının altından sızan zayıf ışıktan günün doğmak üzere olduğunu anladı. Sonunda sabah olmuştu! Zindan biraz aydınlanmıştı. Taş kalıntılarını görebildi. Çok sıkışmıştı. Ama soyunmaktan korktugu için elbisesine işemek zorunda kaldı. 

Sonra beklemeye başladı. Onu serbest bırakacakları gibi deli bir umut vardı içinde. Oysa o sıralarda Mahperi Hatun'un dairesi boşaltılıyordu. Odalıklar ve cariyeler özel eşyalarını kapışıyorlardı. Kalonoros'dan getirdiği sandığı darmadağın edilmişti. Odalıklar ve cariyeler birbirlerinden kaçırırken elbiselerini parçalamışlardı. Narçiçeği rakiplerinin elinden akik kırmızısı kemeri kapabilmişti. Frenk şövalyenin, Beltandros'un Krisantza'ya olan aşkının anlatıldığı rulo ve Mahperi'nin yazdığı şiirler bir köşede unutulmuştu. 

Kimse gelmedi. Günün ortasına gelinmiş olmalıydı. 
Mahperi yine hıçkırarak ağlamaya başladı. Onu burada zindanda unutup gitmişlerdi! 

Alaeddin ise görünüşte sıradan bir gün geçiriyordu. Sabah namazını kıldıktan sonra Taşt Emiri Celaleddin Karatay'la görüştü sonra birkaç lokma attı ağzına ve yazılarını yazdırdı. Öğle namazını kıldıktan sonra da tüm Anadolu yolları üzerine kervansaraylar inşa etme projesini görüşmek üzere emirlerini kabul etti. Ticaret yeniden canlandırılmalıydı. Alışveriş ve ticaret tekelini eski Haçlıların elinden almak gerekiyordu. 

— Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var Şemseddin Altun- aba, siz bir zamanlar dahiyane bir düşünceyle kendi imkânlarınızla bir kervansaray inşa ettirmiştiniz! 

— Sultanım beni onurlandırıyorlar, benim eserim oldukça alçakgönüllü bir yapıydı... şimdi ise gerekli olduğunda ordumuzun da bu kervansaraylarda konaklayabilmesi için on bin ilâ yirmi bin kişiyi ağırlayabilecek büyük yapılar inşa ettirmek gerekecek. 

— Eee başka? 
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— Yağmacıları uzak tutmak için de sağlam duvarlar, demir büyük bir giriş kapısı. Ticaret ancak güvenliğin olduğu yerde yeşerir. 

— Güvenliği sağlayacağıma söz veriyorum. Hemen haber salın, yabancı tüccarlar bundan böyle kervanlarının tehlikeli geçitlerde Anadolu Selçuklu askerleri tarafından korunacağını bilsinler ve alınan tüm önlemlere karşın haydutların mallarını ve kervanlarını yağmaladığı her tüccarın zararının Sultanın hazinesinden karşılanacağını öğrensinler. Ticaret yolu Akdeniz'e kadar uzanmalı ve tüm Anadolu'yu geçip şarka kadar varmalıdır. 

— Bir kervansaray küçük bir şehirdir, diye ekledi Şemseddin Altun-aba. Bir kervansarayda ihtiyacınız olan her şeyi bulabilmelisiniz. Odalar, yemekhane, hamam, şifahane, eczacılar, ayakkabıcılar, mallarını koyabilecekleri depolar... ahırlar, tahıl ve saman ambarları, veterinerler, demirciler... 

— Peki nasıl karşılayacağız bunları? 

— Bir vakıf kurmak en iyisi. Yoksul ya da zengin, Müslüman, Yahudi ya da Hıristiyan her yolcuya yiyecek vermek gerekir. Zenginlerin yaptığı alışverişlerden elde edilen kazanç bu vakfı destekleyecektir. Yoksulların buralarda tek bir dir- hem bile ödemeden bakılmalarının ve tedavi edilmelerinin sağlanması çok önemli tabii. 

— Senin bilgili olduğunu biliyordum Şemseddin Altun- aba. Beni aydınlatacağını biliyordum. Bu büyük projeyi hayata geçirmek için hemen işe koyulalım. 

Daha sonra Moğol tehlikesinden söz ettiler, Anadolu'daki kalelerin onarım çalışmalarını, orduya daha fazla paralı asker alma gereğini tartıştılar. Ama Sultan onları dinlemiyordu. Kafası başka yerlerdeydi... 

İkindi namazından sonra camiden döndüğünde akşam yemeğini hazırlamalarını emretti sonra görüşmelerini yapmak için tahta salonuna geçti. Yirmi kadar şikâyetçiyi dinledi. Sonra hamama gidip yıkandı ve gevşedi sonra da akşam namazı için camiye gitti. Namazını kıldıktan sonra tekrar emirleriyle görüştü. Balatlı Salomon'un kendisiyle görüşme 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talebini bütün gün duymazlıktan gelmişti. Gece olmuştu yatsı namazı vaktinin gelmesini beklerken biraz okudu. Aslında tüm gün bedeni başka yerde aklı başka yerde olmuştu, her şeyi düşünmeden öylesine yapmıştı. Aklı Mahperi'deydi. 

Yatma vakti gelince Mahperi'nin zindanda bir gece daha geçireceğini düşündü. Nedenini bilmediği bir sıkıntı yüreğini daralttı. Divana uzandı ve Mahperi'yi düşündü; karanlıklar içinde yapayalnızdı, tek başına, acıkmış, susamış ve farelerin insafına kalmış. Onu bu cinayete iten gazabından nefret etti. Öfkeye kapılmış olmaktan pişmanlık duydu, Kalonoros Prensesi'yle evlendiği haberi henüz her yere yayılmamışken her şeyi berbat etmişti! Ama sıkıntısının nedeni sadece bu muydu? Başını elleri arasına aldı ve elleriyle gözlerini kapattı. Onu hamamda hayal etti, beyaz göğüslerini, dolgun kalçalarını, kor ateşi gibi saçlarını, koltukaltlarındaki kızıl kahve tüylerini düşündü. Artık ona asla sahip olamayacaktı, Mahperi zindanda ölüp gidecek cesedi çürüyecekti. Ona ihanet etmişti! Ama nasıl bir ihanetti bu? Beltandros'u sorduğunda tek bir söz bile çıkmamıştı ağzından. Dudakları belli belirsiz bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Onu kıskandığını anlamasına izin veremezdi, dayanamazdı! Kıskanmış mıydı? 
Evet doğruydu Beltandros'u kıskanmıştı! O aşk dolu mısraları ona yazmıştı! Tekrar okumak isterdi bu mısraları ama parşömenleri ateşe atmıştı! Aklına o odadan çıkar çıkmaz Mahperi Hatun'un mazgala doğru fırladığı geldi. Belki bir kısmını kurtarabilmişti? Bunun üzerine hızlı hızlı yürüyerek hareme gitti ve Mahperi'nin dairesine girdi. Dairenin boşaltılmasını ve Mahperi'nin eşyalarının gömme bir dolaba ya da bir sandığa kaldırılmasını emretmişti. 

Dairede hâlâ Mahperi'nin süsen ve amber kokuyordu. 
Ayakkabısı giysi parçalarına takıldı. Elbiselerini parçalamışlardı! Eşyalarını yağmalamışlardı! Göğsü öfkeyle kabardı. 
Buna kim cüret etmişti? Yerdeki parşömen rulolarını gördü. 
İki rulo olduğunu fark edince şaşırdı ve ruloları yerden aldı. 
Mahperi'yi cezalandırmakta ne kadar haklı olduğunu bir kere daha görmek için bütün mısraları baştan sona okumak istiyordu! 


102 


İlk rulodaki ince yazıyı tanıdı. Geçen gün okuduğu buydu. Mısraları okumaya başladı. Bazı sayfalar yarı yarıya yanmıştı bu nedenle okumakta zorlanıyordu. Hepsini okuduğunda kuşkusu kalmamıştı, bunlar Beltandros'a yazılmış mektuplardı ama Krisantza adındaki bir kadın yazmıştı bunları. Birden aklına bu ikisinin öykü kahramanları olabileceği geldi. Bunun üzerine ikinci parşömeni aldı. Buradaki şiirler- de genç Beltandros'un “Aşk Kalesi” adlı bir kalede hapis Prenses Krisantza'ya nasıl âşık olduğu anlatılıyordu. Şiirlerin yanında başka bir metin daha vardı ama Frenk dilinde yazıldığı için Alaeddin ne olduğunu anlayamamıştı. Bilmece daha da karmaşıklaşmıştı. Bir kuşku içini kemirmeye başlamıştı. Nasıl bilecekti? Ne yapacaktı? Kimden yardım alabilirdi? Ama bir Sultan asla yardım istemezdi, öğüt almazdı öğüt verirdi! Yatsı namazına durdu ve Allah'a onu aydınlatması için yalvardı. “Yalvarırım Allah'ım eğer hatalıysam göster bana!” 

Yanılmış olabileceğini düşündü ve selamlığa döndü. Celaleddin Karatay'ı çağırttı ve ona Balatlı Salomon'u huzuruna getirmesini söyledi. Başka kimle erkek erkeğe konuşabilirdi? Yalnızlığın en koyusunu yaşarken tanımıştı Salomon'u, bir zamanlar gözyaşlarını silen adamdan başka kimle konuşabilirdi? Hekim huzura geldiğinde sessizce saygıyla eğildi. 
Alaeddin hekimin bakışlarındaki kınamayı fark edebilmişti. 

— Herhalde biliyorsundur, dedi Sultan hemen konuya girmek istemiyordu, büyükbabam Kılıç Arslan'ın yaptırdığı şifahaneyi büyütmek istiyorum. 

Süleyman'ın hüzünlü gözlerinden bir sevinç dalgası geçti. 

— Şehrimizde yaşayanların sayısı oldukça arttı. Şifahane inşa edildiği dönemde zamanının ilerisindeydi ancak şimdi günümüzün ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Selçuklu hanedanlığına yakışır bir şifahane lazım. Zengin ya da yoksul herkese bedava sağlık hizmeti sunan, halkının sağlığını düşünen atalarımın bu geleneğini devam ettirmek durumundayım. 
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— Sizi yükseltecek bir proje Sultanım. Hekimlikten daha insancıl bir ilim yoktur. Babanız Gıyaseddin de biliyordu insan sağlığının önemini ve Kayseri'de son derece değerli bir şifahane yaptırmakla kalmamış hekimlik medresesi de kurmuştu. Kardeşiniz İzzeddin'e gelince Sivas'taki büyük şifahaneyi inşa ettirmemiş miydi? Konya şifahanesi de Alaeddin Keykubâd adını taşıyacaktır! 

- Mimarlara danışmadan önce senin önerilerine ihtiyacım olacak. 

— Elbette, büyük ameliyat salonları lazım, bunların bir kısmı şarka bir kısmı da garba bakmalı. Böylelikle günün her saatinde ışıktan yararlanabiliriz. Girişte bir hamam olmalı ve hastalar burada yıkanıp temizlendikten sonra hasta önlüklerini giyip yataklarına yatırılmalıdırlar. Hasta odaları iyi ısıtılan güzel odalar olmalı. Sonra hekimlerin sabahları öğrencileriyle birlikte hastaları ziyaret ettikten sonra bilgilerini paylaşacakları bir medrese lazım... 

— Daha doğrusu Kayseri'deki şifahaneye çok benzeyecek tabii daha ileride olacak... 

— Haklısınız Sultanım. Unutuyordum! Bir de müzik salonu lazım. Çünkü Kayseri'deki şifahanede uyguladığımız müzikle tedavi çalışmaları başarılı sonuçlar vermişti ve cesaret verici oldular. Zavallı halanız Gevher Nesibe Sultan'ı hiçbir zaman unutmayacağım. Çünkü bu şifahanenin inşasına aslında onun çektiği acılar neden oldu. 

— Sevgili Gevher Nesibe halam. Çok acı çektiği söyleniyor öyle mi? 

— Evet ne yazık ki yakalandığı verem hastalığından kurtulamadı aslında onu ölüme götüren nedenlerden biri de çektiği kalp acısıdır. Onu veremden kurtarmaya çalıştık ama yaşama sevincini kaybetmişti. 

— Öyle mi? Neden? 

— Bu çok uzun süre saklanan bir sırdır. Ama bu kadar saf ve masum bir öyküyü hâlâ neden saklayalım ki? Halanız genç bir kızken gönlünü sarayın başsipahisine kaptırmıştı. 
Ama sizin de bildiğiniz gibi melikeler eşlerini kendileri seçemezler. Başsipahi savaşa gitti ve orada umutsuzluktan öldü. 
O günden sonra Gevher Nesibe Sultan da solmaya başladı. 
Sonunda acıdan ve mutsuzluktan vereme yakalandı. Bütün zamanını bir pencerenin önünde sevgilisini beklemekle geçiriyordu, gerçekleri kabul etmek istemiyordu. Babanız halanızı iyileştirmek için dönemin bütün önemli doktorlarını çağırdı, en bulunmaz ilaçlar bulunup tedavisinde kullanıldı. 
Ama boşuna. Halanızın acılarını yalnızca müzik dindiriyordu sanki. Ölümünün yaklaştığını hissedince son bir istekte bulundu. Onun adına bir vakıf kurulmasını ve bir şifahane ve hekimler okulu inşa edilmesini istedi. Bu şifahanede tüm sağlık hizmetleri bedava olacaktı...18 Kardeşiniz İzzeddin de veremin ilk belirtileri görülmeye başlayınca Sivas'daki şifahanenin inşasını başlatmıştı. 

— Demek ki hastalanınca başkalarının acılarına karşı daha merhametli oluyorsunuz değil mi? 

— Acı sizi yakalayınca acı çekenlerin derdini anlıyorsunuz... 

— Kardeşimle aramdaki taht kavgasından dolayı ne kadar acı çektiğimi biliyorsun! Her ikimiz de nasıl da kibirliydik! 
Akan onca kan geçici bir iktidar içindi... Bu gerçeği çok sonra zindanın sonsuz yalnızlığında fark ettim ancak. 

— Allah bir zindanda sönüp giden zavallılara yardım etsin, dedi duygu yüklü bir sesle Balatlı Salomon. 

— Ne demek istedin? diye emretti Alaeddin. Dalaverelerden nefret ederim bilirsin. Gerçeği dosdoğru söyle her zaman hoşgörüyle karşılanırsın. 

— Sultanım, sabahtan beri sizin beni huzurunuza kabul etmenizi umut ediyordum. Efendim, Mahperi Hatun'a acıyın... 

— Bana ihanet etti! Beltandros diye birine aşk şiirleri yazmış! 

— Beltandros mu, ne garip isim? Bizanslı şu öykü kahramanının adı da bu değil miydi? 

— Ne diyorsun? 

— Eğer doğru anımsıyorsam genç bir adamın Prenses 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Krisantza'ya olan aşkının anlatıldığı anonim bir şiirin kahramanının adı... 

Alaeddin şaşkınlıkla bir çığlık attı! Bu mümkün müydü? 
Mahperi Hatun can sıkıntısını yenmek için Krisantza'nın yerine Beltandros'a hayali mektuplar yazmış olabilir miydi? Bu oyun için mi neredeyse canından oluyordu? İçini büyük bir sevinç kapladı birden. Sonra kahkahalarla gülmeye başladı. 

Fırtına gibi hareme koştu. Haremağasını uyandırdı ve ona Mahperi Hatun'u hemen serbest bırakma ve dairesine geri getirme emrini verdi. 

Sonra Saadeddin Köpek'i huzuruna çağırttı. Bu emir onu eğlendirme becerisine sahipti. Sadece çok güzel ud çalmakla kalmıyordu, ilginç kısa öyküler anlatmakta, öykülerdeki sahneleri mimikleri ve hareketleriyle canlandırmakta ve Sultanı güldürmekte üstüne yoktu. Ama aynı zamanda son derece ince bir zekaya sahipti ve uyarılarının isabetliliği kimi zaman Alaeddin'i şaşırtıyordu. 

— Emir Saadeddin bana şöyle oynak ve neşeli bir şeyler çal! 

Köpek ne olduğunu anlayamadan Sultanı süzdü. Bakışlarında birden ortaya çıkan bu sevincin nedeni neydi acaba? 
Geçen gün Mahperi Hatun'u boşadığı anlatılmıyor muydu her yerde? Saadeddin bir an Mahperi'yi düşündü, kalbi deli gibi çarpmaya başladı ama kendini tuttu, aşk sadece zayıflar içindi ne kurtlara ne köpeklere yakışırdı. Sadece geleceğini, mühürlü yüzüğü parmağına takacağı günleri düşünmeliydi. 


Belh, Harezm Devleti 


Alışık olmadığı bir gürültü Eraslan'ın dikkatini çekti. 
Efendisi şehri terk ettiğinde duyduğu uğultuya benzer bir uğultuydu, kalbi deli gibi atmaya başladı. Uğultunun içinden bir şeyler duyar gibi oldu. 

— Moğollar! Moğollar geliyor! Zavallı Belh halkı! Sultan- ül-Ulemâ söylemişti! Eyvah! Artık çok geç zavallı günahkârlar artık af dilemek için çok geç! Allah'ın gazabı üstümüze yağacak! 
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Eraslan sokağa baktı. Korkmuş adamlar bağırıp çağırarak bir oraya bir buraya koşuyorlardı, kadınlar çocuklarını bağırlarına basarak kaçışıyorlardı. Büyük bir uğultu ve karmaşa sarmıştı şehri, korku çığlıkları ağlama seslerine karışıyordu. 

Sonra yavaş yavaş şehri bir toz bulutu sardı. Binlerce atın çıkardığı nal sesleri uzaklardan yankılanmaya başladı. 

Eraslan kılıcını, yayını kaptı ve küçük dükkânından fırtına gibi dışarı fırladı. Birden aklına babasının hançerini unuttuğu geldi ve geri döndü. Örsü kaldırdı, hançeri kılıfın- dan çıkardı ve koşarak şehrin surlarına gitti. Belh'in tüm erkekleri surlardaydı, dev duvarların ardına kamp yapmışlardı. Bağırış çağırıştan at kişnemelerinden oluşan kulakları sagır edici bir gürültü tepelerinde uğulduyordu. Eraslan şaşkınlık içinde merdivenlere atıldı ve basamakları dörder dörder çıktı. Ufka baktığında dehşetle kaskatı kesildi. Yüz binlerce süvari devasa bir toz bulutu içinde ovada ilerliyordu. 

Eraslan öksürmeye başladı, elini ağzına götürdü, midesinden gelen öğürtüye engel olamıyordu, toz boğazına kadar girmişti, uğursuz gürültü her yanı doldurmuştu, kulakları uğulduyordu. Savaşacaklarını ve savaşın korkunç olacağını düşündü. Sonra birden bilinçsizce örsün altındaki saklanma yeri gözlerinin önüne geldi. O anda binlerce ok ucu yapmak gerektiği aklına geldi ve demirci ocağına doğru yollanmak üzere merdivenlerden indi. 


Belh bir ayda yerle bir edildi. Moğollar okçuları ve atlılarıyla korku içindeki şehrin üstüne atladılar. Avının üstüne hırlayarak atılan, onu parçalayan sonra geri çekilip tekrar saldıran sonra avını gene parçalamak üzere bir anda ortadan kaybolan yüz binlerce kaplan. Kurbanlarının üstüne çullanan akbabalar gibiydiler. Önceki savaşlarda tutsak ettikleri esirleri surların üstüne salmışlardı. Kalenin eteklerinde cesetler yığılmaya başlamıştı. Belh halkı bitip tükenmişti. 
Kısa bir sürede canlı tek bir asker kalmamıştı. Kıtlık başlamıştı. Surlarda bir deri bir kemik kalmış gölgeler beliriyordu 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sadece. Moğol okçuları attıklarını vuruyordu. Parçalanmış bedenler surlarda çürüyorlardı. Ceset kokusu dayanılmazdı. 
Her iki tarafta da kolera salgını başlamıştı. Bir Moğol kumandanının aklına düşmanı korkutmak için ölüleri kullanmak gelmişti. Ölüleri mancınıklarla kale surlarının öteki tarafına atmışlardı. Bu işle görevlendirilenler bir sonrakinde atılacakların kendi cesetleri olacağının bilinciyle korkudan tir tir titreyerek emirleri yerine getiren savaş esirleriydi. Cesetlerden bazıları mazgallarda takılıp kalıyorlardı ve Belh halkının dehşet çığlıkları Moğol askerlerin zevk çığlıklarına karışıyordu. Bir süre sonra şehrin ileri gelenleri son sağ kalanları kurtarabilme umuduyla teslim oldular. Ancak boşuna. Moğollar şehrin sakinlerini gruplara ayırdılar ve birer birer kılıçtan geçirdiler. O gün Belh'de iki yüz bin insan katledildi, elli bin asker öldürüldü. Hamile kadınların karınları yarıldı, küçük çocukların kafaları uçuruldu, hayvanlar telef edildi. Şehrin katliamı bir ay sürdü. İnsanlık daha önce bu kadar kanlı ve vahşi bir katliama tanık olmamıştı. Kale yerle bir edildi, duvarlar devrildi, evler yakıldı, camiler yıkıldı, ağaçlar kesildi, çiçekler ezildi, su yatakları ve nehirler kurutuldu, şehirdeki on dört bin Kuran-ı Kerim ateşe atıldı. Yaklaşık yirmi gün sonra Belh'den geriye yalnızca dumanı tüten harabeler ve sokaklarda çürüyen cesetler kaldı. Moğollar son olarak da harabeleri yağmalayıp gittiler. 


Savaşın başlarında Eraslan atölyesinden bir an bile ayrılmamıştı. Yemeden içmeden uyumadan hiç durmadan ocağında ok uçları dövmüştü. Ancak bir süre sonra oklar bir işe yaramamaya başladı. 

Sonra yorulmak nedir bilmeden bütün gün savaştı ancak akşama doğru şehrin tek sakinleri ölüler olmaya başlamıştı. 
Örsün altındaki gizli yerinin görüntüsü bir kez daha gözlerinin önüne geldi. Sokaklara yığılmış ölülerin üstünden atlayarak koşmaya başladı. Yolda kurumuş ekmek dolu bir çanta buldu. Ardından düşmanların seslerini duyuyordu. Bir Moğol birliği yaklaşıyordu, sesleri ve gülüşleri giderek yakınlaşıyordu. Eraslan ağır örsü kaldırdığında artık gücü tükenmeye başlamıştı. Aşağıya ekmek çantasını fırlattıktan sonra su tulumunu yanına almayı unutmadan son bir gayretle bodruma atladı ve zorlukla kapağı kapattı. Düşmanlarının demirci dükkâanında gezindiklerini duydu sonra sesler uzaklaştı, hayattaydı. Babasının hançerine sıkıca sarıldı. 


Konya Sarayı 


Mahperi Hatun gün geçtikçe sararıp soluyordu. Sanki yaşama sevincini kaybetmişti. 

Kalonoros'dan getirdiği sandıklardaki özel eşyalarının yağmalandığını görünce kesin bir kararla bir daha tek bir lokma bile yememeye karar vermişti. Eskinin Tanrı sevgisiyle dolu genç kızını şimdi özlemle hatırlıyordu. Ama artık geçmiş geride kalmıştı. Artık lanetlenmişti! 

Zindandan çıkarıldığının ertesi günü Alaeddin ona hediye olarak kızıl yakut taşlarıyla süslü bir takı seti armağan etmişti. Mahperi bunu haremdeki en pasaklı hizmetçiye vermiş ve her gün göstere göstere takmasını emretmişti. Anılarının yerini hiçbir şey tutamazdı. O günden sonra her sabah Sultan bir şiir gönderiyordu. Mahperi ne yazmış diye bakmıyordu bile. Kendisini Beltandros mu sanıyordu? Bu şiirleri okuyacağına inanıyor muydu? Bir gün şiirlerini okuma zahmetine gireceğine inanıyor muydu gerçekten? Bu kurnazlıkla alçaklığını affettirebilecek miydi? 

Günlerini sedirde yatarak hiçbir şey yapmadan geçiriyordu. Artık yemek yemiyordu, okumuyordu, şiir yazmıyordu, dua etmeye küçük kilisesine gitmiyordu. Balatlı Salomon şifalı otlardan iksirler yapıyordu ama Hanım Sultanın derdine çare bulamıyor, ruhunun şifası olamıyordu. 

Sultan onu eğlendirebilmek için merakını çelmeye çalışıyordu. İşçiler surların temellerini kazarken yerin altında bir ayna bulmuşlardı. Aynanın bir yüzünde Aşk Tanrısı Eros vardı. Aynayı Mahperi'ye vermelerini emretti ve Mahperi aynayı alır almaz kırdı. 
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Bir sabah ona Afrika'nın uzak diyarlarından yavru bir çita gönderdi. Şam'dan gelen bir kervancı çitayı Konya'nın ileri gelenlerinden birine satmıştı. Siyah benekli küçük sarı bir kedigildi. İlk kez bir armağan Mahperi Hatun'u heyecanlandırır gibi olmuştu. Balatlı Salomon Sultana Mahperi'nin biraz olsun uyuşukluğundan sıyrıldığını söylemişti. 

Bir hafta sonra bir akşam Sultan hareme Mahperi Hatun'un dairesine geldi. İçeri girdiğinde Mahperi yavru hayvanla oynuyordu. Mahperi'ye Rumca “Bu korkunç tutsaklığı cennete çevirmek yalnızca sizin elinizde,” dedi. Mahperi duymazlıktan gelerek hayvanla oynamayı sürdürdü. Sonra Sultanın bu sabah kendisi için yazdığı şiiri alıp buruşturdu ve parçalaması için çitanın önüne attı. Alaeddin tek bir söz bile söylemeden çıkıp gitti. Mahperi'yi boşayacak ve unutacaktı! İmparatorluğun dört bir yanında bir sürü kadın onun olmaya can atarken bir kadın için bu kadar acı ve sıkıntıyı neden çekiyordu! 

Ama! 

Mahperi Hatun'a karşı duyguları ve isteği öylesine güçlüydü ki geceleri uykusuz kalıyordu. Saatlerce uyumak için bir o yana bir bu yana dönüyordu sonra yorgunluktan bitkin düşerek başını elleri arasına alıyor ve Mahperi'yi düşünüyordu. Onu bazen o kadar çok düşünüyordu ki düşünceleri kuşlar gibi kanat çırparak kafasının içinden çıkıp uçuyor gibi geliyordu ona. İçinden sürekli “Seni istiyorum! Seni istiyorum!” diyordu. Sonra bu cümleyi defalarca kafasının içinden geçiriyordu ve kalbini yoğun bir öfke kaplıyordu. 

Ertesi gün Mahperi Hatun sıkıldığı için Sultanın ona gönderdiği şiiri okudu. İlk kez kendisine gönderilen mektubu yırtıp atmamıştı. Nedenini bilmiyordu. Nefreti Sultanın inadı karşısında zayıflıyor muydu? Hayır! Bunun düşüncesi bile tüylerini diken diken ediyordu. Ondan nefret etmek istiyordu. Ama şiir güzeldi. Beltandros'un şiirleri kadar güzel değildi belki ama güzel bir aşk şiiriydi. Şiiri bir kere daha okumaktan kendini men etti. Ama arada sırada aklına “eğer yazarından nefret etmeseydim bu şiiri bir kez daha okurdum” düşüncesi geliyordu. Bütün günü çitasını okşamakla geçirdi. Çita büyümüştü. Her ne kadar evcilleştirilmişte olsa bazı hareketleri hâlâ yabani bir hayvan olduğunu gösteriyordu. Gizli bahçede bir kediyi boğazlamıştı. İyice büyüdüğünde ne olacaktı? 

Bir sonraki gün Alaeddin'in yeni şiirini okudu. Beltandros'unki kadar heyecanlı ve duygusal bir aşk ilanıydı. Sultan samimi olabilir miydi? Bunun üzerine nedenini bilmeden kendisini uzun süredir ilk kez iyi hissetti. Ruhunu saran korkunç umutsuzluk kayboluyor gibiydi. Saçlarını yıkamaları için hamama iki hizmetçi çağırdı. Saçları açıldığında bileklerine dökülüyordu bu nedenle onları tek başına yıkamakta zorlanıyordu. Sonra saçlarının kuruması için bahçeye çıktı. 
Bülbül onun hoşuna gitmek ister gibi neşeyle ötüyordu. Meleğine baktı. Yarı kapalı gözkapaklarının ardından sanki Mahperi'ye umut vermek ister gibi bakıyordu. 

Sonra başka bir şiir daha geldi. Şiiri haremağası gizli bahçeye getirmişti. Sultan: 

“Ölümüne seviyorum seni. 

Hayalin yakıyor bedenimi. 
İzin ver olsun ömrüm senin! 
Cennete dönsün Cehennemim!” 

Ertesi gün ise tek bir cümle göndermişti: “Halk bir Hanım Sultanları olmadığını söylemeye başladı. Doğru olanı yapmak ancak sizin elinizde.” Bu sözler Mahperi'yi alt üst etti. 

O gece hemen uyuyakaldı. Ama uyuyalı daha bir saat olmuştu ki sıçrayarak uyandı. Kalbi sanki fırlayacakmış gibi çarpıyordu. 

Kalkıp oturdu, nefes nefes kalmıştı, heyecanını dindiremiyordu. Titriyordu ve beyninin içinde bir ses sürekli “Seni istiyorum! Seni istiyorum!” diyordu. Kafasından bu düşünceyi atmak için başka şeyler düşünmeye çalıştı ama titremesi arttı, ses onu bütünüyle sardı, artık sadece bu sesi duyuyordu. Bunun üzerine yenik düşerek yatağına uzandı kendisini bu düşüncenin kanatlarına bıraktı. 
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Birkaç gün sonra çitasının bir kafese konulup başka bir yere götürülmek üzere bir arabaya yerleştirilişini üzüntüyle izledi. Çitasının bir yere kapatılmasına dayanamayacağından ondan ayrılmaktan başka bir çare kalmadığını görmüştü. 
Önceki gün bir hizmetçinin kolunu vahşice ısırmıştı. Muhafızlar çitayı Toros Dağları'nda serbest bırakacaklarına söz vermişti. Hanım Sultanın emirlerinin kürk tüccarlarının 1srarlarından daha baskın çıkmasını umut etmekten başka bir çaresi yoktu. Çok üzgündü. Ama eskisi kadar koyu bir umutsuzlukla çevrili değildi. 

Alaeddin öğleden sonra hiç beklenmedik bir biçimde Mahperi'yi gizli bahçede ziyarete geldi. Mahperi Hatun kestane ağacının altına oturmuş ve kendini ağacın çiçeklerinden yayılan kokuya bırakmıştı. Tam bu sırada Sultan belirivermişti. Çift aslan deseniyle işlenmiş kırmızı ipekten uzun bir kaftan giymişti. Sultan bir şey söylemeden Mahperi'nin yanına oturmuş ve elini tutmuştu. Göz göze gelmişlerdi. Sultanın yeşil gözlerinde okuduğu sevgi o kadar güçlü bir sevgiydi ki Hanım Sultanın eli ayağı boşalmıştı. Birden ne yapacağını nasıl davranacağını bilemez hale gelmişti. Eskiden takındığı tavır zor katlanılan bir tavırdı, kibir, nefret hepsi kaybolmuştu şimdi. Dün düşmanı olan adamla yüz yüzeydi, parmakları kenetlenmişti, dudakları birleşmek üzereydi. Alaeddin birden elini kaldırıp Mahperi Hatun'un başörtüsünü sıyırdı, başörtüsü yere doğru süzüldü. 

— Bırakın da seyredeyim saçlarınızı, dedi, hapishanemin kızıl parmaklıklarını. 

— Eğer hepsini kovarsanız... diye mırıldandı. Hepsini cariyeleri, odalıkları... 

Alaeddin başını önüne eğdi ve bir şey söylemeden gitti. 

Mahperi Hatun dairesine döndüğünde, çığlıklar, ağlama sesleri ve yakarışlar duydu. Hizmetçiler haremin öteki tarafına koşuşmuşlardı. Kapısını kilitledi ve cariyelerin ağlayıp sızlayarak kapısının önünden geçip gitmelerini dinledi. 

Akşam olmuştu, Alaeddin selamlıkta bir şeyler okurken Celaleddin Karatay'ın yaklaştığını duydu. Celaleddin Karatay Sultanın önünde diz çöktü ve ona bakır bir tepsi üzerinde mühürlü bir mektup sundu. Mahperi Hatun akşam yemečini birlikte yemeleri için Sultanı davet ediyordu. 

Mahperi kapısındaki çift başlı kartal figürü işli kırmızı örtünün yavaşça kalktığını gördüğünde haremağasından tavla oynamayı öğreniyordu. Başını önüne eğdi ve tavladaki uzun üçgenlere taşları diziyor gibi yaptı. 

— Mahperi... 

Alaeddin'i beklemesine karşın sıçradı. Bir hareketiyle haremağasına çekilmesini emretti. Kızardığını hissediyordu. 
Her sabah Sultanın şiirini okurken olduğu gibi kızarmıştı. 
Alaeddin'in arzu dolu bakışlarını hissediyordu, bu arzu dolu bakışlarda öfke ve gazap göreli çok olmamıştı. Eskiden bu adamdan ne kadar nefret ettiğini hatırladı. 

Oysa şimdi kalbi deli gibi çarpıyor, dizlerinin bağı çözülüyor, kanı boşalıyor gibiydi. “Onu seviyorum,” dedi birden kendi kendine. “İşte beynimin kabul etmek istemeyip haftalardır mücadele ettiği düşünce buydu. Onu sadece sevmekle kalmıyorum ona deli gibi âşığım!” Titreyerek ayağa kalktı ve Alaeddin'e doğru ilerledi. Artık gerçeği kabul etmenin zamanı gelmişti. Zaten herkesin gözünde Mahperi Hatun, Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarının eşi değil miydi? 


K Ok k 


Atlar rahvan gidiyordu. Çekirgeler, beyaz kelebekler sürüler halinde uçuşuyorlardı. Gelincik çiçekleriyle dolu yemyeşil düzlükler gözlerinin önünde uzayıp gidiyordu. Sonunda kalesinde, çok sevdiği evinde, Kalonoros'daydı! Sultan şehri büyütmeye ve eski kaleyi saraya çevirmeye karar vermişti, yeni Alanya şehrine devletin en yetenekli mimarlarını ve mühendislerini getirtmişti. Eşine Alanya'ya yolculuğunda kendisine eşlik etmesini teklif etmişti. 


Mahperi Hatun Türkler Kalonoros'a saldırdığında onun için dikmek üzere oldukları lal renkli gelincik işlemeli elbisesini giymişti. O günden beri elbise bir sandıkta giyileceği günü bekliyordu. Geçen gün Mahperi Hatun elbiseyi sandıktan almış, acele olarak biraz genişlettikten sonra bu yolculuğa hazır ettirmişti. Alaeddin sincap kürklü yeşil bir kaftan giymişti. 

Huzur içinde at sürüyor, denize uzanan ovayı seyrediyorlardı. Arada sırada Mahperi gözaltından Sultanı süzüyordu. 
Ona neşe ve sevinçle eşlik eden adamla onu farelerle dolu zindana attıran aynı adam mıydı? Sultanın iki yüzü vardı degil mi? Bugünlerde gördüğü tanıdığı neşeli, güleryüzlü, nazik ve tatlı dilli yüzü ve bir engelle karşılaştığında ortaya çıkan öteki yüzü. Ve gözleri! Kimi zaman yeşil kimi zaman gri olan gözleri, kimi zaman da kısılıp bir bıçak gibi keskinleşen badem gözleri. Onu ne zaman düşünse bu bakışı geliyordu aklına. Zaten Sultanı şimdiki haliyle kim hayal edebilirdi ki? 

Alaeddin birden atını durdurarak indi ve çayıra doğru tırmanmaya başladı. Çekirgeler sürüler halinde ayaklarının altında eziliyordu. Alaeddin eğildi ve gelincik topladı. Bir kucak gelincik topladığında Mahperi'ye doğru koştu ve çiçekleri onun başından aşağıya attı. Gelincikler bir yağmur gibi Mahperi Hatun'un üstüne yağdı, elbisesine, saçlarına takıldılar. Mahperi gülerek atından aşağıya indi. Eşinin bu neşeli, kaygısız ve çocuksu haline inanamıyordu. Alaeddin bir demet gelincik daha topladı ve Hanım Sultanın elbisesinin içine soktu, böylece akşam olup soyunduğunda çiçekleri görünce Mahperi onu düşünecekti. Mahperi şaşırıp kalmıştı çiçeklerin arasında koşmaya başladı, çiçeklerin tomurcuklarını açıyor ezilip açılan taçyaprakları ellerine saçılıyordu. 
Kırmızıya boyanan ellerinde tatlı-ekşi kekremsi bir koku vardı. 

Atlarını gemlerinden tutarak yürümeye başladılar. Çiçek kaplı çimenlerin üstünde yürüyorlardı. Çok az konuşuyorlardı. Sonunda gelincik tarlasının ucuna vardılar. Aşağıda deniz görülüyordu. Yalnızca mor salkımlarla kaplanmış çatısıyla küçük bir balıkçı kulübesinin bulunduğu ıssız kumsal önlerinde uzanıyordu. Atlarını bir ağaca bağladılar ve kumsala 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indiler. Mahperi suya doğru sivrilerek uzanan iki büyük resifin arasında kalmış küçük koyu yeniden gördüğüne çok sevindi. Eskiden adının baş harfini kazıdığı armut ağacına sırtını dayamış baraka önlerindeydi. Ağaç dallarının çaprazlama olarak sıkı sıkıya bağlanmasıyla sürgülenen kapıyı açtılar. Rengârenk pamuk iplikleriyle dokunmuş bir örtü yerde seriliydi. Alaeddin Mahperi'yi yere oturttu, kapıyı kapattı ve bir çakıltaşıyla sıkıştırdı ve o da yere eşinin yanına oturdu. 

— Bana pek çok oğlan vereceksiniz, dedi birden. Taht için. Ama bir de kız. Benim için. Adını Hand koyacağız. Annemin evlendikten sonra aldığı ad buydu... 

Mahperi Hatun heyecanla gözlerini kırptı. 

— Sürekli Sultan ve Hanım Sultan rolü yapıyoruz, diye devam etti. Arada sırada iki âşık olmak hakkımız değil mi? 

Mahperi göz altından Alaeddin'i süzüyordu. Çok mutlu olmasına karşın kendisini bütünüyle bu mutluluğa bırakamıyordu. Hangisi eşiydi? Aşk şiirleri yazan adam mı yoksa onu zindana attıran adam mı? 

Alaeddin Mahperi'nin işli korsesini açtı, dolgun göğüsleri ipek giysinin içinden taştılar sonra Alaeddin karısının elbisesini tümüyle soyup çıkardı, kulübenin loşluğunda Mahperi'nin kar beyaz karnı görülüyordu, beyaz bacakları iki büyük kanat gibi parlıyordu. 

— Mısralarımda anlattığımdan daha güzelsiniz, diye mırıldandı. 

Bunun üzerine Mahperi kendisini bıraktı. Sonrasında çağlayanın aşağısındaki suda serinlediler ve mor salkım kaplı çardağın altındaki tahta sırada dinlendiler. Mor salkımlar çardaktan aşağıya sarkıyordu, çiçeklerden tatlı bir koku yayılıyor, arılar vızıldıyor, kelebekler çiçek özleri topluyorlardı. 
Alaeddin Mahperi Hatun'un dağılmış saçlarına bir çekidüzen vermeye çalıştı. Karısının saçlarının arasından, yüzdükleri sırada saçlara takılmış sonra kuruyup kalmış bir denizatını çekip aldı. Sonra sevgilisinin saçlarını özenle düzelterek bu kızıl lepiska saçları okşadı. 
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Mürekkep balıklarının değiştirdikleri derilerle kaplı yassı çakıltaşları üzerinde yürüdüler. Yerden çakıltaşlarını alıyor, üstlerindeki jelatimsi deriyi sıyırıyor ve kayalara atıp sert bir sesle dağılmalarını seyrediyorlardı. Mahperi, Theophanos'la birlikte yakında ayrılacakları için ağlayarak güneşin batışını seyrettikleri günü hatırladı. Bu kumsalda çok mutlu günleri olmuştu. Ürperdi. Gözleri özlemle doldu. Giderek kararan kumsala son bir bakış attı. Bir gün buralara gene gelip gelemeyeceğini düşündü ve kalbi sıkıştı. Güneş yavaş yavaş batıyordu, durgun denizden iyot ve yosun kokusu dalga dalga yayılıyordu. Mahperi bir daha asla soluyamayacakmış gibi bu kokuyu derin derin içine çekti. 
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3. bölüm 


Konya Sarayı 


halde sedire uzanmış kendini yumuşak yastıkların kucağına bırakmıştı. Elini karnının üstüne koymuş içinde büyüyen bebeğinin hareketlerini hissetmeye çalışıyordu. Mutluluktan ürperdi ve giderek ağırlaşan göğüslerine dokundu. Bebeği, olgunlaştığında kabuğunu kırıp çıkmaya hazırlanan bir civciv gibi içinde büyüyordu. Balatlı Salomon'un emriyle her gün bu saatlerde kendisine gülsuyu aromalı incir, hurma, üzüm ve kayısı hoşafı getiren hizmetçisinin aksak ayak seslerini duydu. Tam o sırada hizmetçilerin telaşla oraya buraya koşuşturduklarını duydu ve Sultanın ziyaretine gelmek üzere olduğunu anladı. Ayaklarının dibindeki işli kürkü hemen üstüne çekti. Alaeddin bir yıldırım gibi daireye girmiş Mahperi Hatun'un karşısına dikilmişti bile. Yeşil ipek şalvarının üstüne astarı kurt derisinden kırmızı bir kaftan giymişti. Mahperi'nin yanına çömeldi ve yavaşça üstündeki kürkü sıyırdı. Bakışlarını Hanım Sultanın dolgun vücudunda gezdirdi. Ter içinde kalmış beyaz boynuna, gıdığına, dolgun kalçalarına, bir karpuz gibi yuvarlaklaşan sevimli karnına baktı ve onu çok güzel buldu. O kadar heyecanlanmış ve arzuyla dolmuştu ki bu verimli bağa dalmamak için kendisini çok zor tutuyordu. 


B" kış sabahıydı. Hanım Sultan yarı çıplak bir 


117 


— Ay parçası adı sizin güzelliğinizi ifade etmek için çok alçakgönüllü bir ad. Çünkü güzelliğiniz ayla kıyaslanacak gibi değil, diyerek Hatunun saçlarını çözdü. 

Mahperi mutlulukla gülümsedi ve kocasını kendisine doğru çekti. Ama kocasının bakışlarında bir kaygının izini görür gibi oldu ve içinden hangi tasanın bu mutluluk ânını gölgelediğini düşündü. 

— Telaşlanmayın Sultanım, iktidarın günlük kaygıları işte... 

Ama Mahperi Hatun kaygıyla bakmayı sürdürünce Alaeddin kendisini daha fazla açıklama yapmak ve karısının içini rahatlatmak zorunda hissetti. 

— Hırs bazı emirlerimin gözlerini kör etti. Eski atabeyim Şemseddin Ay-Aba her gün köşkünün bahçesinde seksen koyun kestirme cüretini gösteriyormuş. Ve kendisine destek sağlamak için bunları halka dağıttırıyormuş. Sanırım Sultandan daha cömert olduğunu göstermeye çalışıyor... Belki de yerime zavallı küçük kardeşim Celaleddin Kayferidun'u geçirmeyi düşünüyordur. Böylece devletin iplerini eline geçirebilecek! Beni tahttan indirmek için Kumandan Kemaleddin Kamyar da ona arka çıkmaktan geri durmayacaktır. Aslında bunlar şu an için sadece varsayımlar... 

— Ama tüm bunlar doğru olamaz, diyerek itiraz etti Mahperi. Yaşlı Ay-Aba olamaz. Sizi büyüten, eğiten... 

— Ve bir kaleye kapattıran... 

Hanım Sultan cevap vermedi. Bebeği tekme atmıştı bu nedenle dikkatini karnına yöneltmiş, bebeğinin hareketlerini izlemeye çalışıyordu. 

— Lütfen! Sayın Efendim sizden rica ediyorum, yakında çocuğunuz doğacak ve doğduğu günün böyle bir olayla lekelenmesini... Çünkü bu çok uğursuz bir işaret olacak... 

— Size söz veriyorum güzelim, bu kutsal ânın lekelenmesine izin... 

Mahperi Hatun susmuştu ve gözleri uzaklara dalmıştı. 
Sadece aşkından ve doğacak çocuğundan söz etmek istiyordu, başka bir şey duymak istemiyordu. Kendisini çok yorgun hissettiği için gözlerini kapadı. 
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— Dinleniniz Sultanım, diye mırıldandı Alaeddin ve kürk pikeyi Mahperi'nin üstüne örttü, bana güzel bir oğlan verin... 


Birkaç dakika sonra Alaeddin yayını ve sadağını omzuna almış, Başdoğancısıyla birlikte Kızıl Şimşek'e atlamış ve nehre doğru at sürmeye başlamıştı. Kavak ağaçlarını geçtikten sonra, solmuş bitkilerin kapladığı kıyıdan aşağıya inmişlerdi. O sırada nehri geçmek için sığ bir yer arıyorlardı. Kırağı parçaları soğuk akıntıyla iyice soğumuş nehrin üstünde yüzüyorlardı. 

— Nehri geçemeyeceğiz, dedi Başdoğancı, çok derin... 

Tam bu sırada suyun üstündeki bir adacığa bir balıkçıl kondu. 

— Doğanı bırak, diye bağırdı Alaeddin. 

Başdoğancı yırtıcı kuşu aceleyle serbest bıraktı ve kuş hemen havalandı. Hayvanın pençelerinde sallanan küçük çıngırakların sesi dondurucu havanın sessizliğini bozmuştu. 
Kuş önce başdöndürücü bir hızla yükseldi. Sonra bir ok gibi balıkçılın üstüne atladı. Balıkçıl kanatlarını deli gibi çırpıp bağırarak yırtıcı kuşun gagasından ve pençelerinden korunmaya çalıştı. Alaeddin tüm bedeni heyecanla gerilmiş bir halde bu sahneyi seyrediyordu. Ancak birden suların içinden kafası diken gibi kıllarla kaplı kocaman bir balık çıktı ve her iki hayvanı da yutuverdi. Sultan hemen okunu fırlattı ama attığı ok sudaki girdabın içinde kayboldu. Başdoğancı hayretler içinde bir çığlık attı. Bir süre sonra sular durulmuştu, balıkçılın kopan kanadı suyun üstünde nazlı nazlı yüzüyordu. Bu kanıt her iki adamın da serap görmediğini gösteriyordu. 

— Çok iyi bir avcıydı, diye sızlandı Başdoğancı. 

— Acaba gözlerimizi uğursuz bir büyü mü yanılttı, diye sordu Alaeddin. Yoksa nehrin derinliklerinde korkunç bir canavar mı yaşıyor? 

— Bu ormanlar uğursuz Sultanım, diye söylendi Başdo-Sancı. Anlatıldığına göre onunla evlenmek isteyen Theseus'dan korkup kaçan Amazon Antiope peşinden gelen azgın âşığını biraz geciktirebilmek için bu ormanlara kötü tohumlar saçmış ancak Terme Çayı'nın kıyısında Theseus'la karşı karşıya gelmekten kurtulamamış. İşte bu kötü tohumlardan çıkan hayaletlerin kimi zaman ormanın derinliklerinden çıkıp kendilerini gösterdikleri söyleniyor. Geçen yıl bir yavrucağın kartal başlı bir aslan tarafından kaçırıldığı anlatılıyordu hatırladınız mı? 

— İnanma bu batıl inançlara, diyerek sözünü kesti Alaeddin. Kuran-ı Kerim'de böyle olayların yeri yoktur. Balatlı Salomon'a bugün gördüğümüz balığı tarif edeceğim, o hemen hemen bütün su, toprak ya da gök canlılarını tanır, eminim bizi bilgisiyle aydınlatacaktır. Bu saçmalıkları tekrarlamayacaktır... 

— Ama bu olay yine de uğursuz bir işaret gibi geldi bana, diye mırıldandı Başdoğancı, balığın uçan kuşa karşı zaferi, suyun göğe karşı... 

— Kes artık, diyerek öfkeli bir sesle bağırdı Alaeddin, falcı karılar gibi konuşarak küfre giriyorsun! Görmüyor musun karanlık bastırıyor? Dolunay gökte bir Bizans sikkesi gibi parlıyor. Saraya dönme ve çocuğumun sağlığının iyi olup olmadığına bakma zamanıdır... 

Ancak saraya döndüklerinde haremden ağlama ve haykırma seslerine benzer seslerin geldiğini duydular. Bir kadın: 

— Mahperi Hatun ölüyor, diye ağlayarak bağırıyordu, Mahperi Hatun ölüyor! 

Alaeddin koşarak hareme girdi ve yıldırım gibi Hanım Sultanın odasına daldı. Bir hizmetçi onu engellemeye çalıştı, Alaeddin kadını bir omuz darbesiyle itmiş ancak eşikte kalakalmıştı. Gördüğü korkunç manzara karşısında ne yapacağını bilememişti. Yere diz çökmüş ağlayıp dövünen bir yığın kadın arasında iki ebenin kollarından yakaladığı Mahperi, bacakları ardına kadar açık, yüzü acıyla çarpılmış bir halde bir kan gölünün ortasında yatıyordu. 

— Korku içindeki bir ebe Sultana yaklaştı. 

— Sultanımızın sancıları Efendimiz gittikten hemen sonra başladı. Ama Hanım Sultan çok acı ve sancı çekmesine 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karşın rahmi yeterince açılamadı... 

— Hemen Balatlı Salomon'u çağırın, diye bağırdı Alaeddin. 

— Sultanım böyle bir duruma bir erkek... 

— Size emredileni yapın, diye haykırdı Sultan. 

Sonra tüm güçleriyle Mahperi'nin karnına bastıran ebelere dönerek: 

— Ona işkence yapmayı kesin, yatağa uzatın ve hekimi bekleyin, dedi. 

Balatlı Salomon geldiğinde tüm kadınlar ortadan kaybolmuştu. Haremde ölüm sessizliği vardı. Sadece arada sırada Hanım Sultanın acı içindeki haykırışları duyuluyordu. 

— Eğer Sultanım müsaade buyururlarsa, diye sordu Balatlı Salomon, Hanım Sultanın rahmine bakmam gerekiyor... 

— Ne yapılması gerekiyorsa yap. Sen daha önce iki kere hayatımı kurtarmıştın. 

— Sizden rica edersem Hanım Sultanı tutmaları için ebeleri yeniden çağırtabilir misiniz... 

İki ebe korku ve şaşkınlıkla mahrem yerlerini hekime göstermek istemeyip çırpınan Mahperi'nin bacaklarını kavramaya koştular. 

— İzin verin, diye yalvardı Alaeddin, sizi bu dünyada kurtarabilecek biri varsa bu hekimdir. 

Bunun üzerine Mahperi Hatun yakaran gözlerle ona bakan Balatlı Salomon'u şöyle bir süzdü. 

— Benim bir erkek olduğumu unutun, dedi hekim, benim yalnızca çocuğunuzu kurtarmaya çalışan bir insan olduğumu düşünün. 

Mahperi Hatun gözlerini kapadı ve kendisini hekimin ellerine bıraktı. Çektiği acı bir anda hafiflemişti sanki. Balatlı Salomon Mahperi Hatun'u muayene ettikten sonra acı dolu bir bakışla kalktı ve Alaeddin'i bir köşeye çekti. 

— Kesmekten başka bir çare yok, dedi son derece ciddi bir sesle, Hanım Sultanı kurtarmak için başka bir yol yok. 

Mahperi dehşetle haykırdı. Balatlı Salomon'un ne dedičini anlamıştı. 

— Kesmek mi, diye sordu Alaeddin. 
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— Evet, rahmi keserek açmak... 

— Ama bu korkunç, çok acı çeker... 

— Evet ama bu cehennem sancılarını çekerek yavaş yavaş ölmekten iyidir... Ona afyon sakızı vereceğim. Sultanım sizin yüksek müsaadelerinize ihtiyacım var. Ameliyat çok tehlikeli. Zaten çok fazla kan kaybetmiş. Ama Allah'ın izniyle... 

— Başka bir yolu yok mu, diye sızlandı Alaeddin titreyerek. 

— Kaderin ne buyurduğunu kimse bilemez. Onu kurtarmaya çalışalım. Onu ve veliahdınızı.. 

— Öyleyse görevini yap, diye iç geçirdi Alaeddin. Ben Hanım Sultanın kurtulması için dua edilmesini buyuracağım. 

Sultan gittikten sonra Balatlı Salomon Mahperi'nin elini avuçlarının içine aldı ve kuvvetle sıktı. 

— Acınız acımdır, dedi. Sizin duyduğunuz her sancıyı bedenimde ve ruhumda hissediyorum. Eğer siz ölürseniz ben de yaşayamam. Sizi kurtarmak için her şeyi yaparım, diye ekledi alayla, çünkü burada kurtarmaya çalıştığım kendi canımdır aslında. 

Tüm bedenini sarsan korkunç sancılara karşın Mahperi hafifçe gülümsedi. 


K Ook k 


Balatlı Salomon ateşler içinde yanıyordu. Birden bir çığlık atarak uyandı. Kabus görmüştü. Mahperi Hatun'un açılmış karnını, beyaz karındaki ince yarıktan fışkıran kanı, zorlukla çıkarılan bebeği, Mahperi'nin acıyla haykırdığını ve zavallı kadının yarası dikilirken uzun uzun inlediğini görmüştü. 

Salomon kuş tüyü yatağında doğruldu ve tırnaklarını yemeye başladı. Mahperi Hatumun kurtulup kurtulmadığını hatırlayamıyordu, onun karnında boydan boya uzanan korkunç yarasıyla, cansız bir halde yattığını hatırlar gibiydi ama bu serap onu yakıp kavuran ateşin bir oyunu da olabilirdi. 
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Hizmetçisi alnına bez koydu. Sonra sirkeyle efendisinin tüm vücudunu kuvvetle ovuşturdu. Salomon sirkenin kekre kokusunu aldı, vücudunda kuvvetli ellerin gezindiğini duyumsadı, ateşi yavaş yavaş düşmeye başladı, ağrısı hafifledi, gerilmiş kasları gevşedi, sırtı sanki kelepçelerinden kurtulur gibi serbestledi, rahatladı. Sonra gülmeye başladı evet Mahperi Hatun kurtulmuştu, hatırlıyordu, Hanım Sultan sağdı! 
Hayattaydı, Mahperi hayattaydı ve Salomon'un biran önce ayağa kalkması ve ona bakması gerekiyordu! Her şey bittiginde hekim bulantısını daha fazla tutamamış ve gizliden gizliye büyük bir hayranlık beslediği, taptığı kadının ayaklarına kusmuştu. Onu öldürmüş olma kaygısı içini deşmişti, ağlayarak mavi çini karoların üstüne çökmüştü, ebeler ona kefir!9 içirmişler, Hanım Sultanı ve veliahttı ölümden kurtardığı için onu kutlamışlardı. Sonra Alaeddin hekime sonsuza kadar minnettar kalacağını söyleyerek onu kollarından tutup kaldırmış ve ağlayarak sarılmıştı. Ama o sırada korkunç bir ateş Salomon'un içini deşmeye başlamıştı. 

Ayağa kalkmaya çalıştı ama yığılıp kaldı. Ama kalkmalıydı çünkü Mahperi Hatun hâlâ kan kaybedebilirdi şu anda ona her zamankinden daha fazla ihtiyacı olmalıydı. Her ne pahasına olursa olsun kalkmalı ve hareme gitmeliydi. Hizmetçisi yeniden karnını ovmaya başladı, sonra bacaklarına masaj yaptı, sirkenin keskin kokusu genzini yaktı sonra rafın üstünde duran hasır kaplı uzun şişeyi işaret edecek gücü kendinde buldu, bal ve şifalı otlar karışımı şerbetten birkaç yudum içti, kalkmak istedi ama yorgunluktan baygınlık geçirerek ağır bir uykuya yuvarlandı. 

Kendine geldiğinde gece olmak üzereydi. Ateşi düşmüştü. Aceleyle giyindi ve hareme koştu. Tüm çabasına karşın daha erken kendine gelemediği için öfkeden kuduruyordu. 

Mahperi Hatun, fildişi renginde ipek örtünün üzerinde yün bir yatakta afyonun etkisiyle kendinden geçmiş bir halde yatıyordu. Saçları tavuskuşu biçimli yağ lambasının loş ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Şimdiki sakin haline ve duru tenine bakınca kimse bu uyuyan güzelin birkaç saat önce 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korkunç acılar içinde kıvrandığına inanamazdı. Bu Allah'ın bir mucizesiydi, merhametiyle Salomon'un elini tutmuş, ameliyat bıçağını yönlendirmişti, onun diri diri mezara gömülmesine razı gelmemişti! Mahperi'nin hemen yanında duran Lucipina beyaz bir mumya gibi sarılıp kundaklanmış bebeğin yattığı oymalı tahta beşiği ayaklarıyla sallıyordu. 
Kundağın içindeki bebeğin yüzünün yalnızca bir kısmı görülebiliyordu. Onu dünyaya getiren çiçek gibi zambak tenliydi. 

Hizmetçi artık sakinleşmiş Salomon'la göz göze gelince gülümsedi. Sonra hekim hizmetçiye küçük bir şişe uzattı. 
Mahperi Hatun'un kaybettiği kanı yeniden kazanması için uyanınca ısırganotu, altınbaşak ve atkuyruğu fundasından oluşan bu şifalı ilacı içmesi gerekiyordu. Ayaklarının ucuna basarak odasına doğru yola koyuldu. Ama adımları onu laboratuarına götürdü. Burası duvarları kurumuş çiçek demetleriyle kaplı kare biçimli bir odaydı. Çiçeklerle ve bitkilerle dolu bir balkona açılıyordu. Salomon bitkilerin ve merhemlerin hoş kokularını içine çekti. Bu koku ona çocukluğunu hatırlatıyordu. 

Kandili yaktı ve çalışma masasına oturdu. Gömme dolapların içindeki raflarda bir sürü sürahi ve kutu yığılmıştı. 
Bu sürahilerin ve kutuların üstünde yazan iksir ve şifalı toz adlarını hızla okumaya başladı. Tüm bu şifalı otları çok eskiden Haliç kıyısındaki Balat semtinde büyükbabası Elie'den öğrenmişti: mide rahatsızlıkları için melekotu, melisa ve meyankökü, boğaz ağrısı ve göğüs rahatsızlıkları için adaçayı, beşparmak otu, kedi otu ve andız kökü, nabzı düzenlemek için ökseotu, böbrekleri çalıştırmak için ayrıkkökü, funda, çöven kökü, parazitleri öldürmek için eğrelotu ve yosun, yanıkları pansuman yapmak için ketentohumu yağı ve binbirdelik otu yağı... henüz çok genç olduğu, şifalı bitkileri aramak için her baharda dedesinin peşinden Konstantinopolis ormanlarına daldığı sonra da hastalıkları tedavi etmek için Talmud reçeteleri hazırladığı günleri hatırladı. Büyükbabası deneye deneye bazı tedavi yöntemleri geliştirmişti. Bazı hastalar büyükbabasının hekimlik ve cerrahlık yeteneklerinden yararlanmak için çok uzaklardan kalkıp Bizans'a kadar gelirlerdi. Ama her şey 1204 yılında bir gece yok olmuştu, kana ve altına susamış Frenkler şehri yağmalamışlar ve din kardeşleri Bizanslı Hıristiyanların boğazını kesmeden önce Yahudi mahallesindeki herkesi katletmişlerdi. Büyükbabası eşliğinde yaptığı gezintiler sonucunda şehrin bütün girdi çıktısını öğrenen, her sokağını ezberleyen Salomon bu katliamdan kaçabilmiş ve Bizans Beyi Mavrozomes hekimlik yeteneklerini fark edip onu yanına alınca Gıyaseddin'in sarayına kadar yükselmişti. Sultan ölünce iki oğlu taht için kavgaya tutuşmuşlar ve Salomon bir gün Tokat Beyi Alaeddin'in baldırına saplanan bir oku çıkartarak, Alaeddin'in bacağının kangren olmasını engellemişti. Politikaya yatkın olduğu kadar edebiyata da yatkın olan, iki farklı kültürün Türk ve Bizans kültürlerinin meyvelerinden olan bu genç adamla arasında kısa sürede sağlam bir dostluk kurulmuştu. Alaeddin kurtarıcısını yanına almak için söz vermişti ancak yenilmiş ve ağabeyi İzzeddin tarafından bir kaleye kapatılmıştı. Hekimi yanına alan İzzeddin olmuştu. O günden sonra Salomon kendisini araştırmalarına adamıştı. Sultanın huzuruna çıkmaktan çekiniyordu çünkü Selçuk Hatun'un kısırlığına bir çare bulamadığı için Sultandan utanıyordu ama ona gerektiği gibi hizmet etmekten geri durmamıştı. Bir gün İzzeddin onu Alaeddin'in ömrünün sonuna kadar kapatıldığı kaleye göndermişti. Çünkü Alaeddin sarılık olmuş ve ölmek üzereydi. Her ne kadar ağabeyi onu bir kaleye kapattırmış olsa da hayatta kalması için de gerekli özeni gösteriyordu çünkü tek eşi ona bir veliaht veremiyordu. 

Alaeddin can çekişiyordu, Salomon hemen Alaeddin için uzun kırlangıçotu suyu ve karahindiba tozu hazırlatmıştı ama hastalık gerilemek bilmiyordu. Aslında şehzadenin çektiği hastalık normal bir hastalık değildi çünkü gerçekte şehzadenin ruhu hastaydı, mücadele etmek istemiyordu, beyni sanki zembereğinden boşalmış gibiydi. Şehzade ölümü bir kurtuluş olarak görüyordu. Bunun üzerine Salomon Alaeddin'le konuşmaya başladı. Alaeddin onu dinlemekten hoşlanıyordu. Salomon Bizans'ta Yahudi mahallesinde geçen çocukluk yıllarını anlatıyordu, şifalı otların peşinden dağ taş gezdiğini, keşiflerini, Frenklerin şehre saldırışlarını, kaçış yıllarını, Türklerin yanına sığınmasını, şifalı bitkileri, bunlardan nasıl ilaç ve şurup yapmayı öğrendiğini, tıbbi araştırmalara kendini adamak için hayatın zevklerinden vazgeçip kendisini nasıl laboratuara kapattığını, kutsal kitapları okuduğunu ve “Ezgiler Ezgisi” yorumunu her şeyi anlatıyordu. 
Alaeddin yavaş yavaş yaşama döndü. Umutsuzlukla kapanan kalbi yeniden atmaya ve mantığı yeniden işlemeye başladı. 

Birkaç ay sonra da verem İzzeddin'i öteki dünyaya gönderirken Alaeddin'i de tahta taşıdı. 

Şimdi ise umutsuzluğun acıları içinde kıvranma sırası Salomon'a gelmişti. Çünkü Hanım Sultanı ateşli bir tutkuyla seviyordu, tanımadığı bilmediği bir coşku bütün varlığını kaplıyordu, gizemli bir büyüye kapılmıştı, cezalandırılması gereken bir sapkınlık içindeydi çünkü suçluydu, haindi! 
Arkadaşına hükümdarına ihanet etmektense ölmeyi yeğlerdi, dünya isteklerine kapılarak Mahperi'yi düşünmeyi kendine yasakladı, heyecanını antik kitaplara dalarak boğmaya çalıştı ama hayır yapamıyordu hâlâ kendisini suçlu hissediyordu. Artık düşünmek istemiyordu sadece unutmak istiyordu. Acılarını unutmak, anıları gömmek istiyordu. Venedikli tüccarlardan aldığı elyazmasına sarıldı. Şaşırmışların Kılavuzu adlı bu elyazmasını Sultan Selahattin Eyyübi'nin saray hekimi Kordovalı İbn Meymun yazmıştı. Büyük bir heyecanla elyazmasını açtı ve sanki yutar gibi okumaya başladı. Ruhunu kemiren bu heyecan ve duygu fırtınasına bir çare bulmayı umut ediyordu. 

Sabah olduğunda imparatorluğun dört bir yanına ulaklar salındı ve veliaht şehzadenin doğumu her tarafa bildirildi. 
Veliaht şehzade büyükbabası Gıyaseddin Keyhüsrev'in adını alarak onu anısını yaşatacaktı. 


— Güzel Sultanım Alaeddin 


İşte ilk şehzaden! 
denildiğini duyar gibi oldu Alaeddin. 
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— Ey sen dua eden 
Neşe içindeki baba! 
Kur hayalini oğlunun 
Gelecekteki günlerinin... 

Alaeddin Kuran okumayı kesti ve dikilerek kulak kabarttı. Yine korku doluyordu içine. Hayal mı görüyordu? 
Kuran'dan bir sayfa çevirdi."Oğlum, diye kendi kendine söylendi, bir oğlum bir veliahdım var artık benim." 


— Güzel amelleri yazacağım 
Altını çizeceğim iyi huyların... 


İşte yeniden duymuştu. Uzaktan gelen çok yumuşak, büyülü bir sesti duyduğu, belki de bir hayaldi sadece. Alaeddin ne söylenildiğini tam olarak anlayamıyordu yalnızca bölük pörçük bir şeyler yakalıyordu. Kulak kabartıp dinledi ama yine sessizlik çökmüştü odaya. 


—Aman Allah'ım! Ne acı! 
Neler görüyorum ben? 
Bu ne uğursuz kehanet böyle! 
Çocuk 
Büyük suç! 


— Allah'ım al benden öngörüyü! 
Kurtar beni görüntülerden, 
Bu kehanetten! 

Masum bir bebek olsun 
Kana bulanmış bir Sultan? 


Uzaklardan sanki ruhlar diyarından gelen gizemli bir ses duymuştu işte. Alaeddin şaşkınlıkla kalktı ve çini karoların yansımasıyla mavi bir ışığa bürünmüş loş odanın her köşesine baktı. Ama bir şey göremedi. Duyduklarının anlamı neydi? Sadece bölük pörçük cümleler duyabilmişti. Bu tarif edilmez ses kime aitti, aklını karıştırmaya çalışan kötü niyetli alaycı birine mi, bilinmez bir yaratığa mı kime? Sanki gökten inen varlıkların sesine benziyordu duyduğu sesler, sanki bu varlıklar dua gibi bir şeyler mırıldanıyorlardı? Alaeddin bir adım attı ve Kuran elinden ayaklarının dibine düştü, yağ lambasının ışığı bir ayeti aydınlattı: 
“Oysa üzerinizde muhakkak gözcü melekler var. 
Dürüst yazıcılar var. Her ne yaparsanız bilirler.”20 


Birden anladı ve şaşkınlık dolu bir çığlık attı. Bu dünya ile öteki dünya arasındaki kapılardan biri açık kalmış olabilir miydi? Onunla konuşan melekleri miydi? 

Alaeddin irkildi. 


— Neler diyorsun? dedi ilk duyduğu ses Karanlıklar diyarının 
Yazgısal kahini! 
Ben ki sadece sevapları yazarım 
En sevilen yazarım. 


Öteki ses cevapladı: 


— Ben de isterdim, 
Senin yerinde olmak. 
Ama bana buyrulan günahları yazmak. 
Pişman olmaya yok hakkım... 
İsterdim kırılsın kalemim, 
Kurtulsun masum! 


Alaeddin'in bütün bedeni titremeye başlamıştı. Duyduğu hüzünlü sözler beyninin içinde çınlıyordu. Odanın her köşesine baktı ama bir şey göremedi. Sadece tavanın alçı kabartmaları arasında önceden fark edemediği zayıf bir ışık belli belirsiz parlar gibiydi. 


- İnat ediyorsun karanlık kahin. 
Olmaz olsun bu kötü kehanetlerin! 
Çiz üstünü! Karala sözlerini! 
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— Yeter! Efendisi değilim elimin, 
Yalnızca kâtibiyim kaderin! 


- İşte doğmuş 
Bir şehzade 
Mutluluk dilesene! 


— Çizilmiş alın yazısı. 
Ağırlaşacak kitabı 
Aşktan çok nefretle! 
Ben günahları yazarım sadece. 


Bunun üzerine Alaeddin'in gözleri doldu. Bu uğursuz konuşmaların tam olarak ne anlama geldiğini anlayamıyordu ama bu sözlerin ağırlığını ve acısını yüreğinde hissedebiliyordu. 


— Ben ki yazarım yalnızca güzel günleri, kutlu sevapları! 


— Silinmez günahlar 
Kirletecekler 
Parşömeni! 


— Ama uçup gidebilir 
Mürekkebin 
Ince parşömenden! 


Alaeddin “günah” ve “sevap” sözcüklerini seçebilmişti. 
Duyduklarının ne anlama geldiklerini bir türlü çözemediği için daha fazla dayanamayarak korkuyla haykırdı. Sonra tüm gücüyle bağırmaya başladı: 

— Kimsiniz siz? Kim? Yalvarırım gösterin kendinizi! 


— Kim açtı ki 


Gök ile Yerin 
Kapısını? 
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— Dinleme güzel Sultanım 
Karbeyazı bebeğin 
Uğursuz kahinini! 

Birden odaya bir sessizlik çöktü. Hiçbir şey duyulmuyordu artık ne bir ses ne bir söz. Alaeddin ter içinde kalmıştı, büyülenmiş bir biçimde odanın her köşesini araştırdı ama sadece çini karoların mavi ışıklarının yansımalarını seçebildi. Biraz önceki garip ışık kaybolmuştu. Sultan Kuran'ı yerden aldı ve rahlenin üstüne yerleştirdi. Gözüne bir ayet çarptı: 


“Ve O, kullarının üstünde tek güçlüdür. (...) Ve üzerinize koruyucular gönderir. Onlar, sizi ve amellerinizi muhafaza ve kontrol ederler. Ki bunlar: Onların her birini önünden ve arkasından izleyen melekler vardır, onu Allah'ın emriyle korurlar.”21 
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1. bölüm 


Anadolu Yolları 


rgunluktan bitmiş bir at gecenin koyu karanlı- 

Y ğında ilerliyordu. Ayağını bir taşa çarptı ve sendeledi. Atın üstünde uyuklayarak başı bir o yana bir 

bu yanan sallanan genç adam birden doğruldu. Uyuyakalmıştı, etrafına bakındı. Kimse yoktu. Kervan kaybolmuştu. 
Yalnızdı. Bu karanlık ve ıssız ovada yapayalnız kalmıştı. 

Kimbilir ne kadar zamandır Sultan-ül-Ulemâ'nın izinde bu yollardaydı? Artık günlerinin hesabını şaşırmıştı. Sultan- ül-Ulemâ Mekke'den ayrıldıktan sonra Kudüs'e gitmiş oradan Şam'a geçmiş şimdi de Anadolu'ya doğru yola koyulmuştu. Tüm Anadolu'da bu şeyhten söz ediyordu. Şeyh nereye gittiğini soranlara, “Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz” cevabını veriyordu. Eraslan bu söylentilerin peşinden gitmişti. 
Anlatıldığına göre Sultan-ül-Ulemâ kısa bir süre konakladığı Erzincan'dan da ayrılmıştı. Bu şehrin beyi, Sultan-ül-Ulemâ'yı ilde kalmaya ikna etmek için bir medrese yaptırmayı önermişti. Ama arif yoluna devam etmişti ve hayata gözlerini yumacağı şehre yavaş yavaş yaklaşıyordu. 

Eraslan Konya'ya giden kervanın izini kaybetmişti. Oysa bu kervan onu Hocasına kavuşturacaktı... Ama ağlanıp sızlanmanın sırası değildi! Yıllar önce ailesini bulmak umuduyla Volga Ormanları'nın yolunu tek başına bulmamış mıydı? 
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Sonra aynı yoldan geriye dönüp Harezm Devleti'ne vardıktan sonra günlerce yol katedip önce Belh'e oradan da Selçuklu Devleti'ne gitmemiş miydi? Gene yolunu bulabilirdi. Ama ne kadar çok vakit kaybetmiş! Tüm çabaları boşa gitmişti! 
Yanlış beklentiler içine girmişti! Şimdi dünyadaki tek amacı Sultan-ül-Ulemâ'ya kavuşmaktı gerisi boştu... 

Atı artık yorgunluktan bitmiş burnundan solumaya başlamıştı. Hayvan çok susamış olmalıydı. Ve ufukta bir kervansaray da gözükmüyordu. 

Eraslan atından indi, atı geminden yakaladı ve yürümeye başladı. Hayvan o kadar hızlı soluyordu ki önünde yürüyen Eraslan'ın saçları havalanıyordu. Birkaç dakika sonra küçük bir çalılık fark etti ve geceyi burada geçirmeye karar verdi. 

Sabahın ilk ışıklarında atının ağız şapırtılarını duyarak uyandı. Hayvan yolun aşağısındaki küçük gölden kana kana su içmekle meşguldü. Eraslan susuzluğunu gidermek umuduyla koşarak aşağıya indi ancak gölün yüzeyindeki kalın yosun tabakalarını görünce biraz daha dayanmaya karar verdi. Sabah namazını kıldıktan sonra açlıktan ve susuzluktan dili damağına yapışmış bir halde yola koyuldu. Beyaz çakıl taşlarıyla kaplı yolda ilerliyordu. Gözlerini ufka dikmişti. 
Hava giderek ısınmaya başlamıştı. Eraslan'ın dili damağı kurumuş, dudakları çatlamıştı. İçgüdülerine göre ilerliyordu. 
Konya'ya giden yolda mıydı yoksa tam tersi istikâmette miydi bilmiyordu. Gözlerini zar zor açarak ter içinde saatlerce at sürdü. Öğle namazı vakti geldiğinde kendisini yere attı ve diz çökerek kendisine yardım etmesi için Allah'a yalvardı. 
Artık ilerlemek istemeyen atını dizginlerinden yakalayarak çekiştirdi ama boşuna, at tükenmişti. Eraslan atın yularını bırakarak aksaya aksaya yürümeye başladı. 

Birden bir çadır gördüğünü sandı. Bu ıssız çölde böyle büyük bir çadır! Yoksa bu bir serap mıydı? Ama çadırdan duman çıkıyordu. Hızlı hızlı yürümeye başladı bir yandan da atını geminden yakalamış çekmeye çalışıyordu. Çadırın kapısının önünde iri yarı bir adam mı dikiliyordu? Eraslan sonunda çadıra yaklaşmıştı. Kapıdaki iri yarı ürkütücü adamı şöyle bir süzdü sonra nazikçe selamladı. Adam onu içeri davet edince şaşırdı: 

— Çadıra gir, otur ve dinlen. 

Eraslan tereddütle çadıra girdi ve şaşkınlıktan donup kaldı. Küçük bir masanın üstünde bir testi duruyordu. Çadırın ortasındaki küçük bir kazanda kaynayan irmik ve şekerin enfes kokusu her yeri doldurmuştu. 

— Sevgili Allah'ım, diye bağırdı Eraslan. Bu ölüm çölünde bu çadır, yeni kavrulan irmik helvası, bu serin ve tatlı su? 
Rüya mı bütün bunlar Allah'ım? 

— Hayır rüya değil! Huzur içinde dinlen. Hüdâvendigar Hazretleri Celaleddin Efendimiz her gün bu çadıra uğrar. 
Ben onun müritlerinden biriyim. Bu helvayı onun için kavuruyorum belki bir gün yemeyi kabul eder diye. 

— Ama bu mümkün değil! Hüdâvendigar Celaleddin Efendimiz babası Sultan-ül-Ulemâ'nın yanında Konya yolunda! Sen onun seni her gün ziyaret ettiğini mi söylüyorsun? 

— Yabancı! Sultan-ül-Ulemâ'nın oğlunun mucizelerini bilmez misin? Doğrusunu istersen eğer birinin bu çadıra yolu düşmüşse bu bir rastlantı değildir. Seni bu çadıra yönlendiren Efendimiz olmalı... 

— Buraya rastlantı eseri gelmedim doğru... Belh'den geliyorum... Sultan-ül-Ulemâ'nın izinde aylardır at sürüyorum... 

— O zaman ona kavuşacaksın... Şimdi huzur içinde helvanı ye suyunu iç! 

Eraslan testiyi kafaya dikti sonra halının üstüne kuruldu ve helvadan bir avuç aldı. İçini bir mutluluk kapladı. Dumanı tüten tatlının tadına vararak gözlerini esriklikle kapadı. O sırada bir ayak sesi duydu ve gözlerini açtı. Beyazlar giymiş genç bir adam yanına oturmuştu. Eraslan yabancıyı süzdü ve hayretle bir çığlık attı. Bu yabancı Sultan-ül-Ulemâ'nın oğlu Hüdâvendigar Hazretleri Celaleddin Efendi'ydi! Ne kadar uzun zaman olmuştu! Celaleddin'i en son babasının eyerinde Belh'i terk ederken görmüştü. Daha o günlerde insanüstü 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güçleri olduğunu belli ediyordu. Bakışlarından öyle bir ışık yayılıyordu ki kimse onu gözlerinin içine bakmaya dayanamıyordu. Sultan-ül-Ulemâ'nın müritleri oğlu yanındayken gözlerini yerden ayırmıyorlardı. Şimdi ise genç bir delikanlı olmuştu! 

Hüdâvendigar Celaleddin susuyordu. İri yarı adamın önüne koyduğu tepsiden bir kaşık helva aldı, cebinden birkaç fındık çıkardı ve fındıkları helvaya katıp bir topak yaptı ve bir şey söylemeden Eraslan'a uzattı. Eraslan genç adama dokunarak: 

— Allah aşkına, diye heyecanla konuştu, hacıların kervanını kaybettim; yolumu şaşırdım! 

— Benim müridim olduğuna göre artık hiçbir şey için kaygılanma... 

Sonra yumuşak bir sesle ekledi: 

— Şimdi kapat gözlerini...22 

Eraslan gözlerini kapattı ve beyninde bir ayet çınladı: “Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur.”23 Sonra devasa bir kuvvetin kendisini kavradığını hissetti, sanki bir fırtınanın içine girip yerden yükseldi ve sonra daha ne olduğunu anlayamadan kendisini çadırda Celaleddin'in yanında otururken buldu. Ama bu aynı çadır değildi! Çünkü ellerini elbisesinin kolları içine sokmuş, etrafına türban sarılı, külah biçiminde keçe bir takke takmış yaşlı bir adam bir hasırın üstüne oturmuş kafasını ona doğru sallıyordu: 

— Eğer bir derviş kervanın gerisinde kalırsa, Efendi geri döner ve yolunu bulması için ona rehberlik eder...24 

Eraslan Sultan-ül-Ulemâ'nın huzur veren sesini tanıdı, onun duru bakışlarıyla göz göze gelince de bayıldı. 

Eraslan ertesi gün içinde nedenini bilmediği bir sıkıntıyla uyandı. Atları ahırdaki bölmelerinden çıkarmak için hazırlarken kalbi pır pır ediyordu. Ona ne olduğunu anlamadan mermer kuyunun bilezik taşına oturdu ve öylece suya bakmaya başladı. Birden su hafif bir esintiyle dalgalanır gibi oldu. Ama havada yaprak bile kımıldamıyordu! Suyun yüzeyinde bir görüntü belirdi. Beyaz başlıklı yaşlı bir adam kafasını bir kütüğün üstüne koymuştu ve bir balta havaya kalkmıştı... 

— Hayır! Onu öldürmeyin, diye bağırdı Eraslan. 

Bir anda herkes Eraslan'ın etrafına toplandı. 

Ama balta inmiş, kafası kopmuş ceset türbanlı bir Sultanın ayakları üstüne devrilmişti, Sultanın kaftanının etekleri kan içinde kalmıştı... 

Eraslan soluk soluğa kalmıştı, uzun uzun inledi. Bu garip rüyadan kurtulmayı başarıp kendine geldiğinde neredeyse bir düzine adamın etrafına toplanmış olduğunu ve ona şaşkınlıkla baktıklarını fark etti. Kimdi bu yaşlı adam? Bu serap da neydi? Bir anlamı var mıydı? Ama artık hayaller görmek, bu kabusları tekrar yaşamak istemiyordu! Biri omzuna elini koydu. Efendisi yanına gelmişti ve yavaşça: 


“Allah, rızık yönünden bir kısmınızı diğerlerinden üstün kıldı.”25 

diye mırıldandı. 


Sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin sakin yürüyerek uzaklaştı. 


Konya Şehri 


Alaeddin Keykübad nehrin kıyısında düşüncelere dalmış bir halde at sürüyordu. Sonbahar gelmişti. Güz renklerine bürünmüş yapraklar Kızıl Şimşek'in ayakları altında çıtırdıyordu. Sultan öfkeyle atını durdurdu. Artık harekete geçmesi gerekiyordu. Hemen bir şeyler yapmalıydı. Geçen gün Taşt Emiri Celaleddin Karatay ve Antalya'nın sadık subaşısı Mubarizeddin Ertokuş ona karşı hazırlanan bir komplonun etrafını bir örümcek ağı gibi sardığını söylememişler miydi? 
Konya'da sonra Sivas surlarının inşasına zorlanan ve kendilerinden istenen payı ödemek istemeyen bazı büyük emirler ve eski atabeyi Seyfeddin Ay-Aba, Zeyneddin Başara, Emir-i-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Akhür ve genç Kemaleddin Kamyar, Sultanı tahtan indirmek ve yerine zayıf kişilikli küçük kardeşi Koyu Hisar Meliki Celaleddin Kayferidun'u geçirmek üzere gizlice plan yapıyorlardı. Topraklarının savunmasına katkıda bulunmak yerine bu tür işler çevirerek ne kadar onurlu olduklarını göstermişlerdi! Alaeddin sinirden çenesinin titrediğini hissedebiliyordu, öfke bir volkan gibi içinde kabarmış patlamak üzereydi. 

— “Yaşlı ağaçları koparıp tazelerini dikmek zamanıdır,”26 dedi yüksek sesle düşünerek. Kardeşimin emirlerinden kurtulmalıyım! 

Sonra Kızıl Şimşek'i mahmuzladı ve karayelin buz gibi soğuğunu yüzünde hissederek dörtnala at sürmeye başladı. 

Saraya döndüğünde naibiyle görüştükten sonra Mahperi'yi görmek üzere hareme yöneldi. Hareme girdiğinde küçük Gıyaseddin'i Mahperi Hatun'ın eteklerine sarılmış ağlar görünce öfkesini bastırmaya çalıştı. Küçük Gıyaseddin hüzünlü kocaman menekşe gözleri, kızıl saçları, soluk teniyle cılız, güçsüz bir çocuktu. Bütün gününü Mahperi'nin ayakları dibinde ya öfke nöbetiyle kasılarak ya da hıçkırıklara bogularak geçiriyordu. Alaeddin oğlunun büyümesini hem hayal kırıklığı hem de şaşkınlık içinde izliyordu. Bu hastalıklı ve huysuz oğlanda kendisini göremiyordu; ona daha çok küçük kardeşi Kayferidun'u hatırlatıyordu ve oğlunun zayıf kişilikli biri olacağını içten içe hissediyordu. Kayferidun'un küçük bir çocukken tek zevki hayvanlara işkence etmekti. 
Ama hayır bu mümkün değildi, Gıyaseddin kardeşi değil oğluydu. Kötü düşünceleri kafasından uzaklaştırdı ve Gıyaseddin'i süzmeye başladı. Babasının bakışlarından rahatsız olan küçük çocuk elinde tuttuğu yavru kediyi yere bıraktı ve Mahperi Hatun'un kucağına sığındı. 

— Size defalarca söyledim, diye sabırsız bir sesle homurdandı Sultan, oğlumuza yeni doğmuş bir bebek gibi davranmayın. Henüz iki yaşında olsa bile babasını yüzünü sizin kucağınıza gömerek değil gerektiği gibi selamlamasını bilmeli artık. 
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Mahperi cevap vermedi. Küçük oğlanın babasından korktuğu o kadar açıktı ki. Ama bunu Sultan'a söylemek doğru olmazdı değil mi? 

— Hem, diyerek devam etti Alaeddin, neden küçük bir kız çocuğu gibi zırlıyor bu? 

— Yavru kedisi onu biraz tırmaladı da... 

— Oğlum kedilerle oynaşarak mı hazırlanacak gelecekteki Sultanlık makamına? 

— Ama o henüz küçük bir çocuk... 

— Çocuk lafı sadece sıradan insanların çocukları için söylenebilir. Allah sizi mühürlü yüzüğü taşımak için seçmişse, doğduğunuz andan itibaren bu onura layık olmaya çalışırsınız. Bu zırıltı torbasını çıkarın buradan! 

Mahperi, Gıyaseddin'in dadısı Yıldız'a gözüyle işaret etti. 
Yıldız pencerenin önündeki haşhaş ekili saksıların birinden bir dal kopardı ve elindeki bal dolu kaşığa birkaç damla haşhaş özü damlattı. Sonra Gıyaseddin'i kaptı ve kaşığı zorla çocuğun ağzına soktu. Bağırıp çağırıp tekme atan küçük çocuğu zapt etmeye çalışarak ayaklarının ucuna basa basa odayı terk etti. 

Mahperi, Sultana gücenmiş bir bakışla baktı. Küçük oğluna karşı takındığı bu sert tavır kalbini kırıyordu. Oğlunun Sultanın istediği gibi bir oğul olmadığını içten içe o da fark ediyordu. Zaten Sultan hoşnutsuzluğunu belli etmekten hiç geri durmuyordu... 

O sırada kocasının, üstüne Kuran'dan çeşitli ayetlerin işlenmiş olduğu tılsımlı gömleği giymiş olduğunu fark etti. 
Sultan bu gömleği giymeden savaşmaya gitmezdi. Sultan savaşa gidiyordu o halde? Genç kadının gözlerindeki hoşnutsuzluk Alaeddin'i de kaygılandırdı ve karısının yanına diz çöktü. 

— Kaygılanmayın güzelim, dedi, ama sanırım bir süreliğine sizden ayrılmam gerekecek... 

Mahperi Hatun irkildi. 

— Sizden ayrılmak inanın bana da çok zor geliyor, diyerek devam etti pişmanlık ve üzüntü dolu bir sesle. Ama ivedilikle halledilmesi gereken işler beni bir süreliğine Konya'dan uzaklaşmaya itiyor. Hainler... 

Cümlesini tamamlamadı. 

— Hangi hainler, diye ısrarla sordu Mahperi Hatun. 

— Hatırlarsanız size eskiden sözünü etmiştim. Oğlumuzun doğduğu gündü. Yaşlı emirlerin aklın yolunu bulacaklarını ummuştum... 

Mahperi başıyla Alaeddin'i onayladı. 

— Kangren olmuş uzuvları kesmenin zamanı geldi, diyerek devam etti Alaeddin. Bu koşullarda bağışlayıcılık ancak bir zayıflık nişanesi olacaktır. Kayseri'ye gidiyorum. Bütün emirlerin orada toplanması emrini verdim. 


K ok k 


Alaeddin atalarının eseri Nevşehir Kalesi'nde sabah namazını kıldı. Geçen gün Aksaray civarlarında inşa ettirmek üzere olduğu Sultanhanı'nın şantiyesine yaptığı ziyaret aklına gelince büyük bir memnuniyetle iç geçirdi. Tabii henüz işin başındaydılar, kervansarayın tamamlanması uzun yıllar belki de beş yıl alacaktı. Büyük avlunun etrafındaki mekânların, sağ tarafını süsleyen revakların, köşelerdeki büyük kulelerin, zengin taş işçiliğiyle yapılacak olan geniş mermer portalın ve küçük mescidin tamamlanması yıllar alacaktı. 
Ama zamanın önemi yoktu, Anadolu'nun bütün yolları yavaş yavaş kervansaraylarla döşenecekti. Bu kervansaraylarda konaklayanlar bu toprakların Sultanını övgüyle, hayranlıkla ve bağlılıkla anacaklardı. Ticaret yeniden canlanacaktı. 

Birden aklına onu Kayseri'de bekleyen korkunç iş geldi ve tüm neşesi kayboldu. Muhafızlarına yola çıkma emri vermek üzere hazırlandı ama sonra düşüncesinden caydı. Ya yeterli gücü gösteremezse, ya emrini alıp korku içinde Kayseriye koşuşan Emirleri onu tuzağa düşürürlerse, onu tahtan indirebilirlerdi değil mi? Hayır! Onu eskiden zindana attıran bu hainlerin hakkından gelebilmesi için kendisini yenilemesi, güçlenmesi, tazelenmesi gerekiyordu. 
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Naibine Kızıl Şimşek'i hazırlamasını emretti, ahıra indi, atına atlayıp surların dışına çıktı. Yakut taşı gibi parlayan güneş ıssız ovayı altın sarısı bir ışıkla sarmalamıştı, serin bir rüzgâr yüzüne çarpıyordu, atının nal sesleri sert toprakta yankılanıyordu. Sultan düşüncelerinin içinde boğularak bir süre dörtnala at sürdü. Birden yol kenarındaki kayısı ağaçlarını fark etti, kayısıların kokusunu içine çekti, güzeller güzeli Kapadokya'ya, mahpus düşmeden önce sık sık ziyaret ettiği güzel yöreye yaklaşıyordu. Ticaret yolundan çıktı ve bağlara uzanan taşlı küçük bir yola saptı. 

Uzun süre at sürdü, toprak rengi taş tepelerini aştı, bir boğazdan aşağıya indi ve yazın kuruyan şelalenin yatağında at sürmeye devam etti sonra bir tümseğe tırmandı. Nefes nefese kalmıştı, susuzluktan dili damağı kurumuştu, lavla biçimlenmiş geniş düzlüklere baktı, kızıl yalıyarları, basalt başlıklarıyla peri bacalarını, sonbahar güneşi altında kavrulan bu taş ormanını hayranlıkla seyre daldı. Pembe ve sarı ışıklara bürünmüş Kapadokya dorukları, dik bayırları ve tüf örtüsüyle ayaklarının altına serilmişti. Uzaklarda binlerce küçük mağarayla süzgece dönmüş bir kaya görülüyordu, kayanın aşağısında güvercinliklerle kalbura dönmüş vadiler, güvercin yuvalarıyla donanmış köyler, kurutulmak üzere serilmiş kayısıların turuncu renge boyadığı teraslarıyla yıkık dökük kerpiç evler uzanıyordu. Bu tarif edilmez bir güzellikti, şairlere ve bestecilere ilham verecek bir güzellik, Alaeddin'in beynine mısralar, cümleler üşüşmeye başlamıştı, şiir yazmak istiyordu, içi neşe doluyordu, bu güzelliği yaratan Allah'ın büyüklüğünü övmekte sözcükler birbiriyle yarışıyordu sanki. Bir Anadolu türküsü mırıldanmaya başladı, atından indi ve bir kayaya oturdu. 

Sözler ağzından dökülüyordu, bu büyülü güzellikteki manzaranın esinlediği mısralar birbiri ardına geliyordu. Sanki göğsünde birden bir pencere açılmıştı, pencere Allah'ın lutfuyla daha da açılıyor bir kuyu gibi derinleşiyordu, her bir hücresinde Yüce Allah'tan gelen nuru hissediyordu, nur her yanını kaplıyordu. Yüce Allah'la bir olmuş bütünleşmiş gibiydi. 
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Birden ayakları dibine konan çavuşkuşu onu bu rüyadan çekip aldı. Kuşu yakalamak için atıldı ama kuş uçup kaçtı. 
Namaz vaktinin geldiğini hatırladı ve etrafta abdest alması için su olmadığı için tüf tozuyla kaplı toprakla üç kere ellerini ve ayaklarını ovarak teyemmüm abdesti aldı ve Yüce Allah'ın hidayeti karşısında namaz kıldı. 

Alaeddin namazını bitirince, güneş artık iyice tepeye çıkmış taşlarda yansıyordu. Kızıl Şimşek solumaya başlamıştı. 
Ağzı köpükler içinde kalmıştı. 

— Susuzluktan ölüyor, dedi Alaeddin, ben de tabi. 

Hayvanı yularından yakaladı ve yürümeye başladı. Vadideki kurumuş nehri hatırladı. Nereden su bulacaktı? Sonbahar olmasına karşın güneş mor ve safran rengine bürünmüş dik taşları kavurmaya başlamıştı. Vadi daha aşağıdaydı, ticaret yolu uzakta kalmıştı. Kızıl Şimşek hızlı hızlı solumaya başlamıştı, Alaeddin de nefes nefeseydi, dili susuzluktan kurumuştu. Birden bir kayanın arkasında terk edilmiş bir bağ olduğunu fark etti. Bağ kütüklerinin arasındaki çubukları kaldırarak sessizce bağa girdi. Geniş asma yapraklarının altına saklanmış bir üzüm salkımı gördü. Bazı üzüm taneleri güneşin alnında kurumuştu, şekerin kristalleştirdiği kabukları büzüşüp kalmıştı, bazıları ise koyu renkli çekirdekleriyle iyice etlenmiş, sulanmışlardı. Alaeddin elini uzatıp salkımı kopardı ve dudaklarına götürdü, olgunlaşmış meyveleri doya doya yemeye başladı. Bu eşi benzeri olmayan bir tattı, ballı öz dudaklarını ıslatıyor, tatlı ve hoş bir sıvı ağzına akıyordu. 
Daha önce üzüm yerken hiç bu kadar büyük bir tat aldığını hatırlamıyordu. Zaten ona bu fazla olgunlaşmış çekirdekli üzümü saray sofrasında ikram etselerdi eliyle bir köşeye itmez miydi? 

-İşte Allah'ın bana verdiği iyi bir alçakgönüllülük dersi, dedi kendi kendine ve yapış yapış olmuş ellerini asma yapraklarına sildi. 

Sonra bir üzüm salkımı daha kopardı ve Kızıl Şimşek'e verdi. At üzümleri büyük bir hızla mideye indirdi. Artık yola koyulma vakti gelmişti. Alaeddin atının yularını kavradı ve 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tepeden aşağıya inmeye başladı. Birkaç dakika sonra ceviz ağaçlarıyla dolu bir yere geldi, kasabaya yaklaşmış olmalıydı. Hava çok sıcaktı ve yeniden susamaya başlamıştı. Birden karşısına omuzlarındaki çalı çırpının ağırlığı altında belleri bükülmüş iki köylü çıktı. Köylüler durup Alaeddin'i süzdü, bu vahşi doğada bu kılıkta bir adam gördükleri için şaşırmışlardı. 

— Buralarda nereden su bulabilirim, diye sordu Alaeddin. 

Cevap vermek yerine adam ağzının içinde anlaşılmaz bir şeyler geveleyerek parmağıyla ağaçlar arasında kaybolmuş bir yeri işaret etti. Alaeddin teşekkür etti, sarmaşıkların ve böğürtlen fidanlarının arasından zorlukla ilerledi. Memnunluk ve şaşkınlıkla neşeli bir çığlık attı. Önünde bir mağara vardı ve mağaranın içinde de yeraltı kaynağı akıyordu. Sultan pembe kumların üstüne diz çöktü ve yüzünü suya daldırarak kana kana su içti. Sonra Kızıl Şimşek'i almak için geri döndü ve atın geçebilmesi için hançeriyle sarmaşıkları keserek yolu açtı. Kızıl Şimşek de susuzluğunu giderdi. 

— Allah her şeye kadirdir, diye düşündü Alaeddin. Merhametiyle bugün bana sunduğu nimetler, susuzluktan kavrulduğum sırada karşıma çıkardığı üzümler ve şimdi de bu su kaynağı benim için şu an dünyanın en büyük hazinelerinden daha değerliler. Allah her zaman bize istediğimizi vermiyor olabilir, istediğimizi değil ama ihtiyacımız olanı veriyor. Bana da önümdeki zor sınava dayanabilme ve bu sınamadan geçme gücü verdi. 

Kayseri Kalesi'nin iç avlusuna toplanmış kalabalık nefesini tutmuş Sultanın işaretini bekliyordu. Cellat baltasını havaya kaldırmış öylece dikiliyordu. Ama Alaeddin hiç kımıldamıyordu, gözlerini önündeki kütüğe uzanmış başa dikmişti. Tüm nefretine karşın eski atabeyi, Beylerbeyi Seyfeddin Ay-Aba'nın yaşamına bir türlü son veremiyordu. Ama karar verilmiş ve duyurulmuştu. Cellada baltasını indirme emrini vermesi gerekiyordu. Birden bu işkenceye daha fazla dayanamayan Seyfeddin Ay-Aba kafasını kütükten oynatmadan Sultana seslendi: 
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— Görüyorum ki hâlâ kararsızsın ey Selçuklu Hükümdarı! Ömrümü seni ve kardeşlerini eğitmeye adadığım için tereddütte olmayasın sakın? Belki de babanın naaşını İslam topraklarına getirdiğim içindir? Ya da seni hapisten kurtardığım içindir? Yoksa seni tahta çıkardığım için olmasın? Yakında değerimi anlayacaksın ama çok geç olacak! Bil ki seni öteki dünyada bekleyeceğim, Mahşer gününde sorgu melekleri kitabını teraziye koyduklarında sana karşı tanıklık etmek için orada olacağım! 

Alaeddin elini cellada doğru kaldırdı ve balta indi. Seyfeddin Ay-Aba'nın kellesi kanlar fışkırarak yere yuvarlandığında kalabalıktan bir dehşet çığlığı yükseldi. Alaeddin yalvaran gözlerle ona bakan Emir-i-Akhür'a döndü. 

— Sana gelince, dedi yüksek ve kibirli bir sesle, zindana kapatılacaksın ve burada açlıktan öleceksin! 

Emir-i-Akhür inleyerek Sultanın önünde diz çöktü. 

- Hainler asla bağışlanmazlar! Defol gözümün önünden, diye haykırdı Sultan. 

İki muhafız koşarak geldiler ve ilerlemek istemeyen adamı kollarından yakalayarak yerden kaldırdılar. Sonra da Emir-i-Akhür'u Sultanın huzurundan bir an önce uzaklaştırmak için boynuna bir ip dolayarak yerlerde sürükleye sürükleye zindana götürdüler. 

— Size gelince, diye devam etti Sultan parmağıyla Kumandan Kemaleddin Kamyar'ı ve yirmiye yakın suç ortağını işaret ederek, önce hapislerde çürüyeceksiniz, sonra sürgüne gönderileceksiniz. Belki böylece hainliğin insanın başına ne belalar açabileceğini görüp uzun uzun düşünmeye vaktiniz olur! 

Sonra naiblerine seslenerek: 

— Bu hainlerin tüm malı mülkü dağıtılsın, soyları kurutulsun, yaptıkları her yere duyurulsun onur ve şerefleri iki paralık olsun! 

Sonra eyvanın altına oturarak ekledi: 

— Mavrozomes bize hizmette kusur etmeyerek sadakatiyle bundan böyle Ay-Aba'nın yerine Beylerbeyi unvanını taşımaya layık olduğunu gösterdi. 
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Naibleri göz ucuyla Alaeddin'e baktılar. Sultanın validesinin babasının adını daha önce de duymuşlardı. Söylendiğine göre Alaeddin'in babası Gıyaseddin Keyhüsrev kardeşi tarafından tahtan indirilip iktidardan uzaklaştırıldıktan sonra eşini kaybettiğinde, iki çocuğuyla Mavrozomes'e sığınmıştı. 
Bu Hıristiyan Prensi Gıyaseddin'i adasında ağırlamıştı. Sonra bu genç adamın üstün özelliklerini fark edince sevgili kızını ona eş olarak vermişti. Alaeddin'in kimsenin uğramadığı bu adada başıboş büyüdüğü ve Hıristiyanlar arasında yetiştiği için imanının zayıf kaldığı anlatılmıyor muydu? Belki de bu adada kafirlerin dinini kabul etmişti? Bazıları Sultanın sofrasında şarap ikramı yapıldığını söyleyip durmuyor muydu? Mahperi Hatun'un odasının ikonlarla dolu olduğu ve Alaeddin'in bu putlara izin verdiği anlatılmıyor muydu? Yakın dostları arasında Balatlı Salomon adında Yahudi bir hekim olduğu hatta daha da kötüsü bu hekimin karısıyla yakın münasebette bulunmasına izin verdiği söylenmiyor muydu? 
Şimdi de bir Hıristiyan'ı Beylerbeyi yaparak, İslamiyet'i topraklarında yeşertmesi için onu Selçuklu Hükümdarı olarak tanıyan ve kutsayan Halifeye karşı gelmiş olmuyor muydu? 
Halifeye verdiği sözleri böyle mi tutuyordu? 

Kalabalık sessizlik içinde dağıldı. Alaeddin yerinden kımıldamamıştı, kırmızı ipek eyvanın altında öylece oturuyordu. Seyfeddin Ay-Aba'nın sözleri hâlâ kulaklarında çınlıyordu, bir kan gölü içinde yatan başsız cesedin ve gözlerini tahta çevirmiş kellenin görüntüsü bir türlü gözlerinin önünden gitmiyordu. Alaeddin birden ayağa kalktı ve Saadeddin Köpek'e dönerek: 

— Hainlerin cezalandırılışının öyküsü herkese örnek olacak destansı bir öykü olsun, dedi. 

— Tamamen sizin istediğiniz gibi olacak Hünkarım, diye cevap verdi Saadeddin. 

Daha sonra Sultan beklenilenin aksine muhafızlarına yola çıkmak üzere hazırlanmaları emrini verdi. Şaşkın muhafızlar sessizce Sultanlarını izlediler. 
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— Beni büyülü su kaynağına götürün, diye emretti Alaeddin. 

Burası yaraları iyileştirdiği, ağrıları dindirdiği söylenen şifalı güce sahip gizli bir pınardı. Yeni doğan bebekler güçlenmeleri için bu pınara daldırılır, hastalar iyileşmek için suyundan içerdi, can çekişenler kolay can verebilmeleri için bu pınarın suyuna sokulurdu. 

Muhafız birliği alacakaranlık inene kadar at sürdü. Tepeye gelince Alaeddin atından indi ve askerlerine uzak durmaları emrini verdi. Bu büyülü pınarla tek başına karşılaşmaya karar vermişti. 

Pınar sonbaharın altın parıltılı koyu bir renge boyadığı kalın yapraklı çalılar arasına gizlenmiş gibiydi. Kırmızı akik havzadaki gümüş renkli su kayalardan aşağıya yağmur gibi akan su damlalarıyla dalgalanıyordu. 

Sultan giysilerini çıkardı, üstünde yalnızca tılsımlı gömleği kalmıştı, suya daldı. Gömleğinin kol kenarlarından biri kabararak suyun üstüne çıktı ve bu kola sıçramış bir kan lekesi yıldız biçimini alarak suyun yüzeyinde dalgalandı. 
Korkuyla irkilen Alaeddin kolunu hemen suya daldırdıktan sonra buz gibi suyun içinde kalakaldı. Soğuktan ve korkudan titriyordu. Acaba biraz önce emrini verdiği cinayet için öteki dünyada hangi cezayı çekecekti? Kâtip meleklerini düşündü. 


“Yoksa onlar bizim sırlarım ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? 
Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.”21 


Meleklerin günahını kitabına işlediklerini düşündü ve daha fazla titremeye başladı. 


— Sarayın merdivenlerine 
Aktı kan, 
Lekeledi soylu soyu, 
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Kirletti ünü şanı. 
Ve Mahşerde, 
Sayılacaktır bu günahı, dedi soldaki melek. 


Soğuk kemiklerine işliyordu, vücudu sanki buzdan bir kapana kısılmış gibiydi. Çok dua etmesi, sürekli bağışlanmayı dilemesi ve günahını telafi etmesi gerekecekti. Ah! 
Keşke bu su onu günahlarından arıtabilseydi! 


— Ama uğradığı ihanetti! 
Canını savunuyordu, 
Hainlere ve inançsızlara karşı. 
diye cevap verdi sağdaki melek. 


—Ama ben kaydederim günahları, 
Bak kararıyor kitabı! 


Havada bir kanat görür gibi oldu ve dehşetle haykırdı. 
Ağırlaşmış bedeninin yavaş yavaş ısınmaya başladığını fark etti ve su sonunda o kadar ısındı ki kendini alelacele dışarı atmak zorunda kaldı. 


— Hayır! İşlediği sevaplar 
Silecektir günahları! 


- Allah çizer, insan seçer. 
İki yol vardı önünde seçti kötü olanı. 
Ben değilim yazan Yüce Allah! 
Ne yazık! Ne yazık! 
Kör prens 
Yorulmadın mı 
Saptırmaktan Yazgını? 


— Tartınca terazide kitabını Cebrail ve Mikail Olacak senin kitabın en hafifi... 
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Suyun yüzündeki kan lekesi kayboldu. Alaeddin içinin sevinçle dolduğunu hissetti. Hayallere dalmak üzereyken birden bir cıvıltı duydu. Pınarın kenarına konan bir kuş küçük yudumlarla su içmekteydi. Alaeddin kuşu korkutup kaçırmamak için ayaklarının ucuna basarak ilerledi. Kuş irkilerek kanatlarını açtı ve gözlerini Sultana dikti. Buna şaşıran Alaeddin geri adım attı. Akşam güneşinin kızıl ışıklarıyla pınar sanki alev almış gibi gözüküyordu ve Sultan suyun yüzeyine baktığında bir saniyeliğine kuşun alevler içinde kalarak kül olduğunu ve sonra küllerinden yeniden doğduğunu gördü. 


— Anka kuşu, dedi şaşkınlıkla, yeniden doğuşun simgesi. 

Her şey kaybolmuştu. Karanlık ve durgun pınardan başka bir şey kalmamıştı. Şimdi suyun yüzeyinde yalnızca kurumuş yapraklar süzülüyordu. Bu işaretle kendisini yeniden doğmuş gibi hisseden Sultan tepeden aşağıya indi. Aşağıda ıhlamur, kestane ve ceviz ağaçlarının çevrelediği sazlarla kaplı küçük bir göl vardı. Kızıl yapraklar bir bir gölün üstüne düşüyordu. Erciyes dağının karlı tepesi ufukta hayal meyal seçilebiliyordu. 

— İşte cennet bu, dedi Sultan. Hem uğursuz hem kutsi bu günün anısına gölü büyüteceğim ve kıyısına bir saray yaptıracağım ve adını Keykübadiye yani Alaeddin'in Sarayı koyacağım. 


Saadeddin Köpek elinde bir kalem Sultan Alaeddin'in hainlere verdiği cezaları yazıyordu. Her sözcüğünü iyice ölçüp biçerek süzgeçten geçirerek seçiyordu, bu vekayiname her cümlesiyle hükümdarını hoşnut etmeliydi. Hükümdarı! 
“Benim yerime hüküm süren” diye geçirdi içinden yine. Kıskançlığı kabarıyordu. Geçenlerde gördüğü Mahperi Hatun'u düşündü. Morumsu kırmızı bir elbise giymiş sarayın koridorlarından birinde dalgın dalgın geziniyordu. Onu fark etmemişti bile. Buna çok gücenmişti. Gece olduğunda Hanım Sultanın hayaliyle gözüne uyku girmemişti. Kızıl saçların 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hayali gözünün önünden gitmiyordu. Mahperi'yi hiçbir zaman saçları açıkken görmemişti ve büyük bir ihtimalle hiçbir zaman da göremeyecekti. Çünkü bu sadece Alaeddin'in ayrıcalığıydı. 

Saadeddin yazmayı bıraktı. Çocukluğundan bir anı aklına geldi. On yaşındaydı. Sokakta oynuyordu. Kasabadaki çocuklar yerdeki karları alıp elleriyle iyice sıkıştırarak sertleştirdikten sonra Saadeddin'in gözüne doğru fırlatmışlar ve “Köpek! Köpek! Garip gözlü köpek!” diye bağırmışlardı. Gururu incinmiş olarak eve koşmuş ve büyükannesinin kollarına sığınmıştı. Annesi öldüğünden beri ona büyükannesi bakıyordu. “Seni kıskanıyorlar,” demişti, “çünkü yüce Allah'ın sana verdiği bu olağanüstü gözler onlardan farklı olduğunun en açık işareti.” Büyükannesinin sözlerinden bir şey anlamamıştı. Ama üç yıl sonra ona doğumundaki sırrı anlattığında o gün ne demek istediğini çok iyi kavramıştı. 

Saadeddin Köpek ter içinde kalmıştı ve yazmaya devam edemiyordu. Artık yükselmeye başlamamış mıydı? Yetenekleriyle Sultan Alaeddin'in dikkatini çekmemiş, övgülerine mazhar olmamış mıydı? Onun dostluğunu kazanmamış mıydı? Hırsı giderek artıyordu, sonuna kadar gidecekti. Sonunda tahta sahip olacaktı. Kaderine biraz destek vermesi yeterli olacaktı. 


Karaman Yolu 


Kervan toprak yolda ilerliyordu. Eraslan gözlerini Sultan-ül-Ulema'nın değerli kitaplarını taşıyan hantal arabalar- dan ayırmadan sessizce at sürüyordu. 

Hocasını bulmuştu. Hayattan başka bir isteği yoktu artık. 

Kervan o akşam Konya'nın kazalarından Karaman'a doğru yol alıyordu. Eraslan atın ritmiyle sallanıyordu, öğleden sonra üstüne tatlı bir ağırlık çökmüştü. Son günlerde heyecanı hiç dinmemişti. Hele bir ara çadırındayken bir anda binlerce fersah ötede bulunan efendisinin oğlu Celaleddin'i görmüştü... Celaleddin'in babasının izinden gittiği kesindi. Bu genç adam bir ermişti ve Allah ona olağanüstü yetenekler bahşetmişti! Eraslan kervan Konya yolunda ilerlerken ağaçların ve çiçeklerin Celaleddin'in önünde eğildiklerini, hayvanların ona itaat ettiklerini kendi gözleriyle görmüştü. Sultan-ül-Ulema'ya hizmet ettiği gibi ömrünün sonuna kadar Celaleddin'e de hizmet edeceğini anlamıştı... Nur sakallı yaşlı adamı kucakladığı gün duyduğu sevinci hatırladı ve kalbi hopladı. 

Ufukta kervansarayın surları görülüyordu. Eraslan uyuyabilecekti. Sonunda yatışmıştı. Böyle bir huzuru daha önce yalnızca obasında Kardelen'in kollarında uyurken yaşamıştı... Ah! Yüce Allah'ım! Ailesi, karısı, oğlu ve yaşamından kayıp giden onca sevdiği. Tekti, yalnızdı, soyunun yaşayan tek üyesiydi. Oktay'ın soyu onunla kuruyacaktı. Ama neden şimdi bu acı anıları hatırlıyordu? Belki de fazla mutluluk beraberinde mutsuzluğu da getirdiği içindi ya da Sultan-ül-Ulemâ ona babası Oktay'ı hatırlattığı için. Sık sık gözlerini kapatıp babasının yüzünü hatırlamaya çalışıyordu. Ama artık çok iyi hatırlayamıyordu. Oysa Oktay'ın başka bir varlığa dönüştüğü günleri daha dün gibi tüm açıklığıyla hatırlıyordu. 

Bir gün babası aninden garipleşmişti. Sürekli yalnız kalmak istiyordu ve ormanlarda bir kurt gibi tek başına dolaşmaya gidiyordu. Bir keresinde uzunca bir süre ortadan kaybolmuştu ve ormanlarda ağaç kabuklarını yiyerek yaşamıştı. 
Geceleri garip kabuslar görüyordu. Bir akşam obada hastalanmıştı. Kendini kaybederek öylece yere uzanmıştı ve hiçbir ilaç onu bu dünyaya geri döndürememişti. Sekiz gün sonra artık nefes almıyordu. Eraslan babasının öldüğünü düşünerek boyda yetki sahibi olan şaman Şahin'i görmeye gitmişti. Şahin Oktay'ın durumuna çok sevinmiş gibiydi. Bu bir çağrıydı. Yüce Tengri Oktay'ı şaman olması için seçmişti ve bu işkence onun şamanlığa geçişini simgeleyen bir erginleme yolculuğundan başka bir şey değildi. Eraslan ve annesi hem korkmuş hem de onur duymuşlardı. Çünkü Yüce Tengri'nin çağrısını almak bir onurdu. Oktay kendisine geldiğinde ruhların onu Cehenneme götürdüklerini anlatmıştı. Burada Oktay'ın kafasını kesmişler ve vücudunu parçalara ayırarak her bir parçayı bir hastalık cinine dağıtmışlardı. Sonra kemiklerini yeni etlerle kaplamış ve ona yeni bir kan vermişlerdi. Böylece hastalıkları iyileştirme gücünü elde etmişti. Gri aygırıyla göğe yükselip ruhlarla konuştuğu söylenen Şahin Oktay'a kahinlik yeteneğini bahşetmiş ve onu ardılı olarak seçerek onurlandırmış ve akşam olduğunda Oktay'ı obasına davet etmişti. Bunu duyunca Oktay'ın gözleri parlamış ve boyun ileri gelenlerin dışında kimsenin giremediği obaya doğru ilerlemişti. Bu obaya davetli olmayan birinin adım atması yasaktı, tabuydu. Öteki obalar, gri düzlüklerde hemen fark edilebilmeleri için kemik tozuna bulanmış beyaz keçi derileriyle kaplıydı. Çoğu oba desenlerle süslenmişti, işlemeler ve rengarenk kakmalarla kaplıydı. Ama Şahin'in obası sadeliği ve yalınlığıyla ötekilerden ayrılırdı. Diğer obalardan uzakta bir anıt gibi yalnız başına dikilirdi. Şahin bu obada Oktay'a bozkırdaki atalarından miras kalan büyücülük sanatını öğretmişti. Ayın ve güneşin tutulacağı günleri önceden bilmeyi ve bu günlerde tambur çalmayı, savaş için uğurlu günleri bilmeyi ve savaş düşman lehinde geliştiğinde fırtına çıkartabilmeyi, beşikteki bebeğin kaderini okumayı, can çekişenlerin ruhunu yakalamayı, ölülerin eşyalarını ateşle arındırmayı, ölüye Yeraltına inerken eşlik etmeyi öğretmişti. Ama büyücülük sanatını kimseye öğretmemeliydi. 
Oktay yavaş yavaş günlük yaşamdan uzaklaşmıştı. Sanki içinden bir ateşle kavruluyor bitiyor tükeniyordu. Gözlerinin altı çökmüştü, gözbebekleri iki kor gibi parlıyordu. 

Şahin'le çalışmaya başlayınca demirci atölyesinden uzaklaştı. Ama sancak tepelikleri dövmeye devam etti çünkü bu işte kimse onunla yarışamıyordu. Eraslan geri kalan işleri yapıyordu. Şahin zamanla Oktay'ı tüm törenlerine almaya başladı. Bir gün bir ölünün ruhunu öteki dünyaya götürmek için beraberce bir at kurban ettiler. Bu olaydan sonra Oktay tüm boy içinde şaman olarak kabul edildi. 
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Peki Volga kıyılarından bir demirciyle iki İslam şeyhini nasıl bir ruh ve düşünce birliği bir araya getiriyordu? Görünüşte bu kadar farklı olan bu insanlar arasında Yüce Allah nasıl bir bağ kurmuştu? Oktay sık sık göğe yükselirdi. Eraslan birden bir Cuma akşamını hatırladı. Belh'teydiler. Celaleddin öteki çocuklarla birlikte terasta geziniyordu. Arkadaşlarından biri “bu terastan öteki çatıya atlayabileceğine” dair iddiaya girmişti. “Dostlarım,” demişti Celaleddin, “bu tür bir şeyi ancak bir kedi yapabilir... üstün bir varlık olan insanoğlunun bu tür işlerle meşgul olması yazık değil mi? Eğer ruhunuzda yeterli iman ve güç varsa, gelin hep beraber göğe uçalım; sonsuz dünyaları ziyaret edelim.”28 Bu sözleri söyler söylemez kaybolmuştu. Çocuklar bağırmaya başlamışlardı. 
Sonra birden Celaleddin yeniden ortaya çıkıvermişti. Onlarla konuştuğu sırada yeşil kaftanlı yaratıkların onu kollarından yakalayıp göğe çıkardıklarını, yıldızların arasında gezindiklerini ve ona ruhlar aleminin güzelliklerini gösterdiklerini anlatmıştı. Ama arkadaşlarının ağladığını duyunca onu geri getirmişlerdi... 

Kervansaray artık iyice seçilebiliyordu. Sonunda! Eraslan yüzünü yün yastığına gömdü ve arada sırada yalnızca katırların anırmalarıyla ve develerin homurtularıyla kesilen deliksiz bir uykuya daldı. 


Konya Sarayı 


Mahperi Hatun'un eski nedimesi Alara Şatosu Prensesi Theophanos'a yazdığı mektuplar 


İlk Mektup 


Sevgili Theophanos'cuğum, 

Kader bizi ayıralı dört sene oldu bile. İnan seni düşünmediğim ve Yüce Tanrı'ya seni ve çocuklarını gözetmesi için yalvarmadığım bir gün bile olmuyor. Seni görmeyi, kollarıma almayı ne kadar isterdim! Burada o kadar yalnızım ki... bu 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haremde küçük Gıyaseddin'im bile sararıp soluyor. Yalnızca tutkuyla bağlı olduğu kedileriyle oynarken gülümsüyor. 

Sultana ziyaretine gelmek için yalvardım ancak Kilikya Ermeni Krallığı'na giden yolların artık güvenli olmadığını söylüyor. Tüm bunlar ne demek oluyor? 

Aslında şarktan gelen tüccarlar bir süre önce eşimle görüşmek istemişler ve ona garip olaylar anlatmışlar. Bir tüccar Halep, Şam ve Bağdat'tan gelen kumaşlarla dolu at arabalarıyla Kilikya Ermeni Krallığı'ndan geçip tam Selçuklu Devleti sınırlarına girecekken eşkıyaların saldırısına uğradığını ve bütün mallarını çaldırdığını anlatmış. Hemen hemen her gün bu yollarda hırsızlık olduğunu söylemiş. Başka bir tüccar gemisiyle Mısır'a giderken yolda Haçlılar tarafından soyulduğunu anlatmış. Anlattıklarına göre tüm gemiyi kılıçtan geçirip mallarını çalmışlar, bir mucize eseri hayatta kalabilmiş. Alaeddin saldırıya uğrayan tüccarların zararlarının hazinesinden karşılanması emrini verdi. Sanırım yakında yeni bir savaş çıkacak. Şarktan Anadolu'ya kadar tüm yollarda güvenliği sağlamaktan ve can çekişmekte olan ticareti yeniden canlandırmaktan söz ediyor. Bunu duyunca korkudan titriyorum. Kardeşlerimize ne olacak? Uğursuz bir yazgının işiyle Sultan kardeşlerimize saldırmak zorunda mı kalacak? Yine savaş mı olacak? Ben gene büyük acılar mı çekeceğim? Eşinin çok önceden Alaeddin'e bağlılık yemini etmiş olmasına şükrediyorum. Çünkü biliyorum ki güvendesin! 

Sanırım tüm bu sorunların kaynağı Ermeni Kralı Leon'un ölümü oldu. Kralın ölümünden sonra kızı Prenses Isabel bir Frenkle, Antakya Prensi Bohemond'un oğlu Prens Philippe'le evlendi. Baba oğlu çok hırslılarmış ve ülkeye kendi gelenek ve göreneklerini yerleştirmeye çalışıyorlarmış. 
Ama Ermeni Baronları buna isyan etmişler ve söylendiğine göre Philippe'i hapse atmışlar. Anlatıldığına göre Prens Bohemond Ermeni Krallığı'na saldırıp oğlunu kurtarmaya ve yeniden tahta oturtmaya yeltenmiş ancak Papa onu engellemiş. Tüm bunlar doğru olabilir mi? Korkarım yoldan çıkmış bu Hıristiyan Sultan'dan yardım isteyecek. Ve Alaeddin'in 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emirleri de ona ticaretin yeniden yeşermesi için Frenkler ile Ermeniler arasındaki bu kavgadan yaralanmasını önerecekler. Her şeyin barışın lehine gelişmesi içi dua edelim! 

Her anımı küçük oğlumla geçiyorum onun varlığı benim tek teselli kaynağım. Dört yaşına bastı bile. Bütün günü onunla oynayarak geçiriyorum, kimi zaman onun ablası degil annesi olduğumu unutuyorum. Şimdi de tutturmuş vahşi hayvanlar beslemek için sarayın bahçesine bir barınak kurdurmak istiyor. Bir ulakla bu isteği Sultana bildirdim, sanırım kabul edecektir. Buraya ilk geldiğimde bana bir çita armağan etmemiş miydi? 

Geleceği düşünüyorum da oğlumu aksi bir atabeye teslim edeceğim günleri! Hayatımdaki boşluğu nasıl dolduracagım? Çünkü Yüce Tanrı beni ikinci kez kutsayacağa benzemiyor. Her sabah Balatlı Salomon'un hazırladığı bir ot iksirini içiyorum. Bu iksirin formülünü Hıristiyanların eski bir şifa kitabından bulduğunu söylüyor. Her gün Yüce Tanrı'ya yalvarıyorum, merhamet diliyorum ama rahmim mühürlendi sanki. Önceleri hekimin kaygılarına çok önem vermiyordum ama zaman geçtikçe acı gerçek her gün biraz daha meydan okuyor: sanırım bir daha anne olamayacağım... 

Uçbeylerinden biri küçük şehzadenin kedilere olan merakını duyunca oğluma bir Van kedisi göndermiş. Bir gözü kahverengi bir gözü de gök mavisi. Kediyi görünce Gıyaseddin'in duyduğu sevinci anlatmaya söz bulamıyorum. 

Karadeniz'den yola çıkıp Sinop'taki bir kervansarayda konaklayan bir grup tüccar Konya'ya yaklaşıyormuş. Venedikli tüccarlar bunlar. Şefleri saraya gelip mallarını tanıtmak için izin istedi. Eşimin Venediklilere bazı ayrıcalıklar vermeyi düşündüğünü bildiğim için şefin saraya gelmesine izin verdim. O günden beri Venedikli tüccarın mallarını görmek için can atıyorum. Güzel Theophanos'cuğum Tanrı yardımcın olsun! Tanrı'nın bizi koruması için duacı olalım! 
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İkinci Mektup 


Ne yazık ki! İkimizin de korktuğu başına geldi! Antakyalı Bohemond Ermeni Krallığı'nı işgal etmek için Sultan'la ittifak yaptı. Ermeniler de Kıbrıslı Haçlıların yardımını istedi. Şimdi ben kim için dua edeceğim? Kardeşlerimin selameti için mi yoksa eşimin Sultanın zaferi için mi? Korkunç bir ikilem bu! Beni ancak sen anlayabilirsin kardeşim! Sen de benim kadar acı çekiyor olmalısın çünkü duyduğuma göre Alaeddin kendisine bağlı tüm beylere savaşa katılma çağrısı yaptı. Kuşkusuz senin eşin de bu emre uyacaktır. Ne kadar zor bir yazgımız varmış! 

Sultan savaşa gideli daha bir ay bile olmadı ama ben şimdiden onu çok özledim. Yokluğu sanki gideli yıllar olmuş gibi üstüme çöküyor. Bu satırları okuyunca için için güleceksin değil mi? Eskiden Alaeddin'den ne kadar nefret ettiğim aklına gelecek. Ama her şey değişiyor. İnsanlar da değişiyor degil mi? 

İşte gene acı içindeki yalnızlığımıza gömüldük arkadaşım. Erkeklerimiz gene uzaklara gittiler. Bir kez daha. 

Ben günlerimi Balatlı Salomon'la sohbet ederek geçiriyorum. Hekim benim en yakın arkadaşım oldu. Onu da yanında savaşa sürüklememesi, burada benimle bırakması için Sultana biraz yalvarmam gerekti... 

Sultanın beni eğlendirmek ya da mutlu etmek için kimi görevlerini ertelediği zamanları, evliliğimizin ilk günlerini özlemle anıyorum. Tahtırevanla şehrin sınırlarına kadar giderdik hatta daha da uzaklara götürürdü beni, tüm gözlerden uzağa, o zaman ovalarda onunla yan yana at sürerdim, benim için yazdığı şiirlerini okurdu. Zamanla hükümdarlığın gerekleri bizim aşk buluşmalarımızın önüne geçmeye başladı. 
Eşim her yerde kazanıyor...Halk ve emirler Sultanın başarılarıyla gurur duyuyor. Ama ben onun normal bir erkek gibi sadece benim eşim olmasını istiyorum. 

Sultanlarını tahttan indirmek için komplo kuran emirlerin korkunç cezalarla ağızları kapatılınca her şeyin yoluna gireceğini ve eski günlerimize döneceğimizi sanmıştım. Ama 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bu ancak başlangıç oldu. O günden sonra Alaeddin'in dört bir yandaki düşmanlarıyla baş etmesi gerekti. Savaşlar ve seferler birbiri ardına geldi. Kırım'ı ele geçirdi. Burasını daha yeni ele geçirmişti ki işte bak bu kez de Ermeni Krallığı'nın yollarında. Tüm komşuları ona bağlandılar. Herkes Alaeddin Keykübad'ın önünde diz çöküyor. Peki ya benim eşim çocuğumun babası olan Alaeddin? 

Neyse bırakalım bu can sıkıcı konuları da sana daha eğlenceli bir şeylerden söz edeyim. 

Venediklilerin tüm mallarını aldım: Koyu kırmızı kadife kumaşlar, altın işlemeli nakışlı beyaz dibalar, korindon bir gerdanlık, pembe zümrüt taşlı sorguçlar, kırmızımtırak sarı taşlı bir iğne, indigo mavisi turmalinle süslenmiş bir kemer, ametist ve opal taşlarıyla süslü gümüş bir sandık. Ama benim en sevdiğim biraz aşınmış da olsa bir elyazması. Elyazmasının kenarlarında derebeyi şatolarından manzaralar var. 
Şu ünlü masal ülkesi Provans'tan geliyor. Bu resimlerdeki kadınlar benim hayal bile edemediğim güzellikte süsler takıyorlar. Bir tanesi vitray yapıyor, öteki kırmızı koşum takımlı doru bir gezi atına binmiş, bir diğeri bir gül bahçesine oturmuş önünde de bir şövalye diz çökmüş: bu kızın adını Violaine koydum, hani Frenk şövalyenin şiirlerini hiçbir zaman alamayan bayanın anısına. Sana tüm bu resimleri göstermeyi o kadar çok isterdim ki! 

Bu satırları yazdığım sırada inanılmaz bir haber aldım: Ermeni Baronlar Philippe'i öldürmüşler ve Kraliçe İsabel'i şefleri Senyör Konstantin de Lampron'un oğlu Prens Hetum'la evlenmeye zorlamışlar! Genç Kraliçe Silifke Kalesi'ndeki Hospitalier Şövalyelere sığınacakmış. Sultan'ın iki kumandanı Mubarizeddin Çavlı ve Mavrozomes kaleye doğru yola çıkmışlar bile. Tanrı'nın bu zavallı kadını korumasını dilerim. 

Savaştan uzaktaki hayat ise normal akışında gidiyor. 
Sanki uzaklarda bir yerde bir savaş yokmuş gibi yaşıyoruz. 
Bahçıvanlar bahçelerini güzelleştirmek için uğraşıyorlar, avcılar yeni hayvanlar yakalamak için dağ tepe geziyorlar. Yakaladıkları hayvanları bize gururla sunuyorlar. Bir avcı grubu Toros Dağları'nda vaşak yavruları yakalamış. Kül renkli tepeliklerinin gölgelediği bakır kırmızısı gözleri uzun kulaklarının altında parıl parıl parlıyor. Hiç de vahşi değiller. Çok rahat okşanıyorlar ve onları kendi elleriyle besleyen küçük Gıyaseddin'in ayak seslerini duyunca ona doğru koşuyorlar. 

Avcılar yavrularıyla birlikte bir kartal yuvası da getirdiler. Onları bir kaşıkla besliyorum. Her gün seni düşünüyorum. Seni hasretle öpüyorum. 

Küçük Destinan. 


Üçüncü Mektup 


Tatlı Theophanos, 

Yeniden anne olacağına o kadar sevindim ki! Ben bir daha böyle bir şansa sahip olamayacağım ama en az senin kadar sevindim bu habere. Kutsal Meryem her gün seninle olsun ve seni her saniye korusun! 

Cepheden sana da haberler geliyor olmalı. Tanrı'ya şükür eşlerimiz hâlâ hayattalar! Kumandan Mubarizeddin Ertokuş güney kıyısındaki tüm Ermeni ve Yunan kalelerini Manavgat'ı, Anamur'u hepsini ele geçirmiş! Haçlılar kaleleri terk edip gemilerle Kıbrıs'a kaçmışlar. Silifke Kalesi'ne gelince Hospitalier Şövalyeleri tarafından Ermenilere teslim edildikten sonra Mubarizeddin Çavlı ve Mavrozomes tarafından ele geçirilmiş. Ancak bu arada genç İsabel Prens Hetum'la zorla evlendirilmiş. Bu genç prensin hükümdarlığı oldukça çetin şartlarda başladı. Daha yeni tahta geçti ki Alaeddin'in üstünlüğünü tanımak ve ona bağlanmak zorunda kaldı. Krallığının en güzel kalelerini eşime bıraktı, her sene Selçuklulara bir sürü atlı, gemi ve mızraklı süvari vermek zorunda. Ayrıca hem Alaeddin hem de Gıyaseddin adına para bastırması gerekecek. Alaeddin'in ulakları her yerde kervan yollarının artık güvenliğe kavuştuğu haberini yayıyorlar. Ticareti canlı tutmak için verilen onca can yaşanan onca dram! 

Sarayda hayat çok yavaş akıyor. Küçük meleğim hayvanlarıyla oynuyor ben dikiş dikiyor, örgü örüyorum ama tüm 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bunlardan canım sıkılıyor. Sadece okumayı seviyorum. 

Balatlı Salomon bana Sultan-ül-Ulemâ adında bir din adamının Karaman'da konakladığını söyledi. Bu din adamı aslında Harezm Şahı'nın öz torunuymuş ve Moğol istilasın- dan hemen önce Belh'ten kaçmış. Anlatıldığına göre ermişlerden ve ariflerden oluşan bir toplulukla birlikte yolculuk ediyormuş ve sabah namazı için abdest suyu almaya giderken oğlunun önünde kapılar kendiliğinden açılıyormuş. 
Bu şehrin Şubaşısı Emir Musa'nın davetini kıramayarak buraya yerleşmiş ancak emirin sarayda kalması yönündeki 1srarlarını reddederek onun için alelacele inşa edilen medresenin şantiyesinde kalıyormuş. Selçuklu Devletinin en ücra köşesindeki olaylardan bile anında haberi olan eşimin başkentinin birkaç kilometre ötesinde gerçekleşen bu olaydan haberi olmadığına bahse girerim. Bana gelince, bilirsin, garip olaylardan söz edildiği anda merakım kabarır. Bu ulu dervişi sarayımda konuk edemeyeceğimi biliyorum tabii çünkü bu tür adamlar gösterişten hoşlanmazlar ve her tür şatafatı kınarlar ancak denildiğine göre Sultan-ül-Ulema'nın maiyetinde Rus bozkırlarında doğmuş bir Kıpçak Türkü varmış ve bu adam şaman babasından geleceği okuma yeteneğini miras almış. Pek çok insan üç yıl önce bir kervansarayda bu Kıpçak'ın Ay-Aba'nın öldürülüşünü önceden gördüğüne şahit olmuşlar. 

Bu garip adamı bulup getirmesi için Balatlı Salomon'a yalvardım. Günaha daldığımı ve Cehennemin yoluna saptığı- mı söylediğini duyar gibiyim. Endişelenme kardeşim, Peder Nikephoros'un dediklerini unutmuş değilim. Ama o kadar s1- kılıyorum ki ve senin de bildiğin gibi o kadar meraklıyım ki... 

Kartal yavruları giderek büyüyorlar. Öteki kuşlardan korumak için onlara özel bir kafes yapıldı. Ah! babamla doğan avlamaya gitmekten nasıl da hoşlanırdım! Tasasız kaygısız o mutlu gençlik yıllarımız o kadar uzakta kaldı ki... Oyalanmak için durmadan çiğde yiyip kızılcık şerbeti içiyorum. Geçmişi anıyorum böylece. 
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Kutsal Meryem Ana seni korusun. Kardeşinin özlem dolu gözyaşlarını ve mutluluk dileklerini kabul et! 


Dördüncü Mektup 


Evet güzel Theophanos'cuğum eşlerimiz dönüş yolundaymış. Yakında eşini göreceksin. Bana gelince benim biraz daha beklemem gerekecek herhalde. Çünkü Sultan Konya yerine Alanya'ya gidiyormuş. Sonra da Fırat'a doğru yola çıkacakmış. Bu kez Selçuklulara karşı Celaleddin Mengüberti'yle ittifak yapan Artuklu Hükümdarı Melik Mesud'a karşı savaşmaya gidiyor. Bu Celaleddin Mengüberti'nin kim oldugunu hatırlıyorsun değil mi? Merhum Harezm Şahı Muhammed'in oğlu. Moğollar Harezm'i istila ettiğinden ve babası öldüğünden beri bu genç şehzade topraksız kaldı. Delhi Sultanlığı'na sığındıktan sonra eski topraklarına komşu devletlere saldırmaktan ve kendisine yeni topraklar aramaktan bir an bile vazgeçmiş değil. Her yola başvuruyor ya rakiplerimizle ittifak kuruyor ya da dostlarımızı bize karşı çeviriyor. 
Herkes bu hırslı savaşçıdan korkuyor. Bize bağlı illerden bazıları korktukları ve çekindikleri için onunla uzlaşmaya çalışıyormuş. Bunun üzerine kocam da savaş yollarına düştü yine. Erkeklerin zafere ve başarıya açlığa hiç bitmiyor. Düşünsene dünyayı bizim, biz kadınların yönettiğini. Sence biz de mutluluğu savaş için feda eder miydik? Sanmıyorum. 

Sana mektubumu yazarken aldığım bir mektup beni sevince boğdu: Sevgili babacığım Kyr Vart beni görmeye geliyormuş. Dört yıldır onu görmüyorum ve onu öyle çok özledim ki. Kimi zaman yazgımı düşünüyorum. Neden sevdiklerimden uzaktayım? Neden hep özlem içindeyim? Sen ve ben neden ayrıldık? 

Yarın Kurban Bayramı ve benim Konya'nın ileri gelenlerinin Sultana saygılarını ve bağlılıklarını sunmak ve Hanım Sultanın elini öpmek isteyen eşlerini haremde ağırlamam gerekecek. Bu tür ağdalı törenler beni sıkıyor. Hay Allah kendimi birden çok yorgun hissettim. Sanırım mektuba yarın devam edeceğim. Gidip küçük Gıyaseddin'e bakayım. 
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İkinci gün: Uykumdan meleme ve bağırma seslerinin birbirine karıştığı büyük bir uğultuyla uyandım. Pencereden baktığımda İbrahim'in Tanrı'ya oğlunu kurban olarak sunduğu günün anısını canlandırmak isteyen Müslümanların Kurban Bayramı'nın olağan manzarasıyla karşılaştım. Bu kurban törenlerine hiçbir zaman alışamayacağım. Ayakları bağlı, gözleri kapalı ve boğazı kesilmiş yüzlerce koyun kanlar içinde sarayın avlusunda yatıyor. Kasaplar bir yandan kurbanların derilerini yüzerken bir yandan da güneş batmadan yoksul halka dağıtılacak etleri paylaştırıyor. Hayvanların ortalara saçılmış bağırsaklarının görüntüsünden, kan kokusundan midem bulanarak hemen penceremin kanatlarını kapattım. 

Bayram namazı için sabah erkenden uyandırılıp camiye götürülen Gıyaseddin'in artık dönmüş olacağını düşünerek oğlumu çağırttım ancak hâlâ dönmediğini öğrendim. Oğlumun bakıcısı Yıldız koşarak geldi, sanırım bana bir şey göstermek istiyordu. Oğlumu aramak için Yıldız'ın peşinden selamlığın bahçesine kadar gittim. Aslında bu bahçeye çok fazla çıkmam. Bahçede gördüğüm manzara beni dehşete düşürdü. 

Gıyaseddin elleri kan içinde bir az önce boğazlanmış bir koyunun yanında oturuyordu. Hayvanın boğazından akan kanı bir an önce içmek için birbiriyle dalaşan vaşak yavruları Giyaseddin'in etrafını çevirmişti. Oğlum daha önce hiç görmediğim bir yüz ifadesiyle ağzı kulaklarında kahkahalarla gülüyordu! Ona eşlik eden uşak büyük bir üzüntüyle başına önüne eğmişti, uşağın yüzündeki ayıplar ifade o anda tanık olduğum manzara kadar içimi burktu. Kimbilir bu sahneden yola çıkarak oğlum hakkında ne kadar korkunç dedikodular çıkarılacak? Kalbim duracak sandım, elim ayağım dondu. 
Hemen oğlumu akla davet etmesi için Balatlı Salomon'u çagırttım. Ama Gıyaseddin Salomon'u dinlemek bile istemedi, Sultan olarak doğduğunu söyleyerek eğer isteklerine karşı gelmeye devam ederse muhafızlarını çağıracağını haykırarak Salomon'u tehdit etti. Artık kendimi daha fazla tutamaryarak Gıyaseddin'e bir tokat patlattım. Bana büyük bir ciddiyetle baktıktan sonra gözleri yaş içinde haykırdı: 

“Sazanlı havuzda bir gün boğulmuş bir halde bulacakları benim cesedim olacak!” Bütün günü oğlumun bana ne demek istediğini düşünmekle geçirdim. 

Üçüncü gün: Beyaz kedi yavrusunu sazanlı havuzda bogulmuş olarak buldular. Oğlumun dün bana söyledikleriyle bugünkü olay arasında nasıl bir bağ kurmalıyım? Küçük Şehzadenin aklını nasıl bir önsezi bulandırmış olmalı? Henüz ona bu kötü olayı söylemeye cesaret edemedim. 

Dördüncü gün: Biraz önce oğlumu gördüm. Kedi yavrusunun boğulduğunu söyleyince Gıyaseddin hiç de üzülmedi. 
Bu duygusuzluğuna çok şaşırdım hatta endişelendim. Çünkü bu tepki oğlumdan beklediğim son şeydi. 

Bu arada yine öfkeye kapılarak bu kez de Lucipina'yı tokatladım. Ama bu çılgın bunak birilerinin Gıyaseddin'i küçük kedi yavrusunu sazanlı havuza atarken sonra hayvanın can çekişerek ölüşünü hiçbir şey yapmadan seyrederken gördüklerini ileri sürdü. Bu hizmetçiler efendilerini kötülemek için ne uyduracaklarını şaşırıyorlar gerçekten. Kafam kazan gibi, kalbim öfkeden deli gibi atıyor. Balatlı Salomon'u çağırttım. Bana oğulotu yapraklarından, kediotu köklerinden, gelincik taç yapraklarından ve akdiken tomurcuklarından oluşan bir hoşaf verdi. Bu hoşaf biraz beni sakinleştirdi. Ama endişem hâlâ yatışmadı. Sanki her an yeniden öfke ve sıkıntı krizine kapılacak gibiyim. 

Büyülü yetenekleri olduğu söylenen Kıpçak'ı Konya'ya çağırttım. Ondan geleceği okumasını isteyeceğim. 

İçim hiç rahat değil. Küçük kiliseme dua etmeye gidiyorum. Tanrı'dan bana yol göstermesini dileyeceğim. Ayrıca küçük Destina'nın tüm sevgisini sana göndermesini dileyeceğim. 
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Eraslan gizli bahçede endişeyle etrafına bakınıp duruyordu. Biraz önce bir hizmetçi gelip burada Hanım Sultanı beklemesini söylemişti. Hanım Sultanın emriyle Karaman'ı ve saygıdeğer Efendisini bırakıp kalbinde büyük bir sıkıntıyla Konya'ya doğru yola çıkmıştı. Neden onun gibi ömrünü ilime adamış bir dervişi bu görkemli yerlere çağırmışlardı sanki? Niye buraya gelmişti? 

Hekim dışında hareme yabancı bir erkeğin girmesi yasaktı. Mahperi Eraslan'ı son derece gizli olarak hareme almıştı. Sadece Lucipina'nın bundan haberi vardı. Eraslan'ı gizli bir kapıdan saraya sokturmuştu, sonra eskiden kapatıldığı mahzenin bulunduğu yeraltı geçidinden geçirterek saklı kapıya kadar getirtmiş ve buradan sarmaşığın altından gizli bahçeye aldırmıştı. 

Eraslan birden sıçradı. Arkasında bir ayak sesi duyar gibi olmuştu. Ama kimse yoktu. Neden bu sarayda bekletiliyordu? Ne istiyorlardı ondan? Bu sorular hiç durmadan kafasında dönüyordu. Çiçek açmış bir kestane ağacının altına oturdu. Sazan balıklarının yüzdüğü havuzun yüzeyindeki sarı renkli büyük nilüfer çiçeklerine baktı. Büyük bir hanımeli suyun yüzeyinde nazlı nazlı yüzüyordu. O sırada duvara oyulmuş büyük meleği fark etti, kafasının üstünde güzel bir taç vardı, kanatlarını açarak yere diz çökmüştü. Melek sanki ona gülümsüyor gibi geldi ama sonradan gülümseme kayboldu. Eraslan meleği süzerken Mahperi Hatun bahçeye girdi. Kırmız ipek bir şalvarın üstüne kar beyazı, nakışlı, uzun bir kaftanı giymişti, kaftanının üstü nar çiçeği renginde değerli taşlarla süslüydü, saçlarını yakut taşlarının serpiştirildiği bir başörtüsüyle kapatmıştı ancak bazı kızıl tutamlar asilik ederek örtünün altından fırlamışlardı. 

Mahperi'nin güzelliğiyle çarpılan Eraslan kendisini yere atarak, dizleri üstünde başı önünde öylece durmuştu. Mahperi Eraslan'ı yerden kaldırmış ve çardağın altına oturmuştu. 

— Söylendiğine göre, diye başladı Hanım Sultan, Yüce Tanrı size olağanüstü yetenekler bahşetmiş. Sizin ruhlar âleminin sırlarını çözdüğünüz söyleniyor. Bu hayran olunacak 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yeteneklerinizin saraydan daha fazla uzak kalmasını istemedik... 

Eraslan susuyordu. Demek ona biri ihanet etmişti... sadece Sultan-ül-Ulema'nın çevresi yeteneklerinden haberdardı. Tabii Sultan-ül-Ulemâ'nın ve oğlunun yetenekleri yanında onunkiler çok sıradandı! Hem zaten bu yeteneklerini kullanmayı reddetmiyor muydu? Gördüğü kehanetlerden yüregi yanmıyordu? Kabuslarından çıkan bu garip görüntülerden, aklını allak bulak eden, nefes nefese bırakan, bir süre için bile olsa kendisini kaybetmesine neden olan bu krizlerden kurtulmak istemiyor muydu? Kuran-ı Kerim büyücülügü, gelecekten haber etmeyi kesinlikle yasaklamamış mıydı? 
Falcılar, büyücüler ve kahinler cehennem ateşinde cayır cayır yanmayacak mıydı? Kim açıklamıştı sırını? Neden? 

— Ben yalnızca Sultan-ül-Ulemâ'nın müridi zavallı bir dervişim, demeye cesaret edebildi, bir kahin değilim... 

— Ama bana anlatıldığına göre hainlerin nasıl cezalandırıldığını çok önceden görmüşsünüz... 

— Evet eskiden çok da bilincinde olmadan bazı şeyleri önceden gördüğüm oldu ama... 

Hanım Sultan kızmış bir tavırla Eraslan'a bakarak sesini yükseltti: 

— Beni kızdırmaya mı çalışıyorsunuz? 

— Yalvarırım size Hanım Sultanım bırakın beni medreseme geri döneyim. Göğün kararlarını önceden bilmek insana hiçbir zaman yarar getirmez. 

— Benim isteğime cevap verin. Size emrediyorum. İsteği- nin yerine getirilmesi için Hanım Sultanınızın size yalvarması mı gerekecek? 

Eraslan itiraz eder gibi başını iki yana salladı. Hanım Sultanın isteği olmadan onu rahat bırakmayacağını anlamıştı. 

— Ne bilmek istiyorsunuz, diye sordu. 

— Her şeyi! 

Eraslan havuza yaklaştı ve balıkların içinde oynaştığı yeşil sulara daldı. Kimi zaman suyun üzerinde oluşan bir dalga 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onunla konuşur, Oktay'ın sureti suyun yüzeyinde belirir ve ona bir şeyler söylerdi. Yoğun bir biçimde babasını düşünmeye, onu çağırmaya başladı. Yardımına gelmesi için yalvarıyordu. Ancak hiçbir şey olmuyordu. Suyun yüzeyinde yalnızca sazan balıklarının hareketleri görülüyordu. 

Birden bir nilüferin yuvarlak yapraklarından biri görünmeyen bir güç tarafından yutuldu sanki, suda küçük bir girdap oluştu. Eraslan vücudunun alev aldığını hissetti, beynine yabancı bir şey yerleşmişti sanki, hiç kuşku yok bu Oktay'dı. Oktay! Demek gelmişti! Sonra ötekidünyadan gelen bir ses içine girdi ve boğazına kadar çıktı. Artık bedeni ona ait değildi, hem korku hem şaşkınlıkla büyülenmiş bir halde ne diyeceğini duymak için ona iyice yaklaşan Hanım Sultanı fark etmiyordu artık, babasının hayaleti onun bedeninde can bulmuştu! 

— Denizin hemen kıyısında mermer bir sandıkta parlayan bir inci tanesi görüyorum, diye başladı. Bir atlı inci tanesini sandıktan koparıp alıyor ve boynundaki kolyeye takıyor ve sonra onu altın bir kafese kapatıyor. Eskiden ışıl ışıl parlayan bu inci tanesi burada gün ve gün sönüyor soluklaşıyor. 
Atlıyı görüyorum, iki melek var etrafında, evrenin öteki ucuna kadar her yere sancaklar dikiyor. Bir gün siyah bir inci buluyor ve onu da gerdanlığına takıyor. Beyaz inci siyah inciyi yakıp kavurmak için ateşler saçıyor. Melekler yüzlerini çeviriyorlar, ayakları şahin, elleri aslan pençeli bir çocuk atlının ciğerini yiyor. Yanında bir köpek havlıyor. Siyah inci artık yanmış kavrulmuş bir döküntü. Beyaz inci kolyenin ortasında parlıyor. Sonra her yanı çekirge sürüsü kaplıyor. Kaçmaya çalışan çocuğun etrafında dönüp duruyorlar ama yırtıcı bir hayvan pençeleriyle uzanıp çocuğu kavrıyor ve parçalara ayırıyor. Sulardan çıkan beyaz yavru bir kedi çocuğun bağırsaklarını deşiyor... 

Mahperi dehşetle haykırdı ve havuzun kenarına çökü- verdi. 

— Yeter, diye bağırdı. Yeter anlatma artık bu korkunç şeyleri! Daha fazlasını duymaya katlanamayacağım! 
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— Sultanım, cevabını verdi Eraslan, sizi uyarmıştım. Yüce Rabbimin bize çizdiği yazgıyı okumaya çalışmak ancak mutsuzluk getirir, zihnimizi bulandırır. Eğer bana kalsaydı... 

— Kehanetlerin çok karışık, bilmece gibi, diye devam etti Mahperi, sakinleşmeye çalışıyordu. Bu gördüklerinin anlamını da çözebiliyor musun? 

— Rabbim bana geleceği önceden görebilme gücünü verdi ancak gördüklerimi okuma yetisi bahşetmedi. Yalnızca siz hükümdarım bu bilmeceyi çözebilirsiniz... 

— Yeter diyerek Eraslan'ın sözünü kesti Mahperi. Mütevazı hayatına geri dönebilirsin. Eğer gerekirse seni tekrar çagırtırım... 

Eraslan Hanım Sultanın eteğini öpmek için eğildi ancak Mahperi bir el hareketiyle çekilmesini emretti. Eraslan geri geri giderek sarmaşığın altındaki gizli kapıyı açtı ve merdivenlere atıldı. Mahzenin parmaklarını irkilerek fark etti sonra koşarak yeraltı geçidini geçti ve bir kapının önüne geldi. 
Kendisini hemen sarayın dışına attı ve atına binerek uzaklaştı. 


Hanım Sultan gizli bahçede öylece kalakalmıştı, kalbi sıkışıyor, başı dönüyordu. Kafasının içinden sürekli Eraslan'ın sözlerini geçiriyordu. Neden çağırtmıştı ki onu? Çünkü oğlunun geleceğiyle ilgili kaygıları vardı, endişeleniyordu. Dedikodular artmıştı. Ancak ona anlatıldığı kadarını bilebildiği bir sürü uğursuz dedikodu... hizmetçiler Şehzade Gıyaseddin'in garip mizacından yakınıp duruyorlardı. Bu nedenle Mahperi içini rahatlatmak istemişti. Onların yanıldığını görmek istemişti. Oğlunun geleceğinin çok parlak olacağını öğrenerek bu dedikoduları unutmak istemişti. Ama Kıpçak'ın kehanetleri öylesine karanlıktı ki... endişeli bir annenin kaygılarını dindirip, içini rahatlatacak hiçbir şey söylememişti. 
Mahperi'nin kulaklarında “aslan pençeli çocuk”, “parçalara ayırmak”, “beyaz yavru kedi”, “bağırsaklarını deşmek” sözleri çınlayıp duruyordu. Birden Şehzade Gıyaseddin'in beyaz yavru kedisi aklına geldi, Lucipina'nın anlattıklarını hatırladı ve bir el boğazını sıkıyormuş gibi geldi. Hayır tüm bunlar çok saçmaydı, bir hizmetçinin saçmalıklarına ya da bir kahi- nin zırva kehanetlerine kapılıp endişelenmekle hata ediyordu. 

Sakinleşmesi gerekiyordu. Babası Kyr Vart biraz sonra sarayda olacaktı ve babasının iyice bozulan sağlığını düşünerek gözyaşlarını silmeli ve mutlu görünmeliydi. 
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Küçük Gıyaseddin sarayın avlusunda biraz önce seferden dönmüş babasını dikkatle süzüyordu. Babasını görmeyeli neredeyse bir yıl olmuştu ve onu tanımakta zorlanmıştı. 
Bu gerçekten onun babası mıydı? Sultan zayıflamıştı, Kuran ayetlerinin yazılı olduğu sivri savaş başlığının gizlediği alnı kırışmış gibiydi, yeşil gözlerinin altı mor mor olmuştu, tılsımlı gömleğinin üstüne giydiği deri kayışlarla bağlanmış zırh onu sıkıyor gibiydi. Omzunda beyaz kayın ağacından yayını, benekli sadağını, elinde demir kalkanını ve üstünde “asla körelme, asla kırılma hep şanlı ol!” atasözünün kazılı olduğu kılıcını taşıyordu. Yanında sadık kumandaları, Ayaz, Mavrozomes, Mubarizeddin Çavlı ve Kemaleddin Kamyar bulunuyordu. Kemaleddin Kamyar, Kayseri'de mahpusta aylarca kaldıktan sonra sürgüne gönderilmiş. Ama sonunda Sultanın affını kazanmayı başarmıştı. Savaşta büyük bir yiğitlik göstererek Sultandan onurlu bir biçimde özür dileme fırsatını yakalamıştı. Anlatıldığına göre geçen yıl Alanya'da Kamyar'ın atından başka bir şeyi kalmadığını gören Alaeddin büyük bir hoşgörü göstererek Kemaleddin Kamyar'a bir torba dolusu dinar, beş katır, on at ve beş köle vermiş sonra da onu Zara Kalesi'nin başına getirmişti. Kumandanlarının yanında savaşta bir ordu birliğini başarıyla yönettiği söylenen bir adam daha duruyordu. Eskiden sarayın müzisyeni ve vakanüvisi olan bu Van kedisi gözlü adamın adı Saadeddin Köpek'ti. Gıyaseddin'in gözlerinin önüne suda çırpınan kedi 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yavrusunun görüntüsü geldi. Minik pençeleriyle mermer havuzun kenarına tutunmaya çalışan kediciğin miyavlamalarını yeniden duyar gibi oldu, kalbi hem zevk hem de acıyla burkuldu. Sonra bakışlarını yeniden babasına yöneltti. 

Bir yıl önce Kilikya Ermeni Krallığı'nı kendisine bağlayan Sultan merhum Harezm Şahı'nın oğlu Celaleddin Mengüberti'yle ittifak yaptığı için Diyarbakır Artuklu Hükümdarı Melik Mesud'a Fırat'ta saldırmış ve onu bozguna uğratmıştı. Pekçok kaleyi ele geçirmiş, yenilenleri vergiye bağlamış, Melik Mesud'u Selçuklu Devletine bağlılık yemini yapmaya zorlamıştı. Şimdi bahar güneşinin altında halkı onu coşkuyla selamlıyor, emirleri hediyelere boğuyor, sevinç içindeki kalabalık sarayın kapılarına yığılıyordu. Anadolu halkı daha önce bu kadar büyük coşkuyla karşılanan, halkı tarafından bu kadar büyük bir sevgiyle sevilen bir hükümdar daha görmemişti. 

Gıyaseddin Kızıl Şimşek'e yaklaşmaya çalışıyordu, demir bakalit koşum takımına karşın atı tanımıştı ancak Sultanı kutlamaya koşmuş beylerin, Sultanın elini öpmek ya da eteğine yüz sürmek için yığılan kalabalığın arasından bir yol bulup ilerleyemiyordu. Babasının onu fark edebilmesi için bağırmak istiyordu ama tek bir ses bile çıkmıyordu boğazından. Ayak uçlarının üstüne basarak yükselmeye çalışıyor babasının onu görmesi için çabalıyordu ancak emirlerin iri vücutları beş yaşındaki çocuğu kapatıyor Sultanın oğlunu görmesini engelliyordu. Alaeddin ise zafer sarhoşluğu içinde oğlunu fark edememişti. 

Bunun üzerine genç şehzade hıçkırıklara boğularak sarayın yolunu tuttu ve selamlığı geçerek hareme girdi. Annesinin dairesine sığındı. Kendisini terk edilmiş hissediyordu. 
Babası zaferlerini kutlamakla meşguldü, döner dönmez oğlunu çağırtıp, onu kolları arasına almak aklına bile gelmemişti. Gıyaseddin gözleriyle Mahperi'yi aradı, annesinin bağrına yaslanarak teselli olmaktan başka bir şey düşünmüyordu, yavaşça annesine seslendi ancak çağrısına bir cevap alamadı. Yanaklarından gözyaşları sel gibi akıyordu, hırsla gözyaşlarını sildi ve sabırsızlanmaya başladı. Hanım Sultan neredeydi? Mahperi'nin onun için her an hazır olmasına alıştığından ona çok ihtiyacı olduğu bu anda koşarak gelmemesine dayanamıyordu! Öfkesi yine kabardı. Tepinmeye başladı ve bir parfüm şişesini kavrayarak hırsla mavi çini karolu duvara fırlattı. Sonra annesinin hamamda olabileceği aklına gelerek onu gizli bahçede beklemeye karar verdi. 

Güneş batmıştı. Gıyaseddin havuzun kenarına oturdu ve küçük gagalarıyla su içmekte olan kumru çiftini seyretmeye koyuldu. Kuşların doğal gri bir kolyeyle çevrili kırmızı boyunlarına, altın parıltılı tüylerine baktı ve birden kuşlara dokunmak için içinde dayanılmaz bir istek duyarak en yakınındaki kuşa uzandı. Kuşlar onu büyülemişlerdi sanki. Parmağıyla hayvanın küçük kafasını okşadı. Kuşun gövdesini okşadıktan sonra kuyruğunu sevdi. Kuş yavaşça hırıldayarak küçük parlak gözleriyle Gıyaseddin'e baktı. Gıyaseddin nefesini tutmuştu, iç geçirdi ve birden bu kuşu parçalama, öldürme isteği duydu. Parmaklarını hayvanın boynuna götürdü, sıkıca kavradı ve sıkmaya başladı. Avucunun içinde hayvanın nabzının deli gibi atmaya başladığını duyuyordu. 
Kuşun boynunu daha fazla sıkmaya başladı, kumru kanatlarını çırparak elinden kurtulmaya çalışıyordu. Gıyaseddin hayvanın boğazını iki eliyle tüm gücüyle sıkmaya başladı bu kez, kuşun kanı üzerine sıçradı, hayvancağız küçük gagasıyla son bir çabayla Gıyaseddin'i gagaladı. Gıyaseddin gözlerini kapadı. Kuş artık kımıldamıyordu. Parmaklarını açtığında avucunun içinde yatan cansız bedene baktı. Kuşun gagasının ucundaki kan damlası bir inci tanesi gibi parlıyordu, kuşu ağzına yaklaştırdı ve gagasındaki kan damlasını büyük bir arzuyla yaladı. Kuşun tüylerinden yayılan hafif koku, hayvanın terli eline yapışan tüyleri birden midesini bulandırdı ve ölü kumruyu bir köşeye fırlattı. 

O sırada arkasında bir ses duydu. Hemen arkasına döndü ve şaşkınlıkla donakaldı. Sultan oradaydı onu gözetliyordu! Gıyaseddin diz çöktü ve başını eğdi. Tek bir söz bile söylemeye cesaret edemiyordu. Sessizliği bozan Alaeddin oldu: 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— Tanrı'nın yeryüzünde yarattığı her yaratık saygıyı hak eder ve Yüce Allah'ın büyüklüğünün tanığıdır, diye mırıldandı üzüntüyle. Kutsal kitabımıza göre yeryüzündeki bütün hayvanlar ve kuşlar bizim gibi Allah'tan gelmiştir Allah'a gidecektir. 

Gıyaseddin kımıldamaya cesaret edemiyordu hâlâ. Yavaşça başını kaldırdı ve babasıyla göz göze geldi. Babasının yeşil gözlerindeki hüznü fark edince titremeye başladı. Babasının boynuna atlamak, ondan af dilemek, güçlü vücuduna sarılarak teselli olmak istedi ancak bütün bedeni donmuş gibiydi, hareket edemiyordu. Zaten Alaeddin tek bir söz etmeden geri dönmüş, bahçeden çıkmıştı bile. Gıyaseddin havuzun kenarında dağılmış bir halde yatan cansız kumruya baktı, bir kanadı ters dönmüştü, küçük çocuk birden hıçkırıklara boğularak ağlamaya başladı. Annesine de koşamazdı artık çünkü Sultan çoktan onun yanına varmış olmalıydı. Bir hizmetçinin onu çağırdığını duydu ama hizmetçiye cevap vermek istemedi. Melek kabartmasının önünden geçti ve büyük sarmaşığın altına saklanarak tırnaklarını kemirmeye başladı. Hiç hareket etmeden burada öylece bekleyecekti, kaybolduğunu fark edip deliye dönen annesi onu burada soğuktan donmuş bir biçimde bulup kolları arasına alana kadar. 

Bu arada Mahperi, Sultan'ın dönüşüne yakışır bir biçimde giyinip süslenip hazırlanmakla meşguldü. Alaeddin'in halkın candan kutlamalarıyla saraya girmiş olduğunu haber almıştı, halkın coşkulu çığlıkları haremdeki dairesine kadar ulaşıyordu. Mahperi eşinin bu beklenmedik dönüşünden şaşkına dönmüş, ne yapacağını bilemez bir halde bir oraya bir buraya koşturmuştu. Hemen beyaz ipek şalvarını giymiş, vücuduna yapışan kırmızımtırak sarı renkli elbisesini aceleyle giymiş sonra altın parıltılı koyu renkli etekliğini beline geçirmiş ve Lucipina'nın elinden Venediklilerden satın aldığı korindon gerdanlığı kapıp boynuna takmıştı. Biraz önce hamamdan dönmüştü Lucipina sandalağacı kokulu kızıl lepiska saçlarını taramaya, saçlarına bir şekil vermeye çalışıyordu. 
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— Yeterli zamanımız yok, diye sızlandı Hanım Sultan, saçlarımı enseden bağla ve Frenklerin saç şekline benzer bir şekil ver. 

— Bu kadar sabırsız olmayın, diye cevap verdi hizmetçi. 
Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Efendimiz hamama girmeden önce yanınıza gelmeyecektir. İşte en güzel takınız da burada! 

Elinde değerli damla taşlarla işlenmiş parlak kırmızı renkli bir başlık tutuyordu, başlığın etrafı lal kırmızısı renginde muslin bir kumaşla çevrelenmişti. Lucipina başlığı hanımının kafasına geçirdi ve ateş kırmızısı gür saçlarını toplayarak muslin kumaşla örttü ve zümrüt taşlı sorguçla tutturdu. Hanım Sultanın gözlerine sürme çekmekten ve dudaklarını kırmızı gül özüyle renklendirip ellerini kokulu kremlerle ovmaktan başka bir şey kalmamıştı. Ancak Mahperi hizmetçisini iterek kırmızı ipek örtülü divana uzandı. 

— Tütsü yak, diye emretti Lucipina'ya. Ağrı kesici merhemimi yanıma bırak. Çekilebilirsin. 

Lucipina ortadan kayboldu. Tam bu sırada Mahperi ayak sesleri duydu. Sultan hamamdan yeni çıkmış üstünde sadece zümrüt yeşili uzun gömleği olduğu halde öylece eşinin karşısına dikilmişti. Islak saçları omuzlarına dökülüyordu ve yeşil gözleri arzuyla alev alev yanıyordu. 

— Sizi bir saniye daha görmemezlik edemedin, bu işkenceye daha fazla katlanamadım, dedi kalın bir sesle ve Mahperi'ye doğru eğildi. Bu nedenle hemen Konya'ya döndüm oysa bir süre daha Fırat taraflarında kalıp bana karşı Eyyübilerle ittifak yapmaya hazırlanan Artukluları izlemeliydim. 
Ama savaş hiç bitmeyecek. Herkesin gözü bu topraklarda. 
Ancak sizden ayrı olmak savaş alanındaki en acı işkencelerden bile daha fazla acı verir oldu bana. Sizi tekrar görmeden zafer kazanmaya devam edemezdim... Ah! Yeniden yola çıkmak zorunda olmamayı ne kadar isterdim... 

Karısının yanına uzandı ve başlığını çıkarttı. 

— Saçlarınızın arasında kaybolmak istiyorum, diyerek gür kızıl saçları çözmeye başladı. Saçlarınızın kokusu uzun savaş gecelerinde bile terk etmedi beni... 
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Gıyaseddin gizli bahçede soğuktan tir tir titriyordu. Annesi onu haremin her yerinde aramış her köşesine bakmış olmalıydı, beti benzi sararmış bir halde sesi titreyerek Aziz Meryem'e oğlunun başına bir şey gelmemiş olması için dua ederek her yeri aramış olmalıydı. Şimdi neredeydi peki? Her sese kulak kabartarak, ayak seslerini dinleyerek tüm benligiyle annesini beklemişti ancak annesi bir türlü gözükmemişti. Bahçe giderek kararmaya başlamıştı. Hizmetçilerin onu çağırdıklarını duyuyordu ancak hiç sesini çıkarmıyordu onu Hanım Sultandan başkası bulmamalıydı, annesinin titreyen elleriyle onu kucaklamasından, saatler süren işkenceden sonra gözyaşları içinde bağrına basmasından başka bir şey istemiyordu. 

Ne yapmalıydı? Nereye gitmeliydi? Bu sarmaşığın altına saklanmaya devam mı etmeliydi? Ancak bacakları ağrımaya başlamıştı, sol ayağı korkunç derecede karıncalanıyordu. Bunun üzerine Gıyaseddin saklandığı yerden çıktı ve havuza kadar süründü. Dakikalar geçiyordu, birden Mahperi'nin gelmeyeceğini anlayarak annesini haremde aramaya karar verdi. 

Hanım Sultanın dairesine girdiğinde etrafta kimselerin olmamasına şaşırdı ve birkaç dakika boş salonda bekledi. O sırada yan odadan gelen inilti ve iç geçirme seslerini duydu. 
Merakla yavaş ve sessiz adımlarla ilerledi, seslerin geldiği odanın kapısına yaklaştı ve yavaşça kapıyı aralayarak içeriye baktı. Kanı beynine sıçradı. Odanın kandillerle aydınlanan loşluğunda birbirine kenetlenmiş çıplak bedenler seçiliyordu. Gıyaseddin yavaşça odaya girdi ve Mahperi'nin kızıl saçlarını gördü. Tam o anda annesinin göğüslerine kapanmış kaslı iri bedeni, kalçalarını okşayan eldeki mühürlü yüzüğü, annesiyle dudak dudağa sevişen uzun saçlı adamı fark etti. 
Büyük bir nefret dalgası kapladı benliğini. O anda ondan annesini çalan bu adamdan, annesini arzuyla kucaklayan bu yabancıdan nefret etti, onun üstüne atlamak, kumruyu boğduğu gibi onu da boğmak, öldürmek istedi! Ağzından iniltiye benzer bir ses çıktı, sesi duyan Mahperi birden döndü ve 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oğlunu fark etti, çıplak bedenini örtmeye çalışarak bir çığlık attı. Alaeddin ayağa fırladı, babasının iri ve çıplak bedeni karşısında ürkerek geriye adım atan küçük oğlana doğru yürüdü ve onu omuzlarından kavrayarak koridora çıkardı ve sert ve kuru bir sesle bakıcısını bulmasını emrettikten sonra küçük çocuğu dışarı iteleyip kapıyı çarparak kapadı. Gıyaseddin pervaza dayandı ve tırnaklarını kemirmeye başladı. 
Bakıcısı çığlıklar atarak yanına gelip bu kadar saat boyunca nerelerde saklanmış olduğunu sorduğunda düşünceleri arasında kaybolmuştu. Yıldız küçük çocuğu elinden tutup götürmek istedi ancak oğlan gelmek istemeyip ayak diretince şehzadeyi hırsla kendisine doğru çekti. Bunun üzerine Gıyaseddin parmak uçları üzerinde yükselerek kuvvetle Yıldız'ın elini ısırdı. 

— Babanıza her şeyi söyleyeceğim, diye haykırdı Yıldız, Sultanın oğlu da olsa bu kadar kötü bir çocukla ilgilenmek istemiyorum artık! 

Gıyaseddin öfkeden kudurarak, gözyaşlarına boğulmuş bir halde koşmaya başladı. Bir eliyle kaftanının yakasındaki iğneyi çözmeye çalışıyordu. Bakıcısının kuru nefesini ensesinde duyuyordu. Birden durdu, Yıldız'ın kendisini yakalamasına izin verdi ve kadın kolunu yakaladığı anda yaka iğnesini eline batırıverdi. 


Diyarbakır 


At ve insan teri kokusu Diyarbakır Ovası'nı kaplamıştı, yerden kalkan toz bulutları Ağustos güneşiyle aydınlanan gökyüzünü kaplamıştı. Ovada kulakları sağır edici bir gürültü vardı, savaş sesleri her yerde çınlıyordu, atların nal sesleri ve askerlerin bağırış çığırışları yıldırım gürültüsüyle yayılıyordu. Alaeddin Keykübad yakıcı yaz güneşinin altında ufku kaplamış düşman birliklerini seyrediyordu, tecrübelerinden bildiği kadarıyla yaklaşık on altı bin kişi kadardılar. O sırada Mavrozomes'in öldüğü aklına geldi ve kalbi sıkıştı. Yaşamının çok özel bir parçası sonsuza kadar kaybolup gitmişti! Çok üzgün ve endişeliydi. Çünkü Mavrozomes çok başarılı bir savaş uzmanıydı. Ama kimse yeri doldurulamaz değildi. Kendisine güvenmeliydi. Yenilgi nedir bilmeyen cesur kumandanları Ayaz ve Mubarizeddin Çavlı bir kere daha zafer ulaşacaklardı. 

— Araplar ve Kürtler, dedi yanına çöreklenmiş Saadeddin Köpek'e dönerek. 

— Sultanım bakışlarınız bir kartalın bakışlarının keskinliğine sahip! Kimsenin göremeyeceği uzaklıkları görebiliyorsunuz... 

— Doğrudur avcı kuşların keskin görüşüne sahibim, cevabını verdi Alaeddin, bu bana Allah tarafından bahşedilen bir lütuf... Ama biz şimdi savaş için plan kuralım. 

Fırat kıyılarında gerçekleştirdiği seferinden zaferle dönerken Eyyübi Hükümdarı Melik Eşref'in ihanetini öğrenmişti. Sultanı, Celaleddin Mengüberti'yle ittifak yaptığını bahane ederek Artuklu Hükümdarı Melik Mesud'a karşı kışkırtıp savaş çıkardıktan sonra bu pis hain taraf değiştirmiş ve açıkça Alaeddin'in karşısında Melik Mesud'un yanında yer almıştı! Savaş sırasında Sultana bir elçi göndererek hemen Artuklu topraklarını terk etmesini istememiş miydi? 
Alaeddin bu küstah isteğe “Ben senin askerin miyim ki isteklerini hemen yerine getireyim?” cevabını vermişti. Bunun üzerine Melik Eşref hainliğini bir kere daha kanıtlayarak tüm Eyyübilerden yardım isteyip alelacele büyük bir ordu toplamamış mıydı? 

Alaeddin arkasına baktı ve siyah gölgeliğin altından, üç gruba ayrılmış ordusunu son bir kez süzdü: şarkta yabancı paralı askerlerin oluşturduğu birlik vardı, deri zırhları içinde Slavlar, kürklere sarınmış Kıpçaklar, Lascaris'in ordusunda savaşmış eski askerler İtalyalı Normanlar; garptaki bağlı illerden gelen askerler Yunanlı, Ermeni ve Eski Haçlı milisler; merkezde Mubarizeddin Çavlı'nın aslanları öncü Türkmen birlikleri. Altın ya da onur için ölmeye hazır bir yığın süvari! Alaeddin Mubarizeddin Çavlı'ya dönerek: 

— Saldırıya geçiyoruz, emrini verdi. Önden Türkmen 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okçular saldırsın. Birkaç kere saldırmaları yeterlidir... Şu hain Melik Eşref tüm öncü süvari birliklerini bu saldırıları karşılamak için feda edecektir. Daha sonra savaş alanına paralı askerleri sür ve son olarak da bağlı illerden gelen piyadeler devreye girsin... 

— Sultanımız çok iyi bir plan kurdular, diyerek araya girdi Meclis Emiri, çünkü sayı olarak bizden fazlalar... 

— Ama bizim cesaretimizle yarışamazlar. Melik Eşref'in hiçbir askeri ölmeyi göze alamaz bunu görüyorum. Oysa bizim Türklerimiz ölümden korkmazlar. Barbar Moğollar bile onları korkutamazlar! Saldırı emrini ver! 

Bunun üzerine tamburlar ve simballer kulakları sağır eden bir gürültüyle çalmaya başladı, at kişnemeleri, bağırış çığırışla kesilen, tüyleri diken diken eden müzik her yerde yankılanıyordu. Sancakları taşıyan askerler öne atıldı sonra süvariler yaylarını kaparak ok gibi fırladı. Bir ok bulutu gökte ıslık sesleri çıkararak düşman askerlerinin üstüne yağdı. 
Ardından ikinci ok saldırısı onun ardından da üçüncü ve dördüncü saldırı geldi. Düşman birliklerinin ön safları darmadağın olmuş parçalanmıştı. O anda paralı askerler ellerinde kılıçları saldırıya geçtiler onları bağlı illerden gelen piyadeler izledi. Artık tüm ordu savaşa girmişti. Çarpışan kılıçlardan çıkan metal sesleri, askerlerin zırhlarını birbirlerine tokuşturarak çıkardığı tok seslere karışmış, yaralıların iniltileri, savaşçıların küfür, lanet ve beddua sözleriyle birleşmişti. Bu sırada çalınan savaş havası sert gong sesleriyle kesilerek giderek şiddetini arttırıyor böylece askerlerin cesaretlerini toplamalarını sağlıyordu. Savaş tüm hızıyla devam ediyordu. 
Savaşın et kokusu ovayı sarmaya başlamıştı, deşilen bağırsakların, oluk oluk akan kan kokusu her yeri sarmıştı; etraf leş gibi ter, kan, toprak, metal ve ceset kokuyordu. Kesilen kafalar yerlerde top gibi yuvarlanıyor, bacakları ikiye ayrılan atlar insan cesetleriyle dolu yumuşak kanlı toprağa büyük bir gürültüyle çöküyordu. Kısa bir süre sonra Eyyübi ordusu bozguna uğramış savaş alanında tek tük askeri kalmıştı. 
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Alaeddin güneş batmadan siyah bazalt taşından yapılmış Diyarbakır Kalesi'ni ele geçirdi. 

Ertesi gün Kâhta'ya ilerledi. Bu kaleyle ilgili pek çok efsane anlatılıyordu. Aşılmaz demir kuleli kale! Mancınıkların attığı taşlar en ufak bir zarara neden olmadan bu kuleye çarpıp geri dönüyordu. 

— Kurnaz olmalı, dedi Mubarizeddin Çavlı, iyi bir plan kurmalı... 

— Demir kırılmaz ama erir, dedi Saadeddin Köpek ve o kendine özgü bakışla Sultana baktı. 

— Açıkçası Emir Saadeddin hayalgücün sınır tanımıyor. 
Vekayinamelerde hükümranlığımla ilgili anlattığın onca hikâye artık beni hiç şaşırtmıyor. 

Sonra birkaç saniye düşündükten sonra Sultan mancınıkların şefine seslendi: 

— Mancınıkların hepsini demir kulenin altına taşıyın, kuleyi çepeçevre sarın, mancınıkları kuleye iyice dayayın! Sonra odunları mancınıkların altına yığın! 

Mancınık birliğinin kumandanı şaşırmış bir yüz ifadesiyle bir süre Sultanı süzdükten sonra hemen emirleri yerine getirtti. 

Her şey hazırlandığında, Alaeddin okçularına alevli oklarını odunların üstüne yağdırmalarını emretti. Ok sığınağı altında bütün odunlar kısa sürede alev aldı ve çatır çatır yanmaya başladı. Mancınıkları birkaç dakika içerisinde dev alevler sarmıştı bile. Yangın şiddetini artırarak giderek büyüdü, etrafı korkunç bir sıcaklık sarmıştı. Yanan odunların ve mancınıkların çıkardığı çıtırtılar her tarafta yankılanıyordu. 
Alevler bir süre sonra mancınıkları yuttu ve kora dönmüş tahta parçaları kara iskelet parçaları gibi kulenin dibine yıgılmaya başladılar ve kule sanki dev bir fırının içinde gibi için için yanmaya başladı. Beyaz bir kor parçası halini alan kule yangının yerinin ortasında parıl parıl parlıyordu. Birden büyük bir patlama sesi duyuldu ve kule erimeye başladı. Beyazdan griye döndü, sonra turuncu renge büründü. Cehennem sıcaklığı vardı. Akkor halindeki kale burcu, dev bir ızgara gibi kaleyi kızartmaya başladı. Kızgın bir fırına dönen şatonun içerisinden bağırış çağırış ve inilti sesleri yükseldi. 
Sur yolunda beyaz bir bayrağın sallandığını gördüler. Kule sanki metal terliyordu. Demir eriyerek kuleden aşağıya akmaya başlamıştı. Korku içindeki askerler bu işkenceden kurtulmak için yerlerde sürünüyordu. Kimisi alevlerden kaçmak için en yüksek surlara doğru koşuyordu. Kaynayan dev bir kazanın içinde gibiydiler. Kâhta ele geçmişti. Mubarizeddin Çavlı kumandanlarına dönerek: 

— Ulakları salın ve ilin sakinlerine mallarına ve canlarına dokunulmayacağını bildirin, emrini verdi. 

Birkaç gün sonra Alaeddin kalenin kalıntıları hâlâ için için yanan kararmış şişmiş demir yığınlarını Diyarbakır'a taşıttı ve burada sergilenmesi emrini verdi. Düşmanlarına göz dağı vermek istiyordu. Anadolu'nun dört bir yanına ne kadar sağlam ve aşılmaz olursa olsun hiçbir kalenin Sultanın karşısında dayanamayacağı haberleri yayılıyordu. Sultanın kumandanları hiç de zorlanmadan Malatya bölgesindeki tüm kaleleri ele geçirmişlerdi bile. İller boyun eğdirilmiş vergiye bağlanmıştı. Alaeddin'in bayrağının dalgalandığı topraklar giderek büyüyordu. 

Sultan kendisiyle birlikte savaşan kumandanlarını ödüllendirmek için, kaleleri ve illerini dağıttı ve onlara evlerine dönme emrini verdi. Kendisi de Saadeddin Köpek'i yanına alarak onları Alanya'da bekleyen Çaşnigir Şemseddin Altun- aba'ya katılmaya karar verdi. Buradaki restorasyon çalışmalarının ve yeni tersane inşaatının ne durumda olduğunu görmek istiyordu. 


Sultanın muhafız birliği Beyşehir gölünün kıyısında ilerliyordu. Yazın sonlarına gelinmişti, ılık bir hava vardı. Yeşilin ve mavinin binbir tonu gölün yüzeyinde dans ediyordu. 
Güneş ışıklarıyla mora çalan küçük adacıklar eflatuna boyanmış ufukta uzanıyordu. 

— Cennet böyle bir yer olsa gerek, dedi Sultan. 

— Herhalde öyledir Sultanım, pek çok efsane bu güzel 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toprakların bağrından çıkmıştır. Yıkıntıların olduğu şu küçük adayı görüyor musunuz? Bu yıkıntılara eskiden “Kız Kalesi” adı verilirmiş! Eğer hoşunuza giderse öyküsünü anlatabilirim... 

— Dinliyorum Emir Saadeddin senin hikâyelerinin ne kadar hoşuma gittiğini bilirsin. 

— Bu efsaneyi bana bu yöredeki köylüler anlatmıştı.29 
Meyis adında genç bir hanıma delice âşık olan bir senyör, sevgilisini bu adaya etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir şatoya kapatmış. Kale gece gündüz amazonlar kadar usta savaşçılar olan okçu kadınlar tarafından korunuyormuş ve kimse oklarının hedefi olmadan bu şatoya yaklaşamıyormuş. 
Ancak bir gece fırtınanın ortasında kıyıdan inilti seslerinin geldiğini duymuşlar ve merakla deniz kıyısına kadar inmişler. Bir de ne görsünler? 

— Sanırım efsanenin geri kalanını tahmin edebiliyorum, diyerek gülümsedi Alaeddin. Yaralı genç bir adam karaya vurmuş değil mi? O kadar yakışıklıymış ki efendilerinin emirlerini yerine getirip bu adamı öldürmeye kıyamamışlar... 

— Kesinlikle! Bu fırtınada kayığı devrilen bir balıkçıymış. 
Genç Meyis yakışıklı balıkçıya bakmış, yaralarını iyileştirmiş. Genç balıkçı adada yaşamaya başlamış. Herkes onun firtınada öldüğünü düşünmüş. 

— Ve olanlar olmuş, diye devam etti Alaeddin. 

— Evet ama sandığınız gibi değil Sultanım. Bir süredir nöbetçilerinin davranışlarındaki değişiklikleri gözlemleyen Meyis bir gün bir bebek ağlaması duyunca neler olduğunu anlamış. Daha sonra ikinci ve üçüncü bir bebek daha fark edince kuşkulanmakta haklı olduğunu görmüş... 

— Balıkçı amazon birliğini haremine çevirmiş desene! 

— Bunun üzerine öfkeden kuduran Meyis tüm şatoyu ateşe vermiş ve hepsi gölün dibini boylamış. Adadan geriye de ufukta gördüğümüz harabelerden başka bir şey kalmamış. 

— Saadeddin seninleyken hiç sıkılmıyorum, diyerek atıldı Alaeddin. Bir gün biri başka bir hayatta kardeş olduğumuzu söylese hiç şaşırmam, diye gülerek devam etti. 

Sultanın bu masum şakası Saadeddin'i hayrete düşürmüştü. Kendini tutamayıp kahkahayı patlattı. “Ah! bir bilseydi!” diye düşündü kendi kendine. “Bir bilseydi! Nasıl şaşırırdı! Evet kardeşiz Sultanım, düşman kardeşler, en sinsi düşmanın kardeşin...” 

Bir an pişman olur gibi oldu. Ancak annesini, güzelliğiyle Sultan Gıyaseddin'i kendine tutsak eden onurlu Şehnaz'ı hatırlayınca pişmanlığı geçti. Hayır kendisini suçlu hissetmemeliydi eğer öz babası âşık olduğu kadınla evlenme cesaretini gösterememişse şuç onun Saadeddin'in miydi? Ruhun- da kızgın bir öfke kabardı gene. Piç! Babası olmadığından habersiz sıradan bir adamın adını verdiği bir piçti! Ama zaman adaletsizlikleri silecekti. Gün ve gün. Hanım Sultanın hayali gözlerinin önünden geçti, onu uzun süredir görmemişti. O kadar uzun süre olmuştu ki şimdi düşününce yüzünü çok iyi hatırlayamıyordu ama yalnızca adını içinden söylemek bile kalbinin deli gibi çarpmaya başlamasına yetiyordu. Oysa kendisine bu şair saçmalıklarını, zayıflara göre olan bu aşk oyununu yasaklamıştı! 

Hemen her çeşit meyve ağacının arasından geçtiler. Etrafta kuşların cıvıltıları duyuluyordu. Başlarını ne tarafa çevirseler bir sülün ya da bir tavşan görüyorlardı. Bir sincap sürüsü yıldırım gibi önlerinden geçip gitti. Alaeddin havayı dolduran elma, armut ve erik kokusunu uzun uzun içine çekti. Güneş ışıklarının altında kristaller gibi parlayan su kaynakları kayalardan aşağıya akıp göle dökülüyorlardı. 
Buruna çıktılar ve ufka uzanan turkuvaz suları seyre daldılar. Alaeddin atından indi, içi sevinç doluydu. 

— İşte, diye seslendi Saadeddin Köpek'e, Kayseri'de Keykübadiye'nin inşaatı biter bitmez mimarlarımı buraya getirtecek ve bu büyülü yerde tüm Anadolu'nun en büyük ve en görkemli sarayını inşa ettireceğim. 

— Yemyeşil büyük bir bahçe içine serpiştirilmiş bir sürü pavyon düşünüyorum, dedi Saadeddin Köpek. Eğer Sultanım bana izin verirse... 


178 


— Bunu sonra konuşuruz, diyerek sözünü kesti Alaeddin. 
Ancak bu günden sonra seni amir-i-şikarım30 atıyorum bilesin! 

Şaşkına dönen Saadeddin Köpek Sultanın yanında diz çöktü ve elini öptü. Alaeddin Saadeddin'i yerden kaldırarak devam etti: 

— Sevgi ve hürmet gösterileriyle vakit kaybetmeyelim. 
Hemen göreve başlıyorsun, bir av partisi yapalım, bu kadar çok av hayvanının bulunduğu bir yer daha görmedim... 

— Ama kervansaraya gidemeyiz o zaman. 

— Beni ilgilendirmez, diyerek alayla cevapladı Alaeddin. 
Demek ki Alanya yolu üzerine bir kervansaray daha inşaa ettirmek gerekiyor. Haydi! 

Atlarını mahmuzladılar ve dörtnala burundan aşağıya indiler. Gölün kıyısına vardıklarında yavaşladılar ve sessizce at sürmeye başladılar. Birden Alaeddin'in atı hızlı hızlı solumaya başladı ve ilerlemek istemiyormuş gibi ayak diretti. Bir leylek gölün kıyısında debeleniyor ve Sultanın fark edemediği bir düşmana karşı mücadele veriyor gibi çırpınıyordu.31 
Alaeddin atından indi ve birkaç adım attı. Leyleğin boğazına sarılmış karayılanı o zaman fark etti. Karayılan kuşun boğazını sıkmaya başlamıştı. Birden leylek ayağa dikildi ve yılan boynundan sarkarken sekerek Sultana doğru ilerledi. 

— Bu zavallı dilsiz hayvan onu celladından kurtarması için hükümdarına yalvarıyor sanki, diye belirtti Saadeddin Köpek. 

— Haklısın, Emir Saadeddin, yılanın kafasını okumla koparacağım. 

Alaeddin yayını kaptı, okunu hedefledi ve fırlattı. Kafası kopan yılan yavaşça leyleğin boynundan aşağıya kaydı. Yılan yere düşer düşmez korku içindeki leylek havalandı ve uçup gitti. 

— Sultan her söylediğini yapıyor, dedi hayranlıkla Saadeddin Köpek. 

Birkaç dakika sonra leylek gökyüzünde belirdi. Büyük kanatlarını çırparak Alaeddin yanına geldi ve yere kondu. 
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Sultanın ayaklarının dibine beş tane beyaz tohum bıraktı ve sonra tekrar havalanarak uçup gitti. 

— Daha önce böyle bir şey ne duydum ne gördüm Sultanım! 

— Sence bu tohumları ne yapmalıyım! 

— Kuşun size bir armağan sunmak için geri döndüğü kesin. Ama bu bir büyü de olabilir değil mi? 

- Belki de hayırlı bir işarettir! Her tohum fidan verir. Yeniden tepeye çıkalım ve ileride sarayımı inşa ettirmek istediğim o büyülü yere geri dönelim. Bu tohumları oraya ekeceğim. 

Tepeye tırmandılar. Alaeddin yere küçük bir çukur açtı ve beş tohumu buraya gömdü. Sonra artık mora çalan gölün sularına bakarak: 

— Allah izin verirse, bu tohumlar fidan verip çiçek açtıgında sarayım da bu tepede yükselecek. 


Karaman Kazası 


O sabah Sultan-ül-Ulema'nın oğlu Hüdâvendigar Celaleddin Hazretleri evlenmişti. Semerkandlı Hoca Şerefeddin Muhammed Lala'nın kızı Gevher Hatun'la evlenmişti. Herkes çok neşeli olmasına karşın Eraslan'ın üstünde garip bir hüzün vardı. Düğün törenleri onu hüzünlendiriyordu. Çünkü bu tür günler ona geçmişini hatırlatıyordu. Volga ormanlarında Kardelen'le evlendiği günü anımsıyordu. 

Neden tekrar tekrar düşünüyordu bütün bunları? Nasıl unutacaktı geçmişini? Ne yazık ki! Unutamıyordu! Unutulmuyordu! Sadece alışılıyordu. Acıya ve özleme alışıyordunuz. Kafasını boşaltmak için kimisi kendisini savaşa veriyordu, kimisi dünya zevklerine dalıyordu. O da Sultan-ül-Ulema'nın ve oğlu Celaleddin'in gölgesinde huzur arıyordu. 


Eğer her gün karşılaştığı olayları birilerine anlatsaydı onun aklını kaçırmış olduğuna hükmederlerdi... Ama genç Celaleddin'in mucizelerine tanık olan sadece o değildi ki. Göle yüzmeye gittikleri gün Celaleddin arkadaşlarının ortasına oturmuş ve onlara öteki dünyadan söz ediyordu.32 Birden göldeki kurbağalar vraklamaya başlamışlardı. Bunun üzerine Celaleddin kurbağalara dönüp bağırarak: “Nedir bu gürültü? Konuşma sırası sizde değil şimdi,” demişti. 
Kurbağalar birden seslerini kesmişlerdi. Celaleddin konuşması bitince gölden ayrılmaya karar vermiş ve kurbağalara seslenerek şimdi konuşabileceklerini söylemişti. O anda göldeki binlerce kurbağa hep bir ağızdan yeniden vraklamaya başlamışlardı. 

Ancak bu hikâye bugün, sabah namazı sırasında gerçekleşen mucizenin yanında hiç kalırdı. 

Eraslan sabah namazı için uyandığında içinde namazı Celaleddin'le birlikte kılma isteği duymuştu. Belki de Celaleddin evleneceği için sabah namazında onunla birlikte olmak istemişti. Camiye girdiğinde genç adamın mihrabın önünde namaz kılmaya başlamış olduğunu görünce bir an duraksamış, Celaleddin'i rahatsız etmemek için sütunlardan birinin ardına sinmişti. Sonra birden Celaleddin'in yükseldiğini ve büyümeye başladığını görmüştü! Şaşkınlıktan neredeyse ölecekti! Birkaç saniye içinde Celaleddin iki hatta üç katı büyümüş ve büyümeye devam ederek neredeyse tüm salonu kaplamıştı. Bu olay karşısında Eraslan bir çığlık atmış ve bayılmıştı. 

Kendine geldiğinde Celaleddin sanki bir şey olmamış gibi namazına devam ediyordu. Namazını tamamladığında Eraslan'ın yanına gelmiş ve yavaşça ona: “Yüce Allah bizi okşadığında böyle oluruz; bizi çağırdığında böyle oluruz,” demiş, sonra da düşüncelere dalarak camiyi terk etmişti. 

Celaleddin'in düğün töreni sona erdikten sonra Eraslan kendisiyle baş başa kalıp derin düşüncelere dalmak için odasına çekilmişti. Sabah gördüklerini hem korku hem de hayranlıkla hatırlıyordu. Neredeyse tüm camiyi kaplayan bedenin görüntüsünü, Yüce Allah'ın dokunuşunun etkisini hiçbir zaman aklından çıkarmamalıydı. Sonra uyuyakalmıştı. Yarı uyku yarı uyanıklık halinde Kardelen'le evlendiğini gördü. 
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Her şey sanki dün olmuş gibi bütün açıklığıyla rüyasındaydı. 
O kadar net ve açıktı ki rüyası kalbindeki özlem daha da kabarmıştı. 

Kardelen o kadar güzeldi ki babası başlık parası olarak on at, on kasalı atlı araba, yirmi samur kürkü, bir sürü ipek kumaş topu, bir sürü top nakışlı kumaş, beş kılıç, gümüş suyuna batırılmış üç yay, rengârenk değerli taşlarla dolu bir kupa ve tabii evlilik çadırı. Kıpçaklarda kadınları pahalıya vermek bir âdetti ve bu nedenle kızlar geç evlenirlerdi. Kardelen yirmi yaşındaydı. Pekçok genç erkek onunla evlenmek istemiş ancak kimse başlık parasını denkleştirememiş ve Kardelen çok gururlu bir kız olduğundan başlık parasının biraz aşağı çekilmesine kesinlikle razı olmamıştı. Başına degerli taşlarla süslenmiş tavuskuşu tüyleri takardı. O sıralarda Kardelen'le evlenecek kadar zengin olan tek kişi Karakurt'tu. Şaman Şahin'in oğullarından biriydi. Ama Kardelen Karakurt'la evlenmek istememişti. Kıpçaklarda kadınlar eşlerini seçmekte serbestiler ve özgür bir yaşam sürerlerdi. 
Karakurt Kardelen'in ilgisini çekebilmek için ona, kervancıların Bizans İmparatorluğu'ndan getirdiği zamanı ölçmeye yarayan bir alet armağan etmişti. Bu incilerle kaplı bakır bir kutuydu, içindeki tekerlekler saatleri gösteriyordu. Ancak ertesi gün Kardelen aleti paramparça etmiş ve herkes görsün diye çadırın önüne yığmıştı. “Beni böyle büyülerle korkutamazsın,” diye bağırmıştı Karakurt'a. Bir keresinde de Karakurt Kardelen'i ormanda atla takip etmeye yeltenmişti. Ancak Kardelen o kadar iyi bir biniciydi ki Karakurt ona yetişememiş, herkesin alay konusu olmuştu. Kardelen Karakurt'u aşağıladıkça Karakurt'un ona olan tutkusu büyüyordu. 

Eraslan, kendisini tavlayanın Kardelen olduğunu düşündükçe gururlanmadan edemiyordu. Kardelen'den işareti alınca genç kızın peşine düşmüş, onun hoşuna gitmeye çalışmış ve onun kalbini kazanmaya çalışmıştı. Reddedilme korkusu hiç olmamıştı. Kardelen için bir mücevher kutusu yapmıştı. Kardelen kutuyu sevinçle kabul etmişti. Ellerini bıçaklarıyla kestikten sonra sıkı sıkıya el tutuşup kanlarının birbirine karışmasını sağlayarak gizlice nişanlanmışlardı. Herkes Kardelen'in Şahin'in oğlunu aşağıladığını görmüştü. Bu nedenle Eraslan bir türlü babasına konuyu açmaya cesaret edememişti. Oktay'ın şamanı kızdırmak istemeyeceğini düşünerek babasının evliliğine karşı çıkmasından çekinmişti. 
Karakurt ise Kardelen'le aralarından bir şeyler olduğundan kuşkulanarak sürekli onu gözetlemeye başlamıştı. 

Sonra bir olay hayatlarının akışını değiştirmişti. Bütün uğursuz olayların kökeni o güne dayanıyordu. Bir gün Şahin ölmüştü. Bu günden sonra Karakurt'un nefreti sınır tanımaz olmuştu. Âşıklar resmi olarak nişanlanmışlardı. Eraslan sonunda babasıyla konuşabilmişti. Oktay da artık Şahin'i karşısına almak gibi bir durum söz konusu olamayacağından evliliğine razı olmuştu. Kardelen'in ailesine gelince onlar da evliliğe razı olmuştu çünkü son yıllarda Oktay çok zenginleşmiş ve başlık parasını ödeyebilmişti. Şaman olduktan sonra hastalarını iyileştirdiği için hasta aileleri minnettarlıklarını göstermek için Oktay'ı hediyelere boğar olmuştu. Düğünden bir gün önce Karakurt mızrağını Eraslan'ın ayaklarını dibine saplayarak ona meydan okumuştu. Mızrak kurt kafası biçimindeydi; dövüş ölümüne olacaktı. Karakurt'un güçlü bir yapısı vardı, gövdesi tıknaz, bacakları kısa ve kaslıydı, kolları güçlüydü ve omuzlarının üstünde yükselen kocaman bir kafası vardı. Sert bakışlıydı. Ancak her ne kadar dövüşmeye alışık olsa da çok hareketli ve çevik değildi. Eraslan hayatta kalmak istiyorsa Karakurt'un darbelerini savuşturmaya çalışarak onu yormalıydı. Aksi halde göğüs göğse dövüşte Karakurt'a karşı hiç şansı yoktu. Bunun üzerine Eraslan bir oraya bir buraya koşmaya, zıplamaya, atlamaya sürekli hareket etmeye başladı. Karakurt'un kılıcı her defasında kulağını yalayarak savruluyordu. Gençliğinden beri ormanlarda geyik avlardı. Geyiği bitkin düşürene kadar izlerdi, sonra onu yavaş yavaş av dairesinin içine sürükler ve avcılar daireyi daraltarak geyiği kamçı darbeleriyle öldürürlerdi. Geyiğin kanının yere akmaması gerekiyordu aksi halde ruhu avcılar- dan intikâm almaya kalkabilirdi! Dolayısıyla soylularla do-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San avlayan Karakurt'tan daha esnek daha hareketliydi. 

Ancak düşmanı onu omzundan yaralamayı başarmıştı. 
Eraslan çok kan kaybediyordu. Sonunda önüne çıkan bir ağacın tepesine tırmanarak kendisini kurtarabilmişti. Karakurt ağaca yapışmış, ona hakaretler etmiş, ödleğin teki oldugunu haykırmıştı. Aslında Eraslan'ın dövüşe devam edeceğini beklemiyordu. Oysa Eraslan birden ağaçtan Karakurt'un üstüne atlamış ve omuzlarına binmişti. Karakurt dengesini kaybetmiş ve yere yuvarlanmıştı. Yere düşerken kılıcını da kaybetmişti. Eraslan bir yıldırım hızıyla kendi mızrağını kapmış ve Karakurt'un boğazına dayamıştı. Karakurt sövüp saymaya devam etmişti, gözlerinden ateşler çıkmıştı sanki. 
Ama mızrak boğazına dayanmıştı Eraslan'ın merhametine kalmıştı. Karakurt kendisini öldürmesini istemiş Eraslan tereddüt içinde öylece beklemişti. Sonunda Karakurt'u serbest bırakmaya karar vermişti. 

— Tengri adına, demişti, canını bağışlıyorum böylece ömrün boyunca Oktay'ın oğlunu hatırlayacaksın. 

— Öldür beni, diye yalvarmıştı Karakurt, beni böyle aşağılama! 

Ama Eraslan düğün törenini kanla lekelemek istememişti. Mızrağını düşmanının boğazından çekerek eline almış ve sapından ikiye bölmüş ve kurt kafası biçimindeki ucu otların içine fırlatmıştı. 

— Bir gün beni hayatta bıraktığına pişman olacaksın, diye yılan gibi tıslamıştı Karakurt, seni bir eşek derisine saracağım ve akbabalar gelip leşini yiyene kadar acı içinde can çekişeceksin! 

Eraslan Karakurt'u tepeden aşağı süzmüş sonra obasına gitmişti. Herkes Karakurt'a gülmüş, onunla alay etmişti. Karakurt beddualar savurarak kaçıp gitmişti. Sonra düğün töreni başlamıştı. Karakurt'un kin dolu bakışları bir an olsun üzerinden ayrılmamıştı. Ancak Eraslan o sıralarda arzuyla yandığı için bu bakışları hiç dikkate almamıştı. Düğününün ertesinde Harezm Şahı'nın paralı askerler topladığını ve Karakurt'un da bu birliklere katıldığını öğrenmişti. Karakurt'u 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bir daha kimse görmemişti. Eraslan bu kinden kurtulduğunu sanmıştı. Kardelen onu için yaptığı obadaydı ve çok mutluydu. Sonraki yıl annesi ruhlar âlemine göçmüştü ancak yeni yıl ona bir oğlan getirmişti. Böylece seneler geçmişti. Üç mutlu ve huzurlu yıl... Ancak sonra... 


Alanya Kalesi 


Alaeddin Keykübad beş yıl önce Alanya Kalesi adını alan Kalonoros Kalesi'nin şatosunun salonunda Saadeddin Köpek ve Şemseddin Altun-aba'yla konuşuyordu. 

Sonbahar gelmişti. Nemli ve loş salondaki üç adam, samur ve kurt kürklerine sarınmış, ellerini mangallarda yanan korlara uzatarak ısınmaya çalışıyorlardı. 

— Eyyübilerle barış yapmalıyız, diye öneride bulundu Şemseddin Altun-aba. Moğollar giderek yaklaşıyorlar. Cenupta ve şarkta bir kalkanımızın olması gerekiyor... Melik Eşref'le ateşkes yapalım derim. Zaten ordusunu bozguna uğrattığımıza göre bize boyun eğmek zorunda kalacaktır... 

— Siyasal ittifakları evlilik bağıyla güçlendirmek âdetten değil midir, diye devam etti Saadeddin Köpek bilgiççe bir edayla. 

Alaeddin bir şey söylemeden duruyordu. Bir an Köpek'in bakışlarında tanıdık bir şeyler gördüğünü sanmış, bu bakışlar ona birini hatırlatmıştı ama kimi hatırlattığını çıkaramamıştı. Saadeddin ise Sultanı gözucuyla süzüyor ve temkinli konuşmaya çalışıyordu. Herkes Sultanın Mahperi'ye karşı olan özel ilgisini ve şefkatini biliyordu. Köpek her ne kadar Hanım Sultana karşı bir şeyler hissediyor olsa da aslında ondan çekiniyordu. Söylendiğine göre Alaeddin genç Gıyaseddin'in atabeyi olarak Hanım Sultanın ısrarlarıyla Mubarizeddin Ertokuş'u seçmişti! Oysa Saadeddin bu görev için can atmıyor muydu? Zaten ne zaman bu kadını düşünse Köpek'in içini bir türlü kontrol altına alamadığı bir sıkıntı, bir duygu fırtınası kaplıyordu. Mahperi Hatun'u yalnızca birkaç 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kere görebilmişti ancak teninin süt beyazlığı, başörtüsünün altından taşan kızıl bukleleri, yuvarlak hatları aklına geldikçe arzuyla yanıyordu. Bir gün, o günün ne zaman geleceği şu an için önemli değildi, ama bir gün muhakkak bu kadına sahip olacaktı. Bunu o kadar çok tekrar etmişti ki bu hayale gerçekten inanmaya başlamıştı. Mahperi Hatun sarayın tek Hanım Sultanı olmaya devam ettikçe Saadeddin Köpek'in onu ele geçirmesi çok kolay olmayacaktı. Ama Hanım Sultanın nüfuzuna ikinci bir eşle gölge düşerse, ikinci evlilik ikinci bir veliahtla taçlanırsa -Mahperi'nin kısırlığı şimdiden halk arasında dedikodulara neden olmuyor muydu?— Mahperi Hatun ona yakın emirlerle ittifak kurmanın yollarını aramaya başlayacak ve Köpek'in önerilerini can kulağıyla dinleyecekti değil mi? Saadeddin tüm bunları düşünerek hayale dalmıştı. Zafer ve başarı dolu bir hayal tabii planını uygulamayı başarırsa... Yıllardır saklıyordu sırrını. Büyükannesi ona sırrını açıkladığından beri içinde yanan kin ateşi giderek harlanıyordu. Ama kaderin ona güldüğü günler gelecekti. 
Beklemekten vazgeçmemeliydi. Bir gün kader ona hak ettiğini verecekti... 

— Melik Eşref'in yeğeni Melike Gaziye'yi mi düşünüyorsun, diye sormuştu Alaeddin ama Saadeddin onu duymamıştı. 

Sonra birden Sultanın kendisine seslendiğinin farkına varmış ve hayallerinden sıyrılmıştı. Böyle düşüncelere daldığı için kendine lanet ediyordu. 

— Sultanımız en iyi olanı seçecektir, diye devam etti. Melike Gaziye genç ve sağlıklı bir hanım. Hem Eyyübi kadınlarının çok doğurgan olduğu söylenir... 

Son sözlerinden pişmanlık duydu ve sustu. Alaeddin'in bakışları gölgelenmişti sanki? Köpek kurnazlıkla hareket etmeliydi, diplomatik olmalıydı, ağzından çıkan her sözü tartıp ölçmeliydi. Birden kahkahalarla gülmeye başladı. O kadar neşeli gülüyordu ki Sultan da bu gülüşlere daha fazla dayanamayarak gülmeye başlamıştı. 

— Doğrusu Emir Saadeddin eninde sonunda beni eğlendirmeyi beceriyorsun! İster hikâyelerinle ister garip kahkaha nöbetlerinle beni güldürüyorsun! Bu konu benim de kafamı meşgul ediyor. Peki Şemseddin Altun-aba sen ne düşünüyorsun bu konuda, diyerek sordu Sultan sakinleşerek. 
Saadeddin Köpek'le aynı fikirde misin? 

— İki ailenin kan bağıyla birleşmesinin barışı sağlamak adına en güvenli anlaşma yolu olduğu doğrudur... 

Şemseddin Altun-aba daha fazla devam etmedi. Alaeddin'e sonuna kadar sadık olsa da Sultanın ruh durumunu tahlil etmek o kadar kolay değildi. Sultanın anlık öfke nöbetlerinden çekiniyor ve onunla ters düşmek istemiyordu. 
Alaeddin'i ikna etmeye çalışmaktansa kafasına düşüncenin tohumunu atmak ve burada olgunlaşmasını seyretmek daha iyi olurdu. Zaten efendisinin neden çekindiğini de iyi tahmin edebiliyordu. Hiçbir şeyden yılmayan nice yiğit savaşçının bir kadının karşısında geri adım attığını çok görmüştü değil mi? Söylendiğine göre Sultan Mahperi Hatun'a üstüne evlenmeyeceğine dair söz vermişti! Ancak şarktan gelen tehlike giderek büyüyordu. Merhum Harezm Şahı'nın oğlu Celaleddin Mengüberti devletini kurmak için elinde kılıcı tetikte beklemiyor muydu? Moğollar durmadan ona boyun eğdirmeye çalışmıyorlar mıydı? Eğer başarırlarsa Selçuklu Devletinin üstüne çekirge sürüleri gibi yığılmaları uzun sürmezdi değil mi? Eyyübilerle ve komşularıyla bir an önce sağlam ittifaklar kurmaları gerekmiyor muydu? 

— Elbette dünyadaki hiçbir kadın, diyerek cesaretini topladı, Mahperi Hatun'un sahip olduğu özelliklerle yarışamaz. 
Ancak politik evlilikler tarihin ilk çağlarından beri var. Hem Kuran-ı Kerim bir erkeğin dört eş almasına izin vermiyor mu? İkinci bir evlilik yaparsanız hükümdarlığınıza bir gölge düşmeyecektir. Devlet çıkarı... Devletimizin çıkarı söz konusu olduğunda boynumuz kıldan incedir. 

Saadeddin Köpek sessiz sessiz dinliyordu. Şemseddin Altun-aba doğru savlar ileri sürmüş, doğru sözcükler sarf etmiş ve Sultanı ikna edebilecek düşünceler ileri sürmüştü. 
Bir kere daha güzel söz sanatındaki üstünlüğünü göstermişti. Köpek dişlerini sıktı. Altun-aba'dan ders almalıydı. Şemseddin Altun-aba'nın bu konudaki deneyimini o da kazanmalı, taktiklerini öğrenmeliydi ancak soğukkanlılığı hiç elden bırakmamalıydı. Sultanın güvenini kazanmaya devam etmeliydi. İntikamını alacağı gün gelecekti... 

Birden cami müezzininin sesi çınladı. Yatsı namazı saati gelmişti. 

— Alanya'nın semalarında yankılanan çan seslerinin yerini ezan sesi aldı, dedi Köpek. 

Alaeddin cevap vermeden ayağa kalktı, onun için sürdürmesi giderek zorlaşan bir konuşmanın böyle yarıda kalmasından dolayı hafiflemişti. 

— Önerilerinizi düşüneceğim, biraz yalnız kalıp kendimi dinlemem lazım. Belki de namaz kılarken içimdeki tüm sorularımın cevaplarını bulurum. 

Saadeddin Köpek ve Şemseddin Altun-aba saygıyla eğilerek Sultanın huzurundan çekildiler. Daha sonra Sultan abdest almak için çeşmeye yöneldi. Yolda giderken Saadeddin'in ud çalarak şarkı söylediğini duydu. Kulak kabarttı. 
Ömründe daha önce bu kadar hoş büyülü bir ses daha dinlememişti! Köpek yeni Amir-i-şikar'ı. Ve dostu. Alaeddin gülümsedi. Saadeddin'i giderek daha fazla seviyordu, onu eğlendiriyor, güldürüyordu, savaşlarda en cesur kumandanlarından biriydi. Daha sonra bu garip gözlü adamı layık olduğu yere getirmeyi düşünmeliydi. 


Sultan Alanya'da beş yıl önce Mahperi'yle zorla evlendiği odada bir o yana bir bu yana dönerek uyumaya çalışıyordu. 
Emirlerinin sözlerini düşünüyordu. Şemseddin Altun-aba devletinin geleceğini düşünmesini gerektiğini söylemiş, Saadeddin Köpek de tahta daha fazla veliaht vermesi gerektiğinin altını çizmişti. Ama peki ya onun istekleri? Evet Sultan demek devlet demekti. Ama Sultanın istekleri ve arzuları devletin çıkarlarına ters düşüyordu. Aslında o bir köleydi. 
Halkının, emirlerinin kölesi. Başkaları için her şeyi yapabilen adam kendisi için hiçbir şey yapamıyordu... 
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Taht için savaştığı ve sonunda özgürlüğünü yitirip tutsak düştüğü günlerde gücün, iktidarın ne kadar boş olduğunu anlamıştı. Zindanda çürürken bir sonbahar günü ormanda at sürebilmek için dünyanın tüm hükümranlıklarını feda etmeye hazırdı. Artık tahtta çıkmıştı ve kimsenin ondan bir şey beklemediği huzurlu bir hayat için iktidarı terk edebilirdi... 

Emirleri ikinci bir evliliğin yararlarından söz etmişlerdi. 
Ancak birincisinin tadına daha yeni yeni vardığını biliyorlar mıydı? Mahperi için duyduğu tutkulu aşkın hiç azalmadığını hiç durulmadığını biliyorlar mıydı? Onu reddettiğinde tüm gücüyle onu elde etmeye çalışmış ve tam Mahperi'yi tamamen onun olmaya ikna etmişken görev çağrısıyla kalkıp uzaklara savaşmaya gitmişti. Sonrasında bir savaştan öteki- ne giderken arada verdiği molalarla yetinmek zorunda kalmışlardı. Savaş alanında tek başına geçirdiği geceler Hanım Sultanın sıcaklığında geçirdiği gecelerden fazlaydı, onları birbirine bağlayan tutkuları zamanla bir yoksunluk haline dönüşmüş, boşluğa düşmüşlerdi. Alaeddin bu boşluğu savaşarak Mahperi ise sakin bir yaşam sürüp kendisini okumaya vererek doldurmaya çalışmıştı. Ona tamamen yabancı bir dünyaya sürülen Mahperi bu yabancı dünyada kendisine ait bir yaşam kurmuştu. Casusları Hanım Sultanın her hareketini her yaptığını ona yetiştiriyorlardı, onun Balatlı Salomon'la birlikte geçirdiği saatleri, Sultan bu saatleri kıskanıyordu, hekimin ya da eşinin kendisine ihanet edeceğini düşündügünden değil Mahperi'nin dostluğunu bir başkasıyla paylaşmasını kıskanıyordu. Sonra eşinin küçük Gıyaseddin'e duyduğu tutkulu sevgi. Hep hastalıklı bir halde dolaşan bu oğlanın kendi oğlu olduğuna inanmakta zorlanıyordu. Onun zayıflığından nefret ediyordu. Mahperi sarayda yaşamasına karşın çok uzaklardaydı, uzun süre önce içinde yalnızca oğlunun, kitaplarının ve hekiminin bulunduğu bir dünya kurmuş ve bu dünyaya kapanıp alıp başını gitmişti, gerçek yaşamının sınırında kurduğu bir düşte yaşıyordu ve Alaeddin'in 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bu düşte yeri yoktu, bu dünyanın anahtarı ona verilmemişti. 
Alaeddin'in yanında otururken bile aklı başka yerdeydi, onunla konuşuyor onu dinliyordu ama onu anlamıyordu, kafası, ruhu başka bir yerde, düş dünyasındaydı. 

Uzun özlem dolu günlerden sonra karısına koştuğunda Mahperi ona gülümsüyor, onu tüm sıcaklığıyla ağırlıyordu. 
Görünüşte ona çok yakındı ama aslında bir yabancıydı. Sonra yeniden savaşa gitmesi gerektiğinde, o daha yola çıkmadan ondan uzaklaşıyordu. Çok kibirli olduğu için eşinin yokluğunu hemen doldurmaya hazır, gidişine karşı ilgisiz duruyordu neredeyse... 

Hanım Sultanın ikinci bir evliliğin politik amaçlarını anlayacağını umarak tüm emirleri yanılıyordu. Mahperi haremde büyümemiş, bu hamurla yoğrulmamıştı, Frenk şövalyelerin yazdığı aşk şiirleriyle beslenmişti, ihanete uğrayan prensesin hain şövalyeyi asla affetmediği, lanetlediği şiirlerle büyümüştü, Beltandros'u olamadığı için onu asla affetmeyecekti. Sultana hiçbir şeyin yasaklanamayacağını bildiği için belki harem dairesine girip onu görmesini yasaklamayacaktı ya da ibriğine zehir koymayacak, yatağına hançerle girmeyecekti ama onun en acımasız en hain düşmanı olacaktı. Ve en becerikli örümcekler gibi ağını onun evinde onun sarayında örecekti. 


Gemi denizi yararak ilerliyordu. Alaeddin, geminin güvertesine oturmuş, ipek türbanını dalgalandıran soğuk rüzgârı yüzünde hissederek etrafı seyrediyordu. 

Yanına yalnızca bir kaptan ve birkaç kürekçi alarak yola çıkmıştı. Sonunda tek başınaydı, her şeyi unutabilir, biraz hayatını yaşayabilir, eskiden Mavrozomes Adası'nda doya doya içine çektiği reçine kokusunu yeniden içine çekebilir, denizin serpintisini yüzünde yeniden hissedebilirdi. 

Büyülenmiş gibi kıyıları seyrediyordu. Gemi tam hız ilerliyordu. Bir tarafta, burnun yamacına kurulmuş antik nekropolün harabeleri arasında sessizce duran yoksul balıkçı kulübeleri görülüyordu, aşağıda kıyıda kayık biçimli bir lahit göze çarpıyordu. Öteki tarafta eski antik bir sitenin harabelerinin bulunduğu küçük bir ada vardı. Yıkılmış merdivenlerin kalıntıları, yıkık dökük teraslar, devrilmiş duvarlar eskiden çok güzel olduğu tahmin edilen siteden geriye kalanlardı, zamana karşı direniyorlardı. 

— Duralım, diye bağırdı Alaeddin. 

Gemi yavaşladı, Alaeddin suya eğildi. Yeşil renkli berrak suyun altında kalıntıları görebiliyordu. Sulara gömülmüş liman ve uykuya dalmış gibi duran büyük sitenin harabeleri. 
Harabelerin güzelliği aklını başından almıştı. Kendisini yüzyıllar öncesine gitmiş gibi hissetti, ruhu sevinç içindeydi, hafiflemişti, yola çıkmaya hazırlanan bir kayık gibiydi, yeni mısralar kalbinden diline dökülüyordu. 

Kıyının öteki tarafında suyun içinde oynayan küçük çocukların neşeli çığlıkları geliyordu, Sultan uzun elbisesini, şalvarını, türbanını, kırmızı botlarını çıkardı ve kendisini suya bıraktı. Suyun serinliğiyle birden irkildi ama güneş suyun yüzeyini ısıtmıştı bile, birkaç kulaç attı, iç gömleği üstüne yapışmıştı, tuzlu sudan bir yudum aldı; ne kadar tuzluydu! Sonra yüzünü güneşe dönerek bir süre öylece dalgalara bıraktı kendini. Her şeyden uzaklaşmıştı, tahttan, iktidardan, entrikalardan, tam bir mutluluk içindeydi, doğayla ve Allah'la baş başaydı. 

Sonra eski bir duvar kalıntısına tırmandı ve karaya çıktı, yerde anfor kalıntıları, kulpları kırık testiler duruyordu. Sürekli olarak yanında, iç gömleğinin içinde taşıdığı sırlı topraktan yapılmış pipoyu bulduğu günü hatırladı. Bir tılsım gibi koruduğu bu nesneye dokunduğunda kendisini güvende hissediyordu. Çömlek kalıntıları arasından yürüdü. Ayakları yara bere içinde kalmıştı. Geçmişi beyninin içindeki dehlizlerden çıkarak yüzeye çıkıyordu. Çok mutluydu. Hükümranlık baş ağrısından başka bir şey değildi. Burada bu eski sitenin kalıntıları arasında bir Sultan değildi Yaradanın muhteşemliği karşısında büyülenmiş, onunla ahenk içine girmiş bir şairdi yalnızca. İçinden şiir yazmak geliyordu, sanki ona yabancı bir sesin esinlediği mısralar dudaklarının arasından 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dökülüyordu. Sonra dua etti, Allah'tan ona yardım etmesini, onu doğru yola yöneltmesini, görevinde yanında olmasını diledi. 

— Rabbim bana bir işaret gönder, dedi birden, bana bir dost, yolumu aydınlatacak bir rehber gönder! 

Mısralar kafasına uçuşuyordu, sanki kalbinde bir pencere açılmıştı, şiir okumaya koyuldu. 

Sonra bir tarafı kırılmış bir basamağa oturdu ve düşüncelere daldı. 

Kıyıda duran kaptan bir şarkı mırıldanıyordu. Öğlen olmak üzereydi. Artık iktidara doğru yola koyulmanın vaktiydi. 

Konya Sarayı 


Balatlı Salomon nefes nefes yatağında doğruldu. Hep aynı kabusu görüyordu. Venedikliler ve Eski Haçlılar Konstantinopolis'i kuşatıyorlardı, ellerinde kılıçlarıyla Balat'daki Yahudi mahallesine dalıyor, talite33 sarılmış büyükbabasını bogazlıyorlardı. O henüz genç olduğu ve büyükbabasıyla yaptığı uzun yürüyüşler sonucunda kaslı ve çevik bacaklara sahip olduğu için kaçıyor, şehrin daracık sokaklarına dalıyor, ağır zırhı altında zar zor yürüyen bir paralı askerden saklanıyor, sığınmak için Hıristiyan mahallesine yollanıyor ancak buranın da yağmalandığını görüyor, parçalanmış kitapların yerlerde süründüğü sokaklarda nefes nefese koşuyor, devrilmiş heykellerin ve ikonların, kafası kesilmiş adamların, karnı deşilmiş kadınların ve parçalanmış çocuk cesetlerinin arasından kendisine bir yol bulmaya çalışarak kaçıyor kaçıyor, çatılara tırmanıyor, tecavüze uğrayan kızların sesleri her yerde yankılanıyordu. Sonra surların altındaki bir yola saparak ceplerini Bizans altınlarıyla ve mücevherleriyle doldurmakla meşgul askerlerden uzaklaşıyordu. 

Alnını sildi ve kalktı. Sinirlerini yatıştırmak için çuhaçiceği dallarından bir şurup kaynatmaya başladı. 

Birden dizanteriye yakalandığı için geçen gün Alanya'dan kalkıp gelen Meclis Emirinin kendisine söyledikleri 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aklına geldi. Meclis Emiri Sultanın Eyyübilerle aralarındaki uzlaşmayı sağlamlaştırmak için ikinci bir eş almayı planladığından söz etmişti. Bu sözleri duyunca kalbi sıkışmıştı. Bir an hayallere dalmış ve Sultanın Mahperi'yi boşadığını ve Mahperi'nin de serbest kalarak kendisine yeni bir eş seçmekte özgür olduğunu hayal etmişti. Ama tüm bunlar boş hayallerdi, çünkü Sultan dört eş alabilirdi. Hem Mahperi veliaht şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesiydi, ileride Valide Sultan olacaktı. Zaten hekimi başka bir gözle görmediği, dostu olarak kabul ettiği çok açıktı, bir gün bile aksini düşünmüş olduğunu sanmıyordu. Tüm bunlar bir yana Sultana karşı duyduğu tutkulu sevginin oğlu dışında herkesi gölgede bıraktığı doğru değil miydi? 

Belki de şu anda Mahperi Hatun haremdeki dairesinde bir o yana bir bu yana gidip geliyor ve kaderine lanet ediyordu. Çünkü casusları ona da haberi yetiştirmiş olmalıydılar. 
Belki de öfkeden kudurmuş bir halde kendisini koridorlara atmış ve içinden gizlice entrikalar kurmaya başlamıştı bile? 
Salomon Hanım Sultanı ziyaret etmesi gerektiğini düşündü. 

Hanım Sultana gelişinin haber verilmesini istediğinde Mahperi bir süre beklemesine karşın ortalıklarda görünmemişti. Bunun üzerine gizli bahçeye doğru yönelen Salomon bazı sesler duymuştu. Durmuş ve dinlemeye başlamıştı: 

— Yalvarırım Sultanım beni affedin, diye ağlamaklı bir sesle sızlanıyordu genç bir adam, ama bu isteğinizi yerine getiremem. 

— Ya bana itaat edersin, diye bağırdı Mahperi, ya da seni en karanlık zindana tıktırırım ve bir daha asla Karaman'a Sultan-ül-Ulemâ'nın yanına varamazsın! 

— Dinim büyü yapmayı kesinlikle yasaklar! 

— Hangi dinden söz ediyorsun? Sen Rusya ormanların- dan gelmiyor musun, senin dinin şaman dini değil mi? 

— Ama ben artık Müslüman oldum. Kuran-ı Kerim büyüyü ve falcılığı yasaklar! 

— Seni bu dünyaya getiren ebeveynlerin inançlarını reddetmeye nasıl cüret edersin? Babanın ruhu senin çağrılarına 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kulak verip geldiğinde onu yönlendiren Tengri'mi yoksa senin yeni Allah'ın mı? Hem zaten senden istediğim zor bir şey değil. Evlilik haberini götürecek elçinin aniden hastalanmasını istiyorum o kadar! Zaman kazanmaya ihtiyacım var! 
Şimdi seni düşüncelerinle başbaşa bırakıyorum. Özgürlüğü mü yoksa zindanlarda çürümeyi mi seçeceksin, karar sana ait! Ama bil ki aksi halde sevgili Efendin Sultan-ül-Ulema'yı bir daha asla göremezsin! 

Mahperi öfkeden deliye dönmüş bir halde gizli bahçeyi hızlı hızlı adımlarla terk etti. Genç adam ayağa dikildi, Salomon adamın duruşundan, fiziğinden ve davranışlarından bunun bir Kıpçak olduğunu anlamıştı. Olağanüstü yeteneklerinden söz edildiğini işittiği anda koşarak Mahperi'nin yanına gelip ve onu biraz olsun eğlendirebilmek için anlattığı şu Kıpçak Türkü müydü yoksa? 

Demek ki Hanım Sultan ikinci evliliğe mani olabilmek için şimdiden planlar yapmaya başlamıştı bile! 

— Buraya sinmiş ne yapıyorsunuz öyle, diye bağırdı Mahperi Salomon'a, Beni mi gözetliyorsunuz yoksa? 

— Hanımım sadece sağlığınızın nasıl olduğunu merak etmiştim, onun için geldim. 

— Benim sağlığımın bozulmuş olabileceğini sana düşündüren nedir öğrenebilir miyim? İyi değil miyim sence? 

— Elbette, Sultanım ancak belli belirsiz bir his... 

-İyi o halde, yanıltıcı önsezilerine ket vurmayı öğren, senin sadece ilgine ihtiyacım var, diye bağırdı kızgın bir sesle. 

Salomon gözlerini kaldırıp bakınca Mahperi'nin öfkeli bakışlarıyla karşılaştı, genç kadının gözleri dolmuştu ağlamak üzereydi. 

— Hanımım, diye devam etti, her ne kadar sizi rahatsız ettisem de ve artık en sadık arkadaşınız olarak bana dostluğunuzu bahşetme onurunu vermek istemiyorsanız da unutmayınız ki hekiminiz sizin en ufak rahatsızlığınızı bile görecek, fark edecektir. Kalpte biriken acılar zamanla ura dönüşürler... 

— Sus artık, diye bağırdı Hanım Sultan artık hıçkırıklara boğulmuştu. Eğer benim arkadaşımsan bu sessizliğime saygı 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göster. 

Salomon Sultanın çektiği acıdan alt üst olarak heyecanla kollarını açıp ona doğru ilerledi. Mahperi Hatun'u kavradı ve ona sımsıkı sarıldı. Mahperi Hatun da kendisini Salomon'un şefkatli kollarına bırakarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Gözlerini kapadı, verdiği sözden dönen hain kocasının bir başkası için onu terk ettiği bu iğrenç, aşağılık dünyadan uzakta dostunun kollarında ağlayarak rahatladı. Salomon ise Mahperi'nin gözyaşlarına boğulmuş dudaklarını arzuyla öpmek, ona sımsıkı sarılmak, onunla birlikte olmak için derin bir istek duyuyordu. Mahperi'ye doğru eğilmek üzereyken birden dona kaldı, sanki demirden bir el onu arkasından hızla çekmişti, mezardan çıkan bir ses kulağına “hayır” diye haykırmıştı. Hayır! O bir hain değildi. Allah'ın her günü kendisini suçlayarak yaşayamazdı, dünyadaki tek dostuna Sultana ihanet etme düşüncesi bile midesini bulandırmaya yetiyordu. O Balatlı Elie'nin soyundan gelmiyor muydu? Atalarının adını kirletecek miydi? Büyükbabasının acı dolu bakışlarını üzerinde hissetti! Zaten Mahperi'nin sıgındığı aslında onun kolları değildi, onu görmemek için gözlerini kapatmıştı, onun sıcaklığında eşini düşlüyor olmalıydı, geçici ve yalan bir günah için Mahperi'nin dostluğunu kaybetmeye değer miydi? Bir sıçrayışla geri çekildi ve Hanım Sultandan davranışı için özür dileyerek bir şeyler mırıldandı. 
Mahperi ise gözü çektiği acıdan başka bir şeyi görmeden Salomon'un neden özür dilediğini bile anlamadan hızlı adımlarla kaderine lanet ederek oradan uzaklaştı. 


Gıyaseddin göz ucuyla annesini süzüyordu. Hanım Sultan çok üzgündü, annesinin üzüntüsünü bütün hücreleriyle hissediyordu. Annesine yaklaştı ve başını dizlerinin üstüne koydu ama Mahperi kımıldamadı. Bakıcısı Yıldız'ın bir hizmetçiye Alaeddin'in ikinci bir eş daha alacağını fısıldarken duymuştu. Her ne kadar altı yaşın aklıyla babasının başka biriyle evlenme düşüncesi onun için hiçbir şey ifade etmediyse de -babasını o kadar az görüyordu ki! Kimi zaman yüzünü bile unutuyordu!— büyük bir üzüntü benliğini kaplamıştı, annesini acı çekerken görmeye dayanamıyordu. Annesinin dizlerine sıkı sıkı sarıldı, dikkatini çekmeye çalışıyordu. Ama Mahperi elindeki gülü parmaklarının arasında çevirerek gözleri uzaklara dalmış bir halde öylece oturuyordu. 

Bunun üzerine annesinin ilgisini çekmek için gürültü yapmaya başladı. Flüdünü aldı ve kuvvetle üfledi, garip deto- ne bir gürültü çınladı ancak Mahperi kımıldamadan oturmaya devam etti. Gıyaseddin umutsuzlukla annesine baktı ve çalgısını eline aldı ve kuvvetle çaldı. Hanım Sultan hâlâ kımıldamıyordu. 

— Anne! Anne, diye bağırarak elinden tutup çekti. 

— Rahat bırak beni yalvarırım, diye mırıldandı, haydi git küçük kil atınla oyna. Ya da söyle Yıldız'a seninle ilgilensin. 

Gıyaseddin zırlamaya başladı genelde bu, annesinin onu kolları arasına alması için yeterdi. Ancak Mahperi'nin ilgisini çekemeyeceğini anlayarak burnundan soluyarak odadan çıktı. Bunu ona ödetecekti. 

Yıldız'ın kendisini fark etmemesine çalışarak ayaklarının ucuna basarak koridordan geçti ve haremden çıktı. Selamlığı ve pavyonları geçti ve ahırların, cephanelerin, vahşi hayvan barınağının, doğanlığın ve kuşhanenin bulunduğu büyük avluya çıktı. Gıyaseddin doğanlığa girdi ve keklik avı için yetiştirilen genç yırtıcı kuşların eğitildiği bölmelere baktı. Doğancı Gıyaseddin'i selamlamak için eğilmeye hazırlanırken Gıyaseddin bir el hareketiyle bunun gereksiz oldugunu ona bildirdi. Doğancı sol eline dirseğine kadar uzanan büyük deri bir eldiven giymişti. Deri eldivenin üstüne bir atmaca tünemişti. Kuşun ayağında bir zil asılıydı ve Doğancı hayvanın pençelerine bağlanmış deri kayışlarla atmacayı sımsıkı tutuyordu. 

— Hünkarım bu kuş yakında av için hazır olacak. Bakın şimdiden neler beceriyor. 

Kafesten bir keklik çıkarması için çırağına işaret verdi. 
Doğancı atmacayı salıverdi ve çırağına kekliği serbest bırakma emrini verdi. Atmaca büyük kanatlarını açarak yıldırım 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gibi havalandı. Kekliğin üstüne geldi ve kekliğe doğru döne döne alçalmaya başladı. Keklik de avcı kuşu fark etmişti ve umutsuzca öterek elinden kurtulmak için bir o yana bir bu yana koşturmaya başlamıştı. Birden yırtıcı kuş avının üstüne atladı ve acı bir çığlık atarak pençelerini kekliğin sırtına geçirdi. Sonra Gıyaseddin'in şaşkınlık dolu bakışları arasında efendisine doğru uçtu ve eline kondu. Doğancı kuşu okşayıp ona güzel sözler söyleyerek hiç zorluk çekmeden pençeleri- nin arasından parçalanmış zavallı kekliği alıverdi. Sonra bir kılıç darbesiyle can çekişen kekliğin kafasını uçurdu ve gözleri iştahla parlayan atmacanın önüne attı. 

Gıyaseddin büyülenmiş gibi kekliğin boynundan oluk oluk akan siyah kana bakıyordu, kan yerde büyük yuvarlak lekeler bırakıyordu. Ellerini hayvanın boynuna doğru uzattı, avucuna sıçrayan kan damlasına baktı. sonra elini burnuna götürdü ve sıcak, kekre kan kokusunu, bu mide bulandırıcı kokuyu merakla içine çekti. Doğancı şaşırmış, garipsemiş bakışlarla çocuğu süzüyordu ancak Gıyaseddin onu fark etmiyordu bile. Kendisini yeterince büyümüş at binerken düşlüyordu. Elinde bir doğan tutuyordu ve kılıcıyla kuşların bo-Sazını kesiyordu. Sonra ellerini birbirine sürttü ve kanın avuçlarında bıraktığı ince kırmızı çizgileri seyredaldı. 

Vaşaklarına götürmek için doğancıdan kekliği istedi ve oradan ayrıldı. Vahşi hayvan barınağına doğru yöneldi. Kekliğin cansız bedenini iki eliyle kavramıştı, bu yumuşak gövdeyi sımsıkı tutuyordu, parmaklarını kesik boğazın kenarlarında gezdiriyordu ve kuşun tüylerinden yayılan garip kokuyu soluyordu. Birden kumruyu öldürdüğünü gören babasının öfkesini hatırladı ve somurttu, geçmişten kopup gelen bu anıyla tüm keyfi kaçmıştı! Kuşlara tapıyordu ancak onlara ölüyken, elleri arasında öylece tüylü cansız bedenleriyle yatarken tapıyordu! Eğer bir gün babası ölürse ne olacağını sordu kendi kendine. Herhalde annesiyle Alanya'ya geri dönerdi. Daha önce oraya hiç gitmemişti ama annesi Alanya'dan o kadar çok söz ediyordu ki, güzelliklerini anlata anlata bitiremiyordu. Gıyaseddin Alanya'nın cennet gibi bir yer olduğunu düşünüyordu. Özellikle annesinden bu şehrin eski ününü “efsanevi güzellikler diyarı” olduğunu duyduğundan beri Alanya'ya gitmeyi düşlüyordu. Birden büyük bir arzuyla Alaeddin'in ölmesini diledi! Annesi artık acı çekmeyecekti, Alanya'nın surlarında neşeyle koşacak, bütün gün onunla oynacaktı tıpkı eskiden olduğu gibi ikinci eşin haberini alıp yaşama sevincini kaybetmeden önce olduğu gibi. Ve her gece annesinin koynunda yatacaktı, mis kokulu kollarında sıktığı o olacaktı, parlak kırmızı saçlarından bir tutamı parmağına dolayarak uykuya dalacaktı 

Hayvanat bahçesine girdi. Bir muhafız onun ardı sıra gitti. Elinde bir tehlike anında vahşi hayvanları uzak tutmaya yarayacak kalın tahta bir sopa tutuyordu. Gıyaseddin geçen seneden beri beslediği vaşaklarının bulunduğu büyük kafesin önünde durdu. Hayvanlar yaklaştılar. Oldukça büyümüşlerdi. Yakutsarısı iri gözleri uzun kulaklarından sarkan tüylerin altında ışıl ışıl parlıyordu. Gıyaseddin kekliği kafese attı. Vaşaklar önce kekliği kokladılar sonra pençeleriyle yokladılar ve yerde yuvarlamaya başladılar. Hayvanın boğazından hâlâ akan kanı yaladılar ve hayvanla kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar. Gıyaseddin bir süre onları seyretti sonra canı sıkıldı ve hareme geri döndü. Alışıldığı üzere bakıcısı onu arıyor olmalıydı. Yıldız deli gibi bağırarak onu aradığında en büyük zevki hiç ses çıkarmayarak bir yere saklanmak ve kadın öfke krizine yakalana ya da hıçkırıklara boğulana kadar ortaya çıkmamaktı. Ondan nefret ediyordu. Annesinden başka birinin onunla ilgilenmesine dayanamıyordu. 
Yıldız'ın da onu sevmediğini biliyordu. Mahperi'nin dairesine girdi, Hanım Sultan sedire uzanmış uyuyordu, annesinin yanına yaklaştı ve hareli saçlarını okşadı, annesi hafifçe kımıldadı, onu uyandırmak istedi ancak Yıldız'ın ayak seslerini duydu ve hemen yandaki odaya saklandı. Nefesini tutmuştu, bakıcısının uzaklaştığını duyunca ayaklarının ucuna basarak saklandığı yerden çıktı. 


Koridorlarda dolaşmaya başladı. Hizmetçilerin tarafında 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bir odanın kapısının açık olduğunu fark etti. Yavaşça kapı aralığından içeri baktı. Genç bir kız giyiniyordu, hâlâ ıslak kısa saçları hamamdan biraz önce çıktığını gösteriyordu. 
Gıyaseddin genç kızın, hareme birkaç gün önce gelen yeni hizmetçi olduğunu fark etti. Ona “abla” diyordu çünkü öteki hizmetçilere göre çok gençti, henüz on üç yaşındaydı. Pamuklu beyaz gömleğinin altından dolgun çıplak kalçaları görülüyordu. Gıyaseddin içeri girdi ve genç kız irkilerek arkasına döndü. Şaşkın bir halde bakakalmıştı, bir şey söylemeye cesaret edemiyordu çünkü henüz altı yaşına varmamış bile olsa bu oğlan Sultanın oğluydu. Gıyaseddin kıza yaklaştı. 
Kızın kısa gömleğinin altından görülen şeftali tüylü şeytan üçgeni tam yüz hizasındaydı. Gıyaseddin hızlı bir hareketle gergin parmaklarını kızın sıcak apış arasında daldırdı. Kız küçük bir çığlık attı ve geri kaçtı. Bunun üzerine şehzade koşarak oradan uzaklaştı ve Mahperi'nin dairesine dalarak kendisini yeni uyanmış annesinin kollarına attı. 


Alanya Kalesi 


Güneş Alanya'nın üzerinde batmak üzereydi. Saadeddin Köpek yağ lambasının ışığında kalenin yeniden onarımın- dan sorumlu mimarın yapmış olduğu planları düzeltiyordu. 
Mimarın ok mazgallarıyla ilgili yapmış olduğu bir hesap hatası garp surlarını çökme tehlikesine sokuyordu. 

— Hünkarım bu planı onaylayacaklar mı, diyerek planları Alaeddin'e sundu. 


Çizimlerin mükemmelliğine hayran kalan Alaeddin planları inceledi ve memnuniyet dolu bir çığlık attı. Artık Alanya adını alan Kalonoros Kalesi Köpek'in kaleminin dokunuşuyla olduğundan çok daha güzel ve görkemliydi. 

— Allah'ın inayetine bak, dedi heyecanla Alaeddin. Kalemin en yetenekli mimarlarımın çizimlerinden bile daha iyi! 
Yüce Allah sana pek çok yetenek bahşetmiş. 

— Size daha önce de söylemiştim Sultanım, biliyorsunuz 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çocukluğumdan beri resim yapmaya ve bir şeyler çizmeye bayılıyorum. Kâğıt üzerinde inşa ettiğim yapıların, anıtların ve sarayların sayısını unuttum. 

— Bundan böyle eserlerin mermerlerde ve taşlarda can bulacaklar! Seni Başmimarım atıyorum! Bina Emirimsin bundan böyle! Şunu bil ki hükümranlığımı taşlara kazımaya, hükümranlığımın anısına anıtlar dikmeye kararlıyım. 
Saraylar, camiler, şifahaneler, medreseler ve kervansaraylar yaptıracağım. Ama öncelikle yaz sarayım... 

— Beyşehir Gölü kıyısına yaptırmayı düşündüğünüz saray... 

— Evet, birkaç çizim yaptım, sonra sana veririm... Anadolu toprakları üzerindeki en görkemli sarayı inşa etmek için senin yeteneğine güveniyorum. 

— Beni onurlandırıyorsunuz Sultanım. 

Köpek karmakarışık duygular içindeydi. Mutlulukla gülümsedi. İşte sonunda şans yüzüne gülmüştü, onu zafere taşıyan merdivenin basamaklarını birer ikişer tırmanıyordu işte! Doğumuna yaraşır bir kadere sahip olabilecek miydi? Sırrı ortaya çıkacak mıydı? O da Sultan Gıyaseddin'in oğlu değil miydi? Taht üzerinde üvey kardeşi kadar onun da hakkı yok muydu? Ama gölgede kalan o, görkemli bir yaşam süren Alaeddin oluyordu! Neyse sonunda onun da yıldızı parlamaya başlamıştı değil mi? 

— Sultanım size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum, yeterli sözleri bulamıyorum, diyerek Alaeddin'in elini öpmek için eğildi. 

— Bırak bu saygı hürmet sözlerini! Benim dostum değil misin? Sen şimdi gelecek günlerde dikeceğim anıtları düşün. Bir de beni nasıl eğlendireceğini. 

Alaeddin daha cümlesini tamamlayamadan Şemseddin Altun-aba hızlı adımlarla salona daldı. Yeni bir haber getirmişti. Mesajı taşıyan ulak Alanya'ya gelebilmek için gece gündüz hiç durmadan dörtnala at sürmüştü, hükümdarına ve emirlere kötü haberi bir an önce ulaştırmak istemişti: Eyyübilere Alaeddin Keyübad'ın Melik Adil'in kızı Melike Gaziye'yle evlenme isteğini ulaştırmakla görevli elçi birden son derece ağır bir hastalığa yakalanmıştı ve görevini tamamlayamamıştı. Nedeni bilinmeyen garip bir ateş elçiyi yatağa düşürmüş, felç etmiş ve çenesini kilitlenmişti. 

Alaeddin bu habere için için sevindi. Böylece aslında hiç de istemediği birleşme biraz gecikecekti! Konya'ya gidip Mahperi'yi görebilirdi o halde... Ama Şemseddin Altun-aba hayallerine son verdi. 

— Eğer Sultanım bu görevi tamamlama onurunu bana bahşederse, mesajınızı ulaştırmak için bizzat ben yola çıkacağım. 

Alaeddin bir an ne diyeceğini bilemeden kafasını sallamakla yetinmişti. Allah'ın buyruğuna karşı gelinmezdi. Başka yolu, başka çaresi yoktu. Alnına Mahperi'nin sevgisini kaybetmek yazılmıştı bir kere. Şimdi ne düşünmek ne konuşmak istiyordu yalnızca unutmak ve bu acıdan kurtulmak. 
Köpek Sultanın huzursuzluğunu fark etmişti. Onun için bir müzik şöleni vermeyi teklif etti. Alaeddin şaşkınlıkla emirine baktı. Emirin gözlerinde bir saniyeliğine yanıp sönen bakışta ona tanıdık gelen bir şeyler vardı, ona birini hatırlatmıştı ama kimi? 

— Sultanım için hazırlattığım bir sürpriz, dedi Saadeddin Köpek. Gizlice Alanya'dan bir müzisyen grubu getirttim. 
Sultanımın sürprizimi beğeneceğini umarım... grupta hanım bir ses üstadı var ki eminim daha sonra onunla ilgili benden bilgi almaya çalışacaksınız. 

Alaeddin memnuniyetle sedire yerleşti ve beklemeye başladı. Müzisyenler müzik aletleriyle geldi ve Sultanın huzuruna yerleşti. Alaeddin elindeki kadehten nefis Ege şarabının tadına baktı. Tatlı bir rehavet çöktü üstüne. Alkolün etkisiyle sinirleri yatıştı. Mısralar ağzından döküldü: 

“Uyanık ve uslu zamanım aklımın kefâretidir; mest olunca akıl benden gizlenir; zira asıl hayat uyanıklık ve mestlik arasındadır.”34 
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Saadeddin Köpek ortadan kaybolmuştu. Alaeddin gözleriyle emrini aradı ama onu göremeyince gözlerini kapadı ve kendisini saz ve rebab ezgilerine ve gözlerini ona dikmiş şarkı söyleyen Bizanslı kadın şarkıcının büyüleyici kadife sesine bıraktı. 


k ok k 


— Kendinden geçmiş Sultan 
Sarhoşluğa kapıldın, 
Düşmanları unuttun! 

Ah! Bahtsız âmâ! 

Uyan da gör ihaneti! 

Anla artık kalleşliği! 
diyordu sağdaki melek 


Alaeddin bir ses duyduğunu sanarak irkildi. Kadın şarkıcı geri mi dönmüştü? Oysa kollarında aşkın büyülü zevklerine dalıp tadına vardıktan sonra birkaç saniye önce göndermişti şarkıcıyı. Arkasını döndü ve bir şey göremedi. Bu yüksek tavanlı odada yalnızdı. Eskiden Kyr Vart'a ait olan odada. 
Herkes uyuyordu. Herhalde sarhoşlukla bir sey duyduğunu sanmıştı. Şarkıcının mermer beyazlığındaki teni, dik ve iri göğüsleri aklına geldi, kadının becerikli elleri hâlâ bedeninde geziniyordu sanki. Gülümsedi. Ama birden: 


— Açtın Köpeğin! 
İnini. 
Koynunda Beslersin 
Yılanın en sinsisini! 


Alaeddin kulak kabarttı ve kımıldamadan bekledi. Bu sesleri tanıyor gibiydi. Aklını mı kaçırıyordu? Kurumuş bogazını tatlandırmak için bir bardak erik hoşafı içti ve etrafı dinlemeye devam etti ama hiç ses yoktu: 
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— Yalan yere yemin edenler 
Kurdular ağlarını 
Yaklaşıyor tehlike! 

Uyan artık Sultanım! 
Yok iznim 
Açıklamaya. 

Ama artık anla 

Uyan Ey Sultanım! 


Sanki uzaklarda bir yerde birileri konuşuyor ve Alaeddin bölük pörçük parçalar duyuyordu. Alaeddin tüm vücudunu bir sıcaklığın kapladığını hisseti ve sedefli parlak ışıklar gördü ve başdöndürücü kokular odayı kapladı. Korkmamıştı, bu anlatılmaz duyguların içinde sarmalanmak ve bu duygu denizinde erimek istedi, hiç kımıldamıyordu gözünü bile kırpmıyordu. Tek bir söz daha duymak, anlamak için öylece tüm benliğiyle bekliyordu. 

Evet bunlar kâtip melekler olmalıydı, kaderin yazıcıları, sevabı ve günahı yazanlar, her insanın yanı başında, her zaman onunla birlikte olanlar! Ama neden bu kadar anlaşılmazlar? 

— Yalvarırım size, diye mırıldandı, Açık olun! Aydınlatın! 
Rehberim olun! 


— Duyamazsın bizi 
Ama yüreğinin sessizliğinde 
Sezeceksin hikmeti! 
Yüce Rab Merhamet etti, 
Uzak eyledi 
Kara bahtı. 


— Hayırlı eserler 
Bırak ardında! 
Açmak için gökkubbeyi, 
Dik yüksek kubbeleri 
Yüce Rabbın şanına! 
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Alaeddin tam olarak sözleri duyamamıştı ama sanki ona sesleniyorlarmış gelmişti! 


Konya Sarayı Harem Dairesi 
Mahperi Hatun'un Günlüğü 


Garip bir delilik hali kapladı zihnimi. Gözlerimi kapadığımda beni Alaeddin'e iten fırtınanın dinmediğini, kalbimin hâlâ onun için çarptığını hissedebiliyorum. Ancak Sultan bana ihanet etmeye cüret etti! Ondan nefret ediyorum. Ona kin duymak istiyorum ama onu hâlâ seviyorum. 
Her şey benim iradem dışında gelişiyor. Kısa bir süre önce bana böyle bir onursuzluğa uğrayacağımı söyleyen herkesi gözümü kırpmadan idam sehpasına gönderebilirdim. Ama bugün gerçekleri görüyor ve bahtsızlığımı kabul ediyorum. 
Sultan artık beni sevmiyor. Devlet çıkarları beni kaybetme korkusundan baskın çıktı. Acıdan ve kızgınlıktan tüm bedenim titriyor. Bir erkeğe pek çok kadınla evlenme iznini veren nasıl bir Tanrı'dır? Ben Valide Sultanım! Selçuklu toprakları üzerindeki her kız benim yerimde olmak istiyor ancak kimse bilmiyor aslında ne kadar yalnız olduğumu ve elimin kolumun nasıl bağlandığını! Emirlerin birkaç sözü aşkım için ölüm fermanı çıkarılmasına kafi gelebiliyor. 

Yalnızlıktan çıldırmak üzereyim. Tek dostum Balatlı Salomon bile beni anlayamıyor. Yalnızca ilim için yaşayan bir adamdan tutkunun acılarını ve hazlarını anlamasını bekleyemezsin. Dertleşecek kimsem yok. Bari Theophanos yanımda olsaydı! Bir sütununun üstünde çile dolduran Simon Stilit'i, Tanrı'nın aşkı uğruna insanlardan ve dünyadan ellerini eteklerini çeken tüm ermişleri ve keşişleri düşünüyordum da akıllarını yitirmeden bu yalnızlığa ve sessizliğe nasıl dayanabilmişler? 


Bugün harika bir haber aldım! Korkunç mesajı ulaştırmakla görevli elçi garip bir hastalığa yenik düşerek görevini 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tamamlayamamış. Demek ki Kıpçak dediklerimi yaptı. Onu Sevgili efendisi Sultan-ül-Ulemâ'yı görmesini sonsuza kadar engellemekle tehdit ettim. Beni hâlâ inatla reddettiğini görünce bu kez Alaeddin üzerindeki tüm etkimi kullanarak Efendisinin bu ülkede hoş karşılanmaması için elimden geleni yapmakla tehdit ettim. Sanırım bu kez ikna edici oldum. 
Bu tehdidi aklımda tutmam gerek. 

Eraslan'a (bu benim büyücümün adı kısa bir süre önce öğrendim) bir kese altın gönderttim. Reddetti. Ama onu salıvermedim. Ömrümde ilk kez bu kadar haince davranıyorum! 
Ama bu koşullarda kendimi bu olağanüstü yardımcıdan yoksun bırakamam. 

Şunu da biliyorum Alaeddin'in elçisinin görevini yapmasını engelleyerek bu uğursuz evliliği yalnızca geciktirebildim. Ama bu bana savunmamı hazırlamak için zaman kazandırdı. Belki de Alaeddin elçisinin görevinde başarısızlığa uğramasını kaderin bir işareti olarak yorumlar? Kendimi kandırıyorum. Ne yazık ki! Alaeddin her ne olursa olsun bu ikinci evliliğe rızasını verdi mi vermedi mi? 


Balatlı Salomon benden kaçıyor. Nedenini anlamadım. 
Kendisini laboratuarına kapattığını ve kimseyi kabul etmediğini söylüyorlar. Hiç olmadığım kadar yalnız kaldım işte. 
Sultan Alanya'dan Malatya'ya doğru yola çıkmış. Hâlâ uğursuz planının peşinde mi? 


Gizli bahçenin üstü ince bir kar örtüsüyle kaplı. Meleğimin kanadının üstünü pudra gibi kaplamış karları ellerimle temizledim. Yarı kapalı gözkapaklarının ardında bir ışık parladı gibi geldi bana. Peder Nikephoros'un çocukken söyledikleri aklıma geldi, meleklerin ışıktan yapıldığını anlatmıştı. 
Belki de meleğim bu derin yalnızlığımda biraz olsun umut verebilmek için bana varlığını ve ışığını göstermeye çalıştı. 
Bunun üzerine ona yalvarmaya başladım, bana yardım etmesi ve kaderimi değiştirmesi için yalvardım. Sevgisini, sıcaklığını hissettim, tenim alev alev olmuştu ve ışığından gözlerim 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kamaştı, bedenimin her hücresiyle sonsuz merhametini duyumsadım. Birden çocukluğumundan bir anı geldi aklıma. Eski Ahit'in “Mısır'dan Çıkış” bölümünü okumaya çalışıyordum: 

— “...Yolda sizi koruması, hazırladığım yere götürmesi için önünüzden bir melek gönderiyorum. Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, başkaldırmayın...Çünkü beni temsil ettiği için başkaldırınızı bağışlamaz. Ama onun sözünü dikkatle dinler, bütün söylediklerimi yerine getirirseniz, düşmanlarımwza düşman, hasımlarınıza hasım olacağım. Meleğim önünüzden gidecek...”35 


Hayır geri adım atmak yok, içimdeki nefret o kadar büyük ki bir şey yapmadan duramam. Meleğim artık beni terk etti. Sinmiş Mahperi değil Amazon Destina olmak istiyorum. 
Eğer kader bir gün bana bir rakip verirse onu zehirlemek için ağımı Sultanın kalbine kadar öreceğim. 


Hizmetçilerin anlattığına göre küçük Gıyaseddin'im içlerinden en küçüğüne onursuzca bir harekette bulunmuş. Bunun üzerine hemen vahşi hayvan barınağına gittim, onu orada bulacağımdan emindim. Gıyaseddin'i omuzlarından aşağı sarkan açık renk benekli koyu renkli koca bir yılanla birlikte görünce şaşkınlıktan ölecektim! Oğlumun yeni tutkusu. 
Benim dehşet çığlığıma onun kahkahaları karşılık verdi. 
Ona geçen geceki olayla ilgili sorular soracağımı anlayan oğlum bana: “Babam beni hâlâ çocuk olmakla suçluyor. Ona artık küçük bir çocuk olmadığımı kanıtlayacağım. Hem zaten bu ilk değil...” dedi. 

Bu sözlerin duyunca alt üst oldum ancak hemen duygularımı kontrol edip soğukkanlı kalmaya devam ettim. Gıyaseddin henüz küçük bir çocuk. Onun yaşındaki bir çocuğun cinsel arzular duyması mümkün müdür? Olacak şey mi bu? 
Gene öfkelendim. Alaeddin ve Mubarizeddin Ertokuş uzaklarda ne yapıyor? 


206 


Gıyaseddin'in atabeyi Mubarizeddin Ertokuş'un Antalya Kalesi'ni inşa etmek üzere olduğu söyleniyor -oysa Şehzadenin ona burada ihtiyacı varken, onun öğütlerine ve yardımına bu kadar ihtiyacı olduğu bir zamanda!-— Gıyaseddin hayvanlarıyla oynamaktan ya da silah amiriyle ok atıp, kılıç kullanmaktan başka bir şeyden zevk almıyor. Yanımdayken altı yaşında hassas, narin, küçük bir çocuk, en ufak bir terslikte gözyaşlarını koyuvermeye hazır küçücük bir çocuk. Ancak hayvanlarıyla uğraşırken ya da silah amiriyle birlikteyken savaşmak için can atan, cirit atmaya hazır afacan bir yumurcak oluveriyor. 


Ulaklarım iki farklı gruba ayrılıyor. Bir grupta günün aydınlık yüzü gibi gündüz vakti bana eşimden haber uçuranlar var. Öteki gruptakiler karanlığın ulakları, ruhlarını şeytana bir sikkeye satabilecek kalleşler ancak bana o kadar yararları dokunuyor ki. Onlara çakallarım diyorum. Şemseddin Altun-aba'nın Eyyübilere evlilik mesajını bizzat götürdüğü haberini onlar verdiler. Çocuğumun eğitimiyle ilgilenmek yerine benim zararıma uğraşan tüm emirlere lanet olsun! 

Balatlı Salomon kendisini neredeyse tamamen kaybetmiş bir halde öylece yatıyor, yanına gelenlerin seslerini duymuyor bile. Onunla konuştuğumda dudakları belli belirsiz bir titremeyle kasıldı sanki ancak hemen yeniden boşluğa düştü. İnsanların söylediği merhametsiz sözler beni dehşete düşürüyor: onun artık bir yaşayan ölü olduğu söyleniyor. Bir ulak bir torba dolusu sikkeyle İznik İmparatorluğu'na doğru yola koyuldu. Latinler Konstantinopolis'i işgal edince bu krallığa sığınan ünlü Bizanslı hekim Vassil'i getirecek. Ama bilgisi ve becerisiyle döneminin çok önünde olan bu hekimi başka bir hekimin ilaçları kurtarabilecek mi? Vassil ne zaman dostunun başucuna gelebilecek? 

Çakallarım Eyyübilerin Melike Gaziye'yi Alaeddin'e verdikleri haberini getirdiler. Bu sözleri duymak ve şimde günlüğüme yazıyor olmak ne kadar büyük bir acı veriyor! Eşim için bir eş! Peki ya ben, ben kimim artık? 
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Kızın ailesinin düğün törenine hazırlanmak için birkaç hafta istediği söylendi. Sultan Melike'yle nikah töreninin gerçekleşeceği Malatya'da buluşacak. Savaşçı Destinası'nı ne kadar da çabuk unuttu! Kıpçak nicedir gün ışığına hasret ve eğer bu uğursuz töreni engellemek için bütün ruhuyla işe koyulmazsa gün ışığına daha çok hasret kalacak ve bedelini ödeyecek. 


Geçen gece kendimi hâlâ toparlayamadığım unutulmaz bir deneyim yaşadım, hâlâ başım dönüyor. Tanık olduğum manzara kesinlikle ömrümde gördüğüm en korkunç manzaraydı. Vassil henüz Selçuklu sınırlarına giremedi bile. Dostumun yaşamından ümidimi keserek Kıpçak'ı zindanından çıkartırdım. Salomon'u gölgeler diyarından çekip alabilir ve eşimle ilgili isteğimi yerine getirirse bu kez onu serbest bırakacağıma söz verdim. Geçmişte ona çok hainlik etmiş olsam da kabul etti. Bir insanı yola getirmek için zindana tıktırmaktan daha iyi bir yol yok sanırım. En haklı öğütlerin, en samimi yakarışların yapamadığını yapıyor. 

Oda karanlıktı, Salomon kendinde değildi. Eraslan anlaşılmaz dualar okuduktan sonra varlığını benim de hissettičim görünmez biriyle konuşmaya başladı. Birden boğazından korkunç bir çığlık koptu ve gözlerine garip bir bakışın yerleştiğini gördüm. Büyük bir gürültüyle yere yığılarak, zaptetmesi mümkün olmayan bir nöbetle kasılmaya başladı. 
Tam o sırada hayalete benzer bir şey Salomon'un üstünde uçmaya başladı. Dehşetle haykırdım, dişlerim birbirine vuruyor, bacaklarım titriyordu ancak ışık saçan bu şeyin Salomon'un vücuduna sızmaya başladığını ve bir süre sonra da bu bedeninin içine girip ortadan kaybolduğunu görecek kadar kendime hakim oldum ve soğukkanlılığımı korudum. 
Ama yatağa yaklaşacak gücü kendimde bulamamıştım. Korku içinde olmama karşın Salomon'un yatakta doğrulduğunu ve şaşkın şaşkın etrafına bakındığını gördüm. Kıpçak hâlâ yerde yatıyordu ancak sarsıntılar, kasılmalar bitmişti. Kriz son bulmuştu. Kıpçak yerden doğruldu ve bitkin bir sesle 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konuşmaya başladı. Salomon'un ruhu terk ettiği bedene geri dönmüştü ancak onu ikna etmek kolay olmamıştı. Bu beden- de kalmak istemiyordu ve öteki dünyanın bekçilerine kendisini geri göndermemeleri için yalvarmıştı. 

Eraslanın sözlerini duyunca ağzım bir karış açık kalmıştı ve korku içindeydim. 

Sonra Salomon konuşmaya başladı ve mırıldanarak: “Orada kalmayı istediğim doğru ama aşmak zorunda kalacağınız sınamaları görebildim ve sizi yalnız bırakmak istemedim,” dedi. 

Salomon'un yatağının yanına diz çöktüm ve Yüce Tanrı'ya onu bize geri gönderdiği için şükrettim. Eraslana teşekkür etmek için arkamı döndüğümde onun çoktan zindanının yolunu tutmuş olduğunu gördüm. 


Kıpçak tüm isteklerimi kabul etti. Eşimin hayatını tehlikeye atmadan bu evliliği engelleyemeyeceğini ancak biraz geciktirebileceğini söyledi. Bu kez onu serbest bırakma sözümü tutacağım ve Sultan-ül-Ulemâ'ya bir zarar vermeye kalkmayacağım. 


Ünlü cerrah Vassil sonunda Konya'ya gelebildi. Onu bu kadar uzak yoldan alelacele hayatı hiç de tehlikede gözükmeyen bir hasta için getirdiklerine şaşırmakla kaldı. 


Kocamın boynunda kocaman bir çıban çıkmış. Şafağın ilk ışıklarıyla Malatya'dan gelen bir ulak kapımızda davul çalarak bu haberi ulaştırdı. Alaeddin Salomon'un hemen yola koyulmasını emretmiş. Hekiminin ne kadar zayıf düştüğünden habersiz gözüküyor. Sanırım casusları benimkiler kadar becerikli değiller. Bu haber beni dehşete düşürdü. Hem sevdiğim hem de nefret ettiğim adamın acılar içinde kalmasının nedeni Kıpçak'ın karanlık güçleri ile benim dalaverelerim mi acaba? Ona ne kadar kızarsam kızayım acı çektiği fikrine katlanamıyorum. Çünkü acılarının nedeni benim. Bu suçluluk duygusu korkunç! Bir gün Tanrı'nın huzurunda bu suçu 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kabul etmek ve Tanrı'nın bana yazdığı kadere boyun eğmek yerine yazgımı büyücülerin eline emanet etmenin cezasını çekmek zorunda kalacağım. Ama zavallı günahkârın ondan umudunu kesip günaha düşmesini sağlayan da onu terk eden de Yüce Tanrı değil mi? 

Olayı Vassil'i Malatya'ya göndererek çözdüm. 


Eraslan Karaman'a doğru yola çıktı. Ona gitmeden önce Konya'ya yerleşmek ve Sultanına hizmet etmek isteyip istemediğini sordum. Bana imanın olmadığı yerde yaşamasının mümkün olmadığını söyledi. Sonra garip bir şey daha söyledi: “Medresemdeki ayakyoluna kavuşmak için sabırsızlanıyorum.” Ne demek istediğini sorduğumda, bana şu karşılığı verme cüretinde bulundu: “Hocam Sultan-ül-Ulemâ sık sık ayakyoluna gider ve şöyle der: Bu lağımın pis kokusunu koklamak, ruhu kokmuş zenginlerle sohbetten yüz misli daha iyidir.”36 

Donup kaldım. Bu küstahlığından ötürü onu kırbaçlatabilirdim ama bir kere daha sözünden dönen biri gibi gözükmek istemedim. 


Gıyaseddin boşboğazlı dedikoducular yüzünden babasının evleneceğini öğrenmiş. Çocuk aklıyla bu büyük suçun cezasını hemen verdi. “İşte Tanrı'nın inayeti,” dedi, “Sultanı sizi üzmekle cezalandırıyor.” 


Ülkenin en büyük hekimleri Malatya'ya Sultanın başucuna koştular ancak bugüne kadar kimse Sultanın boynundaki apseyi patlatmayı göze alamadı. Endişeden ölüyorum. 
Günahımın kefareti için daha ne kadar acı çekmem gerekecek? 

Tüm hekimlerin aksi görüş bildirmelerine karşın Vassil uru patlatmayı göze aldı. Çünkü artık bıçak kemiğe dayanmış ve iltihap omuza kadar ilerlemişti. Eşimin canının kurtulduğu haberinin sevinciyle kıskançlık krizleri arasında gidip geliyorum. 
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İşte beklenen korkunç olay sonunda gerçekleşti! İğrenç nikah törenini yaptılar. Alaeddin Melike Gaziye'yle evlendi! 
Böylelikle tüm çabalarım boşa gitmiş oldu. Yok yere günaha girmiş oldum. 

Çakallarım düğünü tüm ayrıntılarıyla anlattı. Düğün tam üç gün sürmüş. 

Şam'dan gelen kervanın başını sancakları taşıyan askerler çekiyormuş. Onların ardından müzisyenler sonra elçiler ve gelinin tahtırevanı geliyormuş. Kervana gelinin çeyizini taşıyan bir dizi atlı araba ve bir sürü hizmetçi de eşlik etmiş. 
Yolun sonuna yani Alaeddin'in Malatya ovasına kurulan otağına gelindiğinde kervan durmuş ve tambur, flüt ve rebab sesleri de susmuş. Herkes Alaeddin'in elçilerinin gelip gelini karşılamalarını beklemiş. 

Saadeddin Köpek, Şemseddin Altun-aba ve Mubarizeddin Ertokuş tören kaftanlarına bürünmüş bir halde çadırın ipek örtüden kapısını aralayıp üç elçiye doğru ilerlemişler. 
Herkes soluğunu tutmuş sadece kuş sesleri ve atların ayaklarını yere sürtme sesleri duyuluyormuş. 

Elçiler birbirlerini selamlama faslını tamamladıktan sonra konukları şatafatlı çardağa eyvana etmişler. Sultan onları eyvanın altında bekliyormuş. Müstakbel gelin ise maiyetiyle birlikte nikah töreni için hazırlanacağı damasko döşemeli parlak kırmızı renkli bir çadıra götürülmüş. 

Alaeddin Melik Adil'in temsilcilerine gelinin başlık parası olarak yüz bin dinar vermiş sonra müstakbel gelin tören için otağına getirilmiş. 

Küçük Melikenin neye benzediği bana anlatılınca hoşnut kalmadım desem yalan olur: henüz çok genç olmasına rağmen çok şişkoymuş, kısa ve tıknaz bir beden, ablak bir surat, çapaklı gözler, esmer bir ten. Sürdüğü kötü kokuların bile bastıramadığı ter kokusu. Ter kokusunu önlemek için koltukaltını şap taşıyla ovması gerektiği anlatılmamış mı bu salağa? Alaeddin bu kadar çirkin bir yaratığa tutulamayacak kadar güzelliklere âşıktır. İşte biraz olsun içim rahatladı. Ancak pis hain, gelini daha o gece yatağına istetmiş. Dilerim 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genç kızın rahmi yazın kuruyan nehir yatakları gibi kuru kalır! Ya da bu ahlaksızın piçi babasına doğduğu güne lanet ettirir! 


Hizmetçiler sözde ikinci Hanım Sultanın çeyizinin bulunduğu sandıkları açmışmışlar. Şaşkınlıkları görmeye degermiş: her giysiden elli örnek, yüz kolye ve yüz yüzük, iki top kumaş, birkaç iğne, halılar, bakırkap kaçak, şamdan, seramik kap kaçak, yani değerli hiçbir şey yokmuş. Bir Melike için bu çeyiz çok az. Ancak Konyalı bir tüccarın kızının çeyizi bu kadar olabilir. 


Söylendiğine göre Erzincan Subaşısı Mengücekli Şehzade Davudşah eşime karşı komplo kuruyormuş. Babası Beramşah'ın ölümünden sonra atalarının adil politikasını terk edip Selçuklu himayesinden kurtulmaya çalışır olmuş. Hatta bu deli arzularına karşı gelen tüm emirlerini de hapse attırdığı söyleniyormuş. Ve bu komploya amcası Erzurum Hükümdarı Cihanşah'ı da dahil etmeye çalışıyormuş. Bahse girerim balayı son bulmuştur ve Sultan asilerin ağızlarını kapatmak için çoktan yola çıkmıştır bile. 


Öfkeden kuduruyorum. Saadeddin Köpek'ten, Şemseddin Altun-aba'dan ve Mubarizeddin Ertokuş'tan nefret ediyorum. Moğollar saldırdığında Selçuklu Devleti'nin daha güçlü durması için Sultanın bir Eyyübi kızının koynuna girmesi gerektiğine gerçekten inanmış olabilirler mi? 

Balatlı Salomon kendisini bu kez de kitaplarına gömdü. 
Benden kaçıyor. Belki de benim artık her şeye kadir olduğumu hatta cinayet bile işleyebileceğimi ve bundan artık ne bir pişmanlık ne de bir üzüntü duyacağımı hissediyor. Ya da kaderin beni bu âna sürükleyeceğinden bu kadar emin de kader ânının gelmesinden korkarak beni yolumdan döndürmeye çalışıyor olabilir mi? Sultanı ihanetinden dolayı cezalandırmak için yanıp tutuşuyorum. Eyyübili kızın bekareti- nin bedelini Hanım Sultana ödemek zorunda kalacak? 
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Moğol Hanı Çin'de ölmüş. Bu inanılmaz haberi bize neşe içindeki bir ulak ulaştırdı. Adamlarının gece demeden gündüz demeden yol alıp Hanlarının cesedini Moğolistan'a götürdükleri anlatılıyor. Cengiz Han'ın cenazesini taşıyan konvoyun yolunun üzerindeki hiçbir canlının ne bir hayvanın ne bir insanın sağ bırakılmadığı söyleniyor. 


Alaeddin benden kaçmayı tercih etti. 

Kayseri'de kısa bir süre konakladıktan sonra Alanya yoluna koyulacakmış ve tabii genç eşini de yanında götürecekmiş. Alaeddin rakibimi benim odama, babamdan çaldığı evime, taptığım limana, hâlâ beni sevdiği zamanlarda bile yalnızca bir kere görmeme izin verdiği şatoma yerleştirmenin nasıl bir savaş çağrısı olduğunu anlamayacak kadar düşüncesiz biri değildir. Çocukluğumu geçirdiğim bahçede, ipek cibinlikli yatağımda bir yabancı! Benim kalemde, yuvamda başka bir kadın! 

Acı yakarışlarımı, şikâyetlerimi kısa kesmek için daha en başından kabul edilemez olanı sindirmeye mi zorluyor beni, kaderimin tek efendisi olduğunu bana bir kere daha hatırlatmaya mı çalışıyor, bunun için mi işleyecek bu büyük suçu? 

Cehennem azabı çekiyorum. Ama artık gözyaşlarım kurudu sanırım. 

Mahperi Hatun Prenses Destina'dan daha az yürekli mi çıkacak? 


NEON 


Mahperi tüm yaşama sevincini işte bu hamile kadın yüzünden kaybetmişti. Melike Gaziye hamileydi! Gıyaseddin aralık kalmış pencereden annesinin rakibini seyrediyordu. 
Oysa annesi ona rakibinin dairesinin yakınına bile yaklaşmayı kesinlikle yasaklamıştı! Ancak Gıyaseddin Eyyübili Hanım Sultanı gözetlemekten kendini alıkoyamamıştı, şimdi ise pikenin altından gözüken domuz gibi etli butlu kalçalardan, kaba etlerinden gözünü alamıyordu. 

Melike hamileydi. Kocaman karnı pikeyi havalandırıyordu. İşte bu karnın içinde büyüyordu Alaeddin'in dölü! Gıyaseddin koyunun karnını deşer gibi bu karına bir ok saplamak, hançeriyle deşmek ve paramparça etmek istiyordu! 

Gaziye bir sedire uzanmış uyuyordu. Korkudan dairesine çekilmişti. Sürgülü kapılar ardına sığınmıştı. Henüz on altı yaşında genç bir kadındı, evinden, ülkesinden uzaktaydı, dilini konuşmadığı bu halkın içinde bu sarayda bir rehine gibiydi aslında, Mahperi'den korkan hizmetçiler yanına bile yaklaşmıyordu. Harem onun için bir hapisti. Korkudan titriyordu. Konya'ya geldiğinden beri ilk Hanım Sultanın nefretinin hedefi olmuş, başından bir sürü kötü olay geçmiş, Mahperi Hatun'un tuzaklarına pekçok kez düşmemiş miydi? Daha harem dairesine yeni yerleşmişti ki neredeyse canından oluyordu. Bir kadın elinde hançerle üzerine atılmış ve kolunu kesmişti. Haremdeki tüm hizmetçiler Gaziye'nin yüzünü gözünü parçalamak için ellerinden kurtulmaya çalışan, deli gibi bağırıp çağıran kadını zar zor zaptetmişlerdi. İşte Mahperi Hatun'la böyle tanışmıştı. Sol kolundaki ince yara izi Eyyübi Melikesi'ne aynı eşi paylaştıkları kadının kendisine karşı duyduğu nefreti her gün hatırlatıyordu. 

Bu saldırıdan birkaç gün sonra, hamama gitmek için dairesinden yalnızca bir saat için ayrılmıştı ki geri döndüğünde elbiselerinin parçalanmış, eşyalarının kırılmış, tüm özel eşyalarının darmadağın edilmiş olduğunu görmüştü. Bu olaydan sonra hastalanmış, sinirleri zayıflamış ve Balatlı Salomon'un yaptığı tüm hoşaflar zayıf sinirlerini sağlamlaştırmayı, onu sakinleştirmeyi başaramamıştı. 

Ancak annenin öfkesi ve kini oğlunun süregelen saldırılarının yanında bir hiçti. Konu Eyyübi Melikesi'ne işkence etmek olunca Şehzade Gıyaseddin'in hayalgücü sınır tanımıyor, sanki zincirlerinden boşalıyordu. 

Bir akşam Gıyaseddin vahşi hayvan barınağındaki en büyük piton yılanını yatağına koymuştu. Gaziye neredeyse 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korkudan ölecekti. Bir gün harem dairesinin salonuna fare atmıştı. Başka bir gün de ayakkabısının içine akrep koymuştu. Hatta bir gün Gaziye Eyyübi bayrağının renklerine boyanmış bir kumaşın içinde kafası koparılmış bir kuş bulmuştu. Prensesin sinirlerini alt üst etmek küçük oğlanın en sevdiği eğlencelerden biri olmuştu. Gaziye korku ya da dehşetle hakırdığında kahkahalarla gülmekten aldığı zevki başka bir şeyden almıyordu herhalde. Bir zamanların kanlı canlı, soğukkanlı kadını yerini sinirden tik edinmiş, asabi ve endişeli bir kadına bırakmıştı. Her ne kadar gerçekte Mahperi Hatun'un onun canına kastetmeye hiçbir zaman cüret edemeyeceğini düşünse de bu kadının onu öldürmek için yanıp tutuştuğundan emindi. 

Sefere çıktığı için saraydan çok uzakta olan Alaeddin'i uğradığı hakaretlerden ve saldırılardan haberdar etmeyi denemişti. Ancak gönderdiği mesajlar asla Sultana ulaşamıyordu, Mahperi ulakları satın almıştı. Eyyübi ailesine gönderilen mektuplar da aynı yazgıyı paylaşıyorlardı. Yani kısacası Gaziye tek başınaydı, iki celladının eline kalmıştı. 

Gıyaseddin yavaşça pencereyi açtı ve elinde sandalağacından yapılmış küçük bir kutu tutuyordu. Kutuyu düşürmemeye çalışarak pencerenin kenarına tırmandı sonra bir sıçrayışla Halep halısına atladı. Ayaklarının ucuna basarak Melikeye yaklaştı. 

Melike yavaşça kımıldadı, Gıyaseddin olduğu yerde durdu ve bekledi. Biraz bekledikten sonra memnuniyetle gülümsedi. Melike yeniden uykuya dalmıştı, hafifçe horluyordu, bir elini karnına koymuştu. Gıyaseddin bir süre Melikeyi seyretti. Bu ânı ne kadar çok beklemişti! Hiç ses çıkarmama- ya çalışarak yatağa yaklaştı, kutunun kapağını açtı ve içindeki arıyı iki kanadından tutarak yakaladı. Acele etmeli ve Melikeyi uyartmamak için çok sessiz olmalıydı. Sonra arıyı tuttuğu gibi Melikenin açık kalmış ağzından içeri attı ve koşarak pencereden dışarıya atladı. Pencerenin kenarına iyice sinerek beklemeye başladı. Daha birkaç saniye geçmişti ki Gaziye korkunç bir çığlık attı. Acı dolu çığlığı, hırıltılar ve 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hıçkırıklar izledi. Gıyaseddin sevinçten yerinde duramıyordu. Bir süre Gaziye'nin hırıltılarını dinledi. İnlemeler duydu. 
Melike boğulmak üzereydi herhalde. Sessizce uzaklaştı. 
Gaziye'nin iniltileri kulağında çınlıyordu. 

Tam sekiz saat boyunca ikinci Hanım Sultan acılar içinde kıvrandı. Arının soktuğu dili şişmiş, kocaman olmuş damağına yapışmış ve nefes almasını engellemişti. Biraz olsun nefes alabilmek için kıvranıp durmuştu. Balatlı Salomon'un hazırladığı panzehirler de işe yaramamıştı. 

Ancak gün ağarmaya başladığında Eyyübi Melikesi biraz olsun rahat nefes almaya başlamıştı. Şafağın ilk ışıklarıyla, bitmiş tükenmiş bir haldeydi, korku içindeydi ama hâlâ hayattaydı. 

Bu olay herkes tarafından kötü bir kaza olarak yorumlandı. Ancak Prenses bunun bu kadar basit olmadığından kuşkulanıyordu. Sürekli korku içinde olduğu için erken do-Surdu. 

— Sultanın yokluğunda, diye buyurdu Taşt Emiri Celaleddin Karatay, ikinci Hanım Sultandan doğan İzzeddin Kılıç Arslan'ın korumasının sürekli başında bekleyecek olan iki süt annesi tarafından sağlanması emrini verdim. Eğer biri bir süre için bebeğin başından ayrılmak zorunda kalırsa ikincisi onun yerini alacak ve bebek sürekli gözetim altında olacak. Bebeğin bir saniye için bile yalnız kalmaması gerekiyor. 
Eğer görevde ihmal olur ve bebeğin başına bir hal gelecek olursa bilin ki her iki süt annesi de hemen oracıkta idam edilecektir! 

Harem ağası Taşt Emirinin önünde eğildi ve huzurdan çekildi. İlk Hanım Sultanın ve oğlunun Eyyübi Melikesi'ne karşı düzenledikleri saldırılardan haberi vardı kuşkusuz ancak Sultan ikinci kez evlendiğinden beri her gün bir entrika çevirdiği anlatılan Mahperi Hatun'un hoşuna gitmeyecek bir şey yapmaya nasıl cesaret edecekti? İkinci evliliği engellemek için büyü bile yaptırdığı söylenmiyor muydu? Ancak besbelli büyüler başarısız olmuştu çünkü Gaziye bir bebek dünyaya getirmişti... 
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Harem ağası, sarayın pavyonlarını birbirine başlayan yol kenarına ekilmiş kırmızı taç yapraklı katmerli zakkumları seyretmek için adımlarını yavaşlattı. Aşağıdan garip bir uğultu geliyordu, sevinç çığlıkları duyuluyordu. Acaba Sultan geri mi dönmüştü? Biraz gerileyip duvara tırmandı ve bahçeye baktı. Sultanın süvari birliklerini hayal meyal seçebildi. Çift başlı kartal figürünün bulunduğu sancağı görebildi. Alaeddin dönmüştü. Kalbi hızla çarpmaya başladı, içi sıkıntıyla doldu. Sultan yokluğunda Melike Gaziye'nin maruz kaldığı tüm saldırıları, hakaretleri öğrendiğinde ne yapacaktı kimbilir? Onu yani harem ağasını sorumlu tutmayacak mıydı? Hemen bir şeyler yapmalıydı. Hızlandı ve Mahperi'ye Sultanın gelişini haber vermek için koşarak hareme girdi. 


Haberi çoktan alan Mahperi bir pencerenin kenarına sinmiş, görülmemeye çalışarak sarayın avlusunu gözetlemeye başlamıştı bile. Birden gürültüler duyuldu. Hanım Sultanın kalbi alışık olmadığı bir biçimde çarpmaya başladı, heyecandan elleri titriyordu. Heyecanlandığını, duygulandığını belli etmek istemiyordu. Alaeddin ona ihanet etmişti değil mi? 
Ona verdiği sözleri unutmuş ve başka bir kadınla evlenmemiş miydi? Kyr Vart'ın elinden kaptığı kalesine, Kalonoros'a başka bir kadını götürmeye cüret etmemiş miydi? Onun dairesinin hemen yakınında başka birinin daha dairesi yok muydu? Ondan çocuğu olmamış mıydı? Kuşkusuz bu yeni doğan oğlan Şehzade Gıyaseddin'in en sinsi düşmanlarından biri olacaktı! İçinde bir öfke dalgası kabardı, öfkeden kudurarak terlemeye başladı. Gaziye'yi öldürmediğine ne kadar da pişmandı şimdi! Ancak korkmuş, ürkmüş ve kararsız kalmıştı. Ötekidünyadaki azaptan çekinmiş. Sultanın gazabının oğluna kadar ulaşmasından korkmuştu! Ama Alaeddin o kadar uzun süredir uzaklardaydı ki... döndüğünde hamile Gaziye'yi yerinde bulamasaydı acaba onu gerçekten cezalandırır mıydı? İlk eşi için kalbinden hâlâ biraz sevgi yok muydu? Mahperi eski günleri hatırlayınca kalbinde bir sızı duydu. O günlerde Sultanın dönüşü haber verildiğinde hemen 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hazırlanır, süslenir ve daha da güzelleşmeye çalışırdı. Ancak geçmiş geride kalmıştı, saçını taramamış, süslenmemiş, hiçbir hazırlık yapmamıştı. Alaeddin'in karşısına ne hale geldiyse öyle çıkacaktı, savaşmaya hazır, kin dolu, hırçın ve geçimsiz bir kadın olarak. Bununla birlikte gizliden gizliye bir umut kalbini sıkıştırıyordu, delice bir umut, gerçekleşmeyecek bir rüya; belki de Sultan Gaziye'yi boşardı. Ama çok iyi biliyordu bu gerçekleşmeyecek bir rüyadan başka bir şey değildi. Birkaç saniye sonra Alaeddin'in azarlarını dinlemek zorunda kalacaktı. Pencerenin kanadından avluya baktı, kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı, kocasının hızlı adımlarla çiçekli yolda ilerlediğini görüyordu, peşinden Taşt Emiri Celaleddin Karatay geliyordu. Alaeddin'in suratı çok ciddiydi. 
Samur derisinden botlarının topuklarının sesi yerde yankılanıyordu. Görülmekten korkan Mahperi pencerenin kanadını geri itti ve başını damasko perdeye yasladı. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Birazdan kapı açılacaktı ve Alaeddin eskiden oldugu gibi yıldırım gibi içeri dalacak ve onu kolları arasına alacaktı! Nefesini tuttu, gözlerini kapattı ve bekledi. Alaeddin giderek yaklaşıyordu ve şimdi kapının önündeydi, beklenen an gelmişti. Mahperi nefes nefese kalmıştı. Sonra bir sessizlik oldu. Sultan kapısının önünde bekliyor olmalıydı. Mahperi yumruklarını sıktı ve kapının açılırken çıkaracağı sese kulak kabarttı, yay gibi gerilmişti. Ancak birden ayak sesleri yeniden duyuldu ve giderek uzaklaştı. Sultan içeri girmemiş, yürümeye devam etmiş, koridorun sonunda doğru yollanmıştı. Rakibesinin dairesine gidiyordu... başka bir kadına gidiyordu! Mahperi başını kaldırdı, kanı damarlarından çağlayarak akıyordu, midesi bulanıyordu. Bu hakaret dayanılır gibi değildi, acıdan ölecekti! Alaeddin yeni doğan İzzeddin Kılıç Arslan'ı görmeye gitmiş olmalıydı! Çok gücenmişti. 
Saçlarını yakaladı ve tüm kuvvetiyle çekmeye başladı, bağırıp çağıramıyordu yalnızca acısını ve hayalkırıklığını içine bastırarak sessizce uzun uzun inleyebiliyordu. Hıçkırıklara boğularak kendisini yere attı. Gece karanlık bir örtü gibi sarayın üzerine çöktü. 
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Alaeddin Mahperi'nin dairesinin kapısına şafakta geldi. 
Ağır kırmızı ipek perdeyi kaldırdı ve donup kaldı. Mahperi odanın bir köşesinde bir divanın üzerinde iki büklüm olmuş öylece yatıyordu. Kızıl alevler saçan saçları samur kürkünden pikenin üstüne dalga dalga dağılmıştı. Mahperi! Demek yatmamış onu beklemişti! Kalbi heyecanla dolarak Alaeddin kapıdan içeri girdi. Hanım Sultanın dairesine doğru hızlı ve kızgın adımlarla yürürken kızgınlığının yerini yavaş yavaş sabırsızlığa bıraktığını fark etmişti. Divana yaklaştı, elini kızıl ışıklar saçan saçlara doğru götürdü ve bir tutam saçı yakalayıp yavaşça parmaklarına doladı. Geçmişte yaşadığı kutlu günler birkaç saniyeliğine gözlerinin önünden akıp gitti. Ne kadar da mutluydu! Ancak Mahperi'nin dairesine bu uğursuz gecede onu boşadığını söylemek için girmemiş miydi? Ama şu divanda yatarken Mahperi o kadar masum görünüyordu ki. Oysa Taşt Emirinin sözlerine ve ne yazık ki bir sürü tanığın anlattıklarına inanacak olursa Mahperi korkunç bir gazap ve kinle Eyyübi rakibisine günler boyunca vahşice acı çektirmişti! Eyyübi Melikesi'ne zarar verme tutkusu sınır tanımamış olmalıydı. Tüm bunlar sarayda bir sürü dedikodu çıkmasına neden olmuştu. Aslında tüm bunların hiçbir önemi yoktu eğer eski düşmanı, Gaziye'nin amcası Melik Eşreften yeğenine karşı yapılan saldırılar ve hakaretler için onu merhamete davet eden bir mektup almamış olsaydı. Sarayın içinde yaşanan bir trajedi devlet işlerinin bozulmasına neden olmuştu! Bu, bardağı taşıran son damla olmuştu! Ve tüm bu karmaşanın kaynağı şu anda üzerine atlamaya hazır bir kedi gibi bir divanın üstünde iki büklüm yatıyordu. 
Acaba Mahperi gerçekten uyuyor muydu yoksa nasıl davranması gerektiğine karar verebilmek için zaman mı kazanıyordu? Duru tenli yüze doğru eğildi, karanlıkta uzun kızıl kirpikleri seçebiliyordu, kalbi arzuyla burkuldu. Ama hayır arzuya teslim olmamalıydı, onu bu hakaretlerinden, saldırılarından, kibirinden dolayı cezalandırmalıydı. İtaatsizliğinin cezasını vermeliydi. Biraz daha eğildi, birden Mahperi uykusunda iç geçirdi ve ona doğru döndü. Şimdi dudakları Sultanın dudaklarına bir öpücük mesafesindeydi. Mahperi'nin uyandığına, kapalı gözkapaklarının ardından onu gözetledigine ve onu dişi bir örümcek gibi ağına çekmeye kararlı olduğuna yemin edebilirdi. Süsen ve amber kokusunu içine çekti. Binlerce kokunun içinden tanırdı bu kokuyu. Eski günleri hatırladı gene. Bu koku zihninde pekçok anının uyanmasına neden olmuştu. Bunun üzerine kendini koyu- verdi ve alev alev yanan dudaklarını Mahperi'nin kor dudakları üstüne kondurdu, bir elin yavaşça boynunu okşadığını hissetti ve kendisini tutkunun ateşli kollarına bırakıverdi. 


Sultan kalktığında kolunu yana doğru uzattı ve Mahperi'yi aradı ama Mahperi yanında değildi. Bir sıçrayışta kalktı, boş odayı gözleriyle taradı. Nereye kaybolmuştu? 

Mahperi'yle koridorda karşılaştı, hamamdan dönüyordu. 
Taştan bir put gibi öylece dikiliyordu. Ağzının ucuyla onu selamladı. Alaeddin mavi gözlerden yayılan soğukluğun etkisiyle donup kalmıştı. “Medusa bakışı” diye geçirdi içinden ilk kez. Şafaktaki ateşli aşık, sevgili, sıcacık Mahperi nereye kaybolmuştu? 

Onu kucaklamak için atıldı ama Mahperi omuzlarını içeri çekip küpelerini tıngırdatarak saldırgan bir amazon gibi düşmanını tepeden tırnağa süzüp kendisini yana attı. 

— Sevgili ikinci eşinizin yaydığı pis kokulardan kaçıyorum! Varlığıyla hamamımı baştan sona kokuttu, diye haykırdı Mahperi hızlı adımlarla uzaklaşarak. 

— Mahperi, diye bağırdı Alaeddin, onu kolundan yakalayarak, artık bu itaatsizlik oyununa bir son verin! 

— Mahperi! Nereye gidiyorsunuz, diye sordu Sultan sert bir sesle. 

— Oyun mu? Size ben oyun mu oynuyorum? Ben buna daha çok trajedi derdim Hünkarım! Eskiden okuduğunuz kitapları unuttunuz galiba? Seyfeddin Ay-Aba size tüm bunları öğretmiş olmalı oysa. Çünkü kanı kanla yumarlar, diye gürledi, kararını artık daha fazla içinde tutamamıştı. 

— Size emrediyorum ne demek istediğinizi açıklayın! 
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— Onu öldüreceğim! Onu geberteceğim, diye haykırdı gözleri yuvarlarından fırlamış bir halde. Onu ve piçini! 

— O piç değil, benim meşru oğlum! 

— Yalnızca Şehzade Gıyaseddin sizin oğlunuz, tek oğlunuz! Bu ikinci evlilik benim için yok. Benim için bu yaptığınız zinadır! 

— Eyyübi Melikesi benim ikinci eşimdir. 

— O halde beni boşayın! Haydi! Boşayın beni! Çünkü bilin ki piçinizi boğacağım ve cesedini köpeklere atacağım! 

— Mahperi aklınızı mı yitirdiniz? Kimle konuştuğunuzu unuttunuz mu yoksa? 

— Ya beni boşayın! Ya da rakibimi kovun buradan! 

— Bu isteğinizi imkânsız olduğunuzu siz de biliyorsunuz. 

— İyi! Öyleyse savaş başlamıştır! Melike Gaziye'yi ve kokuşmuş oğlunu kefenlere sarılmış halde gördüğümde en ufak bir pişmanlık duymayacağım! 

O anda Sultan o âna kadar içinde tuttuğu öfkesini salıverdi. 

— Aslında, diye patladı, şafakta odanıza sizi boşadığımı söylemek için gelmiştim! Kötülüğünüz, vahşiliğiniz, ikinci eşime çektirdiğiniz işkencelerden aldığınız zevkten dolayı! 
Daha da kötüsü suçlarınıza sefil bir çocuğu da ortak ettiğiniz için! 

— Oğlum? Oğlumuz? Sefil bir çocuk mu? 

— Siz de çok iyi biliyorsunuz Gıyaseddin Sultan olacak bir mizaca sahip değil, gelecekte tahta geçmeye layık değil. 
Yalnızca hayvanları seviyor. Daha doğrusu onlara işkence etmeyi seviyor! Melike Gaziye bana bir sürü oğlan verecek. Şunu da bilin ki önümüzdeki geceyi bunun için onun yatağında geçireceğim! 

Mahperi Sultanın yüzüne tükürdü. 

Bunun üzerine Alaeddin Mahperi'yi tokatladı. 

— Onu seviyorsunuz demek? Evet onu seviyorsunuz! Kokuşmuş et yığınını? 

Mahperi hızlı bir hareketle elbisesinin altından Gaziye saraya geldiğinden beri yanından ayırmadığı sedef saplı hançeri çıkardı. Alaeddin Mahperi'nin niyetini anlamıştı. Hanım Sultanın kolunu yakalamaya çalıştı ama Mahperi bileğini kesmişti bile. Bileğinden fışkıran kan turkuaz çini karoları kırmızıya boyadı. 

— Ne yaptınız? Ne yaptınız, diye inledi Alaeddin, bir an Gıyaseddin'i görür gibi oldu. Yardım edin! Çabuk! Balatlı Salomon'u çağırın çabuk! Hanım Sultan yaralandı, diyerek hizmetçilere haykırdı. 

Tüm kapılar açılmıştı, Lucipina haykırışlarla koşarak geldi, harem ağası koşarak hekimi bulmaya gitti. 

Mahperi yerde yatıyordu, hıçkırıklarla sarsılıyordu, işlemeli kaftanına kan sıçramıştı. Damla damla akan kan birden oluk oluk fışkırmaya başlamıştı. Hanım Sultanın kanı damarlarından boşalıyordu. 

— Çabuk! Çabuk,! diye haykırdı Alaeddin. 

Mahperi'nin yanına diz çökmüştü, bileğine bastırarak kanı durdurmaya çalışıyor ancak kan çağlayarak akmaya devam ediyordu. Yerde kan birikintisi oluşmaya başlamıştı. 

— Ah! Aman Allah'ım! Yarabbim kurtar onu, diye yalvardı Alaeddin. 

Bir çığlık duydu, kafasını kaldırdı. Şehzade Gıyaseddin önünde durmuş ağlıyordu. 

— Sizden nefret ediyorum! Sizden nefret ediyorum, diye bağırıyordu küçük çocuk. 

Sonra koşarak Yıldız'ın kollarına sığındı. Ne yapacağını ne düşüneceğini şaşırmış bir halde Alaeddin var gücüyle Mahperi'nin kolunu sıkıyordu. Ama Hanım Sultan güçten düşmeye, sararıp solmaya başlamıştı, ölüyordu. Ama bu olamazdı! 

O anda Balatlı Salomon koşarak gelip Mahperi'nin başucuna çöktü. Nefes nefeseydi. Ter içinde kalmıştı. 

Hanım Sultan bilincini kaybetmek üzereydi. Salomon elindeki kumaş parçasını Mahperi'nin koluna doladı ve kanamayı durdurmak için bağ yaptı. 

— Çok fazla kay kaybetmiş, diye sızlandı. Allah'ım onun yerine benim canımı al. Eğer illa ki bir can alacaksan bu kez benimkini al! 
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Annesinin ayak ucuna çökmüş Şehzade Gıyaseddin'le göz göze geldi bir an, şehzade hıçkırıklar içindeydi, suratı da garip bir biçimde çarpılmıştı. Birden Salomon'un beyninde bir yıldırım çaktı, eski bir anı canlandı gözünde, Konstantinopolis yağma edilirken kılıcını savurarak onu öldürmek üzere üstüne atılan bir Frenk şövalye birden ayaklarının dibine yığılmış ve garip bir krizle sarsılıp çırpınmaya başlamıştı. Bu düşünceyi hemen kafasından uzaklaştırdı. Şimdi her ne pahasına olursa olsun Mahperi'yi yaşama döndürmeliydi, onu yatağına götürmelerini emretti, gözleriyle Alaeddin'i aradı ama göremedi. Şehzade Gıyaseddin'in hızlı hızlı soluduğunu duydu ve baygın Hanım Sultanın taşındığı odaya deli gibi atıldığını gördü. 

Sonra Salomon laboratuarına yöneldi. Tanrı'dan Mahperi'yi kurtaracak ilaçları yapabilmesi için yardım istedi. Küçük bronz tencerelerini askılarından aldı. Birkaç saniye dua etti ve kafasını topladı. Sonra Tanrı'nın ona esinlediği karışımları yapmaya koyuldu. 

Salomon bütün gece Hanım Sultanın başından ayrılmadı. Sık sık nabzına bakıyor ve kalbinin zayıf atışlarını duyamayınca korkuyla titriyordu. Günün ilk ışıklarıyla Mahperi'nin nabzı hızlı atmaya başladı, hayattaydı. Mucize gerçekleşmişti. Tanrı dileğini kabul etmişti. 

— Sultanım, dedi yavaşça. 

Mahperi'nin yarı kapalı göz kapaklarının ardındaki yaş dolu mavi gözlerini fark edebiliyordu. 

— Neden beni kurtardınız Salomon, Neden? 

— Merhamet edin! Sultanım merhamet edin! Küfre giriyorsunuz. Tanrı duamı duydu yalnızca. 

— Neden beni yanında alıkoymasını istemediniz ondan? 

— Sizin canınızın karşılığında benimkini alacaktı... 

Sonra sözlerine pişman oldu ve sustu. 

— Sizin en sadık dostunuz ve yardımcınız olarak, diye ekledi sonradan. 

Bunun üzerine Mahperi yavaşça kımıldadı ve ellini hekimin avucuna koydu. 
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Balatlı Salomon gözlerini kapadı, bir sevinç yumağı içini kapladı, boğazı düğümlenmişti. Mahperi'nin ellini dudaklarına götürdü, yavaşça öptü ve samur kürkün üstüne bıraktı. 
Tanrı'ya merhameti ve iyiliği için şükretti. 

Arkasında ayak sesleri duyarak döndü. Sultan kapının aralığından sorar gözlerle ona bakıyordu. Salomon, Hanım Sultanın kurtulduğunu işaret eden bir hareket yaptı. 
Alaeddin içeriye girmeden oradan ayrıldı. 

Birkaç dakika sonra Balatlı Salomon bir çığlıkla sıçradı. 
Bu Yıldız'ın çığlığıydı. Şehzade Gıyaseddin odanın bir köşesinde kolları bacakları kaskatı olmuş bir halde sarsıntılarla kasılıyor, titriyor, sıçrıyordu. Balatlı Salomon hayretle bir çığlık attı. Evet ne yazık ki haklı çıkmıştı. Aylar öncesinden sezinlediği gerçek su yüzüne çıkmıştı. Şehzade Gıyaseddin sinir hastasıydı. 

Ertesi gün Alaeddin, Erzincan Hükümdarı Davudşah'ın Celaleddin Mengüberti'ye Selçuklulara karşı ittifak kurmayı önerdiğini öğrenince Mahperi'yi görmeden saraydan ayrıldı. 


Erzincan Kalesi, Mengücek İli 


— Bana bağlı kalacağına, düşmanlarımdan hiçbiriyle ittifak kurmayacağına yemin eden sen değil miydin, diye haykırdı Alaeddin. Emirim Saadeddin Köpek tarafından yazılan ve altına mührünü koyduğun ittifak anlaşmasını unuttun mu? Başkaldırmaya hazırlanarak mı, ayaklanmacıların başına geçmeye çalışarak mı bana sadık olduğunu gösteriyorsun? 

Erzincan Hükümdarı Davudşah yere diz çökmüş, hiçbir şey söylemeden duruyordu. İhaneti tüm kanıtlarıyla ortadayken kendisini nasıl savunabilirdi? 

— İşte Celaleddin Mengüberti'nin bana dedikleri -mektubu aldı ve yüksek sesle okumaya başladı— “Davudşah bana sana karşı ittifak yapmayı önerdi ama ben onun suratına gülmekle yetindim Ey Sultanım!” İşte büyük suçunun kanıtı burada değil mi? 
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— Keykübadiye'yi ziyaret ettiğinde seni hediyelere boğduğumu unuttun mu yoksa? Kalbin minnetle dolarak hepsini kabul etmiştin değil mi? Dostluk nişanesi olarak birlikte çevgen oynamamış mıydık? Bütün bunlar hançerini sırtıma rahatça saplamak için miydi? Kafanda taşıdığın mücevherlerle süslü başlığı benim sana verdiğimi hatırlamıyor musun yoksa? Görüyorum ki susuyorsun, diyerek patladı Sultan. 
Bilki sadakatsizliğinin karşılığı olarak bundan böyle Erzincan Subaşısı değilsin! Sadık Mubarizeddin Ertokuş'u kalenin yeni Subaşısı olarak seçiyorum. Sana gelince, ihanetinin bedelini bir şatoya kapatılarak ödeyeceksin, burada hainliğini düşünecek vakit bulacaksın! 

— Hayır Sultanım, yalvarım size, böyle cezalandırmayın, diye bağırdı Muzafereddin, Davudşah'ın kardeşi. Kardeşim kuşkusuz suçludur ancak hatasını anladı ve uğursuz öğütlere kulak verdiği için pişman oldu. Kalenin anahtarlarını Emiriniz Mubarizeddin Ertokuş'a onun kararıyla teslim etmedim mi? 

— Hainleri asla affetmeyiz, diye cevap verdi Alaeddin. 

Aynı sözleri çok uzun zaman önce başka birisi için söylemiş olduğunu hatırladı birden. Yıllar geçmişti aradan. Ağıda benzer sözler yankılandı kafasında: 


— Simgesidir Şeytanın 
Demir ve hançer 
Tanrı şiiri sever. 
Hoşgörüyü ve şiiri, 
Duayı ve teslimiyeti, 
Yazmak zorundayım oysa 
Kayboluşu ve kibiri.. 


Bu soldaki meleğin sesi değil miydi? Alaeddin titredi ve bir şey fark ettirmemek için kendisini tuttu. 

— Beşer bir gün şaşabilir, dedi Muzafereddin, ama gözleri açıldığında, ayrılmaz doğru yoldan. Sultanım affınıza sığınıyorum! 
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— Boyun eğişinin karşılığında ne sunuyorsun bana? Gelecekteki hanedanlığınız için hangi güvenceyi vereceksin? 
diye sordu Alaeddin sakinleşmeye çalışarak. 

Muzafereddin sustu. Bağlılık nişanesi olarak Mengücek Beylerinin Selçuklu Sultanlarına kızlarını vermeleri âdettendi elbette. Ancak güzeller güzeli kızını düşünüyor ve susuyordu. 

Genç şehzade Gıyaseddin'le ilgili olarak endişe verici dedikodular etrafta dönmüyor muydu? Sevgili güzel evladını yem olarak soysuz bir oğlana vermek, Sultanın oğlu bile olsa! Asla! 

— Mengücek hanedanlığı, diye araya girdi Saadeddin Muzafereddin'in düşüncelerini okumuştu sanki, tahtın veliahtlarıyla çocuklarını birleştirme onuruna sahip olmayı her zaman istemiştir... Bildiğim kadarıyla Davudşah'ın kızı yok ama Sizin, gelecekte bizimle barış yapmaya bu kadar can atan sizin... 

— Hayır, diye haykırdı Muzafereddin, bu söz konusu bile olamaz! 

— Nedenmiş peki? 

- İsterseniz beni hemen şurada öldürtün ama bilin ki kızım asla Şehzade Gıyaseddin'in haremine girmeyecek! 

O âna kadar suskunluğunu koruyan Alaeddin öfkeden kudurarak tahtında dikildi. 

— Mengücek Melikesinin sarayın hareminde yer almasını engelleyecek kusurları mı var demek istiyorsun? 

— Hayır efendim öyle değil, diye mırıldandı Muzafereddin. 

Sonra başını önüne eğdi ve sustu. 

— Peki nedir o halde? Konuş, sana emrediyorum. Yoksa cezanız korkunç olacak. 

— Konuşsam da konuşmasam da bir Sultanım. Her iki durumda da kellem koltukta. Ancak size dürüst bir yanıt vereceğim hayatıma mal olacağını bilsem bile. Şehzade Gıyaseddin Mengücek soyuna döl vermeye layık bir şehzade değil.37 

— Yeter bre sefil, diye gürledi Saadeddin Köpek. Sultanım bu nasıl bir yüzsüzlük... 
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— Cezayı hak ediyor! On iki yaşına bastığında kızın Konya yoluna koyulacak razı olsan da olmasan da. Ergin olduklarında bu iki genç insan birleşecek elbette. Ancak bu küstahlığının cezası olarak kızının haremde sıradan bir cariye olarak yer alacağını hiçbir nikah töreninin yapılmayacağını ve başlık parası ödenmeyeceğini bil. Eğer bir gün bana tekrar ihanet etmeye kalkarsanız bil ki onu hemen öldürteceğim! 


— Yalvarırım sahip ol öfkene 
Diyor olmalı sağdaki melek. 
Şehzadem katlanıyor acıya. 
O değil savaşan, 

Devlet. 
O değil kılıcı tutan, 
Kader. 


Alaeddin donup kalmıştı. Başka bir şey söylemedi. Neler oluyordu? Aklını mı yitiriyordu? 

Muzafereddin soğukkanlılığını koruyordu. Düşüncesizce davranmış, kendisinin, kardeşi Davudşah'ın ve kızının kaderini tamamen değiştirmişti. Kardeşinin öfke dolu gözleriyle göz göze gelince hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonunda mırıldandı: 

— Mahşer gününde sana bu alçaklığının hesabını soracagım. 

Alaeddin'e gelince duyduğu seslerin etkisiyle başı dönüyordu. Salonu terk etti. Köpek peşinden gitti. 

— İşte hoşgörülü olmanın, bağışlayıcılığımın karşılığını alıyorum her ikisini de idam ettirmeliydim. 

Bu cümleleri söylediği anda kulağında başka sözlerin çınladığını duydu. 

— İşlerse bir sevap 

Sileceğim günahını 
Elim havada kaldı. 
Bekliyorum sevabını. 
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Hep aynı sesleri mi duyuyordu? Ya da duyduğunu mu sanıyordu? Bu sesler meleklerin sesi miydi? Aklını kaybetmek üzereydi değil mi? Hayır bu mümkün değildi. Yoksa vicdanının sesi miydi duyduğu? Öfkeye kapılıp haksızlık etmişti değil mi? Alaeddin durdu ve düşüncelere daldı. Sonra şaşkın şaşkın ona bakan Saadeddin Köpek'le göz göze gelerek aklını toplamaya çalıştı. 

— Uzak olsun bu hainler, diye yüksek sesle söylendi. Erzincan'ı daha sonra oğullarımdan birine vereceğim, tahtta geçmeyecek oğullarımdan birine. 

- Yani İzzeddin Kılıç Arslan'a ikinci oğlunuza değil mi? 
diye sordu Köpek, birkaç ay önce Eyyübi Melikesi'nin doğurduğu oğlanı kastediyordu. 

— Bunu düşünmek için henüz erken. 

Köpek somurttu. Alaeddin'in tahta geçmek için oğlu Gıyaseddin yerine ikinci oğlunu seçeceği yolundaki söylentiler doğru muydu yoksa? Eğer İzzeddin Kılıç Arslan tahta geçerse planı zorlaşırdı. Oysa günü geldiğinde kötülüğe eğilimli zayıf kişilikli Gıyaseddin'i yönetmek çok kolay olacaktı. Doğrusunu söylemek gerekirse Muzafereddin herkesin gizli gizli düşündüğünü yüksek sesle dile getirmişti sadece. Tüm toplumdan soyutlanmış -casusları bile ona ihanet ediyorduherkesten uzakta yaşayan bir Hıristiyandan doğmuş Gıyaseddin yerine İzzeddin Kılıç Arslan tahta geçerse, güçlü Eyyübi ailesi sürekli yanında olacaktı, danışmanları ve yandaşları eksik olmayacaktı büyük bir ihtimalle. Ama Alaeddin öldükten sonra -Sultan çok gençti ve sağlığı da mükemmeldi yalnızca garip bir biçimde boynunda çıkan şu çıbandan ki onu da çoğu kara büyüye bağlıyordu başka bir sağlık sorunu olmamıştı- birkaç komplo çevirip Gıyaseddin'i iktidara taşımalı ve onun baş danışmanı olarak yavaş yavaş ayağını kaydırmalı en sonunda da hanedanlığa sahip olmalı tahta geçmeliydi. Çünkü Alaeddin öldükten sonra ne olursa olsun mühürlü yüzüğü parmağına geçirmek hakkı oğlundan önce kardeşinin yani Saadeddin Köpek'in değil miydi? Sultan Gıyaseddin ile Şehnaz Hatun'un aşk dolu gecelerinin bir imam 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tarafından kutsanmış ve annesinin Sultanın eşi olarak tanınmış olmasının kaderini değiştirebileceği aklına geldi yine. 
Ama o bir piçti! Hepsi bu. Hatta daha kötüsü varlığı gizli tutulan bir piçti! Alaeddin Başmimarının ve dostunun üvey kardeşinden başka biri olmadığını bilseydi ne düşünürdü acaba? Ondan uzak durur, ona güvenmezdi. Haklı da olurdu. 

Saadeddin Köpek irkildi. Bir kere daha düşüncelerine kapılıp gitmişti. Hem de Sultanın yanında. Toparlanmalıydı. 
Ve kafasında kurduğu planları uygulamaya geçirmeliydi. Gıyaseddin'i tahtın varisi olarak kabul etmeli ve Mahperi Hatun'un güvenini kazanmalıydı. Tüm bunları Alaeddin'i kuşkulandırmadan yapmalıydı. Şimdilik büyük bir hünerle Başmimar rolünü oynamaya devam etmeli ve Sultanın her istečini yerine getirmeliydi. Beyşehir gölü kıyısına kurulacak sarayı o inşa edecekti, bu saray o kadar güzel ve görkemli olacaktı ki Alaeddin onun için böyle bir saray yapan adamın aslında en sinsi en hain düşmanı olduğunu aklına bile getirmeyecekti. 


Kayseri, Keykübadiye Sarayı38 


Hizmetçiler tören yatağının örtüsüne iğnelenmiş bohçaları teker teker çözüyorlardı. Nakışlı kırmızı kumaşla döşenmiş sedir, sırma işlemeli mor renkli bir eyvanın altına konulmuştu. 

Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev'in sünnet düğünü için bir gün önce gelen beyler şehzadeyi selamlamışlar ve tahtın gelecekteki varisine yakışır bir hediyeyi yatağın süslü tavanlığına iliştirmeyi de unutmamışlardı. Beylerin selamlama faslına yatağın yanında bekleyen iki hizmetçinin hayranlık çığlıkları eşlik ediyordu. Her hediye dikkatle inceleniyor ve oyuncak dolu kasalara gitmeden önce ilgiyle karşılanıyordu. 

Gıyaseddin çadırın bir köşesine sinmiş tırnaklarını yiyerek hizmetçileri seyrediyordu. Alaeddin öğleden sonra oğlunu resmi olarak huzuruna kabul edecekti ve Gıyaseddin selamlığın kapısından adım atacağı anı düşündükçe korkuyla karışık bir heyecan dalgasıyla kasılıyordu. O andan itibaren erkekliğe adım atmış olacaktı, tahta layık, onurlu bir erkek olduğunu göstermeliydi... 

Geçen gün onun onuruna verilen şölenin görkemine karşın kalbi hüzünle kaplıydı, sık sık midesi bulanıyordu ve kimi zaman da duyduğu hayalkırıklığıyla tüm bedenini titretecek kadar derinden iç geçiriyordu. 

Sünnetçinin bıçağı indiğinde gözleri boşuna babasını aramış, onun hoşuna gitmek ve gösterdiği cesaret ve sogukkanlılık için babasının onunla gurur duyduğunu gösteren bir hareket yapmasını boşuna beklemişti. Sultanın aklı başka yerlerdeydi, muhtemelen gelecekteki fetihlerini ve zaferlerini düşünerek uzaklara dalıp gitmişti. Belki de şarkta nasıl bir politika izlemesi gerektiğini düşünüyordu? 
Belki de Harezm Şahı merhum Muhammed Şah'ın oğlu Celaleddin Mengüberti'yi düşünüyordu o sırada? Bu hırslı şehzade Moğol fırtınası babasının topraklarını yerle bir ettikten sonra kan ve ateşle yeni topraklar fethetmeye çalışıyordu ve kısa bir süre Azerbeycan'ı fethetmişti. Belki de ihaneti dolayısıyla ili elinden alınarak cezalandırılan Erzincan Hükümdarı Mengücek Davudşah'ı düşünüyordu? 
Ya da devletin hazinesine pek çok köle, at, değerli kumaşlar ve mücevherler kazandıran Kırım zaferini düşünüyordu? Daha da kötüsü aklı belki de ikinci eşi Eyyübi Melikesi Gaziye'den doğan ve başında gece gündüz nöbetçi bekleyen oğlu küçük İzzeddin Kılıç Arslan'daydı? Onun için endişelenmekte haklıydı çünkü bebek ölümleri o dönemde oldukça yaygındı hele sözkonusu bebeğin üzerinde onuru kırılmış bir kadının kötü gözü varsa! 

Gıyaseddin'in aklına annesinin rakibesinin doğum yaptığı gün çektiği acılar geldi. Mahperi Hatun'un Alaeddin'e, Gaziye'ye ve yeni doğan bebeğe yağdırdığı bedduaları, yakarışlarını, ağlayıp sızlanmalarını yeniden duyar gibi oldu. Alaeddin'in seferden döndüğü ve İzzeddin'i ilk kez gördüğü günün sabahında Mahperi'yi nasıl tokatladığı, birkaç saniye sonra annesinin nasıl bileklerini kestiği, kaftanına bulaşan kanı, Salomon'un haykırarak koşuşunu, Yüce Tanrı'dan kanı durdurabilmesi için yardım isteyişini, hatta Sultanın canı yerine kendi canını alması için Tanrı'ya yakarışını her şeyi yeniden tüm canlılığıyla hatırladı. 

Gıyaseddin gözyaşlarının yanaklarından aşağıya süzüldüğünü hissetti ve hıçkırmaya başladı. Babasından nefret ediyordu. Evet annesine bunca acıyı çektiren bu caniye karşı kinle doluydu! Bakıcısı Yıldız hemen atıldı ve gözyaşlarını sildi ve kalkması için ona yardım etti. Şehzadenin canını sıkacak, onu heyecanlandıracak hiçbir şeyin olmaması için çabalıyordu. Çünkü şehzadenin yeniden bir sinir krizine girmemesi gerekiyordu kesinlikle. Ancak sonra kendisini toparladı ve saygı dolu sert bir sesle: 

— Çocuk gibi ağlamayınız! Artık bir erkeksiniz. Tüm saray babanızın sizi Kumandan Mubarizeddin Ertokuş'la birlikte topraklarımıza saldıran kafir Trabzonlu Rumları cezalandırmak üzere ordunun başında sefere göndereceği haberiyle çalkalanıyor. Savaştan zaferle döneceksiniz. Ve herkese -böyle derken bir eliyle harem tarafındaki pavyonları işaret ediyordu— gelecekte Sultanın siz olacağını göstereceksiniz! 

Gıyaseddin ayağa dikildi ve sendeleyerek yürümeye başladı. Kasıklarındaki acı yeniden canlanmıştı ve korkunç bir yangıyla canı acımıştı. Ağrıyla iki büklüm oldu ve Balatlı Salomon'un dairesine doğru küçük adımlarla ilerlemeye başladı. Her ne kadar Hanım Sultan ile hekim arasındaki yakınlığı hiç hoş karşılamasa da, Salomon'un Mahperi'ye duyduğu aşkı içten içe hissetse de acısını dindirebilecek tek kişinin hekim olduğunu biliyordu. Salomon'un kapısını hafifçe vurdu. 

Salomon o sırada temrensi sinirotu, ebegümeci ve öksürükotundan oluşan bir macun hazırlıyordu. Şemseddin Altun-aba'nın göğsüne bir süredir yerleşen inatçı öksürüğü tedavi etmekle meşguldü. Kapıyı açar açmaz küçük şehzade acıyla kollarına yığıldı. Hemen şehzadeyi yatağa yatırdı 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ve formülünü büyükbabasından miras aldığı ağrı kesici ilaçtan bir kaşık verdi. Annesinin küçük bir kopyası olan bu kızıl saçlı çocuğu karşı içinde tarif edilmez bir sevgi ve şefkat duyuyordu. Onun için canını verirdi. Ancak kimi zaman o da Gıyaseddin'in çok da iyi bir ruh taşımadığını kabul etmek zorunda kalıyordu. Hem şehzadenin onu sevmediği çok açıktı. Salomon'un tedavilerinden yararlanıyordu ancak küçümseyici ve iğneleyici bakışlarını hekimin üzerinden eksik etmiyordu. 

- Babanız size çok önemli ve onurlu bir görev bahşetti... diye söylenirken bir yandan da yaraya kılıcotu merhemi sürüyordu. 

— Evet üç gün içinde yola çıkacağız. Acaba iyileşebilecek miyim, diye sordu küçük çocuk endişeli bir sesle. 

— Tanrı izin verirse, oğlum... size vereceğim bu merhemi yanınızdan hiç ayırmayınız. 

— Bir asker ilaçlarla dolaşmaz, diye cevap verdi Gıyaseddin sert bir sesle. 

— Endişelenmenize gerek yok. Ancak unutmayın eğer ağrınız dinerse devletinize ve Tanrı'ya daha iyi hizmet edebilirsiniz... Hem siz daha yedi yaşındasınız. 

— Babama itaat etmeliyim, diye sözünü kesti Gıyaseddin. Sultanların çocuk olma hakları yoktur. 

Çocuğun duyduğu nefret gözlerinden okunabiliyordu ancak Salomon fark etmemiş gibi yaparak cevap vermekten kaçındı. 

— Tanrı sizi korusun, dedi yavaş bir sesle. Tanrı gelecekteki Sultanı korusun. 

O sırada Gıyaseddin'in gözü masanın üstünde bir sepetin içinde duran yeşil gri şapkalı mantarlara takıldı. 

— Ormanlarda mı gezindiniz, diye sordu bir eliyle de sepeti işaret ediyordu. 

- Babanıza daha iyi hizmet etmek için Hünkarım. Erzincan'dan zaferle döndüğü seferden beri aşçılarından sürekli mantarlı keklik pişirmelerini istiyor. Mengücek ilinde bu nefis yemeği tatmış olmalı. Ancak aşçıbaşı mantarların 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seçiminde köylülere güvenip işini ve tabii canını tehlikeye atmak istemiyor. Bu nedenle değişik mantar türlerini tanıması için her gün onunla birlikte ormanda geziniyoruz, böylelikle yanında ben olmasam da zehirsiz mantarları toplayabilecek. 

— Peki bunlar zehirsiz mantarlar mı? 

— O! Hayır! Sultanım! Bunlar en zehirli mantarlardan. 
Bu mantarları bu nedenle topladım. Böylece aşçı bunları en ince ayrıntısına kadar inceleyip iyice öğrenecek. Bu ormanda bu türden çok var. Ne yazık ki pekçok köylü bu mantarlardan yiyerek hayatlarını kaybediyor. Bir aşçının bu mantarları daha ilk bakışta tanıması çok önemli. 

— Ama siz bir panzehir yapabilirsiniz değil mi? 

— Ne yazık ki hayır! Bu mantar türü için değil. 

Gıyaseddin sustu, birden ayağa kalktı ve etraftaki bitki demetlerine bir göz attı ve onlardan bir tanesini eline almak için atıldı. 

— Hayır Sultanım! Sakın onlara dokunmayınız! Bu tür çok zehirlidir. Onlara dokunmak bile çok ciddi deri yaralarına neden olabilir. 

— Nedir bunların adları? Neden bunları topladınız o halde? Hâlâ bir şey anlamadım... 

— Bunlara karşı bir panzehir yapmak için. Savaşta okların uçlarını bu bitkilerin özlerine batırıyorlar. Bunlara “kurtboğan”39 deniliyor. Ah keşke bu zehire karşı bir tedavi geliştirebilseydim ve acıları dindirebilseydim... 

— Bitkiler bu kadar kötü mü? 

— Hayır Sultanım bitkiler değil onları kötü işleri için kullanan insanlar kötüdür. Örneğin çoban düdüğü, kargabüken, güzelavratotu, yabani nardin... Bu otların ölümcül oldukları doğrudur ancak pekçok hastalığa da iyi gelirler çünkü son derece şifalı bitkilerdir aynı zamanda. 

— Bu bitkileri bana da öğretir misiniz, diye sordu Gıyaseddin. 

— Eğer Sultanım isterlerse, bilgimi sizinle paylaşmak bir onurdur... 
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Gıyaseddin garip garip Salomon'a baktı. Sonra aceleyle hekimi selamladı. Son derece memnun bir biçimde tek bir söz söylemeden hekimin mermer döşemenin köşesine bıraktığı merhemi alıp kürkünün içine yerleştirdi. Hafifçe eğildi. Artık yeni şeflik rolüne hazırlanmasının vakti gelmişti. 


Sultanın onu çinili salonda beklediğini görünce derin bir iç geçirdi. Sultan bir sedire oturmuştu. Babasıyla taht salonunda karşılaşmaktan çekiniyordu... 

— Yaklaş oğlum, dedi Alaeddin cana yakın bir sesle. 

Gıyaseddin babasının sesindeki sevecenliğe şaşırarak bir adım attı ve Sultanın önünde dikildi. Alnını yere değdirmek üzere eğildi ama Sultan onu bir hareketle engelledi. Gıyaseddin ne yapacağını bilemeden bir an durakladı sonra babasının eteğini öpmek için eğildi. 

— Artık neredeyse bir erkeksin, diye devam etti Alaeddin oğlunun koluna yavaşça dokunarak, seninle erkek erkeğe konuşacağız. 

Gıyaseddin büyük bir şaşkınlıkla öylece dikiliyordu. 
Sultan oğlunun elini tuttu ve yanına oturttu. Küçük oğlanın kalbi neşeyle doldu. Belki de babası onu biraz da olsa seviyordu... 

— Bu sabah çalışma odasından ayrılıp vaktinizi hizmetçilerle geçirdiğinizi öğrendim. Oysa artık haremin korunaklı dünyasından ayrılmanın zamanıdır. Bugünden sonra sizinle ilgilenme görevini sadık hizmetkârımız Mubarizeddin Ertokuş üstlenmiş durumda. Onu sizin atabeyiniz olarak atamış bulunuyorum. Sizin haremden ayrılmak için henüz çok küçük olduğunuzu söyleyen annenizin yalvarışlarına dayanamayıp bugüne kadar ısrarlı olmadım. Ancak bundan böyle bir erkek gibi davranacaksınız ve Ertokuş hep sizinle birlikte olacak. 

Gıyaseddin suratını astı. Bu atabey çok can sıkıcı biriydi. Katıldığı her savaş yüzünde bir iz bırakmıştı. Yara iziyle dolu suratından ve sarımsak kokulu nefesinden nefret 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ediyordu. Kumandanla daha önce geçirmiş olduğu bir iki saati hatırlayınca tiksinti duydu. Bu kaba saba gardiyan babasıyla birlikte Eyyübilere karşı sefere çıkıp atabeylik görevine bir süre ara verdiğinde ne kadar da mutlu olmuştu! Okumak zorunda olduğu kitaplar, İskender'in fetihlerini anlatan can sıkıcı el yazmaları, İbni Arabi'nin çevirileri olmadan, bıkkınlık verici güzelyazı dersleri olmadan, tüylü kalemin sürekli titreyen ucu kâğıdın üzerinde garip kargacık burgacık şekiller çıkarıp duruyordu, yaşamak ne güzeldi! Bütün bunların yerine vahşi hayvanlarıyla geçirdiği saatler, silah amiriyle ok atma dersleri ve haremin sedirlerine uzanıp şekerleme yaptığı güzel günler! 

— Ancak seni bunları söylemek için çağırtmadım huzuruma. Şimdi sana söyleyeceklerimi hiçbir emirimin duymasını istemedim. Herhalde sen de kendi kendine sormuşsundur neden sünnet düğününde senin Kumandan Mubarizeddin Ertokuş'la birlikte ordunun sağ kanadının başında sefere çıkacağını resmi olarak duyurduğumu? Oysa yedi yaşındasın daha. 

Gıyaseddin onaylamak için başını salladı. 

- İzzeddin'in doğumundan sonra, Sultan bir süre susarak oğlunun tepkisini ölçmek istedi, senin yerine veliaht şehzade olarak onu seçeceğimi iddia edenlerin ağzını kapatmak için... bu saçma dedikodulara bir son vermek için seni en onurlu göreve, topraklarımızın korunması görevine gönderiyorum. 

Gıyaseddin titremeye başladı. Babasının dediklerinin ne anlama geldiğini anlamıştı birden. Önemli biri olma sevinci, onu kutlamak için can atan hizmetlilerin, onu kutlayarak bağrına basan bakıcısının, yolunda saygıyla eğilen hizmetçilerin ona tattırdığı gurur ve onur gitmiş yerini midesine kramplar girmesine neden olan savaş korkusuna bırakmıştı. Artık saraydan ayrılması, sonbahar gelmesine karşın yatağını terk etmesi, özellikle de bu dünyada gerçekten delicesine sevdiği tek varlıktan annesinden, sevgi dolu annesinden Mahperi'den ayrılması gerekiyordu. Yanında utanmadığı tek kişi hatta küçük bir çocuk gibi boynuna atılıp kafasını böğrüne gömdüğünde bile. Sultan oğlunun neden hüzünlendiğini sezinlemiş olacak sevecen ve yumuşak halini bir kenara bırakarak öfkeli bir sesle devam etti. 

— Rahmetli babam beni Bizans'a götürdüğünde sadece dört yaşındaydım. Kendimden daha ağır bir türbanın altında ilin ileri gelenlerinin selamlama faslının bitmesini saatlerce kımıldamadan bekledim... ancak bu konuşmanın asıl nedenine gelelim. Sanırım sen de biliyorsundur Trabzon ilinden Rumlar Moğolların Karadeniz kıyılarına yaptıkları saldırıları fırsat bilerek özellikle de benim Erzincan seferi dolayısıyla bir süre Konya'dan uzaklaşmış olmamdan yararlanarak kıyılarımıza saldırma ve denizcilerimizi tutsak alma cüretini gösterdiler. Bu zavallıları çok yüksek bir fidye karşılığında kurtarabildik. Ancak kimse Selçuklu devletinin kıyılarına saldırıp da cezasız kalamaz. Kırım Hanlığına yaptığımız başarılı sefer Sinop, Samsun ve Ünye limanlarını almamızı sağladı. Ama bu zaferlerle yetinemeyiz. 
Rumların kafasını kesmek gereklidir. Üç gün içinde ordumuz Erzincan'da toplanacaktır. Sen de atabeyin Mubarizeddin Ertokuş'la birlikte Trabzon'a gideceksin. 

Gıyaseddin cevap vermiyordu. Bir eliyle kaftanının altındaki merhem kutusunu sıkıyordu. 

— Mubarizeddin Ertokuş yiğit bir askerdir. Ona körü körüne itaat etmelisin. Onun talimatlarına harfi harfine uyacağına dair sana sonuna kadar güveniyorum. O her şeyi yönetecektir. Unutma çadırından ayrılmasan bile ordunun gelecekteki başkumandanı olarak davranmak zorundasın. 

— Size teşekkür ederim Sultanım... diye ağzında bir şeyler geveledi Gıyaseddin ancak o kadar heyecanlandı ki cümlesini tamamlayamadı. 

Alaeddin cevap vermedi. Gıyaseddin babasının dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme ya da gözlerinde tatlı bir bakış yakalamaya çalıştı ama Sultanın suratında hiçbir ifade yoktu. Bunun üzerine çocuk eğildi, Sultanın elini yakalayıp saygı ifadesi olarak öptükten sonra alnına götürdü sonra ayaklarının ucuna basarak gözlerini yerden kaldırmadan geri geri giderek huzurdan çekildi. 

Bahçeye çıktığında karşısındaki manzaranın muhteşemliği ona enerjisini yeniden kazandırdı. Ufukta heybetli görüntüsüyle Erciyes Volkanı gözüküyordu, dağın eteklerine yayılan kayısı ağaçlarının nefis kokusu oralara kadar ulaşıyordu, çok yakındaki gölün sularına kestane ve ceviz ağaçları yansıyordu, serin serin esen rüzgâr kuşların cıvıltılarını taşıyordu, ardından gül bahçelerinin kokusu yayılıyordu. Gıyaseddin Keykübadiye Sarayı'nı seviyordu. Saray iki sene önce tamamlanmıştı. Yemyeşil bahçeye serpiştirilmiş çinili köşklerde bu güzel yaz mevsimini geçiriyorlardı... küçük oğlanın aklına Konya'da bile Ertokuş'un onunla ilgilenmekte zorlandığı günler olduğu aklına geldi, Alaeddin savaşa çıktığında en sadık kumandanını yanına almadan yola çıkmıyor, Ertokuş'a sürekli olarak sefere çıkma emri veriyordu ve atabeyi Sultana eşlik edebilmek için sık sık çalışma odasını terk etmek zorunda kalıyordu. 
Gıyaseddin silah amiriyle geçirdiği saatleri özlemle hatırladı. Annesi onu medresede sanırken o cirit atarak, ok atarak eğleniyordu... Ama ne yazık ki! Alaeddin büyük oğluyla ilgilenme görevini bundan böyle Ertokuş'a vermişti! 
Gardiyanına yapışmış olarak sonbaharın getirdiği tüm zevkleri terk ederek, soğuğa ve savaşa doğru yola çıkması gerekiyordu artık! 

Gıyaseddin öfkeden kuduruyordu. Ama bu büyük bir adaletsizlikti! En sevdiği köşkün bulunduğu yarımadaya doğru ilerledi, köşkün etrafında dolaştı ve suya doğru inen merdivenlerin en üst basamağına oturdu, sırtını mavi motiflerle işlenmiş çini karolarla döşenmiş duvara yasladı. 
Suya birkaç taş attı ve taşın suyun üstünde meydana getirdiği halkaları hülyalı hülyalı seyretti. Sonra ayağa dikildi ve bahçıvanların usta elleriyle biçimlenmiş çim yastıklarıyla çevrili bahçe yoluna çıktı ve koruluğa yöneldi. Çimleri tekmeleyerek ilerliyordu. Her tekme atışından çimlerle 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birlikte çekirge sürüleri de havalanıyordu. Kayısı ağaçlarını geçti ve tatlı-ekşi kokuyu içine çekti. Ufukta sadece Erciyes Dağı'nın karlı doruğu kalana kadar ilerledi sonra sendeleyerek bir taşın üstüne çöktü ve ağladı ağladı. 


Karadeniz Kıyıları, Trabzon Rum Devleti 


Mancınıkların çıkardığı onca gürültü patırtı arasından çan sesleri duyuluyordu, mancınıklardan fırlatılan taşlar surlara kulakları sağır edici bir gürültüyle çarpıp dağılıyorlardı, surlardan aşağı akıtılan kızgın yağ zırhların deliklerinden giriyor ve yanıp kavrulan zavallı askerlerin çığlıkları savaşçıların tüylerini diken diken ediyordu. 

Selçuklu askerleri Trabzon ilini çepeçevre kuşatmışlardı. 
Dağlardan kapılarına kadar inmişler, denizlerden gelip kıyılara çıkmışlar, yollara tuzaklar kurmuşlar, mazgalların siperlerini aşmışlar ve sırtlarında yayları ellerinde hançerleriyle kartallar gibi surların üstünde uçmuşlardı. Kalenin surlarının ardına sığınmış Trabzonlular ise kiliselere sığınmış Yüce Tanrı'ya mucizesini göstermesi için dua ediyorlardı. Ancak Türkler şehrin kapılarına kadar dayanmışlardı. 

Şehzade Gıyaseddin biraz dinlenmek için surların yüz elli metre uzağına denizin kıyısına kurulmuş Sultanlık otağına çekilmişti. Şafaktan beri çadırın kapısının önünde ayakta dikiliyordu, zırhının ağırlığıyla yıkılmak üzereydi. Besmele işlemeli tılsımlı gömleğinin üstüne zırhlı gömleğini giymişti. Bunun üstünde yün bir hırka onun üstünde de kurt derisi astarlı bir kaftan vardı. Kaftanın üstüne de zırhlı göğüslük, omuzluklar ve demir kolluklar takmıştı. Naibine koni biçimli savaş başlığından kurtulması için yardım etmesini emretti. Başlığın boyunluğu boğazını çizik içinde bırakmıştı. Her adım attığında botlarının üstüne düşen ağır dizliklerini de çıkardı. Sonra zırhın ağırlığı altında sızım sızım sızlayan bedenini biraz olsun dinlendirebilmek için halıya uzandı. Boğazı düğümlenmişti, uçbeylerinden birinin sünnet düğününde getirdiği dore benekli yabankedisini düşündü... acaba vahşi hayvan barınağındaki 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bakıcılar bu vahşi hayvanı beslemeyi becerebilmişler miydi? 
Yavru yabankedisi genç sahibinin varlığına henüz alışmış, onun elinden beslenmeyi daha yeni yeni kabul etmişti ki ayrılık vakti gelmişti... 

Kumandan Mubarizeddin Ertokuş'un buz kesmiş halıda yankılanan ayak sesleri şehzadeyi hayallerinden sıyırdı. 

— Melik, diyerek eğildi atabey, Rumlar kan kaybediyor, teslim olmak üzereler. Erzincan gibi bu şehride zaferle elde etmek üzereyiz. Bununla birlikte genelde silahlarını teslim etmeden önce düşman son bir gayret daha gösterir. Bu nedenle eğer Şehzadem de uygun görürse orduyu üçe ayırmayı böylece düşman birliklerini bölmeyi düşünüyorum. Tan ağarırken ordumuzu tekrar birleştirip, tek hareketle son saldırıyı yapacağız. 

Atabeyin sözlerinin ne anlama geldiğini tam olarak anlamasa da Gıyaseddin onaylamak için başını salladı. Gözkapakları kapanıyordu. Tüm bedeni sızlıyordu, bacakları kan içindeydi. Kendisini uykunun kollarına bıraktı. 

Gece yarısına doğru kopkoyu bulutlar şehrin üstüne çöreklendiler ve sağanak yağmur başladı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu, fırtına patlak vermişti. Karadeniz kıyıları dev dalgalarla dövülüyordu. Birden yıldırım çaktı ve fırtınanın içinde garip bir kişneme sesi duyuldu. Gıyaseddin sıçrayarak uyandı. Tüm vücudu sızım sızım sızlıyordu ve çok zor hareket ediyordu. Sendeleyerek kalktı ve zırhının ağırlığıyla bükülerek deri kapıyı araladı ve burnuna yanmış et kokusu geldi ve gözlerinin önündeki korkunç manzaraya bakakaldı. Kısrağı yanmış kül olmuş bir halde yerde yatıyordu. 

Tam o sırada dev bir dalga kabararak kıyıya doğru ilerlemeye başladı Gıyaseddin'in karanlığın içinde ona doğru homurdanarak ilerleyen dağ gibi dalgayı görmesiyle suların içinde kaybolması bir oldu. Ayakları yerden kesilmiş, bir anda dalganın tepesine doğru yükselmiş sonra su dolu bir uçuruma yuvarlanmıştı. Onu kurtarmak için suya atılan askerlerin çığlıklarını duymuyordu bile yalnızca denizin sağır eden gürültüsünü duyuyor, tuzlu su boğazını yakıyor ve dalganın buz gibi soğuğunu hissediyordu. Öldüğünü söylediklerinde annesinin 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duyacağı derin acıyı düşündü, sazanlı havuzda boğulan beyaz yavru kediyi gördü, vaşaklarının sarı gözleri, boğulan kumru, ok atma dersleri, beşiği, yemesi için bakıcısının ona mavi cam bir tabakta verdiği pilav, Melike Gaziye'den çaldığı gerdanlık gözlerinin önünden geçti. Birden bir el bedenini kavradı. Gıyaseddin bunun Azrail olduğunu düşündü. Cennete mi cehenneme mi gideceğini sordu kendi kendine. Ancak insanüstü bir güçle boynunu kavrayan bir el onu dalgaların üstünde tutmaya çalışıyordu. Birinin ona seslendiğini duydu, kıyıya çekildiğini, kumlara yattırıldığını hissetti. Birinin onu kafaüstü kaldırdığını, ciğerlerinin korkunç bir kasılmayla yandığını, kustuğunu, gözlerini açtığını, ağlayarak şükreden insanların etrafını çevirmiş olduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Gözlerini tamamen açabildiğinde ise bir sevgi yumağıyla sarmalanmıştı. 

Gün ağarırken Mubarizeddin Ertokuş ordunun üç kanadına birleşme vaktinin geldiğini bildirmeleri için kumandanlarını gönderdi. Ancak hiçbiri birliklerine ulaşamadan fırtına gene patlak verdi. Birden patlayan garip bir gürültü yeni uyanmış savaşçıları sersem etmişti. Gürültünün ardından sağanak yağmur başlamıştı. 

— Fırtına! Hortum, diye haykırıyordu şaşkına dönmüş bir asker. 

Gök önce titremiş sonra korkunç bir ıslık sesiyle dönmüş ve kampın üstünde korkunç bir hortum belirmişti. Mubarizeddin Ertokuş Gıyaseddin'i dev bir kayanın ardına yere yapıştırmıştı. Fırtınanın sesini yırtan çığlıklar bağırış çağrışlar artık duyulmaz olmuştu. Hortum askerleri avuç avuç alıp havalandırıyor sonra yere fırlatıyor ve askerler yere düşen karpuzların çıkardığı seslere benzer seslerle yere çarpıp parçalanıyorlardı. 
Hortum bir kırbaç gibi surlarda şaklıyordu. Ok mazgalları ve çıkma mazgallar kırılmış ve o sırada surlara çöreklenmiş askerlerin kafasını uçurmuştu. Hortum uzaklaştığında sağ kalanlar tekrar nefes almaya çalışarak kafalarını kaldırmışlar ve korkunç bir sahneyle karşılaşmışlardı. Sağ kalanlar felâketin boyutlarını görüyor ve ezilmiş arkadaşlarının bedenlerinden arta kalanları kurtarmak için koşuşturuyorlardı. Ancak tam bu 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sırada yağmur daha da artarak yağmaya başlamış, gök delinmiş gibi yağan yağmur sel olmuştu. Sel surların aşağından şelale gibi akmaya başlamış, tepeyi aşındırmış ve piyadeleri ve okçuları önüne katarak denize sürüklemişti. 

Selçuklu ordusu doğa karşısında bozguna uğramıştı. 

Gıyaseddin onu korumak için çepeçevre saran askerlerin ağırlığı altında eziliyordu, nefessiz kalmıştı. Mubarizeddin Ertokuş birden ortaya çıkarak Andronikos'un Frenk zırhlarıyla korunan piyadelerinin kale kapısından çıkabilmeyi başardıklarını söylemiş ve dağlara doğru çekilme emri vermişti. Sonra Gıyaseddin'e dönerek ciddi bir ses tonuyla: 

— Melik, savaşı kaybettik, bizi paramparça eden fırtına düşman askerlerini korudu. Tanrı'nın merhameti... 

Sonra büyük bir heyecan duyarak cümlesini tamamlayamadı. Sonra kendisini toparlayarak devam etti: 

— Atlarımızı mahmuzlayalım ve dağlara doğru tırmanalım! 
Çok rica ediyorum Şehzadem sizi koruyabilmemiz için mümkün olduğunca birliğin ortasında kalmaya çalışın. Zırhınızın çok ağır olduğunu biliyorum ancak zırhı çıkartmak çok tehlikeli olacaktır. Bu nedenle Hünkarım izin verirse... 

Sonra cümlesini tamamlama zahmetine girmeden askerlerine bir işaret çaktı. Bunun üzerine askerler yıldırım gibi atılarak Şehzadeyi çepeçevre sarıp, bir ata bindirdiler. Küçük çocuk daha ne olduğunu anlayamadan üzengilere sıkıştırılmış bacakları halatlarla atın böğrüne yapıştırılmıştı. Belinden eyere kemerlenmişti. Tüm bedeni yün halatlar yüzünden yara bere içinde kalmıştı. 

Sonra herkes atını mahmuzlamış ve nehirlerden ve sel sularından geçerek dörtnala ilerlemeye başlamışlardı. Arkalarında düşman askerlerinin zırhlarının çıkardığı sesleri duyuyorlardı. Mubarizeddin Ertokuş arada sırada dönüyor arkasına bakıyor ve gözlerini kısıp atının üstünde bir mumya gibi sarmalanmış Şehzadeyi görmeye çalışıyordu. 


Atların ayakları yapış yapış çamura saplanıyordu, çamur nallarına sarıyor ve kimi zaman atlardan biri dengesini kaybediyor ve ağır bir külçe gibi korkunç bir kişneme sesiyle yere düşüyordu. Yün astarlı tolgalarına karşın dolu taneleri adamların yüzlerini çizik içinde bırakıyordu. Bazı zavallılar dikkatsizlikle zırhlı eldivenlerini çıkardıkları anda parmakları soğuktan bacak zırhlarına yapışıyor ve ancak derileri sökülerek bu yapışkan kapandan kurtulabiliyorlardı. Fırtınanın, soğuğun, karayelin ve suyun besleyip büyüttüğü bir su cehenneminin içine düşmüşlerdi. 

Gıyaseddin elleri eyerine kenetlenmiş bir halde, bedeninin her bir yeri halatların acısıyla sızlarken, Mubarizeddin Ertokuş'un savaş atının peşinden giden atını idare etmekten aciz bir durumda ilerliyordu. Kendisini bata çıka ilerleyen atın ritmine bırakmıştı. Atabeyi arada sırada fırtınanın gürültüsü içinde kaybolan bir şeyler söylüyordu ama şehzadenin onu duyması imkansızdı. 

Kaçmalıydılar, mümkün olduğunca hızlı bir biçimde kaçmak gerekiyordu. Andronikos'un peşlerine düşen birliklerinden kurtulmak için dağlara çıkmaları gerekiyordu. Selçuklu Devleti'nin veliaht şehzadesini yakalayacak olana verilecek ödülün hayaliyle aç kurtlar gibi peşlerine düşmüşlerdi. 

Birden yeniden korkunç bir fırtına patlak verdi. Atlar şaha kalktı, ön ayaklarıyla yeri eşeledi ve dört bir yana savruldular. 
Mubarizeddin Ertokuş atını zorlukla zaptedebilmişti ancak geridönüp Şehzadenin atına baktığında korku dolu bir çığlık attı; küçük Sultanın atı sırtındaki değerli yüküyle düşmanlarının tarafına doğru savrulmuş, bir çukura düşmüştü. 

Mubarizeddin Ertokuş'un dünya başına yıkılmıştı. Yapacak bir şey kalmamıştı. Sağanak yağmur atlında demir zırhlı adamların veliahdın atının etrafını daha şimdiden çepeçevre sardıklarını görebiliyordu. Sevinç ve zafer çığlıkları fırtınanın sesini bastırıyordu. Bu arada uzun boylu askerlerden oluşan bir birlik düşman tarafına doğru atılmış boş yere Gıyaseddin'i atından çözmeye çalışıyorlardı. Mubarizeddin Ertokuş sonra hiçbir şey göremedi, eğilimli yola sıralanmış metalik silüetler Gıyaseddin'i ve adamlarını görmesini engelliyorlardı. Her şeyin son bulduğunu anladı, küçük Sultan tutsak olmuştu. 
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sacası yiğit bir ordu kumandanı olarak yaptığı onca ün ve şeref bu korkunç utançla lekelenmiş, silinip gitmişti. Bu tarif edilmez yenilgiyi Alaeddin'e nasıl söyleyeceğini düşündü. Belki de bu hatası canına mal olacaktı. Olsundu. Çünkü en korkunç ölüm bile bu utançtan yeğdi. 


Selçuklularla daha fazla gözleşmeyi göze alamayan Andronikos Selçuklu veliahdını ona yakışır bir biçimde büyük bir hürmet ve saygıyla ağırladı ve hiçbir fidye talebinde bulunmadan Alaeddin Keykubâd'a geri gönderdi. 

Alaeddin Keykubâd Trabzon Savaşı'ndaki yenilgiyi büyük bir üzüntüyle karşılayarak, bunu Yüce Allah'ın bir işareti olarak yorumladı. Allah kendisine Gıyaseddin'in gelecekte Sultan olmasıyla ilgili kuşkularında haklı olduğunu göstermişti. Bunun üzerine o sıralarda henüz bir yaşında olan İzzeddin Kılıç Arslan'ı Anadolu Selçuklu tahtının varisi olarak seçmeye karar verdi. Bu kararını kendisine yakın hissettiği sadık emirlerine açıkladı ancak resmi olarak duyurmadı. Çünkü gelecek günlerin ona kararının doğruluğunu bir kez daha ispatlanmasını bekleyecekti. Gıyaseddin ikta olarak kısa bir süre önce ele geçirilen Erzincan İlini aldı. Mubarizeddin Ertokuş ise Erzincan Subaşısı olarak görevlendirildi ve kendisine örnek bir kahramanlık nişanesi gösterene, bu utancı unutturana, hatasını telafi edene kadar Erzincan'da kalması emri verildi. 

Mahperi Hatun ise Sultan-ül-Ulemâ'nın ve tabii Kıpçak Eraslan'ın Konya'ya gelişinin ayarlanması için çakallarını gizlice Karaman kazasına gönderdi. 


Konya Sarayı 


— Eğer ülkenin her yerinde savaşmak yerine biraz olsun gözlerinizi açıp etrafınıza baksaydınız, diye gürledi Mahperi Hatun. Tüm vaktinizi pek bir seviştiğiniz Saadeddin Köpek'le av partileri düzenleyerek geçirmeseydiniz, devletiniz- de neler olup bittiğinin farkında olurdunuz! Sultan-ül-Ulemâ 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denilen adam uzun bir süredir topraklarınıza yerleşmiş durumda. Benimle konuşmaya, beni görmeye tenezzül etseydiniz. Ancak sizin şefkatiniz ancak zayıf bir mum ışığı gibi! 
Ve siz kendi oğlunuzu bile görmüyorsunuz! 

Sinirli bir hareketle orkide köküyle kaynatılmış süt dolu kabı devirdi. Lekelenen elbisesine baktı ve öfkeyle çığlık attı. Alaeddin susuyordu. 

— Siz bir canavarsınız, diyerek devam etti. Beni kirlettiniz, umutlarımı çaldınız, aşkımızı reddettiniz! Bana olan sevginizi oğlumun ellerinden tahtını alarak mı gösteriyorsunuz? 
Hükümdarlık tacını rakibemin oğlunun başına koyarak mı? 

— Tüm öfkenizi boşalttığınızda söyleyin de sizi ziyaretimin asıl amacını açıklayabileyim? 

— Ziyaretiniz mi? Eşini ziyaret etmek mi? Bir cariyeyi mi ziyaret ediyorsunuz siz? 

— Benim cariyem yok! 

— Ha evet kokuşmuş yağ yığını için terk ettiğiniz eşinizi demeliydim! 

— Her şeyden bu kadar iyi haber aldığınıza göre Melike Gaziye'yi ancak küçük oğlum İzzeddin Kılıç Arslan'ı görmek için ziyaret ettiğimi de biliyor olmalısınız! 

— Aaa! O zaman onu ikinci kez gebe bırakan bir hayalet olmalı! Oysa sizin zaten bir oğlunuz vardı ve siz onu sevmeyi beceremiyordunuz. Her fırsatta Ertokuş'u yanınızda sürükleyerek onun eğitimini bile ihmal ettiniz. Ha! Şu ödleğe gelince, oğlumu düşmana kaptırdığı için onu asla affetmeyecešim! 

— Bir fırtına patlak vermiş, korkunç bir hortum. Onun suçu değildi. 

— Evet suçlu olan o değildi doğru! Ama oğlum suçluydu! 
Bunun için mi onu benden uzaklaştırdınız? Tek yaşama sevincimi benden kopardınız, eskiden olduğu gibi beni babamdan da etmiştiniz, babamdan, şatomdan, benim için değerli olan her şeyden! 

Alaeddin somurttu. Melike Gaziye'nin ikinci kez gebe kaldığını o daha yeni öğrenmişti. Oysa Mahperi Hatun bunu 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çoktan öğrenmiş olmalıydı ki ona kin kusuyordu. Her tarafta çok iyi casusları olmalıydı. Ancak Mahperi'nin öfkesini ve kinini çekecek halde değildi. Şu anda tek bir şey düşünüyordu: sırrı gün ışığına çıkartmak. Söylentilere göre Sultan-ül-Ulemâ adında bir arif Karaman kazasına yerleşmişti! Karaman Emiri Musa da Sultanını haberdar etmeden bu ermiş için bir medrese inşa ettirmişti! Hiçbir şeyhin ya da imamın bu din adamını ziyaret etmeden Anadolu'dan geçmediği anlatılıyordu. Hatta daha da kötüsü bu Sultan-ül-Ulemâ'nın müridi olduğu söylenen uzun boylu bir adamın sık sık Hanım Sultanın gizli bahçesinde görüldüğü ve buraya Hanım Sultan tarafından gizlice sokulduğu söyleniyordu. 

— Her ne kadar sizi her şeyden alıkoyduysam da kendinize dost bulmakta zorlanmamışsınız. Gizli bahçenizde bir adam görülmüş. Hem de pek çok kere! 

— Ne gülünç hikâye! Siz de iyi biliyorsunuz sadece sizin de izin verdiğiniz gibi hekimim... 

— Salomon'dan söz etmiyorum, anlamamış gibi davranmayın, diye haykırdı, öfkeden çenesi titriyordu. 

— Benim sadakatsizliğimden eminseniz boşayın beni o halde, diye öfkeyle haykırdı Mahperi. Ve bırakın beni oğlumun yanına gideyim. Ya da Kalonoros'a inzivaya çekileyim. 
Bir balıkçı kulübesi de yeter bana. Görkemli sarayda her gün hüznü solumak yerine orada daha mutlu olacağımdan eminim. Çünkü özgür olacağım! 

— Özgür mü? Siz neden bahsediyorsunuz böyle? Ben özgür müyüm sizce? Hayatımı şöyle bir düşündüğümde sadece mahkümiyetim geliyor aklıma. İktidar mahkümu, usul adap mahkümu, zindan mahkümu -yıllar harcadım zindanlarda-, aşk mahkümu, güç mahkümu! Siz kalkmış bana özgürlükten söz ediyorsunuz! Kaderinizin sizi Valide Sultan olmak için seçtiğini ve kefene sarılı bir halde mezara girene kadar da bu unvanı taşımak zorunda olduğunuzu, yazgınızın Selçuklu Devleti'nin yazgısına mühürlendiğini unuttunuz herhalde. Selçuklu Devleti'nin Hanım Sultanı Alanya'da bir viranede öyle mi? Tüm Anadolu sizin önünüzde boyun eğerken öyle mi? İznik Latin İmparatorluğu'na kadar tüm Anadolu'yu kendinize güldürecek misiniz? Hem zaten size kim boşanmaktan söz etti şimdi? Kalbim sizden ayrılma korkusuyla her gün umutsuzca çarparken mi? Ama sanırım benden aşk yeminleri duymak için bu kadar acımasız laflar ediyorsunuz, dedikten sonra pembe muslin örtüden fırlayan kızıl lepiska saçları okşadı ve devam etti, Haydi Mahperi, artık barış yapmamızın zamanı gelmedi mi? Benden sevginizi esirgeyeli ne kadar uzun zaman oldu... 

— Öyleyse neden oğlumun tahta çıkma hakkını elinden alıyorsunuz, diyerek sızlandı Mahperi. Neden ikinci eşinize bu kadar ilgi gösteriyorsunuz? 

— Gıyaseddin tahta çıkıp ülkeyi yönetebilecek yeteneklere sahip değil gibi. 

Mahperi Hatun bir çığlık attı ve gözyaşlarına boğuldu. 

— Dahası, diye devam etti Sultan. Devletin çıkarları gönül dinlemiyor. Melike Gaziye'ye özel hiçbir ilgim ve sevgim yok, ona saygı duyuyorum, hepsi bu. Ancak şarktan gelen çok fazla tehdit var. Celaleddin Mengüberti, Moğollar... Eyyübi hanedanlığıyla yaptığım ittifak bana sadık kalmalarını sağlamanın tek yolu. Halkımı ve Eyyübileri mutlu etmek için tahta veliaht olarak sizin oğlunuzu değil Müslüman bir melikeden doğan şehzadeyi yükseltmem gerekiyor. 

— Yalan söylüyorsunuz, diye haykırdı Mahperi Hatun. Sizin tarihinizi okumadım mı sanıyorsunuz? Selçuklu Sultanlarının anneleri her zaman Hıristiyan prensesler olmuşlar. 
Hatta sizin anneniz bile. Siz uzun yıllar Bizanslıların arasında büyümediniz mi? 

— Evet bu söyledikleriniz doğru ancak siyasal ittifakların yönü o günden bugüne değişti. Moğolların saldırısına karşı elimizi güçlendirecek olanlar imparatorlukları artık son bulmuş, Latinlerin istilasına uğramış ve İznik'e çekilmiş Bizanslılar değil şarkta sınır komşumuz olan Müslüman hanedanlıklar. Cengiz Han'ın dört oğlu olduğunu ve hepsinin de babalarının sancağını kapıp yeni toprakların arayışına düşeceklerini unutuyorsunuz... 
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— O halde bırakın da Gıyaseddin'in yanına gideyim. Aylar oldu onu görmeyeli. O kadar mutsuzum ki bileklerimi kesip ölmeyi düşünüyorum. O benim oğlum. Oğlum o benim, diyerek Sultanın eteklerine sarıldı Mahperi Hatun. 

— Sizi anlıyorum. Ama bu ayrılık onun erkek olmasını sağlayacak. Yüksek görevler için seçildi, artık başına buyruk biri gibi günlerini silah amirinin yanında oyalanarak gecelerini de annesinin yatağında yan gelip yatarak geçirmeye devam edemez. 

— Demek onu görmeye gitmeme izin veriyorsunuz? 

— Sizi bir saniye bile üzmek istemem! Ancak Erzincan yolu çok uzun ve çok meşakkatli bir yoldur. 

— Beni Kalonoros'tan Konya'ya götüren yoldan daha uzun ve meşakkatli olacağını sanmıyorum. 

— Güzelliğinizle ancak inadınız boy ölçüşebilir, diye mırıldandı Sultan ve Mahperi Hatun'u kendisine doğru çekti. 
Aşkınızdan mahrum kalmanın bana ne kadar zor geldiğini bir bilseniz, kalbinizin kapılarını bana kapatalı o kadar uzun zaman oldu ki! Ben zor kullanan biri olmadığım için... başka bir erkek olsa çoktan yatağınıza zorla girmişti ama aynı ateşle yanmadığımızı, kalbinizde artık yerim olmadığımı bildičim sürece bedeninize sahip olmuşum ne olacak? Mutlu olduğumuz günleri bu kadar çabuk mu unuttunuz? 

Mahperi Hatun, Sultanın yumuşak ses tonunda geçmişte yaşadıkları aşkla dolu gecelerin sıcaklığını bulunca heyecanla titremeye başlamıştı, kalbi fırlayacak gibi çarpıyordu. 
Alaeddin ona o kadar büyük bir tutkuyla bakıyordu ki ona olan sevgisi kalbinde kıpırdanır gibi oldu ve aylardır nefret ettiği adamın öpücüğünü karşılamak üzere dudakları aralandı. 

Alaeddin Mahperi Hatun'un başörtüsünü açtı, ellerini süsen ve amber kokulu kızıl buklelere daldırdı ve mis gibi kokularını içine çekti. Mahperi'nin fildişi taraklarını çıkardı, ametist taşlı sallanan küpelerini kulaklarından çekip aldı, mor kırmızı ipek elbisesinin korsesinin kopçalarını açtı —Mahperi küstüklerinden beri Kalonoros giysilerini giymiyordu- uzun dantel iç gömleğini çıkardı ve ellini Mahperi'nin göğüslerini tutan ipek iç çamaşırının altına kaydırdı. Başka hiçbir kadında tanımadığı yumuşaklığa kaptırdı kendini ve Mahperi'nin bir kuş gibi çırpınan boynunu öpücüklere boğmaya başladı. Dudaklarını yavaş yavaş karnına doğru indirdi ve birden Mahperi'nin karnındaki uzun ince yara iziyle karşılaşarak irkildi, belki de Gıyaseddin'i hiçbir zaman sevememesindeki bir nedenin de taptığı kadının bedeninde bıraktığı bu korkunç iz olduğu aklına geldi. Hanım Sultan gözleri yarı kapalı bir halde onu süzüyordu, Alaeddin sevgilisinin bakışlarının eskisi gibi arzuyla alevlendiğini görebiliyordu. 


Sonrasında hiç konuşmadan bir süre öylece yan yana uzandılar. Daha sonra Alaeddin dirseklerinin üzerinde dikildi ve Mahperi Hatun'u seyretmeye koyuldu. Ancak Mahperi'nin birkaç dakika önce aşkla yanan bakışlarına yeniden sogukluk gelmişti. Mahperi'nin yüzünde bu bakışı ilk kez gördüğünde iliklerine kadar ürperdiğini hatırladı. Bu bakışlar- dan o gün nefret etmişti. Yeni eşi Melike Gaziye'yle birlikte Alanya Kalesi'nden döndükleri ve Mahperi Hatun'un kendisine bu bakışlarla baktığı gün. Daha önce hiçbir düşmanının kendisine bu kadar büyük bir nefret ve kinle bakmadığını düşünmüştü. 

Alaeddin Mahperi Hatun'un eskiden aşkla bakan gözlerini hatırlayınca özlemle iç geçirdi. Artık hiçbir şey eskisi olamayacaktı. Gerçeği kabul etmek istemiyordu ancak eski çamlar bardak olmuştu. Aslında aşk hikâyeleri de arada sırada ateşkes dönemleri yaşayan uzun bir savaş hikâyesiydi. 
Birbirlerine tapmaktan hiçbir zaman vazgeçmemişlerdi ama birbirlerini sevmekten çok yaralamışlardı. 

— Bana yolculuğumda eşlik edecek muhafız birliğimi ne zaman hazır edeceksiniz, diye sordu Mahperi Hatun sıcak olmaya çalışan bir ses tonuyla ancak Alaeddin sesindeki kuruluğu fark etmişti. 

— Demek benden bu kadar çabuk ayrılmak istiyorsunuz? 
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— Eğer biraz daha oğlumu göremezsem öleceğim... 

Alaeddin'in kalbi kıskançlıkla burkuldu, demek Mahperi Hatun'un aklında tek bir düşünce vardı bir an önce oğluna kavuşmak. Eşiyle yeniden barışmanın, eski günlere dönmenin hiçbir önemi yoktu artık onun için. Selçuklu toprakları üstündeki her kadının arzuyla istediği Selçuklu hükümdarı böyle bir hakareti nasıl kaldıracaktı? Mahperi'yi sevmekten vazgeçmeliydi yoksa yarasına sürekli tuz basmak zorunda kalacaktı. Sakinleşmek için hemen hamama gitme kararı aldı ve birden ayağa dikildi, kaftanına büründü, türbanını sarma zahmetine girmeden sivri tepeli başlığını aldı ve tek söz söylemeden çıktı gitti. 

— Hem zaten, diyerek tısladı arkasından Mahperi Hatun, Gaziye'nin böğürtülerinin kokusu daireme kadar ulaşıyor artık ve beni çok rahatsız ediyor, her tarafı misk, sarımsak ve leş gibi ter kokuttuğu yetmezmiş gibi... 

Sesi uzaklardan gelmeye başlamıştı, Alaeddin Mahperi'yi daha fazla duymamak için adımlarını hızlandırmıştı, mermer döşemede ayaklarının çıkardığı sesten başka bir ses duymayana kadar yürüdü ve iç geçirerek hamama girdi. Giysilerinden kurtuldu, ipek bir havluya sarındı, buharla kaplı hamama daldı. Tahta bir sıraya oturdu ve gevşedi. Elleri ve ayakları yavaş yavaş gevşiyor, kasları sıcaklığın etkisiyle yumuşuyordu. Terlemeye başladı ve iki hizmetçinin kaynar su doldurduğu çeşmeye bakır bakracını daldırdı ve başından aşağı döktü. Bedeninin yeterince gevşeyip rahatladığına kanaat getirince taş masaya uzandı ve kendisini hamam tellâğının ipek kese geçirdiği ellerine teslim etti. Tellâk keseledikçe ölü deriler sarı parçalar halinde bedeninden ayrılıyor alttan taze pembe deriler ortaya çıkıyordu. Alaeddin derisi- nin yüzüldüğünü hissediyordu, tüm benliğiyle canlanıyor, yenileniyor ve yepyeni bir özle doluyordu. Sonrasında Sultan masadan kalktı ve iyice sabunlandı. Önce kaynar suyla sonra buz gibi suyla durulandı. Kurulanmak için bir süre bekledi sonra giysilerini tekrar giydi ve canlanmış olarak dairesine doğru yollandı. Hanım Sultana yakışık almayan ithamlarda 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bulunarak adaletsizlik yapmıyor muydu? Başka bir kadını eş olarak almayacağına dair ona yemin etmişken ikinci kez evlenerek ona ihanet etmemiş miydi? Aşklarının meyvesi oğullarının yerine karakterini ve yeteneklerini daha şimdiden kimsenin bilemeyeceği küçük bir çocuğu -üstelik rakibesinin çocuğunu- taht için varis seçerek onu ciddi biçimde aşagılamamış, onurunu kırmamış mıydı? Hem yıllar geçtikçe Gıyaseddin'in yetenekleri ve karakteri gelişip de İzzeddin Kılıç Arslan tahta geçemeyecek mizaca sahip biri olursa bu kararından pişmanlık duymayacak mıydı? Ama Gıyaseddin o kadar garip, tuhaf bir çocuktu ki... Hayvanlara işkence etmekten zevk almıyor muydu? Üstelik bu meziyeti herkes tarafından bilinmiyor muydu? Bu anlaşılmaz gaddarlığı şehzadenin gelecekte de başka kötü huylar edinebilme ihtimali- nin yüksek olduğunun bir göstergesi değil miydi? Mahperi'ye gelince kıskançlık gözlerini kör etmişti, eşini kendisinden uzaklaştırarak çektiği acıların intikamını almaya çalışması son derece olağandı ancak onu seviyordu evet Mahperi onu hâlâ seviyordu. Birbirlerini kucakladıklarında sevgisini gözlerinden okumuştu. Ama kıskançlığından, hiddetinden, öfke nöbetlerinden o kadar sıkılmış ve yorulmuştu ki artık... 

Şimdi öncelikle merhum Harezm Şahı'nın oğlu Celaleddin Mengüberti'ye karşı yürütülecek politikayı tartışmak üzere kumandanlarını ve danışmanlarını huzuruna çağırtması gerekiyordu. Moğollarla mücadele ettiğinden beri Celaleddin Mengüberti Alaeddin'e sürekli dostluk ve barış mesajları gönderiyordu. Yoğun elçi ve armağan trafiği aralarındaki uzlaşmayı sağlamlaştırmış gibiydi. Ancak Celaleddin Mengüberti'nin son günlerdeki hareketleri Sultanın yeni topraklar ele geçirme arzusuyla yanıp tutuşan bu devrik şehzadeye karşı duyduğu güvensizliği doğrulamışlardı. İslamiyetin önemli uygarlık merkezlerinden biri olan Ahlat'ı kuşatmak üzere değil miydi? Daha şimdiden binlerce kişiyi öldürttüğü söylenmiyor muydu? Erzurum Hükümdarı Melik Cihan Şah şehrinin Ahlat'la aynı kaderi paylaşmasından korkarak Eyyübili müteffiklerini ihanet etmemiş ve birkaç yağmadan 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sonra Celaleddin Mengüberti'nin önünde diz çökmemiş ve üstünlüğünü kabul etmemiş miydi? Alaeddin'in görevlendirdiği tüm casuslar yaklaşan tehlikeyi haber etmişlerdi. Cihan Şah yeni koruyucusunun kazandığı zaferlerden güç alarak, güçlünün yanında ol kuralına uyup Alaeddin'e saldırmaya hazırlanıyordu. 

Tüm devlet adamları Sultanı bekliyorlardı. Şemseddin Altun-aba'nın suratından sabırsızlığı okunuyordu. 

— Sultanım, diye söze başladı, sözcülerimizin görüşmelerinin sonuçlarını size bildirmek için sabırsızlanıyorduk... 

Sonra birden sustu, sözlerinin Alaeddin tarafından geç kalmış olmasından dolayı sitem olarak yorumlanmasından çekindi. 

— Senin bilgilerine ve düşüncelerine güvenirim, diye sözü aldı Alaeddin, ancak sanırım savaş kaçınılmaz. 

— Eğer Hünkarım kabul ederlerse son bir kez daha anlaşmayı deneyebilir miyiz? Moğollar saldırdığında Celaleddin Mengüberti'yle yapmış olduğumuz ittifağın çok yararı olacaktır... 

— Ama siz de biliyorsunuz ki eskiden verdiği dostluk sözlerini çok çabuk unutmuşa benziyor. Bir haine güvenemeyiz. 

— Tabii eğer onu iştahını kabartan bir teklifle kendimize bağlamamışsak... 

Şemseddin Altun-aba daha fazla devam etmeye cesareti olmadığı için sustu. Alaeddin onu şöyle bir süzdü sonra kumandanı Kemaleddin Kamyar'a döndü ve sordu: 

— Şemseddin Altun-aba'nın dudakları arasında gevelediğini bana dosdoğru söylemeye kim cesaret edecek? 

— Uzun tartışmalardan sonra, diyerek sözü aldı Kemaleddin Kamyar, sesi titriyordu, Celaleddin Mengüberti'nin sadakatini güvence altına almanın tek yolunun onu ailenize kabul etmeniz olduğu sonucuna vardık... Kızı... 

— Yine mi evlilik, diye gürledi Alaeddin, kıpkırmızı olmuştu ve tahtından ayağa fırlamıştı, gözleri öfkeden çakmak çakmaktı. Selçuklu Devletini güvence altına almak için şarkın tüm bakireleriyle evlenmem mi gerekecek? 
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— Sultanım, diyerek söze girmeye cesaret etti Şemseddin Altun-aba, siz değil büyük oğlunuz. 

— Gıyaseddin mi? Sekiz yaşındaki bir çocuk mu? Düğünü yapmak için kaç yıl beklemeleri gerekecek biliyor musunuz? 

— Ama oğlunuz şimdiden Erzincan Hükümdarı oldu, diyerek araya girdi Saadeddin Köpek. Zaten biraz öne alınmış nişan törenleriyle şehzadelerin gelecekteki birleşmelerini önceden kesinleştirmek âdetten değil midir? 

Alaeddin suratını astı ve sustu. Aslında şaşırmış rolü yapmıştı. Kendisi de düşününce bu sonuca varmamış mıydı? 
Ancak Erzincan'da Muzafereddin kızını Gıyaseddin'le nişanlamak istemeyince yedikleri korkunç silleyi ve hakareti de unutmamıştı. İkinci bir başarısızlık hanedanlığı lekelemeyecek miydi? Hayır böyle bir şey olmayacaktı! Gezgin savaşçı, taçsız hükümdar Celaleddin Mengüberti'nin soyunu bu kadar onurlandıracak bir öneriyi geri çevirmesi düşünülemezdi bile. 

— Elçi olarak sizi görevlendiriyorum Şemseddin Altun- aba, diyerek birden söze başladı. Bunun karşılığında Celaleddin Mengüberti'nin Ahlat muhasarasını kaldırmasını istiyorum! 

Ayağa kalktı ve kararlı adımlarla salonu terk etmeye hazırlandı. Ancak taht salonundan çıkmadan önce Saadeddin Köpek'in önünde durdu ve onun neden bu kadar şaşırdığına bir anlam veremeden ona: 

— Mahperi Hatun oğlunu görmek için Erzincan'a gitmek istiyor. Siz de benim gibi bu eski kalenin nasıl virane bir halde olduğu hatırlıyor olmalısınız, derken Köpek'in gözlerindeki garip bakışı çözmeye çalışıyordu, sizi bu kaleyi onarmakla ve yenilemekle görevlendiriyorum. Hanım Sultan'la birlikte yola çıkacaksınız. Ancak Beyşehir Gölü kıyısında yürüttüğümüz çalışmaları tamamlamak üzere kısa sürede dönersiniz. 

Köpek'in yüzü sevinçle aydınlandı ancak Alaeddin bunu fark etmedi bile. Saadeddin çok sevinçliydi. Hanım Sultan'a eşlik etmek! Onunla baş başa kalmak! Alaeddin'e gelince, 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içinden kaderin oyununu çok iyi oynadığını düşünüyordu. 
Hanım Sultan belki de aylarca burada olmayacaktı. Böylece oğlunun Celaleddin Mengüberti'nin kızıyla nişanlandığı haberini aldığında Mahperi'nin gireceği öfke nöbetinden korunmuş olacaktı. Hanım Sultanın huysuzluklarından, tavırlarından ve öfkesinden o kadar yılmıştı ki! 
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2. bölüm 


Kapadokya 


sarayı'na son bir kez baktı. Kısa bir süre önce Aksaray civarına inşa edilen bu kervansaray yazlık ve kışlık mekanlarıyla hemen herkesin hayranlığını kazanıyordu. Büyük avlusunun tam ortasında yer alan kare planlı köşk mescit kemerli dört kaide üzerine oturmaktaydı. Beş nefli büyük ahırları ve otuz iki tonozdan oluşan yüksek kemerleri ve piramit biçimli pandatifler üstünde yükselen geniş büyük kubbesiyle gerçekten görkemli bir kervansaraydı. 
Konvoy kervansaraydan ayrılmak üzere avludan geçiyordu. Hanım Sultan tahtırevanının deri perdesini hafifçe araladı ve hayranlıkla büyük mermer portalı seyretti. Yıldız biçimli geometrik desenlerle süslenmişti. Çok renkli palmetler ve bezeklerle süslenmiş, sarkıtlarla donanmış bir niş portalın üstünde yükseliyordu. Alaeddin'e duyduğu öfkeye karşın Mahperi eşinin hükümdarlığı boyunca yaptırdığı anıtları, kervansarayları, camileri, şifahaneleri, medreseleri görünce hayranlığını gizleyemiyordu. Hanım Sultan portalı seyrederken aklına Erzincan yolunun uzun ve yorucu bir yol olacağı, yalnızca Kayseri ve Sivas'ta mola vererek dört gün boyunca durmadan yol alacakları ve sonrasında da fazla kervansarayın bulunmadığı çetin yollardan geçecekleri aklına geldi. 


H= Sultan geceyi geçirdiği Sultanhan Kervan-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Hanım Sultanın tahtırevanı atların ritmine uyarak bir o yana bir bu yana sallanarak kavurucu yaz güneşi altında ilerliyordu. Ter içinde kalmıştı, biraz olsun temiz hava alabilmek için tahtırevanın perdesini araladı. Ancak perdeyi açar açmaz sıcak bir dalga yüzünü yaladı. Yoldan kalkan toz genzine doldu, gözleri yandı ve ateş bastı. Hemen perdeyi kapattı ve uyuşmuş dizlerini kımıldatmaya çalıştı. Tahtırevanın içi o kadar dardı ki bacaklarını uzatamıyordu. Duyduğu sıkıntıyla gözleri doldu. Kaşıntıdan ölüyordu, ellerini baldırlarını saran açık pembe lekelere götürdü. Ama yaralarını kaşımamalıydı bu nedenle ellerine hâkim olabilmek için vargücüyle yumruklarını sıktı. Balatlı Salomon'un ona gerçeği açıklamaktan kaçınmasına karşın, vücudundaki egzamanın şekil değiştirdiğini ve artık hastalığının adını samimiyetle koyma vaktinin geldiğini biliyordu: Sedef hastalığı. 

Hayır! Pes etmek yoktu! Alaeddin'e oğluna kavuşmak için her şeye katlanacağını ısrarla söylememiş miydi? Gıyaseddin saraydan ayrılalı ve şu korkunç fırtına nedeniyle yenilgiye düşeli aylar olmuştu. Eğer bu korkunç kabusu yaşamamış olsalardı, Selçuklu Devleti Hanım Sultanı şehzade oğlunu görebilmek için bu taşlı yollara düşmek zorunda kalır mıydı? Oğlunu sürgüne göndererek Alaeddin büyük bir insafsızlık göstermemiş miydi? Şişko Gaziye'nin uğursuz piçi, onların, Alaeddin ve Mahperi'nin aşklarının meyveleri olan oğullarından daha yetenekli ya da daha akıllı olabilir miydi? 
Birden rakibesinin şişmiş karnını hatırladı. İkinci kez gebe kalmıştı. Şarkın verimli topraklarından gelen bu doğurgan kadın Alaeddin'e başka oğullar da doğuracaktı, gücünü artırabilmek için doğuracaktı da doğuracaktı. O ise kanı damarlarından çağlayarak akarken hâlâ taptaze ve gencecik olmasına karşın, meyve veremeyecek, kuru bir nehir yatağı gibi kalacaktı! 

Sarsıntılar yavaşlamaya başlamıştı, at durmuş olmalıydı, birilerinin konuştuğunu ve tahtırevanının perdesinin aralandığını fark etti. 

— Hanım Sultanım? 
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Hizmetçisinin sesini tanımıştı. 

— Hünkarım hanedanlık tahtırevanını tanıyan köylüler size bu armağanı, buz gibi vişne suyunu göndermişler... 

Mahperi perdeyi hemen sonuna kadar açtı, vişne suyunun lafını duymak bile susuzluktan kuruyan ağzının sulanmasına yetmişti. Üzerinden damlalar akan kil testiye doğru ellerini uzattı. Testiyi nehir suyunda soğutmuş olmalıydılar... 

— Hayır Hanım Sultanım, diye bağırdı sert bir ses. 

Bu Saadeddin Köpek'in sesiydi. O sırada demir bir yumruk testiyi dudaklarına götürmesini engellemek için Mahperi'nin elini sıkıca kavramıştı. Mahperi kolu havada, şaşkın bir halde kalakalmıştı. Bir yandan da elinin üstündeki garip ele bakakalmıştı. Tırnakları bir kadınınki gibi törpülenmiş narin ve ince bir eldi. Alaeddin'in emirine baktı. Emir ter içinde kalmıştı. Mahperi'ye o kadar yaklaşmıştı ki ilk kez Saadeddin'i bu kadar yakından görüyordu. O güne kadar bu emirin yalnızca garip gözlerini fark etmişti. İri yarı, yapılı bir adamdı. Uzun esmer saçları kürklü başlığının altından omuzlarına düşüyordu, emirin ince uzun burnuna ve kaslı kollarına baktı. Emir gözlerini Mahperi'nin gözlerine dikmişti. 
Mahperi bu gözlerdeki tutkuyu daha önce de görmüştü sanki. 
Bu adamla ilgili olarak pekçok çapkınlık hikâyesi anlatılmıyor muydu? Hatta aylarca Konyalı zengin bir kadının peşinden koştuğu sonra daha fazla geri çevrilmeye dayanamayarak bir gece gizlice kadının dairesine girme cüretini gösterebildiği ve kadının bu çılgın âşığın cazibesine daha fazla karşı duramayarak hizmetçilerini çağırmadığını anlatmamışlar mıydı? 

— Hanım Sultanım, dedi yavaşça başını eğerek -bu saygılı selamlama hareketinde bile küstahça bir şeyler yok muydu, bakışlarından garip bir cüret okunmuyor muydu?— bu içeceği önce benim tatmama izin verir misiniz, kimbilir, her şey olabilir, bir hain, içten pazarlıklı biri, zehir... 

Sonra Mahperi'nin cevabını beklemeden, testiyi kaldırdı ve kafasına dikti -böylece onun için gözünü kırpmadan ölüme gideceğini gösteriyordu— birkaç yudum içti, bir süre bekledi ve sonra, 
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— Sanırım çekinmeden susuzluğunuzu giderebilirsiniz, diyerek dudaklarıyla ıslattığı testiyi Hanım Sultana uzattı. 

Gözlerini Hanım Sultanın gözlerinden ayırmıyordu Mahperi -bu küstahça bakışa daha fazla dayanamayacaktı— testiyi aldı ve vişne suyundan içti. Tam o sırada örtüsünün altından bakır renkli bukleleri görüldü ve Saadeddin Köpek bir gün bu kadının onun olacağına and içti. 

Atına binmeye hazırlanırken Hanım Sultanın sorusu onu alıkoydu: 

— Emir, Nazianslı Aziz Gregoryos'un doğduğu vadiden uzakta mıyız? 

— Atla üç ya da dört saat, en az... 

— Bu kilisenin sularının ruhu ve bedeni tazelediği söyleniyor. Belki de yarın gün doğarken... 

Hanım Sultan sustu. Saadeddin Köpek bir an tereddüt etti. Acaba Hanım Sultan ondan güzergâhlarını değiştirmelerini mi istiyordu? Ana yoldan ayrılarak bilinmeyen yollara sapmak tehlikeleri davet etmek olmayacak mıydı? Aslında gençliğinin geçtiği bu toprakları avucunun içi gibi biliyordu ama Alaeddin bunu duyarsa kızmaz mıydı? Öte yandan Hanım Sultanın bir isteğini yerine getirerek iktidara giden merdivenlerde bir basamak daha yukarı çıkmış olmayacak mıydı? 

— Sizi memnun etmek söz konusu olunca hiçbir şey imkânsız değildir Hünkarım, dedi aşırı saygılı bir sesle. Ama yolculuk uzun olacaktır ve tahtırevan... 

— Usandım tahtırevandan, diyerek sözünü kesti kuru bir sesle Mahperi. Bana bir at verirsiniz. 

— Ama, Sayın Hünkarım... 

— Beni bu sevinçten mahrum mu edeceksiniz? -Genç kadının bakışları değişmiş biraz önceki kibirden eser kalmamıştı sanki, yalvarır gibi bakıyordu şimdi— yanıma muhafız olarak iki atlı vermeniz yeterli olacaktır... 

— Her şey istediğiniz gibi olacak efendim. Ama Sultan sizi bana emanet etti. Bana bu onuru bahşederseniz size eşlik edeceğim... 
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— Yarın şafakta o halde. Bana en iyi atlarınızdan birini verin. 

Hanım Sultan yavaşça kafasını eğdi, dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme vardı. Saadeddin Köpek Mahperi'nin bakışlarında minnettarlığının bir şimşek gibi yanıp söndüğünü fark etti. Bir şey daha söyleyecekti. Ancak Mahperi tahtırevanın perdesini indirmişti bile. 


“Bir erkek gibi ata biniyor” diye düşündü Saadeddin Köpek önünde dörtnala at süren Mahperi'ye bakarak. 

Bu sıradışı kadına büyük bir hayranlık duydu birden. 
Ama hayır, kendisini bırakmamalıydı, bu kadın da bertaraf etmesi gereken düşmanlarından biriydi, onu kendisine âşık ederek etksisiz hale getirecekti. Ancak kalbini bu kadına kaptırmaması gerekiyordu! 

Acaba bir elçinin Sultanın mesajıyla Celaleddin Mengüberti'den kızını istemek üzere yola çıkmış olduğunu öğrendiğinde tepkisi ne olacaktı? Şemseddin Altun-aba armağanlarla yüklü otuz katır, elli atlı köle ve yüzlerce attan oluşan konvoyla yola çıkmıştı. Ama tüm bunlardan Hanım Sultanın haberi yoktu! Yola çıkacağı için çok heyecanlandığından çakallarını sorgulamayı unutmuştu. Bu mükemmel bir fırsattı! 
Mahperi'yi söz konusu olanın oğlunun ikinci nişanından çok Alaeddin'in üçüncü evliliği olduğuna inandırmak için biraz anıştırmada bulunması, ucu açık sözlerle kafasını karıştırması, lafı döndürüp dolandırması yeterli olacaktı. Artık tamamen ona bağımlıydı! Saadeddin Köpek casuslarının Mahperi'ye ulaşamamaları için gerekli düzenlemeleri yapmıştı. 
Artık iş ona kalmıştı. Kuşku Mahperi'yi kemirmeye başlayınca teselli eden danışman rolünü memnuniyetle üstlenecekti. 
Planı gizliden gizliye mayalanıyordu, uygulamaya koyma zamanı giderek yaklaşmıştı. 

Yüksek bir tepeye geldiler. Hanım Sultanın atı yavaşlamıştı, geri dönerek Saadeddin'e seslendi. 

— Emir, diyerek sordu endişeli bir sesle, siz ki bu bölgeyi çok iyi tanıyorsunuz bu patlamak üzere olan bir yanardağ degil mi? Eliyle uzaktaki bir dağı işaret ediyordu. Dağdan beyaz dumanlar çıkıyordu. 

Saadeddin Köpek gülmekten katıldı. 

— Hanım Sultanım endişelenmeyin lütfen, gördükleriniz sadece sıcak su kuyularının buharı... biraz sonra gireceğiniz kaynağın suları bu dağdan iniyor. 

Mahperi Hatun endişeye kapıldığı için utandı. Oysa bir daha asla zayıf bir kadın gibi gözükmeyeceğine dair yemin etmişti. Özellikle de bu adamın önünde. Eğer bu adam bir kadını severse bir aslanın maralı sevdiği gibi severdi kesinlikle. Atını mahmuzladı ve arkasına bakmadan tekrar dörtnala gitmeye başladı. 


Hanım Sultanın rüzgârdan saçı başı dağılmıştı, kızıl saçları beline kadar açılmıştı. Saadeddin Köpek atından inmesi için yardım ederken Hanım Sultanın elini kavradı ve sıktı. 
Ancak Mahperi elini hemen çekti. Kilisenin önünde muhteşem bir bahçe vardı. Bahçe yolunun iki kenarı gül tarhlarıyla kaplanmıştı. Yaşlı bir peder koşarak geldi. 

— Hünkarım Selçuklu Devletinin Hanım Sultanının bu kiliseyi varlığıyla onurlandırmasından büyük bir sevinç duydum. Hanım Sultanımız Aziz Gregoryos'un şifalı sularını biliyorlar mı... 

— Bunun için buraya geldim, diyerek sözünü kesti Mahperi. 

— O halde, Hünkarım izin verirse önce kendilerine kilisemizde eşlik edeyim, burada huzur içinde dua edebilirler. 

Mahperi Hatun tavanından pekçok yağ lambasının sallandığı geniş kubbeli kiliseye girdi. Loş ışıkta sallanan gümüş ve altın tütsülükleri gördü. Küf ve zambak kokusu burnuna doldu. Büyük bir imanla dua etti. Sonra peder yanına gelerek onu kutsal sulara götürdü. 

Burası mermer merdivenlerden inilerek ulaşılan bir yeraltı havzasıydı. Saadeddin Köpek yeraltına inen merdivenlerin girişindeki kapıyı açtı ve endişeli bir halde aşağısını süzdü. 
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— Hanım Sultanımı böyle bir yerde tek başına bırakamam, diyerek heyecanla söylendi. 

— Emir suya girmek istiyorum, biraz saygı ve anlayış lütfen... 

— Yukarıda kapının ardında bekleyeceğim. Gerektiğinde beni çağırabilirsiniz... 

Mahperi Hatun nemli basamaklardan aşağıya indi. 
Havza üstünde pekçok yağ lambası bulunan bir tür avizeyle biraz olsun aydınlatılmıştı. Mahperi soyundu ve giysilerini mermer bir masaya bıraktı. Sonra pamuklu iç gömleği üstünde olduğu halde karanlık suya daldı. Suyun soğuklurguyla ürperdi, gömlek vücuduna yapıştı, Aziz Gregoryos'a kendisini iyileştirmesi için dua ederek sularda süzülmeye başladı, gömleği yukarı kalkmış etrafında bir halka oluşturmuştu, huşu içinde dua etmek amacıyla gözlerini kapattı. 
Kendisini dualara kaptırmışken birden tiz bir çığlık attı. 
Suyun dibinde kaygan ve ıslak bir şeyler hafifçe bacaklarına dokunmuş ve yanından geçip gitmişti. Havzadan çıkmak için hemen ayağa dikildi, o şey yeniden bacaklarının arasından geçti, Mahperi gene korkuyla çığlık attı. 

Saadeddin Köpek Mahperi'nin çığlığını duyunca merdivenlerden aşağıya atılmıştı. Hanım Sultana doğru koştu, onu sudan çekti, sıkıca kavradı ve merdivenleri dörder dörder çıkmaya başladı. Mahperi'yi sıkıca kucaklamıştı, genç kadının ıslanmış ince pamuklu gömleğinden göğüslerini hissedebiliyor, bacaklarının sıcaklığını duyabiliyordu. O anda Mahperi'yi delice istediğini fark etti. Hanım Sultan ise Saadeddin Köpek'in güçlü kaslarını hissediyor ve kollarından kurtulmaya çalışıyordu. Yukarıya çıkınca Saadeddin Mahperi'yi taş bir sıraya oturttu ve saygı ifadesi olarak başını öteki tarafa çevirdi. Eğer Alaeddin, Hanım Sultanı yarı çıplak bir halde kucakladığını öğrenecek olursa neler olurdu kimbilir? 
Mahperi Hatun'u memnun etmek için düşüncesizlik ederek böyle bir maceraya atıldığı için pişmanlık duyuyordu. Çığlıklara koşan peder Hanım Sultanı yarı çıplak bir halde görünce donup kalmıştı. 
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— Seni sefih, diye gürledi Saadeddin Köpek. Sen bu sulardan sorumlu değil misin? Bilmez misin hayvanlar bulunur suda? 

— Hünkarım her sabah havzanın suyunu kepçeden geçiriyorum ama hayvanların, fare ya da yılanların bu yeraltı sularına girmesi o kadar kolay ki... 

— Sultanı bu ölümcül ihmalden haberdar edeceğim. Sultanımızın, topraklarında rahatça ibadet etmene izin vermesi- nin karşılığını ne de güzel ödüyorsun böyle! 

— Yalvarırım, affedin beni Efendim, diyerek yalvardı yaşlı adam. 

— Git aşağıdan Hanım Sultanın giysilerini al hemen! 

Yaşlı adam hemen merdivenlerden aşağıya atıldı ve Saadeddin doğrudan gözlerini Mahperi'ye çevirdi. Gün ışığı 1slak bedenini aydınlatmaya başlamıştı, bedeninin kıvrımları iyice ortaya çıkmıştı. Ancak Hanım Sultanın ondan tarafa baktığını görünce hemen bakışlarını çevirdi. Mahperi Hatun'un kendisini göz ucuyla süzdüğünü fark etmemesi gerekiyordu! 

Tek söz söylemeden kiliseden ayrıldılar ve yalnızca biraz su içip, bir şeyler atıştırmak ve atları sulamak için durdular. 
Gün batarken Aksaray yolunda ilerleyen konvoylarına ulaştıklarında. Mahperi Hatun Saadeddin Köpek'le konuşmaya tenezzül ederek, 

— Emir, dedi, bugünkü maceramızın bazı ayrıntılarının hükümdarımızı ilgilendireceğini sanmıyorum, siz ne dersiniz? 

Saadeddin Köpek bir şey söylemeden için için sevinerek başını eğdi. Bunda böyle Mahperi Hatun'la aralarında bir sır vardı. 


Konya Sarayı 
Karaman Beyi Emir Musa alnını yere değdirerek Sultanın önünde diz çöktü, tahtın ayağını öptü ve bekledi. 


Sultan kendisine bir mektup göndermiş ve bir an önce 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Sultan-ül-Ulemâ'nın Karaman'a gelişinin neden kendisinden saklandığını bir bir açıklamasını istemişti. Kendisine gönderilen mektubu Sultan-ül-Ulemâ'ya gösterdiğinde bu bilgenin ona verdiği cevabı şimdi Alaeddin'e nasıl söyleyecekti? En iyisi susmak ve tetikte beklemekti. Taht salonunda sert bir ses duyuldu. 

— Bize bildirildiğine göre Harezm Devleti'nden gelen ve Sultan-ül-Ulemâ adını taşıyan bir ermiş uzun bir süredir şehrinizde ikâmet etmektedir. Hatta ona bir medrese yaptırdığınız ve Anadolu'dan geçen bütün din adamlarının Karaman'a uğradıkları ve bu ermişin selamını ve hayır dualarını aldıkları söyleniyor. Hüdavendigâr olarak nitelenen Celaleddin adında bir oğlu olduğu da anlatılıyor. Bu arifin varlığıyla topraklarımızın nurlandığı ve kutsandığı söyleniyor. Ama siz Sultanınızı tüm bunlardan haberdar etmediğiniz için ne yazık ki Selçuklu hanedanlığı bu kutsal ateşin ışığından mahrum kaldı! Bir an önce bana bu ihmalinizin nedenlerini anlatmanızı emrediyorum size! 

Emir Musa yavaşça doğruldu ve büyük bir saygı ve hürmetle Alaeddin Keykubâd'a baktı. 

— Sultanım büyük bir hata ettiğim doğrudur. Şeyhin topraklarımıza gelişinden Sultanımızı haberdar etmem gerekirdi. Büyük bir kusur ettim. Ancak öncelikle eğer Haşmetli Sultanım izin eylerse şeyhin hikayesini anlatmak isterim... Çok uzun zaman önce merhum Harezm Hükümdarı Muhammed Şah'ın güzeller güzeli bir kızı varmış. Bu kız güzel olduğu kadar akıllı ve faziletliymiş. Melike evlenme yaşına geldiğinde Şah kızına layık bir Melik bulamadığı için üzülür olmuş. Bunun üzerine emiri, hükümdara kızını bir bilgeyle evlendirmesini söylemiş. “Çünkü devletleri ve halkları yönetenler hükümdarlarsa da hükümdarları yönetenler de bilgelerdir,” demiş ve Harezm Devleti'nin başkenti Belh'de bilgeliği ve dürüstlüğüyle herkesin hayranlığını kazanan Katibi adında bir arif olduğundan söz etmiş. O gece Şah, genç melike ve Katibi aynı rüyayı görmüşler. Rüyalarında Peygamber Efendimiz her üçüne de bu evliliğin olmasını emretmiş. Bir süre sonra genç bilge 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ve melike evlenmişler. Bu evlilikten Sultan-ül-Ulemâ doğmuş. Çok küçük yaşta babasını kaybetmenin acısını yaşamış ama ne derler bilirsiniz armut dibine düşer misali tüm ilim dallarında yetenekli olduğunu kısa sürede göstermiş. 
Bunun üzerine saray çevresinde Sultan-ül-Ulemâ'nın gelecekte Harezm Şahı olması gerektiği konuşulur olmuş. Ancak Sultan-ül-Ulemâ bunu reddetmiş. Dünya zevkleriyle ilgilenmediğini söylemiş. Bu nedenle büyükbabasının günahkâr dünyasından uzaklaşmak için Harezm'dan ayrılmış. Kısa bir süre sonra da bildiğiniz gibi Harezm Devleti Moğollar tarafından yağmalanmış. Sultan-ül-Ulemâ Mekke'ye gidip hacı olduktan sonra Şam'a gitmiş. Şamlılar bu bilgeye şehirlerinde kalması için yalvarmışlar ama Sevgili Hocamız kabul etmemiş çünkü Allah ona Anadolu'ya gitmesini ve Konya'ya yerleşmesini buyurmuş. Ona mezarı- nın Konya'da olacağını bildirmiş. Sultanım, Sultan-ül-Ulemâ çok uzun bir yolculuktan sonra sonunda Karaman'a ulaştı... 

— Eğer bu derviş Konya'nın son durağı olacağını düşünüyorsa, diyerek sözünü kesti Alaeddin, peki neden şimdi Karaman'da ikâmet ediyor? Bana her şeyi söylemiyorsun gibi geldi! 

Sultanın öfkesi sesinden anlaşılıyordu ama Emri Musa yalan söylemek istemiyordu. Çünkü Alaeddin öfke nöbetleri meşhur olsa da herkes Sultanın yücegönüllü biri oldugunu ve kendisine yaltaklanmak isteyenlerden nefret ettiğini bilirdi. Hainlikle suçlanmaktansa en iyisi Sultanın tüm öfkesini kusmasına göz yumup doğruyu söylemekti. 
Böylelikle Emir Musa bir cesaretle atıldı: 

— Bizim buralarda bir atasözü vardır siz de bilirsiniz Sultanım “doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar” derler. 
İzin eylerseniz sözümü dolandırmadan konuşabilir miyim? 

— Yaltakçılıktan, ikiyüzlülükten ve dalaverecilikten nefret ederim, cevabını verdi Sultan. Sana emrediyorum! 
Dilinin altındaki neyse söyle! Çekinme! Seni sözlerinden mesul tutmayacağım. Hükümdarının sözüne güvenmiyor musun yoksa? 
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— Buraya gelmeden önce, diye çekinerek devam etti Emir Musa. Bana gönderdiğiniz mektubu Sultan-ül-Ulemâ'ya okuttum... 

— Devam et! 

— Şeyhin sözleri aynen şöyle oldu: “Sultan Alaeddin içki içiyor ve çalgı sesi dinliyor ben onun yüzünü nasıl görebilirim ?”40 

Emir büyük bir sıkıntıyla susup kaldı. Behaeddin Veled'in sözlerini aynen aktarmakla büyük bir çılgınlık yapmıştı değil mi? Büyük bir hata etmişti! Bu samimiyeti yüzünden feci şekilde cezalandırılırsa ne olacaktı? Sultan sözünü tutar mıydı? Alaeddin'in öfkesini karşılamaya hazırlandı. Ancak Sultan kendisine yumuşak bir ses tonuyla hitap edince şaşırdı kaldı: 

— Dürüstlüğün övgüyü hak ediyor, dili sürçmeyen yürekli adamları severim. Şeyhine aynen şunları aktar. Eğer bizim başkentimize zahmet eder gelir ve Konya şehrini kendi evladının makamı yaparsa, ben yaşadığım müddetçe şarkıları ve çalgıların sesini dinlemem, hiç kimseye iradet getirmediğim halde, onun kulu ve müridi olurum.1! 

Emir Musa şaşkınlık içinde susuyordu. Tekrar Sultanın önünde eğilmek üzere yere atıldı ancak Sultan onu engelledi. 

— Sen şimdi hemen Karaman'a gidecek ve sözlerimi Sultan-ül-Ulemâ'ya ileteceksin. Allah yardımcın olsun! 

Emir geri geri yürüyerek huzurdan çekildi. Alaeddin tek başına kalmıştı. Düşüncelere daldı. Kuşkusuz bu bilge- yi Konya'ya getirtmek istemesinin altında bazı çıkarlar yatıyordu. Ama şeyhle karşılaşmasının hayatının önemli olaylarından biri hatta en önemli olayı olacağını hissediyordu. Şeyhi Belh'ten Anadolu'ya sürükleyen de kaderin bir oyunu değil miydi? 

Emir Musa'ya söylediklerini sözcüğü sözcüğüne aklından geçirdi. Acaba biraz fazla ileri gitmemiş, dikkatsizce konuşmamış mıydı? Gerçekten de dünya zevklerinden el etek çekebilecek miydi? Kendisini genç hissediyordu ve yaşamdan hâlâ zevk alıyordu. Ancak artık gerçekleri kabul 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etmesi gerekmiyor muydu? Artık çok genç değildi, kabul etmeliydi, neredeyse kırkına girecekti. Önünde günahlarını affettirebileceği kadar zamanı olup olmadığını biliyor muydu? Sağdaki meleğin kitabının soldaki meleğin kitabından daha ağır olması için çabalaması gerekmiyor muydu? Artık savaşları, zaferleri, fetihleri ardında bırakmalı, zafer sarhoşluğundan ve kibirden uyanmalı ve gecesini gündüzüne katarak kendisini ilme vermeli, iman etmeli, inzivaya çekilmeli ve yalnızca Allah'ın merhametini ve inayetini kazanmak için yaşamalıydı. 

Huzuruna Bizanslı şarkıcıyı çağırttı. Koyu gözlü güzel bir kadındı bu şarkıcı, saçlarını dore bir saç filesine toplamıştı. Bu kadını ilk kez yatağına aldığı günü düşündü, Köpek ve Şemseddin Altun-aba'nın ona ikinci kez evlenmesi gerektiğini söyledikleri akşamdı, hava buz gibiydi. Bu şarkıcıyı başka aşklar, başka şarkıcılar, başka oyuncular izlemişti. Ancak bu Bizanslı şarkıcının gözleri öylesine arzu doluydu ki Mahperi kapısını kapalı tuttuğunda bu arzu dolu kadının kucağında rahatlamak ona iyi geliyordu. 

— Haydi şarkı söyle, diye emretti yumuşak bir sesle, benim için son bir kez söyle... 

Şarkıcı, Sultana şaşkın bir bakış attı ve harpın tellerini tıngırdatmaya başladı. Önce çalgının kristal inceliğindeki büyüleyici sesi çınladı salonda sonra da genç şarkıcının kadife sesi. İznik İmparatorluğu'nda geçen bir aşk hikâyesinden söz ediliyordu şarkıda. Özlemden, kırık kalpten dem vuran hüzünlü bir şarkıydı. Alaeddin gözlerini kapadı ve şarkıyı dinledikçe anıları sanki zihninden fırladı. Sanki bir rüyada gibiydi, rüyasında Mahperi'yi gördü, bileklerini kesişini, sonra kalenin surlarından bir kuş gibi uçarak yanına konan başörtüsünü, örtüyü kılıcının ucuyla yerden kaldırışını hatırladı; yaşlı ruhunu tatlı bir özlem ve hüzün sardı. Evet yaşlı ruhunu, artık yaşlı bir adamdı. Farkına varmadan yıllar akıp gitmişti. Sonra aklına Saadeddin geldi. Emiri çok özlüyordu! Gülüşlerini, müzik çalışını, hikâyelerini, neşesini, dostluğunu özlüyordu. Yalnızdı. Tüm hükümdarlar gibi yapayalnız. 
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Şarkıcı susmuş Alaeddin'e bakıyordu. Alaeddin'den gelecek işaretle ayaklarına kapanacağı, ipek iç gömleğini açacağı ve teslim olacağı ânı bekliyor, gözleri sabırsızlıkla alev alev parlıyordu. Ancak Alaeddin artık içinde şehvet ateşini duymuyordu. Allah ondan Sultan-ül-Ulemâ'nın istekleri önünde eğilmesini istememiş miydi? Bir hareketle şarkıcıya huzurdan çekilme emri verdi. Şarkıcı yalvarır bakışlarla Sultana baktıktan sonra geri geri yürüyerek huzurdan çekildi. 

Sultan yine yalnız kalmıştı. Kalemini aldı ve Allah'ın büyüklüğüyle ilgili bir mısra yazdı. Birinin boynuna hafifçe dokunduğunu hissederek sıçradı. Ayağa dikildi. Yine korkuya kapılmıştı. Salonun bir köşesinde bir şeyin parladığını görür gibi olmuştu. Yoksa bunlar kanat mıydı? Kuran'dan bir ayet aklına geldi. 


“Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, 

İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında (onu) gözetleyen, 

dediklerini zapteden bir melek hazır bulunmasın.”2 


Tatlı bir sıcaklık kapladı benliğini. Ellerini boynuna götürdü ancak bir şey hissetmedi. Her şey kaybolmuştu. 
Artık oda eski haline dönmüştü ve karşısında karanlık ve mat duvardan başka bir şey yoktu. O sırada ezan okundu. 
Abdest almak için çeşmeye yöneldi. Ancak biraz önceki ışıkla kamaşan gözleri hiçbir şey görmüyor gibiydi. 


K ok k 
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Karaman İli 


Eraslan sessizliği dinliyordu. Gecenin sessizliğinde sokak köpeklerinin havlamaları, uzaklardan gelen kişneme sesleri, cırcırböceklerinin cırıltıları duyuluyordu. Bu sıcak yaz gecesinin tüm nemi üstüne yapışmıştı sanki. Yer yatağının üstünde hiç durmadan bir o yana bir bu yana dönüyordu. 
İçinde büyük bir üzüntü ve sıkıntı vardı. Hayır! Karaman'dan ayrılmak istemiyordu. Günlerini ilim ve ibadetle huzur içinde geçirdiği bu medreseden ayrılmak istemiyordu. 
Özellikle de Konya'ya hiç gitmek istemiyordu! Şeytan ruhlu Mahperi Hatunun şehrine! Onu zindanlara attırmamış, Efendisini bir daha görmemekle tehdit etmemiş miydi? Hatta daha da kötüsü Sultan-ül-Ulemâ'ya zarar vermek için tüm yeteneğini kullanacağını söylememiş miydi? Nasıl zarar verecekti Efendisine? Hocasını korumak için dualarla kurtulmaya çalıştığı güçleri kullanmak zorunda kalmamış mıydı? 
Oktay'ın ruhunu rahatsız etmemiş, büyü yaparak büyük bir günaha girmemiş miydi? Şimdi kimbilir neler isteyecekti ondan? Onu hangi cehennem ateşlerine atacaktı? Ruhunu hangi günahlara itecekti? Bir ermişe zarar vermeye cüret eden bu Hanım Sultan da kimdi? Kim oluyordu? Sultan-ül-Ulemâ'nın hanedanlık soyundan geldiğini ve tacı tahtı reddettiğini bilmiyor muydu? Efendisi koca bir hükümdarlığı reddetmişti! Daha henüz küçük bir çocukken dünya zevklerine dalmak yerine babasının kitaplığındaki tüm kitapları teker teker okumuştu. Ayrıca herkes üç yüz müftünün bir gece rüyalarında Sultan-ül-Ulemâ'yı Peygamber Efendimizin sağında otururken gördüklerini bilirdi. Peygamber Efendimiz rüyalarında onlara “Bu günden sonra bu genç adamı Sultan- ül-Ulemâ olarak çağırınız” demişti. Bu nedenle tüm din adamları çok genç yaşta olmasına karşın Behaeddin Veled'in müridi olmuşlardı. Dünya zevklerine dalmış, dünya tahtında oturan bir Hanım Sultan ruhlar aleminin efendisi olan Sultan-ül-Ulemâ'ya kara çalmaya nasıl kalkışırdı? Eraslan uzun uzun iç geçirdi ve yatağında kıvrıldı. 
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Birden kendisini terk edilmiş hissetmişti. Ne zaman hüzünlense aklına geçmişi gelirdi. Ayağa kalktı ve pencereye doğru yürüdü. Dolunay medresenin bahçesini loş bir ışıkla aydınlatıyordu. Sevdiklerinin mezarlarını bulduğu o haziran akşamında da dolunay parlıyordu! Ah! Kardelen! Anısı hâlâ taptaze içindeydi. Köle tüccarlarının elinden kurtulup Volga ormanlarına, boyuna döndüğü geceyi hatırladı. Obaların girişlerindeki perdeler açılmamıştı. İçinde garip bir sıkıntı vardı. Ne kendi çadırını ne de babasının çadırını bulamamıştı. 
Her yerde Kardelen'i ve babasını aramıştı ve sonunda anlamıştı. Kamp yerinin etrafında gezinmeye başlamıştı. Binlerce çiçekle donanmış bozkır dolunay ışığında ayna gibi parlıyordu. İşte o anda onları görmüştü. Üç tümülüsü. Henüz yeni mezarlar oldukları belliydi çünkü etraflarında at eti ve kımız sunmak için getirilmiş kap kaçak vardı. Onların yanında ölülerin eşyalarını arındırmak için yakılan ateşten geriye kalmış kor parçaları duruyordu. Ne yaptığını bilmeden bir kukla gibi ayağının ucuyla külleri karıştırmıştı. Ayağı bir keçe parçasına takılmış ve tüyleri diken diken olmuştu. Sanki cinler ruhuna sahip olmuş gibi hırlamaya başlamıştı. Çünkü Kardelen'in obaları için diktiği üzüm salkımı, geyik ve kuş işlemeli oba kumaşını tanımıştı. Yere yığılmış ve mezarların üstündeki taşlara sarılıp ağlamış ağlamıştı... 

Neden şimdi tüm bunları hatırlıyordu ve boşuna kendisine acı çektiriyordu? Sevdiklerinin yüzlerini hatırlamaya çalıştı, oğlunun yüzünü hayal etmeye çalıştı. Ama hafızası kapkaranlık bir kuyu gibi olmuştu. Artık geçmişten hiçbir şeyi hatırlamak istemiyordu, ama geçmiş karanlıklara gömülüp kaybolup gitmek istemiyor, direniyordu... 

Şafakta ona doğru yaklaşan ayak sesleri duymuştu. Gelen Kardelen'in kuzenlerinin büyükbabasıydı. Kardelen dügünlerinden bir gün önce onların obasına saklanmıştı. Yaşlı adam Kraslan'ı kucaklamış ve tek söz etmeden obasına götürmüştü ve onu sağ tarafına tanrıların olduğu yere oturtmuştu. 

— Zavallı Eraslanım, diyerek ağdalı bir sesle konuşmaya 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başlamıştı, büyük Tengri sana aileni bir kere daha görmeyi kısmet etmedi. Çok geç kaldın. Kurtlar senden önce geldiler. 

— Kurtlar mı? 

— Karakurt... 

Sonra sözlerine devam etmeye cesaret edemiyormuş gibi susmuştu. Eraslan'a gelince düşmanının bu kadar cani olabileceğini, bu vahşiliği yapabileceğine inanamamıştı. Onun ölmüş olması yetmemiş miydi? Oysa... 

Eraslan yaşlı adamın anlattıklarını olduğu gibi sözcüğü sözcüğüne hatırlıyordu hâlâ. 

— Her şey senin tüccarlar tarafından kaçırılmandan birkaç gün sonra oldu. Yaylaya çıkmak için savaşçıların dönüşünü beklediğimizi ve çadırlarımızı arabalara yükleyip yola çıkmaya hazır bir halde beklediğimizi hatırlıyorsundur. 
Düğününden sonra bir daha kimsenin görmediği Karakurt birden çıkageldi. Düşmanın eşinin obasına girmek istedi ancak karın onu defetti. Bunun üzerine obaya zorla girdi ve evin reisinin oturduğu yere oturdu. Kardelen bu hakarete dayanamayıp onu kaldırmak üzere üstüne atıldı ancak Karakurt Kardelen'in ayaklarının dibine senin hançerini fırlattı. 
Savaşta öldüğünü ve onunla evlenmek zorunda olduğunu söyledi. Eşin, hıçkırıklara boğularak ölmediğini ve asla onunla evlenmeyeceğini haykırdı. Boyda yalnızca yaşlılar kalmıştı, hepimiz yardım etmek üzere obanıza koştuk. Ancak oraya vardığımızda Karakurt eşine hakaretler yağdırarak obadan çıkıyordu. Etraftaki meraklıları kırbaç darbeleriyle uzaklaştırdıktan sonra atına atladı ve kötü bir cin gibi birden ortadan yokoluverdi. Kardelen umutsuzluğa düşmüştü. Her yerde senin öldüğüne inanmadığını söylüyordu. Çok üzüntülü olduğumuz için ona bir şey söyleyemiyorduk. O akşam arabanın yanına muhafızlar bıraktık ama bilirsin Kardelen çok onurlu ve kibirli bir kadındı, bize işlerine karışmamızı söyledi. Yine de haberi olmadan biz bir nöbetçi bıraktık başlarına. Geceyarısında oğlunun “Karakurt! Karakurt!” çığlıklarına uyandık. Koşup yetiştiğimizde oğlunun obanın girişinde bir okla öldürülmüş bir halde yerde yattığını... Acını 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deştiğim için beni affet ancak bunları bilmen gerekiyor... gördük. Uzaklardan dörtnala giden bir atın nal sesleri geliyordu. 
Çadıra girdiğimizde karın yerde yatıyordu, boğulmuştu, kolları yara bere içindeydi ve anladığımız kadarıyla Karakurt ona tecavüz etmeye çalışmıştı. Oktay böğrüne bir hançer saplı bir halde Kardelen'in yanında yatıyordu. İşte bu hançerle. Al bu hançeri ve sevdiklerinin intikâmını al. Daha sonra arabanın altında nöbetçinin cesedini de bulduk. Anlaşılan bir gürültü duyan baban Karakurt'u karına saldırırken yakalamıştı. Oğlun da gürültüye uyanmış olmalıydı. Hemen caninin peşine düştük ancak içimizde hiç genç yoktu ve Karakurt çoktan uzaklaşmıştı. Onu her yerde aradık ancak yakalayamadık. Şimdi sen Eraslan gidecek ailenin onurunu kurtaracaksın. Sana yemin ederim eğer Karakurt bir gün boyumuzun kampına adım atmaya kalkarsa bunu canıyla ödeyecek. 

Eraslan'ın yüreğini bir hüzün ve acı dalgası kaplamıştı. 
Pencereden baktı ve ayı göremedi; bulutların arkasında saklanmış olmalıydı ancak ışığıyla tüm geceyi aydınlatmayı sürdürüyordu. Ertesi gün Efendisinin peşinden yeni bir yaşamın bilinmezlerine doğru yola çıkacaktı. 
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3. bölüm 


Erzincan Kalesi 


Mahperi Hatunın Günlüğü 


iyor. Ancak tüm bunlar oğlum Gıyaseddin'e kavuştuğumda duyduğum sevincin ve üzüntünün yanında hiç kaldı. Sonunda oğlumu görebilmenin, onu kollarıma alabilmenin, biricik oğlumu kucaklayabilmenin sevinci. Ve onu 

bu kadar zayıflamış, kırılmış bir o kadar da sertleşmiş ve acımasızlaşmış görmenin üzüntüsü. Yeni bir meşguliyet bulmuş: 

Yılanları evcilleştiriyor. Kollarından kayarak bedenine sarılan bu canavarlara dayanamıyorum. 


DA korkunçtu. Sedef hastalığı her yerimi kemir 


Tüm sabahı hamamda geçirdim. Konya Sarayı'nın hamamının rahatlığına ve görkemine sahip değil ama becerikli bir tellâk tüm vücudumu çamurla iyice ovarak biraz olsun acıları- mı dindirdi. Koltukaltlarımı şapla ovdu, dişlerimi misvakla firçaladı ve saçlarıma amber kokuları sürdü. Yolculuğun tüm sıkıntılarından kurtulduğumu ve tazelendiğimi hissettim. Daha sonra Saadeddin Köpek nasıl olduğumla ilgili bilgi almaya geldi. Beni çok şaşırtarak dinlerinin yasaklamasına karşın bana üzerine tarçın serpilmiş ballı şarap getirdi. 
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Kale çok sefil durumda. Henüz sonbaharın başında olmamıza karşın duvarlar rutubetten terliyor. Duvarları mangalların isleriyle kararmış bu penceresiz karanlık odalarda ya sıcaktan bunalıyor ya da soğuktan titriyorum. Ancak Saadeddin Köpek kaleyi yenilemek için onarım ve düzenleme çalışmalarını başlattı bile. 

Gıyaseddin'le bir an yalnız kalamıyorum. Birlikte satranç oynadığımızda ya yaşlı Mubarizeddin Ertokuş oğlumu Kuran okuma saatinin geldiğini söyleyerek çağırıyor ya da Saadeddin Köpek gelip onun aklını çeliyor, ona kılıç kullanmayı öğretmeyi öneriyor ve Gıyaseddin'i alıp gidiyor. Her iki adam da şehzadeye yakınlaşmak için birbiriyle yarışıyor. Biri onu ilme ve dine itmeye çalışır, yazgısını kabul etme olgunluğu göstermesi yönünde eğitmek isterken öteki yazgının adaletsizliğinden nefret etmesi için oğlumun tüm yeteneklerini bileyliyor, hırsını kamçılıyor ve daha sonra küçük kardeşine başkaldırması için onu yüreklendiriyor. Oğlum bu uyuşmazlıklardan nasıl çıkar sağlayacağını iyi öğrenmiş, bu iki akıl hocasına karşı gösterdiği ikiyüzlülüğünü görünce üzüntüyle sarsılıyorum. Her ikisine de istediğini veriyor, kendisinden beklenilen davranışı sergiliyor, her ikisini de incitmiyor, kimseyi kırmıyor. İktidar oyunları oğlumun karakterini şimdiden bozmayı başarmış. Sadece ben biliyorum kalbinden geçenleri, o da benim gibi kimseye güvenmiyor. Ertokuş'tan kaçıp —atabeyi Erzincan Meliki- nin hâlâ uyumak için annesinin sıcaklığına ihtiyacı olmasına dayanamıyor- koynuma geldiğinde yeniden küçük oğlum oluyor, gündüzleri taktığı maske düşüyor ve hiçbir kaygımız endişemiz yok gibi kıkır kıkır gülüyor, söylediklerimizi ya da davranışlarımı tartmadan rahatça hareket edebilmenin, konuşabilmenin keyfini çıkarıyoruz. 

Saadeddin Köpek geçen akşam onunla tavla oynamak için benden izin istedi. Zorlu bir rakip ama onu yendim. Ya da benim kazanmam için mahsustan yenildi. Sürekli beni memnun etmeye çalışıyor. Ancak van kedisi gözleriyle bana öyle arzu dolu bakıyor ki sık sık utancımdan gözlerimi başka yöne çevirmek zorunda kalıyorum. 


212 


Gündüzleri oğlum atabeyiyle vakit geçirdiği için canım çok sıkılıyor. Çok yalnız kalıyorum. Nakış işlemeye çalışıyorum ama bundan da canım sıkılıyor. Bir zamanlar şiir yazardım. O günleri hatırlıyorum. Ancak yıllar geçtikçe esin perilerim beni terk etti. Kış geldi, sağanak yağmur bir perde gibi önümüze serilerek ufkumuzu karartıyor. Sultan Konya'dan bana yazmış. Geri dönmemi istiyor. Ancak nasıl giderim, Gıyaseddin'i nasıl bırakırım? Bir anne evladına asla doyamıyor! 


Köpek bize uzaklardan Angora'dan gönderilen bir kedi yavrusu armağan etti. Kızıl renkli kuyruğuyla tüylerinin beyazlığı tezat oluşturuyor. Amber renkli gözlerinin üstünden kıvılcım renkli iki tüy fırlıyor. Bizimle uyuyacak. Dilerim kaderi sazanlı gölde boğulan zavallı beyaz kedi yavrusu gibi olmaz. 


Saadeddin -ona acaba ilk adıyla hitap edebilir miyim ama vaktimin çoğunu onunla birlikte geçiriyorum öyle değil mi?— çok güzel ud çalıyor. Her akşam bana ud çalmak için izin istiyor ve sedire oturup sevdiğinin güzelliğinden ya da aşk acılarından söz eden Anadolu türküleri söylüyor. Büyüleyici bir sesi var. Şarkılarının sadece bana hitap ettiğini hissettiğim kimi zamanlarda kalbim yerinden fırlayacak gibi çarpıyor. Böyle zamanlarda Saadeddin şarkı söylemeyi kesip beni süzüyor, bakışlarında hem boyun eğmişlik hem de kibir okunuyor. 
Benden bir hareket bekliyor gibi ama o da çok iyi biliyor ki asla bir şey yapmam. Ancak kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki! Yalnızca koluma şöyle bir dokunuşu bile tüylerimi diken diken etmeye yetiyor. Bakışlarındaki ateşin duygularımı alt üst ettiğini kabul etmeliyim. Aksi takdirde kendimi kandırmış olurum. 


Kar yağmaya başladı. Kalenin yıpranmış burçlarını beyaz bir tül gibi örttü. Ne samur kürklerim ne de mangalın ateşi kemiklerime kadar işleyen soğuğun etkisini azaltabiliyor. Bütün sabahı yatağımda iki büklüm olmuş bir halde bir yığın kürkün altında ısınmaya çalışarak geçirdim. Öğlene doğru Saadeddin 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beni göremediği için sağlığımdan endişe ederek hizmetçileri gönderdi ve soğuktan donduğumu öğrenince bitişiğimdeki odaya bir şömine yaptırma işine girişti. Yeni odama en kısa sürede yerleşebilmem için işçiler gece gündüz çalışacaklar. 


Gıyaseddin bana bir evlilik işinden söz etti! Şemseddin Altun-aba tarafından merhum Harezm Şahı'nın oğlu Celaleddin Mengüberti'ye iletilecekmiş bu evlilik isteği! Sultan bana yine mi ihanet etmeye hazırlanıyor? Saadeddin'e bana gerçeği söylemesi için yalvardım. Ancak bir şey bilmediğini söylüyor. 
Oysa bir sürü casusu yok mu bu adamın? Burada çakallarım- dan çok uzakta yapayalnızım! Nasıl öğreneceğim? 


Bu sabah uyandığımda dehşetle sedef hastalığımın çok ilerlemiş olduğunu fark ettim. Eski dostum Balatlı Salomon'a bir ulak gönderdim hemen. Onun değerli öğütlerini ne kadar arıyorum! Erzincan'a en kısa sürede gelmesi için yalvardım. 

Casuslar göndermek için oyunlar çevirmeye başladım. Bu endişe beni yiyip bitiriyor. Sultanın bir kez daha evlenmeyi düşünmesi mümkün mü? Kalbime hançerini bir kez daha saplayabilir mi? Bu kadar ilgisiz mi bana? Bu düşünceler aklıma gelince kuduruyorum. O halde ben de bir daha Konya'ya dönmem, oğlumu terk edip de bu soysuzluğa katlanmaya mı gideceğim? Düşmanlarım yüzümde bu onursuzluğun izlerini görüp sevinsinler diye mi döneceğim Konya'ya? 


Küçük Gıyaseddin'im beni bir an bile yalnız bırakmıyor artık. Atabeyinin emirlerine uymayı reddederek bütün gününü benimle geçiriyor. Oğlum o kadar duyarlı ki benim her acımı kendi acısı gibi hissediyor. 

Bugün bana, “Endişelenmeyin, anneciğim,” dedi ve devam etti, “Sultan olduğumda size acı çektiren herkesi cezalandıracağım. Benden asla çekinmeyeceksiniz. Ertokuş'un bana verdiği, atalarımın cesaretlerinden ve kahramanlıklarından söz eden kitapları okudum. Gördüm ki hükümdarlar gazaplarını yeri geldikçe herkese yöneltmişler yalnız valide sultanlar 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bu gazaptan korunmuşlar. Sizi her zaman seveceğim anneciğim, her zaman, bütün kalbimle!” 

Bu garip konuşma beni alt üst etti. Ne demek istedi? Bu sözlerini acımasızlığına ve kötülüğüne değil de toyluğuna verdim. 

Bu sabah büyük bir hayalkırıklığıyla güne başladım! Balatlı Salomon bana ulaştırılan mektubunda Sultanın onu Konya'da tuttuğunu söylüyor. İğrenç Gaziye ikince kez yavrulayacağı için olmasın? İçimdeki kin öyle büyük ki günaha giriyorum. Ah! Tanrım bana merhamet et, ruhumun huzura kavuşmasına yardım et! 


Bu sabah yine korkunç bir haber aldım: babacığım Kyr Vart artık yok. Onu bir kez daha göremeden bu dünyadan ayrıldı. En son beş yıl önce görmüştüm babamı. 


K ok k 


Mahperi Hatun soğuktan Gıyaseddin'e iyice sokulmuş uyuyordu. Birden bazı sesler duydu. Kafasını kaldırdı, kulak kabarttı ancak bir şey duyamadı. Bu nemli ve karanlık kaleye sessizlik çökmüştü. Uyuşmuş kollarını ve bacaklarını biraz hareket ettirmek için gerindi, yatağın yanına düşmüş tilki kürklü örtüyü aldı ve omuzlarına sardı. Yer yatağından zar zor kalktı. Oda buz gibiydi. Bir an Kalonoros'taki yumuşak yatağı aklına geldi. Sonra hıçkırarak ağlamaya başladı. 
Çünkü yalnızca uykuya daldığında unuttuğu acı gerçek, uyanır uyanmaz aklına geliyordu. Kyr Vart ölmüştü! Babası onu bir kez daha göremeden ölmüştü! 

Gıyaseddin yavaş bir sesle elbisenin eteğinden çekerek onu çağırdı, oğluna doğru eğildi, onu kollarına aldı ve bir süre tek söz etmeden, birbirlerine sımsıkı sarılmış bir halde öylece kaldılar. 

— Gün doğmak üzere. Yatağınıza gitmeniz gerek. Mubarizeddin Ertokuş sabah namazı için birazdan kapınızı çalacaktır. 
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— Anneciğim sizi bırakmak istemiyorum! Rüküya eğil, secdeye var, topuklarının üstüne otur, tüm bunlardan gına geldi artık... bana ezberletmeye çalıştığı tüm o sürelerden de... onları ezberlemeyi beceremiyorum... 

— Ama ona itaat etmelisiniz. Babanızı memnun etmelisiniz. Siz Selçuklu Devleti'nin Sultanı olacaksınız. Haydi! Çabuk kalkın! Burada böyle oyalanmanız iyi değil siz de biliyorsunuz. Eğer Ertokuş sizi odanızda bulamazsa öfkelenecektir. 
Hem size hem bana. Yarın da sizi odanıza kilitleyecektir böylece gece yanıma gelemeyeceksiniz. 

— Ondan nefret ediyorum, diye homurdandı Gıyaseddin. 

— Böyle söylemeyin, o sizin atabeyiniz, sizi eğitmekle görevli. 

— Atabeyimin Saadeddin Köpek olmasını o kadar isterdim ki, dedi ve homurdanarak yataktan çıktı. 

Mahperi onu kürküne sararak alnından öptü ve kapıya doğru itti. Yalnız kalınca üzüntüsü tekrar kabarmıştı. Gıyaseddin gitmişti artık gözyaşlarını gizlemesine gerek kalmamıştı. Gün doğana kadar bitkin bir biçimde ağlayıp durdu. 

Sabah olduğunda kalede garip bir hareketlilik olduğunu fark etti. Genelde son derece ilgisiz olan hizmetçiler büyük bir saygıyla gelip kendisine bir isteği olup olmadığını sorup gidiyorlardı. Hiçbiri sorduğu sorulara açık bir cevap vermiyordu. Günlük yaşamın monotonluğu içinde gözüne çarpan bu değişikliklere bir anlam veremeyen Mahperi çabucak giyindi ve neler olduğunu öğrenmek için alelacele odasından çıktı. 

Merdivenlerin başına henüz varmıştı ki Saadeddin gözleri sevinçten ışıl ışıl Mahperi'nin yolunu kesti. Mahperi çekinerek geri adım attı ancak Saadeddin genç kadının elini yakaladığı gibi merdivenlerden aşağı inmeye başladı, Mahperi Hatun elini emirin elinden kurtaramamıştı. Birlikte sekiz köşeli yıldız biçimli altın sırmalı oymalarla süslenmiş sedir bir kapının önüne geldiler. Bir gün önce bu kapının yerinde kurt yenikleriyle dolu eski bir sürgülü kapı vardı. 
Saadeddin Köpek Mahperi Hatun'a sürpriz olsun diye son 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âna kadar eski kapıyı değiştirtmemişti. Saadeddin sedir kapıyı araladı. Mahperi şaşkınlık dolu bir çığlık atmaktan kendini alıkoyamadı. 

— Yeni daireniz Hanımım. 

Sarı Kapadokya taşından yapılmış bir şöminede harıl harıl yanan ateş odayı ısıtıyordu. Şömine hayat ağacı, nar ve kuş motifleriyle süslenmişti. Taçlı bir denizkızı figürü tüm motiflerin arasında dikkat çekiyordu. Mahperi Hatun kapının eşiğinde donakalmıştı. O kadar şaşırmıştı ki içeriyi girip girmemekte tereddüt ediyordu. 

— Sultanım burası sizin daireniz, diyerek ısrar etti Saadeddin Köpek ve Mahperi'nin biraz önce kurtarmış olduğu elini tekrar yakaladı. Gelin ve sizin için yaptırmış olduğumu görün... 

Mahperi birkaç adım attı ve tarif edilmez bir mutluluk kapladı içini. Bir yatak! Hayır bir yer yatağı değil tavanlığıyla, geceleri soğuktan korunmak için örtülen kırmızı cibinlikleriyle gerçek bir yataktı bu! 

— Beni çok memnun ettiniz, Saadeddin Köpek, ne diyeceğimi bilemiyorum. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. 

— Sultanım sizin mutluluğunuz benim için yeterlidir. Sizin rahatınızı sağlamak söz konusu olduğunda tüm bunların lafı olmaz... 

— Ancak Sultan ne diyecek? Bu kadar harcamayı fazla bulmayacak mı? 

— Eşiniz bana bu kaleyi yenilemek ve Selçuklu Sultanına layık eserler dikmek için tam yetki verdi. 

— Peki ama tek bir kişi harcanan bunca dinar? 

— Siz söz konusu olduğunuzda Sultanım daha değerli ve önemli hiçbir şey yoktur! Hem yatak Başmimarın Hanım Sultanına vermiş olduğu özel bir hediye! 

Mahperi şaşkınlıkla Saadeddin'i süzdü. 

— Bu yatağı Latin İmparatorluğu'ndan satın aldırttım. 
Ancak bulunduğumuz yere gelene kadar oldukça uzun bir yolculuk yaptı. Nereden geldiğini tahmin edebilir misiniz? 
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— Bilmiyorum... Konstantinopolis olabilir mi? 

— Çok daha uzaklardan... Bana anlatıldığına göre Bizanslıların başkentine gelene kadar bir Venedik gemisinin ambarlarında yolculuk etmiş.... 

- Frenk İmparatorluğu'ndan mı geliyor? 

— Evet Sultanım bu yatak sahibine ulaşmak için tüm Akdeniz'i boydan boya geçti. 

Hayretler içinde kalan Mahperi ne diyeceğini bilemiyordu. Yatağa yaklaştı, aslan ve çiçek desenleriyle işlenmiş kırmızı ipek cibinlikleri kaldırdı ve yatağın kenarında garip biçimli bir sandık gördü. Kapağı bombeli demir kilitli bir sandıktı bu. 

— Sandık yatakla birlikte geldi. İyi ki attırmamışım, aslında sandığı ilk gördüğümde attırmayı düşünmüştüm! Ancak sonra içindekileri görünce iyi ki attırmamışım dedim, çok ilginç şeyler var. 

Mahperi sandığın kapağını dikkatle kaldırdı; sandığın içerisinde garip bir kumaş vardı, böylesini daha önce görmemişti, rengârenk küçük motiflerle işlenmişti. Kırmızı, mavi, mor, beyaz ve turkuaz renkli motifler parıl parıl parlıyordu. 
Mahperi kumaşı aldı ve özenle açtı. Bu yakası samur kürklü büyük bir pelerindi. Pelerinin yakasında altın bir kopça vardı. Kopçanın bir tarafında yementaşı öteki tarafında yakut taşı parlıyordu.3 

— Ne kadar muhteşem! Daha önce hiç bu kadar güzel bir şey görmemiştim. Frenk İmparatorluğu'ndan yani çok uzaklardan gelen bir pelerin, diyerek değerli kürkünü okşamaya başladı. 

Sonra pelerini omuzlarına sardı. 

Odada baş başa kalmışlardı. Saadeddin arzuyla gerilmiş bir halde Hanım Sultanı hayran hayran seyrediyordu. Ancak en ufak bir harekette bulunursa Hanım Sultanın onu öfkeyle itebileceğini hatta bu hakareti yüzünden cezalandırılabileceğini biliyordu. Ancak daha fazla beklemek istemiyordu. 
Tutkusu kabarmıştı, bir türlü bitmek bilmeyen bekleyişin sabırsızlığı onu Mahperi'ye doğru itiyordu. Duyguları şimdi 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ona bile meydan okuyordu. Mahperi Hatun pelerinini çıkarmadan onu kollarına almalıydı! 

Kollarını açarak Mahperi'ye doğru atıldı, büyük bir şaşkınlığa kapılmış Mahperi'yi geri çekilmeye fırsat bile bulamadan kendisine doğru çekip kollarıyla sardı. Mahperi'nin kolları arasında gerildiğini fark etmişti ancak genç kadına daha da sıkı sarıldı ve bir şey söylemeden dudaklarına ateşli bir öpücük konduruverdi. Bunun üzerine Hanım Sultan büyük bir kuvvetle Emiri itti. Saadeddin o an her şeyi tehlikeye attığını anladı. Hanım Sultan muhafızları çağırırsa çarptırılabileceği cezaları, işkenceleri düşünmek bile istemiyordu. 
Ancak Mahperi Hatun kendisini bir anda emirin kollarına bırakmıştı, büyük bir heyecan dalgası tüm benliğini kaplamıştı. Saadeddin Köpek Mahperi'nin yarı kapalı gözlerine, solgun yüzüne baktı, sonra cesaretlenerek genç kadına daha sıkı sarıldı. Mahperi ise tir tir titriyordu, sevilmeye o kadar susamıştı ki, aklından Alaeddin'in ihanetini öğrenecek olursa büyük bir hayalkırıklığına uğrayacağı, onurunun kırılacağı, kendisinin tüm erdemini yitireceği geçiyordu. Peder Nikephoros'un zina yapanların çekeceği Cehennem azabıyla ilgili anlattıkları kulaklarında çınlıyordu. O bunları aklında geçirirken Saadeddin elini kalçasına koydu, bunun üzerine Mahperi Hatun irkildi ve bu kez tüm gücüyle Saadeddin'i itti. Emir çok ileri gittiğini anlamıştı. İşte çuvallamıştı. Yarın Erzincan Kalesi'nin burçlarından sallandırılan bir cesetten başka bir şey olmayacaktı! Mahperi Hatun kollarından kurtulmayı başarmıştı ancak suskunluk içindeydi. 

Saadeddin ise kendisine lanetler yağdırıyordu, şehvetine yenilmiş ve bu kadar zamandır ustalıkla yürüttüğü, inceden inceye hesapladığı planlarını alt üst etmişti. Hemen başka bir plan düşündü ve Hanım Sultanın ayaklarına kapandı. 
Eteklerini öpüyor ve onu affetmesi için yalvarıyordu. 

— Hanım Sultanım affedin beni! Dostluğumuza ihanet ettim. Biliyorum her şeyi mahvettim ancak sadece sizin aşkınızla, sizin aşkınızın etkisiyle böyle davrandım, kendimi kaybettim! 
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Mahperi Hatun'un elini öperken bakışlarını bir an yukarı kaldırdı ve Mahperi'nin gözlerindeki yaşları görünce içten içe sevindi. Sonra eğildi ve tek söz etmeden geri geri yürüyerek huzurdan çekildi. 

Koridorda ilerlerken bundan sonra yürüteceği taktiği düşündü. Bundan böyle Hanım Sultana karşı mesafeli davranacaktı, ona yalnızca resmi unvanlarıyla hitap edecekti, ud çalmak için odasına gitmeyecek, onu görmeyecekti. Ancak Mahperi Hatun'a karşı aşırı saygılı, nazik ve ince davranmaktan hiç vazgeçmeyecekti ve geçmişte olduğu gibi tüm arzularını yerine getirecekti. 


Konya Şehri 


Ovada birbiriyle karşılaşmak üzere ilerleyen iki konvoy gözüküyordu. Bir konvoyda imamlar, yüksek memurlar, aydınlar, mühendisler, tüccarlar, Konyalılar vardı. Elleri kolları hediye doluydu. Bu konvoyun başında Alaeddin Keykubâd ilerliyordu. Halife Şeyh Sühreverdi'nin tahta çıkarken kendisine verdiği hil'atı giymişti ve imamesini kafasına takmıştı. 
Öteki konvoyda Sultan-ül-Ulemâ'nın maiyeti bulunuyordu. 
Sultan-ül-Ulemâ peşinde müritleriyle ovada ilerliyordu. 
Arkasından değerli kitaplarını taşıyan develer geliyordu. 
Sultan-ül-Ulemâ'nın yanında eşi, oğlu Hüdâvendigar Hazretleri Celalleddin Efendi ve onun eşi Gevher Hatun yürüyordu. 

Şeyh yaklaştığında Alaeddin atından indi ve bir süre duraksadı. Kör edici bir ışık gördüğünü sandı. Yüreğindeki pencere tekrar açılmıştı. Heyecanla eğildi ve Şeyhin dizini öptü. Uzanıp Şeyhin elini tutmak istedi ancak Şeyh eli yerine asasını uzattı. 

— Efendi Hazretleri, diyerek söze başladı Sultan, müsaade buyurursanız sizi sarayımda ağırlamak isterim. Sarayımın holünde yer hazırlamak ve sizi orada misafir etmek isterim? 

— Emirlere saray, tüccarlara kervansaraylar münasiptir ancak imamlara medrese, şeyhlere hânakah münasiptir. 
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Alaeddin, Şeyhe bir cevap vermeden Şemseddin Altun- aba'ya döndü. Şemseddin Altun-aba Sultanın ağzından tek söz çıkmamasına karşın ne demek istediğini anladı ve hükümdarının emrini yerine getirmek üzere hareket etti. 

— Sultan-ül-Ulemâ müsaade buyururlarsa maiyetlerini ağırlamak isteriz? 

Şeyh kafasını sallamakla yetindi ve şehrin büyük kapısına yöneldi. Konya sakinlerinin ona doğru uzatarak kabul buyurması için yalvardığı armağanları geri çevirerek sessiz sessiz ilerledi. 

Akşam olunca Alaeddin Keykubâd sarayına tüm bilgin, arif ve hakimleri topladı. Sultan-ül-Ulemâ Sultanın huzuruna yalnız geldi. Şeyh içeri girince Sultan kapıların kapatılmasını buyurdu ve Şeyhi tahta buyur etti. Birden aklına antik şehrin kalıntılarını gezdiği gün Allah'a kendisine bir rehber göndermesi için yalvarışı geldi. Duası kabul olmuştu değil mi? 

— Ey mülk sahibi Efendi Hazretleri! Bütün zahir ve garbın sultanlığı eskiden beri sizindir.” 

Büyük bir heyecana kapılan Sultan-ül-Ulemâ Sultanı kucakladı ve gözlerinden öptü. Taht salonunda bulunanlar bu âna dualarıyla eşlik ettiler. Şeyh daha sonra etraftaki kalabalığa dönerek konuştu: 

— Ey meleklerle konuşan hükümdar! Dünya ve ahiret malettiğine şerksiz şüphesiz emin 01!46 

Alaeddin ermişe şaşkınlık içinde bakakaldı. 

Tam o sırada taht kimse ona dokunmadığı halde yer degiştirdi. Kalabalığın içinden biri dehşetle haykırdı, başka biri kendinden geçti. Bir başkası krize girdi. Çünkü Sultan-ül-Ulemâ, Sultanı övdüğü sırada salonun ortasında Hüdâvendigar Celalleddin'in silüeti belirivermişti. 

— Ey dinimin padişahı! Ben kulum. Bu günden sonra senin subayın olmak istiyorum .17 

Ertesi gün Sultan Alaeddin Keykubâd'ın Sultan-ül-Ulemâ'nın ve Hüdavendigar Hazretlerinin himayesi altına girdiği önce tüm şehirde, ardından çevre şehirlerde, sonra tüm devlette, ardından sınırların ötesinde duyuldu. Bundan böyle Sultan her zaman fatih ve yenilmez olacaktı. 

— Ey! Sultan, dedi aniden Sultan-ül-Ulemâ, artık okumuryorsun sanırım. Attar'ın hikâyeleri bilir misin? 

— Birkaç tanesini, yalnızca ünlülerini. İktidar kaygıları beni edebiyattan uzaklaştırdı. 

— Hata etmişsin Sultan Alaeddin. Halifemiz Hazreti Ali'nin sözlerini unutmamalısın, ilim Çin'de bile olsa gidip almalısın! 

— Eskiden çok şiir okurdum. Hatta kimi zaman yazardım... 

— Yeniden başlamalısın. Saraylar dikmek ruhunu yüceltmeye yetmez. Gücünü dünya zevklerinin peşinde tüketmemelisin. 

Sultan-ül-Ulemâ bunları dedikten sonra Attar'dan bir hikâyeyi anlatmaya başladı: 

“Padişahın biri yığınla para harcayıp süslemeleri altınla gümüş olan bir saray yaptırdı. Saray dayalı döşeli hale geldiğinde padişah bir davet verdi. Ülkenin bütün ileri gelenlerini çağırdı. Onlara, önce sarayı gösterdi, sonra mükellef bir sofraya oturttu. Yemekten sonra davetlilere: “Sarayı gezdiniz, içinde bir eksik, kusur göreniniz var mı? diye sordu. Herkes hayranlığını belirtti. Yalnız bir zahit ayağa kalkıp, 'Padişahım! dedi, ‘sarayında öyle bir delik var ki o olmasa, cennet bahçelerinde bir sayılırdı.” Padişah, “Ben böyle bir delik görmedim de sen o cahilliğinle nasıl gördün, neredeymiş bu delik?’ dedi. Zahit, ‘Azrail'in gireceği deliği tıkamamışsınız padişahım, dedi. “Eğer o deliği tıkamazsanız ne saray kalır ne de taç taht. Tam yaşanılacak yer, ama bâki değil. Cennet gibi ama ölüm onu çirkin gösterecek. O yüzden buraya hiç ayrılmayacakmış gibi yerleşme. Dizginlerini elden bırakıp serkeşlik etme” Sana Attar'ın bu hikâyesi üzerine düşünmeni tavsiye ederim Sultanım! 

Alaeddin bir an düşündü. 

— Onu tanıdığınız söyleniyor? 

— Kendisiyle Nişabur'da karşılaştım ve bu karşılaşmayı bir daha asla unutamadım. Attar o sırada henüz çok küçük yaşta olan Celalleddin'i görünce oğlumun kısa bir süre sonra 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Allah aşkından yoksun gönülleri aydınlatacağını söylemişti. 
Sonra Nişabur'dan ayrıldık. Birkaç gün sonra Attar ilerlemiş yaşına karşın kervanımıza yetişti ve beni izleyen oğlumu görünce “Hayret! Bir ırmak, koca bir ummanı peşine takmış, sürükleyip gidiyor;” dedi.9 Bana gelince benim bu dünya üzerindeki günlerim sayılı artık. Ancak ardımda Celalleddin'i bırakacağım. Onun ateşi tüm sultanlığı aydınlatacaktır. 
İşleyeceğiniz günahlara karşın sen ve senin ardıllarının güneşi hiç batmayacak, varlığınız yüzyıllar boyunca sürecek ve ışığınız hiçbir zaman sönmeyecek! 


Erzincan Kalesi 


Gıyaseddin Saadeddin Köpek'ten ok atmayı öğreniyordu. Sonunda Mubarizeddin Ertokuş'tan kurtulmayı başarmıştı. Kumandanın derslerinden, ahlak söylevlerinden, yaşlı adamın “ruh ve kalp terbiyesi” olarak adlandırdığı her şeyden o kadar çok nefret ediyordu ki. Kuran okuma seanslarından, mistik şiirlerinden, edebiyat derslerinden, tarih kitaplarından, askeri söylevlerinden ve antlaşmalardan, savaş hatıralarından, güzel yazı derslerinden, terbiye derslerinden, Türkçe, Rumca, Arapça ve Farsça derslerinden her şeyden her şeyden... 

Sonunda özgürdü. Koşabilir, atlayabilir, istediğini yapabilirdi. Okumaya da yazmaya da lanet olsundu! Saadeddin Köpek'in rehberliğiyle ok sanatında mükemmelleşmeye çalışıyordu. Emir beden ölçülerine uygun bir yay ve ok takımı yaptırmış ve şehzadeye hediye etmişti. 

— Sultanım, dedi Köpek —Saadeddin şehzadeyle konuşacağı zaman ona Sultana özgü unvan ve hitaplarla seslenmeye dikkat ediyordu— şuradaki hedef kuklayı görüyor musunuz? 
Ona doğru at süreceksiniz ancak korkuluğu hedef almadan ilerleyeceksiniz. Aşamalı ilerlemek gerekiyor. Şimdilik tek amacınız beş oku ardı ardına en kısa sürede fırlatabilmek olacak. Doğrusunu isterseniz beş oku beş saniyeden kısa bir sürede fırlatacak düzeye gelebilmelisiniz. Bugün için okların 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hedeflerini bulup bulmamalarının bir önemi yok. 

Gıyaseddin Saadeddin'e şaşkın bir ifadeyle bakıyordu. 
Beş saniyeden kısa bir sürede beş ok! Oysa kendisi aynı sürede daha iki oku atmayı bile zar zor beceriyordu! Saadeddin Köpek veliaht şehzadenin suratında beliren kaygıyı fark etti. 

— Başlarda bu zor bir iştir, diyerek teselli edici bir sesle konuşmaya devam etti, bu sonuca kısa sürede ulaşan çok az okçu vardır. Ancak Hünkarım çok çabuk öğreniyorlar! Dokuz yaşındaki Sultan için hiçbir şey imkânsız değildir çünkü onu bu yüce görev için seçen Yüce Rabbimiz ondan yardımını esirgemeyecektir. 

Çocuğun içi rahatlamıştı. Köpek'e körü körüne inanıyordu. Saadeddin Köpek, Annesi Mahperi Hatun dışında ona geleceğin Sultanı gibi davranan, onu geleceğin Sultanı olarak gören tek kişiydi. İzzeddin Kılıç Arslan'ı, küçük üvey kardeşini, bu iğrenç ufaklığı düşündü ve kalbi tekrar kinle burkuldu. Ah! Keşke onu yavru Van kedisi gibi boğabilseydi ya da bir koyun gibi boğazlayabilseydi, kumruya yaptığı gibi boğazını sıkabilseydi! Ancak rakibinin başında iki bakıcı bekliyordu, birinin uzaklaşması gerekse öteki gözlerini açık tutuyordu, şehzadenin yanına yaklaşmak imkânsızdı. 
Gıyaseddin düşüncelere daldı. Büyüdüğünde İzzeddin'i öldürtecekti, onu ipek bir yay kirişi ile boğduracaktı ve sonra da cesedini parçalamaları için akbabalara atacaktı... 

Saadeddin Köpek Şehzadenin dalgın bakışlarına baktı ve kendisini dinlemediğini fark etti. 

— Hünkarım, dedi hafifçe sesini yükselterek. Gıyaseddin Köpek'e döndü ve onu hazırlıksız yakalayarak soruyu patlatıverdi: 

— Ağabey benim Beylerbeyim siz mi olacaksınız? 

Saadeddin küçük çocuğa şaşkınlıkla baktı. Daha dokuz yaşındaydı ama kafasından neler geçiyordu? Kendisini okçuluk derslerine vereceği yerde daha şimdiden gelecekte hüküm süreceği günlerin hayalini kuruyordu. Köpek bu işten çok memnun kaldı. Daha birkaç ayda genç şehzadenin yüregine iktidar hırsını yerleştirebildiği için kendisini kutladı. 
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Kıt yetenekli ve kolay etkilenebilir bir çocuktan hırsı yıllar geçtikçe daha da kamçılanacak azimli genç bir adam yaratmıştı. Hem Şehzade ona “Ağabey” demişti. Bir çocuğun kendisinden yaşça büyüklere hitap etmek için kullandığı bu samimiyet ifadesini bir veliaht kendisinden hiyerarşi olarak aşağıda olan kimselere hitap ederken kullanmazdı. Demek ki küçük çocuk onu seviyordu. Çocuğu etkisi altına almayı başarmıştı. 

— Sultanım, diye cevap verdi, Beylerbeyinizi yalnızca siz seçebilirsiniz. Ancak bana bu mutluluğu bahşeder... 

— Öyleyse Beylerbeyim siz olacaksınız, diyerek sözünü kesti Gıyaseddin. Başka kimseyi istemiyorum. 

Şehzadenin heyecanı Köpek'i mutlu etti. Çok iyi iş başarmıştı. Onu yazgısına kavuşturacak merdivenin tepesine doğru çıkıyordu işte. Ancak deneyimsiz bir çocuğu etki altına almak ne kadar kolaysa zamanla başkalarının da dostluğunu kazanmak isteyeceği genç bir adamı yönlendirmek, yönetmek o kadar zordu. Çocuğun üzerindeki etkisini gelecekte de koruyabilecek miydi? Bir adamı etki altına almanın iki yolu vardı. Birinci yol para ve güçtü. Öteki zevkti, ten zevkleri. Gıyaseddin'de para ve güç hırsını uyandırmayı başarmamış mıydı? Gelecekte daha çok ikinci yolda çalışmak gerekecekti. Gıyaseddin henüz dokuz yaşındaydı. Ancak daha şimdiden ten zevklerine eğilim gösteriyordu. Haremde saklanan sırlar günün birinde muhakkak ağza düşüyordu. 
Boşboğazlar bir süredir Gıyaseddin'in genç kölelere olan ilgisinden ve merakından söz edip durmuyorlar mıydı? Evet ergin olduğunda Gıyaseddin'in içinde şehvet ateşini yakmak sonra da körüklemek gerekecekti... 

— Sultanım, dedi Köpek okçuluk dersine geri dönme niyetindeydi, beş oku da sıkıca sol elinizde tutmanız gerekiyor. 
Sonra atınızı mahmuzlayacaksınız. Dörtnala koşmaya başlayacaktır, atınızı yavaşlatmadan, okları fırlatacaksınız. Unutmayın! Hepsini beş saniyeden kısa bir sürede fırlatacaksınız! 
Büyüdüğünüzde giderek hızlanacaksınız ve tüm okları beş saniyenin yarı süresinde tam hedefe atabileceksiniz! 
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Gıyaseddin gözlerini şaşkınlıkla Saadeddin Köpek'e dikmişti. Beş ok üç saniyeden kısa bir sürede! Bir gün bunu başarabilecek miydi? 

— Ağabey, diye atıldı Gıyaseddin, bana nasıl yapılacağını göstermenizi dilerim. 

Saadeddin Köpek taş kesildi. Alaeddin onu Başmimarı olarak atadığından beri savaş alanlarından uzak kalmıştı. 
Mengücek İlinin merkezi Erzincan'ın alınmasından sonra hiç savaşa katılmamıştı. Tam olarak iki sene önce savaşmıştı yani. Hamlaşmıştı. Günlük alıştırmalarını da bir süredir ihmal ediyordu. Konuyu değiştirmek için başka şeylerden konuşmaya girişti. Veliaht Şehzade büyükbabasının adını taşıyordu. Gıyaseddin aynı zamanda bir Fars mitinin kahramanının adıydı. Köpek bu miti hatırlıyordu. 

— Biliyor musunuz Sultanım, adınız efsane bir hükümdardan geliyor? Bu hükümdar daha çocuk yaşta o kadar iyi ok atarmış ki kaplanları ve ayıları bile avlayabilirmiş! 

— Atabeyim Mubarizeddin Ertokuş bana anlattı, cevabını verdi Gıyaseddin konu çok ilgisini çekmemişti. Sonra kendisini asıl ilgilendiren konuya döndü. 

— Haydi Ağabey nasıl yaptığınızı bana gösterin. 

Saadeddin Köpek kaçış olmadığını anlamıştı. Bu saatten sonra geri adım atamazdı. Ceylan derisi eldivenlerini çıkardı. 
Eldivenlerindeki işlemeler ok atmasını zorlaştırabilirdi. 
Bunlar saray adamlarının aksesuarlarıydı, savaşçıların değil. 
Parmak kılıfını getirmediği için pişman oldu. Orta parmağa takılan kılıf parmakların zarar görmesini engelliyordu. Parmakları yaralanıp kanayacaktı, ama başarmalıydı her pahasına olursa olsun! 

Canı sıkkın bir halde yayını ve oklarını aldı. Eğer başaramazsa genç Şehzadenin üzerindeki tüm etkisini yitirebilirdi! Atına bindi ve okları sol eline yerleştirdi. Atını mahmuzladı, at dörtnala koşmaya başladı. Saadeddin önce ilk oku attı. “Bir” diye bağırdı Gıyaseddin. Sonra ikinci ve üçüncü ok geldi. “İki” dedi Şehzade. Ardından son iki ok! Beşinci ok bayağı uzağa gitmişti ki Köpek Gıyaseddin'in “Üç” diye bağırdığını duydu. Başarmıştı! Onurunu kurtarmıştı! 

Gıyaseddin ona doğru koştu. Saadeddin Köpek atından indi. Parmaklarından sızan kana baktı. Küçük çocuk da Saadeddin'in elindeki yaraları fark etmişti. Küçük bir çığlık attı. 

— Önemli değil, dedi Köpek. Basit çizikler. Siz de bilirsiniz Eyyübilerle savaşırken üç gün boyunca baldırıma saplanmış bir okla çarpışmıştım. 

- Öldürdüğünüz adamların sayısını hatırlıyor musunuz? 

— Hayır. Hatırlamıyorum gerçekten. Yüz belki de daha fazla! 

— Savaşı seviyor musunuz Ağabey? 

— Evet tüm erkekler gibi savaşmayı severim. Ancak binalar yapmayı, yazmayı, ud çalmayı tercih ederim. 

— En sevdiğiniz silahlar hangileri, diye sormaya devam etti Gıyaseddin. 

— En sevdiğim silah diye bir şey yok aslında. Bir süvariye gereken bir yay, mızrak, balta, hançer ve topuzdur. Başka bir şeye ihtiyaç yoktur. 

Şehzadenin sorularına cevap vermekten yorulan Köpek küçük çocuktan biraz uzaklaşıp atının yanına gitti. Biraz önceki gösteri onu susatmıştı. Atın semerinden sarkan deri tuluğu aldı ve lıkır lıkır içti. Şehzade yanına koştu. 

— Susadım, diye sızlandı. 

Köpek bir an tereddüt ettikten sonra tuluğu şehzadeye uzattı. Küçük çocuğun tuluktan bir yudum almasıyla yere tükürmesi bir oldu. 

— Nedir bu, diye bağırdı. 

— Şarap. İçebileceğiniz en güzel şaraplardan biri hem de. 
Özel olarak Latin diyarından getirttim. Bu zındıkların çok iyi şarap yaptıklarını kabul etmek gerekiyor. 

— Ama bu yasak, günah, diye heyecanla söylendi Gıyaseddin. Tüm imamlar böyle diyor. Hatta Ertokuş bile. Kuran- ı-Kerim'de böyle yazıyor. 

Bir hata yapmış olmaktan kaygılanan Köpek devam etti: 

— Elbette, ama eski atalarımız bozkır Türkleri Müslüman olmadan önce kımız içmezler miydi? Kımızın ne olduğunu 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biliyorsunuz değil mi? Mayalı kısrak sütü ve alkol. Kökenimizi reddetmek, yüce atalarımızın geleneklerini terk etmek zorunda mıyız? Hem Kuran'da da cennette kevser musluklarından akan kutsal şaraptan içeceğimiz yazmıyor mu? Ama tabii size söylediklerimi Ertokuş'a iletmenize gerek yok. Bu ikimizin arasında bir sır olacak. 

— Ben zaten, diyerek bağırdı çocuk, Ertokuş'tan nefret ediyorum. 

— Neden peki? 

— Çünkü bana her gün küçük kardeşim İzzeddin Kılıç Arslan'ın Sultan olacağını söyleyip duruyor. 

— Bırakın ne söylerse söylesin. Biz biliyoruz ki Sultan olacak sizsiniz. 

— Bana yardım edeceksiniz değil mi? Benim Beylerbeyim olacaksınız. 

— Size yemin ederim Sultanım. Saadeddin Köpek'e güve- nin. 

Gıyaseddin Köpek'in boynuna atladı ve onu öptü. Bu duygusal anlardan rahatsız olan Saadeddin onu yavaşça geri itti ve tuluğu uzattı. 

— Haydi biraz daha şarap tadın. İttifakımızı mühürlemek için. 

Şehzade tuluğu dudaklarına götürdü ve bir yudum aldı. 
Saadeddin şarabı sevdiğine göre o da sevecekti. 

— Tadı güzel, diyerek heyecanla atıldı. Bundan böyle sizinle birlikte ben de şarap içmek istiyorum. Kimseye söylemeyeceğim. 


K ok k 


— Balatlı Salomon mektubuma cevap verdi. Ne yazık ki buraya gelemiyor. Bana Sivas'a gitmemi önermiş. Bu şehirde sedef hastalığını balıklarla tedavi ediyorlarmış. Tedavinin ayrıntılarını tam olarak anlayamadım ama İznik İmparatorluğu'ndaki pek çok hastanın çok uzak mesafelerden Sivas'a şifa bulmak için geldiklerini söylüyor. 
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— Yolculuk kolay olacaktır. Nisan ayını, karların erimesini bekleriz. Hem zaten başka türlüsü de olmaz bir saniye bile oyalanmamız mümkün değil çünkü sizin acılarınızı dindirmemiz gerekiyor. 

Mahperi Hatun şöminenin önüne oturmuştu. Oğlu başını dizlerinin üstüne yaslamış uyuyordu. Saçları şöminenin alevinde kızıl harelerle parlıyordu. Saadeddin Köpek bir an içinin mutlulukla kaplandığını duyumsadı. Kim demişti mutluluk başarıda, güçte, zenginlikte diye? Mutluluk alevlerin kızıl ışıklarıyla harelenen bu güzel kadın değil miydi? 
Ama o ilk yolu, hırs, zenginlik ve güç yolunu seçmişti. Şairlerin zırvalıklarına inanıp kendini kapıp koyuvermek için artık çok geçti. Hem bu mutluluk ona ait değildi, başka birinin mutluluğuydu, o yalnızca son birkaç gündür bu mutluluğun kırıntılarıyla yetinmişti! Artık duygularını dinlemeyecekti. Âşık olmamak üzere ettiği yemini bozacak mıydı? Ağlayıp sızlanmalardan, zayıflıktan nefret ediyordu. Alaeddin'i, Mahperi'ye olan sevgisiyle irade gösteremediğinde nasıl küçümsemişti! Yalnızca kurtlara ve avcılara hayranlık duyardı. 
Tutku boşuna çekilen acı ve sıkıntı demekti. Kendisi de bir aşk çocuğu değil miydi? Aşk çocuğu olduğu için lanetlenmemiş miydi? Hayır! Mahperi'ye âşık olmayacaktı. Onu kendisine aşık etmek zorundaydı, Sultana bağlılığını yok etmek için ona sahip olmalıydı! 

— Ulaklarınız -ya da daha doğrusu casuslarınız— size haberler getirdi mi, diye sordu. 

Saadeddin Mahperi'nin aslında neyi öğrenmek istediğini çok iyi biliyordu ancak anlamazlıktan geldi. 

— Olağan haberler yalnızca... Ah! Yine de yeni bir haber var, Sultan-ül-Ulemâ adında bir din adamı başkentimize yerleşmiş. Eşinizin onu büyük törenlerle ve saygıyla karşıladığı söyleniyor. 

— Bu ermişten söz edildiğini daha önce işitmiştim... 
Konya'ya neden geldi acaba, diyerek konuya gelmeye çalıştı Mahperi. Belki de yeni bir evliliği kutsamak ve din adamlarıyla imamları bir araya getirmek içindir? 
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Saadeddin cevap vermedi. En iyisi kuşkunun dalgalanmasına izin vermekti, bir gün yalancılıkla suçlanmak istemiyordu. 

Mahperi daha fazla bir şey söylemedi ve elindeki uzun maşayla ateşin içindeki közleri karıştırıyordu. Konya'ya gelen Kıpçak Türkünü düşünüyordu, ondan nasıl bir hizmet alabilirdi acaba? Ancak bu kez zamanında harekete geçemeyecek ve evlilik isteği mesajını taşıyan ulak aniden hastalanıp yataklara düşemeyecekti. 

O sırada oda birden aydınlandı. Ardından yıldırımın sesi geldi. Gıyaseddin uyandı. 

— Anneciğim beraber kale burçlarına çıkalım mı? Fırtına- ya bayılırım! 

— Bana ne kadar da benziyorsunuz çocuğum! 

— Hünkarım müsaade buyururlarsa kendilerine eşlik edebilir miyim, diyerek araya girdi Saadeddin Köpek. Çünkü bu havada tehlikeli ola... 

— Elbette ne zaman isterseniz bize eşlik edebilirsiniz Emir, diyerek atıldı Gıyaseddin annesinin cevabını ağzına tıkamıştı. 

Hanım Sultanın dairesinden çıktılar ve sur yolunu tırmanmaya başladılar. Uzaklarda bir yerde göğü kaplamış gri bulutlar bir yerlere sağanak yağmur yağdığını gösteriyorlardı. Sonra bir şimşek çaktı ve sesi havada yankılandı. 
Gıyaseddin sevinç çığlıkları attı ve annesinin boynuna atılarak öptü. 

— Sultan olduğunuzda, dedi Köpek, ancak yıldırımlar gücünüzle boy ölçüşecek. 

Küçük çocuk kahkahalara boğularak dar koridorda atlayıp zıplamaya başladı. Sonra koşarak yanlarına geri döndü ve Köpek'in elini kavradı. Mahperi oğlunu izliyordu, mutlu görünüyordu, yüzünde genelde taşıdığı o sıkıntılı, kederli ve endişeli ifade yoktu. Köpek'in yanında kendisini güvende hissediyor olmalıydı. Oğlunun daha önce Alaeddin'in elini böyle kavradığını görmemişti. Mahperi Hatun o anda oğlunun babasından çok bu garip yabancıyı sevdiğini anladı. Kalbi umutsuzlukla burkuldu, artık olayların akışını kontrol edemiyordu. Kaderin etrafında ördüğü bu ağ nasıl bir ağdı böyle? Sık sık kendisine neden Yüce Tanrı'nın onu sevgili Kalonoros'undan ayırdığını ve Anadolu Selçuklu Hanım Sultanı yaptığını, onun dışında herkesin imrendiği bu yere neden onu yükselttiğini soruyordu. Bu onura sahip olmak için can atan o kadar genç kız varken neden hiçbir zaman böyle bir hırsa kapılmayan o Hanım Sultan olmuştu? Yüce Tanrı'nın buyruklarının amacını çözmeye çalışmak boşuna değil miydi? Düşüncelere dalmışken Köpek'in ona söylediklerini hayal meyal duyabiliyordu. 

— Kalbimde kopan fırtına da aynı böyle... 

Saadeddin'in sözleri fırtınanın gürültüsüyle duyulmaz olmuştu. Ne demeye çalışıyordu? Mahperi birden Gıyaseddin'in koridor boyunca koşarak onlardan uzaklaştığını ve baş başa kaldıklarını fark etti. 

— Oğlum sizi seviyor Saadeddin! -ona adıyla hitap etmişti- söylediğiniz her şey onun küçük kafasına kazınıyor. 
Korkarım onu gark ettiğiniz bu yanılsamalar büyüdükçe acı çekmesine neden olacaklar. Eşimin kararını unuttunuz mu yoksa? 

— Oğlunuz Sultan olacak Hanım Sultanım! Size söz veriyorum! 

— Sizden bir şey istemiyorum. Şunu bilin ki her ne olursa olsun Sultanın kararı uygulanacaktır. Ancak Gıyaseddin'in hayatı tehlikede olursa ona sadık kalacak mısınız? 
Üvey kardeşi tahta geçtiğinde onu koruyabilecek misiniz? 
Yanında onu koruyacak dostları olacağını bilirsem rahatlayacağım... 

— Size hizmet ettiğim gibi ona da hizmet edeceğim Sultanım, tüm ruhumla hizmet edeceğim! 

Birden toprağın böğründen korkunç bir homurtu yükseldi. Yer ayaklarının altında sallanmaya başladı. Surlar büyük bir çatırtıyla çatladılar. Mahperi korku dolu bir çığlık attı ve Köpek'in kolunu yakaladı. Köpek bir yandan bağırıyordu: 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— Deprem Hanım Sultanım! Çabuk sur yolundan ayrılalum! 

Birden yer bir dalga gibi kabarıp kalkmaya başladı, duvarlar sarsılıyor, dalga dalga kıvrılıyordu. Sanki dev bir yumruk toprağın bağrından çıkmış kaleyi kavramış ve sallamaya başlamıştı. Mahperi dehşetle haykırmaya başladı, kanı damarlarından boşalmıştı sanki. Köpek Mahperi'yi kuvvetle kendine doğru çekti, genç kadını kafasının üstünde sallanan demir tepelikli sancaktan korumaya çalışıyordu. Mahperi Hatun o sırada dengesini kaybetti ve sendeledi. Yerlerinden çıkan zemin taşlarının üstünde duramıyordu. Bir ayağını ötekinin önüne atmaya çalışarak, bir mazgal siperinin ardına diz çökmüş ağlayıp duran Gıyaseddin'e ulaşmaya çabalıyordu. Birden yer ayaklarının altından kaydı. Mahperi Hatun taşların üstüne savruldu. Yere düşerken oğlunun yerde yattığını ve Köpek'in ona doğru sürünmeye çalıştığını gördü. 
Tam o sırada deprem daha da şiddetlendi, tüm kale titredi ve sallanmaya başladı. Bir gözetleme kulesi Gıyaseddin'in tam önüne çöktü. Mahperi'nin böğründen korkunç bir çığlık koptu, saçları diken diken oldu, korkuyla bacaklarından aşağı sıcak bir şeylerin aktığını hissetti, oğlu gözden kaybolmuştu. 
Yalnızca yüzü gözü kan içindeki Köpek'in oğlunun olduğu yere doğru yıkıntıların arasından sürünmeye çalıştığını görebiliyordu. Gürültü giderek çoğaldı, mazgallar sarsıntıyla yıkılmaya başlamıştı. Kırılan bir sancak direği bir mızrak gibi savruldu. Mahperi kafasını çevirdi ve Köpek'in çocuğun üstüne yatarak onu korumaya çalıştığını fark etti. Korkuyla gerilen bedenini titremeler aldı. Oğlunun hayatta olması umudu öylesine güçlendi ki içinde, bedeni korkunç kasılmalarla sarsılmaya başladı. 

Sonra birden her şey sustu. Yer sarsıntısı durdu. 

Mahperi yavaşça kafasını kaldırdı. Köpek önünde ayakta dikiliyordu, her tarafı kan içindeydi, kollarında afallamış Gıyaseddin'i tutuyordu. Dudaklarındaki gülümsemeden Mahperi oğlunun hayatta olduğunu anlamıştı. Büyük bir sevinç ve heyecan dalgası kapladı içini, sonsuz bir mutluluk ve 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huzur duydu. Minnet duygusuyla gözleri yaşardı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Saadeddin Köpek'in ona oğlunu getirdiği bu anı yaşamı boyunca hiçbir zaman unutmayacaktı. 


Konya Sarayı 


Akşam olmuştu. En sadık kumandanlarının ve danışmanlarının etrafını çevirdiği Alaeddin, Şemseddin Altun- aba'yı dinliyordu. Şemseddin Altun-aba Celaleddin Mengüberti'nin yanından geliyordu. Ne yazık ki elçilik görevi bir sonuç vermemişti. 

— Sultanım af buyurun, dilerseniz beni cezalandırın, diyerek söze başladı Şemseddin Altun-aba alçakgönüllü bir sesle, ancak elçilik görevimde başarılı olamadım, Celaleddin Mengüberti Ahlat üzerindeki muhasarayı kaldırmayı reddetti... 

Sustu. Alaeddin düşüncelere dalmıştı, Altun-aba'nın sözlerine cevap vermemişti. Taht salonunu ölüm sessizliği sarmıştı. Emirler göz ucuyla Sultanlarını süzüyorlardı. Ne hissettiğini ya da neler düşündüğünü anlamaya çalışıyorlardı. 
Birden Alaeddin suskunluğunu bozdu: 

— Evlilik talebiyle ilgili bir şey söylemediniz! 

— Sultanım bize bir cevap verme zahmetine bile girmediler...50 

— Nasıl, diyerek gürledi Sultan, buna nasıl cüret!.. Sonra sesi giderek alçaldı ve yine sustu. Şu Celaleddin Mengüberti ne saygısız ne küstah adamdı! Selçuklu hükümdarının yapmış olduğu onca iyiliğe böyle mi cevap verecekti! Alaeddin bu korku bilmez maceracıya karşı içinde karmaşık duygular besliyordu, Moğolların bile yok edemediği bu deliye karşı bir yandan hayranlık duyuyor öte yandan da boyunu aşan işlere girişmesine neden olan kibirini küçümsüyordu. 

— Bu durumda Celaleddin Mengüberti'ye bu küstah davranışının cezasını vermek gerekiyor! Kemaleddin Kamyar siz elçimiz olacaksınız. Celaleddin Mengüberti'ye bir şehzade olduğunu ve bundan cihetle şanına, tahtına yaraşır bir biçimde davranması gerektiğini hatırlatacaksınız. Eyyübiler bizim dostumuzdur dolayısıyla hemen Ahlat muhasarasını kaldırmasını kendisine emrediyorum. Eğer emrimize boyun eğer muhasarayı kaldırırsa Moğollara karşı ona tam destek vereceğiz. Ancak aksi halde artık aramızdaki dostluğa güvenmesin! 

Kemaleddin Kamyar Sultanın önünde eğildi. 

— Yarın sabah şafakta Hünkarımın mesajını iletmek üzere yola koyulacağız. 

— Sizin sadakatinize ve fedakarlığınıza güveniyorum, diyerek devam etti Alaeddin. Ancak üstlendiğiniz görev bizim barış için son şansımızdır. Anlayışlı halimiz yanlış anlaşılmamalıdır. Yarın savaş olursa bizimle olacak dostlarımızı daha bugünden belirlemekle acele ettiğimiz düşünülebilir ancak tam zamanıdır. Allah yardımcımız olsun, dedi ve bir işaretle emirlerine yalnız kalmak istediğini bildirdi. 

Emirler Sultanın önünde eğilip birer birer huzurdan çekildi. Alaeddin yine düşüncelere dalmıştı. Endişe içindeydi. 
Dün akşam üstü bir ulak Erzincan'daki depremin haberini getirmişti. Şehirde yüzlerce kişi ölmüştü. Allah'a eşini ve oğlunun canını ona bağışladığı için şükrediyordu. Saadeddin Köpek oğlunun hayatını kurtarmıştı. Ne kadar sadık bir dosttu! Ona daha fazla toprak verecek, onu hediyelere boğacaktı. Ancak Köpek neden hâlâ Erzincan'da oyalanıyordu? 
Kalenin çalışmaları yeterince ilerlememiş miydi? Hanım Sultana gelince o da dönmeyi reddediyordu. Melike Gaziye'nin doğumu yaklaştığı için mi dönmek istemiyordu acaba? Mahperi'nin kalbinde ona hiç sevgi kalmamış mıydı? 
Eğer kendi isteğiyle dönmezse onu zorla geri döndürmenin bir yolunu bulurdu! Boyun eğdirmenin bir yolunu! Sultanın isteklerine karşı gelmek mümkün müydü? Celaleddin Mengüberti'yle savaşa gireceği neredeyse kesin gibiydi. Ne olursa olsun Mahperi Hatun dizlerine kapanacaktı! 

Alaeddin kendisini teselli edecek birilerine ihtiyaç duydu ve Sultan-ül-Ulemâ'yı ziyaret etmeye karar verdi. 
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— Efendim, dedi asasının ucunu öptükten sonra, bu akşam bir vaaz verirseniz bizi çok mutlu edersiniz... Düşmanlarımız bizi tehdit ediyor, sizin nurunuzun yolumuzu aydınlatmasına ihtiyacımız var. Ancak öncelikle siz de kabul ederseniz şehrimizin surlarını dualarınızla kutsarsanız... 

Şeyh kabul etti ve beraberce sessizlik içinde yola çıktılar. 
Surlar boyunca yürüdüler ve Sultan-ül-Ulemâ şehrin korunması için dualar okudu. 

Farkına varmadan Sultanın gül bahçesine kadar gelmişlerdi. Burası her renkten gül fidanının bulunduğu güzel bir çimenlikti. Beyaz güllerin aşağılara kadar sarktığı kemerlerin altından geçtiler. Hava mis gibi gül kokuyordu. Sultan-ül-Ulemâ bahçenin kapısında durdu ve Alaeddin'e döndü: 

— İşte mezarımızın buraya inşa edilmesini isterim, dedi, çocuklarımın, torunlarımın ve müridlerimin mezarları da buraya yapılsın. 

— Şeyhimizin isteği buysa, diye cevap verdi Sultan, gül bahçesi artık sizindir! 

Sultan-ül-Ulemâ bir şey söylemeden sarı gül sepetlerinin olduğu tarafa yönelip bir yere oturdu. Kuran okumaya bagladı. Sultan birkaç dakika bekledi. Sonra şeyhin orada olduğunu unuttuğunu görüp yavaşça çekildi. 

Akşam olunca Sultan-ül-Ulemâ vaazı için kürsüsünü mezarlığa taşımalarını istedi. En zengininden en fakirine bütün Konya sakinleri şeyhi dinlemek için hazır bulunuyordu. Solgun bir haleyle çevrili dolunay mavi geceyi aydınlatyordu. Pekçok müezzin Kuran'dan ayetler okudular sonra Sultan-ül-Ulemâ kürsüye çıktı. Herkes nefesini tutmuştu, birbirlerine Şeyhin neden onları mezarlıkta topladığını soruyordu. Sonra Şeyh Hazretleri konuşmaya başladı. Ruhtan, ruhun yaşamından, Mahşer gününden, günahların cezaların- dan ve yeniden dirilişten söz etti. 

— Allah'ın büyüklüğüne tanıklık edin! Siz bu nafile dünyada hiçlikten gelip mezara yolculuk eden basit yolcularsınız. Dünya zevklerinin peşinden gitmeyi bırakın ve ölüm düşüncesine alıştırın kendinizi. 
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Kalabalıktan ağlama sesleri gelmeye başladı. 

- Ölümü düşünün! Teneşir taşında sizi yıkadıklarını düşünün. Kefene sardıklarını ve mezara, yerin dibine indirdiklerini düşünün! 

Keskin bir çığlık duyuldu. 

— Kefene sarılmış bir halde mezarda yatarken üstünüze toprak serpilirken arkada kalanların sizin için ettikleri duaları duyun! Toprak sizi sonsuza kadar kucaklayacaktır! Yakınlarınızın birer birer ağlayarak mezarlığı terk ettiğini ve mezarın karanlığında yapayalnız tek başınıza kaldığınıza düşünün! Yalnızsınız, sonsuza kadar tek başınıza, yapayalnız! 

Ölüm sessizliğini arada sırada çekilen iç çekişleri bozuyordu. Herkes titriyordu. 

— Bu yalnızlığınızda sizi teselli edecek tek şey zikirdir! 
Sevaplarınızı ve günahlarınızı düşünmenizdir! Çünkü Allah: 


“... Yalnız biz ölüleri diriltiriz ve önceden gönderdikleri şeyleri; hayatlarında yaptıkları iyi ve kötü bütün amelleri ve eserlerini... 

hatta bütün izlerini ve gölgelerini yazarız, 

adlarına, hesaplarına geçiririz... 

Ve zaten her şeyi önce açık bir kütükte, 

birana kitapta, yani Levh-i mahfuz'da sayıp yazmışızdır” der.ö! 


Kimileri sızlanmaya başlarken, kimisi ağlıyor ve dualar mırıldanıyordu. Kalabalığın içinden bazıları kendilerinden geçmişlerdi. 

Ertesi gün mezarlardan birinin açıldığı ve kalabalığın dehşetle haykırdığı anlatılıyordu. Bir mezar birdenbire açılmış ve mezardan kefenine bürünmüş bir ölü çıkmıştı. “Ben Allah'tan başka bir Allah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi ve kulu olduğuna şahadet ederim” diyerek haykırmıştı. Bunun üzerine kalabalığın çoğunluğu baygınlık geçirirken bazıları haykırarak ağlamaya başlamıştı. İnsanlar bir yandan ağlarken bir yandan da gözlerini kulaklarını kapatmaya çalışmıştı. Söylendiğine göre ölü bir süre sonra tekrar mezarına girmiş ve mezar taşı üstüne kapanmıştı. 

Bunun üzerine Sultan-ül-Ulemâ tekrar söze başlayarak, “Bu Allah'ın büyüklüğüne örnek olsun,” demişti. Kalabalık taş kesilirken Sultan-ül-Ulemâ birden gözden kaybolmuştu. 
Silüetinin mezarların üstünde uçtuğunu ve sonra birden kaybolduğunu görmüşlerdi! 


Alaeddin ter içinde uyandı. Gördüğü korkunç bir kabus onu uykusundan uyandırmıştı. Yatağında oturdu ve etrafına bakındı. Henüz gün doğmamıştı, sabah namazına daha vakit vardı. Uyumayı denedi ancak gördüğü kabus hâlâ aklına geliyordu. Bunun üzerine sakinleşebilmek için abdest almaya kara verdi. Ancak kabusundan korkunç sahneler gözlerinin önünden gitmiyordu. Başının altından, göğsünün ham gümüşten, göbeğinden aşağısının tunçtan, her iki kalçasının kurşundan, iki ayağının da kalaydan olduğunu görmüştü.52 Bacaklarına baktı, anormal bir şey yoktu. Bu sayıklamaların anlamı neydi peki? Bu bir uyarı mıydı? Ona rüyasının yorumunu kim yapabilirdi? Aklına Sultan-ül-Ulemâ geldi. Henüz güneş doğmamıştı ama onu getirmesi için birilerini gönderecekti. Bekleyemezdi. Taşt Emiri Celaleddin Karatay'ı uyandırdı ve ona hemen gidip Sultan-ül-Ulemâ'yı saraya getirmesi emrini verdi. 

Yarım saat sonra Alaeddin'in huzuruna bir adam geldi. 
Derviş giysileri giymişti ama yüzünden Kıpçak olduğu anlaşılıyordu. Eğildi ve Sultanın eteğini öptü. 

— Kalk ayağa, diye emretti Alaeddin. 

— Hocamız Sultan-ül-Ulemâ çok yaşlı. Sabahları kendisini çok iyi hissetmiyor, bacakları onu taşıyamıyor artık. Bunun için beni sizin huzurunuza gönderdi, mesajını ona iletmem için. 

Alaeddin Kıpçak'ı baştan aşağıya süzdü. Casuslarının Melike Gaziye'yle evlendiği sıralarda ona anlattıkları aklına gelmişti. O dönemde ona geleceği okuyabilen ve rüyaları yorumlayabilen bir Kıpçak'tan söz etmişlerdi! Hatta Mahperi 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Hatun'un bu Kıpçak'ı gizlice hareme soktuğunu ve bir süre sonra da zindanlara attırdığını anlatmışlardı! Alaeddin'in tüm bunlardan çok sonra haberi olmuştu. Mahperi Hatun'la kavgalarını hatırladı, onun ağzından laf almaya çalıştığı gün aklına geldi. Sonraları bu konuyu unutmuş, daha önemli konular araya girmişti. 

— Bu saraya daha önce geldin mi sen? 

Eraslan şaşkınlıkla susup kalmıştı. 

— Bu topraklarda olup da benim bilmediğim, duymadığım hiçbir şey yoktur. Korkma! Konuş! Sultan-ül-Ulemâ'nın müridisin. Eğer Efendimiz seni kabul etmişse, bu layık olduğundandır. Şimdi gerçeği söyle! 

Eraslan Sultanın tam olarak ne bildiğini kendi kendine sordu. Ne yapmalıydı? Ne demeliydi? 

— Çok uzun zaman oldu, çok... Hanım Sultan beni huzuruna çağırtmıştı geleceği okumam için... 

— Ve sen de geleceği okudun öyle mi? Senin gibi dindar bir adam? 

— Çünkü... 

— Seni zorladı mı? Seni haremin gizli bahçesinin altındaki zindanlara mı attırdı? 

Eraslan bir şey söylemedi, kafasını sallamakla yetindi. 

— Demek öyle, dedi Alaeddin. Benim senden istediğime gelince, bunun için günaha girmene gerek kalmayacak merak etme. Senden geleceği okumanı istemiyorum. Sadece bir rüyayı yorumlamanı istiyorum. İşte Sultan-ül-Ulemâ'ya ulaştırmanı istediğim mesaj bu. 

Sonra Sultan bir süre sustu. 

— Sürekli bir kabusu görüyorum, diyerek söze başladı. 
Bu korkunç görüntülerin zihnimi bulandırmadığı, aklımı karıştırmadığı tek bir saniye bile yok. Sultan-ül-Ulemâ Efendimizden bu garip rüyayı yorumlayıp, beni aydınlatmasını rica ediyorum! Ancak önce sana bu kabusu anlatayım. 

— Gerek yok Sultanım. Siz bana kabusunuzdan söz ettiğiniz anda sanki ben kendim görmüşüm gibi tüm ayrıntılarıyla ve gerçekliğiyle kabusunuzu gördüm. 
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— Bu nasıl bir mucizedir! Düşüncelerimi okuyabiliyor musun? 

— Saygıdeğer Efendimiz sürekli olarak bize “Bir gencin camda gördüğünü, yaşlı biri taşın ardından görür” der. Sizin rüyanızı ben de gördüm, acınızı hissetim ancak gördüklerinize başka bir görüntü daha ekleniyor kafamda, bir köpek kafası, tehlikeli bir... 

Alaeddin şaşkınlıkla sesini yükselterek araya girdi: 

— Ben köpek kafası görmedim! Bu gördüğünün anlamı nedir peki? 

— Sultanım, diyerek devam etti Eraslan. Benim gibi birinin size rüyanızı yorumlaması uygun düşmez. Sadece Sultan-ül-Ulemâ... Müsaade buyurursanız sizden bir dilekte bulunacağım. Behaeddin Veled benim sizin yanınızda olmamı istiyor. Sarayda yaşamak istediğimden değil sakın! Ancak Efendimiz sizin yanınızda olmamı bana buyuruyorlar. Size hizmet edeceğim, sizi gözeteceğim, sizi düşmanlarınızdan koruyacağım. Dostluk maskesini takarak sizi etrafınızda sinsi sinsi gezen düşmanlarınızdan... 

Eraslan bunları söylerken Sultan-ül-Ulemâ'nın ondan Sultanın hizmetine girmesini istemesinin bir nedeninin de onu korumak olduğunu kavrayıvermişti. Alaeddin, Mahperi Hatun'a karşı Eraslan'ı koruyabilecek yegane siper değil miydi? 

— Elbette hizmetime girebilirsin, diye cevap verdi şaşkın bir ses tonuyla Alaeddin, eğer Şeyhin isteği bu yöndeyse... 
Ancak bu görüntülerin ne anlama geldiğini biliyor musun? 
Önce onu söyle! 

Ancak Alaeddin daha sözlerini bitirmeden Sultan-ül-Ulemâ eşikte elinde asasıyla belirivermişti. 

— Selçuklu Sultanı, Meleklerin övdüğü Ulu Sultan, bil ki yüce gönüllüğün yüzünden Yüce Allah sana geleceğini bildirdi. Ancak yanılsamaların seraplarında boğulmak gerçeğin acısıyla yaşamaktan iyidir. Eğer hazırsan sana bu işaretin anlamını söyleyebilirim. Ama senin için bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 
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— Endişelenmeyin Efendim! Konuşun! Gerçek ne olursa olsun! Onunla karşılaşmaya hazırım! 

Sultan-ül-Ulemâ Alaeddin'in yanına oturdu ve Eraslan dışında hiç kimse Alaeddin'e söylediklerini bilmedi. 


Ertesi sabah, Celaleddin Mengüberti'ye elçi gönderilen Kemaleddin Kamyar Konya'ya döndü. Beraberinden getirdiği haber çok hayırlı değildi: Celaleddin Mengüberti Ahlat muhasarasını kaldırmamakta direniyordu. Kamyar atlarını değiştirmeye ancak vakit bulabildi. Hemen o akşam bu kez Melik Eşrefe elçi gönderildi. Alaeddin Keykubâd Melik Eşreften tüm Eyyübi kuvvetlerini bir araya getirmesini ve hükümdarının emriyle Celaleddin Mengüberti'ye karşı yapılacak savaşta Selçuklu sancağının altında yer almaya hazırlanmasını istiyordu. O gece Alaeddin Keykubâd rüyasında Sultan-ül-Ulemâ'yı gördü. “Uyan artık,” diyordu ona, “neden uyuyorsun, atına bin ve yola çık”. Şafakta Şeyhi ziyaret etti ve onun hayır dualarını aldı. Sonra kumandanlarına savaş emri verdi ve öncü birlik olarak on iki bin süvari toplanmasını buyurdu. Erzincan'a doğru yola çıkacaklardı ve Eyyübiler ve öteki bağlı illerden gelen kuvvetlerle burada buluşacaklardı. 


Erzincan-Sivas Yolu 


— Sultanlık tahtırevanını istemiyorum. Daha az gösterişli ama tahtırevandan kat ve kat daha rahat olan bu arabayı hazırlattım. Böylelikle kimse beni tanımayacak. Sizin eşiniz rolünü yapacağım. 

Bu sözleri duyunca Saadeddin Köpek'in kalbini tarif edilmez bir mutluluk kapladı. Ancak hiçbir şey fark ettirmemek için kendine söz vermişti. 

— Peki ya bu tedbirsizlik Sultanın kulağına giderse? 

— Sultanın kafası başka işlerle meşgul, diyerek cevap verdi Mahperi son derece kuru ve acı bir sesle. Hem size benim isteklerime karşılıksız itaat etmenizi emretmedi mi? 


300 


Hem paylaştığımız başka sırlarımız yok mu? 

Saadeddin sustu. İçten içe seviniyordu. Böylece kafasındakileri gerçekleştirmiş oluyordu. Hiçbir haber alamayan, bu kalede yapayalnız kalan Hanım Sultan Alaeddin'in üçüncü kez evlenmeye hazırlandığına inanmıştı. Kimse ona Şemseddin Altun—aba'nın eşini değil oğlunu nişanlamak için yola çıktığını söylememişti. Hem Altun-aba'nın görevi sonuç vermemişti. Celaleddin Mengüberti Gıyaseddin'i damadı olarak kabul etmemişti. Saadeddin Mahperi Hatun'un içten içe acı çektiğini ve kuşkularla kıvrandığını yüzünden anlayabiliyordu. O ise suskunluğunu korumuştu. Büyük bir zevk alarak! Artık Mahperi Hatun eşinden nefret ediyordu. Bu saklanan ne acı bir sırdı! Gizliden gizliye mimari olduğu bu acı ne büyüktü! Birden Mahperi Hatun'u kollarına alıp sımsıkı kucaklamak istedi. Ah! Suretini öpücüklere boğmak, kızıl saçlarının dalgalarında boğulmak, kaymak gibi dupduru tenini içine çekmek, genç kadının teni o kadar duruydu ki heyecanlandığında damarları ortaya çıkıyordu... nice zamandır arzuyla yanan teninin susuzluğunu bir kez olsun gidermek... 
Ancak kendisini tuttu ve bir şey yapmadan öylece bekledi. 
Sabretmesi gerekiyordu, amacına sadık kalmalıydı. En tepeye çıkacaktı. O zaman Mahperi'yi kucaklamanın da sırası gelecekti, kucaklamanın ve ona sahip olmanın. Şömineyi hediye ettiği o buz gibi sabahta bir kere çuvallamıştı zaten değil mi? 


Zaten hizmetçiler hanımlarının etrafında koşuşturup duruyorlardı. Bir gece önce Şamlı bir zanaatkar arabanın içini mavi ipek kumaşlarla kaplamıştı. Hizmetçiler arabanın içine tilki kürkleri serdiler ve dondurucu nisan sabahlarında Hanım Sultanın biraz olsun ısınabilmesi için hemen yanına bir mangal yerleştirip yaktılar. Saadeddin atına bindi, kurt kürkünü iyice vücuduna sardı, başlığını başına sıkıca oturttu ve muhafız birliğine hareket emrini verdi. Acele etmek gerekiyordu. Sadece bir gün at sürerek Sivas'taki kervansaraya ulaşabilirlerdi ama kar lapa lapa yağmaya başlamıştı. 
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Hanım Sultanın inadını hiçbir biçimde kıramamıştı. Bu yıl karın geç yağmaya başladığını ve hâlâ erimeye başlamadığını dolayısıyla baharın sonunu beklemelerinin iyi olacağını söylemeleri onu ikna edememiş bir an önce sedef hastalığına iyi gelen balıklı havuza gitmek istediğini ısrarla belirtmişti. 
Aslında içten içe seviniyordu. Çünkü bu yolculuk sırasında Mahperi'yle sık sık başa başa kalabilecekti. O kadar uzun zamandır onu görmezlikten geliyordu ki! Onun için yaptırdığı odadaki ateşli öpücükten sonra! 

Mahperi Hatun atlı arabada yolun sarsıntısına kendini kaptırarak uyukluyordu. Arabanın bir köşesinde iki büklüm oturan Lucipina arada sırada Hanımının bir şeylere ihtiyacı olup olmadığını soruyordu. Mahperi Hatun Lucipina'ya ağzının ucuyla cevap verip, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını söylüyor ve uykusunda rahatsız edildiği için huysuzlanıyordu. Rüyasında Kalonoros'ta mutlulukla gezinen genç Destina'yı görüyordu, sonra arabanın sarsıntıları onu Kalonoros'tan Konya'ya uzanan acı dolu yolculuğa götürüyordu. Onu çocuklugunun geçtiği cennetten koparıp Konya'nın hapis yaşamına götüren uzun ve acılı yolculuk! Uyku arasında deri perdeyi kaldırıp yola bakıyordu. Önünde yalnızca karlı yollar uzanıyordu ve başını dışarı uzattığında yüzüne yağan karlar ona bu kez de Kalonoros'un güneşle yıkanan topraklarını, sıcaklığını ve çekirgelerin cırıltısını hatırlatıyordu. Bunun üzerine tekrar gözlerini kapatıyor ve başka bir yaşamı düşlüyordu. 
Deniz kıyısında çıplak ayakla gezen başıboş biri olduğunu, elleri deniz kabuklarıyla dolu bir halde kumsalda neşeyle koştuğunu hayal ediyordu. Sonra gözleri yaşla doluyor ve Lucipina'nın sorgulayan bakışlarıyla karşılaşınca ağlamamak için kendini tutuyordu. Hiçbir şeyi belli etmemek, kendisine sürekli hâkim olmak, soğukkanlı olmak, duygulanmamak işte kaderi buydu, Hanım Sultan olmanın, geleceğin Valide Sultanı olmanın bedeli buydu! Bunun düşüncesi bile içini acıtıyordu. Valide Sultan mı? Hayır! Valide Sultan olamayacaktı çünkü oğlunun elinden haklarını almışlardı. Ama bunun için mücadele vermeye hazırdı! Hem yanında artık 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sağlam bir müttefik, Emir Saadeddin Köpek vardı değil mi? 
Ancak tedbiri elden bırakmamalı, bu hırslı ve tutkulu adama çok fazla güvenmemeliydi. Gözlerine bakınca ona karşı duyduğu tutkuyu okuyabiliyordu. Oysa onu kesin bir biçimde geri çevirmişti! Aşktan yanan bir adamı idare etmek kolay olmalıydı değil mi? Arzuyla yanıp tutuşan bir adam! Çok fazla aşağılanmış, çok fazla ihanete uğramıştı her şey boşuna mıydı? O ilk Hanım sultan ve Valide Sultan değil miydi? Bakalım gelecekte kimin sözü geçecekti İzzeddin Kılıç Arslan'ın mı yoksa Gıyaseddin'in mi? 

Öğleye doğru kar yağışı şiddetlendi ve ilerlemek giderek zorlaşmaya başladı. Atlar deri koşum takımlarına karşın so-Suktan burunlarından soluyorlardı, ayakları kara saplanıyordu ve giderek yavaşlıyorlardı. Sessizliği atların sırtına inen kırbaç darbeleri bozuyordu, uzaklardan kurt sürülerinin ulumaları duyuluyordu. Saadeddin arabaya yaklaştı ve kapı görevi gören perdeye hafifçe dokundu. 

— Hanımım atlar artık daha fazla ilerlemiyorlar. Kar çok kalınlaştı. Kervansaraya ulaşamayacağız büyük bir ihtimalle. Arabacı ileride geceyi geçirebileceğimiz “Ejderin İni” adlı bir mağara olduğunu söylüyor. Atların koşumlarını çıkarmamız ve kurtların dikkatini çekmemek için onları güvenli bir yere götürmemiz gerekiyor.Bu kadar zayıf bir konyvoyla yola çıkmış olmaktan dolayı çok pişmanım... 

— Pişman olacak bir şey yok Emir Saadeddin, saray muhafız birliğini almadan yola çıkma emrini size ben verdim. 
Hanım Sultan değil miyim? Emirlerime karşı gelinebilinir mi? 

— Ama eğer bir şey... 

— Bir talihsizlik mi, diye alaylı bir sesle devam etti Hanım Sultan. Haydi dostum beni bu kadar kırılgan mı sanıyorsunuz? Hem sizin himayeniz altındayken benim başıma ne gelebilir ki? 

— Sizi mağaranın girişine kadar atımla götüreceğim... 

— Hayır bu söz konusu bile olamaz. Bana atınızı verin. 
Ancak askerlerinize zavallı Lucipina'mı götürmelerini emredin. 
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— Aziz Meryem, diyerek atıldı hizmetçi. Bu yaşımda bir adam bana elini sürsün! Gerekirse yürürüm Hanımım, eğer gerekiyorsa... yalnız askerlerden biri yatakları ve örtüleri taşırsa iyi olur... 

Hanım Sultan cevap vermeden arabadan atladı. Bir erkek gibi Saadeddin'in atına bindi ve askerlerin arabayı çektiği yöne doğru at sürmeye başladı. Koyu beyaz bir sis çökmüştü. Kar hâlâ lapa lapa yağmaya devam ediyordu ve rüzgârın etkisiyle her yöne savruluyordu. Kurtların ulumaları giderek yaklaşıyordu. Mahperi Hatun mağaraya girdi. Keskin ter ve gübre kokusu burnuna çaldı, askerlerden uzaklaşmak için bir meşale alıp biraz daha ilerledi. Kürk döşeğiyle birlikte dar bir koridora girdi. Bir süre ilerledikten sonra sonunda yalnız kalabilmişti. Çünkü izni olmadan kimse Hanım Sultanın peşinden gitmeye cesaret edemezdi. Yalnızlığının keyfini çıkarabilirdi. Artık askerlerin seslerini duymaz olmuştu. Etraf çok loştu. Mağaranın içi serindi ama soğuk değildi. Bir süre sonra yol ikiye ayrıldı, Hanım Sultan yollardan birine saptı ve küçük bir açıklığa geldi. Gördüğü manzaranın güzelliği karşısında gözleri kamaşmıştı. Ma-Saranın tavanı pembe sarkıtlarla kaplanmıştı. Daha ileride karanlıkta belli belirsiz seçilen sarkıtlar görülüyordu. Mahperi Hatun bir tapınak gibi binbir yontu-sütunla donanmış bu yeraltı mağarasını hayranlıkla seyredaldı. Kar fırtınası ona bu güzelliği armağan etmişti. Bir peri masalında gibiydi. 
Mağaranın öteki tarafından bazı gürültüler geliyordu ama Mahperi seslere aldırmadan ıslak elbisesinin kopçalarını çözdü, iyice ıslanmış eteğini çıkardı ve kayalardan birinin üstüne astı. Başını açtı. Kardan iyice ıslanmış saçlarını kurulamak amacıya iyice salladı ve bükerek tepesine toplayıp kırmızı akik tarağını taktı. O sırada arkasında birinin olduğunu duyumsadı ve irkildi —Saadeddin buraya kadar gelmeye cüret edebilir miydi?— ateşli dudaklar boynunu öpücüklere boğdu. Arzuyla titrediğini hissetti. Boynundan aşağıya doğru inen ellerin göğüslerini avuçladığını ve yavaş yavaş aşağıya indiğini fark edince bu ateşli kıskaçtan kurtulmak için kendisini ileri itti. Ancak onu saran bergamot kokusunu birden tanıdı. Bu Alaeddin'in kokusuydu! Hemen arkasına döndü. 
Evet karşısındaki Sultandı! Buraya nasıl gelmişti? Bu nasıl olurdu? Kar fırtınasını ve kurtları aşıp ona mı gelmişti? 

— Efendim, diyerek bir çığlık attı. 

Alaeddin tek söz söylemedi. Hanım Sultanın Konya'dan uzak kalmakta inat ettiğini anlayınca ona bir sürpriz yapmaya karar vermişti. Celaleddin Mengüberti'yle savaşmak için şarka giderken Erzincan'dan geçmeyi kafasına koymuştu. 
Ancak kaleye vardıklarında Mahperi Hatun'un Sivas'a gittiğini öğrendiğinde büyük bir hayalkırıklığı yaşamıştı! 
Hanım Sultanın peşinden gönderdiği casusları Sultanın konvoyonun kar yüzünden mola vermek zorunda kaldığını öğrenmişlerdi. Hanım Sultan Ejderin İni mağarasına çekilmişti. 

Sultan sessizliğini koruyordu. Eğer konuşursa Mahperinin düşünmek için fırsatı olacağını, sorular sormaya başlayacağını, hatta tartışma çıkaracağını ve birbirlerine kavuşmuşken, aşklarını kurtarmak için bu güzel ortamda son bir şans elde etmişken her şeyin bu kez geri dönülmez biçimde mahvolacağını çok iyi biliyordu. Mahperi'yi arzuyla kendine çekti ve öpmeye başladı. Mahperi de Sultana karşı koymuryor, öpücüklerine karşılık veriyordu. Sonunda aylardır içini kemiren arzularına teslim olmuştu. Sultana karşı duyduğu öfke kaybolmuş, arzu dolmuştu, şu an için aşkla kavrulan teninin susuzluğunu gidermekten başka bir şey düşünmüyordu. Sultan Mahperi'yi tilki kürkünün üstüne yatırdı. Tutkuyla sevişmeye başladılar. Arzuyla birleştiler. Aşkın damarlarında akıttığı zevkle esrik çığlıklar atıyorlardı. Mahperi Hatun zevkin kollarında her şeyi unutmuştu, kocasının ihanetlerini, hayalkırıklıklarını, intikâm ateşini her şeyi! Bu perili sarkıtların altında birleşen bedenlerinin yaktığı aşk ateşi vardı yalnızca. 


Mağaranın girişinde bekleyen Saadeddin Köpek'in öfkeden içi içini yiyordu. Ona kimse Sultanın gelişinden söz etmemişti! Casusları ne yapıyordu? Biri onları satın almış olmalıydı! Ama kim? Ona kim ihanet etmişti? Şemseddin Altun-aba, Kemaleddin Kamyar ya da Gıyaseddin'e destek olmasını çekemeyen başka biri mi, kim? Sultanın dostluğunu kazandığı için onu kıskanan kimdi? Alaeddin onları nasıl bulabilmişti, geceyarısında bu mağarada olduklarını nasıl bilmişti? Bu beklenmedik sürpriz tüm planlarını alt üst etmişti. Mahperi'nin artık tamamen zayıfladığı, kendisini yalnız ve terk edilmiş hissettiği şu anda, tam onun olacağı sırada. Ona kendisini teslim edeceği zamanda! Arzuyla birleşecekleri anda kimbilir! Sultan koridora dalmış kaybolmuştu. Şu sırada Mahperi'yi kucaklamış olmalıydı, birbirlerinin oluyor olmalıydılar. Alaeddin şu sıralarda onun elleriyle kurduğu kırılgan kuleyi yerle bir ediyordu. Onların seviştiklerini düşündü ve midesi büyük bir öfkeyle ve kıskançlıkla kasıldı. Aşkın tuzağına düşmemek için kendisine verdiği sözü tuttuğu iyi olmuştu. Hayır! Mahperi Hatun'u sevmiyordu! Aşk zayıflar içindi, köpekler ve kurtlar için âşık olmak yakışık almazdı! Ama düşmanını kıskanıyordu, Mahperi'yi kendisine istiyordu, arzu dolu, nefes nefese, onun olmak için yanıp tutuşurken. Üvey kardeşi Alaeddin'in pek sevgili eşini istiyordu! İktidara sahip olmak için kandırmak zorunda olduğu, belki bir gün öldürmek zorunda kalacağı kadını arzuluyordu! Boğazı düğümlendi, gözleri doldu ama kendisini tuttu. Kimse içindeki fırtınaları fark etmemeliydi. Zaten Alaeddin Beyşehir Gölü kıyısında inşa ettirdiği sarayı Kubad Abad'ın çalışmalarının hızla ilerlediğini öğrenince sevince boğulacaktı. Köpek'in çizdiği yapıları inşa etmek için becerikli ve tezcanlı ustabaşılar gece ve gündüz büyük bir gizlilik içinde çalışmıyorlar mıydı? Birden birilerinin kendisini gözetlediği duygusuna kapıldı. Kafasını kaldırdı ve Sultanın özel hekimi Balatlı Salomon'un kara gözleriyle karşılaştı. 
Balatlı Salomon efendisiyle birlikte gelmişti. Saadeddin başını sallayarak hekimi selamladı. Sultanın sadık gardiyanı burada olduğuna göre Mahperi Hatun'a Sivas'a kadar eşlik edecekti hiç kuşkusuz. Hem zaten Hanım Sultan da Sivas'a 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bu hekim nüsvettesiyle gitmeyi tercih edecekti büyük bir ihtimalle. Kahretsin! Hedefine ulaşmaktan daha önemli hiçbir şey olmamalıydı! Hanım Sultana duyduğu arzunun canı cehennemeydi! Eğer günün birinde kendi rızasıyla onun olmazsa zorla ona sahip olurdu öyle değil mi? 

Tam o sırada Alaeddin onların yanına geldi, gözleri mutlulukla ışıl ışıldı. “Onunla sevişmiş” dedi kendi kendine Köpek. Boğazı kıskançlıkla düğümlendi. 

— Emir Saadeddin Erzincan'daki göreviniz tamamlandı. 
Bu eski kaleyi bu kadar iyi onarttığınız ve şimdiki durumuna getirdiğiniz için size minnettarız. Ancak şafakta benimle birlikte yola çıkacaksınız. Size yanımda ihtiyacım var! Sizin dostluğunuzdan mahrum olalı çok uzun zaman oldu! İşiniz biter bitmez hemen saraya döneceğinizi ummuştum. Neyse şimdi birlikte savaşa gidiyoruz. Şu kalleş Celaleddin Mengüberti'ye haddini bildirmek için! 

Öfkeden içi içini yiyen Saadeddin Sultanın önünde eğildi. 


Sivas 


Kandillerin titrek ışığı mermer havuzun üstüne yansıyordu. Mahperi içinde volkan gibi patlayan öfkenin etkisiyle öylece kımıldamadan duruyordu. Bir kız! Melike Gaziye Sultan bir kız doğurmuştu! Sivas'a geldiklerinde Salomon'dan almıştı bu lanetli haberi. Aslında hekim bu haberi saklamak için bayağı uğraşmıştı. Mahperi'nin haberi duyunca kapıldığı öfke hekimin suskun kalmakta ne kadar haklı olduğunu da kanıtlıyordu. 
Mahperi'nin öfkesi dinmek bilmiyordu. Neden bu nemli odada olduğunu bile unutmuştu. Öfkeden çılgına dönerek bir kandili kaptığı gibi yere fırlattı. Kandil büyük bir gürültüyle bin parçaya ayrıldı. 

— Size Melike Gaziye'yle ilgilenmeyi yasaklamamış mıydım Salomon? Piç sürülerini doğurtmak için başka bir hekim bulsun! 

— Ama Hanımım, Sultanın emirlerine uymak zorundayım. 
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— Siz bu yaratıkla ilgilenirken ben Erzincan'dan sedef hastalığından ölecektim neredeyse! Bundan böyle yanımdan hiç ayrılmayacaksınız! Böyle istiyorum! 

— Sultanım ben de bütün ruhumla sizin emrinizi yerine getirmeyi isterim. Ancak savaş yakındır ve eşiniz beni yanına çağırmakta geç kalmayacaktır. 

— Onu ikna etmeye çalışacağım. Hem ikinci eşin veledine ne ad verildiğini bana söylemediniz? 

— Küçük Gaziye. 

— Anasına bak kızını al. Çirkinlik abideleri soylarını genişletiyorlar yani. Benden her şeyi saklıyorlar. Burada haber almakta çok zorlandım. Hatta uzun bir süre Celaleddin Mengüberti'nin kızının Sultan için istendiğini sandım... 

— Belki de sizin böyle düşünmeniz istendi Sultanım... 

— Ne demeye çalışıyorsun? Açık konuş... 

— Sizin Sultanla aranızın açılması kimin çıkarına olur diye düşünmenin yararı olacağına inanıyorum... Ya da kimileri inanıyorlardır ki... 

— Peki ya sen! Sen ne diyorsun bu işe? 

— Bu bilmeceyi çözmeyi sizin ileri görüşünüze bırakıyorum Sultanım. Ancak Hanımım zamanı gelmedi mi artık... 

— Haklısın Salomon, öfke bana kendimi unutturdu... 

Bir adım ilerledi ve kendini tutamayıp şaşkınlık dolu bir çığlık attı. Suyun içinde belki milyonlarca küçük balık vardı. 
Havuzun etrafı bir sürü kandille aydınlatılmıştı, su o kadar ışıl ışıldı ki içinde yüzen balıklar açık seçik görülebiliyordu. Mahperi Hatun titremeye başladı. 

— Asla bu suya giremem, diye bağırdı. Hayır! Yapamam! 

Birden omuzunda Salomon'un dost elini hissetti. 

— Geri adım atmayın Sultanım! Tüm alimlere danıştım. 
Sedef hastalığı için daha etkili bir tedavi yok. Bu hastalığın tek çaresi bu küçücük balıklar. Bu balıkları sizin için özel olarak Kangal'daki kaynaklardan getirttim. 

— Ama bu iğrenç, diye yüksek sesle söylendi Mahperi ve ağlamaya başladı. 

— Sizin ne kadar yürekli olduğunuzu bilirim, diyerek ısrar 


308 


etti Salomon. Kararlılığınız ve cesaretinizle çok daha korkunç sınamalardan geçtiniz. Oğlunuzun doğumunu hatırlasanıza. 
Yiğitçe karşı koyduğunuz tüm o acıları. Yürekli Mahperi Hatun, tüm kötü günlere yiğitçe dayanan Sultanımız korkusuna yenilecek mi? Hiç acı çekmeyeceksiniz. Sadece hayalgücünüze set vurmaya çalışın. Aklınız duygularınıza hükmetmeli, dedi ve çekingen bir sesle ekledi, hem ben de sizin yanınızda olacağım... 

Mahperi Hatun nefes nefeseydi, kalbi deli gibi atıyordu. 
Salomon Mahperi Hatun'u kendine doğru çekti ve başını omzuna yasladı. Mahperi bu desteğin sıcaklığına kendini bıraktı. 
Büyük bir minnet duygusu kapladı içini. Salomon onun tek dostuydu, bunu biliyordu. Bir süre öylece kaldılar. Salomon şefkatle Mahperi Hatun'un saçlarını okşuyordu ve Mahperi Hatun da dostundan cesaret almaya çalışıyordu. Sonra bu güvenli sığınaktan ayrıldı ve havuza doğru ilerledi. Diz çöktü, kolunu suya soktu. Düzinelerce balık bir anda parmaklarının arasına dolandılar. Bir süre mide bulantısını bastırabildi. Ancak parmaklarında hafif bir karıncalanma hissetmeye başlayınca kolunu alelacele sudan çıkardı. Balıklar parmaklarını yiyorlardı! 

— Hayır yapamayacağım, diye bağırdı. Hem bu su buz gibi soğuk! 

— Hayır Hanımım, diye araya girdi Salomon, vücut ısısında. 
Havuzu özellikle ısıttırdım çünkü bu balıklar sıcak kaynaklar- da yaşamaya alışkınlar. Size yemin ederim. Birkaç saniye dişinizi sıkmanız sizi aylarca sürecek ağrılardan kurtaracak. Eğer önümüzdeki birkaç gün boyunca bu tedaviyi gerektiği gibi uygulamazsak tüm yaşamınız geri dönülmez bir biçimde değişecek! 

— Çok gerekliyse, diyerek yenik düşmüş bir sesle sızlandı Mahperi. Sizden rica ediyorum beni yalnız bırakınız. 

Salomon sessizce huzurdan çekildi. Hanım Sultanın kararlılığını bilirdi. Her ne kadar Mahperi Hatun onun yanındayken gerekli cesareti gösterememiş olsa da yalnız kaldığında tüm cesaretini toplayacağını biliyordu. 
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Mahperi Hatun giysilerini çıkardı ve taş masaya koydu. 
Sonra havuzun kenarına oturdu ve bacaklarını suya soktu. Su ılık olmasına karşın irkildi. Balıklar bacaklarına üşüştüler. 
Minik ağızlarıyla Sultanın bacaklarını kaplayan kırmızı sedef lekelerine yapıştılar. Ve ölü derileri yemeye başladılar. Mahperi yumruklarını sıkıyordu. Midesi bulanıyordu. Ancak güçlü olmak zorundaydı. Salomon bu işkenceyi ona boşu boşuna çektirmezdi. Başka şeyler düşünmeye çalıştı. Kandillerden yansıyan ışıklar suda dans ediyordu. 

Hanım Sultan bir süre hareket etmeden öylece durdu, düşünmemeye çalışıyordu. Bacaklarına binlerce minik iğne batıyor gibi oluyordu, bacaklarının sızısını unutmaya çabalıyordu. 
“Dayan, dayan” diyordu kendi kendine. Hiçbir şey düşünmemeliydi. Özellikle de bu hayvanları... İyileşmeliydi, iyileşmeliydi, bu tek amacıydı... Küçük Gaziye... Ne büyük hakaret! Bir kızım olmasını öyle çok isterdim ki! Alaeddin, aşkım, hain! Bu ihanetlerinin cezasını çekmeyecek misin? Hain Sultanım! 
Devlet çıkarı, ucuz bahaneler, oğlum... Oğlum, boğazında yay kirişi... Oğlum öldürülürse! Hayır! Asla! Ama o kadar az yandaşı var ki... Aslında sadece bir tane, Saadeddin Köpek. O da yalnız! 
Paralı Frenk askerlerle görüştüğü söyleniyor. Oğlumun zaferi ya da düşüşü. Görecek miyim tahta çıktığı günü? Peki ya ben Hanım Sultan yaşayabilecek miyim? Boğdurulan eşler... Mahperi... bir ceset ya da Valide Sultan? Ama Sultan hâlâ hayatta. 
Son derece sağlıklı. Güçlü. Yiğit. Belki de ben ondan önce ölürüm? Neden bütün bunları düşünüyorum? Ama Sultan savaşmayı seviyor. Hem de çok seviyor. Savaşlar insanları sık sık Azraille buluşturur. Sonra benim boynuma dolanan yay kirişi. 
Aman Tanrım! Ne büyük dehşet bu! Artık önemi olmayan, boş ve yararsız şeyleri düşünerek vakit kaybetmemeli... 

İç geçirdi ve bacaklarına baktı. Artık uyuşan bacakları hiçbir şey hissetmiyordu. Yalnızca minicik iğnelerin batmasına benzer küçük sızılar. Oysa balıklar sürüler halinde yaralarına yapışmış, ölü derileri yiyerek lekeleri hızla temizliyorlardı. Dehşetle ürperdi. Ama bunları düşünmemeliydi, hayallere dalmalı, başka bir dünyada başka bir yaşamı düşlemeliydi. Kalonoros'un 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gelincikleri. Kızılımsı sarı renkli çiçeklerle işlenmiş elbisesi. 
Kumsaldaki balıkçı kulübesi, mürekkep balıklarının ölü derileriyle kaplı çakıl taşları. Kalbinde bir çiçek gibi açan aşkı. Sonra dua etmeye koyuldu. 

Bir süre sonra titremeye başladı. Kimbilir kaç saat boyunca içinde binlerce balığın oynaştığı bu havuzdaydı? Karanlıklar içinde bir ayak sesi duydu. 

— Hanımım, dedi Salomon, vakit geldi. Yarın tekrar geleceğiz. Üşütmemeniz gerekiyor. 

Huzur veren ses, dost sesi, huzurun ve sukünetin sesi. İşkencelerden uzakta. Karmaşıklıktan uzakta. Bacaklarını sudan çıkardı. Kandillerinin ışığında kurşuni bir renge dönmüş, mor lekelerle kaplanmış, sudan vıcık vıcık olmuş bacaklarını görünce içindeki mide bulantısını bastırmaya çalışarak bir çığlık attı. 


Erzincan 


Ramazan ayıydı. Alaeddin ağustos güneşinin altında susuzluktan dili damağına yapışmış bir halde Kumandan Kemaleddin Kamyar'la birlikte Melik Eşrefi ve bağlı beyleri ağırlamak amacıyla Kızılırmak kenarına kurulmuş otağıları geziyordu. Müteffiklerinin gururunu okşamak için hiçbir şeyden geri kalınmamıştı. Kırmızı sancakların çekildiği otagılar ova boyunca uzanıyordu. Erzincan Ovası'na yemekhaneleri, hamamları, çamaşırhaneleri, hazinesi, şifahanesi, meşrubathaneleri, ahırları, demircileri ve oyun alanıyla gezgin bir şehir kurulmuştu. Bir sürü fırıncı çırağı iftar vakti binlerce asker için hazırlanacak sofranın son hazırlıklarını yapmak için koşuşturuyordu. Siyah ipliğin beyaz iplikten ayırt edilemediği an gelince oruç bozulacaktı. Çift başlı kartal deseniyle işlenmiş lâl ipek astarlı Sultan otağı ovanın ortasına kurulmuştu. Sultan kendisine ve misafirlerine Isparta'dan gelen meşhur gülsuyu kokularıyla kokulandırılmış, muslukları altın ve gümüşten çadır hamamı, hamam-ıseferi hazırlatmıştı. Sultan misafir beylerini ziyafet, müzik ve eğlencelerle ağırlıyordu. Top oyunları, mızrak atma yarışları, çevgen oyunları birbirini izliyordu. Böylece oruçla yorgun düşen askerlerin eğlenmesi ve uyanık kalması sağlanıyordu. Ama kimse eğlencelerin ardından savaşın başlayacağını aklından çıkarmıyordu. Yıllardır komşu toprakları kana ve ateşe bulayan korkunç bir düşmana karşı verilecek acımasız bir savaş kapıdaydı. Uğursuz bir dedikoduya göre Celaleddin Mengüberti yüz bine yakın asker toplamıştı. Oysa Selçuklarının ordusu, Eyyübiler, bağlı Hıristiyan illerden gelen askerlerle birlikte ancak kırk bin askerden oluşuyordu. Kimisi de bu davanın onların davası olmadığını söylemeye cüret ediyordu. Celaleddin Mengüberti'nin yenilmesiyle Moğol okçularının önünün açılacağını, merhum Harezm Şahı'nın oğlunun sancağı altında savaşa girmenin daha doğru olacağını söyleyenler bile vardı. Dört bir yandan gelen muhaberecileri cesaretlendirmek için Alaeddin'in kahraman askerleri tüm gün kampı bir baştan bir başa dolaşarak “Onları paramparça edeceğiz! Aslanın maralı boğazladığı gibi onları boğazlayacağız! Kurdun kuzuyu kaptığı gibi kapacağız onları! Gözlerini oyup köpeklere atacağız! Suratlarına işeyeceğiz! Bağırsaklarını deşeceğiz! Doğdukları güne lanet edecekler! Yüce Rabba onları cehenneme alması için yalvaracaklar!” nutukları çekiyorlardı. 

— Çok sert çarpışmalar olacak, dedi Kumandan Kemaleddin Kamyar. Bu yabancı kuvvetlere güvenebilir miyiz? Eğer içlerinden çıkan hainler... 

— Mubarizeddin Çavlı'nın kumandası altındaki Selçuklu öncülerini, yiğit süvarileri unutuyorsunuz. Bize Erzincan'da katılacak on iki bin aslan. “Kan kusarız kızılcık şerbeti içtik deriz” diyen bir yığın yiğit. 

O sırada bir süvarinin dörtnala yaklaştığını duydular. 
Kısa bir süre sonra süvari atından atlayıp Kumandan Kemaleddin Kamyar'ın önünde diz çöktü. Kumandanın alelacele açtığı bir mesaj getirmişti. 

— Celaleddin Mengüberti kırmızı oklar göndermiş! Birlikleri Erzurum Hükümdarı Cihanşah'ın birlikleriyle Harput'ta birleşmiş! 
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— Oyalanmanın vakti değildir! Hareket emri verin! İftar- dan sonra kamp yerinden ayrılacağız. Kumandan Mubarizeddin Çavlı'nın askerlerinin destekleri olmadan düşmanla karşılaşmamaları lazım. En kısa sürede onlara yetişmeliyiz! 

Hareket işareti hemen verildi. Alaeddin ufka baktı, güneş batmak üzereydi, yavaş yavaş karanlık çöküyordu. Sonunda biraz olsun dinlenebilecekti! Bir an aklına Mahperi Hatun geldi. Onunla birlikteyken çok güzel anlar geçirmişti! 
Nasıl da kıskançtı! Ama bu kıskançlık içten içe onu şımartıyor, hoşuna gidiyordu! Demek onu hâlâ seviyordu. Celaleddin Mengüberti'nin kızını kendisi için istediğine nasıl inanmıştı? Bu saçma fikri kim aklına sokmuştu? Yalnıza Saadeddin Köpek ve Mubarizeddin Ertokuş böyle bir şeyi yapabilecek konumdaydılar... Hayır! Her iki Emir de çok sadıktı. Peki ya öyleyse? Yoksa kandırılıyor muydu? Neyse şimdi bunları düşünmenin vakti değildi... Savaşa gidiyordu. Belki de ölecekti. Hayatı pamuk ipliğine bağlıydı ve Azrail'in orağı çok keskindi. Bu bugüne kadar girdiği en zorlu savaştı. Ama Yüce Allah ona zaferi tattıracaktı. İnanıyordu. 

Ezan okundu. Oruç bozma vaktiydi. Alaeddin Kızıl Şimşek'e atladı ve siyah çetr'le, otağına yöneldi. Eraslan Sultanın yemeğinin konulduğu bakır tepsinin başında nöbetteydi. 
Alaeddin önce bir hurma attı ağzına. Sonra mercimek çorbası içti, ardından bir tabak pilav yedi. Et yemeğini geri çevirdi. Çünkü oruçtan midesi küçülmüştü, fazla yemek almıyordu. Birkaç zeytin yedi, gül reçelinden bir kaşık aldı ve bir bardak erik hoşafı içti. 

Sonra Eraslan geldi. Bir elinde tılsımlı gömleğini ötekin- de zırhını tutuyordu. 

— Şeyhimizin duaları sizi korusun. Zafer sizin olsun. 
Bundan böyle adınız “Uluğ Keykubâd” olsun. 

— Aradığım zafer değil, diyerek gürledi Sultan. Geçmiş yıllarda gururumu okşayacak kadar zafer tattım. Bugün savaşıyorsam bu Selçuklu Devletini payidar kılmak içindir. Ah! 
Sultan-ül-Ulemâ nurunla kumandanlarımı aydınlat, birliklerimi koru ve kalbimi nurlandır! 
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Kumandan Mubarizeddin Çavlı Alaeddin Keykubâd'ın önünde diz çökmüş ağlıyordu. 

— Başımı vurun benim! Deşin bedenimi bir kılıç darbesiyle! Askerlerim ölmüşken hayatta kalmanın utancını yaşatmayın bana... 


Alaeddin çok üzgündü. Selçuklu öncülerinin, Aslanları- nın acı yenilgisini biraz önce öğrenmişti. Mubarizeddin Çavlı'nın süvarileri, Sultanın ordusuyla birleşmelerine yalnızca birkaç saat kalmışken önlerinde birden sayıları elli bini bulan Harezm ordusunu bulmuşlardı. Selçuklu ordusunun öncü süvari birliğinin büyük bir bölümü imha edilmişti. Yedi bin şehit vermişlerdi, dört bini de tutsak düşmüştü. Ya onursuzca öleceklerdi ya da geri çekilerek çarpışacak sonra bogazlara çekilip, derbentlere sığınacaklardı! 

Alaeddin'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Kemaleddin Kamyar, Saadeddin Köpek, Mubarizeddin Çavlı ve Mubarizeddin Ertokuş hepsi ağlıyorlardı. Bu Selçukluların sonuydu, bozgundu, kabustu! 

Birden Alaeddin'in aklına geçenlerde gördüğü rüya geldi. Altın başı ve kalaydan ayakları. Belki de Sultan-ül-Ulemâ ona her şeyi anlatmamış, kısa bir süre sonra yaşayacağı bu ağır yenilgiyi söylemeye dili varmamıştı. Onu, rüyasındaki kurşun bacakların çok uzun yıllar sonra gelecek ardıl kuşakların bacakları olduğuna inandırmıştı. Demek ki altın adi bir madene onun hanedanlığı sırasında dönüşecekti! 

O sırada Eraslan elinde Sultanın kılıcıyla geldi. Kılıcın keskin bıçağına işlenmiş deyişi yüksek sesle okudu: “Asla körelme, asla kırılma hep şanlı ol!” Sonra sustu ve ortadan kayboldu. 

Bu Sultan-ül-Ulemâ'nın bir işareti değil miydi? Yüce Selçuklu Devleti'nin Sultanının umutsuzluğa düşmeye hakkı var mıydı? Sancaklarını çekmiş ölüme atlamaya hazır yiğit askerleri savaşmak için kapısında beklerken onun yılmaya hakkı var mıydı? Allah'ın dediği olurdu, kaderini kabullenmesi gerekmez miydi? Allah'tan ümit kesmekten daha 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büyük bir günah var mıydı? Ona bu ağır yenilgiyi tattırması- nın nedeni onu daha güçlü kılmak değil miydi? Bu Allah katından gelen şükretmesi gereken bir ders değil miydi? Ağlamayı kesmeliydi! Sakinleşmek gerekiyordu! 

— Ayağa kalkın Mubarizeddin Çavlı, diye emretti önünde diz çökmüş kumandana, sizin yiğitliğinizi biliriz. Bir çarpışmayı kaybetmeniz sizin gözüpekliğinize halel getirmesin, tutkunuzu söndürmesin. 

— Tarih bize öğretir ki, diyerek araya girdi Köpek, en şanlı zaferler en kanlı yenilgilerin ardından gelirler. 

— Daha işin başındayız. Cesaretiniz kırılmasın ve Allah'a bize yardım etmesi için dua edin. 

Alaeddin odayı terk etti ve Eraslan'a onu izlemesi işaret etti. Savaş zırhını giymek için Sultanlık otağına gitti. Tılsımlı gömleğinin üstüne kalın bir hırka giydi. Sonra Eraslan Sultana zırhlı gömleğini giydirdi ve üstüne demir göğüslüğünü geçirmeye yeltendi ancak Sultan geri çevirdi çünkü zırh çok ağırdı. Onun yerine kırmızı ipek astarlı zırhlı ceketini giydi. 
Eraslan Sultanın zırhını iyice üstüne oturttu, giysileri ve zırhı sıkı sıkıya birbirine bağladı ve Sultana kolluklarını ve dizliklerini giydirdi. Son olarak beyaz türban sarılı sivri savaş miğferini giydirdi. 

— Yarın, dedi kendi kendine Alaeddin, Mahşer günü... 

Celaleddin Mengüberti'yi yenecekti. Yenmek zorundaydı! 


Erzincan dolaylarında Akşehir yakınlarındaki Yassı-Çemen Ovası yüzbinlerce süvarinin varlığıyla sarsılıyordu. 
Savaş davullarının tamtamı, tamburların gürültüsü her yerde yankılanıyordu. Savaşın dördüncü günüydü. Celaleddin Mengüberti'nin dün akşamdan beri iyice zayıf düşen birliklerine yeniden toparlanma imkânı vermeden son darbenin vurulması gerekiyordu. 

Süvariler kovandaki arılar misali vızıldayarak gün doğduğundan beri düşman birliklerinin üstüne sağanak yağmur gibi ok yağdırıyorlardı. Okların çıkardığı ıslık sesi kulakları 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sağır ediyordu. Okçu süvariler atlarının dizginlerini salıvermişlerdi, atlar dörtnala koşarak doğrudan düşman siperleri- ne dalıyorlardı, oklar düşman askerlerinin üstüne yağmur gibi yağıyor, omuzlukları parçalıyor, zırhları deliyordu. Okçu süvariler ortadan kaybolduklarında yerlerini yaya savaşçılar alıyordu ve dağılmış düşman askerlerinin önlerine dikiliyorlardı. Cesetler üst üste yığılıyordu. Zırhlarına rağmen tam kalplerinden vurulan askerler oldukları yere düşüyordu. Yaralıların haykırışları atların kişnemelerine karışıyordu. 
Havada ceset ve kan kokusu vardı. Piyadelerin ardından İta-Iyan paralı askerlerin birlikleri devreye giriyordu. İtalyan zemberekçilerin mızrakları bir defada dört beş adamı deşiyordu. 

En sonunda bir yığın asker yırtıcı hayvan gibi, ellerinde ok, yay, kılıç, kargı, çomak, topuz ve baltalarıyla düşmanların üstüne atılmıştı. Türbanlı başlıklarıyla Selçuklular, yuvarlak büyük kalkanlı Eyyübi askerleri, demir zırhlı eski Haçlı şövalyeleri, kumaş kaplı zırhlı hırkalarıyla bozkurtlar, kamış ya da söğüt kalkanlarıyla Türkmenler, sert deri göğüslükleriyle Ermeni askerleri tek vücut olmuş düşmanın üstüne çullanmışlardı. Havada baltalar uçuşuyor, atların bacaklarını doğrayıp atıyor, kollar ve bacaklar her tarafa saçılıyor, mızraklar başlıkları delip geçiyor, topuzlar bir kalkıp bir iniyor, dağılan beyin parçaları askerlerin yüzlerine yapışıyordu. Ölüler dağ gibi yükseliyordu. Gün batmak üzereydi. Celaleddin Mengüberti sağ kalan birliklerine bir tepeyi işaret ederek, buraya geri çekilip çarpışmaya devam etmeleri emrini verdi. 
Kemaleddin Kamyar'ın kumanda ettiği sağ kanat tepeye tırmanmaya başladı. 

— Büyük Allah'ım, diye bağırdı Alaeddin Keykubâd, eğer istersen canımı al ama bu yiğit askerleri barbarların eline bırakma! Ey Sultan-ül-Ulemâ dualarını ordumun üstünden eksik etme! 

Birkaç saniye sonra son derece şiddetli bir rüzgâr çıkıp düşman askerlerinin üstüne doğru esmeye başladı. Mancınıklarını devirdi, atlarını durdurdu. Fırtınanın arkalarından 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ittirmesiyle Kemaleddin Kamyar'ın Kartalları zirveye varmışlardı bile. Harezmliler şaşkına dönmüş bir halde atlarının dizginlerini bırakmışlar nehrin ağzına doğru iniyorlardı. On beş bin süvari birden ortadan kayboluverdi. Tüm askerler uçuruma yuvarlanmıştı! Bundan sonrası tam bir karmaşa, tam bir bozgundu. Selçuklular şaşkınlık içinde bir anda uçurumun kıyısına gelmişti. Uçurumun dibindeki manzara korkunçtu. Uçurum yüzlerce adamı ve atı yutmuştu. 

Celaleddin Mengüberti son bir gayretle savaşçılarını toparlamaya çalışmıştı ama boşuna. Sağ kalanlar dört bir yana kaçışıyorlardı. Herkes dehşetle canını kurtarmaya çalışıyordu. Kimisi atlarını bırakıp dağlara ve ormanlara saklanıyor, kimileri de daha hızlı koşup kaçmak için zırhlarını sıyırıp atıyordu. Umutsuzluğa kapılan Şah kendisini nehre attı ve yüzerek karşı kıyıya geçti. 

— Onu yakalamak ve bir kafese kapattıp il il gezdirmek isterdim. Vahşi bir hayvan gibi, dedi Alaeddin Saadeddin Köpek'e dönerek. Ancak Allah onun için başka bir ceza düşünüyor... İntikâmımı almayı Yüce Rabba havale ettim... 

İki saat içinde Selçuklu askerleri Harezm ordusunun geri kalanını paramparça ettiler. Bunun üzerine başkumandanlarının yenildiğini haberini alan öteki beyler de direniş göstermeden teslim oldular. Yenilmez Celaleddin Mengüberti'nin zaferi böylece uçurumun dibini boylamış oldu. 
Celaleddin Mengüberti ise o gece kamp yerine ulaşmayı başarmıştı. Bir Eyyübi birliğinin elinden kıl payı kurtulmuş ve hazinesini ardından bırakarak bir parya gibi kaçmıştı. 

Ertesi gün Erzurum'da Ramazan Bayramı kutlandı. Erzurum Hükümdarı Cihanşah esir düşmüştü. Alaeddin'in sancağı kalenin burcuna dikildi. Ramazan Bayramı son bulduğunda Melik Eşref, Şemseddin Altun-aba'nın kumandası altında, beş bin muhafızla birlikte, bir yığın değerli hediyeyi de yanına alarak Ahlat'a doğru yola çıktı. Esir düşen bir sürü Harezm beyi serbest bırakıldı. Hepsi adamlarıyla birlikte Selçuklu bayrağına sadakat yemini ettiler. 
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Sultan savaştan büyük ganimet topladı. Yakalanan bir sürü adam ve atın yanı sıra bir sürü değerli Anadolu eşyası almıştı. Ganimetlerin çokluğu nedeniyle köle, at ve harp araçlarının fiyatları çok düşmüş, bir at beş dirheme, bir zırh üç dirheme satılır olmuştu. 

Alaeddin Keykubâd'ın merhum Harezm Şahı'nın oğluna karşı kazandığı zaferin yankıları şarkın en uzak kıyılarından Latin İmparatorluğu'nun en uç sınır bölgelerine kadar uzandı. O günden sonra Sultana “Uluğ Keykubâd” “El Muazzam” denilmeye başlandı. 


Konya 


“Sultan-ül-Ulemâ hasta! Sultan-ül-Ulemâ hasta” tüm Konya bu acı çığlıkla yankılanıyordu. 

Eraslan dar sokaklarda nefes nefese kalmış bir halde koşuyordu. Bu haberi bir an önce Alaeddin'e ulaştırması gerekiyordu. Çünkü Hocası öteki dünyaya göçmeden önce Sultanı görmek istemişti. İnce ince yağan kar yüzünü kamçılıyordu, Şubat ayının bu şafak vaktinde dondurucu bir hava vardı. Birden bir buz tabakasına basarak dengesini kaybetti, bir direği yakaladı ve nefes nefese kalarak bir an durdu. Sonra gözleri yaş içinde tekrar koşmaya başladı. 

Saraya geldiğinde ziyaretçileri aramakla görevli bir nöbetçi onu durdurmaya yeltendi ancak Eraslan onu şiddetle itti ve Sultanın dairesine giden koridora yönelerek deli gibi koşmaya devam etti. Bağırıp çağırmaya başladı. Her şeyi unutmuştu, Selçuklu Sultanının sarayında olduğunu, bu saraya ancak büyük bir saygı ve sessizlikle girmesi gerektiğini her şeyi. 

Sultan irkilerek uyandı ve yatağından çıktı. İçinde garip bir sıkıntı vardı, çok uzun yıllar önce mahpus olduğu zamanlarda geceleri duyduğu en ufak gürültüyle ona nefesini tutturup yay kirişini hatırlatan deli korku, çok uzun süre önce unuttuğu şu deli korku gene içine düşmüştü. Ama o mutlak hakim değil miydi korkacak ne vardı? Kapıyı araladı ve 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Kıpçak'ı gördü. Hemen anladı. 

— Sultanım, diye kekeledi Eraslan, alelacele selam durduktan sonra, Efendimizin durumu giderek kötüleşiyor. 
Sizinle son bir kez görüşmek istiyorlar. 

Alaeddin başını salladı ve hemen kürkünü sırtına geçirip, sarığını aldı. 

Sultan-ül-Ulemâ'nın başucuna geldiklerinde, Efendi Hazretlerinin betinin benzinin sarardığını, dudaklarının kupkuru olup çenesinin titrediğini görünce Alaeddin gözyaşlarına boğuldu. Hüdavendigâr Celaleddin'e umutsuzlukla baktı. Celaleddin babasının ayak ucunda bekliyordu. Sultan- ül-Ulemâ hırıltılı sesler çıkardı. Sultan Azrail'in soğuk nefesini hissetti. 

— Bizimle birlikte kal Ulu Efendimiz, dedi, sizin nurunuz olmadan Selçuklu karanlıklar içinde kalacak. Tam bir bagımsızlıkla tahta otur, ben de senin askerin başbuğun olarak fetihler yapayım ve zaferler kazanayım .53 

— Senin bu niyetin doğru ise, dedi birden Şeyh son derece duru bir sesle, o halde benim şahadet âleminden saadet âlemine sefer edeceğime ve senin de ruhlar âlemine ulaşmana az kaldığı kesinleşti. Bu arada sadık Eraslan'ı en yakın hizmetkârın olarak yanından ayırma. Senin gölgen olsun!54 

Sultan ağlamaya başladı. Kendisini yetim kalmış bir çocuk gibi hissediyordu. 

— Ağlama Sultan, çünkü korkmuyorum, diye mırıldandı Sultan-ül-Ulemâ. Ölüm, Harezm yayı gibi çok sağlam ve serttir. Hiç kimse, usta bir kemankeşe hizmet etmeden onun kirişini birden çekip kulağına getiremez ve bunu başarma- dan da takdir edilemez. Demek ki, Harezm yayını kurabilmek için, senelerce ufak yaylar üzerinde çalışmak lazımdır. 
Ölüm yayında da temrin yayı, İbadet, hayırlı işler, malda ve canda cömertliktir. Cömertliğe alışırsan ve bu yolda yürür- sen, can alan melekler, yanına gelip canını istedikleri vakit, hiçbir sıkıntı ve zahmete katlanmadan onu verir, Allah'ın emanetlerini Allah'tan esirgemezsin.öö 
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Sonra oğlu Hüdâvendigar Hazretlerini işaret ederek şöyle devam etti: 

— Benden sonra görevimi oğlum Celaleddin üstlenecektir. Sana gelince, diyerek oğluna döndü, Allah'ın bana verdiği canı Allah'a vereceğim. Öteki dünyaya göçmeye hazırlananlar müridlerine atalarından öğrendiklerini aktarırlar. Sen, Allah hakkı için öyle ol, ona çalış ve hareket et ki, ben Allah'ın huzurunda sevinip övüneyim ve utancımdan başımı önüme eğmeyeyim. Bu vasiyetimi altın bir küpe gibi kulağına tak.56 

Cevap olarak Hüdâvendigar Celaleddin babasının elini öptü. Bunun üzerine Alaeddin, Sultan-ül-Ulemâ'nın öteki elini aldı ve dudaklarına götürdü. Efendinin elleri buz gibiydi. Efendisinin elini öptükten sonra yavaşça yanına bıraktı ve Celaleddin gibi o da Kuran'dan ayetler okumaya başladı. 

Yatağın öbür ucunda dua eden Eraslan birden sıçradı. O sırada Sultan ürperdi. Çünkü garip bir varlığın odaya girdiğini hissetmişlerdi. Ama bir şey görmüyorlardı. Oysa Celaleddin ile babasının gözleri yatağın ayak ucuna dikilmişti. 

— Yakına gel, Yakına gel, diye mırıldandı Sultan-ûl-Ulemâ, Ey benim canım! Ey benim Sultanlığımın habercisi!57 

Alaeddin ve Eraslan Sultan-ül-Ulemâ'nın gözlerini diktiği yere baktılar ama bir şey göremediler. 

— Aldığın emri yerine getir, diyerek devam etti Sultan-ül-Ulemâ, Allah buyurursa beni bekleyenlerden bulacaksın.58 

Sonra sustu ve gözlerini kapattı. 

Bir saniye sonra Şeyh artık kımıldamıyordu. Bu dondurucu şafak vaktinde odada yalnızca ölümün soğuk nefesi duyuluyordu.59 


Alaeddin yemek yemiyordu. Devlet çıkarlarını düşünerek başkentine getirttiği Şeyh bu dünyadan ayrılırken ruhunu da yanında götürmüştü sanki. Hizmetçiler yemek tepsilerini getirip el sürülmeden geri götürüyorlardı. Sultan Sarayına kapanmıştı. Ata binmiyordu. Tahtını bırakmış hasıra 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oturmuştu. Saçlarını taramıyor, sürme çekmiyor, sert taşın üstünde yatıyor, keten bir gömlek giyiyordu yalnızca. 
Şafaktan güneş batana kadar Kuran okuyordu. Kimseyi huzuruna kabul etmiyordu. 

Halka sofralar kuruldu ve fakirlere adaklar verildi. Kırk gün süren yasın ardından Sultan-ül-Ulemâ'nın naaşı gül bahçesine gömüldü. Sultan, Efendi Hazretlerinin mübarek mezarı etrafına Kâbe'nin çevresindeki duvarlar gibi bir duvar çekmelerini ve mermerden bir taş üzerine de ölüm tarihini kazarak tespit etmelerini buyurdu.60 


Oradaydı! Alaeddin hissediyordu. 

Hocası Sultan-ül-Ulemâ yanındaydı! 

Alaeddin seccadesini Kabe'ye doğru serdi, namaza durdu ve Kuran'ın ilk suresi olan İhlas Suresini okudu ve secdeye kapandı. İçinden kalbinin derinliklerinden bir ses yükseldi sanki: 


— Ey Sultan! 
Meleklerin burada! 
Dön yüzünü bana! 
Sakın umutsuzluğa kapılma! 


— Yolundan yürüyeceğim, diye cevap verdi. Sarmaşık nasıl bağlıysa meşeye ben de sana bağlı kalacağım! 


Yüreğini muhteşem bir sıcaklık ve huzur kaplamıştı. 
Acıları diner gibi olmuştu. omuzunda sıcak bir el hissetti. 


— Sana bırakıyorum oğlumu 
Sevgili Aziz Celaleddin'imi! 
Aydınlatsın nuru, 

Ruhunu! 


— Nurum! 
— Adayacağım kendimi dualara! 
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Alaeddin ikinci kez secdeye kapandı. 


— Celaleddin aydınlatacak 
Konya'yı. 
Ama sen 
Sayılı günlerin senin. 
Tez kavuşacaksın bana! 


— Efendim, dedi Alaeddin endişeli bir sesle, yakın mıdır 


ölüm saatim? 
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- İnsan hayatı zamanda süzülen bir sandaldır sadece. 
Ölüm saatini kararlaştırmak Allah'a aittir yalnızca. 
Sandalcıyı gördüğünde, 

Bindirdiği için sandalına 
Teşekkür et sadece! 


Çöküş 


1232-1237 
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1. bölüm 


Alanya Kalesi 


netindeydi! Sultanlık tahtırevanıyla çocukluğunun geçtiği topraklardan koparılıp götüreli ne kadar uzun zaman olmuştu! Onbir yıl neredeyse! Kalonoros'la ilgili hatırladığı son anı, evliliğinden kısa bir süre sonra eşiyle birlikte gelincik tarlalarında yaptıkları gezintiydi. Sultan Kalonoros'a giderken ondan kendisine eşlik etmesini istemişti. Sonrası özlem dolu yıllar! 

Dairesine gitmeden önce kale burcuna giden merdivenleri dörder dörder tırmanmış ve manzaranın tadını çıkarabilmek için sur yoluna tırmanmıştı. 

İşte en çok özlediği buydu! Kalenin kıyılarına vuran dalgalarıyla bu masmavi deniz! Yüzüne çarpan esintisi! Her şeyi görmek istiyordu. Kollarını açtı ve elbisesinin geniş kollarını rüzgârda dalgalanmaya bıraktı, Kalonoros'un kokusunu içine çekti. Hiçbir zaman aklından çıkmayan portakal çiçeği, balık, kekik, yosun, gül, iyot ve safran kokusunu doya doya içine çekti. 

Sur yolunda koşmaya başladı. Gözleri beyaz köpüklü dalgalarda, dalgaların içinden arada sırada ortaya çıkan minik balıkçı kayıklarındaydı. Arkasını dönüp ovalara baktı. 


C eina yuvasındaydı! Kalesinde, şatosunda, cen-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Babasıyla birlikte at sürdüğü ovalara. Senyör Kyr Vart! Tanrı onu yanına alalı üç yıl olmuştu bile! Babasını ölmeden önce görememişti. Theophanos'u da hâlâ görememişti. Yıllar acımasızca akıp gitmişti. 

Gözleri doldu. Eski günlere artık geri dönemezdi. Tüm güzel anıları zamanın acımasızlığıyla geride kalmıştı. Aslında geçmişini bulduğunu sandığı bu şehir de çok değişmişti. 
Limanı koruması için dikilen şu Kızıl Kale'yi daha önce hiç görmemişti, yılan gibi kıvrılarak tepenin eteklerinden aşağı inen şu duvarı da görmemişti, surların altındaki gemi tersanesini de ilk defa görüyordu. Hayır burası eski Kalonoros degildi, burası her yerinde Sultanın izini taşıyan yeni bir şehirdi, müezzinlerin ezanı çan seslerinin yerini almıştı, geçmişten geriye yalnızca güzel kokular kalmıştı. 

Surlardan indi ve hareme gitmek için merdivenlere yöneldi. Yağ lambalarının aydınlattığı loş koridorda hızlı hızlı yürüdü. Bir an önce gençlik sığınağına kavuşmak istiyordu. 
Özlemle burnunun direği sızladığında rüyalarında gördüğü odasına! Odasının kapısını açtı, duvarları kaplayan parlak çini karoları fark etti -eskiden bu duvarlarda büyük halılar asılı değil miydi?— bir an tereddüt etti, yanlış odaya girdiğini düşünmüştü. Sonra birden duvardaki nişi tanıdı, eskiden burada Meryem Ana'nın gümüş kaplamalı ikonu duruyordu. 
Şimdi boştu. Mahperi eşikte kalakalmıştı. Yatağı neredeydi peki, işlemeli abanoz direkli büyük yatağı, kalın ipek cibinliklerinin tavanlığından yere döküldüğü büyük güzel yatağı neredeydi? Peki ya aslan ayaklı taburesi, sandıkları, yunus biçimli lambası nerelerdeydiler? Hiçbir şey, hiçbir şey kalmamış mıydı geriye? Yalnızca duvardan duvara uzanan büyük bir sedir vardı şimdi. Her şeyi götürmüşlerdi. Kim? Neden? Mobilyaları şimdi neredeydi? Birden bu şatonun yaklaşık on yıldır ailesine ait olmadığını hatırladı. Oysa yıllarca hayallerinde yaşattığı kalesinin değişeceği hiç aklına gelmemişti. Şimdi üstüne çöken bu korkunç gerçeği yıllardır görmezden gelmişti. Geriye hiçbir şey kalmamıştı, yalnızca eski günlerin anıları! 
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Gözyaşlarına boğuldu, kapıyı kapattı ve kımıldamadan durdu. Bundan böyle anıları olmadan yaşamayı öğrenmesi gerekiyordu, geçmişini artık aklından çıkarmalı, Destina'yı geçmişin karanlık sayfalarına gömmeli, yıllardır oynadığı Mahperi Hatun rolünü daha da parlatmalı, cilalamalıydı. 

Birden çok da farkına varmadan kendisini Saadeddin Köpek'i düşünürken buldu. Özlemi kabardı. Saadeddin'i en son Sultanın sürpriz yapıp onu görmeye geldiği karlı günde mağarada görmüştü. Celaleddin Mengüberti'ye karşı kazandığı zaferden sonra Saadeddin Köpek Beyşehir Gölü kıyısındaki Kubad Abad'a yerleşmişti. Daha şimdiden dünyadaki en güzel saray olduğu söylenen sarayın inşaatını tamamlamaya gitmişti. Mahperi sabırsızlanıyordu. Bu büyük eseri ve Saadeddin Köpek'i görmek için! 

Elinde bir mektupla selamlığa doğru koşturan küçük bir hizmetli gözüne çarptı. Çocuğun önüne dikildi. Çocuk aniden durmuş, şaşkın ve korku dolu bakışlarla Hanım Sultana baktıktan sonra başını önüne eğmişti. 

— Mektubu kime götürüyorsun, diye sordu kuru bir sesle. 

— Sultana, Hanımım... 

— O halde onu bana ver... 

— Ama Hanımım... 

— Ne diyorsam onu yap ve mektubu bana ver! Sen hiç kırbacın acısını tatmadın galiba? 

Hizmetli korkuya kapılarak mektubu Hanım Sultana uzattı ve ortadan kayboldu. Mektup Konya'dan geliyordu. 
Mahperi mektubu açtı ve şöyle bir göz attı, öfke ve kinle yanaklarının kızardığını hissetti, içinde bir volkan patlamıştı sanki, Melike Gaziye'nin üçüncü piçi, Rukneddin adında bir oğlu daha olmuştu. İşte Alaeddin'e koşturarak götürdükleri haber bu iğrenç haberdi! Oğluna bir rakip daha doğmuştu, mühürlü yüzüğü parmağına geçirebilmesi için bertaraf etmesi gereken bir düşman daha! Oğlunu düşününce kalbi sıkıştı. Genç şehzade Mubarizeddin Ertokuş'la birlikte Erzincan'a dönmüştü. Babası onu bir kere daha uzaklaştırmıştı! 
Tabii erkek olması için önce annesinden! Sonra da Saadeddin Köpek'ten! Sultan Saadeddin'in genç şehzade üzerindeki etkisini fark etmiş olmalıydı. Alaeddin Başmimarının yeteneklerini övmekten hiç geri durmuyordu, işlerinin mükemrmeliğinden onur duyuyordu, ancak sanki emirle arasındaki dostluk eskisi kadar sağlam değildi. Saadeddin Köpek'in emirlerine karşı gelerek Eyyübi Melikesinin oğluna veliaht şehzade unvanını vermeyi reddedip Gıyaseddin'i ileride hakkını istemesi için yüreklendirdiğini bilmiyor olabilir miydi? 
Sultanın, oğlunun himayesini, ona sonuna kadar sadık kalacağını bildiği birine Mubarizeddin Ertokuş'a vermeyi tercih etmesi çok doğaldı tabii. Eskiden en sevdiği emiri olan asi yaradılışlı birinin himayesi altına vermek yerine. Alaeddin'in birkaç sene önce oğlunun atabeyi olarak Köpek'i seçmesini engellediğinde ne kadar aptalca davranmıştı! Bir kurt yerine kaba saba yaşlı bir ayıyı seçtiğinde ne kadar ödlekçe, tecrübesizce davranmış, boş kaygılar içine girmişti. Dahası Mubarizeddin Ertokuş'tan nefret ediyordu. Kalonoros Savaşı'nın kumandanı olarak babası Kyr Vart'ın elindeki her şeyi alan oydu! Ancak şunu da itiraf etmeliydi o dönemde Köpek'ten korkuyordu, Van kedisi gözlerinden ürküyordu, bakışlarına tahammül edemiyordu. Oysa Erzincan'da geçirdiği günlerden sonra Saadeddin Köpek'in gelecekte oğlunun en güçlü dayanağı olacağını anlamıştı. Ama bu adamın doymak bilmez hırsı da göz önünde tutulmalıydı, kuşkusuz genç Sultanı himayesi altına alarak iktidarın tüm iplerini elini geçirmeyi planlıyordu. Ama her Sultanın etrafında bir sürü emiri bulunurdu öyle değil mi? Hem bir köpek sürüsüyle uğraşmaktansa bir kurtla uğraşmak daha iyiydi değil mi? Hem kendisi de kısa bir süre önce dişi bir kurt olma kararı almamış mıydı? Kalonoroslu Destina ölmüştü. Ona Mahperi diyen herkese içinden bir küfür salladığı günleri acıyla hatırladı. Ne kadar uzak geliyordu şimdi ona tüm yaşadıkları! Sevdiklerinden koparılıp alınan masum genç kız, ateşli âşık, eşinin oğluyla ilgilenmesi için çırpınan gözü yaşlı genç anne, tüm bu kadınlar artık geçmişte kalmış arkalarında güçlü ve kararlı Mahperi Hatun'u, geleceğin Valide Sultanını bırakmışlardı! 
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Alaeddin'i görmek için büyük taht salonuna doğru yöneldi. Hayır! Ona ne eski odasından kaybolan eşyalarının hesabını ne de Rukneddin'in hesabını soracaktı! Tatlı dilli olacak, ölçülü ve sakin davranacaktı. Yürek yaralarını gizlemesini bilecekti. 

Sultan, Kumandanı Kemaleddin Kamyar'la önemli bir konuyu tartışıyordu. Kumandanı görünce Mahperi Hatun geleneklere uyarak salondan çıkar gibi yaptı ama Alaeddin onu fark etti ve gelip yanlarına oturması için ona seslendi: 

— Çekinmeyin geliniz Hanım Sultan, bize katılmanızda bir sakınca yoktur, Kumandan Kemaleddin Kamyar yabancımız değildir. Ciddi bir konuyu tartışıyorduk, tabii yine Mogollarla ilgili. Şark illerini Ahlat'ı, Bitlis'i, Mardin'i ve Harput'u yağmaladıktan sonra bizim illerimize yöneldikleri haberlerini alıyoruz da... 

Mahperi Hatun iki adamın biraz uzağındaki bir sedire oturdu. 

— Sivas dolaylarındaki bir kervansaraya saldırmışlar. Her şeyi yok etmişler. Kumandan Mubarizeddin Çavlı peşlerine düştü. Gürcü İline yönelmişler, diye söze devam etti Kemaleddin Kamyar. 

— Belki de Gürcü Kraliçesi Rosudan onların ülkesinden geçmesine izin verir hatta onlara bağlılık yemini edebilir. 

— Krallığı çok zor durumda Sultanım. Önce Moğollar tarafından yağmalandı sonra da Celaleddin Mengüberti'nin birliklerince talan edildi. Moğolların yeniden ülkesine saldırmaması için her şeyi yapacaktır. Onlarla müteffik olmak da dahil. 

— Bu barbarlar bir ordu toplamadan önce bir şeyler yapmalıyız. Yarından itibaren birliklerinizle birlikte siz de Gürcü İline doğru yola çıkacak ve Mubarizeddin Çavlı'nın birlikleriyle birleşeceksiniz. Rosudan'ın bağlanması gereken devlet Selçuklu Devletidir! 

— Ama Sultanım önce, Moğol Hanına hani dostluk ilişkileri kurmak amacıyla olmasa bile -bu kana susamış hayvanların dost olabileceklerini sanmıyorum- en azından dikkatli 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ve temkinli davranmak adına bir elçi göndersek iyi olacak diyorum. Çünkü Moğol Hanı topraklarımızı kuşatma hevesine kapılırsa elimizdeki tüm askerleri hatta bize bağlı illerdeki tüm askerleri toplasak bile askerlerimizin sayısı Moğolların sayısının çok altında kalacaktır! 

Mahperi Hatun göz altından Alaeddin'i süzüyordu. Aleddin'in suratından sinirlenmeye başladığı anlaşılıyordu. Daha doğrusu Mahperi Hatun gibi Sultanı çok sık gören biri onu sinirlendiğini yüz mimiklerinden anlayabilirdi. Başını yukarı kaldırmıştı ve dişlerini sıkıyordu. Celaleddin Mengüberti'ye karşı kazandığı zafer onun ordusuna daha fazla güvenmesini sağlamıştı ve bu saatten sonra ordusuyla ilgili bazı çekincelerin olduğunu duymak hoşuna gitmiyordu. Mahperi, Sultanın kibirli ifadesini inceledi. Yıllar Sultanın yüzünde de izler bırakmıştı ama bunlar Sultanın cazibesini azaltmak yerine daha da artırmıştı. İnce kırışıklarla çevrelenmiş yeşil gözleri hüzünlü ifadelerini geride bırakmış bunun yerine daha derin ve anlamlı bir ifade kazanmışlardı, giderek belirginleşen hatları ona güç ve nüfuz kazandırmıştı. Sultanı çok yakışıklı buldu, hiç olmadığı kadar yakışıklı, kalbi yeniden atmaya başladı. İşte hep böyle oluyordu! Aldatılmış, ihanet uğramış bir eş olarak yaşadığı tüm aşağılanmayı unutması, yeni aldığı kararları silip atması ve bu haini affetmesi için Sultana bir kez bakması yeterli oluyordu! Hâlâ aşk peşinde olduğu, bu kadar zayıf olduğu için kendisine sinirlendi. Bu saatten sonra yalnızca hırslarını düşünmeli, geleceğini güvenceye almalıydı! Asıl endişelenmesi gereken buydu. 
Eğer Alaeddin ondan önce bu dünyayı terk eder de, İzzeddin tahta oturursa ne olurdu onun ve oğlunun sonu? 
Yemeklerine konan bir zehir, boyunlarına dolanan yay kirişi, ölümlerden ölüm beğenecekti! Hayır artık zayıflık göstermemeliydi! Gıyaseddin'in Sultan olması için her şeyi yapmalıydı! 

Sultanın kendisine baktığını hissetti. Düşüncelere dalmış ve Kamalaeddin Kamyar'ın çoktan huzurdan çekildiğini ve Alaeddin'le baş başa kaldığını fark etmemişti bile. Sakinleşmenin vaktiydi. Sultanı cazibesiyle etkileyemez miydi? 
Alaeddin bir zamanlar onu severdi. Amacına ulaşmak için sönmüş ateşi tekrar alevlendiremez miydi? Yeteneklerini ve cazibesini kullanarak eşinin kararlarını etkileyemeyecek, oğlunu tekrar veliaht şehzade olarak seçtirecek miydi? Yüzüne müthiş bir gülümse yerleştirdi ve Sultana doğru ilerledi. 

Alaeddin Hanım Sultanın canı sıkkın ve kafası karışık olduğunda yüzüne yerleşen o garip ifadeyi tanımıştı. Yüzüne neşeli bir ifade yerleştirerek onu aldattığını sanıyordu ama ikiyüzlü biri olmadığı için başaramıyordu. Rukneddin'in dogumunu haber veren mektubu sakladığı ona bildirilmemiş miydi? Hiç kuşkusuz Mahperi şimdi içten içe öfkeden kuduruyordu. Doğrusu ikiyüzlülük dersinde oldukça ilerlemişti! 
Artık duygularını gizleyebiliyordu demek! Eski Mahperi'yi düşündü ve kalbi sıkıştı. Mahperi o zamanlar onu büyük bir aşkla severdi! Onu sevmiyor muydu hâlâ? Ama kıskançlık gözlerini kör ediyordu, devletin çıkarlarını gözetmesi gerektiğini bir türlü kabul etmek bilmiyordu. Melike Gaziye'yi sürekli hamile bırakmasının tek nedenini ardında pekçok veliaht bırakmak olduğunu bir türlü anlamıyor, anlamaya çalışmıyordu. İnsan hayatı pamuk ipliğine bağlıydı, hele Çocuklarınki! İshal olmaları ya da hastalanmaları yetiyordu bu dünyadan göçmelerine. Tek bir veliaht şehzadeyle yetinerek Selçuklu Hanedanlığı'nı tehlikeye atması söz konusu bile olamazdı. Tahtı bir gün boş bırakmayı göze alabilir miydi? 
Eğer Mahperi aşklarını pekçok meyve vererek sağlamlaştıramadıysa bu onun suçu muydu? Ama hâlâ onun tek sevdiği eşi, gözdesi, aşkıydı. Bunu biliyor olmalıydı ve sürekli kendisine söylemeliydi. Öfkeden gözü bir şey görmez hale geldiğinde ona olan sevgisini hatırlamalıydı. Ancak Mahperi o kadar kibirli ve uzlaşmaz bir kadın ki! Onu okşadığınızda mırıl mırıl mırıldayan uslu bir kediydi ama tam evcilleştirip onu kendinize bağladığınızı sandığınız anda size tırnaklarını geçiriveren vahşi bir kediydi aynı zamanda. 
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Demir kapının kanatları gıcırdayarak açıldı. Mahperi Hatun hizmetçilerin kendisine yardım etmesini beklemeden arabadan atladı ve Alaeddin'in yeni yaptırmış olduğu Alara Kervansarayı'nın avlusuna girdi. Açık ve kapalı mekânlarla çevrili dar ve uzun avluya şöyle bir göz gezdirdi. Beşik tonuzlu koridorun sağında ve solunda yolculara ait dört oda vardı. 
Girişin sol tarafında, çapraz tonozla örtülü olan bölümün arka duvarına yaslanmış mermer çeşmeye baktı. Hol dayanaklarında stilize edilmiş aslan başı süslemeleri göze çarpıyordu. 
Ancak düzgün kesme taştan yapılan bu kervansarayın sadeliği, görkemleri ve şatafatlarıyla dikkatleri çeken öteki kervansaraylarla karşılaştırıldığında oldukça şaşırtıcıydı. Sonra aklına Alaeddin'in bu kervansarayı Alanya'daki kış sarayı ile gelecekte Sultanlık sarayı olacak Kubad Abad arasında bir mola yeri olarak yaptırdığını düşündü. Saadeddin Köpek gece gündüz çalışarak Kubad Abad'ı bitirmeye çalışıyordu. Hemen odasına yöneldi. Kapısında bir hizmetçi ordusu bekliyordu, onlara kendisini yalnız bırakmaları emrini verdi, kapısını sürgüledi ve duvara yaslanarak düşüncelere daldı. Gittikçe daha çok heyecanlanıyordu. Ertesi gün Theophanos'u görecekti! On bir yıl sonra ilk kez! Sürpriz yapmak istediği için eski nedimesini gelişinden haberdar etmemişti. Yolculugunu bir sır gibi sakladığı için geceyi kervansarayda geçirmeyi yeğlemişti. Ertesi gün neşe dolu bir gün olacaktı. 

Ertesi sabah kalbi heyecanla çarpıyordu. Alaeddin'in Bizans Alara Kalesi'nde inşa ettirdiği görkemli binaların arasından geçip eski kalenin avlusuna girdiğinde iğrenç bir koku burnunun direğini sızlattı. Açıklıkları beceriksizce kapatılmış duvarların dibine yığılmış çöplere büyük bir şaşkınlıkla baktı. Mazgallar yıkılmış, tahta iskeleler kurtlanmıştı. Burası gerçekten Alara Kalesi miydi? Terk edilmiş bu yıkıntı? 
Bu kaleye ne olmuştu böyle? Neden hiç haberi olmamıştı? 
Ezincan'daki sürgün hayatı nedeniyle doğal olarak Theophanos'a çok fazla mektup gönderemez olmuştu. Tabii itiraf etmek gerekirse oğlunun eğitimiyle ilgilenmekten, eşinin ihanetleriyle uğraşmaktan ve şimdi kafasını meşgul eden Köpek'e karşı duyduğu duyguların etkisiyle eski dostuna gerekli zamanı ayıramamıştı. Saadeddin Köpek! Onu görmeyeli iki sene olmuştu! Karlı mağaradaki o günden beri. Kalbi deli gibi çarpmaya başladı yine. Emirin küstah bakışlarındaki alevli tutkuyu hatırladı, ud çalışını, ona ithaf ettiği aşk şarkılarını anımsadı ve gülümsedi. 

Horozun ötüşü onu kendine getirdi. İşte buradaydı şaşkın bir halde Alara Kalesi'nin avlusundaydı, Theophanos'u görecekti, oradaki tek nöbetçiye yöneldi ve ona kendilerine tören salonuna kadar eşlik etmelerini emretti. Nöbetçi başını önüne eğmişti, karşısında Selçuklu Devleti Hanım Sultanını gördüğüne inanamıyor gibiydi. Sonra yaşlı bir adam Mahperi Hatun'u karşılamaya geldi ve kendisini yerlere atarak Hanım Sultanın eteğini öptü ve ona Rumca seslenerek: 

— Prensesim, Prensesim, diye bağırdı. 

Mahperi yaşlı adama doğru eğildi ve dikkatle süzdü. Bir an tereddüt ettikten sonra Kyr Vart'ın eski kâhyasının firuze yüzüğünü tanıdı ve şaşkınlık dolu bir çığlık attı. 

— Siz burada ne arıyorsunuz, diye sordu yüksek sesle, 

Tüm geçmişi gözlerinin önünden geçti, gözleri doldu, ne diyeceğini bilemiyordu, özlemle nutku tutulmuştu. 

— Ne oldu? Anlatın bana. Senyörünüzü görmeden önce her şeyi bilmek istiyorum. 

— Senyörümüzün durumu giderek ağırlaşıyor Sultanım! 
Attan düştükten sonra bir daha kendine gelemedi. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Felç geçirerek yatağa bağlandı. 
Sonra her şey yıkıma doğru gitmeye başladı... Hanımım tek başına şatoyu yönetemedi, bağlı beylerin vergilerini toplayamadı... Herkes onun zayıflığından istifade etti. Topladığımız vergiler Sultanımız Hünkarımızın inşa ettirmek üzere oldugu saray için ödenen aşar vergisini bile karşılamadı... 

Sonra sözlerinin ağırlığını fark ederek bir an sustu. Bir süre tereddüt ettikten sonra yeniden söze başladı: 

— Mahvolduk, Hanımım, bana inanmalısınız... 

— Her şey değişecek, diye sözü aldı Mahperi, size yemin ediyorum. Bu durumdan eşime söz edeceğim. Şimdi beni hemen dostumun yanına götürün. 

— Sultanım önden gitmeme müsaade buyururlarsa... 

— Haydi! Seni takip edeceğim... 

Karanlık bir koridora geldiler. 

— Bana bir lamba getirin, diye bir hizmetçiye emretti yaşlı adam... 

— Hanımım ne yazık ki... 

Theophanos'un koridorlarını aydınlatmak için bir kandili bile yoktu! 

— Bir şeyler bul işte. 

Hizmetçi küçük bir yağ lambasıyla geldi. Tören salonuna doğru ilerlemeye başladı. İsten kararmış duvarlardan ilmek ilmek olmuş halılar sarkıyordu, yerde rengi solmuş bir hasır seriliydi, bir deri bir kemik kalmış kediler ocağın etrafında gezinip duruyorlardı, ocağın üstünde bir çorba kazanı kaynıyordu. Kiler de bomboş olmalıydı. Karşısında görkemli ve şatafatlı giysileriyle Hanım Sultanı gören bir hizmetçi şaşkınlıktan ne yapacağını bilmez halde eline süpürge almış toz bulutları çıkararak deli gibi yerleri süpürmeye başlamıştı. 
Kâhya hemen onu kovdu. Tam o sırada saçlarına ak düşmüş, yüzüne acı bir ifade yerleşmiş, yanakları çökmüş, gözlerinin etrafını mor halkalar çevirmiş hüzünlü bir kadın içeri girdi. 
Üzerinde sarkmış göğüslerini ve karnını toparlayamayan hint kenevirinden dokunmuş eski bir elbise vardı. Mahperi şaşkınlıkla bir çığlık attı. Bu Theophanos'du. 

Hanım Sultan eski nedimesine doğru atıldı ve onu omuzlarından yakalayıp sımsıkı kucakladı. Ama Theophanos ağlamaya başlayarak kendisini yavaşça Mahperi'nin kollarından kurtararak yüzünü ellerinin arasına aldı. 

— Hanım Sultanım... diye kekeledi. 

— Böyle söyleme, diye mırıldandı Mahperi, biz bir zamanlar kardeş gibiydik değil mi? 

Theophanos cevap vermedi. O saniye Mahperi hiçbir zaman göremediği bir gerçeği tüm açıklığıyla kavradı. Alaeddin Alara'nın hükümdarıydı ve Theophanos'un eşi ise onun boyunduruğu altındaki beylerden biriydi yalnızca. Dostunu 


334 


tekrar göreceği günü düşündüğünde böyle bir sefaletle, terk edilmişlikle karşılaşacağını aklının köşesinden bile geçirmemişti. Kafasındaki Theophanos on altı yaşındaki Theophanos'du, Kalonoros güneşiyle sararmış uzun sarı saçlarıyla güzel bir genç kızdı, bu çökmüş kadın değil! Mahperi aradan yıllar geçmiş olduğunun ve dostunu biraz yaşlanmış bulacağının bilincindeydi ama bir kez olsun gerçeğin bu kadar acı olacağını düşünmemişti. Biraz geriledi ve Th&ophano'ya dikkatlice baktı. Hayır her şey değişmemişti. Nedimesinde eski zamanlardan kalma bazı izler fark edebildi, sonbahar renklerini taşıyan güzel hüzünlü gözleri, dudaklarında eski günlerden kalma güzel gülümseyişi. Theophanos ağlamaya devam ediyordu, gözyaşları solmuş yanaklarından aşağıya akıyordu. Mahperi nedimesinin elini tuttu, ellerinin içinde dostunun sert kuru ellerini hissetti. 

— Bu durumdan eşime söz edeceğim, dedi duygu yüklü heyecanlı bir sesle. Ama neden bana bir şey anlatmadın? Evinizin üstüne çöken bu dramdan neden beni haberdar etmedin? 

— O kadar uzun zaman oldu ki... diye mırıldandı Theophanos. Size söylemeye cesaret... 

— Ah! Affedersin! Affedersin! Bu benim hatam! Ne durumda olduğunu öğrenmem gerekiyordu! Ama sana yemin ederim bir an bile bu kadar acı bir mutsuzluk içinde olacağın aklıma gelmedi! 

Sonra konuyu değiştirmek için heyecanla atıldı: 

— Bana çocuklarını göster. 

Theophanos hizmetçisine bir şeyler söyledi ve birkaç dakika sonra on iki yaşlarında bir erkek çocuk içeri girdi, bir köylü gibi giyinmişti ama gözlerindeki kararlı ve dokunaklı ifade ve duruşundaki soyluluk ve görkem Mahperi'yi etkilemişti. Hanım Sultanın önünde diz çöktü ve bekledi. 

— Ailenin altıncı çocuğu. Hatırlarsanız eşimin ilk eşinden beş çocuğu vardı zaten. Bu benim büyük oğlum... 

Mahperi Hatun çocuğu ayağa kaldırdı. 

— Ah! Evet. Gıyaseddin'imden bir yaş büyük. 
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Bu genç çocuğun olgun ve ciddi ifadesi ile kendi oğlunun kaprisli davranışları arasında dağlar kadar fark olduğunu düşündü. Sonra salona bir ilâ on yaşlarında beş küçük çocuk girdi. Özellikle biri Theophanos'a çok benziyordu, onun çocukluğunu hatırlatıyordu. 

— Çok güzel çocukların var, dedi heyecanla. Tanrı onları korusun! 

— Benim tek tesellim onlar. Onlar olmadan ne yapardım bilmiyorum? 

— Peki ya evliliğin? Yani korkunç kazadan önce? 

Theophanos cevap vermedi. 

— Yemin ediyorum sana yardım edeceğim. Sizi bu sefaletten kurtaracağım. Ah! Bilseydim! Bilebilseydim! 

— Beni görmek için buralara kadar gelmeniz bile o kadar güzelki... 

— Uzun bir süredir seni görmeye gelmek istiyordum. 
Ama saray meşguliyetleri, benim dışımda gelişen tüm üzücü olaylar. Asla tamamen özgür olamadım. Kalonoros ziyaretim seni görmem için vesile oldu. Ne yazık ki tekrar yola çıkmam gerekiyor. Beyşehir Gölü kıyısına Sultan'ın yaptırdığı saraya gideceğiz... 

Mahperi Hatun'a özel yaşamıyla ilgili sorular sormaya cesaret edemeyen Theophanos bir yorum yapmamıştı. Bir süre başka konulardan konuştular. Sonra Mahperi Hatun başörtüsünü taktı, pelerinini giydi. Geçmiş yılları yakalamak imkânsızdı, sonsuza kadar boşluğa yuvarlanmışlardı. 

— Belki de bu sizi son görüşüm, dedi Theophanos gözleri dolarak. 

— Hayır! Hayır! Tekrar geleceğim, dedi Mahperi ve eski nedimesini kucakladı. 

Sonra yüzük parmağından kızıl yakut yüzüğünü ve zümrüt gerdanlığını çıkartıp dostunun ellerine bıraktı. 

— Bunları sat. Altınları erit. Durumunuz düzelene kadar size yardım... 

Theophanos elini öpmek için eğildi Mahperi onu engelledi. 
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— Birbirimizi tekrar görebilmek için dua edelim. Tanrı çocuklarımızı korusun. Sevgili Meryem Anamız... 

Bir at avluda kişnedi. Mahperi dostunun kollarından ayrıldı ve gözyaşlarını silip arkasına bakmadan salondan çıktı. 


Tiflis, Gürcü Krallığı 


Bahtsız krallığının üstünde nasıl bir bela vardı böyle? 
Moğollar tarafından istila edilmiş, Celaleddin Mengüberti'nin birlikleri tarafından da yağmalanmıştı! Hemen sonrasında da Selçuklular Sivas'taki kervansaraya saldırıp kaçan Moğolların peşinden ülkesine baskın yapmışlardı! Gürcü Kraliçesi Rosudan'ı düşmanlarına destek olmakla suçluyorlardı. Kalelerini ele geçirmişlerdi. “Uluğ Keykubâd” unvanıyla çağrılan şu Sultan Alaeddin'in anlayışı bu kadar mıydı? Eğer Moğollarla işbirliği yapmaya yelteniyorsa bunun tek nedeninin ülkesini artık yağmalardan ve işgallerden korumak istemesi olduğunu anlayamıyor muydu? 

Başında, iki yanından safir taşların sarktığı gösterişli bir taç bulunan Kraliçe Rosudan kırmızı kadifeden bir eyvanın altna oturmuş kalelerini fetheden Kumandan Kemaleddin Kamyar'ı süzüyordu. Bu kurdu kandırabilmek ve kalelerinin düştüğünü öğrendiğinden beri kafasında kurduğu planı kabul ettirebilmek için nasıl bir kurnazlık düşünmeliydi? Kemaleddin Kamyar'ın Sultanı için canını çekinmeden vereceği söyleniyordu. Ama eskiden Sultanına karşı komplo kuranlar arasında yer almamış hatta onun yerine küçük kardeşini tahta çıkartmaya çalışmamış mıydı? Bu ihanetin cezasını aylarca zindanlarda sürünerek ödememiş miydi? Kuşkusuz Alaeddin ordusunu bu kadar değerli ve yiğit bir kumandandan mahrum etmek istememiş olmalıydı ki onu affetmişti ama bir hain değişebilir miydi? Zayıf noktası neydi? Para? Ona verecek kadar parası kalmamıştı. Sefahat? Eğer istediği buysa, Tiflis'te genç bakirelerden, baştan çıkarmaya hazır çekici cariyerlerden, hoş güzel delikanlılardan çok bir şey yoktu, seçmesi yeterliydi... Kraliçe Rosudan için önemli olan tek şey sonuçtu: Selçuklularla imzalamak zorunda kalacağı ittifak antlaşmasının Gürcü Krallığı için olabilecek en ılımlı antlaşma olması gerekiyordu. 

Kraliçe Rosudan'ı hazırlamak için hizmetçiler iki saatten fazla bir süredir uğraşmıştı. Ay ve güneş motifli uzun kuyruklu görkemli tören elbisesini giymişti, tüm hoşnutsuz bakışlara karşın elbiselerinin biraz açık olmasından hoşlanırdı, tüm vücudunu misk ve yasemin kokularıyla ovdurmuştu, güzel iri mavi gözlerini iyice ortaya çıkaracak biçimde boyanmıştı, Türkün gözünden hiçbir şey kaçmazdı, biliyordu, erkekleri baştan çıkartmakta üstüne yoktu, şehvet ateşinin nasıl alevlendireceğini iyi bilirdi. Otuz sekiz yaşlarındaydı artık doğru ama henüz onu geri çevirecek bir erkekle karşılaşmamıştı. O günlere daha çok vardı! 

Ancak bu kez çok kolay olmayacaktı. Kumandan Kemaleddin Kamyar kraliçeyi gördüğünde içinde uyanan büyük arzuyu belli etmemeye çalışarak saygıyla eğilmişti. Aslında gönül maceralarıyla hakkında pekçok dedikodu yapılmasına neden olan bu çekici kadının onun insafına kalmış olması bile bir savaşçı için büyük bir zevk değil miydi? Gürcü Kralı ve Kraliçesi öldükten sonra çok genç yaşta tahta çıkıp devlet işlerini eline almak zorunda kalan bu nedenle herkesin “Kız Melik” adını verdiği bu melikenin tahta çıkışının yarattığı heyecan dalgasını çok iyi anımsıyordu. Genç Kraliçenin deneyimsizliğinden yararlanmak isteyen komşu ülke kralları, topraklarını ele geçirmeye çalışmış ama yelkenleri çabuk suya indirmişlerdi. 
Çünkü bu genç kraliçe, bir amazondu! Kraliçenin Kars ilini ele geçirdiğini öğrenen Erzurum Hükümdarı Tuğrulşah oğlunu elçi olarak göndermiş ve topraklarını işgal edeceği tehdidini savurarak Kraliçeden geri çekilmesini istemişti. Ancak genç Şehzade bir daha geri dönmemişti. Çünkü Kraliçeye o kadar büyük bir tutkuyla âşık olmuştu ki onunla evlenmişti. Hatta Kraliçe Rosudan için duyduğu aşk öylesine büyüktü ki yalnızca o istediği için başlığına haç motifi işletmişti, onun gibi İslam savaşçıları soyundan gelen bir melik için bu büyük bir onursuzluktu! Zavallı, aşkının karşılığını çok az alabilmişti. Günün birinde karısını zina yaparken suçüstü yakalayınca da Kraliçe 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onu önce zindana attırıp sonra öldürtmekte bir an bile tereddüt etmemişti. İşte ünlü Rosudan buydu! Güzel olduğu kadar vahşi! 

Kemaleddin Kamyar Gürcü âdetlerine göre Kraliçe'nin önünde saygıyla eğildi. Kraliçenin ona ayağa kalkmasını emretmesini bekledi ama Kraliçe bir şey söylemiyordu. Sonra birden Kraliçe tahtından kalktı, basamaklardan indi, turmalin taşlarıyla süslü yüzüklerle kaplı uzun parmaklı ellini uzatıp kumandanı kolundan tuttu. 

— Saygıyla eğilmesi gereken benim, dedi büyülü bir sesle, askerin tüyleri bu sesin tınısıyla diken diken olmuştu, daha önce hiç bu kadar güzel ve başdöndürücü bir koku duymamıştı, benim çünkü beni yendiniz ve Krallığımın kaderi bundan böyle sizin ellerinizde... 

— Hanımım ben Sultan Uluğ Alaeddin Keykubâd'ın naçiza- ne bir elçisiyim yalnızca... 

O sırada içeri koşarak küçük bir kız çocuğu girdi. On yaşlarında olmalıydı, iri menekşe gözleri, esmer teni ve kuzguni siyah saçlarıyla güzel bir tezat yaratıyordu. Koluna bir papağan tünemişti. Kraliçenin önünde durdu ve Kemaleddin Kamyar'ı görmezden gelerek seslendi: 

— Anneciğim! Anneciğim! Yalvarırım size kuşuma biraz önce öğrettiğim küçük nakaratı dinleyiniz! 

— Ama sevgili kızım görüyorsun şimdi Sultan Alaeddin Keykubâd'ın elçisiyle görüşüyorum. Kumandan Kemaleddin Kamyar lütfen özürlerimi kabul edin, Tamara henüz nasıl davranması gerektiğini bilmiyor... 

— Prensesin kuşunu dinlemekten daha çok hoşuma gidecek bir şey yoktur Hanımım... 

Bunun üzerine küçük melike şarkı söylemeye başladı. Son derece ince, yumuşak, duru bir sesi vardı. Kemaleddin Kamyar bir meleği dinler gibi hissediyordu kendini. Sonra kuş şakımaya başladı. Küçük hayvan ile efendisi arasında o kadar güzel bir uyum vardı ki Kamyar büyülenmiş gibi dinliyordu. 
Hem küçük melike o kadar güzel bir çocuktu ki Kumandan arada sırada bakışlarını başka tarafa yöneltmek zorunda hissediyordu kendini. Gözlerini küçük melikenin güzelliğine dikip uygunsuz davranmak istemiyordu. 

— Küçük kızımın sizi rahatsız etmediğini umarım... Kuşlara ve şarkı söylemeye karşı duyduğu tutku ona bazen görevlerini ve konumunu unutturuyor. Onun için de zor olduğunu kabul ediyorum. Çünkü geleceğin kraliçesiyseniz çocuk olmak o kadar zordur ki! Küçük Şehzadenizin de hayvanları çok sevdiğini duymuştum yanılmıyorsam... Ne şaşırtıcı bir benzerlik! 
Belki de bu kızımın yarı Selçuklu olmasındandır, Erzurum Hükümdarı Tuğrulşah'ın oğlu olan babası tarafından... 

Diplomatik görevlerin tüm inceliklerine aşina olmuş Kemaleddin Kamyar Kraliçe Rosudan'ın kafasından neler geçtiğini hemen anlamıştı. Her iki ülke arasında bağlı il ve hükümdar devlet ilişkisi dışında başka türden ilişkiler de kurulabileceğini ima etmeye çalışıyordu. çünkü Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev ile Prenses Tamara'nın evliliğinden doğacak kan bağı Kraliçenin ülkesini Selçukluların doğal himayesi altına sokacak ve böylece Moğol istilasına karşı de bir kalkan oluşturmuş olacaktı. İşte bu dişi canavarın aklında kurup durduğu buydu! Peki Selçuklu Devleti ne kazanacaktı bu evlilikten, ihanet etmeye her an hazır bir kraliçenin bağlılık sözüyle yetinemezdi elbette değil mi? Tabii bu evlilik Alaeddin'in ona bağlı Hıristiyan iller üzerindeki nüfuzunu artıracaktı ama genç Şehzadenin büyük Müslüman hanedanlıklarından birinin kızıyla birleşmesi daha iyi olmaz mıydı? Böylece oğulları da bu büyük Müslüman devletlerin geçmişteki zaferlerinden nasipleneceklerdi. 

Şafakta Kemaleddin Kamyar Sultana bir ulak gönderdi. 
Yenilenin kendi isteklerini fatihe dayattığı garip bir elçilik görevi almıştı! 

Akşam olunca Kemaleddin Kamyar ziyafete davet edildi. 
Kumandan, Kraliçe Rosudan'ın ziyafete yalnızca kadınları çagırdığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşamıştı! Dünya üzerindeki tüm güzellikler masanın etrafına toplanmış gibiydi, rengârenk elbiseleriyle gökkuşağını andırıyorlardı, davetlilerin her renkten her biçimde saçları ipek örtülerinin altından dalgalanıyordu, yiğit savaşçı bunların cennet hurileri olduğunu düşündü! Kraliçe Rosudan Kumandanı sağına oturttu ve işaret verdi. 

Salona birden akrobatlar giriverdi, etraflarında dönmeye, hoplamaya, zıplamaya, tehlikeli hareketler yapmaya başladılar. 
Sonra bir cambaz dişi bir aslanı arka ayaklarının üstünde dikilmeye zorlayarak heyecanlı bir gösteri yaptı. En sonunda şeffaf tüllere bürünmüş dansözler girdiler salona ve cilveli hareketler yaparak göbek atmaya başladılar. Kemaleddin Kamyar Kraliçenin önüne koyduğu şarap kadehini nazikçe geri çevirdi. Bu şeytan onu sarhoş etmeye ve kafasını bulandırmaya çalışıyordu. Her zamankinden daha açık gözlü ve dikkatli olmasının vaktiydi. Duygularına hâkim olabilmek için üstün bir çaba gösteriyordu, Allah'tan günaha dalmaması için kendisine yardım etmesini diliyordu. Selçuk Sultanının elçisinin sefahat eğlencesine kendisini kaptırarak alçaldığını anlatmak için bekleyenlere fırsat verilmemeliydi. Tam o sırada dönüp Kraliçeye baktı. 
Güzel dudaklarının kenarlarında acı çizgiler oluşmuştu, mavi gözleri donuklaşmaya başlamıştı, artık Amazon Kraliçesi Penthesileia'ya yaraşır şanlı bir kraliçe değil iktidar kaygılarıyla çökmeye başlamış bir kadındı. 


Kubad Abad Sarayı, Beyşehir Gölü 


Kayığın kürekleri Beyşehir Gölü'nün yeşil sularına daldı, Saadeddin Köpek suyun sesini, söğütlerin rüzgârda çıkardıkları sesi, bir karatavuğun uzaklardan yankılanan ötüşünü, ormanın sessizliğini dinledi, sedir, ceviz ve incir ağaçlarının kokusunu içine çekti. Küçük bir adacığa yanaştı, kıyıya atladı ve eserini doya doya seyretmek için bir kayaya oturdu, henüz tamamlanmamıştı, ama şimdiden görkemi göz kamaştırıyordu, Kubad Abad Sarayı! Büyük bir aşkla inşa ediyordu bu sarayı. Bir başkası için, Alaeddin Keykubâd için! Ama günün birinde bu sarayın onun olacağını bilerek! 

Beyaz fon üzerine sekiz köşeli yıldız biçimli çini karolar ve kobalt mavisi haç figürleri işlenmişti. Bu çini karolara en büyük umutlarını, en deli rüyalarını işlemişti. Duvarları süsleyen desenler herkesin hayranlığını kazanıyordu. Gece mavisi, indigo mavisi, deniz mavisi, gök mavisi kısacası mavinin bütün tonları büyük bir uyumla gözlerinin önünden akıp gidiyordu. Ama yalnızca o biliyordu tüm bu desenlerin ardındaki gizli anlamı. 

Her iki elinde bir balık tutan, bağdaş kurmuş oturan şu Sultan sanki ona benzemiyor muydu? Siyah kemerli mavi kaftanlı, yüzük parmağında değerli bir yüzük taşıyan, nar ikram eden adam o değil miydi? Elinde bir şarap kadehi tutan, kısa sakallı, sarıklı şu adamın herkes Sultan olduğuna yemin edebilirdi değil mi? Ama Hayır! O Saadeddin'di, geleceğin hükümdarı! Göğsündeki levhada “El Muazzam” yazılı çift başlı kartal onun gelecekteki Sultanlığının koruyucusu değil miydi? Dörtnala giden şu at onun atıydı öyle mi yaa? Tüm bu balıkçıl kuşları, tavşanlar, onun av hayvanlarıydı! Şu şarap dolu ibrik onun suzsuzluğunu gidermek içindi başkasının değil! Bu narlar, bu tavuskuşları, haşhaş bitkileri, hayat ağacının iki yanına simetrik olarak dizilmiş kuşlar hepsi onun cennetinin birer parçalarıydılar! Değerli taşlarla süslü bir taç takmış şu deniz kızı figürü, Mahperi Hatun'un gözlerini taşımıyor muydu? Krem rengi fona işlenmiş yeşil sfenksin dalganan saçları Mahperi'nin saçlarına ne kadar da benziyordu? 

Kubad Abad onun eseriydi. Hanımelleriyle, mor salkımlarla, gül fidanlarıyla, yaseminlerle donanmış yeşil çimenlikli bahçelere serpiştirilmiş çok sayıda pavyondan oluşuyordu. 
Dikdörtgen bir taban üzerine oturtulmuş büyük saray binasıyla, garpda külliye alanı içine doğru yayılan avlusuyla, ortada kapalı saray binasıyla, şarkta göle uzanan terası, büyük mermer havuzlu tahta salonu, tören salonu, görkemli renkleriyle harem daireleri ve dehliziyle. Ama onun en sevdiği küçük köştü. Onun sarayıydı. Orada ikâmet edecekti. En güzel, en düzgün taşlarla inşa edilmiş binaydı. Burada bir çift figürünün bulunduğu esşiz güzellikte yıldız biçimli bir çini karo- su vardı. Yalnızca onun kim olduklarını bildiği bir çift. Mahperi ve Saadeddin! Stilize yapraklı kıvrık dalların oluşturduğu desenlerle süslenmiş bir fon içinde yan yana oturuyorlardı, uzun örgülü saçları mavi şeritlerle bağlanmıştı, kollarında süslü tirazlar bulunan kaftan giymişlerdi, erkek yavaşça başını kadına doğru eğmiş ve çekik badem gözlerinin içine aşkla bakıyordu, kulağında, ucunda değerli taşların sallandığı büyük altın bir halka küpe vardı. Her gün buraya gelip eserini doya doya seyrediyordu. 

Kubad Abad, onun eseriydi, yapabileceklerinin en iyisiydi. Hatta onun çocuğuydu! Tüm yapılara içme suyu götürebilmek için su dağıtım şebekesi kurmuştu. Dünyada daha rahat, daha çağdaş, daha görkemli bir saray daha olduğunu sanmıyordu. 

Kayığa bindi ve gölün ortasına doğru kürek çekmeye başladı. Kız Kalesi'ne doğru gidiyordu. Mahperi Hatun'un biraz sonra geleceğini biliyordu. Onu son kez gördüğünden beri iki yıl geçmişti. 

Bir ulak ona Sultanın ve Hanım Sultanın ikinci yaz saraylarının tamamlanmış yapılarına görmek için buraya doğru geldiklerini bildirmişti. Sultanın sadık gardiyanı şu gülünç Kıpçak'ı ve garip hekimi de yanlarına alarak Alanya'dan ayrılmışlardı. Hanım Sultan eşinin emriyle çocukluğunun geçtiği şatoda yapılan değişiklikleri görünce büyük bir hayalkırıklığına uğramış olmalıydı! Ama Kubad Abad'ın görkeminin ve onun için hazırladığı sürprizlerin karşısında kızgınlığının geçeceğini tahmin ediyordu. 

Ayrıca Kemaleddin Kamyar Gürcü İlinden döndüğünden beri Alaeddin'in Moğol saldırılarından iyice çekinmeye başladığını ve yakında şark kalelerini denetlemek için yine yolculuğa çıkacağını, surların sağlamlığından emin olmak istediğini öğrenmişti. Hiç kuşkusuz Başmimarının da ona eşlik etmesini isteyecekti. Ama Saadeddin Alaeddin'e surların sağlamlaştırılması çalışmalarının emrindeki mühendislerin de yapabileceği basit bir iş olduğunu ve ona asıl burada Kubad Abad'da ihtiyaçları olduğunu, çalışmaların hızla tamamlanması için bunun en iyi çözüm olduğunu söyleyebilirdi. 
Sultan Kubad Abad Sarayı'nın inşası için çok fazla emek harcadığı ve bu sarayın hemen tamamlanmasını istediği için itiraz edemeyecekti. Böylece Saadeddin Köpek Kubad Abad'da Mahperi Hatunla birlikte kalabilecekti. İki yıl sonra ilk kez! 
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Mahperi Hatun'un geçmiş yıllarda daha da fazla yaralanmış olabileceğini tahmin edebiliyordu. Rukneddin doğuşu oğluna ikinci bir rakip daha geldiği anlamını taşıyordu. Bu yeni bebeğin ona yeni kabuslar gördürdüğünden ve sedef hastalığını azdırdığından emindi. Bahse girerdi ki artık Hanım Sultanın kalbi Sultanı düşündüğünde eskisi kadar tutkuyla çarpmıyordu. Tıknaz Gaziye'nin ard arda gelen gebelikleri Mahperi'nin tutkusunu küllendirmiş olmalıydı. 

Saadeddin Mahperi için tersanede gizli gizli çalışılarak tamamlanan çok değerli bir hediye hazırlatmıştı. Yalnızca onun için bir sandal hazırlatmıştı, içi zümrüt yeşile boyanmış, sincap kürkleriyle kaplanmış bu küçük sandalın pruvasına çizilmiş deniz kızının yüzü Mahperi'ye çok benziyordu. 
Bu çok hafif ve küçük sandalı Hanım Sultan tek başına bile idare edebilirdi, belki de arada sırada gölü bezeyen küçük adacıkların etrafında gezinerek bir başına kalıp rahatlamak isterdi. 

Bir gün onun Hanım Sultanı olacaktı. Alaeddin artık burada olmadığında! Oğlu ortalıktan kaybolduğunda! Üvey kardeşleri artık bu dünyada olmadığında! Şu an geleceği düşünmenin vakti değildi. Gelecek günleri yarın da düşünebilirdi. Onu yiyip bitiren şu andı, bu gündü. Mahperi'yi seviyordu. Hayır! Bu korkunç sözcük umudun düşmanıydı. Hayır, onu sevmiyordu, onu çılgın gibi istiyordu sadece. Onu arzuluyordu. Ona sahip olmak, onu elde etmek, ona boyun eğdirmek istiyordu! Onu elde etme arzusuyla çektiği acıları bir daha asla çekmemek için onu dizlerinin üstüne çöktürmek istiyordu! 

Onu bekliyordu. Tüm ruhuyla. 

Kaderi buydu. 

Ama onu sevmemeliydi asla. 

Onu unutmanın tek yolu ona sahip olmaktı! 

Köpekti o! Hem sadık hem korkulan köpek! Şefkatli ve vahşi. Saadeddin de köpekler gibiydi. Sultanın piçi kurdun piçiydi. Alaeddin'in imamları köpeklerin dokundukları her şeyi murdar ettiklerini, namazın Allah'a ulaşmasını engellediklerini, köpeğin olduğu eve meleklerin girmediğini vaaz 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ediyordu. Ama Saadeddin onların dillerini mühürleyecekti. 
Sultan olduğunda köpek saygı duyulan bir hayvan olacaktı, tıpkı bozkırdaki atalarında olduğu gibi. İt Barak onun amble- mi olacaktı. Zaten Kubad Abad'ın saray binalarının çini karolarında bolca köpek figürü vardı. 

Kız Kalesi'nin olduğu adacığa doğru süzülüyordu. Bu degerli hediyeyi Mahperi Hatun için yaptırmıştı, yalnızca Mahperi'nindi! Kız Kale onundu, çünkü “kız” oydu! Bir gün onu buraya getirecekti, ardıç kokulu bu sığınağa, gölün mırıldıyan sularının ortasındaki bu aşk yuvasına, sislerin arasından bir görünüp bir kaybolan bu cennet köşesine getirecekti. Hanım Sultan yalnız kalmak isteyince, bu cennete gelecekti ve onun için yaptırdığı küçük hamamda Saadeddin'i düşünecekti. Ya da fresklerle süslenmiş salonlarda düşleyecekti Saadeddin'i. Ya da onun için onarttığı eski zamanlardan kalma mozaiklerle süslenmiş küçük Bizans kilisesinde aklına gelecekti. Bu kilise onlardan önce başkalarının da bu küçük adanın zevklerine daldıklarının tanığıydı. 


k ok k 


Alaeddin şaşkınlıkla çini karoları seyrediyordu. Kubad Abad Sarayı'nın duvarlarını bezeyen bu çini karoları o güne kadar görmemişti. Büyük salona girdiğinde duyduğu hayranlık ve neşe yerini nedenini bilmediği garip bir iç sıkıntısına bırakmıştı. Hiç kuşkusuz ömründe bu kadar güzellerini görmemişti! Ama imamları duvarları süsleyen tüm bu desenleri, figürleri gördüklerinde ne diyeceklerdi? Bu fantastik yaratıkları? Bu kadın suretlerini? Demek Saadeddin Köpek'in sürekli sözünü edip durduğu büyük sürpriz buydu! 
Her çini karoda farklı bir motif vardı, hatta bazılarına Sultanın yaşamından sahneler resmedilmişti. 

Bir kadın figürü dikkatini çekti. Neden bilmiyordu ama bu resimden rahatsız olmuştu. Başında bir taç bulunan deniz kızının suratını iyice görmek için eğildi ve şaşkınlık dolu bir çığlık attı. Ama bu uzun saçlı kadın Mahperi değil miydi? 
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Saadeddin Köpek buna nasıl cüret etmişti? Onun onayına almadan nasıl yapabilmişti bunu? Giderek öfkelenmeye başlıyordu. Emir artık Sultanın düşüncelerini umursamıyor muydu? Büyük saray binasının aşağısına “küçük saray” adını verdiği saray binasını inşa etmemiş, bu sarayı son derece görkemli süslerle bezememiş, görkemiyle neredeyse büyük saray binasıyla yarışır bir saray yaptırmamış mıydı? Emirin Hanım Sultana sunduğu hediye aklına geldi. Mahperi'nin suretini taşıyan deniz kızı figürünün bulunduğu şu gülünç sandal! 

Ama, hayır, böyle düşünmemeliydi! Boşuna endişeleniyordu. Saadeddin Köpek bir sanatçıydı. Tek hırsı hükümdarrını memnun etmek, onun gururunu okşayacak görkemde eserler ortaya çıkarmaktı değil mi? 

Sanatçıydı doğru ama biraz fazla hırslı değil miydi? Rüyasını yorumlaması için Sultan-ül-Ulemâ'yı istettiği gün Eraslan ona düşman bir köpek başı gördüğünden söz etmemiş miydi? Sultan-ül-Ulemâ da onu gizli bir düşmana karşı uyarmamış mıydı? Mubarizeddin Ertokuş ile Kemaleddin Kamryar ona sürekli emirin garip davranışlarını anlatıp durmuyorlar mıydı? Saadeddin Köpek'in entrikalarından artık herkesin haberi vardı. İzzeddin'in değil de Gıyaseddin'in tahtın veliahdı olmasını istediği kimse için bir sır değildi. Hatta genç şehzadenin sefih eğlencelere olan eğilimlerini kışkırtarak onun iplerini elinde tutmaya çalıştığı da çok açıktı. Alaeddin emirlerinin bu dedikodularına fazla önem vermiyor gibi görünüyordu. Sadakatten. Çünkü bir zamanlar Saadeddin'i kardeşi gibi seviyordu. Ama şimdi itiraf etmesi gerekirse artık emiriyle arasındaki dostluk eskisi kadar sağlam ve yakın değildi. Farkına varmadan içinde biriktirdiği bir sürü rahatsız edici ayrıntı günün birinde bardağı taşırmış ve Alaeddin Saadeddin'den soğumaya başlamıştı. Saadeddin'in yakaladığı birkaç düşmanca bakışı, Sultan Erzincan'dan dönmesi için neredeyse yalvardığında onun geri dönüşünü sürekli ertelemesi, Celaleddin Mengüberti'ye karşı savaşmaya giderlerken Emirin ona soğuk duruşu, Alaeddin onu yükselttikçe giderek kabaran kibiri, ömrünün eserini yaratmak bahanesiyle kendini kapattığı Kubad Abad'da sürdürdüğü bu kendini beğenmiş yalnızlığı. Alaeddin büyük bir hayalkırıklığı içindeydi ve çok üzgündü. Şimdi de Sultanın sarayının hemen yanına şu sarayı inşa etme cüretini göstererek sergilediği aşırı özgürlük! Kuşkusuz görkemli yapıtlar dikerek Selçuklu Hanedanlığı'nı sonsuzluğa kavuşturmak için Başmimarına hâlâ ihtiyacı vardı. Ama içten içe Köpek'i akla davet edeceği, hizaya sokması gerekeceği günün de çok yakın olduğunu hissediyordu. Onu hizaya sokmanın tek yolu da onu cezalandırmaktı! Emirlerinden en akıllısının ve ustasının tüm yeteneklerinden sonsuza kadar mahrum kalacaktı böylece! Alaeddin emirlerinin ağzını kapatmak için onlara Köpek'in yalnız bir adam olduğunu hatırlatmıştı. Eğer günün birinde ölürse Saadeddin'in tek başına bir komplo düzenlemekten aciz olduğunu söylemişti. Eğer günün birinde ölürse... Alaeddin'in kafasında bir kere daha çınladı bu cümle. Ölmek mi? Ama o yaşamak istiyordu, henüz eserini tamamlayamamıştı. İnşa ettirmek istediği anıtlar, fethedilecek ülkeler, kılınacak namazlar, edilecek dualar vardı! Meleği düşündü. Ona hiçbir zaman adını söylemeyen meleği. Uzun yıllar önce Salomon'un onun hayatını kurtardığı günlerde mücadele ettiği meleği. Ya da canını almaya geldiği gün yalvarışlarına dayanamayıp canını almadan geri dönen meleği. 
Ama melek ikinci kez eli boş dönmezdi herhalde! Alaeddin tırnağından saçının ucuna kadar ürpermişti. Ne kadar karanlık düşüncelere dalmıştı! Azrail'i onu tekrar ziyaret edeceği gün düşünmek en iyisiydi. Şimdi devletini Moğollardan nasıl koruyacağını düşünmenin vaktiydi... 

Aslında öfkesinin bir nedeni de buydu! Moğol Hanı tarafından Alaeddin'in elçisine verilen yarlık! Cengiz Han'ın üçüncü oğlu Öğedey Han'ın sözlerinden akan nasıl bir ikiyüzlülüktü? 

“Biz, Alaeddin çok akıllı, sağlam görüşlü bir hükümdar olduğunu öğrendik. Kendisi bizzat gelirse ona ikramlarda bulunuruz. Böylece Sultan memleketinde hüküm sürer.”61 
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Bu nasıl davetti? Onu uyarmak mı istiyordu? Yoksa bu bir tehdit miydi? Bu olaydan sonra Barbarların askerleri Selçuklu şehirlerini hırpalamaya başlamışlardı. 

Devletin kalelerini güçlendirmekten daha acil daha önemli bir şey daha yoktu. Saadeddin Köpek Kubad Abad çalışmalarına devam ettirebilmek için burada kalması gerektiğini söyleyerek ona eşlik etmekte çekinceli davranmıştı. 
Tabii Saadeddin'in onunla şarka gitmesi için emir vermesi yeterli olurdu! Alaeddin kararlarını tartışmaya açarak zayıflık göstermiyor muydu? Kubad Abad tamamlandığında Başmimarını yola getirmek gerekecekti! 

Alaeddin bu düşüncelere dalmışken Saadeddin'in onunla görüşmek istediği bildirildi. Alaeddin ciddi bir ifadeyle emiri huzuruna kabul etti. Saadeddin Köpek kolunda bir paketle gülümseyerek salona girdi. Alaeddin hoşnutsuzluğunu belli etmek için hiç kımıldamadan oturmaya devam etti. Kibirli görünmek istiyordu. Yukarıdan bakmak. Ama dostluğundan büyük zevk aldığı emirle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti gizleyemediği gibi Köpek'in sırma işlemeli ipek bohçadan çıkarıp ona sunduğu hediyeyi görünce gözlerinde parlayan sevinç ışığını da gizleyememişti. 

Emirin elinde tuttuğu Varka ile Gülşah'ın aşklarını anlatan, minyatürlerle süslü Farsça bir kitaptı.52 Saadeddin Köpek bir şey söylemeden kitabı sedef kakmalı rahlenin üstüne bırakmış ve ince, bakımlı parmaklarıyla sayfalarını çevirmişti. Sultanın duraksadığını fark etmişti. Ama minyatürleri görünce Sultanın kendisini daha fazla tutamayacağını biliyordu. 

Alaeddin yazıların ortasına kırmızı bir dikdörtgen çerçe- ve içine büyük bir ustalıkla çizilmiş kırmızı, mavi ve siyah desenleri hayranlıkla seyretti. Hangisini daha çok beğendiğini bilemiyordu, mükemmel ince kaligrafiyi mi yoksa insan, çiçek ve hayvan motiflerini mi? İşte şu Varka'ydı. Nişanlısını kaçıranlarla çarpışıyordu; İşte şurada da Gülşah vardı, erkek kılığına girmiş kendisini kaçıran adamı öldürürken; sonra Gülşah'ın annesi ve babası onu Şam Hükümdarıyla evlendirebilmek için öldüğü haberini yayarken; Hükümdar Gülşah'a acımış ve onu karısı olması için zorlamamıştı, bu arada Varka Gülşah'ın mezarını açtırmış ve mezarda bir koyun ölüsü bulmuştu ve sevgilisinin başka biriyle evlendirildiğini öğrenince acıdan ölmüştü, Gülşah sevgilisinin mezarında intihar etmişti, bu olaydan çok duygulanan Şam Hükümdarı genç âşıkların anısına bir anıtkabir yaptırmıştı, sonra da Hz. 
Muhammed'e âşıkları tekrar dünyaya döndürebilmek ve kavuşmalarını sağlamak için ömründen yirmi yıl vermeyi önermişti... 

Alaeddin sayfaları çeviriyordu ve gülümsemesi yüzünü aydınlatıyordu. Saadeddin Köpek de için için seviniyordu. 
Ama birden Sultan kafasını kaldırdı ve gözlerini Van kedisi gözlere dikti. Saadeddin'in yarı kapalı gözlerindeki bakışta korkunç bir kararlılık okunuyordu. Sultan ürperdi. Saadeddin'in bakışlarında okuduğu kayıtsızlık ve saldırganlık karışımı garip ifade ancak avının üzerine atılmaya hazırlanan kedilerin bakışlarında ya da ailesinden erkeklerin yaşlanmaya başladıklarında gözlerine yerleşen bakışlarda olurdu. Bu ifadeyi emirinin gözlerinde ilk kez yakalıyordu. Ama ne kadar saçma şeyler düşünüyordu böyle! Bununla birlikte gözlerini Saadeddin'in gözlerinden alamıyordu. 

Saadeddin ise ne yapacağını bilemediği için Sultanı etkilemek için başka kurnazlıklar düşünmeye başlamıştı. 
Düşünceler kafasına üşüşmüştü. Alaeddin'in hoşuna gidecek bir şeyler bulmak için çabaladı. Sonra bir düşünce geldi aklına. 

— Sultanım leyleğin getirdiği beş tohumu hatırlarlar mı hani tepeye ektiğimiz tohumları? 

— Evet hatırladım. Ama çok uzun bir süredir bunların tamamen aklımdan çıktığını söylemeliyim. Ne oldu peki, diye sordu Alaeddin sinirli bir edayla. 

— Meyve verdiler... 

— Ne diyorsun? 

— Evet, ender bulunan üzümler verdiler, bal gibi tatlı çekirdeksiz sarı üzümler... 
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— Sen onları tattın mı? Hani bu işte bir büyü var diyordun? 

— Aslında onları hemen tatmadım. Hekimlere, imamlara danıştım... Hepsi bana yememem gerektiğini söylediler. Bunun üzerine bir köylüyü dinledim. 

— Evet senin toplumun en alt gruplarıyla görüşmekten hoşlandığın anlatılıyor. İnşaatta çalışan işçileri sofrana kabul ediyormuşsun öyle değil mi? 

— Eğer halk sizi severse size daha iyi hizmet eder. 

— Peki senin arif köylü ne fısıldadı kulağına? 

— Onları tatmadan önce başka birilerine tattırmamı önerdi. Çok basit. 

— Ne yaptın? 

- Üzümleri kaynattırdım. Sonra bu üzüm suyunu içmeleri için beş kişiye verdim. 

— Peki garip bir bitkinin meyvelerinin zararsız olup olmadığını görmek için kendilerini feda etmeye hazır beş gönüllüyü nereden buldun? 

— Onları biraz zorladığımı itiraf etmeliyim. 

Bunun üzerine Alaeddin şen bir kahkaha atıp gülmeye başladı. Saadeddin planının başarılı olduğunu görüp sevindi. 

— Sonra ne oldu? 

— Sanırım biraz fazla içtiler. Durup durup gülmeye, şarkı söylemeye, dans etmeye başladılar. O kadar mutlu görünüyorlardı ki! Demek ki leyleğin getirdiği tonumların hikmeti buydu! Mutluluk ve neşe vermek!63 

Alaeddin kahkahalarla gülüyordu artık. Saadeddin'in mizah duygusunu bilirdi. Ona ne kadar kızgın olursanız olun çok fazla kızgın kalamıyordunuz! Birden Saadeddin'in dostluğunu ne kadar özlediğini fark etti. Etrafını saran emirleri ne kadar sadık ve güvenilir olsalar da hiçbiri onu Saadeddin'in güldürdüğü kadar güldürmüyor, onun kadar mutlu etmiyorlardı! 


K Ok k 
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Kubad Abad Sarayı'nı kuşatan büyük ve görkemli bahçelerin ötesinde asırlık bir orman uzanıyordu. Eraslan her sabah şafakta bu ormana gidiyor ve etrafı geziyordu. Saray yaşantısı üstüne çöküyordu. Sultan-ül-Ulemâ'ya Alaeddin Keykubâd'ı koruyacağına dair verdiği söz içini her geçen gün biraz daha yakıyordu. Sultan yakında yolculuğa çıkacağa benziyordu. Ona Kubad Abad'da kalma ve gizlice Hanım Sultanı koruma görevi vermişti. Ne garip bir kaderdi bu! Bu korkunç kadından uzak kalmayı deli gibi istemişti oysa! Ve şimdi sayılamayacak kadar çok muhafız tarafından korunan bu kadının ona ihtiyacı vardı! Ama Yüce Yaradanın kararlarını sorgulamak aciz kullara düşmezdi. 

Sultan-ül-Ulemâ bu dünyadan ayrılalı beri Hüdâvendigar Celaleddin onun şeyhi olmuştu. Müritleri ona “Efendimiz” demeye başlamıştı. O günden sonra Celaleddin başka bir unvan daha almıştı: Mevlânâ. “Seyyid-i-Sirdan” lakaplı büyük bir alim Seyyid Burhaneddin Tirmizi, “Benim şeyhimin oğlu Celaleddin yalnız kalmıştır, beni beklemektedir. 
Rum diyarına gitmek, yüzümü onun ayaklarının toprağına sürmek, onun hizmetinde kalmak ve şeyhimin bana bıraktığı bu emaneti ona teslim etmek bizzat bana farz olmuştur,”64 diyerek Konya'ya Mevlânâ'ya hizmet etmeye gelmişti. Onu görünce Celaleddin'in bayıldığı anlatılıyordu. O günden sonra Tirmizi'nin Celaleddin'e vecd halini öğretmeye başladığı söyleniyordu. 

Eraslan medresesinden uzaktaydı! Odasında tek başında derin düşüncelere dalmak, alimlerden feyz almak isterken Kubad Abad'ta bir başınaydı. Ama Sultan-ül-Ulemâ böyle karar vermişti. Bu sürgünün bir anlamı olmalıydı. Eraslan hocasından uzak olduğu için kendisini doğaya vermişti. Eskiden balta girmemiş ormanların derinliklerine dalarak yaptığı uzun gezintileri hatırladı. Özlemini dindirmek için ağaçlarla konuşuyordu. Kuşlarla, dağla taşla, gökle konuşuyordu. Ama daha çok bir ağaçla konuşuyordu. Ağaç yeni arkadaşıydı. 
Çünkü babası Oktay'ın ruhu bu ağaçtaydı. 


Bir gün gene ormanda gezinirken dev gibi bir ceviz ağacı dikkatini çekmişti, asırlık bir ağaç olmalıydı bu. İnsanın kendisini karşısında çok zayıf ve küçük hissettiği bu büyük ağacı daha iyi seyredebilmek, ona saygısını sunmak için yaklaşmıştı. Kollarını ağacın gövdesini sarmış onu kucaklamak istemişti, alnını sert kabuğuna dayamıştı ve bu büyük ağacın enerjisi bedenine geçmeye başlayana kadar derin düşüncelere dalmıştı. Ağacın nabzının kalbinde attığını ve öz suyunun damarlarından akıp bedenini ısıttığını hissetmişti. Sonra ağaç onunla konuşmuştu. Oktay'ın sesiyle. 

— Köpeğe dikkat et, demişti ona, köpeğe dikkat et... 

Şaşkınlık içinde ne yapacağını bilmez bir halde kımıldayamamıştı ve ağacın güz renklerine bürünmüş dallarına bakakalmıştı. Sonrasında hiç ses duyamamıştı. Ağaç ne demek istemişti? Bu uyarının anlamı neydi? Bir Köpek tanıyordu, Van kedisi gözlü Kerberos, gördüğünde tüylerini diken diken eden, kötü ruhunu hissedebildiği köpek. Ama nasıl korunacaktı? Ona ne yapabilirdi? Yoksa tehlikede olan başka biri miydi? Sultan mı? Gözünü açık tutmalıydı! 

Bu olaydan sonra Eraslan her gün ceviz ağacını ziyaret eder olmuştu. Onunla konuşuyordu. Ağaç ona cevap veriyordu. O sabah ona kımızdan söz etmişti. Eraslanın kalbi özlemle burkulmuştu. Oktay'ın ona ilk kez kımız verdiği ve birlikte kımız içtikleri günü, atı kurban ettikleri günü hatırlamıştı. 

Eraslan henüz ergenlikteydi. Bir kış günü şafakta Şahin Oktay'ın obasının kalın perdesini kaldırmış ve öğrencisine kendisini izlemesini emretmişti. O sırada uyumakta olan Eraslan seslere uyanıp ayı postunun altına büzülmüş ve kulak kabartmıştı, Oktay'ın şamana at kurban töreninde yardım edeceğini anlamıştı. Birlikte hayvanın ruhunun göğün katlarında yükselmesine ve Ulu Tengri'ye ulaşmasına yardım edeceklerdi. 


Babası kaybolduktan sonra, etrafın henüz aydınlanmamış olmasından yararlanarak, Eraslan alelacele kürkünü giymiş, karda yürümesini kolaylaştıran hayvan kemiklerden yapılan aletleri ayağına takmış ve adakçıların peşine düşmüştü. Uzaklarda rüzgârda titreşen gölgelerini fark etmiş sonra kızıl bir kısrak görür gibi olmuştu. Kısrak bir iki atlamış sonra karların içinde yuvarlanmıştı. Kar şeffaf kanatlar gibi atın üstünü kaplamıştı. İki adam yeni bir obaya gelmişlerdi, kar henüz obayı tamamen kaplamamıştı, obanın tepesindeki duman deliğinden küçük bir kayın ağacının gövdesi uzanıyordu. 

Şaman bir ağaç dalını önce atın sağrısı üzerinde sonra da atın kafasını tutan Oktay'ın üzerinde sallamaya koyulmuştu. Eraslan şamanın kısrağın ruhunu gövdesinden sıyırmaya çalıştığını düşünmüştü. At uğursuz uğursuz kişnerken Şahin çadıra girmiş ve dualar mırıldanmaya başlamıştı. Eraslan dondurucu soğuğu iliklerinde hissetmeye ve korkmaya başlamıştı. Tipi ince ince yağarak yüzünü kırbaçlıyordu sanki. Sonra güneş doğmuş ve cılız sarı ışıklarıyla bembeyaz örtüsü içindeki uçsuz bucaksız ovayı aydınlatmaya başlamıştı. 
Hava biraz aydınlanınca karlara gömülmüş kısrağı daha iyi görmeye başlamıştı. Eraslan atın ter içinde kalmış olduğunu, ağzından çıkan beyaz köpükleri, karın üstünde titreyen kuyruğunu görebiliyordu. Biraz önceki vahşi kişnemeler yerini derinden gelen inleme seslerine bırakmıştı. Atın inlemeleri arada sırada şamanın çığlıklarıyla bölünüyordu. Sonra şaman atın yakalanışını canlandırarak bir kaz gibi ötmeye başlamıştı. Ardından havaya sıçramış ve bir şimşek gibi atın üstüne atılarak bir yumrukta hayvanın omurunu kırmıştı. Böylece atı tek bir damla kan akıtmadan öldürmüş oluyordu. Etrafa bir sessizlik çökmüştü. Sonra tören başlamıştı. Oktay ve Şahin hayvanın derisini yüzmüş sonra da bu postu uzun bir sırığın üstüne asmışlardı. Sanki şaha kalkmış gibi duran post ayincilerin gücünün tanığıydı. Ardından Oktay ve Şahin büyü sözleri mırıldanarak eti hazırlamak üzere obaya girmişlerdi. Ağaçları bir örtü gibi kaplayan karın altına saklanmış olan Eraslan saklandığı yerden büyük bir güçlükle çıkabilmişti. Ayakları neredeyse donmak üzereydi. Hemen ailesinin büyük obasına geri dönmüştü, kimse gittiğini fark etmemişti. Ot, keçe ve halılarla kaplı yere uzanmış ve kafasını yeniden kürklerin içine gömmüştü. Burnunda hâlâ yanan etin acı kokusu ve hayvanın deşilen bağırsaklarından yayılan pis koku vardı, rüyasında atın ruhunun beyaz düzlüklere bir ok gibi atıldığını görmüştü. Ertesi gün herkes Oktay'ın bir at kurban ettiğini öğrenmişti. Alevlere ve demire hükmeden usta artık doğaüstü güçlere sahip bir zanaatçıya da dönüşmüştü. Eraslan obanın önünde Oktay'ın dövdüğü altın tepelikleri gören insanların saygı ve korkuyla karışık bakışlarını hatırlamıştı. 

İşte o akşam babası Eraslan'ı beraber kımız içmeye davet etmişti. Tuluğun dibinde mayalanan yüksek alkol dereceli kara-kımız içmişlerdi. O güne kadar Oktay oğluna biraz yukarıdan bakmış, artık savaşa gidebilecek yaşa gelmiş olmasına karşın ona hep bir çocuk gibi davranmıştı. Ama herhalde ölümün nefesini ensesinde hissedince ondan sonra soyunu sürdürecek tek kişiye yakınlaşmak ihtiyacı duymuştu. O ölünce cenaze töreninin gereklerini yerine getirecek bir tek oğlu vardı yalnızca. Eraslan kımızın dilinde bıraktığı acı-tatlı tadı, vişne kokusunu ve kırmızı mavili rengini sevmişti. 

İşte yıllar sonra Kubad Abad'ın bakımlı bahçelerinde aynı tadı yeniden buluyordu. Genç bir erkekken babasıyla kara-kımızı paylaştığı için kalbi gururla dolmuştu. Artık tam bir erkek olmuştu. Kımız onlar için kutsal bir içkiydi, çocuklar kımız sayesinde büyür gelişir, kadınlar doğurur, ölümcül hastalar iyileşir, savaşçılar cesaretlenirdi. Tanrılar da kımız içerlerdi. Kımızın hazırlanması bile başlı başına kutsal bir törendi. Sütü sağılmak istenen kısrağın tayı bir yere bağlanırdı, kısrak kaçıp gitmesin diye. Sabırla hayvana yaklaşılırdı, kısrak bir süre sonra sütünün sağılmasına izin verirdi. Sonra sağılan süt at derisinden yapılma bir tuluğun içine koyulurdu, mayalanması için süte eski kımız katılırdı sonra da büyük bir sopayla iyice karıştırılırdı. Beyaz sıvı yavaş yavaş pişmeye, mayalanmaya başlardı. Üç ya da dört gün boyunca bu karışım kimi zaman tuluk içinde dövülerek kimi zaman sopalarla karıştırılarak bekletilirdi. Bu aşamadan sonra içilme- ye hazır hale gelirdi. Kımızın üstü açık renkli ve az alkollü olurdu, bu bölümü kadınlar, yaşlılar ve çocuklar içindi. Kımızın dibi alkollü olurdu ve erkekler içindi. Kımız hazırlanırken boyda bayram olurdu. Atalardan kalan törenler büyük bir neşe ve mutluluk içinde gerçekleştirilirdi. 

Özlem Eraslan'ın yüreğini kemiriyordu. Oğlu orman törenlerinin neşesini, mutluluğunu hiçbir zaman tadamayacaktı. Oğlu! Ama artık onun bir oğlu yoktu! Bundan daha acı bir gerçek daha var mıydı? 

O soyunun sonuncusuydu. Kaybolan bir soyun son ferdiydi. Tüm dünyada bir başınaydı, yitik ruhların son temsilcisi. 


Mahperi Hatun'un Günlüğü 


Her gün alacakaranlık çöktüğünde sarayın büyük bahçesinde geziniyorum. Selvilerin, ceviz ağaçlarının, ıhlamur ve ardıç ağaçlarının mis gibi kokularını doya doya içime çekiyorum. Alacakaranlıkta bir bülbül şakıyor. Gözlerimi kapatyorum ve kuşu dinliyorum. Hüzün kaplıyor yüreğimi. Artık sevmeye ve alışmaya başladığım bir hüzün. Yalnızım. Yine. 
Alaeddin Kemaleddin Kamyar'la birlikte surların sağlam olduklarından emin olmak için tüm ülkedeki kaleleri denetlemeye gitti. Moğol saldırıları giderek sıklaşmaya başladı artık! Aslında Moğol Hanı Alaeddin'in elçisini büyük bir şatafatla karşıladı ve mektubuna nazik ve ince bir cevap verdi ama Moğol birlikleri şark vilayetlerini hırpalamaktan vazgeçmiyorlar. Anlatıldığına göre bu vilayetler hayalet kasabalara dönüşmüş. Hatta seyyahların ve casusların anlattıklarına bakılırsa ünlü ve güzel Ahlat'tan geriye yalnızca üzerinde akbabaların uçuştuğu harabeler kalmış. Ahlat'ı savunması gereken Eyyübi Hükümdarı Melik Eşref'in ise kendisini içki- ye verdiği ve zamanının büyük bir çoğunluğunu cariyeleri- nin koynunda geçirdiği söyleniyor. 

Eski Harezm ordusundan arta kalan emirler ise bahtsızlıklarının acısını eşkiyalar gibi köyleri yağmalayarak ve zavallı insanları korkutarak çıkarıyorlarmış. Bu topraklara hiçbir zaman barış gelmeyecek mi? 

Burada yapayalnız olduğumu söylerken biraz abartıyorum aslında. Çünkü adımlarımı sürekli takip eden, beni bir an bile yalnız bırakmayan biri var. Köpek burada kaldı. Sürekli benim yanımda. Hatta artık bakışlarımı nereye kaldırırsam kaldırayım her yerde onun gölgesini görüyorum sanki. Bana bir sandal hediye etti. Bilmiyorum dünya üzerinde bu kadar güzel bir sandala sahip başka bir prenses var mıdır? 

Aa! Bu arada şu Kıpçak'ı da unutmamalı. O da sürekli Köpek'in peşinde. Sultanın ona tam bir güveni var. Gözetliyor. Kimi? Neden? 

Yalnızım ama yapayalnız değil. 

Mubarizeddin Ertokuş ve Gıyaseddin henüz Erzincan'dan dönmediler. Acaba oğlum ilk sözlüsü Mengücek melikesiyle mi tanışacak? Ya da ikinci sözlüsü Gürcü Tamara'yı mı düşünüyor? Düğünler ancak dört ya da beş yıl sonra yapılacak ama atlardan başka bir şey düşünmeyen on bir yaşındaki bir çocuğu sözlemek? İtiraf etmeliyim ki oğlumun kadınlara bakışı değişti ve Erzincan'a dönmeden önce en genç hizmetçilerimle kırıştırmaktan geri durmadı. Lucipina'nın söylediklerine bakılırsa küçük bir temizlikçiye uygunsuz harekette bulunmuş. Ah! Bu hizmetçilerin hiç bitmeyen dedikoduları... 


Dün sabah kötü bir sürpriz beni kapıda bekliyordu. Şişko Gaziye, peşinde veletleriyle Kubad Abad'a geldi. Bana ikinci eşin buralara asla gelmeyeceği sözü verilmemiş miydi? Sonbaharın zevkini çıkarmak için bu huzur dolu sığınağa çekilen benim, şimdi ise bu sefilin varlığına katlanmam mı gerekecek. Üçüncü çocuğunun doğumuyla iyice çöken hatunun bozulan sağlığına kavuşması için temiz hava alması gerekiyormuş. Benim burada olduğumu bilmiyordu kuşkusuz. 
Yoksa benden korkuyor açıkcası en azılı düşmanının yanına yeni doğmuş bebeğini getirmek gibi bir tedbirsizlik yapmaz. 
Bu piçi bir kedi yavrusu gibi sazanlı havuzda boğmak o kadar kolay ki. Bu düşüncenin hoşuma gittiğini saklamayacağım. Günahtan korkmasam... 

Arada sırada Theophanos'la geçirdiğim gençlik yıllarım aklıma geliyor. Ona ne oldu kimbilir? Yine aylardır ondan haber alamıyorum. Eşimi beni yeniden Alara Kalesi'ne göndermesi için ikna etmem gerekiyor. Ama yanımda muhafızlar olsa bile Konya ya da Kayseri civarından uzaklaşmamı kabul edemiyor. Bu bölgenin dışında Moğol tehlikesi, Harezmli haydutlar var. Bir gün Sivas'a, Erzincan'a geri dönebilecek miyim? Ya da güzel Kalonoros'uma? 


Bu gece uyuyamadım. Rakibim hâlâ zırlıyor olmalı. Benim yüzümden. Bu olay beni o kadar mutlu etti ki uyuyamıyorum. 

Güneşin batışını seyretmek için kıyıya indiğimde büyük bir şaşkınlıkla küçük köşkten çocuk çığlıklarının ve bebek ağlama seslerinin geldiğini duydum! Demek ki cüret etmişti! Hemen köşkün girişine yanaştım ve içeride şişko Gaziye'yi gördüm. Büyük oğlu İzzeddin boynuna dolanmış onu öpüyordu, ayaklarının dibinde küçük Gaziye vardı, iki yaşında olmalıydı ve kucağında meme emen de Rukneddin olmalıydı. Kanım beynime sıçradı. 

— Buraya gelmeye nasıl cesaret edersiniz, diye hırlayarak içeriye yıldırım gibi daldım. Hemen veletlerini al ve defol þuradan, yoksa bu sefilin yaşamının zerre kadar değeri olmaz benim için! 

Söylemekle yetinmeyip bebeği kollarından kaptım ve kucağımda zırlayan paketle gölün kenarında koşmaya başladım. Gaziye ağlayıp sızlayarak ardıma düştü, veletleri eteklerinde ağlaşıp duruyordu. Ama şişkoluktan bana yetişemeyeceğini biliyordum. Bunun üzerine onun bu durumundan zevk almaya karar verdim. Yüreği ağzına gelmiş olmalıydı. 
Birden durdum, hava iyice kararmaya başlamıştı, zar zor seçiliyordum, bir ağacın ardına sığındım. Benim yalnızca bir kısmımı görebildiğini biliyordum ve bebeği göle atmış gibi yaptım. Gaziye acıyla haykırdı. Şeytanca planım meyvesini 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vermişti! Bebeği hemen yere bıraktım ve ortalıktan kayboldum. Uzaklaşırken ikinci eşin haykırışlarını ve iri gövdesiyle suya atladığını duydum. Kalbim sevinçle doldu. 

Sonuç olarak bu olay tüm kızgınlığımı aldı. Acaba o sefil bebeği gerçekten göle atsaydım aynı zevki alır mıydım? Bilmiyorum. Nasıl katil olurum düşünemiyorum. 

Ama ortada bir gerçek var: artık eskisi kadar günah işlemekten korkmuyorum. 


Şafağın ilk ışıklarıyla çirkin Gaziye Kubad Abad'dan kaçtı. Bahse girerim bir daha benim yoluma çıkma cesaretini gösteremeyecektir. Ama Sultana yaptıklarımı anlatmaktan da geri durmayacaktır! Alaeddin bana şefkat göstermeyeli o kadar uzun zaman oldu ki! Benden çok uzaklaştığını hissedebiliyorum! En azından çocuğumu savunmak için neler yapabileceğimi anlaşmış olur. Artık sevilip sevilmemek umurumda değil! Benden korkulsun yeter! 

Gıyaseddin'in atabeyi Mubarizeddin Ertokuş'un öldüğünü öğrendim. Oğlum yüzü yara izleriyle dolu bu yaşlı askerden nefret ediyordu. Oğlumun atabeyinin öldüğünü henüz öğrenmiştim ki onun yerine hemen Çaşnigir Şemseddin Altun-aba'nın getirildiği haberini aldım. Bundan böyle Gıyaseddin'i o eğitecek. Doğrusu Sultan oğlumun yeni atabeyini seçmek için hiç vakit kaybetmedi. Herhalde bu göreve hemen birini getirme ihtiyacı hissetti. Belki de bu karar, oğlumun tek yandaşının, Gıyaseddin'in atabeyi olarak görmek istediği tek kişinin, Emir Saadeddin Köpek'in önünü kesmek için alelacele alınmış bir karardır? 

Yeri gelmişken ondan biraz söz etmeliyim. En önemli meşguliyeti benim hoşuma gitmek! Hoşuma gidecek şeyler yapmak, hediyeler vermek! Şarkı söylüyor, ud çalıyor, bana oyunlar oynuyor, ya bir çocuk gibi şen şakrak gülüyor ya da bir yılan gibi tıslıyor. Bana masallar, hikâyeler anlatıyor, şakalar yapıyor. Hayalgücünün sınırı yok. Bana sık sık gölün ortasında inşa ettirdiği gizemli bir yapıdan söz ediyor. Doğrusu merak ettiğimi itiraf etmeliyim. Ama bana söylemeye çalıştığı şeyi kesinlikle kabul edemem: onunla birlikte göle açılmak! 

Yalnız kalmak istediğimde sandalımla küçük bir geziye çıkıyorum ve düşlere dalıyorum. Saatler boyunca başka biri olduğumu hayal ediyorum. Bazen büyücü Kirke bazen Konstantinopolisli bir yosma bazen de bir erkek oluyorum. Kimi zaman Latin bir istilacı, kimi zaman Macar paralı asker ya da Frenk şövalye olduğumu düşlüyorum. Bazı zamanlarda rüyalarıma o kadar fazla dalıyorum ki hangisinin, hayatımın mı yoksa hayallerimin mi gerçek olduğunu ayırt edemiyorum. 


Ahlat Şehri 


Sultanın muhafızları yerle bir olmuş daracık sokaklarda dikkatle ilerliyordu. Her an tetikteydiler ve gördükleri manzara karşısında suskunluğa gömülmüşlerdi. Ölüm sessizliği- nin kapladığı bu harabeler bir zamanlar İslam âleminin parlak yıldızı olan ünlü ve güzel Ahlat şehri miydi gerçekten? 
Bir karga sürüsü döne döne başlarının üzerinde uçuyordu sonra kargalar cesaretlenerek muhafız birliğinin üzerine atıldı. Kemaleddin Kamyar kılıcını kınından çıkardı ve havada sallamaya başladı. Kargalar gaklayarak ortadan kayboldular. 

- İşte Moğolların ve Harezmli eşkıyaların eseri, diye heyecanla söylendi Alaeddin. Hayalet bir şehir, leş yiyenlerin kapladığı et pazarı! İslam dünyasının bu nadide çiçeğinden geriye tek bir canlı bile kalmamış! 

Sultanın suratı iyice asılmıştı. Geçtikleri her yerde aynı yıkıntıyı, aynı sefaleti, aynı acıyı görüyorlardı! Van ve Bitlis'ten sonra Kemaleddin Kamyar pekçok şark ilini kurtarabilmişti. Selçukluların hâkimiyeti bundan böyle tüm şark bölgesine yayılmıştı. Alaeddin'in rüyası gerçek olmak üzereydi. Tüm Anadolu'yu çift başlı kartallı bayrağın altından birleştirmek! Bu aynı zamanda atalarının da rüyası değil miydi? Mubarizeddin Ertokuş ona sık sık bunu anlatmaz mıydı? Alaeddin yaşlı kumandanı aklına gelince hüzünlendi. 
Babasının son kumandanlarından biri de ebedi uykusuna 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yatmıştı... 

Birden eski püskü giysiler içindeki silüet bir bölümü yıkılmış duvarın arkasından beliriverdi, sonra da bir taş yığı- nın arkasına dalarak ortadan kayboldu. 

— Hey! Sen! Sen oradaki, diye seslendi Sultan. Yaklaş! 
Korkma! Bizden korkman için bir neden yok! 

Birkaç dakika geçmiş ama adam ortaya çıkmamıştı. 

— Herhalde korkudan tir tir titriyordur, diye yorumladı Kemaleddin Kamyar. Yalnızca kıyım, yağma ve kıtlık görmüşler. 
Bir grup süvari onlar için yalnızca eşkıya sürüsü olabilir. 

— Hey! Sen saklanan, diye bağırdı Alaeddin. Korkma! 
Ben Alaeddin Keykubâd'ın bizzat kendisiyim! Sultan olarak söz veriyorum sana bir zarar gelmeyecek. Seni kurtarmak için geldik. 

Bunun üzerine taşların arkasından ürkek bir baş belirdi, birliği şöyle bir süzdü ve korka korka yaklaştı. Bu, yorgunluktan ve açlıktan çökmüş genç bir adamdı. Uyuz hastalığıyla derisi çizgi çizgi olmuştu. İçine kaçmış gözlerinin etrafı mor halkalarla çevriliydi ve yanakları da açlıktan içine göçmüştü. Sürekli titriyordu. 

— Acıyın bana, diye sızlandı. Bir parça ekmek! Merhamet edin! 

— Ona yiyecek bir şeyler verin, dedi Alaeddin. 

Bir asker içi ekmek somunlarıyla dolu heybe fırlattı. Zavallı adam heybenin üzerine atlamış, bir ekmek kapmış ve zar zor dişleyerek yemeğe başlamıştı. Sonra Sultana şaşkın bir ifadeyle bakıp atının ayaklarına atılmış ve Alaeddin'in elini öpmeye çalışmıştı. Bir muhafız onu mızrağıyla şiddetle itmişti. 

— Bırak onu, diye emretti Alaeddin. 

Sonra adama dönerek: 

— Burada yalnız mısın, diye sordu. 

— Bu şehirde yaşayanların çoğu katledildi. Önce Moğollar geldi. Sonra bozguna uğramış Harezmliler. Sağ kalanlar dağlara kaçtılar. Ancak burada da ayılara ve kurtlara yem oldular. Biz burada küçük bir grup kaldık. Kıtlık aramızdan çoğunu alıp götürdü. O kadar çok korkuyoruz ki! Bizden daha aç 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Harezmli eşkıyalar buraları yağmalayıp duruyorlar. Daha dün bir arkadaşımız bunlardan biriyle dövüşürken boğazlandı. Neden biliyor musunuz? Kuru bir koyun kemiği için hem de bir köpeğin bile istemeyeceği kuru bir kemik yüzünden! 

— Artık geçti, dedi Alaeddin. Bugünden itibaren barışa, huzura ve refaha kavuşacaksınız. Git arkadaşlarını getir. 

Adam önce kuşkuyla Sultana baktı sonra da çok cılız olmasına karşın olabildiğince hızlı bir biçimde uzaklaştı. Alaeddin düşüncelere dalmıştı. 

Birkaç dakika sonra açlıktan kemikleri sayılan, yırtık pırtık giysiler içinde yarı çıplak bir grup insan belirdi. Açlıktan şişmiş karınlarıyla bir deri bir kemik kalmış çocuklarını ellerinden tutmuşlardı. Bir kadın artık sütü kalmamış sarkmış göğsüne küçük bir bebeği yaslamış sallayıp duruyordu. 

— İçecek, yiyecek ve giysi dağıtın, diye emretti Alaeddin, çok duygulanmıştı. 

Yiyecekleri görünce zavallılar büyük bir gayretle yemeye koyulmuşlardı. İncecik parmaklarıyla ekmekleri kapıp parçalar koparmaya ve ağızlarına atıp gevelemeye başlamışlardı. Büyüklerin ekmeklerinden kopup yere düşen kırıntıları ise anne babalarının ayakları dibindeki çocuklar kapmaya çalışıyor, tozların içinde yuvarlanıyorlardı. Kaptıkları parçaları rahatça yiyebilmek için iniltiler çıkararak sıvışıp harabelere saklanıyorlardı. 

— Ey Ahlat halkı! Dinleyin beni! Sağ kalan herkese evlerine dönmelerini söyleyeceksiniz. Her gün size yiyecek ve içecek dağıtılacak. Ayrıca burada yanınızda sizi koruması için askerler bırakacağım. Askerlerim kireç fırınları yakacak, evlerinizi yeniden inşa edebilmeniz için gerekli tuğlaları yapabileceksiniz. Size yeniden ekin ekebilmeniz için tohumlar göndereceğiz, hayvanlar vereceğiz. Şehrinize bir subaşı getirteceğim. Ülke işlerini tanzim etmesi, maliyeyi düzenlemesi için Erzincan kadısının oğlu Taceddin Pervane'yi memur edeceğim. Artık ne saldırı ne yağma olacak. Çünkü size saldırmak bana Selçuklu Hükümdarına saldırmak anlamına gelecek! Bundan böyle Selçuklu bayrağı Ahlat Kalesi'nin burçlarında dalgalanacak! 

— Sana yemin ediyoruz, sana bağlılık ve sadakatle hizmet edeceğimize yemin ediyoruz Sultan Alaeddin, diye bağırdı kalabalığın arasından bir adam. Sana bağlı kalacağımıza ant içeriz, Sevgili kurtarıcımız! Bu geceden sonra dualar senin adına edilecek! 

— Evet! Evet, diye bağırdı kalabalık. Bizim velinimetimizsin! Bizim Sultanımızsın'! 

— Peki ya Harezmli eşkıyalar, diye sordu ürkek bir ses. 

— Söz veriyorum, diye atıldı Alaeddin. Artık korkuyu unutacaksınız! 

O sırada kendisini soran gözlerle izleyen Kemaleddin Kamyar'la göz göze geldi. 

— Evet! Söz veriyorum, dedi kumandanıyla bakışarak, Harezmliler... 

— Son bir canlı kalana kadar katledilecekler, diye söze girdi Kemaleddin Kamyar. 

— Hayır! Hayır! Artık savaştan ve kıyımdan yoruldum! 
Hem onların arasında da yiğit savaşçılar var öyle değil mi? 
Evet biz onları yendik! Ama zorlanmadık da değil. 

— Ama Sultanım, bunlar hainler, kana susamışlar, başıbozuklar! 

— Unutma ki her şeylerini kaybettiler. Topraklarını! Kana susamış Moğollar tarafından ülkeleri yerle bir edildi! Şahlarını merhum Muhammed Şahı! Sonra Şahlarının oğullarını asi Celaleddin Mengüberti'yi, yeniden bayrağını yükseltebilmek için azgın bir hırsla çarpışan veliahtlarını! Ne bir toprak parçası ne bir kumandan! Eski Harezm emirleri için sağ kalmanın tek çaresi eşkıyalıktı. Ama onurlu bir öneri onları doğru yola getirecektir. Sen ki ince devlet işlerinde bunca deneyim kazanmışsın bu hassas görevi ancak sen başarabilirsin. Bundan böyle seni Harezmlilere isteklerimi iletmekle görevli elçi olarak seçiyorum. 
Sonra verdikleri cevaba bakarak ne yapmamız gerektiğini... 

— Ama Hünkarım... 

— Kararım kesindir Kamyar, bu bölgeye artık barış getirmeyi her şeyden çok istiyorum... 
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— Öyleyse onlara yeni Ahlat kumandanını gönderelim. 

— Moğollarla ilgili olarak zaman kazanmaya devam edelim. Onlarla anlaşmaya çalışalım. Hemen Öğedey'e bir elçi gönderelim. Ben Erzurum'a geri dönüyorum. 
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— Senin yücegönüllülüğünü biliriz Sultan Alaeddin Keykubâd. Savaşırken de ne kadar yiğit ve yürekli olduğunu biliriz. Bizim için her zaman değerli bir düşman oldun. Eğer bize onurumuzu geri verirsen, senin en sadık savaşçıların oluruz! 

Harezm emirlerinin başı Kayır Han, Alaeddin'in önünde diz çökmüştü, saygı işareti olarak tahtın ayağını öptü. 

— Selçuklu Devleti size topraklar verecek. Erzincan'da, Amasya'da, Karaman'da... 

— Hâlâ on iki bin askerimiz emrimiz altında, diyerek söz aldı ikinci emir Bereket Han, o da yerlere kapanmıştı, hepsi senindir! 

— Evet! Evet, diyerek kabul ettiler öteki Harezm emirleri de. 

— Senin ulu siyah çetrini taşıyacağım, diye bağırdı Sarı Han, kırklı yaşlarda dev gibi sarışın bir adamdı. 

— Sana bağlılık yemini ediyoruz. Sana hizmet edeceğiz. 
Ve Allah bize ömür verirse senden sonra gelecek veliahdına da hizmet edeceğimize, sadık kalacağımıza yemin ederiz. Allah Sultanımıza uzun ömürler versin! 

— Siz de görün, diye ekledi Alaeddin ve dinlenmeye çekildi. 

Alaeddin mutluydu. Sonunda şarkta barış olacaktı. Anadolu birliğini sağlamak planı belki de artık yavaş yavaş gerçekleşmeye başlamıştı. 


Kubad Abad Sarayı 


Gölün üstünde koyu bir sis vardı. Saadeddin Köpek sıkıntıyla ufka gözlerini dikmişti, köpüklü dalgaların üstünde mavnanın gelişini haber eden bir gölge, bir kıpırtı bir şeyler görmeye çalışıyordu. Hemen kafasında bir hesap yaptı. Degerli hayvanı yanlarında taşıyan konvoy öğlene doğru Beyşehir Gölü'nün karşı kıyısına varmış olmalıydı. Hava güzel olduğunda karşı kıyıdan bu kıyıya geçmek en fazla iki saat alırdı ancak bu sis... Saadeddin'in önceden görüp önlemini alamadığı bir engel daha! Gölün yüzeyinde tek bir esintinin bile olmaması gerekiyordu! Çünkü Beyşehir Gölü kaprisli bir göldü, korkunç dalgalar yaratan büyük fırtınalarıyla ünlüydü! Köylüler paramparça olan kayıkların, sulara gömülen gemilerin hikâyelerini anlatıp duruyordu. 

Köpek, birden gölün yüzeyini yorgan gibi saran sisin içinde bir gölge seçer gibi oldu. Evet mavna yaklaşıyordu, üstünde tahtadan küçük bir kulübe vardı. Sessizlik uzun bir kişneme sesiyle bozuldu. Saadeddin'in yüzü memnuniyet dolu bir gülümsemeyle aydınlandı. 

Mavna yeterince yaklaştığında, kıyıya doğru koştu ve sandalcıya alelacele tamamlattığı küçük iskeleyi işaret etmeye başladı. Küçük iskelenin inşaatı yeni bitmişti. Mavna kıyıya yanaştı. 

— Bekle beni! Dikkat et, diye gürledi Saadeddin Köpek. 
Hayvan sinirli olmalı! Kapıyı açmayın şimdi! Geliyorum! 

Küçük kulübeye doğru koştu. İçeriden şiddetli çifte sesleri geliyordu, at çifteleriyle kulübenin duvarlarını dövüyordu. Köpek kapıyı açtı. Hayvan vahşi bir şekilde ön ayaklarıyla yeri eşeliyordu. Köpek hayvanın gemini yakaldı ve yelesini okşayarak yavaş yavaş konuşmaya başladı. 

— Güzelim, dedi, sakinleş. Çok uzun bir yolculuk yaptığını biliyorum, ama bitti, seni güzel taze otlar bekliyor, mutlu olacaksın. Sana burada soyuna yaraşır bir şekilde davranıldığını göreceksin, Anadolu'nun en iyi haralarının birinden gelen bir kısraksın, Sivas'ın en mükemmel at terbiyecisi tarafından yetiştirildin, dörtnala koşabilir, yeleni rüzgâra savurabilirsin, ne zaman istersen. Yarın seni efendinle tanıştıracağım, Hanım Sultanın bineği olacaksın, ahırımızın en güzel mücevherisin... 

Kısrak kişnemeyi bırakmıştı. Tepesinden aşağıya sarkan uzun gür beyaz perçeminin altından görünen büyük kara gözleriyle Köpek'e bakıyordu. Köpek kafasını okşadı, alnını öptü sonra ona bademezmesi verdi. 
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— Gel güzelim, dedi. Gel de bak yeni yuvana. 

Atı yavaşça çekerek kulübeden çıkarmaya çalıştı, yularından sıkıca tutarak küçük dalgakırana doğru götürdü. Muhafızlar şaşkınlık içinde azgın kısrağı şakinleştirebilen adamı seyrediyordu. 

Saadeddin Köpek atı kıyıya çıkardı, durdu ve atı hayranlıkla süzdü. 

Bu beyaz bir kısraktı, bembeyaz yelesi vardı, gür kuyruğu çok gösterişliydi. Köpek atın çevik bacaklarına, sağlam kaslarına baktı. Kısrak o kadar güzeldi ki, sarayın çini karolarının üzerinde onu dörtnala giderken tasvir etmeyi düşündü. Atla konuşmaya devam ederek onu yavaş yavaş ahırlara götürdü. At hâlâ burnundan soluyordu ama sakinleşmiş gibiydi. Atı bölmesine yerleştirdi. Sonra ona içmesi için su verdi ve onu tımar etmeye başladı. Bu muhteşem hayvanın yumuşacık tüylerine dokunmak çok güzel bir duyguydu. Bu at için neredeyse bir servet ödemiş, bir torba altın vermişti. 
Arada sırada atın kulağına eğiliyor ve saraydaki yaşamının nasıl olacağını tatlı tatlı anlatıyordu. 

— Yarın, diyerek devam etti, koşum takımlarını değiştireceğim. Bak bu senin için. Şam'dan gelen kervanlardan aldırttım. Yarın alnına beyaz dorunu ortaya çıkaracak firüzeler takacağım. Unutma sen sultanlığın atı, Hanım Sultanın alay atı olacaksın. 

Sonra Köpek hayvanı okşadı ve ayaklarının ucuna basarak ahırdan çıktı. 

Usta zanaatkârların gece gündüz çalışarak çini karolar yarattıkları atölyeye yöneldi. Sarayın duvarlarını süsleyecek şaheserler atölyedeki devasa boyutlardaki toprak fırınında pişiriliyordu. Köpek hayat ağacına tünemiş mavi kuşlar çizen bir zanaatçıya yaklaştı. Başka bir zanaatçı av köpekleri, eşek, keçi, tavşan, kurt, ayı, yabani kedi motiflerinin işlendiği çini karoları bir bir önüne sermiş kurumalarını bekliyordu. Köpek bu eserlere hayranlıkla baktı ve zanaatçıların yanına oturdu, bir resim fırçası aldı ve bir kısrak taslağı çizmeye başladı. Atı kobalt mavisi yapacak, gölgeleri vermek için mor renkle rötuşlar verecekti, atı dörtnala çizecekti, ön 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ayakları kıvrılmış olacaktı ve arka taraftaki kası belirginleştirerek atın koştuğu havasını verecekti. 


Ertesi sabah şafakta Hanım Sultan gömleğini ve şalvarını alelacele giymiş ve ahıra giden merdivenleri hızlı hızlı inmişti. Köpek ona bu sabah için atla gezmeyi teklif etmemiş miydi? Erkenden kalkmıştı, dünyadaki hiçbir şey bu gezintiye engel olamazdı, bir an bile geç kalmak istemiyordu. Atların bulunduğu bölmelere geldiğinde ve bölmelerin birinden kafasını uzatmış muhteşem güzellikte beyaz bir at gördüğünde şaşkınlıkla olduğu yerde kalakalmıştı. 

— Tanrım nelere kâdirsin! Bu ne kadar güzel bir yaratık böyle, diye içinden geçirerek ata yaklaştı. 

Birkaç adım atarak hayvanın yanına geldi ve elini yavaşça hayvanın alnına koydu. Gözlerini hayvanın gözlerine dikerek bir süre öylece bekledi. Birden arkasında bir ayak sesi duydu. Bu Saadeddin Köpek'ti. 

— Görüyorum ki siz çoktan tanışmışsınız bile Hanım Sultanım. Şimdi geriye ona bir ad vermeniz kaldı... 

— Ben mi? Ama... 

— Bugünden sonra sizindir. Hanım Sultandan başka kimse ona binemez. Anadolu'nun en değerli seyislerinden biri tarafından yetiştirildi. 

Mahperi Hatun'un kalbi büyük bir minnet duygusuyla kabardı. Mutlulukla Köpek'e gülümsedi. 

— Ama onu nasıl çağıracağınızı hâlâ düşünmediniz mi? 

— Aa! Elbette! Tabii! Durun durun... 

Birkaç saniye düşündü ve heyecanla atıldı: 

— Beyaz Yele... Evet adı Beyaz Yele olacak. Bu babamın kısrağının adıydı. 

— Öyleyse Hanımım Beyaz Yele'ye bininiz ve birlikte ilk gezintinize çıkalım. 


O günden sonra her sabah Saadeddin ve Mahperi ata biner oldular. Önce ovalarda dörtnala at sürüyor sonra gölün kıyısına iniyorlardı. Köpek masallar anlatıyor, şarkı söylüyor, şakalar yapıyor, kimi zaman Hanım Sultanı gözlerinden yaş 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gelene kadar güldürüyordu. 

Mahperi her akşam ertesi sabahki gezintiyi hayal ederek sabırsızlıkla yatıyor ve şafakta kalkıp hemen hazırlanıyordu. 
Saadeddin için için seviniyordu. Sonunda Mahperi'yle baş başa kalabilmenin bir yolunu bulmuştu. Genç kadın ona bağlanmıştı artık! Alaeddin, Kemaleddin Kamyar ve bir sürü mimarı yanına alıp kaleleri denetlemeye gideli çok uzun zaman olmuştu. Kemaleddin Kamyar şark illerini bir bir fethetmişti. Casuslar Sultanın Harezmlilerle anlaştığını haber etmişlerdi. Henüz dönecekleri yolunda da bir haber yoktu. Saadeddin uzunca bir süre her günü Hanım Sultanla baş başa geçirmeye devam edecekti. İki yıl beklemişti. Sonunda onunla etrafta kimse olmadan baş başa kalabilmişti! Muhafızlar ve hizmetçiler olmadan! Sarayda hiçbir zaman yalnız kalamıyorlardı, etrafta sürekli hizmetçiler oluyordu. Bir de şu komik Kıpçak vardı, sürekli peşlerindeydi. Ama ormanda casuslardan ve dedikodulardan uzaktaydılar! Hanım Sultan birlikte at sürmelerine alışmıştı. Bir gün onunla Kız Kalesi'ne gitmeyi de kabul edecekti. Çok az kalmıştı. Biliyordu, hissediyordu. Ona kayığı hediye ettiğinde Mahperi'nin yüzünde beliren mutluluk ifadesi... O bakışlar onu yanıltmıyorlardı. Kadınları bilirdi. Ama acele etmeliydi. Sultan geri dönmeden önce Hanım Sultan onun olmalıydı.Yoksa her şeye yeniden başlaması gerekecekti. Hayır! Erzincan'da olduğu gibi Mahperi'yle arasına mesafe koymak zorunda kalmayacaktı. Mahperi'nin bir kez daha ondan kaçmasına izin vermektense kendisini göle atardı daha iyiydi! 


Söyleşerek kıyıda at sürüyorlardı. Hanım Sultanın gözleri mutluluktan ışıl ışıldı. 

Birden hülyalara daldı. Saadeddin harekete geçme zamanının geldiğini düşündü. 

— Geçen gün avcılar bana dişi bir vaşağın bu yakınlarda bir yerde yavruladığını aktardılar. Eğer Hanım Sultanım isterlerse birlikte onları bulmaya çalışabiliriz. Yavrular kızıl renkteymiş. Oğlunuzun vahşi hayvan barınağına yaraşacak bir hayvan! 
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Mahperi Hatun bu öneriyi kabul etti. Birlikte ormanın içine daldılar, böğürtlenlerin ve kocayemişlerin arasından sessizlik içinde ilerlediler. 

— Bir dakika beni bekleyiniz, dedi Köpek. Önce bir etrafı kolaçan edeyim. Hiçbir tehlike olmadığından emin olayım... 

Atını mahmuzladı ve Hanım Sultanı ardında bıraktı. Biraz ileride ormanın içinde açıklık bir alan olduğunu çok iyi biliyordu. Burada daha da hızlanabilirdi. Bunun üzerine atını tüm gücüyle kamçıladı ve müthiş bir hızla dörtnala at sürmeye başladı. Ağaç dalları yüzünü çiziyorlardı ama bunun bir önemi yoktu, sabırsızlıktan ölüyordu. Daha önce kendisine sınır olarak belirlediği sık ağaçlığı geçince ve artık Mahperi'nin görüş alanından iyice çıktığından emin olunca planını uygulamaya koymanın zamanını geldiğini düşündü. 
Atın dizginlerini hırsla çekti, hayvan şaha kalktı ve hızla etrafında döndü. Köpek yere atladı. 

— Ahıra, emrini vererek atına bir kırbaç darbesi indirdi. 

At şimşek gibi atılarak ortadan kayboldu. Köpek atından düşmüş bir binici gibi uzanarak yere yattı ve yüzünü yere dayayarak beklemeye başladı. Otlar yüzüne batıyordu, zor nefes alıyordu ama muhakkak amacına ulaşmalıydı. 

Dakikalar geçti. Hanım Sultan onu bekliyor olmalıydı. 
Birazdan endişelenmeye başlayacaktı ve peşinden gelecekti. 
Köpek sabırsızlanmaya başlamıştı. Kolları ve bacakları uyuşmaya başlamıştı, otlar her yerine batıyorlardı artık, Mahperi nerede kalmıştı? Kafasını hafifçe yana çevirdi, gökyüzünde bir bulut gördü, bulutun biçimi bir köpeğin ağzını andırıyordu, bunu iyi bir işaret olarak yorumladı. Evet başaracaktı, zamanın bir önemi yoktu, bugün ya da yarın, sonunda zafere koşacaktı! Kubad Abad umutlarının ete kemiğe bürünmüş hali değil miydi, başaracağının en açık kanıtı değil miydi? 
Birden nal sesleri duymaya başladı. Köpek yeniden eski konumunu aldı, yüzünü ayrıkotuna daldırdı, kımıldamadan durmakta büyük bir zorluk çekiyordu, nefesini tuttu. Mahperi'nin çığlık attığını duydu, atının yeri eşelediğini, Hanım Sultanın atından yere atladığını ve ona yaklaştığını. Bir el boynuna dokundu, yanı başında bir ses duydu. 
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— Saadeddin! Saadeddin, diye sızlandı yalvarır gibi bir sesle. 

Köpek kımıldamadı. Şu andan öylesine zevk alıyordu ki erken davranarak her şeyi bozmak istemiyordu. Nabzının atıp atmadığını duymaya çalışıyor olmalıydı çünkü Mahperi bileğini tutmuştu. Arada sırada hıçkırık sesleri duyuyordu, ağlıyor olmalıydı, bu düşünce Saadeddin'i mutlu etti. 

— Saadeddin! Yalvarırım size uyanınız! Ayağa kalkınız, diye sızlandı. 

Köpek kımıldar gibi yaptı, genç kadın iç geçirdi ve onu çevirmeye çalıştı, tüm gücüyle onu kendine doğru çekti, kadının göğüslerinin sırtına yapıştığını duyuyordu. Bu çok ağır vücudu döndürmekte zorlanıyor olmalıydı. Ofladı, Saadeddin'in giysilerine kenetlenmiş elleriyle onu sarstı ama boşuna. Sonra Mahperi'nin ayağa kalktığını duydu ve deli gibi bağırarak yardım istediğini ancak o kadar uzaklaşmışlardı ki Mahperi istediği kadar çırpınsın onu kimse duyamazdı. Mahperi Hatun heyecandan titreyen boğuk bir sesle tekrar haykırdı. Saadeddin hâlâ kımıldamıyordu. Sonunda Mahperi Hatun Saadeddin'in yanına diz çöktü, bu kez kollarıyla Saadeddin'i sıkıca kucakladı ve vargücüyle kendine doğru çekip adamı sırtüstü çevirmeyi başardı. Sonra bitkin bir halde emirin üstüne yığıldı. Saadeddin Mahperi'nin darmadağın olmuş saçlarının kokusunu duyabiliyordu, alnındaki teri hissedebiliyor, ter içinde kalmış göğsünden yayılan amber ve süsen çiçeği kokusunu alabiliyordu. Biraz hareket etti, bir kolunu kadının üstüne attı ve omzuna koydu. Sonra tekrar kımıldamadan öylece durdu. 

Hanım Sultan da yere dizüstü çökmüş, Köpek'in göğsüne yığılmış bir halde kımıldamadan duruyordu. Saadeddin bir süre bekledi. Birden gözlerini açtı. Hayvan ağzı biçimli bulut yeniden belirmişti ama bu kez sivri dişleri görüyordu, bu vahşi bir kurttu! Saadeddin'in sevinci içine sığmıyordu. 
Mahperi'yi kendine doğru çekti tabii sızlanmayı da unutmadı. Mahperi Hatun kafasını kaldırmak istedi ama Köpek'in kıskacından kurtulamıyordu. Köpek Mahperi'nin saçlarının kokusunu doya doya içine çekiyordu. Birkaç dakika daha 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böyle geçti. Sonra Köpek kolunu gevşetti ve Mahperi Hatun kafasını kaldırdı. Dehşetle Saadeddin'e baktı. Köpek de gözlerini açmış ona bakıyordu. Mahperi Hatun derin bir iç geçirdi. Köpek, Hanım Sultanın ter içinde kalmış suratını, suratına yapışmış saçlarını, gözlerini, titrek ağzını hayranlıkla seyretti. 

— Saadeddin, dedi yine. 

Hanım Sultan elini Köpek'in alnına koydu ve yavaşça okşadı, Saadeddin, Hanım Sultanın elini yakaladı ve dudaklarına götürüp avucunun içini öptü, Mahperi gözyaşları içinde ona gülümsedi, kendisine geldiğini görünce sakinleşmişti. 

— Yaralı mısınız, diye sordu endişeyle, bir yeriniz kırılmadı inşallah? 

Köpek surat asar gibi oldu. Mahperi Hatun ayağa kalktı ve Saadeddin'e kalkması için yardım etmek üzere elini uzattı. Saadeddin zar zor ayağa dikilir gibi yaptıktan sonra ağırlığını Mahperi'ye verdi ve birkaç saniye öylece sımsıkı kucaklaşmış bir halde kaldılar. 

— Sanırım bir şeyim yok, dedi birden hırıltılı bir sesle. Bir an bayılmış olmalıyım. Yere düşerken kafamı bir taşa çarptığımı hatırlıyorum. 

— Ama ne oldu, diye sordu Mahperi Hatun titreyerek. 

— Bir vaşak önümüze çıktı... 

— Vaşak mı? 

— Herhalde aradıklarımızdan biri olacak. Atım korkuya kapıldı ve dörtnala kaçtı... 

— Aslında gelirken onu gördüm. Şimşek gibi koşuyordu. 
Bir terslik olduğunu anladım ve buraya kadar dörtnala at sürdüm. Ata binebilecek misiniz? 

— Evet ama atım ortalarda yok... 

— Benim kısrağım ikimizi de taşır... diyerek Mahperi atına atladı. 

Köpek Mahperi Hatun'un arkasına atın üstüne yerleşti. 
İkisi de geri dönüş yolunda düşünceliydiler. Köpek arada sırada Hanım Sultanın tir tir titreyen bedenine sıkıca yapışıyordu. Saraya yaklaştıklarında yeniden söze başladı. 
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— Eğer Hanım Sultanım dilerlerse, diye fısıldadı kulağına, yarın birlikte sandalla gezebiliriz. Hava henüz açık. Kış gelmeden bu güzel havadan yararlanalım. Hem sonra size suların ortasında inşa ettirdiğim yapıyı göstermeyi çok istiyorum... 

Mahperi Hatun bir cevap vermedi. 

— Sizi yarın öğleye doğru bekleyeceğim, diye fısıldayarak hanımın elini tuttu. 

Güz renklerine bürünmüş yapraklar gölün yüzeyinde süzülüyordu, sandal suları yararak ilerliyordu, güz yaprakları sandalın yanından akıp gidiyor, sonra dönerek hızlanıyor sonra da sandalın gövdesine yapışıyorlardı. Bir bülbül şakıyordu. Hanım Sultan elini kayığın kenarından aşağıya uzatmış dalgaları avuçlayarak hülyalara dalmıştı. Köpek onu seyrediyordu. Onunla karşı karşıyaydı. Onun için yaptırdığı sandalın içinde. Yalnız! Bir başlarına! Gözleri Hanım Sultanın mavi başörtüsünün altından çıkmış bir tutam kızıl bukleye takılıp kalmıştı, bakışlarını bu buklelerden alamıyordu, bu bakır kızılı saçların parıltısından gözlerini ayıramıyordu, yüzünü bu saçlara daldırdığını hayal ediyordu. Aynı çini karolarda resmettiği gibiydi, güneş ışıklarına bürünmüş, ışıl ışıl mavi gözlü bir denizkızı, yüzünde gizemli gülümseyişiyle. Ah! Onu etkilemek! Ona sahip olmak! Onu Alaeddin'den üvey kardeşinden çalmak! 

Mahperi Hatun ise endişelenmeye başlamıştı. Sandal açılmıştı, kıyıdan ayrılalı neredeyse iki saat olmuştu. Köpek onu nereye götürüyordu böyle? Neredeyse öğleden sonra olmuştu. Gün batmadan geri dönebilecekler miydi? 

Uzaklara baktı ve üzerinde kalenin yükseldiği bir ada olduğunu gördü. 

— Kız Kalesi, dedi kıvanç dolu bir sesle Köpek. 

Mahperi Hatun büyülenmiş gibi yaklaşmakta oldukları adayı seyrediyordu. 

Sessizliğini koruyordu. Birden Saadeddin onu derin düşüncelerinden sıyırdı. 

— Geliyoruz Hanım Sultanım. 

Mahperi Hatun dönüp arkasına baktı. Muhteşem güzellikteki köşkün aksi gölün berrak sularına vuruyordu. Mahperi yer ile gök arasında neredeyse olağanüstü bir biçimde bitivermiş gibi duran bu küçük köşkü görünce hayranlıkla bir çığlık atmıştı. 

— Bu köşkü sizin için yaptırdım, diye mırıldandı Saadeddin. 

Hanım Sultan şaşkınlık içinde köşkü seyrediyordu. Saadeddin'in kalbi mutlulukla çarptı, Mahperi'yi böyle gözleri ışıl ışıl, yanakları al al, duyduğu hoşnutluk yüzünden okunur bir halde gördüğü için mutluluktan uçmak üzereydi. Mahperi Hatun Saadeddin Köpek'e teşekkür etmeye çalıştı ama kalbi o kadar hızlı atıyordu ki tek bir söz bile söyleyemedi. 
Saadeddin, Hanım Sultanın köşkü görünce ne kadar sevineceğini defalarca düşünmüş, hayal etmiş olsa da mutluluktan dilinin tutulacağını hiç tahmin edememişti. Zafer saati yaklaşmıştı, artık kesinlikle emindi! Sandal Kız Kalesi'nin çevresindeki surlara çarparak durdu. Mahperi irkildi. Saadeddin Hanım Sultana kıyıya çıkmasına yardım etmek üzere elini uzattı. 

— Haydi gelin de köşkünüzü gezin, diyerek Hanım Sultanı elinden tutarak eyvanlı koridora soktu. Burası gizli bir köşk ama bir kale aynı zamanda. Sizi kimsenin rahatsız edemeyeceği tamamen güvenilir bir sığınak. Henüz içi tam olarak döşenmedi ama inşaat neredeyse bitmek üzere. 

Mahperi Hatun kımıldamadan öylece duruyordu. Yeşilin ve mavinin bütün tonları gölün yüzeyine yansıyordu, uzaklarda başka adaların belli belirsiz silüetleri görülüyordu. Hava mis gibi ardıç kokuyordu. Bu Hanım Sultanın bugüne kadar aldığı en görkemli en güzel hediyeydi! Kalbi deli gibi çarpmaya başlamıştı gene. 

Saadeddin Köpek Mahperi'yi köşke soktu. Bir merdivenden çıktılar, önce fresklerle süslü bir koridordan, sonra kubbeli büyük bir salondan, ardından boş odalarla çevrili büyük bir koridordan geçtiler. Çiçek motifleriyle süslü bir kapının önüne geldiler. Saadeddin yüzünde gururlu bir ifadeyle ağır ağır kapıyı açtı. 

-İşte küçük hamamınız, diye gürledi, yalnızca tek bir kişi için yapıldı. Yalnızca sizin için, yalnızca sizin! 
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Mahperi Hatun büyülenmiş bir halde bir vitraydan süzülen güneş ışığıyla aydınlanan yuvarlak biçimli loş odaya girdi. Loş ışıkta çift başlı kartal, tavuskuşu, kartal başlı aslan, haşhaş dallarına tünemiş kuş çiftleri motifleriyle süslenmiş muhteşem güzellikteki mavi beyaz çini karoları görebiliyordu. Saadeddin her şeyi düşünüyordu! Başka kadınlarla paylaşmak zorunda olmadığı bir hamam, özellikle de leş kokulu Gaziye'nin asla giremeyeceği bir hamam! Bu kötü düşünceyi hemen kafasından kovdu. Asla! Hayır! Asla! Eyyübi Melikesi bu büyülü yere adımını hiçbir zaman atamayacaktı! Birden kasıldı, karanlık basmak üzereydi, o ise burada Saadeddin'le yalnızdı, muhafızlardan, hizmetçilerden uzakta onunla bu kadar uzak bir yerde baş başa kalmak delilik değil miydi? 

Saadeddin Köpek Mahperi'nin endişesini yüzünden okumuştu, aynı nedenden ötürü o da endişelenmeye başlamıştı, bir an önce bu sıkıntıyı üzerlerinden atmaları gerekiyordu, onu hamamdan çıkarttı ve küçük kiliseye doğru götürdü. 

— Bu binayı çok önce inşaatın en başında keşfetmiştim, dedi. Başka biri olsa burasını yıktırırdı ama ben Hanım Sultanımı düşündüm. Rahatça ibadet edebileceğiniz sakin, huzurlu bir yer... Tabii burasını döşemek gerek. Yere bakın. 
Mozaikler kilisenin ilk yapıldığı zamandan kalma. Bunları büyük sabırla birleştiren Rum, bir gün çok değerli sahipleri olacağından hiç kuşku etmemiş olmalı. 

Sonra Mahperi'yi uzun bir sedirin olduğu küçük bir eyvana götürdü. Mahperi Hatun eyvana girdiğinde insan yüzlü freskleri ve mozaik tabanı, sedire serilmiş gösterişli dantelleri, yanan mangalı, meyve dolu tepsiyi ve üç ayaklı küçük bir masa üzerine konulmuş işli ibriği fark etmişti. Demek Saadeddin her şeyi önceden düşünmüştü! Hamama girdiğinde içine düşen korku bu kez daha artarak yeniden canlanmıştı, tuzağa mı düşmüştü? Saadeddin Mahperi'nin yüzünün her hareketini dikkatle seyrediyordu, onu oturtmaya karar verdi ve onu sakinleştirmek için sözü oğlunun geleceğine getirdi. 

— Bana söylenildiğine göre, Gıyaseddin yakında Kubad Abad'a gelecekmiş! 
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— Daha tamamlanmadan hakkında bir sürü efsane anlatılan bu sarayı görmek için sabırsızlanıyor... 

Sonra Mahperi Hatun sustu. Sıkıntılı görünüyordu, her an tetikte bekler gibi bir hali vardı. Yine ilgisizleşmiş hatta daha kötüsü kibirli ve soğuk bir tavır takınmıştı. O anda Saadeddin artık geri dönüşü olmadığına karar verdi. Her zaman olduğu gibi tam onu elde ettiğini sanırken Mahperi'nin kibire kapılıp, ona gene üstten bakmasına hatta uzak durmasına izin vermek artık söz konusu bile olamazdı. Asla! 
Tekrar en başa dönmek, onu tavlamaya tekrar en başından başlamak! Hayır! Olamazdı! Her seferinde sıfırdan başlamak için artık çok yorulmuştu. Artık acele etmek, hatta önden gitmek, Mahperi'ye kendisini toparlama fırsatı vermeden ona sahip olmak gerekiyordu. İbriği aldı ve uzun şarap kadehlerini doldurdu ve birini Mahperi'ye uzattı. 

— Oğlunuzun ve sizin geleceğinize içiyorum, dedi Mahperi'yi süzerek. 

— Bizim geleceğimiz, diye hüzünlü bir sesle mırıldandı Mahperi, İzzeddin Kılıç Arslan tahta oturduğunda boynumuza dolanan bir yay kirişi... Tabii Tanrı o zamana kadar bize ömür verirse! 

— Hayır! Asla! Ben bu dünyada oldukça böyle bir şey asla olmayacak! Bu korkunç kıyımı engelleyeceğim. Hayatıma mal olsa bile! 

— Oğluma bu kadar bağlı mısınız gerçekten? 

— Elbette Hanımım ama daha çok Hanım Sultanıma! 

Bu sözleri söylerken eğilip Mahperi Hatun'un ayağını kaptı ve ipek ayyakkabıyı sıyırarak tutkuyla öptü. 

Mahperi Hatun hemen ayağını çekti ve hayretle Saadeddin'e baktı. Oysa bir gün bunun olacağını biliyordu, ateşle barut çok fazla yan yana kalamazdı. Hatta belki de içinden hep bu ânın gelmesini beklemişti. Evet artık itiraf etmesinin zamanı gelmişti, bu ânın gelmesini uzun süredir bekliyordu, aslında her zaman Saadeddin'i itmesine karşın bu ânı kimbilir kaç gece rüyasında düşlemişti? Erzincan'da kendisini Saadeddin'in kollarına bırakıyordu neredeyse değil mi? Köpek o kadar kışkırtıcı, o kadar tutkulu biriydi ki! Tüm isteklerini 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hemen yerine getirmiyor muydu? Kendini o kadar yalnız hissediyordu ki... Terk edilmiş, şefkate ve aşka susamış bir halde... 


Saadeddin Mahperi'nin kadehini ikinci kez doldurdu ve ona uzattı. Mahperi Hatun şarabı bir dikişte içti. Meyvelere baktı. Nar, incir ve üzümden oluşan iştah açıcı, nefis görünümlü bir yığın. Saadeddin güneşte çatlamış, olgunlaşmış mor bir inciri aldı, ikiye ayırdı, kabuğunu dışarı doğru bükerek, içini ortaya çıkardı ve inciri Mahperi'nin ağzına götürdü. 
Kendinden o kadar emin görünüyordu ki Mahperi kımıldamadı. Şarabın verdiği rehavetle incirden bir ısırık aldı. Saadeddin gözlerini ondan ayırmadan, dudaklarını Mahperi'nin ısırmış olduğu yere tutkuyla dayadı. Mahperi rahatsızlıkla ürperir gibi oldu ama Saadeddin ilgilenmiyormuş gibi göründü. Sonra bir nar aldı ve kabuğunu soydu, kan kırmızı nar suyu parmaklarından aşağıya sızıyordu, bal gibi nar tanelerini açığa çıkararak Mahperi'nin ağzına dayadı, Mahperi tıpkı bir bebek gibi narı emdi, artık bir şey düşünmüyordu... Sonra Saadeddin Mahperi'yi sedire yatırdı, genç kadın itiraz edecek gibi oldu, Saadeddin onu omuzundan sıkıca kavradı ve sedire doğru itti, bunun üzerine Mahperi kendini sedire bıraktı. Önce yanaklarından öptü, başlarda yavaş yavaş sonra giderek hırslanarak, Mahperi karşı koymaya çalıştı ama Saadeddin dudaklarını dudaklarının arasına alarak kapadı, ipek iç eteğini kavrayan elini hissetti, Kalonoros giysileri içinde çıplaktı, Saadeddin'in parmaklarını kalçalarında hissedince ürperdi. Köpek kulağına ateşli sözler fısıldıyordu, bir nar kadar güzel olduğunu, incir gibi tatlı olduğunu söylüyordu, önce sinirden gülmeye başladı sonra kendisini Saadeddin'in öpücüklerine bıraktı, hayalkırıklığıyla sonuçlanan aşkını, Rukneddin'in doğumunu düşündü. Sevilme ihtiyacı tüm tereddütlerini silip süpürdü, okşayışlara, sevgi dolu aşk sözcüklerine acıkmıştı. Bedenini bu aşk yumağına bıraktı, kendisini bıraktı, aşkla inleyerek gözlerini açtığında Saadeddin'in bakışlarıyla karşılaştı, Saadeddin gözlerini kocaman açmış ona bakıyordu. Bağrına basmak için Saadeddin'i kendine doğru çekip kucakladı. 
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Saadeddin bir süre sonra doğruldu Mahperi'nin içine yine bir sıkıntı düştü. Birden ondan korktu, şarapla bulanan zihni açılmaya başlamıştı, başdönmesi durur gibi olmuştu. 
Peder Nikephoros'un ona söyledikleri aklına geldi: “Cehennem odunu olacaksınız!” Büyük bir çılgınlıkta bulunduğunu fark etti ve bu düşüncelere dalmış bir halde tutulup kaldı. 
Bir yandan da açılan saçılan giysilerini toparlamaya çalışıyordu. Saadeddin boynunu öpüyordu. Ürperdi. Köpek eteğini açmaya yeltendi, adamın elini kesin bir hareketle yakaladı. Saadeddin Köpek durdu, sorar gibi baktı ardından Mahperi'nin tereddütünü anlamazdan gelerek devam etti. Sessizce Mahperi'ye yeni bir kadeh daha uzattı, Mahperi reddetti, üzüm vermeye çalıştı, Hanım Sultan yemek istemedi. Genç kadın birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı, Kalonoros'da Alaeddin'le birlikte yaptıkları bir gezintiyi, balıkçı kulübesinde sevişmelerini, mutlu ve birbirine güvenen iki sadık âşık oldukları günü hatırlamıştı. Sultanın saçlarından çekip aldığı deniz atını anımsadı ve hıçkırıklara gömüldü. Acımasız zaman akıp gitmişti, aşkı gerilerde kalmıştı, masumiyetini kaybetmişti, kollarını van kedisi gözlü bir adama açmıştı - dostu, aşkı, düşmanı nasıl bilecekti? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı, artık onun suç ortağıydı, âşığıydı. Ama hayır! Hayır! Onu sevmiyordu, yalnızca terk edilmiş olmaktan dolayı üzgündü. Ya da onu o kadar büyük bir tutkuyla seviyordu ki beyni kabul etmek istemiyordu! Ağzında acı bir tat vardı, ayağa kalktı ve koşmaya başladı, koridordan geçti, karanlık çökmüştü, yıldızlı gökyüzüne baktı ve kaçarken elinde kalmış olan narı hırsla suya fırlattı. Saadeddin ona yetişmişti, onu kucaklamaya çalıştı. Mahperi Hatun'un elini yakalamaya çalışırken bileğini cırmıkladı. Mahperi cılız bir çığlık attı. Saadeddin dudaklarını küçük yaraya bastırdı ve zafer kazanmış bir edayla bağırdı: 

— Kolunuza her baktığınızda beni düşüneceksiniz. Bu yara kolunuzda olduğu sürece beni unutamayacaksınız. Çünkü ruhum... 

Mahperi elini Saadeddin'in elinden kurtarmaya çalıştı ama Saadeddin genç kadının elini sıkıca kavradı, Mahperi 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geri adım attı, bir taşa takıldı ve dengesini kaybetti. Saadeddin Mahperi Hatun'u yakaladı ve hırsla kucakladı. 

— Bundan böyle bilin ki artık benimsiniz, diye bağırarak Hanım Sultanı daha da sıkmaya başladı, sizi benden kimse alamaz, yemin ederim! Sizin ve benim geleceğimiz sonsuza kadar birbirine zincirlendi! 

Sonra sesi titremeye başladı: 

— Beni geri çevirmeyin. Benim Sultanım, hükümdarım olacaksınız... 

Mahperi Hatun kurtulmaya çabalıyordu ama Saadeddin'in kollarının kıskacından sıyrılamıyordu. Adamın ateşli dudaklarının boynunu yaladığını hissetti, ter ve şarap kokusu genzini doldurdu. 

— Yalvarırım size, diye mırıldandı, eğer eşim... 

— Ah, diye bağırdı Köpek, sizin kalbinizden asla çıkmayacak mı? 

Kadını birden serbest bıraktı, Mahperi Hatun koşarak kıyıya indi, gözleriyle sandalı aradı, neredeydi şu lanet sandal? Sonra karanlıkta sandalı seçer gibi oldu, koşup içine atladı. Sandal suda sallandı, Mahperi dengesini kaybetti ve kürk döşemeli sıranın üstüne yığıldı, öylece kalakaldı. Köpek kımıldamadan onu seyrediyordu. Mahperi dönüp arkasına baktı, onun peşinde olmadığını görünce, kürekleri kaptı, deli gibi kürek çekmeye başladı, sandal kendi etrafından dönüp duruyordu, suyun üstünde beklenmedik bir dalga oluşmuştu. Mahperi Hatun boşuna kayığın yönünü düzeltmeye çalıştı ama sinirli ve aceleci davranışları durumu daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramıyordu. Köpek'in güldüğünü duydu. 

— Hanım Sultanım, diye bağırdı, hayatınızı boşu boşuna tehlikeye atıyorsunuz! Gölümüz aniden patlayan fırtınalarıyla ünlüdür. Rüzgâr şiddetleniyor, asla öteki kıyıya varamazsınız, geri gönün, rica ederim! 

Mahperi Hatun sandalı doğrultmak için son bir çabayla küreklere asıldı. Ancak dalgalar daha da yükselmeye başlamıştı, kızgınlık ve üzüntüden deliye dönerek kürekleri savurdu ve ağlamaya başladı. Saadeddin kıyıya indi, yarı beline kadar suya girdi, sandalı pruvasından yakaladı ve tüm gücüyle çekerek kıyıya yanaştırdı. Mahperi'ye inmesi için yardım etti ve elini tuttu. Tek söz söylemeden onu küçük salona geri götürdü. Mangalın ateşi sönmüştü. Dışarıda şiddetle esen rüzgârın sesi geliyordu. Tek bir söz söylemeden Köpek Mahperi'nin eline bir kadeh şarap tutuşturdu ve ortadan kayboldu. Mahperi sedire uzandı, gözlerini kapadı. Tüm vücudunu tatlı bir uyuşukluk kaplamıştı, tatlı bir yorgunluk, artık düşünmek istemiyordu, yalnızca unutmak, kendini alkolün rehavetine bırakmak istiyordu. 

Gözlerini açtığında gece olmuştu. Sonbahar gecesinin serinliğiyle uyuşmuş kollarını ve bacaklarını kımıldatmaya çalıştı. Ama omuzlarında bir ağırlık hissediyordu, dikilmeye çalıştı, hafifçe başını çevirdi. Bir çığlık attı. Çünkü yanıbaşın- da yatan adam Saadeddin'den başkası değildi! Uyuyakaldığında onun yanına uzanmış olmalıydı. Mahperi onun kolları arasında uyumuştu! Parça parça olmuş kalbi yine heyecanla atmaya başladı. Saadeddin sıçradı, Mahperi Hatun kollarından kurtulmak için bunu fırsat bildi, zorlukla kalktı ve eyvanlı koridora doğru yürüdü. Fırtına dinmişti. Birazdan güneş doğacaktı, rengârenk gün ışıkları gölün yüzeyine yansıyordu. Mahperi Hatun kıyıya indi ve sandalı çözdü. Arkasından birinin seslendiğini duydu. 

— Beni bekleyin Hanım Sultanım, biliyorsunuz tek başınıza dönmeniz imkânsız. 

Köpek sandala atladı. Mahperi'yi sıraya oturttu ve kürek çekmeye başladı. İkisinin arasında ağır bir sessizlik vardı. 
Hanım Sultan inatla yüzünü Saadeddin'den çevirmiş, başka tarafa bakıyordu. Köpek birden bir Anadolu türküsü söylemeye başladı. Hanım Sultan, büyük bir umutsuzluk ve üzüntü dalgasıyla boğuşarak, gözyaşlarını tutmaya çalıştı ama gözyaşları yanaklarından aşağıya süzülüyordu. Köpek onu seyrediyordu. 

— Beni istemediğinizi söyleyebilir misiniz artık? 

Cevap vermedi. Kaçması imkânsızdı. Burada onunla, gölün ortasında bu sandalın içinde kalmaya mahkümdu. Gözlerini sandalın altından akıp giden gri sulara dikti ve kendini 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sulara atma düşüncesini beyninden uzaklaştırmaya çalıştı. 
Bu işkence tam iki saat sürdü. 


Bir tıkırtı duyuldu. Mahperi Hatun irkildi. Sandal Kubad Abad'ın kıyısına çıkmıştı. Mahperi Hatun dengesini kaybetmemeye çalışarak sandaldan dışarı fırladı ve kıyıya atladı, vraklayarak sıçrayıp duran kurbağa sürülerini rahatsız etmişti. Islak eteği çamura saplanıyordu, eteklerini topladı ve sendeleyerek büyük saraya doğru ilerlemeye başladı. İkonunun önünde diz çöküp dua etmek istiyordu. 

Bir baykuş hüzünlü hüzünlü öttü. Meydana geldiğinde görülmemek için bir şeylerin ardına saklanan birini görür gibi oldu. Dervişler gibi çuha giymiş birini gördüğünü sanmıştı. 


K Ook k 


Şafak yeni sökmüştü. Eraslan uyuyamamıştı. Gördüklerinden hangi anlamı çıkarması gerekiyordu? Hanım Sultan sendeleyerek bir sandaldan iniyor, hemen ardında da Köpek! 
Dün onları kayıkla göle açılırken gördüğünde bu kadar uzun süre ortalıktan yok olacaklarını düşünmemişti. Hangi suça ortaklık ediyorlardı, hangi gizli planı kurup duruyorlardı? 
Allah'a şükür, Sultan uzaklardaydı! Eraslan kendisi için endişelenmiyordu. Artık hiçbir şeyin gözünden kaçmaması gerekiyordu. 

Köpek'e hiç güvenmiyordu. Oktay'ın büyük ceviz ağacının içine giren ruhunun kendisine söyledikleri sürekli aklına geliyordu. Köpek, İt! Kimileri onun gözünün tahtta oldugunu söylüyorlardı! Eraslan bu dedikoduların ne kadarının doğru olup olmadığını bilmiyordu. Ama içinden Saadeddin'in kötü niyetli olduğunu hissediyordu. Zaten Sultan-ül-Ulemâ onu Alaeddin'i korumakla kutsal bir görevle görevlendirmemiş miydi? 

Aslında bu görevi çok büyük istekle kabul ettiği de söylenemezdi. Ah! Dervişlerle birlikte medresede olsaydı şimdi, günlerini okuyarak ve ibadet ederek geçirseydi! Ya da Sultan-ül-Ulemâ'nın oğlu Mevlâna Celaleddin Rümi'yle birlikte, artık böyle adlandırılıyordu, ilimlerin peşine düşseydi... 


Mevlânâ Tirmizli arifin sözlerine uyarak gizemli ilimler- de bilgisini geliştirmek için Halep'e doğru yola çıkmıştı. Bir kez daha ona verilen Hüdâvendigar adını fazlasıyla hak ettiğini gösteren bir olay anlatılır olmuştu. 

Halep Meliki, Mevlânâ'nın kaldığı medresede her gece tek bir kapı pencere açılmadan ortadan kaybolduğunu öğrenince söylenenleri bir de kendi gözleriyle görmek için Efendi Hazretlerini izlemeye başlamış ve kendi gözleriyle kilitli kapıların Mevlânâ'nın önünde açıldığını ve o geçtikten sonra kapandığını görmüş. Sonra Mevlânâ'nın cami avlusuna gittiğini ve orada ruhlar âleminden onu karşılamak için gelmiş yeşiller giymiş, nur içindeki varlıklarla buluştuğunu hayretler içinde kalarak tanık olmuştu. Hükümdar o kadar korkmuş ki olduğu yere bayılmış. Uyandığında her şeyin kaybolduğunu görmüş. Bir çölün ortasındaymış. Melikin kaybolduğu öğrenilince maiyeti peşine düşmüş. O sırada bir grup asker rastlantı eseri Mevlânâ'yla karşılaşmış ve Mevlânâ onlara gitmeleri gereken yönü işaret etmiş. Melik ayakları kan içinde, aç ve susuz bir halde bulunmuş. Efendi Hazretleri sayesinde kurtulduğu anlatılınca da genç adam Allah'a Mevlânâ'nın azizliğini ona gösterdiği için şükretmiş. O günden sonra tüm Halepliler Hüdâvendigar Celaleddin Efendi'nin müridi olmuş. Ancak bir süre sonra halk arasındaki hayranlık öyle bir dereceye varmıştı ki Celaleddin Efendi bu tür bir tapıncın nesnesi olmaktan rahatsızlık duyarak Şam'a gitmeye karar vermiş... 


Güneşin ilk ışıkları belirmişti. Garip bir gürültü duydu. 
Bu saatte yalnızca hizmetçiler ayakta olurdu. Eraslan kendi kendine bu alışılmadık sesin nereden gelmiş olabileceğini sordu. Pencereye doğru gitti. Köpek'in muhafızları atlarını yularlarından tutmuş ahırdan çıkıyorlardı. İşte şu gelen Saadeddin değil miydi? Atına atlamış ve hareket emri vermişti. 
İt Kubad Abad'dan ayrılıyor muydu yoksa? Acaba yaşlı Mubarizeddin Ertokuş'un himayesinden çıkan ama henüz Şemseddin Altun-aba'nın himayesine girmemiş olan genç Şehzade Gıyaseddin'i karşılamaya Konya'ya mı gidiyordu? Onun iplerini daha iyi ele geçirebilmek için genç meliki kötü yollara düşürmeye mi niyetliydi? Genç şehzadeyi içki içmesi için teşvik ettiği ve bu kötü alışkanlığın Gıyaseddin ile merhum atabeyi arasında ateşli tartışmalara neden olduğu anlatılmıyor muydu? 

Eraslan bir gün Belh'de Sultan-ül-Ulemâ'yı bir başına tuvaletlerin yanında derin düşüncelere dalmışken bulmuştu. 
Efendi Hazretleri neden bu pis kokulu yerde durduğunu soran şaşkın müridine, “Bu lağımın pis kokusunu koklamak, ruhu kokmuş zenginlerle sohbetten yüz misli daha iyidir,”65 cevabını vermemiş miydi? İşte aynı kokuyu Eraslan Köpek'e yaklaştığında alıyordu, Köpekten yayılan koku adını koyamadığı ama tüm benliğini tiksintiyle ürperten korkunç bir kokuydu. 

Konya Şehri 


Burası yalnızca küçük bir kandille aydınlatılan dar bir sokaktı. Saadeddin Köpek kapıyı çaldı. Kapının sürgüsü aralandı ve aralıkta peçeli bir kadın belirdi. Garip gözlü emiri tanıdı ve yanında genç bir adam getirdiğini görünce bir an tereddütte kaldı. Köpek'in yanındaki neredeyse çocuk yaşta bir gençti, kadın loş ışıkta ancak kızıl saçlarını seçebilmişti. 

Saadeddin Köpek elini Gıyaseddin'in omuzuna koydu ve onu cesaretlendirmek ister gibi yavaşça içeri itti. Şehzade yağ lambalarının loş ışığında odada yarı çıplak bir sürü kadın oldugunu görür gibi oldu. Kaval ve tambur ezgileri eşliğinde dansözler göbek atıyorlardı. 

— Size bir sürpriz yapacağıma söz vermiştim Sultanım, artık on iki yaşında genç bir erkeksiniz, şehvetin zevkleri hizmetçilerle oynaşmakla sınırlı değildir. Burada tüm kıtanın en cilveli kadınlarını bulacaksınız... 

Eliyle işaret verdi ve içeriye çıplak bir çengi girdi, belinde panter derisinden bir kemer taşıyordu yalnızca. 

— Bakın dokunun Sultanım, dedi Saadeddin ellerini deri- 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nin altında gezdirerek. Ama belki de siz Haçlı güzelini tercih edersiniz? 

Bir işaretiyle karanlığın içinden yuvarlak hatlı, sarışın bir Frenk güzeli çıkıverdi. Üzerinde demir bir bekaret kemeri vardı. Saadeddin Köpek genç kadını kemerinden kavrayıp çekti, genç kadın yüzünü buruşturur gibi oldu ancak sonra kayıtsız bir ifade takındı ve mavi gözlerini Gıyaseddin'e dikti. 

— Eğer bakire isterseniz, işte burada bir tane var, diyerek devam etti Saadeddin Köpek ve vücudu çiçeklerle kaplı küçük bir kız çocuğunu kolundan tutup çekti, küçük kız başını öne eğmiş bekliyordu. 

— Daha önce hiçbir erkek eli değmedi, dedi. 

Küçük kızı geri itti ve Gıyaseddin'e döndü: 

— Seçin birini. İsterseniz hepsini seçin, dedi alayla. Ama bilin ki normal yaşamın edep kurallarının burada bir hükmü yoktur. Burası sefih yaşamın cennetidir, diyerek ekledi neşeyle. 

Gıyaseddin kımıldamıyordu. Kendisine sunulan bedenleri memnuniyetle süzüyordu, dolgun kalçaları, dik ve diri memeleri, şehvetli pozlar takınarak kendilerini ona sunan bu güzelleri hayran hayran seyrediyordu. Hiç çekinmeden bu güzelliklerin tadını çıkarabilirdi. 

— Ama önce, dedi Saadeddin Köpek, biraz yemek? 

Parmaklarını şaplattı ve içki sunan geldi, bu, yuvarlak gögüslü, düzgün karınlı, belden aşağısında salınan erkeklik organıyla bir erdişiydi. 

— Bir erdişi, diye fısıldadı Saadeddin Köpek. 

Sonra Şehzadenin sorar bakışları altında bir kadeh şarap alıp kaldırdı: 

— Gelecekteki Sultanımızın şerefine! 

Gıyaseddin kadehi bir dikişte bitirdi ve başka bir kadeh alıp bunu da kafasını dikti. Saadeddin Köpek genç Şehzadeye afyon sakızı uzattı, genç adam bu sakızı elinde evirdi çevirdi ve sonra ağzına atıp çiğnemeye başladı. Garip bir rahatlık yavaş yavaş tüm bedenini sardı, Saadeddin Köpek'in ışıl ışıl gözleriyle göz göze geldi, kalkıp bir kadeh şarap daha aldı. Kah şaraptan bir yudum alıyor kah ağzına bir afyon sakızı atıyordu. 
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Birkaç dakika sonra Şehzade gözleriyle arkadaşını aradı ama bulamadı, bunun üzerine içmeye devam etti. 

Gıyaseddin çakırkeyf olmuştu. Bir süre sonra da iyice sarhoş oldu. Genç Haçlı güzeline yaklaştı, sarı saçlarına dokundu ve kadınla birlikte bekleme odasındaki sedirlerden birine doğru yollandı. 

Gözlerini tavana dikerek kendisini uyuşturucunun kollarına teslim etmişti. Haçlı güzel yanı başında yatıyordu. Şehzade genç kadının ona biraz önce yaşattığı zevkleri düşündü, kalbi deli gibi çarpıyordu, daha önce bu kadar muhteşem zevkler tatmamış, sapkınlığın bu kadarını yaşamamıştı. Saadeddin Köpek haklıydı, bu cilveli yosmalar ile bugüne kadar yatıp kalktığı hizmetçiler arasında en ufak bir benzerlik yoktu. Kafasını kaldırmayı denedi ama sanki denizdeymiş ve bir dalgayla alabora olmuş gibi yalpaladı, yer ayaklarının altından kayıyordu, bir renk, koku ve ses okyanusuna düşüverdi. Bir an kendine gelir gibi olduğunda loş ışıkta Saadeddin'i uzun kızıl saçlı bir yosmayla günaha dalarken gördü ve nedenini bilmeden içini bir öfke kapladı, bir afyon sakızı daha kaptı ve hırsla çiğnemeye başladı. 

Kapalı gözlerinin ardında büyük beyaz kanatlar uçuşuyordu, bir elin bedenini kavradığını ve onu tutkuyla yoğurduğunu hissetti. Kımıldamadan öylece durdu. Bedeninin her zerresini zevke daldırmıştı. 

Esriklik ve zevk halinden bir an sıyrılıp o sırada onu okşayan kadını görünce şaşkınlıkla bir çığlık atmaktan kendini alıkoyamadı. Bembeyaz inci gibi dişleri, başında parlak tacıyla dev gibi zenci bir kadının kollarındaydı. Daha önce hiç bu kadar koyu bir ten görmediği için irkildi. Sonra Mubarizeddin Ertokuş'la yaptığı dersler aklına geldi ve bunun bir Afrikalı oldugunu düşündü, ellerini uzatıp kadına dokundu ve uzun kaslı bacakların güzelliği karşısında büyülendi. 

Saadeddin Köpek elinde bir şarap kadehi sendeleyerek geldi. Gülerek şehzadenin yanına oturdu. Şehzade Köpek'e minnet dolu bir bakışla baktı ve tek bir söz söylemeden Saadeddin'e bir afyon sakızı uzattı. 
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2. bölüm 


Kubad Abad Sarayı 


ahperi Salomon'la birlikte yürüyordu. Ayakları- 
| \ / | nın altında ezilen yaprakların sesine kulak kabartıyor, sonbaharın sarı renge büründürdüğü ağaçları seyrediyor, dökülen yapraklarla ve solmuş bitkilerle kaplı toprağın üzerinde zevkle yürüyordu. Kimi zaman eğiliyor çiğdemleri topluyor, avucunun içinde eziyor ve çiçeğin yapraklarının mor bir yağmur gibi parmaklarının arasından akıp ipek elbisesinin üstüne düşmesini seyrediyordu. Salomon göz ucuyla Hanım Sultanı süzüyor ve Mahperi'nin soguk ve ilgisiz halinin altında bir zamanlar taptığı genç kadının şefkatini ve doğallığını boşuna arıyordu ve kalbi hayalkırıklığıyla burkuluyordu. 

Birinin kahkaha attığını duydu. Bu Gıyaseddin'di. Hemen arkasına dönmüş ve Şehzadenin Köpek'in yanında gülmekten katıldığını görmüştü. Küçük çocuk nasıl da değişmişti! Salomon genç adamın uzun boyuna, güçlü kaslarına, teninin duru rengine, dudağının üstündeki yeni yeni çıkmaya başlamış cılız bıyığına, anlatılmaz güzellikteki menekşe gözlerine baktı. Sesi de değişmişti. Genizden gelen güçlü bir erkek sesiydi. Köpek'le Gıyaseddin'in kahkahaları çoğalmıştı. Mahperi Hatun donup kalmış gibiydi, Salomon Hanım 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Sultanın hafiften dudaklarının titremeye başladığını gördü ama Mahperi'nin ağzından tek bir söz bile çıkmadı. Salomon'ın kalbi hüzünle kaplandı yine, artık Hanım Sultanın tek dostu sıfatını yitirmişti, çünkü Mahperi içini kemiren korkunç sırrı dostuyla paylaşmaya yanaşmıyordu. 

Köpek ve Gıyaseddin onların yanına kadar gelmişti. Onları alelacele selamlayıp yanlarından hızla geçip gittiler. Hâlâ gülmeye devam ederek uzaklaştılar. Suç ortakları! Gün geçtikçe birbirlerine benziyorlardı! Salomon'un dehşeti bir kat daha arttı. Alaeddin hâlâ dönmemişti, şarktaydı, Moğol istilalarıyla, yeni illerin fethiyle, merhum Celaleddin Mengüberti'nin bozgundan beri başıboş kalarak şehirleri yağmalamaya girişen ve halka korku salan ancak şimdi Alaeddin'in hâkimiyetini kabul ettikleri söylenen eski kumandanlarıyla ittifak kurmakla öyle meşguldu ki. Çok uzun bir süredir uzaklardaydı. Acaba Alaeddin yokluğunda etrafına örülen korkunç ağın farkında mıydı? Başmimar genç veliahtı hangi karanlık yollara sokuyordu acaba? Hangi uçurumlara, hangi girdaplara itiyordu? Şehzadenin henüz çok küçük olmasına karşın şimdiden sefih eğlencelere ve şehvete daldığı anlatılmıyor muydu? Şehzade Erzincan'dan henüz dönmüştü ki Köpek, Konya ve Kubad Abad arasında mekik dokumayı göze alarak, genç Şehzadeyi Romenlerin eski zamanlardan kalma zevk ve eğlence gecelerine götürmeye başlamış, garip ve sapkın eğlencelere dalar olmuşlardı! Şehzadeyi Kubad Abad'a getirtmemişti çünkü onun Şemseddin Altun-aba'nın yakın zamanlı himayesinden uzak kalmasını istiyordu ve genç çocuğun kötülüğe olan doğal eğilimlerini kışkırtarak onun iplerini tamamen ele geçirmeye çalışıyordu. 

Salomon Mahperi'ye baktı. Hanım Sultanın gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. 

— Hanımım, dedi heyecanla, bir zamanlar bana bahşetti-Biniz dostluk hâlâ ruhumda yanıyor. Bu dünyada yalnızca sizin dostluğunuz için yaşayan bir zavallıdan esirgeyecek kadar ağır mı acınız? 

— Susun! Susun! Bana duygulardan söz etmeyiniz! Sizden bir kez daha böyle şeyler duyacak olursam sizi bir daha asla görmem. 

Salomon'un çok incinmiş bir halde Hanım Sultana baktı. 

— Hanım Sultanım, dedi, benim gibi zavallı bir kulunuzun isteyeceği en son şey size olan derin hayranlığını dile getirerek sizi rahatsız etmektir. Size yalnızca ne olursa olsun sizin sadık dostunuz olarak kalacağımı... 

— Affedin beni Salomon, size karşı çok adaletsiz davrandım, sözlerim size değildi aslında. Yalvarırım size biraz yalnız başıma yürümeme izin verin! 

Sonra yavaş adımlarla uzaklaştı. Etekliği ölü yaprakların üstünden kayıp gitti. 

Salomon düşüncelere dalarak ne yaptığının çok da farkında olmadan ağaçların arasında gezinmeye devam etti. Bir yandan da otları ve bitkileri inceliyordu. Ne zaman ormanda yürüse şifalı otların ve bitkilerin peşine düşmekten kendini alamıyordu. Birden çalı çırpı arasında şapkaları yeşil-gri renklerde mantarlar olduğunu gördü. Mantarların olduğu yere gidip yerden bir tane alıp dikkatle kaldırdı ve bunun son derece zehirli bir mantar türü olduğunu anladı. Birden bir öfke kapladı içini bu mantar, her sonbahar zavallı pekçok köylünün acılar içinde kıvranarak ölmesine neden oluyordu. 
Hırsla mantarları kökünden koparıp fırlatıp attı. Tam o sırada Gıyaseddin'in ve yandaşının meraklı bakışlarıyla karşılaştı. 

Bu arada Gıyaseddin ve Köpek Mahperi Hatun'la karşılaştı. Mahperi Hatun iki adamın yanından bir şey söylemeden geçip gitti ama Salomon Köpek'in Hanım Sultana ısrarlı bakışlarını yakalamış ve bu cürete şaşırmıştı. Garip bir sıkıntı duydu içinde. Yürümeye başladı, arkasında Köpek'in nefret dolu bakışlarını hissedebiliyordu. Birden içine doğan bir önsezi yüreğini dağladı. Bugüne kadar bu gerçeği görmeyi reddediyordu ama Hanım Sultanı için için kemiren acının nedeni Köpek'ti! Gözlerinin önüne bir sahne geldi, taptığı kadın Köpek'in kollarında! Hayır! Hayır! Olamaz! Bu kabul edilemez bir şeydi, bu imkânsızdı, böyle şeyler düşünmemeliydi, asla olamazdı! Kıskançlıkla kurduğu hayallerdi onu buna 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inandıran, bu kabuslar hep kıskançlıktandı! 

Nedeni bilmeden aniden arkasına döndü. Uzakta Gıyaseddin ile Köpek'in fısır fısır konuştuklarını gördü. 

Mahperi Hatun'a yetişmek için adımlarını hızlandırdı. 
Hanım Sultanı yere çiğdemlerin arasına çökmüş bir halde buldu, elbisesine mor çiçekler yapışmıştı, ellerini çiğdemlere daldırmıştı. Buradaki çiçeklerin en güzeli ve en hüzünlüsüydü. Salomon'un kalbi deli gibi atmaya başlamıştı, yüreği ağzına gelmişti sanki, Mahperi'ye karşı aşkı hiçbir zaman bu kadar çok alevlenmemişti, onun bu hüzünlü ve umutsuz hali yüreğine dokunmuştu, bu hüzünlü yüzde minicik bir gülümse görebilmek için canını bile verebilirdi. Tanrı'dan bu çok sevdiği kadının üzüntüsünü dindirmesi için yardım istedi. 
Kendisini yaşlı hissediyordu. Asla dile getiremediği aşkının ona çok uzak hayaliydi Mahperi, susuzluğunu giderebilecek bir hayat çeşmesi, gecelerini aydınlatacak ayışığıydı. 


Mahperi Hatun Mengücek Melikesini baştan aşağıya süzdü. Bu bir çocuktu. Daha doğrusu bir çocuk bedenine sahip henüz ergen olmamış küçük bir kızdı. Daha göğüsleri bile çıkmamıştı. Ama Alaeddin bu küçük kızın on iki yaşına geldiğinde Selçuklu Sarayı'na gönderilmesini ve hareme teslim edilmesini buyurmuştu. İşte buradaydı. Babasının sürgüne gönderildiği Erzincan dolaylarındaki bir kaleden bir tahtırevanın içinde buraya kadar gelmişti. Beyşehir Gölü'nü ise bir kayıkla yanında maiyeti olmadan geçmiş ve sonunda Kubad Abad'a varmıştı. 

Korkuyla başını önüne eğmişti. Mahperi kızın kemikli suratına, çökmüş yanaklarına, düşük gözlerine baktı. Erzincan'da dört sene önce şöyle bir gördüğü kızı şimdi iyice inceliyordu. Küçük kızın kara gözlerindeki hüzün onu duygulandırdı. Sonra zavallının dudaklarının titrediğini, ellerinin titremesine engel olamadığını, başından kayan başörtüsüne bir türlü hâkim olamadığını ve sürekli düzeltip durduğunu fark etti. 
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Mahperi Hatun ona odasını göstermek üzere kendisini izlemesini emretti. Rahatsız olmamak için kendi odasından mümkün olan en uzak odayı seçmişti. Bu küçük kıza karşı nazik ve şefkatli davranmaya çalışıyordu. Ama gerçekte artık onu çok az şey ilgilendiriyordu. Bir kurban daha, ne olmuştu yani... saray yaşamı zayıflara ve korkaklara göre değildi. Küçük bir kızın gözyaşları kimin umurundaydı ki? Onun yitik mazisinde akıttığı onca gözyaşını silebilir miydi bu gözyaşları? 

— İşte odan, dedi kapıyı aralarken son derece kayıtsız bir sesle. 

Küçük Melike eşikte öylece kalakalmıştı, Mahperi yavaşça onu içeriye itti, küçük kız yalvaran bakışlarla Mahperi'ye baktı. Sanki korunmak ister gibi başörtüsüne sıkıca sarılmıştı, yüzü korku dolduydu. 

— Eşyalarını getirteceğim ve yerleşmen için sana yardım etmek üzere bir hizmetçi göndereceğim. 

Bunun üzerine Mengücek Melikesi bir anda gözyaşlarına boğuldu. 

Bunlar onu sonsuza kadar ailesinden ayıran kara yazgısı karşısında duyduğu çaresizliğin gözyaşlarıydı. Mahperi acıyarak küçük kızın hıçkırıklarla sarsılan omuzuna elini koydu. Zavallı kız bir deri bir kemikti. Küçük kız burnunu çekti, Mahperi onu kendine çekti, tahtırevanla sonsuza kadar Kalonoros'tan ayrıldığı gün döktüğü gözyaşları aklına gelmişti, kabuk bağlamış ama asla kapanmamış yarasına yeniden tuz basılmıştı. Birden doğruldu, artık maziye gömdüğü acıların tekrar canını yakmasını istemiyordu, başkalarını teselli edecek durumda değildi, bu acıya dayanamayacaktı. Kalkıp hızla odadan çıktı, umutsuzluğu ve çaresizliği ıssız odada bıraktı. 


Mahperi Hatun gecenin ortasında çığlıklar duyar gibi oldu. Uykusundan sıçrayarak kulak kabarttı. Hiç ses gelmiyordu şimdi. Tekrar kulak kabarttı. Yine bir şey duyamadı. Tekrar uykuya daldı. Gecenin sessizliği acı haykırışlarla bölündü. Ancak derin bir uykuya dalan Mahperi Hatun bu kez sesleri duymamıştı. 

Şafakta oğlunun bakıcısı Yıldız odasının kapısını hızlı hızlı çaldı. Onu bu şekilde uyandırmaya kim cüret etmişti? 

— Ne var, diye sordu öfkeyle. 

— Sultanım! Sultanım! Ah! Korkunç bir şey! Mengücek Melikesi... 

— Eee! Ne oldu? 

-0O... 

Yıldız'ın heyecandan sesi çıkmıyordu cümlesini tamamlayamadı. 

— Sultanım! Hemen gelin! 

Aceleyle Hanım Sultanın üstüne samur kürklü pelerinini attı. 

— Ne olduğunu bana söylemeyecek misin? 

— Ah! Hanımım.... 

Mahperi Hatun aceleyle odasından çıktı ve karanlık koridorda nefes nefese koşan hizmetçisinin peşinden hızlı adımlarla yürüdü. Mengücek Melikesi'nin kapısı açıktı. Mahperi'nin içi bir sıkıntıyla burkuldu, daha fazla ilerlemek istemedi, garip bir korku yüreğine düşmüştü. 

Bir adım atarak odaya girdi ve gördüğü manzara karşısında bir çığlık attı. 

Mengücek Melikesi bir sedirde öylece kımıldamadan yatıyordu. Belinden aşağısı çıplaktı, ayrık bacaklarından aşağıya doğru sızan kan yerde küçük bir göl oluşturmuştu, bir kolu sedirden aşağıya kaymıştı, bir ölü gibi yatıyordu. Küçük kız kımıldamıyordu. Ağzı açıktı, hüzünlü iri gözlerini tavana dikmişti. Mahperi yanına gelip diz çöktüğünde hafifçe inledi. 

— Yaşıyor, diye bağırdı Hanım Sultan. Hemen git Balatlı Salomon'u getir. Aman Tanrım! Aman Tanrım! Ama kim nasıl böyle bir şeye cüret etti? Kim yaptı? Bu aşağılık suçu kim işledi? Kim, diye haykırdı Yıldız'a. Yıldız dehşet içinde ağlayarak uzaklaştı. 

Mahperi'nin içini korkunç bir şüphe kemiriyordu. Korkunç bir düşünce içine düşmüştü, küçük kızı kuvvetle sarstı. 
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— Melike! Melike, diye seslendi yalvarır bir sesle. 

Ama küçük kız kımıldamıyordu, gözleri öylece boşluğa bakıyordu. 

Mahperi arkasında Salomon'un ayak seslerini işitince biraz sakinleşti. Hekimi görünce telaşı diner gibi olmuştu. 

— Ah! Aman Tanrım! Nasıl izin verirsin böyle korkunç bir şeye? 

Salomon küçük kızın yanına çöktü ve nabzını tuttu. 

— Yaşayacak Hanım Sultanım, ama kendinde değil. 

— Acaba o, diye sordu Mahperi, soruyu tamamlamaya cesaret edemeden. 

— Hiç kuşku yok! Bir canavar zavallıya tecavüz etmiş, sonra sustu, birden sarayın dört bir taraftan muhafızlarca korunduğu ve nöbetçiler fark etmeden kimsenin saraya giremeyeceğini fark etmişti. Şimdi onu rahat bırakalım, diyerek sözüne devam etti Salomon, zavallı çocuğun üstünü pikeyle yavaşça örterek. Kendisini toparlaması için ona biraz zaman verelim. Bir süre onun yanında kalacağım, diyerek küçük kızın elini tuttu. 

Mahperi Hatun odasına geri döndü, yatağına uzandı ve aklına yine uğursuz düşünceler üşüştü. 

Yarım saat sonra, yeniden Mengücek Melikesi'nin odasına gitti. 

— Uyudu, diye mırıldandı Salomon. Uyku acıların en iyi ilacıdır. Gelin, çıkalım. 

— Salomon bunu kim?.. Ah! Hayır! Olamaz! Bu olabilir mi? Allah'ım ne olur olmasın... 

Aynı düşüncelerle kıvranan Salomon ne diyeceğini bilemiyordu. 

— Hayır, diyerek ekledi. Gözlerimle görsem bile inanamam! 

Mahperi Hatun koridora çıktı ve hizmetçiyi çağırdı. 

— Yıldız gel buraya, diye emretti. Konuş ne biliyorsun? 

Yıldız titreyerek yaklaştı, başı önündeydi, gözyaşları yanaklarından aşağıya süzülüyordu. 

— Sultanım... 
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Sözünün devamını getiremedi, gözyaşlarına gömülmüştü. Gözyaşları yanaklarından aşağıya boynuna, elbisesine akıyordu. 

— Konuş! Konuş, diyorum sana, diyerek gürledi Mahperi, bir eliyle Yıldız'ın saçlarını kavramıştı. Yoksa seni Mengücek Melikesi'ni iyi koruyamadığın için cezalandırırım! 

— Hanımım'! Acıyın bana! Merhamet! 

— Konuş o zaman. 

— Ama... Hanım Sultanım... Bana vurmayacaksınız değil mi? Beni kovmayacaksınız değil mi? 

— Konuşsana! Haydi sana diyorum, diye gürledi yine Mahperi. 

— Hanım Sultanım, Şehzade Gıyaseddin... diye mırıldandı zor duyulan bir sesle. 

— Kim? Sen nasıl cüret? 

— Merhamet edin Hanım Sultanım, merhamet edin! 

— Sen bu korkunç saldırıdan oğlumun sorumlu olduğunu iddia etmeye nasıl cüret edersin, küstah seni! 

Mahperi'nin tokadı Yıldız'ın suratında patladı, hizmetçi yere kapanarak ağlayıp yalvarmaya başladı. 

— Hanım Sultanım, diyerek araya girdi Balatlı Salomon, bu kız yalnızca sizin ona verdiğiniz emri yerini getiriyor, ne gördüyse... 

Mahperi şaşkınlık içinde hekime baktı. Yani o Yıldız'a inanıyor muydu? Yani... oğlu... 

— Git! Çabuk git buradan! Gözümün önünden kaybol, diye haykırdı hizmetçiye. Eğer birilerine tek bir söz bile söylediğin kulağıma gelirse, seni parçalara ayırtırım ve canlı canlı göldeki turnabalıklarına attırırım! 

Hizmetçi hıçkırıklara boğularak koşarak uzaklaştı. Mahperi saçı başı dağınık bir halde, acı, üzüntü ve hayalkırıklıgıyla Balatlı Salomon'un kollarına atıldı. 

— Neydi benim bu kaderim, Salomon, diye inledi. Bunları hak edecek ne yaptım? Sevgili oğlum... 

— Böyle bir olayı hak etmiyorsunuz Hanım Sultanım. İşte kaderin cilvesi. Ama Yıldız yanılmış olabilir... 


— Oğlum! Ah! Gıyaseddin'im, diyerek inledi. 

— Hanım Sultanım, bazı şeytanlar vardır zehirli sıvılarıyla zayıf ruhları zehirlerler, dedi Saadeddin Köpek'i düşünerek ama Mahperi Hatun'u korkutmamak için tam olarak kimi kasttettiğini söylemekten çekinmişti. 

— İşte günahlarımın bedeli, diyerek ağladı Mahperi. Tanrı'nın yolundan uzaklaştım! Tanrım bana benim kanımla ceza veriyor! 

Balatlı Salomon Mahperi'yi kendisine çekti. 

— Hanımım sanırım bu kez Sultana söylemeniz gerekiyor, ancak Sultan suçluyu bulabilir ve çocuğunuzun masumiyetini ispatlayabilir... çünkü Şehzadenin bu kadar aşağılık bir işi yaptığını sanmıyorum. 

— Sultan çok uzaklarda Salomon! Hem oğlumun geleceği onun çok az umurunda artık! 

— Bu kadar merhametsiz olmayın Sultanım. Babası Gıyaseddin'i sever... 

— Evet olabildiğince, dedi Mahperi acı bir sesle. Oğlumu bir canavara dönüştüren eşimin ona karşı takındığı soğuk tavır ve ilgisizliğidir. Ve yalnızca on iki yaşında. Peki ya gerçek bir erkek olduğunda ne olucak? 

— Ama Gıyaseddin artık bir erkek oldu bile, bakın ona. 
Atabeyi Mubarizeddin Ertokuş'un ölümü onu boşluğa itti. Biliyorum eski atabeyden çok hoşlanmıyor, onu takdir etmiyordunuz ama Ertokuş eşinizin ailesine tam bir sadakat ve büyük bir fedakârlıkla hizmet etmiştir. Oğlunuzun eğitimi için de çok uzun yıllar emek vermiştir. 

— Doğru söylüyorsun bu yaşlı adamdan nefret ederdim. 
Çünkü Kalonoros'u kuşatan ve ele geçiren kumandan oydu. 
Bize yaşattığı bu korkunç kader yüzünden onu hiçbir zaman bağışlayamadım. 

— Ama eşinizin Mubarizeddin Ertokuş'a verdiği unvanı unuttunuz mu? “Yiğit Ertokuş” değil mi? Pek çok savaşta kahramanlık göstermesine karşın Isparta'da Gelendost Kervansarayı'nı yaptırmış ve bir de medrese kurdurmuştu. Neyse tüm bunlar geçmişte kaldı. Şimdi oğlunuzu doğru yola 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döndürmek ve gerçek bir adam haline getirmek görevi Şemseddin Altun-aba'ya ait. Ama Gıyaseddin'in başka kişilerin etkisi altında olduğu da açık... 

— Salomon size yalvarırım bu korkunç olay daha fazla yayılmasın! Sultanın haberi olmasın! 

— Eğer isteğiniz buysa Hanımım... Bu sırrı paylaşan yalnızca üç kişi var. Siz, ben ve Yıldız. Yıldız konuşmazsa... 

— Onu ikna etmek için gerekeni yapacağım, dedi Mahperi soğuk bir sesle. Ama bu arada Gıyaseddin'le görülecek bir hesabım var. 

Gıyaseddin bir divanın üzerine uzanmış yatıyordu, yatak örtüsünün üstünde pasta kırıntılarıyla dolu bir tabak ve ayak ucunda boş bir kadeh vardı. Mahperi yaklaştı, ibriği kaldırdı ve şarabın kekremsi kokusunu aldı. 

—İçmiş, diye geçirdi içinden dehşetle. Sarhoş! Sarhoş olmuş! 

Sonra oğlunun uyuyup uyumadığını kontrol etmek için yavaşça eğildi ve dikkatle yüzüne baktı. Yüz çizgileri artık iyice oturmuştu, sivri bir çenesi vardı, boğazındaki adem elması iyice belirginleşmişti, dudağının üstünde belli belirsiz şeftali tüyleri çıkmaya başlamıştı bile, bir zamanlar sarı renkte olan yay kaşları artık iyice esmerleşmişti. 

— Bu benim oğlum, diye düşündü. Ama artık benden çok uzaklaştı. Ürkek çocuk küçük kızları iğfal eden bir şeytana dönüştü! 

Kalbini büyük bir üzüntü dalgası kapladı. Şehzadeyi kim doğru yola getirecekti? Birkaç dakika önce Salomon'la yaptıkları konuşmayı hatırladı. Yaşlı Mubarizeddin Ertokuş'a ne kadar haksızlık etmişti! Bir zamanlar Alaeddin'i oğlunun atabeyi olarak Saadeddin Köpek'i değil de Mubarizeddin Ertokuş'u seçmesi için etkilemiş olduğuna ne kadar pişman olduğunu hatırlamıştı. Sonrasında Mubarizeddin Ertokuş'un kuyusunu kazmış, oğlunu atabeyinin emirlerini dinlememesi için yüreklendirmiş ve böylece Saadeddin'in oğlunun üzerindeki etkisini daha da artırmasına ön ayak olmuştu. Evet. 
Suçluydu. Saadeddin Köpek kadar suçluydu. Mubarizeddin Ertokuş'un oğlunun ahlaki eğitiminde neden çok katı davrandığını şimdi anlıyordu. Ama artık çok geçti. Ertokuş oğlunun içindeki kötülük eğilimini fark etmiş olmalıydı! Ama o, Saadeddin Köpek'in de etkisiyle, bir anne olarak oğlunun hatalarını görmek istememiş, kör olmuştu! “Yiğit” lakabını askerlerinin yaptığı gibi Ertokuş'a yakıştırmak yerine Saadeddin'e yakıştırmıştı! Güzel sözler, boş hayaller onu nasıl bu kadar etkilemiş, bu derece kör etmişti? Bütün iradesi, Van kedisi gözlerin çekim alanına girmiş, yılan bakışların cazibesine kapılarak kaybolmuş, çökmüştü. Çünkü Köpek ona oğlunu tahta çıkaracağına dair söz vermişti. Çünkü Melike Gaziye'ye ve onun çocuklarına karşı duyduğu kıskançlık o kadar büyük boyutlara varmıştı ki hiçbir şeyi gözü görmez olmuştu. Saadeddin Köpek'in planı artık apaçık ortadaydı. Gıyaseddin'i kötü alışkanlıklara itmişti, böylece onun üzerindeki etkisi her geçen gün daha da artacaktı ve günü geldiğinde onun yerine devleti yönetecekti! 

Hayır! Hayır! Aynı hatayı iki kere işlemeyecekti, bu kez oğlunun atabeyini destekleyecek, ona omuz verecek, tam bir güven duyacaktı. Zaten Şemseddin Altun-aba emirler içindeki en güçlü emir değil miydi? Belki de onun nüfuzu Gıyaseddin'in gelecekte veliaht şehzade olarak kabul görmesini sağlayacaktı? Ama Şemseddin Altun-aba çok yaşlıydı. Aklına yine Saadeddin Köpek geldi. Hâlâ çok gençti. Çok güçlüydü! Titredi ve sıkıntısı arttı. Şehzadenin üzerinde de çok fazla etkisi vardı! Ama Mahperi'nin hâlâ zamanı vardı. Gıyaseddin on iki yaşındaydı henüz. Hâlâ eğitilebilirdi. Sağlam bir hami bu arsız bitkiyi yola getirebilirdi belki de. 

Eğildi ve oğluna seslendi. 

— Gıyaseddin! Uyan artık! 

Şehzade kımıldamadı. 

— Haydi kalk, diye yüksek ve sinirli bir sesle söylendi Mahperi. 

Gıyaseddin uykusunda döndü. Üzerindeki pike kayıp düştü, Mahperi oğluna baktı, gördüğü bir çocuk değil genç bir erkek bedeniydi. Salomon haklıydı oğlu artık çocuk değildi. Bu gerçeği kabul etmeyi reddediyordu, bu kadar 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erken olamayacağını düşünüyordu, küçük bir çocuğun erkeklik hislerinin bu kadar erken yaşta uyanabileceğine ihtimal vermemişti ama yanılmıştı işte. Hizmetçilerin dedikodularını hatırladı, Şehzadeyi içlerinden en küçüğüne uygunsuz harekette bulunmakla suçladıkları zamanlar aklına geldi, inatla bu suçlamaları reddetmişti, tüm bu dedikoduları hizmetçilerin kötü yürekliliğine bağlamıştı. 

— Gıyaseddin, diye bağırdı yeniden. Sefihlik veliaht bir Şehzadeye hiç yakışmıyor. 

Bunun üzerine Gıyaseddin uyandı, annesine öfke dolu bir bakış fırlattı, anlaşılmaz birkaç söz geveledi sonra tekrar başını yastığa gömdü. 

— Oğlum, diyerek ısrarla devam etti Mahperi. Yalvarırım sana, kendine gel. 

Oğlunun kolunu yakaladı ve hırsla sarstı. Gıyaseddin menekşe gözlerini açtı, kızgın kızgın annesine baktı, somurtarak kalktı, oturdu ve beklemeye başladı. 

— Gıyaseddin, dedi Mahperi Hatun, şimdi kalkacaksın, üzerindeki bu uyuşukluğu atacaksın, hamama gideceksin ve sana yakışır bir tavır takınacaksın. 

— Anneciğim, diye mızmızlandı Gıyaseddin, ne diyorsunuz siz? Ne dediğinizi anlamadım bile. 

— Sana kendini alkole vereceğine onuruna ver diyorum. 

Mengücek Melikesi'yle ilgili bir söz söyleyecekken vazgeçti ve sustu. Uygun zaman olmadığını düşündü. Sonra tekrarladı. 

— Bu bayağı yaşam sana, bulunduğun yere yakışmıyor... 

— Bulunduğum yer mi? Ama hangi yerden söz ediyorsunuz anneciğim? Görmüyor musunuz Saadeddin Köpek dışında herkes beni hor görüyor, beni küçümsüyor? Gözleri yalnızca üvey kardeşim İzzeddin Kılıç Arslan'ı görüyor fark etmiyor musunuz? 

— Yeni atabeyin Şemseddin Altun-aba seni koşulsuz destekleyecektir. Mubarizeddin Ertokuş seni anlayamadı bu doğru. Ancak o büyükbabanın askeriydi, eski kuşaktı. Ama Şemseddin Altun-aba öyle değil. 
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— Benim bu moruklara ihtiyacım yok, diye haykırdı Gıyaseddin. Benim Saadeddin Köpek'im var. Sultanın benim atabeyim olarak seçmesi gereken oydu. Atabeyim olarak gördügüm de odur. 

— Ama sana kötü öğütler veriyor, diyerek atıldı Mahperi. 
Seni kötü alışkanlıklara itiyor. İçiyorsun... Hem Mengücek Melikesi...diye ekledi titreyen bir sesle. 

Gıyaseddin alaylı alaylı güldü. Köpek de böyle gülüyordu! Mahperi Hatun irkildi. Ağlamak istiyordu. Pişman olmuştu. Susmayı becerememiş, uygun zamanı bulamamıştı, doğru bir zaman değildi melikeyi konuşmak için bunu hissetmişti. 

— Ne demeye çalışıyorsunuz anneciğim, diye bağırdı Gıyaseddin soğuk, tatsız tuzsuz bir sesle. Yatağıma bir hainin kızını alacak kadar alçalır mıyım sanıyorsunuz? Hayır! Hayır! Söylediklerinize dikkat edin! Babası ülkemize ihanet etmiş bir kızın kaderine ağlamayı kesin. Ona saygıyla davranılmasını hak ediyor mu? 

— Ama bu küçük bir kız. Daha da kötü küçük bir kız çocuğu! Nasıl cüret ettin böyle bir şeye? Kim etkiledi seni? 
Kim? Çabuk söyle, diyerek öfkeden çılgına dönmüş bir halde oğlunun kolunu yakalamış sıkıyordu. 

Gıyaseddin annesini hırsla itti. 

— Yeter! Size söyledim bu işte en ufak bir rolüm yok! 

— Köpek değil mi, diye ısrarla devam etti Mahperi. Bunu yapan şeytan Saadeddin değil mi? 

— Köpek benim tek dostum, unuttunuz galiba! Beni bu dünyada anlayan tek kişi! 

— Pek ya ben? Ben? Sizi her zaman anlamadım mı, size destek olmadım mı? 

— Siz benim annemsiniz. Beni sevdiniz ama anlamadınız. 
Hatta bugün benden nefret ediyorsunuz. Benim gibi bir oğlunuz olsun istemezdiniz. Sizi hayal kırıklığına uğrattım. Sizi o kadar çok hayal kırıklığına uğrattım ki bir tecavüz olduğunda benden şüphelenecek kadar sizi hayalkırıklığına uğrattım. 
Köpek bu dünyada bana koşulsuz dostluğunu sunan tek kişidir. 
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- Hırstan! Çıkardan! Komplolarını rahatça kurmak için ikimizi de kör etti! Gücünü yaymak için! Ama benim gözlerim açıldı artık... 

— Hanım, biliniz ki Saadeddin benim babamdır, benim kardeşimdir, benim dostumdur! Eğer beni seviyorsanız onu da sevmek zorundasınız! 

Mahperi Hatun hıçkırıklara gömüldü. Ah! Keşke oğluna gerçeği anlatabilseydi! Köpek'in onu baştan çıkartmak için yaptığı onca kurnazlığı anlatabilseydi! Ama oğluna kendi zayıf yönlerini itiraf edebilecek miydi? Sessiz kalmaya mahkümdu. Her ne olursa olsun susmak zorundaydı. Zaten bu saatten sonra konuşmanın da bir önemi yoktu. 

Gıyaseddin'e son bir kez baktı. Oğlunun soğuk bakışlarıyla sarsıldı. Oğlu. Çok sevdiği oğlu. Her şeyden koruyup gözettiği oğlu. Ona düşmanca bakan bu adam mıydı? Bu yabancı mıydı? 

Gözyaşları gözlerinden aşağıya aktı. Yeniden hıçkırarak ağlamaya başladı. Sonra oğlunun odasından kalbi kırık bir halde hızla çıkıp gitti. 


K ok k 


Mahperi Hatun kar gibi beyaz kısrağın sırtını okşadı ve kafasını tutup kendisine doğru çevirerek bir süre kısrakla göz göze kaldı. 

— Gidiyorum, dedi gözleri yaşla dolarak, Ama geri geleceğim, ama şu an burada kalamam... 

Birkaç dakika büyük kara gözleri hayranlıkla seyretti, hayvan kuyruğunu salladı, Hanım Sultan atını son bir kez daha okşadı. Artık gitmesi gerekiyordu. Eteğini topladı ve arkasına döndü. Döner dönmez de bir çığlık attı. Saadeddin Köpek önünü kesmişti. 

— Demek bana veda etmeden gidecektiniz öyle mi, dedi sitem dolu bir sesle. 

— Siz de çok iyi biliyorsunuz bir daha sizi görmek istemiyorum. 
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— Bir daha asla mı, diye sordu. Ne kadar acımasız bir söz! 
Acıların ne kadar zor dindiğini bilmez misiniz? 

— Bir daha asla! 

— Gezintilerimizi özlemiyor musunuz? Ne kadar çok gülerdik ikimiz! Ne kadar da mutluyduk! Birbirimiz için yaratılmışız. Siz de inanmıştınız buna. Ben ise bunu çok uzun süredir biliyordum, Alanya'da tahtırevanınızın perdesini kaldırdıklarında sizi ilk kez gördüğümde anlamıştım. 

— Yanılıyorsunuz. İkiyüzlülükten, kötülükten nefret ediyorum, sizin temsil ettiğiniz her şeyden. Kurnazlıklarınız- dan! Dalaverelerinizden! Dümenlerinizden! Planlarınızdan! 

— Dümen mi, diye sordu alaycı bir ses tonuyla Saadeddin. 
Acaba hangimiz daha fazla dümen çeviriyoruz? Gıyaseddin'i tahta çıkarmak için tüm komploları kurmaya hazır olan siz değil miydiniz? Hırstan sizin de gözünüz dönmemiş mi? 

Mahperi Hatun Saadeddin Köpek'i öfke dolu bir bakışla süzdü. 

— Evet Mahperi her şeyi biliyorum. Eşinizin ikinci kez evlenmesini engellemek için çevirdiğiniz dolaplardan haberim yok mu sanıyorsunuz? Eğer İlk Hanım Sultanının kendisini büyülere kaptırdığını öğrenirse Sultan ne yapar sizce? Kutsal kitabımızın kesinlikle haram kıldığı büyülere! 

— Sizden nefret ediyorum, diye haykırdı, sırlarının açığa çıkmış olmasından dolayı kudurmuş gibiydi. 

— Sizin tek dostunuz olduğumu unutmuş görünüyorsunuz, diye devam etti sözlerine Saadeddin Köpek. Evet ben olmadan Gıyaseddin tahta çıkamaz! 

— Hâlâ çok genç. Eşim de öyle. Tahta kimin geçeceğini tartışmak için daha önümüzde çok uzun yıllar var. Bu arada Gıyaseddin büyüyecek, pekçok yandaş edinecek. Ki bunlar eminim Gıyaseddin'i sefilliğe sürükleyecek yandaşlar olmayacak. Onu sarhoş eden! Küçük kızları iğfal etmeye iten! İleride onun ayağını nasıl kaydıracağınıza da karar verdiniz mi? Eğer bu yaptığını tüm saray öğrenirse onun hakkında ne düşünecekler düşündünüz mü? Sizden nefret ediyorum! Sizden iğreniyorum! 
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O kadar heyecanlanmıştı ki kollarındaki sedef hastalığı lekeleri mora dönmüştü. 

Köpek cevap vermedi. Öfkesi içinde bir volkan gibi kabarmıştı. 

— Sizden tiksiniyorum, diye ekledi Mahperi. 

— Bir gün sizi bulacağım, diye bağırdı Saadeddin. Bir gün benim olacaksınız isteyerek ya da zorla! Bunu size daha önce Kız Kalesi'nde de söylemiştim. Sizi her yerde takip edecečim. Kurtların nefesini her an ensenizde hissedeceksiniz. 
Ama... Beni ne kadar çok arayacaksınız! Ne kadar çok acı çekeceksiniz! 

Mahperi Köpek'e şaşkınlık ve öfkeyle baktı. Saadeddin'in iri ve heybetli bedeni birden gözlerinin önüne serilmişti sanki. Güçlü kasları kaftanının altından belli oluyordu, kıvırcık siyah saçları ter içinde kalmıştı, cilalı tırnaklarıyla bakımlı elleri sinirli sinirli titriyordu, asi bir ateş yanıyordu bakışlarında. Yüreği sıkıntıyla burkuldu. 

— Siz ve ben aynı soydanız, diyerek tekrar söze başladı Saadeddin, siz bir korsan kızı, ben piç bir köpek. Ruh eşleriyiz. Sözde bir Melike ve sahte bir Sultan. Bir gün yalnız kalacaksınız. Kaybolmuş. Terk edilmiş. Ve size yardım etmem için bana yalvaracaksıız. 

Bu sözleri haykırırken Mahperi'nin üstüne atladı ve onu vahşice öptü. Bu arada Mahperi'nin elbisesinin kolu yırtılmıştı. Sonra Mahperi'yi sertçe itti ve ortadan kaybolmadan önce kinini boşalttı: 

— Bensiz ne kadar sıkılacaksınız! Yalnızlık ve sıkıntıdan her geçen gün bir daha eriyip yok olduğunuzda, renksiz, tatsız tuzsuz bir yaşamın ağırlığıyla ezildiğinizde birlikte yaşadığımız günleri hatırlayarak kan ağlayacaksınız! 


Alanya Kalesi 
Alaeddin kırağının yıldız desenleri çizdiği camın üstünde parmaklarını gezdirdi. Mükemmel bir uyumla iç içe geç- 


miş, kristalleşmiş yıldızları işaret parmağıyla dağıttı ve parmağını aşağıya doğru kaydırırken hayallere dalarak öylece kalakaldı. Alanya'da kıştı, bu kaleyi kuşattığı günlerde oldugu gibi alışılmadık, beklenmedik bir zamanda ince ince yağmaya başlayan kar Alanya'yı ve çevresini beyaz bir örtü gibi kaplamıştı. Sultan hülyalı bakışlarını dışarıya dikmiş Eyyübi Hükümdarı Melik Eşref'e karşı bu yaz kazandığı zaferi düşünüyordu. Bu adam ona karşı düşmanlık beslemekten hiç vazgeçmemişti. Ahlat'ın Selçuklular tarafından ele geçirilmesinden sonra öfkeden kuduran Melik Eşref Eyyübi Meliklerine haber salıp Alaeddin'e karşı birleşmeleri için çağrı göndermişti. Tüm Eyyübi Melikleri, Mısır Hükümdarı Melik Kamile birlikte Selçuklu Devleti'ne karşı yürümek için yüz bine yakın asker toplamamışlar mıydı? Sanki hep aynı oyun oynanıyordu tarih sahnesinde. Melik Eşref saldırmış, Alaeddin geri püskürtmüş, bu böyle devam etmiş bir türlü barış sağlanamamıştı. Ama saldırganlara doğrusu çok acı bir ders vermişlerdi öyle değil mi? Kemaleddin Kamyar tüm yolların, ovaların ve geçitlerin önünü kesmiş saldırganlara Suriye'den yiyecek, içecek ve malzeme taşıyan kervanlara geçit vermemiş böylece bir süre sonra Eyyübi ordusunda açlık başgöstermişti. Melik Kamil en sonunda geri çekilmek zorunda kalmıştı. Birliklerinden bazıları Harput Kalesi'ne sığınmışlardı ama Selçukluların mancınıkları tam hedeften vurarak onlara orada da rahat vermemişti. Sonunda şarkta Selçukluların eline geçmemiş yalnızca birkaç kale kalmıştı ama bahar geldiğinde Alaeddin tekrar sefere çıkacak ve bu kez şarkta birliği sağlayacaktı. Bu büyük dev mozaiğin her parçası yerine oturduğunda Anadolu birliği artık bir hayal olmaktan çıkacaktı. 
Alaeddin buz tutmuş camlara şekiller çizmeye başladı. 
Acaba Mahperi Hatun neredeydi şimdi? Mahperi'yi düşününce içinde şefkat ve kızgınlık arası bir şeyler kıpırdıyordu. 
Onu ne kadar soğuk karşılamıştı... neredeyse bir buçuk yıla yakın ayrılıktan sonra... bakışlarındaki ilgisizlik... haremdeki dairesinin kapıları Alaeddin'e kapalı kalmıştı. Alaeddin'i tören salonunda karşılamıştı. Mahperi'yi görünce heyecanlanan Sultan elini ona doğru uzatmış. Ama Mahperi Hatun 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kendisine uzatılan eli tutmamış, bunun yerine sanki bir yabancı gibi eğilip tahtın basamaklarını öpmüştü. Alaeddin Hanım Sultanın sedef hastalığının çok ilerlemiş olduğunu fark etmişti, boynunda pembe lekeler vardı, elleri kurumuştu. Kibirli bir halde kendisini harem dairesine kapatmıştı. 

Alaeddin buz üstüne bir çiçek çizdi. Savaş meseleleri ona basit ve açık geliyordu, her sorun kendi çözümünü de beraberinde getiriyordu. Oysa özel meseleler çok daha karmaşık ve karanlıktı, içlerinde çözülmez bilmeceler, derin kuşkular barındırıyordu! Hiçbir şey düşünmemek isterdi. Ama düşünceleri ona rağmen beynine üşüşüyor, onu rahat bırakmıyordu. Şimdi de aklına büyük oğlu gelmişti. Gıyaseddin'in bakıcısı Yıldız'ın ölüsünü bir sonbahar sabahında Beyşehir Gölü'nde bulduklarını ona haber ettiklerinden beri her yere casuslar salmıştı. Ama ne yazık ki Yıldız'ın nasıl öldüğü sırrı açıklığa kavuşamamıştı. Ancak sonunda hizmetçilerden birinin dili çözülmüştü. Sultana Mengücek Melikesi'nin iğfalinden söz etmişti! Acaba bu iki olayın birbiriyle bir ilgisi var mıydı? Ya da bu yalnızca bir rastlantı mıydı? Gıyaseddin bu kadar alçalmış olabilir miydi? Mubarizeddin Ertokuş'un dersleri boşuna mıydı? Alaeddin düşündükçe öfkesi kabarıyordu. Bu kadar aşağılık bir suçu işleyen biri günün birinde Sultan olmayı hak ediyor muydu? Ama acaba gerçekten bu şuçu o mu işlemişti? 

Alaeddin Gıyaseddin'i geri çağıracak, Köpek'i uzaklaştıracaktı. Gıyaseddin'e Beyşehir'den ayrılması ve bir an önce Şemseddin Altun-aba'nın sultası altına girmesi emrini verecekti. Çünkü Mubarizeddin Ertokuş öldüğünden beri, Şehzade, başıboş kalmış ve hemen Kubad Abad'a atmıştı kendini. 
Köpek'le birlikte. Onu bırakmamak için binbir bahane uyduruyordu. Öyle ki Şemseddin Altun-aba şehzade üzerinde etkili olabilmek için hiç fırsat bulamamıştı. Zaten o sıralarda Alaeddin Altun-aba'yı Eyyübilere karşı savaşmaya götürmüştü. Bu kadar değerli bir savaş uzmanından yoksun kalamazdı elbette. Ama durum böyle olunca yaşlı adam Gıyaseddin'i yönetimi altına alamamıştı. İşte Mahperi Hatun bu konuda haklıydı. Onu çocuklarının eğitimine önem vermemekle suçlarken doğruyu söylüyordu aslında. Mubarizeddin Ertokuş döneminde de kumandanı sürekli olarak yanında seferlere götürerek aynı hatayı işlememiş miydi? Artık çok geçti. Gıyaseddin neredeyse on üç yaşındaydı ve bu saatten sonra bir insanın mizacı çok zor değişirdi. Hem casuslarının ona aktardıkları emirlerinden bazılarının sözlerini de doğruluyordu: Gıyaseddin'in bu dünyada güvendiği tek bir insan vardı o da Saadeddin Köpek'ti. Köpek de Şehzade'yi ilk oğul olarak tahtta hak iddia etmesi için sürekli dolduruyordu. Babasının tartışma kabul etmez iradesine karşı gelmesini öğütlüyordu. Saadeddin Kubad Abad'da Sultanın sarayının hemen yanına güya çok daha küçük ama görkemi ve ihtişamıyla büyük sarayla aşık atan bir saray inşa etme cüretini göstermiş ve anlatıldığına göre her geçen gün de bu sarayı güzelleştiriyormuş. Kubad Abad'daki çalışmaları bitirmek yerine her gün bir grup müzisyeni de yanına alarak bu “küçük sarayda” keyif çatıyor, yan gelip yatıyormuş. Alaeddin, Saadeddin Köpek'in ondan Kubad Abad'da kendisi için küçük bir pavyon inşa etmek için izin istediği günü hatırladı. Alaeddin'in onu Başmimarı olarak seçmesinden kısa bir süre sonraydı, henüz aralarındaki dostluk yara almamıştı. Alaeddin ona hemen izin vermişti. Saadeddin'i kardeşi gibi seviyordu ve o günlerde Emirin ileride bir gün kendisini kibire ve kendini beğenmişliğe kaptıracağını ve onun gücünü sorgulayacağını söyleseler güler geçerdi. Şimdi ise Emir kendisine sunulan bunca ayrıcalığı, Sultanın onun üzerine titrediğini ve kimseye sunmadığı imkânları ona sunduğunu unutmuş oğlunun koruyuculuğunu kazanmak için planlar yapıyordu. 
Sanki Alaeddin'in tahtta kalacağı günler sayılı gibi ağını bir örümcek gibi örmeye başlamıştı bile. Artık onu yola getirme- nin zamanıydı! Alaeddin garip rüyasını Sultan-ül-Ulemâ'ya yorumlatmak istediği gün Kıpçak'ın ona söylediklerini hatırladı, düşmanca bakan köpek başı demişti, Alaeddin ürperdi. 
Bu mümkün müydü? Eğer bu doğruysa o günden beri kafasını kurcalayan sır aydınlanmış oluyordu öyle değil mi? 
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Pencereden baktı, etraf kararmıştı, kar beyaz kelebekler gibi havada uçuşuyordu, akşam namazı yaklaşmış olmalıydı. 
Celaleddin Karatay elinde Sultanın abdest alması için bir legen ve bir ibrikle içeri girdi. 

— Emir size iki mektup yazdırmak istiyorum. Biri Şehzade Gıyaseddin için. Öteki de Saadeddin Köpek'e gidecek. Bir ulak bu mektupları hemen Kubad Abad Sarayı'na ulaştırsın. 

Celaleddin Karatay Sultanın sesinden sinirli olduğunu anlayıp hemen yazı takımını hazır etmişti. Alaeddin oğluna hemen Konya'ya dönmesini ve Eyyübilere karşı savaşa gideceği güne kadar burada kalmasını emrediyordu. 

Saadeddin Köpek'e gelince... 

Sultan fikir değiştirmişti. 

— Dur! Yazma! Yırt mektupları! 

Celaleddin Karatay şaşkınlıkla Sultana baktı. 

— Evet daha iyi bir fikrim var. Yarın sabah muhafız birličim hazır olsun. Şafakta Kubad Abad'a doğru yola çıkacağız. 

— Bu kar fırtınasında mı Hünkarım? 

— Bir savaşçı için havanın iyi ya da kötü olmasının bir önemi yoktur. Ama yokluğumda olanları kendi gözlerimle görmenin önemi büyüktür. 

Alaeddin duvara tırmandı. Bir buz tabakasına basarak dengesini kaybetti, Kezirpert'deki yedinci basamağın anısı geçmişin derinliklerinden fırlayarak su yüzüne çıktı. Ne kadar uzun zaman olmuştu! Kendisini çok yaşlanmış hissetti, kırk bir yaşındaydı! Saçlarında tek tük beyaz vardı artık, boynu gevşemeye başlamıştı! 

Gece olmuştu. Bakışlarını gökyüzüne doğru çevirdi, yüzüne gözüne kar taneleri düşüyordu. 

Tam o sırada bir gürültü duydu. Arkasını döndü. Mazgalların arasındaki siperlere oturmuş birini gördü. Giysileri karla kaplanmıştı. Bu Hanım Sultan'dı. Düşüncelere dalmış bir halde tahta iskelelerin kanatlarından aşağıya sarkan küçük buz sarkıtlarını seyrediyordu. Eşinin geldiğini duymamış olmalıydı. Alaeddin yaklaştı, Mahperi Hatun sıçradı, gözlerinde garip bir bakış vardı. 
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— Hanımım, bu kadar uzun süre sonra, kalbiniz... 

Ama cümlesini tamamlayamadı. 

Mahperi Hatun eğilip buz sarkıtlarından birini kopardı ve göz hizasına getirdi. 

— Efendim, dedi, etraf karanlık ama şu sarkıtın içine hapis olmuş zavallı çalı parçasını görebiliyor musunuz? 

Sultan Mahperi'nin bu soruyu kendisine niye sorduğunu anlamasa da kızgınlıkla kafasını salladı. 

— Evet, dedi, görüyorum, ama anlamıyorum... 

- İşte bu çalı parçası, dedi Mahperi, benim kalbim! 

Sonra sinirli bir edayla kaşımak için parmaklarını ellerinin üstündeki pembe sedef lekesine doğru götürdü ama sonra kendisini dizginledi ve Sultana kibirle baktı. 

— Hanımım... 

Alaeddin iki yıl öncesini hatırladı. Yine Alanya'daydılar. 
Mahperi'yle son görüşmeleriydi. Hanım Sultan, Rukneddin'in doğuşunu müjdeleyen mektubu ulağın elinden kapıp parçalamıştı. Sonra onun huzuruna çıkmış gülümsemek için kendisini zorlamıştı. Ama kini suratından okunabiliyordu ve dudaklarının sinirle titremesine engel olamıyordu. O gün Sultan, Mahperi'nin artık onu sevmediğini düşünmüştü. Kalbindeki ateş İzzeddin'in ardından küçük Gaziye'nin doğumuyla zayıflayıp sönmeye yüz tutmuş olsa da sönmemişti ama Rukneddin'in doğumuyla tamamen sönmüştü. Duydurgu acı sonunda umudunu alıp götürmüştü. Alaeddin'in aklına bu kez şark seferine çıkmadan önce Mahperi'yi son kez görüşü geldi, üzerinde safir renkli elbisesi, yüzünde ilgisiz ve soğuk bir ifadeyle Kubad Abad'ın terasında dikilmiş onu seyrediyordu. Aradan birkaç hafta geçince Alaeddin Mahperi'yi unutmuş savaşa dalmıştı. Fetihleriyle, Moğol istilalarıyla, Eyyübilerin ihanetiyle meşgul olmuştu. Onu düşündüğü nadir anlarda da aklına yalnızca öfke nöbetleri, sinir krizleri gelmişti. Kızıl saçlı genç kadının ışıl ışıl görüntüsü yerini, ruhu kin ve öfkeyle alevlenen, korku duyulan bir kadının hayaletine bırakmıştı. Bunun üzerine Alaeddin Mahperi'yi düşünmekten kaçınır olmuştu. Bir zamanlar ona duyduğu aşkı 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Allah'a çevirmişti. Övgü dolu sözlerinin muhatabı bundan böyle Allah'tı. Şiirleri Yüce Rabbin büyüklüğünden söz ediyorlardı artık. Sevgisi artık bunalımlarla sarsılmıyor, onu iç sıkıntılarına gark etmiyordu. Artık Mahperi'ye karşı yalnızca şefkat duyuyordu, tabii oda Mahperi isterse... 

— Hanım, diye sözüne devam etti, geçmişimizin anısına, bizi aydınlatan güneşin... 

— Bu güneşin altında ısınabilirdiniz oysa, cevabını verdi Mahperi, Ama artık yeter! Aşağılanmalara! Hainliklere! Eyyübi Melikesi... 

Birden ayağa dikildi, kin suratını allak bullak etmişti yine, Alaeddin Mahperi'nin gözlerindeki bu kin dolu bakışları, yüzüne yerleştirdiği bu acı ifadeyi çok iyi tanıyordu artık. 

— Hanım, diye başladı son sözlerine, ben kötü biri değilim. Allah'ın bana bahşettiği bu kutsal görev bana büyük sorumluluklar yükledi. Ben size, aşkımıza zarar vermiş oldugumu kabul... 

Ama sözlerine tamamlayamadı içindeki öfke buna engel oldu. Topukları üzerinde geri döndü ve yürümeye başladı, kırmızı botları buz üstünde kayar gibi oldu ve sendeledi. 

— Bir daha asla, diye düşündü, onu bir daha asla görmeyeceğim. En azından dizlerinin üstünde sürünüp benden af dileyene kadar... 


NONE 


Ağaçların karla kaplı dalları yolun üstüne doğru eğilmişti. Alaeddin muhafızlarını geçti, atını suları buz tutmuş bir çeşmenin önünde durdurdu. Sonra yoluna devam etti. Gri gökyüzünün altında beyazlara bürünmüş sularıyla Beyşehir Gölü uzanıyordu, kıyıları karla kaplıydı, tepenin üstünde Kubad Abad Sarayı'nın silüeti görülüyordu. 

Alaeddin buz tutmuş yolda dikkatle ilerliyordu, etrafa çöken sessizliği atların nal sesleri, dalların üstünden kayarak yere gömülen kar tabakalarının gürültüleri bozuyordu. 

Bir nöbetçi koşarak yaklaştı ve Sultanın sancaklarını gö- 


405 


rünce saygıyla eğildi. 

— Geldiğimden kimsenin haberi olmasın, diye emretti Alaeddin. Beni yalnız bırakın, dedikten sonra kısrağının yularını seyise uzattı. 

Kışın iyice ıssızlaşan büyük saraya doğru ilerledi. İşlemeli büyük tahta kapıyı itti ve kubbeli taht salonuna girdi. 
Tüm perdeler çekilmişti, salon karanlık ve içerisi buz gibi soguktu, kobalt mavisi çini karolar karanlıkta ışıldıyordu. Alaeddin kapıyı kapattı ve bu kez küçük saraya yöneldi. Binaya girdiğinde müzik seslerini duydu, dikdörtgen planlı uzun soguk avluyu geçti, merdivenlerden çıktı, içini bir hüzün kaplamıştı, kemerli bir salona girdi, salon çok ıssızdı ama müzik sesleri yaklaşmıştı. Rengârenk motiflerle süslü bir kapının ardından kanun, tambur ve ud melodileri geliyordu. Ne yapacağını bilemez halde bir süre bekledi. Sonunda yavaşça kapının kanadını araladı, müzik sesleri bu odadan yayılıyordu, sonra kadife bir sesin şarkı söylediğini duydu, bu Saadeddin Köpek'in sesiydi! 

Sultan çok heyecanlanmıştı, yine anılar üşüşmüştü kafasına, Saadeddin'in en yakın dostlarından biri olduğu zamanları hatırladı, özlem ruhunu sardı. Sonra kapıdan içeriye girdi ve şaşkın bir halde kalakaldı. 

Bir sürü mangalın ateşiyle haddinden fazla ısınmış bir salonda, oğlu Gıyaseddin yarı çıplak bir halde yanında çırılçıplak iki yosmayla birlikte divana uzanmış yatıyordu. Biraz ilerisinde Saadeddin Köpek udunu eline almış hem çalıyor hem söylüyordu. Üç ayaklı bir tabureye oturmuştu ayaklarının dibinde Sultanın çok iyi hatırladığı Bizanslı şarkıcı yatıyordu. Şarap kadehleri bakır tepsiler üstünde parlıyordu. 

Sultanın bakışları oğluna döndü, genç adamın aldığı alkolün etkisiyle çarpılmış suratına baktı ve titredi, öfkesi içinde bir volkan gibi kabardı, bir adım daha attı, Gıyaseddin sesi duydu ve döndü, babasına şaşkın, inanmaz gözlerle baktı. 
Köpek kafasını kaldırdı, şarkı söylemeyi kesti ve hayretle bir çığlık attı. 

— İşte örnek olacak bir manzara Emir Saadeddin, diye 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gürledi Sultan. Oğlum atabeyinin gözetiminden kurtulup sizin özeniniz sayesinde sefihlik bataklığına saplanmış bir halde! 

— Sultanım, diye cevap verdi Köpek, hatalı olduğum tartışma götürmez ancak bir Şehzadenin eğitiminin yalnızca ahlak dersleriyle sınırlı kalmaması gerektiğinin siz de... 

— Peki söyler misiniz, diye haykırdı Alaeddin, kim sizi oğlumun eğitimiyle görevlendirdi? Bu Şemseddin Altun-aba'- nın görevi değil mi? 

— Ama Efendim Emir şarkta sizin yanınızdaydı, ben de onun yokluğunda... 

— Bana bahaneler uydurmayı bırakın! Şehzade hemen yarın Konya'ya doğru yola çıkacak, orada atabeyinin gözetimine girecek! Bahar gelir gelmez de Eyyübilere karşı savaşa gidecek! 

Gıyaseddin itiraz edecek gibi oldu, sendeleyerek doğruldu ancak sonra midesindeki bulantıya daha fazla engel olamayarak sedirin üstüne yığıldı. 

— Size gelince Emir Saadeddin, bir zamanlar size güvendiğim günlerin hatırına sizi bugün cezalandırmıyorum ancak siz de hemen yarın Kubad Abad'ı terk edeceksiniz ve yeni kervansarayın çalışmalarını denetlemek için Kayseri'ye gideceksiniz! Bize ancak baharda şark seferine çıktığımızda katılacaksınız! 

— Demek sürgün, Sultanım... 

— Yoksa celladın kütüğünü mü yeğlerdiniz, diyerek Alaeddin emirinin sesini kesti. 

Sonra bir şarap ibriğini kaptığı gibi duvara fırlattı. İbrik ava çıkmış bir atlı figürünün olduğu alçı kabartmasına çarparak dağıldı. 


K ok k 


Yaşlı Şemseddin Altun-aba şaşkınlıktan ağzı bir karış açık bir halde Gıyaseddin'in karşısına dikildi. Bir zamanlar cılız küçük bir çocuk olarak bıraktığı şimdi neredeyse on dört yaşına varan bu güçlü genç adamı tanımakta zorlanmıştı. 
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— Melik, dedi eğilerek, yıllardır kazandığım deneyimleri- mi Hünkarıma aktarabilirsem... 

— Sizden istediğim bu değil... 

Şehzadenin küstahlığı karşısında şaşırıp kalan Şemseddin Altun-aba bir süre sessiz kaldı. Ama kendisini toparlamalı, Sultan Alaeddin'in ona verdiği görevi tamamlamalıydı. 

— Siz bir savaş uzmanısınız, diyerek söze başladı Gıyaseddin. Sizden ne edebiyat ne din lafı duymak istemiyorum. 
Bana savaş kazanmak için gerekli teknikleri öğreteceksiniz yalnızca... 

— Zafer ancak Allah'ın eseridir, Melik, bize cesaret veren de odur... 

— Ve tabii değerli kumandanlarımızın usta planlarının eseri, diyerek sözü aldı Şehzade. Emir Saadeddin bana sık sık kurtları örnek almamız gerektiğini söylüyor. 

— Allah'ın yardımını da unutmamalı Efendim! Bir Sultan güçlü olmalıdır doğru ama yücegönüllü ve bağışlayıcı da olmalıdır. Bizim hanedanlığımızı barbar Moğol sürülerinden ayıran da budur. 

— Ama Moğollar gittikleri her yerden zaferle dönüyor. 
Onlara kafa tutmak için onların yöntemlerini kullanmalıydık. 

— Şehzadem! Gençlik azgınlık ve coşkunluk demektir. 
Yıllar geçtikçe siz de ölülerin bir yararı olmadığını anlayacaksınız! Bir devletin amacı insanlarına barış getirmek, insanlarının barış içinde yaşamasını sağlamak değil midir? 

— Sen de babam gibi düşünüyorsun demek ki! Yani Mogolların önünde eğilmeliyiz öyle mi? 

— Boyun eğmek değil, Şehzadem, mesafeli durmak. Hem bizim topraklarımıza girme cüretini gösterdikleri her defasında onları sert bir biçimde geri püskürtmedik mi? Tabii onları kışkırtmadan yaptık bunu. Sultan Alaeddin topraklarındaki barışı hiçbir zaman tehlikeye atmamıştır. 

— Onun yerinde olsaydım, onlara meydan okurdum... 

— Sizi kızdırmak istemem Efendim ama müsaade edin de Sultanın her zaman örnek bir bilgelik ve yiğitlik sergilediğini söyleyeyim. 
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— Sence Moğollar bize saygı mı duyuyorlar? 

— Evet Melik, yoksa, uzun süre önce bizi boyundurukları altına alır hatta belki de yok ederlerdi... 

— Ama Emir Saadeddin böyle demiyor! 

Şemseddin Altun-aba kaygılandı. Köpek'in Şehzade üzerindeki etkisi bu sözleriyle açıkça ortaya çıkıyordu. 

- Önemli olan Melik babanızın hiçbir biçimde ve hiçbir zaman atalarınızın şerefine leke düşürmemiş olmasıdır. Düşmanları bile ona saygı duyar. Bu ancak gerçek hükümdarların tanıdığı bir ayrıcalıktır. Size şu hikâyeyi anlatabilirim: Atanız Süleyman Şah Rumlardan güzel şehrimiz Konya'yı aldığında fethini masumların kanıyla mı suladı sizce? Hayır Melik, her iki tarafın çok fazla kayıp vermemesi için şehrin şubaşısına teke tek dövüşmeyi önerdi. Anlatıldığına göre her iki kumandan da o kadar iyi dövüşmüşler ki dövüş alanında yalnızca bir toz bulutu görünüyormuş hatta galip gelen bir süre sonra toz bulutunun arasından sendeleyerek çıktığında birkaç saniye için kimse bunun Süleyman Şah mı yoksa Rum kumandan mı olduğunu anlayamamış. Çünkü her ikisi de yiğitlikleriyle hayranlık ve saygı kazanmışlar. Bu yiğitlerden ders almalıyız. Kıyımla kazanılmış bir zaferle kibirlenmek yerine halkın acılarını dindirmenin daha onurlu oldugunu öğrenmeliyiz. 

— Sen çok fazla filozof, imam ve arif okumuşsun. Sen de Sultan-ül-Ulemâ'nın müritlerindensin değil mi? 

— Evet, Sevgili Sultanımız gibi... her gün oğlu Hüdâvendigar Celaleddin'in yeniden Konya'ya dönmesi için dua ediyorum çünkü... 

— Bana savaş hikâyelerini anlat Emir. Çünkü sen de biliyorsundur bu bahardan sonra savaşmak bana verilen en ağır görevlerden biri olacak. 

Trabzon'da başına gelen tatsız olayı hatırladı. Boğazı acıyla düğümlendi ama hemen toparlandı, kafasını kaldırdı ve ekledi: 

— Bu seferden sonra herkesin benden korkmasını istiyorum... 
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Urfa Şehri 


Selçukluların mancınıklarından fırlayan kaya parçaları bir sağanak gibi Urfa'nın duvarlarına iniyordu. Tarihin en eski çağlarında Hz. İbrahim'in putları kırdığı kutsal şehir, Haçlıların Edessa'sı, üç sene önce Mısır Eyyübilerinin ele geçirdiği Urfa muhasara altındaydı. Kayaların duvarlara çarparken çıkardığı sesler savaşçıların çığlıklarına karıştı, atların kişnemeleri dalga dalga her yerde yankılandı. Kalenin surlarını temellerinden çökertmek için tüneller kazılmıştı, sonra askerler surların üstüne ip merdivenler atarak kalenin içine yağmaya başladılar. Sonunda da teslim bayrağı çekildi. 

Muhasara iki ay sürmüş, zorlu bir direnişten sonra Urfa teslim olmuştu. Şehrin ileri gelenleri yağmayı önlemek için Selçuklulara çok büyük miktarlarda haraç ödemişlerdi. Kumandan Kemaleddin Kamyar İbrahim'in havuzunun kenarına yığılmış hazineyi hayranlıkla seyrediyordu: altın dinarlar gözlerini kamaştırmıştı, mücevher yığınları, rengârenk değerli taşlarla dolup taşan kupalar, kılıçlar ve hançerler, brokar ve ipek kumaş topları! Kumandan daha önce bu kadar olağanüstü bir savaş ganimeti görmemişti. Kemaleddin Kamyar havuza doğru ilerledi o sırada dikkatini değerli bir gerdanlığı yutmaya çalışan sazan balığı çekti. Hemen kılıcını çekti ve havuzun yüzeyine doğru sallayarak gerdanlığı kapacakken kolu havada kaldı aklına kutsal balıkların hikâyesi geldi. Hz. İbrahim bütün putları kırınca Kral Nemrut, peygamberin diri diri yakılması emrini vermiş ancak Ulu Allah ateşi suya, odunları da balığa çevirmişti. Bu nedenle Urfa'daki sazanlı göldeki balıklar kutsal kabul edilirdi; bunları avlamaya çalışanların kör oldukları anlatılırdı. 

Kemaleddin Kamyar kılıcını kınıfına soktu, sazan balığı- nın ağzından havuza düşen gerdanlığın yavaş yavaş dibi boylayışını seyretti sonra değerli mücevherle dolup taşan sandıklara, altın kadehlere, değerli taşlarla süslü ikonlarla dolu kasalara son bir kez baktı. Bu muhteşem hazinenin en kısa sürede Konya'ya yollanması gerekiyordu. Sultan, onun Şehzadeye onurlu görevler vermesinden hoşnut kalırdı değil mi? 
Öyleyse Kemaleddin Kamyar bu görevle Gıyaseddin'i görevlendirecekti. Ona gelince o da Malatya'ya doğru yola çıkacaktı. Urfa Kalesi'nin anahtarlarını Alaeddin'e Malatya'da teslim edecekti. 


Gıyaseddin bir elinde şarap kadehi, ikta sahiplerinin Urfa şehrinin ganimetini arabalara yüklemelerini seyrediyordu. Çakırkeyif olmuştu. Eğilip yanındaki paralı askerle kadeh tokuşturdu, paralı asker biraz şaşkın bir halde Şehzadenin sağlığına kadeh kaldırdı. Tam o sırada nefes nefese kalmış bir asker içeri girdi, garnizon kumandanına haber getirmişti: 

— Süryani gruplardan biri başkaldırmaya yelteniyor, dedi heyecanla. Gece devriye gezen muhafızlar boğazlanmışlar! 

— Ne diyorsun, diye haykırdı Gıyaseddin. Bu hainler bize bağlılık yemini ettikten sonra başkaldırmaya nasıl cüret ederler? Bir asker alayı ganimeti götürmek üzere hemen Konya yoluna düşsün! Bu hain asilere gelince Selçuklu Sultanına yemin etmenin ne anlama geldiğini onlara göstereceğiz! Askerleri toplayın! 

Elleri titriyordu, kalbi deli gibi çarpıyordu, Kemaleddin Kamyar uzaktaydı, kararları tek başına almak zorundaydı, şaraptan bir yudum aldı ve gözleri Saadeddin Köpek'i aradı. 
Baharın sonuna doğru onlara katılan Emiri görünce çok sevinmişti! Sultanın dayattığı bu ayrılık ona çok uzun gelmişti! Peki şimdi Saadeddin nerelerdeydi? Şu anda onun önerilerine ihtiyacı vardı! Ne yapmalıydı? Boyun eğmiş asiler tekrar ayağa kalkınca, yenik düşmüş düşman hainlik yapınca ne yapmak gerekirdi? 

— Ortalığı kasıp kavurmak gerekir Melik, ortalığı kasıp kavurmak tek yoldur, dedi Saadeddin, ter içinde Şehzadeye doğru yaklaşarak, eğer Sultanım önerilerimi duymak isterlerse... 

— Konuş. 

— Bu alçaklıklarına karşılık vermek gerekir Hünkarım. 
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Başkaldıranlar askerlerimiz tarafından kısa sürede yok edileceklerdir. Ancak örnek bir ceza verilmezse veliaht Şehzadenin neredeyse bir komplonun kurbanı olacağı dedikodusu yayılacaktır. Ününüzün bir grup rezil tarafından lekelenmesinden endişelenmeyin. Aksine sizin haklı öfkeniz asilerin korkulu rüyası olsun! 

— Ne öneriyorsun? 

— Şehrin yağmalanmasını emredin Hünkarım. 

— Ama bize büyük miktarlarda haraç ödemediler mi? 

— Bize ihanet ettiler ama? 

Gıyaseddin sustu. Saadeddin Köpek onu seyrediyordu. 
Şehzadenin bakışlarında vahşi bir pırıltının yanıp söndüğünü görünce devam etti: 

— Tüm halkının şehrin girişine gübre yığınlarının olduğu yere götürülmesini emrediniz... 


Erkek, kadın ve çocuk esirler bir araya toplanmıştı, yakıcı ağustos güneşinin altında diz çökmüş bekliyordu. Şehzade eliyle burnunu tıkamıştı. Gübre yığınlarından son derece pis kokular yayılıyordu. 

— Emri verin Sultanım. 

— Sence gerçekten... 

— Emri verin. 

— Giysilerini çıkartın! Onları gübrenin içinde yuvarlayın ve güneşin altında kurumaya bırakın, diye bağırdı Gıyaseddin kumandanlarından birine. 

Kulaktan kulağa yayılan emir askerler arasında bir uğultu kopmasına neden olmuştu. 

— Sultanım, diye sordu bir kumandan, askerlerim emrinizi doğru anlayıp anlamadıklarını merak ediyorlar. Emrinizi tekrar edebilir misiniz? 

— Onları çırılçıplak bırakın! Ve gübreye bulayın! Sonra da güneş altında bırakın! 

Bu kez hiç kuşku yoktu, kumandan emri tekrarladı ve emir kulaktan kulağa yayılarak askerler arasından hoşnutsuz seslerin çıkmasına neden oldu. 


412 


— Sultanımız Alaeddin bu kıyıma onay verir miydi, diye bağırdı öfkeli bir ses. 

Köpek atını dörtnala sürdü ve bir kılıç darbesiyle emre karşı gelenin kafasını yardı. 

— İşte domuzların sonu budur, diye haykırdı. Şimdi Şehzadenizin emirini yerine getirin!66 


K ok k 


Kayseri'deki kervansarayda bir halı üzerine oturmuş Alaeddin, birkaç gün önce Kumandan Kemaleddin Kamyar'ın kendisine Malatya'da vermiş olduğu Urfa şehrinin dev anahtarını elinde evirip çeviriyordu. Bu altın kaplamalı haç biçimli uzun bir anahtardı, tutacak kısmı balık işlemeliydi. 
Sonra Taşt Emiri Celaleddin Karatay'a, şarkta kazandığı zaferlerden dolayı sadık kumandanını onurlandıran kararını yazdırmaya başladı: 

— Şam ve Ermeni illerinin pehlivanı, inanç, bilge, tuğtultekin uluğ Subaşısı Bey Kemaleddin Kamyar...67 

Taşt Emiri Celaleddin Karatay Sultanın sadık kumandanı için sıraladığı unvanları tekrar etti: 

— Devlete büyük hizmet eden Kemaleddin Kamyar ihsanlarını ibzal eyledi. Bu münasebetle yüksek dirayeti, askeri ve siyasi muvaffakiyetleri dolayısıyla onun bu sefere çıkarken, Kayseri Subaşılığına tayini de kaydedilir. 

— Şafakta bir ulak gönderip bu kararı Kemaleddin Kamyar'a bildireceksiniz. 

Ezan okundu. Celaleddin Karatay eğildi ve Sultanın abdest alması için leğenini ve ibriğini getirmek üzere huzurdan çekildi. 

Birkaç dakika sonra elinde leğen ve ibrikle geri geldi. 
Alaeddin Emirin elinde bir mektup tuttuğunu fark etti. 

— Bir ulak bu haberi kervansaraya ulaştırmak için bütün gece at sürmüş, dedi Celaleddin Karatay. Buyrun mektubu Sultanım. Eğer Sultanım isterlerse namazlarını kılmadan önce mektubu okuyabilirim... 
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Mektubu açtı, hızla bir göz attı ve ağzı bir karış açık kaldı. 

— Sultanım, acaba ben bunu... 

— Ne var, diye sordu sinirli sinirli Alaeddin, sonra da atılıp Celaleddin Karatay'ın elinden mektubu kaptı ve okudu. 

— Gübrede yuvarlanmak... güneşte bırakmak... İnanamıyorum... Bu korkunç işi Gıyaseddin mi yapmış? Olamaz! Bu kabul edilemez! Bu korkunç suça onu kim itti? Şehzadenin ruhunu kim kirletti böyle? 

O anda farkına vardığı acı gerçek bir anda tüm kuşkularını silmişti aslında. 

— Kim olduğunu biliyorum, dedi, kim olduğunu her zaman bildim! 


Düşüncelerini açıklamadan abdest aldı. Sonra odasının kapısını açtı ve avluya çıktı. Burası üç yanı yazlık bölüm ve bir yanı da kapalı kışlık bölümle kaplı geniş bir avluydu. 
Sultan Alaeddin yazlık bölümün ortasında bulunan, dört ayaklı kemerlerin ve tonozların üzerinde yükselen köşk mescite yöneldi. Sabahın ilk ışıkları kervansarayın yüksek ve sağlam duvarlarını, mukarnaslarla süslü portal nişini, güzel taş işçiliğiyle ve iri rozetlerle süslenmiş bordürlerini, sütunlarını ve niş köşelerini pembe ve sarı renklere boyamıştı. 
Saadeddin Köpek'in bu Sultanhanın'da birkaç ay geçirmesi, inşaat şantiyesini bir şahasere dönüştürmeye yetmişti! Sultanın midesi kasıldı. Kalbini yine özlem sarmıştı. Ancak bir süre sonra hüznün yerini büyük bir öfke aldı, İbrahim'in şehrinin gübre içinde yuvarlanan sakinlerini düşündü. Cezalandırmak, artık Saadeddin Köpek'i cezalandırmak gerekliydi! 


Taşt Emiri Celaleddin Karatay Sultana küçük köşk mescitin kapısında yetişti. 

— Namazı kılar kılmaz, Saadeddin Köpek'e yazacaksın. 
Aksaray dolaylarına çekilsin ve orada yeni hanın planlarını yapsın. Ve biz ona aksini emretmedikçe gözümüze gözükmesin! 
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“Ve cezadan sonra” diye düşündü ama bir şey söylemedi. 

Kubbeli salona girdi ve Eraslan'ı yüzü sevinçle parlar bir halde, esrik bir mutluluk içinde gördü. 

— Şeyhimizin oğlu dönüş yolundaymış Sultanım. 

Alaeddin'in kendisine anlamsız bakışlarla bakınca Eraslan sözlerini tekrarlama gereği duymuştu: 

— Mevlânâ Celaleddin Rumi Hazretleri Selçuklu devletine dönüyor. 

Alaeddin şükrederek namaz seccadesinin üstüne diz çöktü ve secdeye vardı. Kulakları çınlıyordu. Yüreğinde uzun süredir kapalı duran bir pencere açılmıştı sanki. 


K Ok k 


O gece Alaeddin rüyasında Sultan-ûl-Ulemâ'nın mezarını gördü. Hocanın türbesinde bir kapı açıldı, oradan büyük bir nur yükseldi. Sonra bu nur Alaeddin'in saraydaki odasına kadar ulaşıp içeri girdi. Daha sonra gittikçe arttı, bütün şehri ve daha da artıp bütün dünyayı kapladı. Sonrasında Sultanûl-Ulemâ'nın ruhu geldi.68 

— Ey! Efendim, diye bağırdı Sultan, Aydınlat beni. Yalvarırım sana! 

— Üç tür kalp vardır, cevabını verdi Sultan-ül-Ulemâ. Atılmış kalp, yaralanmış kalp ve açılmış kalp. Atılmış kalp, hakikati bilip onunla amel etmeyenlerin; yaralı kalp, müminlerin; açılmış kalp de ariflerindir.69 Senin kalbin açılmış Sultan. Bundan böyle artık iktidarın yolundan gitmeyeceksin çünkü dünya üzerindeki günleri sayılı artık. Allah'ın yolundan yürü ve barış için hükmet. 


Alaeddin Sultan-ül-Ulemâ'ya dokunmak için ellerini uzatmıştı. Ancak elleri havada asılı kalmıştı. Sonra nefes nefese uyanmış, gördüğü olağanüstü rüyanın etkisiyle büyülenmiş gibi kalkmıştı. 

Sultan Konya'nın ana yollarından birine giren kervanı görünce heyecandan bayılacağını sanmıştı. Sultan-ül-Ulemâ'nın oğlu müridlerinin önünde ilerliyordu. Yabancıların Rümi müridlerinin ise Mevlânâ olarak adlandırdıkları Celaleddin, Sultana doğru yaklaşıyordu. Tam o sırada Sultanın aklına Celaleddin'in yazmış olduğu bir dörtlük gelmişti, ilahi aşkı ve insan sevgisini yücelten şiiri okuduğunda duyduğu sevinci hatırlamıştı. 

Efendi Hazretlerinin kervanı ilerledikçe şehrin sakinleri koşup sokaklara dökülüyor ve onu görmeye çalışıyordu. Kimi heyecanla haykırıyor, kimi kaskatı kesilip kalıyor, kimi de düşüp bayılıyordu. 

Celaleddin yaklaştı. Sultan kımıldamadan duruyordu. 

Hüdâvendigar Hazretlerinin bakışlarından karşı konulmaz bir ışık yayılıyordu, yüzünü nur kaplamıştı. 

Alaeddin, Efendi Hazretlerinin elini öpmek istedi ama Celaleddin ona engel oldu ve Sultanın önünde eğildi. Sultanın kalbini tarif edilmez bir mutluluk kaplamıştı. 

— Ey Melik! Babam sana “meleklerle konuşan Sultan” derken haklıymış açılmış kalbini görüyorum. 

— Sultan-ül-Ulemâ bizim ışığımızdı. Nuruyla aydınlatmıştı topraklarımızı. Karanlıklar içindeki yıldızımız bundan beri senin nurun olacak! 

O sırada neyin sesi derinden gelen bir inleme gibi yükseldi, bu büyülü ses arada sırada tambur ve kanun melodileriyle kesiliyordu. 

— İlahi aşk musiki ve semâyla beslenir, dedi Celaleddin, Hele o ney, o kamış parçası bir âlemdir. O ney ki, gönül sahibinin elinde, bir kamış olmaktan çıkıyor, Allah esrarını fısıldayan bir ses, bir nefes oluyor... Aslında ney, benzi sararmış, varlığını Allah'a adamış, Allah âşığını temsil ediyor. Bundan beri sürekli olarak semâ yapalım.” 

“Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor. 

Diyor ki: Beni kamıştan kestiklerinden beri feryadımla 

kadın da ağlayıp inlemiştir, erkek de. 

Ayrılıktan parça parça olmuş bir gönül isterim ki 

aşk ve özlem derdini anlatayım ona.” 
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Semâ törenleri yedi gün yedi gece sürdü. Musiki ve dualarla sarhoş olan Alaeddin yeni haberler alabilmek için törenlerin yapıldığı salondan çıktı. Çünkü Mevlânâ Hazretleri üç gün önce kaybolmuştu. 

Sultan salondan çıkınca Eraslan'la burun buruna geldi. 

— Sultanım, diyerek eğildi, Şeyhimizi bulduk. 

Alaeddin Eraslan'ın peşinden gitti. Karanlık çökmüştü. 
Saraydan çıktılar ve nehrin kıyısına kurulmuş bir su değirmenine geldiler. 

Değirmenin çarkı dolunay ışığında hayal meyal seçilebiliyordu. Sultan havuzun kenarında birinin oturduğunu gördü. Birkaç adım atınca şaşkınlıkla Mevlânâ'nın omuzlarına kadar buz gibi suya girmiş olduğunu ve değirmenin çarkın- dan aşağıya boşalan suların altında durduğunu farketmişti. 

— Efendimiz iki gündür nefsini bu biçimde köreltiyor. Ey Sultanım lütfen onu durdurun, 

— Şeyhimizin bünyesi çok zayıf olduğu için... 

— Nurum, diye atıldı Sultan, bu mevsimde soğuk su zararlıdır. Mübarek vücudunuz çok zayıf ve nazik olduğu için, soğuğun tesir etmesinden korkuyorum! 

— Soğuk, kalbi donmuş insanlara tesir eder. Allah erleri- ne değil.” 

Sonra Celaleddin sudan çıkıp ıslak tennuresini”3 silkeledikten sonra ayağıyla yere düzenli aralıklarla vurmaya başladı. Ardından sağ elini gökyüzüne doğrulttu ve semâya başladı. 

Sultan şaşkınlık içinde kendi etrafında dönen Mevlânâ'yı seyrediyordu, beyaz tennuresinin eteği giderek genişleyen daireler çizerek uçuşuyordu. Sultan kendisini o anda Mevlânâ'ya o kadar yakın hissediyordu ki kalbi katmer katmer açılıyordu sanki. Birden Şeyh durdu ve Alaeddin'e dönerek: 

— Sultan Alaeddin, Rabbin nuru bir gönüle geldiği vakit, o gönül açılıp genişler. Rabbimiz, bir kimsenin gönlünü süslemek, genişletmek ve görüş sahibi yapmak istediği vakit, o gönlü kendi nuru ile açar. Bunun alameti de, böyle bir kalp 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sahibinin dünyadan uzaklaşması, ahirete meyletmesi ve dünya onu boşamadan önce, onun dünyayı boşamasıdır,74 dedi. 


Zazadin Hanı 


Saadeddin Köpek kervansarayın muazzam kesme taşlarının altında durdu. Bu kervansaray onun adını taşıyacaktı tıpkı kapının üstünde kavs şeklinde çerçevelenmiş güzel yazıda belirtildiği gibi: “Bu binayı 633 yılı aylarında emir-ülmümininin ortakçısı din ve dünyanın şerefi, fetihler babası Keykubad ibn-i-Keyhüsrevin hükümdarlığı zamanında tanrının rahmetine muhtaç zayıf kulu Mehmet oğlu Köpek yaptırmıştır” Öfkesi yine kabarmıştı. Burada belki de “Gıyaseddin Oğlu” yazabilirdi. Ama intikâmını alma saati yaklaşıyordu. 
Sabırlı olmalıydı. Çok az kalmıştı. 


Kervansarayın bir sıra beyaz mermer bir sıra da siyah bazalt taşıyla yapılan geniş portalını hayranlıkla seyretti ve eserinin güzelliği karşısında büyülendi. Dış duvarları taş ocagından kulelerle ve fil ayaklarıyla desteklenen bu görkemli yapıyı yalnızca bir yılda yoktan var etmişti. Bu kervansarayda koca bir ordu beslenebilir, kışın dondurucu soğuğundan ya da yazın kavurucu sıcağından korunabilirdi. 

Saadeddin bu kervansaraya kendi adını vermişti ancak zamanla halk dilinde Saadeddin adı bozularak kervansaraya Zazadin Han denilir olmuştu. Yöre halkı, kendilerine çok iyi muamele eden, mazluma yardım eden, adalette zengin-fakir arasında fark gözetmeyen, cömert Emiri seviyor sayıyorlardı. 
Emir onlarla onların dilinden konuşuyor ve dertlerini dinliyordu. 

Zamanla Zazadin Bey'in ünü o kadar yayılmıştı ki kimse halk arasında Zazadin Melik adıyla anılan Emiri ziyaret etmeden, onu selamlayıp ona saygısını sunmadan bu civarlar- dan geçmez olmuştu. 
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Ama günler, aylar geçiyordu ve Köpek'in öfkesi giderek daha da artıyordu. Sürgünü uzadıkça uzuyordu. Saadeddin Kayseri'deki muhteşem kervansarayı tamamladığında geri dönebileceğini ummuş ve yükselişine devam edeceğini düşlemişti. Ama Sultan Urfa Savaşı'ndan sonra da onu saraya çağırmamıştı. Daha kötüsü onu sürmüştü. Sonraki baharda Diyarbakır'a karşı sefere çıktığında da onu çağırmamıştı. Demek ki onun gibi bir kumandanın savaşta gösterdiği kahramanlığa ve beceriye artık ihtiyaç duyulmuyordu! Şehrin muhasarası, o sıralarda yeni Subaşılık görevi için Kayseri'de bulunan Kumandan Kemaleddin Kamyar olmadan başlatılmıştı ve çok acı bir biçimde sonuçlanmıştı. Yıllardan sonra ilk kez Selçuklu ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştı. Genç Taceddin Pervane'nin saldırıları kaleyi bir adım bile yerinden oynatamamıştı. Köpek eğer bu savaşa katılmış olsaydı savaşın zaferle sonuçlanacağını düşünüyordu. Onun kurnaz taktiklerine dayanabilecek kale henüz yeryüzünde yoktu. 
Bunu Sultan da biliyordu! Alaeddin'in siyah bazalt taşların- dan yapılan kaleyi bir kez daha kuşatacağı söyleniyordu. 
Herhalde tüm şarkı fethedip Anadolu birliğini kurmayı umuyordu? Bütün ordusunu Meşed Ovası'nda toplayacağı anlatılıyordu. Bu kez de Emirini çağırmayacak, onun yeteneklerinden ve kahramanlıklarından kendisini mahrum mu bırakacaktı? 

Saadeddin Köpek eserine bir kez daha baktı. Kemerli geçitlerin mükemmeliği kubbelerin geometrik kesinliğini ortaya koymuyor muydu? Kervansarayın temellerinde eski mimari eserlerden getirttiği kıymetli taşları kullanması dehasının büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymuyor muydu? 
Tüm yeteneklerini kullanarak işçi ekiplerini büyük bir hırsla ve azimle çalıştırmayı başarmamış mıydı? Eseri birkaç ayda büyük ilerleme kaydetmemiş miydi? Ama Köpek yeni görevine sürüldüğü bu yerde yalnız başınaydı, kimi zaman rüzgârın bir kırbaç gibi dövdüğü kimi zaman güneşin kavurucu ısısıyla çatlayan bu ıssız ve sert ovada bir başınaydı. Tek başına! Sürgün edilmiş! 
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Kimi zaman Saadeddin'in aklına Hanım Sultan geliyordu, Mahperi'nin görüntüsü peşini bir türlü bırakmıyor, bu hayal, geceleri onu yiyip bitiriyordu. Bu tutku rüyalarında onu bir ateş gibi yakıp kavuruyor, soluk soluğa kalacak kadar tüketiyordu. Birgün ona sahip olacağına yemin etmişti, artık doruğa çıktığında onun kölesi olacaktı. Sonra özlemi bir işkence halini alıyor ve Mahperi Hatun'u unutmak için çabalıyordu. İçinde yanan koru küllendiriyor, Mahperi'nin görüntüsü silikleşiyor, kesinliğini kaybediyor ve kendisini yeniden ilgisiz ve soğuk bulmanın keyfini çıkarıyordu. Ancak bu anlar kısa sürüyor küllenen ateş kalbinde yeniden alevleniyor ve kıvılcımlar saçıyordu. Her şeye yeniden başlamak gerekiyordu. 

Udunu aldı ve hırsla çalmaya başladı. Korkunç sesler çıkarıyordu. O güne kadar içinde sakladığı sesler birleşiyor ve bir cehennem müziği eşliğinde gökkubbede yankılanıyordu. 

O sırada bir ulak geldi. Sultanın ulağıydı. Köpek mektubu çılgın gibi yırtarak açtı. Sultan onu ikinci Diyarbakır seferine katılmak için Keykübadiye Sarayı'na çağırıyordu. 
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3. bölüm 


Kayseri, Keykübadiye Sarayı 


aşkına dönmüş bir hizmetçi yıldırım gibi hamama daldı, Hanım Sultan'la göz göze geldi, kaynar sudan aldı ve suyu dökmemeye dikkat ederek küçük adımlârla çıkışa yöneldi. O sırada sedef hastalığının acısını dindirmek için çamur lapası yaparak hamamın mermer döşemesinin üstüne serilmiş Mahperi Hatun hizmetçinin davranışlarındaki garipliği fark ederek kafasını kaldırdı ve hizmetçiye seslendi, hizmetçi irkilerek suyun bir kısmını yere döktü. 
— Nereye koşuyorsun böyle? Neden bu kadar acelen var? 
— Yoo! Acelem yok! Yani... 
— Yalan söyleme! Benden bir şeyler saklıyorsun anladım. 
— Hanımım bunu size nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum... 
— Neyi, konuşsana! 
— Bu şey için... 
— Sen konuşacak mısın? 
— Melike Gaziye... doğurmak üzere. Onun için su almaya... 
Mahperi Hatun irkildi. Sedef lekeleri sanki birden alev almış gibi yanmaya başlamıştı. Acıyla inledi. Bir piç daha! 
Aslında Gaziye'nin hamile olduğunu biliyordu ama rakibesinin hamileliğinin son bulamayacağına çok inanmıştı. Çünkü söylendiğine göre Eyyübi Melikesi ardarda iki kez düşük yapmıştı. Ama acı gerçek bir kez daha ortadaydı işte! İkinci 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eş dördüncü kez doğuruyordu! 

— Peki ya bebek? 

— Bir kız, Hand adında... 

— Ne dedin, diye gürledi Mahperi. 

— Hand Hatun... diye ürkek bir sesle tekrarladı hizmetçi, Hanım Sultanın yüzünde okuduğu öfkeden dolayı iyice korkmuştu. 

Su dolu kovayı kaptığı gibi ortadan kayboldu. Mahperi Hatun gözlerini tavana kaldırdı, hamamın tavanındaki çokgen pencerelerden içeriye süzülen ışıklara baktı. Etrafını çeviren bunca güzellik varken, doğa tüm güzelliğini ve saflığını ona sunarken onun bu kadar acı çekiyor olması garip değil miydi? Gözlerinin yaşla dolduğunu hisseti ve hıçkırdı, sonra öfkenin ve kinin umutsuzluğunun yerini aldığını hissetti yine. Alanya'daki o kutlu günü hatırladı. Alaeddin'in ona oğlanlar doğuracağını söylediği günü. Bir de kızımız olacak demişti, Hand adında. Demek artık ondan en tatlı anılarını da çalıyorlardı. En güzel anları da parlak ışıklarıyla karanlıklara gömülüyordu. 

Mahperi Hatun musluklara doğru yöneldi, musluğun horoz biçimindeki tutacağını çevirdi, çamur lapalarından kurtulmak için kollarını ve bacaklarını hırsla ovdu ve ona giysilerini getirmesi için Lucipina'yı çağırdı. Sonra iç gömleğini, elbisesini ve kaftanını giydi. Ayaklarına ayakkabılarını geçirmeden ya da saçını taramakla vakit kaybetmeden Sultanı bulmak üzere hemen hamamdan çıktı. Sultan Gıyaseddin yüzünden yaptıkları kavgadan beri artık onunla konuşmuryorsa da bu kez kaçamayacak, sorularına cevap vermek zorunda kalacaktı. 

Bahçede yalınayak, saçlarından su damlayarak koşmaya başladı. O sırada büyük Meclis Salonunun bulunduğu binaya doğru ilerleyen Şemseddin Altun-aba'yı ve Gıyaseddin'i gördü. Sonra onlarında peşi sıra Saadeddin Köpek'in geldiğini görünce kalbi daha hızlı atmaya başladı. Onların ardından Celaleddin Karatay'ın, Kemaleddin Kamyar'ın ve Taceddin Pervane'nin ve bir grup adamın geldiğini gördü. Demek Alaeddin en sadık emirlerini topluyordu, Sultan Meşed Ovası'ndaki birliklere katılmadan meclisini son bir kez daha toplamak istemiş olmalıydı. Şemseddin Altun-aba ona Diyarbakırı Eyyübilerin elinden almak için Sultanın savaşa hazırlandığını söylemişti. Kızgın bir halde durdu, daha fazla ilerlemesinin bir anlamı yoktu, Sultan onu göremezdi. Bunun üzerine geri döndü, burna doğru ilerledi, içi içini yiyerek saray için yapılan yapay gölün kıyısına oturdu. 


K ok k 


“Tanrı bizi yücelttiği için dünyayı bizim soyumuza layık gördü. Sen beğenilen yolda bulunduğundan sizi bizimle il yolunda olmağa ve ferman tutmağa daveti faydalı buluyoruz. 
Zira bizim ile il olmayanlara ve kafa tutanlara zararımız dokunur. Ordumuzu onların memleketlerine gönderir. Kendilerini keser, kadın ve çocuklarını esir alırız. Yurtlarını harap, mallarını yağma ederiz.”76 

Meclis salonunda bulunan tüm emirler şaşkınlıkla bir çığlık attılar ve Alaeddin yarlığı okumayı bıraktı. Moğol Hanı Öğedey'in üç elçi aracılığıyla ona ulaştırdığı yarlığında işte bunlar yazıyordu. İşte en basit tanımıyla Hanın “barış istekleri” bunlardı! Kimse söz almaya cesaret edemiyordu. 

— Aslında sizi buraya, Eyyübilere karşı son bir kez daha savaşa gitmeden önce, umarım bu son kez olur çünkü Anadolu Birliği sonunda gerçekleşmek üzere, görüşmelerde bulunmak için çağırmıştım ancak Öğedey Han'ın elçilerine verilecek cevapla ilgili sizin de düşüncelerinizi almak isterim. 
Benim ne düşündüğümü biliyorsunuz artık savaşlardan yoruldum, topraklarımızın üstünde yaşayan tüm halklar için kalıcı ve sürekli bir barış olmasını istiyorum, barış ve huzur istiyorum. 

— Ama Sultanım, diyerek söz almaya cesaret etti Kemaleddin Kamyar, onların egemenliğini mi tanıyacağız? 

— Onların egemenliğini tanımaktan söz etmiyorum. Belki de onlara bekledikleri yanıtı verebiliriz diyorum. Bizi bir köşede unutmaları için. 

— Eğer Moğollarla savaşmak isterseniz, diye söz aldı Ha- 


423 


rezm Beylerinin başı Kayır Han, biz hazırız! Onlarla yıllardır savaştık. Bizim topraklarımızı ele geçirmeyi başarmış olsalar da bizi yok etmeyi başaramadılar hiçbir zaman! 

— Evet senin peşindeyiz, Sultan Alaeddin, hep birlikte barbarları ezeceğiz, diyerek atıldılar emirleri. 

— Emirlerim çok hızlı gitmeyelim, düşünmeden davranmayalım. Barış en önde gelen kaygımız olmalı değil mi? 

— Sultanım çok akıllıca konuştu, dedi yaşlı Şemseddin Altun-aba, Moğollar istila etmeye başlarlarsa güzel memleketimize ne olur kimbilir? Geçtikleri yerde ne bir canlı yaşıyor ne bir ot bitiyor! 

— Şehzade ne düşünüyor bu konuda, diye sordu Alaeddin, Gıyaseddin'i dalmış olduğu hülyalardan çekip almak için sesini yükseltmişti. 

Şehzade sıçradı, anlaşılmaz bir cümle geveledi ağzında ve şaşkın bir halde babasına baktı. Sultan sinirle öksürdü, Saadeddin Köpek, Celaleddin Karatay ve Taceddin Pervane'ye döndü ve onların düşüncelerini sordu. 

— Sizin kararınız bizim kararımızdır Sultanım, cevabını verdi Saadeddin Köpek, devletimiz için iyi olanı sizden başka kimse bilemez... 

— Seni daha cesur bilirdim Emir Saadeddin, diyerek emirin sözünü kesti Alaeddin alaycı bir ses tonuyla. Benim kararlarıma bu kadar körü körüne bağlıysan öyleyse basit bir vakanüvis olduğun günlerdeki gibi bir kalem al eline ve Hana göndereceğimiz yarlığı yaz bakalım. 

Sultanın bir zamanlar en yüksek yerlere çıkarttığı, herkesten ayrı tuttuğu, hatta onu yüceltmek uğruna çok değerli insanları gözardı ettiği Köpek'e karşı takındığı bu sert tavır emirlerin dikkatinden kaçmamıştı. Urfa muhasarasından sonra bir şeyler değişmişti, herkes gün geçtikçe bunun daha da bilincine varıyordu, içten içe hissediyorlardı. Çünkü Köpek'in Gıyaseddin'i kandırmak için çevirdiği türlü dalavereye gözyummaktan vazgeçen Sultanın, Emiri cezalandırmasının yakın olduğunu biliyorlardı artık. Saadeddin Köpek kendisine verilen emiri sessizce yerine getirdi. 

— Yaz, diye emretti Alaeddin, topraklarımızı istiladan korumak için Hanın önerisini kabul ediyoruz... 

Köpek yarlığı yazmayı bitirdiğinde Sultan tekrar söz aldı. 

— Dağılmadan önce, dedi, herkesin son kararlarımı öğrenmesini istiyorum. 

Tüm emirler titrediler. Sultan ne demek istiyordu? Alaeddin de sözlerine saşırmıştı. Dili nasıl sürçmüştü de sanki günleri sayılı gibi ağzından “son kararlarım” sözcükleri dökülmüştü? Ölümle aşık atma zamanı yaklaşıyor muydu yoksa? 

— Yani sizin de anladığınız gibi gelecekle ilgili kararlarım... çünkü savaşa gidiyorum ve insan hayatı pamuk ipliğine bağlı... 

Sesi kısılmaya başlamıştı sesini toparlamak için birkaç kez öksürdü, daha davudi bir sesle devam etti. 

— Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın Adına... Artık bu dünyadan göç ettiğimde... 

Neden bu kadar ciddiydi? Bu garip önsezi nereden gelmişti? 

— Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına ilk oğlun geçmesini öngören taht yasasına karşın biz Anadolu Selçuklu Devleti'nin tahtının varisi olarak Melik Adil'in kızı Eyyübi Melikesi Gaziye'den doğma ikinci oğlumuzu bugün on yaşında olan İzzeddin Kılıç Arslan'ı seçmiş bulunuyoruz. Dileriz bu kararımız tüm komşularımızla aramızdaki dostluk ilişkilerini güçlendirir ve İslam topraklarında barışı hâkim kılar. 
Mahperi Hatun'dan doğma bugün on altı yaşında olan büyük oğlumuz Gıyaseddin'e gelince kendisine Erzincan bölgesini veriyoruz, onu Erzincan Meliki olarak atıyoruz.77 

Tüm meclis şaşkınlık içinde donakalmıştı. Şemseddin Altun-aba somurtmuştu. Eski bir asker olarak edindiği deneyimlerden çok yakında kardeş kavgasının patlak vereceğini biliyordu. En eski zamanlardan beri mühürlü yüzük ilk oğlun hakkıydı. Her ne kadar bu kararı meclisteki pekçok emiri hoşnut etmiş olsa bile Sultan nasıl bu kadar büyük bir hatada bulunurdu? Sultan gençliğinde de değişmez kurala tahta yasasına karşı gelmemiş ve bu başkaldırışı ona çok pahalıya mal olmamış mıydı? Taceddin Pervane buz gibi soğumuştu, Kemaleddin Kamyar ne yapacağını bilemez bir halde kalakalmıştı, Celaleddin Karatay başını eğmişti. Saadeddin Köpek'e gelince boğazı düğümlenmişti, gözleri dolmuştu, duyduğu hayalkırıklığı o kadar büyüktü ki acısını gizleyemiyordu. Tam o sırada bir hıçkırık sesi geldi, Şehzade Gıyaseddin ayağa fırlamış ve Meclis Salonunu hıçkırıklara boğularak terk etmişti. 

Alaeddin Saadeddin Köpek'le göz göze geldi. Emirin bakışları ona birini hatırlatmıştı, geçmişten birini ama bir türlü kim olduğunu çıkaramıyordu. “Neyse” diyerek bu düşünceyi kafasından kovdu. Çünkü eski dostunun bakışlarında okuduğu kin ve öfke kalbini dağlıyordu. Hem daha önce Köpek'e haddini bildirmeye karar vermemiş miydi? Yaptıklarından dolayı onu cezalandırmayacak mıydı? Resmi olarak ikinci oğlunu veliaht şehzade olarak tanıdığı şu andan itibaren asi Köpek'in onun en amansız düşmanı olacağını ve Gıyaseddin'i tahta çıkarmak için gece gündüz komplo planları kuracağını biliyordu değil mi? Alaeddin Köpek'i yok etmeye karar vermişti. Bu dünyada en sevdiği varlıklardan birini feda edecekti. Saadeddin'i sevmişti, hiçbir çıkar gözetmeyen adına dostluk denilen bir sevgiyle, aşk kadar güçlü bir sevgiyle sevmişti onu ve şu anda kalbi acı içindeydi! Ama artık bunları düşünmemeliydi, merhametin zamanı değildi, daha fazla acı çekmek istemiyordu, yalnızca Saadeddin'in onurlu bir biçimde ölmesini sağlamanın yolunu düşünmeliydi! Savaşarak ölmek! Diyarbakır kuşatması sırasında Emirine en korkunç en tehlikeli görevi vermesi yeterli olacaktı. Hiçbir savaşçının sağ kurtulamayacağı şu görevlerden birini! Aslında onu hemen şimdi bu gece öldürtebilirdi. Gıyaseddin'le ilgilenmeye başladığından beri şehzadenin dostunu da takdir etmeye başlayan Şemseddin Altun-aba dışında kimse arkasından ačlamazdı. Çünkü neredeyse tüm emirler ondan nefret ediyordu, çalımından, yeteneklerinden özellikle de Sultanın dostluğunu kazanmış olmasından dolayı ondan hep nefret etmişlerdi. Hepsinin gözünde Köpek bir haindi, Alaeddin onu her türlü şatafata, görkeme ve onura boğduğu halde yalnızca kendi zaferi, kendi geleceği için çalışan bir nankördü. Ama 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bir zamanlar dostu olduğu için Alaeddin Köpek'in onursuzca öldürülmesini istemiyordu. Saadeddin ölümlü elinde kılıcıyla karşılayacaktı. 


NOİR 


Mahperi Hatun gölün kıyısında oturmuş meclisin sona ermesini ve emirlerin çıkmasını beklerken oğlunun pavyondan dışarı fırladığını ve koşarak ormana daldığını görmüştü. 
Ona seslenmek istemiş ama Gıyaseddin ortadan kaybolmuştu bile. Şaşırmış bir halde arkasından bakakalmış ama Gıyaseddin'i görememişti. Birkaç saniye sonra da emirlerin birer birer Meclis Salonunu terk ettikleri görünce kalkmış ve selamlığa doğru ilerlemeye başlamıştı. Yaşlı Şemseddin Altun- aba başı önünde derin düşüncelere dalmış bir halde kıyıya doğru inmeye başlamıştı. Mahperi Hatun hemen bir ağacın arkasına saklanmıştı, bir süre bekledikten sonra tekrar selamlığa doğru yürümeye başlamıştı. 

Meclis Salonuna girdiğinde Alaeddin'i derin düşüncelere dalmış bir halde buldu sanki içinden dua mırıldanıyor gibiydi. Ayak seslerini duyunca Sultan sıçramış ve hemen kafasını çevirip bakmıştı. Hanım Sultanı ayakları çıplak ve saçı başı dağılmış bir halde karşısında görünce şaşkınlıkla bir çığlık atmıştı. 

— Hanım burada bu kılıkta ne işin var? Emirler biraz önce terk ettiler burayı... sizi bu durumda görmemeleri gerekir... 

— Hanım Sultanı adalet isterken görmesinler mi? Bu Meclis Salonu bunun için yapılmadı mı? Sultandan adalet isteyenlerin yeri değil mi burası? 

Mahperi Hatun'un kızgınlığının nedenini tahmin edebilen Sultan kavgaya hazırlanması gerektiğini anlamıştı. Ama şu anda kavga edecek gücü kendinde bulamıyordu. Hem nasıl öğrenmişti? Bu kadar çabuk? 

— Hayalkırıklığınızı anlıyorum Mahperi Hatun, diye mırıldandı canayakın bir ses tonuyla. Ama tam da adalet duygusuydu beni kararımda yönlendiren. 
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— Böyle bir hainlik için bu sözcüğü kullanmaya nasıl cüret edersiniz? Rakibemin çocuğunu bana sözünü vermiş olduğunuz adla ödüllendirmişken... 

— Size hiçbir şeyin sözünü vermedim Mahperi, kendinizi kandırıyorsunuz. Son yıllarda yaşanan olaylar size daha önce sözünü ettiğim kuşkularımı doğrulamaktan başka bir şey yapmadılar. Yarın çok zor bir muhabere için yola çıkıyorum, bugüne kadar yaşadığım muharebelerin belki de en çetini olacak, belki de bu savaşta öleceğim. Bu nedenle tahtın varisiyle ilgili düşüncelerimi resmi olarak açıklamanın zamanı gelmişti. İnanın bana sizi memnun etmeyi çok isterdim ancak devletin çıkarları bizim duygularımızla çok az örtüşüyor... 

Mahperi hayretler içindeydi Sultanın cümlesini tamamlamasını bekledi. Alaeddin'in onun sözlerini yanlış yorumladığını fark etmişti ancak Eyyübi piçine Hand adının verilmesinin içinde uyandırdığı öfke şu anda boğazına yapışan ve tüm benliğini saran korkunç gazabın yanında hiç kılıyordu. 
Alaeddin sonunda yapmıştı, kesin kararını vermişti ve oğlunu bir kenara itmişti. İşte ona söylemeye çalıştığı buydu! Kararını değiştirmesi için artık hiçbir umut kalmamıştı, resmi olarak duyurmuştu, herkesin önünde söylemişti, her şey son bulmuştu, içinde kalan son umut da yok olup gitmişti! 

O anda Mahperi Hatun'un öfkesi patladı, Sultanın üstüne sıçradı ve kolunu sıkıca kavradı. 

— Beni asla sevmediniz, diyerek gürledi. Oğlunuzu da hiçbir zaman sevmediniz! Bir zamanlar size inanmıştım! 
Ama tüm yaşadıklarım aşağılık bir hayalden ibaretmiş! 

Alaeddin'in gözleri ani bir öfkeyle kısılmıştı, çenesi titremeye başlamıştı. 

— Hanım çekin elinizi. Duyduğunuz öfke kiminle konuştuğunuzu unutturacak kadar kör mü etti sizi? 

— Sizden nefret ediyorum, diye haykırdı. Dilerim cüzzam yakalarına yapışır piçlerinizin! 

Alaeddin, Hanım Sultana baktı. Gözyaşlarına boğulmuş yüzü öfke ve acıyla çarpılmıştı. Ağzı eğilmiş, uzun saçları sırılsıklam olmuş, tamamen açılmıştı. Darmadağınık olmuş 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saçları Medusa'nın yılan saçları gibi kıvrım kıvrım kıvrılarak yeri süpürüyordu. 

— Hanım, diye söze tekrar başladı sakin olmaya çalışıyordu, size emrediyorum huzurdan çekilin! Bu günden sonra sizin saraylarımdan herhangi birinde benimle aynı anda þulunmanızı yasaklıyorum! Keykübadiye'ye döndüğümde dilerim Konya'daki saraya çekilme olgunluğunu gösterirsiniz! 
Aksi halde beni sizi boşamak zorunda bırakırsınız! 


Mahperi Hatun pavyonun girişinde ayakta duruyordu, yıldızlı gökyüzünü inceliyordu, artık ağlamaktan vazgeçmişti, gözyaşları kurumuştu sanki. Kayısı ağaçlarından yayılan kokular toprak kokusuna karışıyordu, güzel bir geceydi, mutluluk ve neşe dolu olunması gereken bir gece. Oysa onun yüreği mutluluk ve neşeyle değil tarif edilmez bir kinle kabarıyordu. Artık sevilmiyor olmanın acısı, uzun yıllar önce başlamış soğuk savaşı kaybetmiş olmanın öfkesine karışmıştı. 
Onu sevgili yuvasından koparan, hiçbir zaman istemediği, imrenmediği yüksekliklere çıkaran sonra da boş umutlara kapılmasına neden olan nasıl bir kaderdi? Bir insanın kaderi bu kadar mı kara olurdu? Dua etmek istiyordu ama yapamıyordu. “Meryem Ana, Meryem Ana...” diyebiliyordu yalnızca. Dili dönüp dua edemiyordu. Oğlu neredeydi acaba? 
Gıyaseddin ortaya çıkmamıştı, Şemseddin Altun-aba onu boşuna aramıştı, hayalkırıklığını gömmek için nereye gittiğini kimse bilmiyordu. Acıyla inledi. Çirkin Gaziye ondan daha fazla sevilmişti! 

Birden girişin kumlu yolunda bir tıkırtı duydu, biri yavaş adımlarla yaklaşıyordu, kulak kabarttı, nöbetçiler fark etmeden kim bahçeye girmiş olabilirdi? Ayın cılız ışığında bir gölge görür gibi oldu, iri yapılı biriydi bu, Mahperi'nin yüreği ağzına gelecek gibi oldu, dizlerinin bağı çözüldü, bin sesin arasından tanıyabileceği bir ses fısıldadı: 

— Hanım Sultanım... Korkmayın! Sadık hizmetçinizin ayaklarınıza kapanmaktan başka bir dileği yoktur. 

Bunu söyledikten sonra eğilmiş ve ağlayarak Mahperi'nin elini öpmüştü. Sonra ayağa kalkmış ve Mahperi'ye bakmıştı. Hanım Sultanın dağılmış, yerlere saçılmış, çiçeklerin ve yaprakların arasında kaybolmuş saçlarının ve vahşi güzelliğinin karşısında dona kalmıştı. Mahperi Hatun ise dudakları titrek bir halde kalakalmıştı. Saadeddin Köpek'e bakıyordu. Onu kovması mı yoksa kabul etmesi mi gerektiğini bilemiyordu. Artık ondan korkmadığını şaşkınlıkla fark etmişti. Daha da kötüsü garip bir heyecan duymuştu içinde, kalbi yerinden fırlayacak gibi çarpıyordu! Köpek Hanım Sultanın tereddütünü ve sıkıntısını anlamış gibiydi. 

— Yalvarırım size beni kovmayınız! Acınız acımdır. Benden başka kimse hayalkırıklığınızı anlayamaz. Oğlum gibi sevdiğim Şehzadem sonuna kadar hakkı olan tahttan mahrum bırakılmışken... 

Saadeddin'in sesi o kadar sıcak ve samimiydi ki Mahperi Hatun birden kalbindeki ağrının hafiflediğini hissetmişti. 
Köpek'i lanetlemesinin üstünden çok geçmemişti. Ama bu korkunç gecede oğlunun değerli tek dostu yine o, Köpek olmamış mıydı? Saadeddin'in cüretkâr bakışlarında yanan arzuyu hâlâ görebiliyordu, daha önce hiçbir erkek ona böyle hayran böyle tutkulu bakmamıştı. Kimse! Özellikle de Alaeddin! İktidarın açmazlarıyla, devleti kurtarmakla, üstelik bir de ikinci eşle meşgul Alaeddin hiçbir zaman böyle tutkuyla bakmamıştı ona! Hınçla kalbi burkuldu. Reddettiği Saadeddin belki de onu bu dünyada çıkarsız seven tek erkekti! Kız Kalesi'nde yaşadıklarını hatırladı bir an, öpücüklerinin tadını anımsadı, kızardığını hissetti. Saadeddin ona aç gözleriyle bakmaya devam ediyordu ve nedenini tam olarak anlamasa da Mahperi'nin heyecanını hissedebiliyordu, içten içe sevindi, ona doğru eğildi ve sordu: 

— Hünkarıma karşı işlenen bu suça, bu kıyıma izin vermeyeceksiniz değil mi? 

— Ah! Saadeddin! Ben ne yapabilirim ki? Oğlum, öz oğlum... bir dilenci gibi tüm haklarından mahrum edildi... mirastan men edildi... İzzeddin Kılıç Arslan'ın bir gün... düşüncesi bile... 

Hıçkırıklara boğularak cümlesini tamamlayamadı ve başını önüne eğerek ağladı. Saadeddin Hanım Sultanın darmadağın olmuş saçlarından yayılan misk kokusunu alıyordu, arzu tüm benliğini kaplamıştı. Heyecanına set vurmak için derin derin nefes aldı. Şu anda kendisine hâkim olmalıydı! 
Hem gizliden gizliye bu ânın tadını çıkarıyordu. Çünkü ona ön adıyla seslenmişti eskisi gibi. Mahperi'nin çok zayıf, çok güçsüz, uçurumun kıyısında hatta intiharın eşiğinde olduğunu hissedebiliyordu! Ancak kadını kolları arasında almak isteği o kadar güçlüydü ki bir adım geriledi. Çünkü şu an ona kesinlikle dokunmaması gerekiyordu. Mahperi'nin sakinleşmesi için susup bir süre bekledi ama kadın giderek daha fazla ağlıyordu. 

— O kadar korkuyorum ki! İzzeddin'in yandaşları oğlumu, biricik oğlumu öldürecekler... onlara engel olmak gerek, kesinlikle engel olunmalı, diyerek tepiniyordu. 

— Hangi yolla olursa olsun mu Hanımım? Ben ölümden korkmam. Cesaretimi bilirsiniz. Ama sizin onayınıza ihtiyacım var. Siz olmadan harekete geçemem, beni anlıyorsunuz değil mi? 

Mahperi başını kaldırdı ve sorar bakışlarla Saadeddin'e baktı. Birden ne demek istediğini anladı! 

— Hanımım, eğer bana güvenirseniz... Ama ödenecek bedel ağır olacaktır! Sizin için çok ağır olacaktır, söylemek isterim? 

— Bundan beri oğlumun geleceğinden daha önemli hiçbir şey yoktur benim için. Ben artık öldüm. Alaeddin beni boşamakla tehdit etti... 

Duyduğu umutsuzlukla sözler bir anda Mahperi'nin ağzından çıkıvermişti, ama söyler söylemez de diline hâkim olamadığı için pişman olmuştu. Saadeddin'in gözleri ışıl ışıldı. Artık Mahperi onun eline kalmıştı! 

— Hanımım, sizi temin ederim, ancak bana bu emri verdiğinizi kendi kulaklarımla duymam gerekiyor. Çünkü bu dünyada Hanım Sultanımı memnun etmek için yapmayacagım şey yoktur. 

Korkunç bir ikilemin pençesinde kıvranan Mahperi Hatun tereddüt ediyordu. Saadeddin'in onunla suç ortağı olmadan harekete geçmeyeceğini çok iyi biliyordu. Bunun için 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ödeyeceği cezayı, Cehennem gazabını düşündü. Büyük bir günaha girecekti. Ama peki ya İzzeddin Kılıç Arslan'ın yandaşları tarafından oğlunun yaşamına son verilirse her gün çekeceği azap ne olacaktı? Bunun üzerine ölümcül cümleyi sarfedebilmek için gözlerini kapadı: 

— Ne gerekiyorsa yapınız! Evet! Gerekli olanı yapınız! 

Hanım Sultan sözlerinin gerçekte ne anlama geldiğini biliyor muydu? 

— Saadeddin sizden oğlumun artık bir rakibi olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmanızı istiyorum! 

Sustu, kaskatı kesilmişti, şaşkınlık içindeydi. Bir gıcırtı duyar gibi oldu. Bu onu karşılamak için açılan Cehennemin kapısının gıcırtısı olmasındı? 

Saadeddin Köpek yaklaştı. Bir zamanlar öfkeyle Mahperi'ye geleceğini haykırdığı gün sonunda gelmişti! Ona yalvarıyordu işte! Ama sanki yalvaran oymuş gibi çıktı sesi: 

— Ama beni kovmayacaksınız bir daha değil mi? Benden nefret etmeyeceksiniz değil mi? Yalvarırım size söyleyin bana... Sizin için Cehennem gazabına bile dayanırım! Ama söyleyin ne olur... sizin dostluğunuza o kadar ihtiyacım var ki... 

- Dostluğum sizindir Saadeddin, eğer bana İzzeddin Kılıç Arslan'ın tahta asla oturamayacağı sözünü verirseniz! Oğlumun Sultan olacağına söz verirseniz! 

— Size yemin ediyorum Hanım Sultanım, başım üstüne yemin ederim! Oğlunuz İkinci Gıyaseddin unvanını taşıyacak! 


Meşed Ovası 


Selçuklu ordularının otağları Kayseri yakınlarındaki Meşed Ovası'nda toplanmışlardı. Otağların kırmızı kubbeleri ufka kadar uzanıyordu, atların çıkardığı toz bulutu tüm gögü kaplamıştı. At sidiği, ter ve deri kokusu tüm savaşçıların yüzlerini buruşturmalarına neden oluyordu. Alaeddin, Kurmandan Kemaleddin Kamyar, Mubarizeddin Çavlı, Taceddin Pervane, Şehzade Gıyaseddin, onun peşinde atabeyi Şemseddin Altun-aba ve İsfahan'ın genç kumandanı hepsi birlikte birliklerin arasında at sürüyor, orduyu denetliyordu. Alaeddin'in Eyyübileri kesin bir yenilgiye uğratma arzusu o kadar güçlüydü ki bazı Eyyübi Melikleri paniğe kapılarak gizliden gizliye Alaeddin'e elçilerini göndererek onunla bir barış antlaşması yapmaya çalışmışlardı. Halep Hükümdarı Melik Nasır Alaeddin'e son derece değerli hediyeler sunmamış mıydı? Alaeddin'in en amansız düşmanlarından biri olan Melik Eşref onunla anlaşmak için bir ulak göndermemiş miydi? 
Moğol Hanı'nın elçisine gelince yanına iki yardımcı alarak Sultana güya efendisinin barış isteklerini ulaştırmak için vakit kaybetmeden yola koyulup gelmemiş miydi? Eğer Moğollar sonunda vahşi istilalarına bir son verme eğilimindeyseler belki de Anadolu birliğini sağlama rüyası sonunda gerçek olmak üzereydi. Yalnızca Mısır Hükümdarı Melik Kamil savaşmakta inat ediyordu. Ama bu kez yalnız başınaydı ve Alaeddin ondan eski Artuklu kalesi Diyarbakır'ı almak için çok kararlıydı. Nihai amacını gerçekleştirmesini engellemek için gelgeç isteklere kapılan herkesin ağzını sonsuza kadar kapatmak niyetindeydi! 

Aslında Selçuklu birliklerine bakınca Anadolu halklarını bir mozaik gibi birleştirme amacının neredeyse gerçekleşmiş olduğu görülebiliyordu. 

Türkmenler, Selçuklu ordusunun öncü birlikleri, Mubarizeddin Çavlı'nın Aslanları, Celaleddin Mengüberti'ye karşı giriştikleri savaştan sonra nihayet toparlanmışlardı, bu yiğit atlıların hepsi üç saniyeden kısa bir sürede beş ok birden atma becerisine sahipti; Kemaleddin Kamyar'ın Kartalları, Selçuklu ordusunun iktalı sipahileri, Türkmen uçbeyleri, mancınıkçılar, zemberekçiler, bu askerler Alaeddin tahta çıktığından beri yenilgi nedir bilmemiş, hiçbir savaşı kaybetmemişlerdi. Bu adamlarından hiçbiri ölümden korkmuyor, hepsi bedenlerinin ruhlarının geçici ikametgâhı olduğunu düşünüyor, şehit düşmenin onlara cennetin kapılarını açacağına yürekten inanıyorlardı. 

Türkmenlerden sonra Kayır Han'ın yönetimi altındaki Harezm beyleri geliyordu. Başkumandanlarının ölümünden sonra boşluğa düşen sonra Alaeddin tarafından toparlanan bu cesur savaşçılar bir zamanlar merhum Celaleddin Mengüberti'ye duydukları sevgiyi ve bağlılığı şimdi Alaeddin için duyuyor ve Selçuklu Devleti'ni korumak için canlarını feda etme sözü veriyorlardı. 

Harezmlerin ardından bağlı illerin birlikleri geliyordu. 
Kraliçe Rosudan'ın Gürcüleri, mızrakları, topuzları, demir çubuklarıyla piyade erleri, onların ardında deri başlıklarının altından yalnızca heybetli bıyıkları görünen ve Sultanın ve krallarının armalarının işli olduğu zırhlı ceketleriyle hemen tanınan Ermeniler vardı. Çift başlı kartallı sancağın altında savaşmaya hazırlanan bu adamların oluşturduğu büyük Selçuklu ordusu aslında Alaeddin'in hayalinin ete kemiğe bürünmüş hali değil miydi? 

Sultan için savaşmaya gelmiş paralı askerleri de unutmamak gerekiyordu. Ruslar ve Kıpçaklar, kavurucu sıcağa karşın giydikleri kürklü gömlekleriyle yalnızca düşmanı degil müteffiklerini bile ürkütüyordu. Dördüncü Haçlı Seferinden arta kalan eski haçlılar, doğduğu toprakları henüz ergenliğe yeni ulaşmışken terk etmiş ve onları kimsenin beklemediğini bildikleri vatanlarına bir daha dönmemişlerdi. Her dava için savaşan bir avuç altın için canlarını veren maceracılar. Bunların Anadolu topraklarında doğmuş çocukları, soyları sopları kaybolmuş Frenk şövalyeleri, haçlarını demir zırhlarının altında saklayıp onur ve servet peşine düşerek Müslümanlarla birlikte çarpışmaya başlamış, Latin İmparatorluğu'na ihanet etmişlerdi. Dünyanın dört bir tarafından kimsenin bilmediği tanımadığı kılıklar içinde gelen maceraperestler, Türklerde soyluluk unvanının babadan oğula geçmediğini dolayısıyla sıradan birinin bile emir olabileceğini ümit edip Selçuklu toprağına akın etmiş sonunda Müslüman olmuş yabancılar. 

Ramazan ayının son gününde oldukları için ertesi gün başlayacak Ramazan Bayramı'nın sona ermesini beklerken Sultan, herkese, elçilere de askerlere de gösteriler ve oyunlarla renklendirilmiş ziyafetler verilmesini emretmişti. Dört bir taraftan gelen bu askerlerin ülkelerine döndüklerinde Selçuklunun büyüklüğünü hatırlamalarını ve anlatmalarını istiyordu. 
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Yemekhane pavyonlarına yaklaştıklarında Alaeddin ve maiyeti büyük kazanlarda kaynayan çorbaların, yere kazılan büyük çukurlarda kızartılan koyunların, şişe geçirilmiş av etlerinin, kazanlar dolusu pişirilen pilavın, balla şerbetlenmiş tatlıların, soğumaya bırakılmış kayısı ve vişne hoşaflarının enfes kokusunu almışlardı. Orucun açılmasına az bir zaman kalmıştı. Birazdan hava kararacak ve eğlenceler başlayacaktı. 


Eraslan çadırlar arasında geziyor ve en ufak bir terslik olup olmadığını gözlüyordu. Ramazan bayramı başladığından beri içinde garip bir sıkıntı vardı, gündüzleri içindeki sıkıntıyla patlayacak gibi oluyor geceleri kabuslarla uyanıyordu. Allah'tan geleceği görebilmesi, sezinleyebilmesi için eski yeteneğini ona yeniden bahşetmesini isteyip duruyordu, çok garip birkaç yıl önce bu yeteneğin yok olması için aynı ısrarla dua etmişti. Ama onunla ruhlar âlemi arasına bir perde inmişti sanki. Gecenin içinde içki ve yemek âlemlerinin sesi çınlıyordu. Adımları Eraslan'ı paralı frenk askerlerinin çadırlarına doğru götürmüştü. Başka bir yöne sapacakken dikkatini çadırlardan birinden gelen kahkaha sesleri çekmişti. Bu kahkahayı tanır gibi olmuş ama kahkahanın sahibinin yüzü bir türlü gözlerinin önüne gelmemişti. Çakırkeyif bir adamın yapış yapış kahkahası! Eraslan kulağını çadıra yapıştırdı. 
İçeride konuşulanları duymaya çalışıyordu. Ama yalnızca küfürler, neşeli kahkahalar, şen naralar duyuluyordu. Birden birinin uzun uzun güldüğünü duydu. Bu ses... bu gülüş Saadeddin Köpek'in gülüşü değil miydi? Bu olabilir miydi? 
Alaeddin'in Emirinin paralı Frenk askerlerinin çadırında ne işi vardı? Bu garip rastlantı ne anlama geliyordu? İt bir komplo daha mı kuruyordu? Kime karşı? Sultana mı? İmkânsız! Alaeddin kürek mahkümları çavuşundan daha acımasız daha sert yiğit muhafızlarca sürekli olarak korunuyordu. Öyleyse? Ne yapacaktı? Bunu nasıl yorumlamalıydı? 
Belki de çok basit bir açıklaması vardı? Ne kadar bayağılık varsa ona eğilimli olan Emir belki de huzur içinde sarhoş olmak ve meslektaşlarının baskısını üzerinde hissetmeden gönlünce tozutmak için Frenklerin pavyonunu seçmişti. Ama bu saatten sonra sürekli olarak uyanık olmak, gözünü dört açmak gerekliydi. Gözünün önünden Sultanı bir saniye için bile ayırmamalıydı. Eraslan bunun üzerine geriye dönüp her akşam yaptığı gibi Sultanın otağının girişine dikilmeye gitti. 


Bayramın üçüncü günüydü. 

Akrobatlar büyük halının üstünde türlü numaralar yapıyor, hokkabazlar çemberlerini çeviriyorlardı. Alaeddin, kafasında üç dilimli altın tacı, ayaklarında kırmızı botları, değerli taşlarla süslü son derece görkemli bir kaftan giymiş tahtına kurulmuştu. Eraslan Sultanın arkasında ayakta dikiliyordu. Gıyaseddin ise Köpek ile Şemseddin Altun-aba'nın arasına oturmuştu, o günden sonra bir daha asla babasının yanına oturmamıştı. Varisi olarak onun yerine daha henüz savaşa gidecek yaşa bile gelmemiş bir çocuğu seçen bu alçak babanın yanına oturmayacaktı! Gıyaseddin gözlerinin dolduğunu hissetti, acıyla midesi kasıldı. Sonra bakışlarına ona dikmiş Kemaleddin Kamyar'la göz göze geldi, hiç kuşkusuz için için seviniyordu, Sultanın yardakçısı! O sırada çadıra garip ve komik giysileriyle soytarılar girdi, herkes kahkahalarla güldü. Ardından dişi bir aslanı tasmasından tutarak bir aslan terbiyecisi geldi. 

— Ben de bunlardan birine sahip olmak istiyorum, diye bir çığlık attı Gıyaseddin Köpek'e yönelerek. 

Ama Saadeddin onu duymamıştı, derin düşüncelere dalmıştı. Şehzade dostunun ellerinin titrediği fark etti. Bakışlarını Şemseddin Altun-aba'ya çevirdi. O da somurtmuş oturuyordu. 

— Bir aslan istiyorum, diye tekrarladı Gıyaseddin, ama kimse onu dinlemiyor gibiydi. 

Aslan terbiyecisinden sonra müzisyenler geldiler ve çalmaya başladılar. Şölen başlamıştı. Fırıncı çırakları ellerinde iştah açıcı yemeklerin bulunduğu tepsilerle içeri girdiler ve misafirlere enfes yiyecekleri dağıtmaya başladılar. Bu sırada müzisyenler de kulaklara ziyafet çekiyordu. 

Çaşnigir altın tabağı törenle taşıyarak Alaeddin'in önün- 


436 


de eğildi ve tabaktaki kekliği Sultanın önündeki bakır tepsiye bıraktı. Sonra yaklaştı, keskin hançeriyle kekliğin sırtından bir parça et kesti ve ağzına attı, dikkatle yedi, sonra başını sallayarak her şeyin normal olduğunu bildirdi. Sonra kekliğin içine doldurulmuş iç pilavından bir kaşık aldı ve tadına baktı. Ardından bıçağıyla kekliği parçalara ayırdı, birkaç dakika bekledi, sonra Alaeddin'in önünde saygıyla eğildi, böylece görevinin bittiğini bildirdi ve yerine çekildi. 

Alaeddin Kemaleddin Karatay'la oynadığı bala-tekin oyunun ardından yorulmuş bir halde Moğol Hanı'nın elçisiyle sohbet ediyordu. Bir yandan da önüne koyulmuş kekliğe göz ucuyla bakıyordu. Keklik en sevdiği yemeklerden biriydi, keklikten bir but aldı, iştahla yedi sonra kaşıkla biraz iç pilavı yedi. Açlığı dindiği için yemeğini bitirip bitirmemekte bir an tereddüt etti ama tabakta yemek bırakmayı sevmediği için, yemeğini bitirmeye karar verdi. 

Arada sırada oğlu Gıyaseddin'e bakıyordu. Genç adam onunla göz göze gelmekten kaçınıyordu, onu görmezlikten geliyordu. Saadeddin Köpek ise rahatsız görünüyordu, Sultan tabağına hiç dokunmadığını fark etti, son derece sessizdi, oysa genelde çok neşeli ve konuşkan olurdu. Müziğin sesi giderek yükselmişti artık ne konuştuklarını duyamıyorlardı. 
Sultanın uykusu gelmeye başlamıştı, Saadeddin Köpek birden yerinden kalktı, udunu aldı ve müzisyenlerin arasına yerleşti. Udun tellerini tıngırdattı ama genelde udun telleri üstünde ustaca gezinen parmakları titriyordu, yanlış nota çaldı, herkes bakışlarını ona çevirdi, bir an kendini toparlamaya çalıştı, birkaç dakika sonra bozuk sesler çıkararak tekrar ud çalmaya başladı ve o güne kadar kimsenin duymadığı kadar kötü bir biçimde çaldı. Alaeddin bu uyumsuz melodiler karşısında şaşkınlıkla Köpek'e bakıyordu. Köpek'in gözyaşları yanaklarından aşağıya akıyordu, dudakları titriyordu ve yüzünde yürek parçalayıcı bir ifade vardı. 

Sultanın içine acıma doldu, kalbi bir tuluk gibi dolup taştı. Allah'tan yardım diledi. Köpek'i asla cezalandıramayacaktı ya da belki de bu acı onu öteki dünyaya götürecekti. Tüm bedeni titriyordu, sırtında bir ürperti duydu, sırtından aşağıya ılık ılık bir şeyler akıyordu sanki. Zayıf olduğunu, artık biraz sertleşmesi gerektiğini, bir zamanlar kendi öz kardeşini yok etmeyi düşünürken bile bu kadar bocalamadığını, bir haini yok etmek için bu kadar tereddüt edip acı çekmesinin saçma olduğunu söyledi içinden. Ama artık bedenine hâkim olamıyordu, bir anda ateşi yükselmişti, midesinin korkunç bir ağrıyla kasıldığını hissetti ve acı dolu bir çığlık attı, tüm emirler sustular, Sultan yeniden inledi, Eraslan çılgına dönmüş bir halde ileri atıldı. Herkes ayağa fırlamıştı, gözlerini Sultanın allak bullak olmuş yüzüne dikmişlerdi. 

Alaeddin terlemeye başladı, tüm vücudu kasılıyordu, bogazı alev almış gibi ateşler içinde yanıyordu, sanki karnını bir hançerle deşiyorlardı, bedenine binlerce bıçak saplanıyor gibiydi, inleyerek tahtından aşağıya kaydı ve halının üzerine iki büklüm uzandı. 

— Çabuk, Keykübadiye Sarayı'na, diye gürledi Celaleddin Karatay. 

Tüm emirler Sultana doğru atıldılar ve kollarını bir sed- ye gibi birleştirerek tam bir karmaşa içinde acılar içinde kıvranan Alaeddin'i sırtladılar. Tam o sırada vahşi bir çığlık koptu: 

— Sultanımızı zehirlediler! Koşun tabağı hazırlayan haini yakalayın! 

Bu Saadeddin Köpekt'ti. 

Nöbetçiler dört bir yana dağıldılar. Birkaç saniye sonra korku içindeki hizmetçiyi yaka paça getirdiler. 

— Seni pis hain, diye haykırdı Köpek, Sultanımızın canına nasıl kastedersin? 

Adamın cevap vermesine fırsat bırakmadan kılıcını kınıfından hızla çekti. Kılıç havada uçuştu ve hizmetçinin kellesi kanlar içinde yere yuvarlandı ve başsız ceset bakır tepsinin üstüne yığıldı. 

Sultanın şölenden aklında kalan son görüntü, yaşla dolu Van kedisi gözler olmuştu, daha önce birinde daha gördüğü canayakın oldukları kadar vahşi gözler... Evet, tabii! Babası merhum Sultan Gıyaseddin'de de görmüştü bu bakışı, aynı görüntü zamanın derinliklerinden fırlayarak gözlerinin önüne geldi! Gözler aynı renkte değildi kuşkusuz ama bakış 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aynı bakıştı! Birden Alaeddin her şeyi anladı. Bir şeyler söylemek istedi ama duyduğu korkunç acı konuşmasına engel oldu. Sonra kusmaya başladı. 


Keykübadiye Sarayı, Kayseri 


Mahperi Hatun içinde derin bir sıkıntıyla Keykübadiye Sarayı'nın bahçesinde geziniyordu. Gözlerini safir rengine bürünmüş yıldızlı gökyüzüne çevirdi. Yıldızlara baktı ve dudaklarından bir yakarış döküldü. “Ah! Tanrım! Yalvarırım yanılıyor olayım, bu kör sıkıntı yalnızca benim kendi iç sıkıntım olsun!” Köpek'i ve anlaşmalarını düşündü. Saadeddin acaba ne zaman harekete geçecekti? Savaştan dönünce mi? 
Bu bekleyişe dayanamıyordu. 

Geceyarısında irkilerek uyanmış, nefes nefese kalmıştı, kalbi deli gibi çarpıyordu, garip bir korku onu uykusundan etmişti. Sanki bir ses onu çağırmıştı, ondan yardım istemişti! Sanki kafasının içinde başka biri daha vardı. Ve bu ses Alaeddin'in sesiydi! 

Eşini Meşed Ovası'na savaşmaya gitmeden önce son kez gördüğü gün aklına geldi. Birbirlerine haykırdıkları kin ve öfke dolu sözleri anımsadı. Zaman çok acımasızdı, sevgi dolu bakışları, aşk sözcüklerini silip süpürmüştü! Yeniden Köpek'i düşündü. Sözünü tutacak mıydı? Uğursuz işi halletmek için hangi zamanı seçecekti? 

Hava toprak kokuyordu, kayısıların kimi zaman çok yogun kimi zaman da zar zor seçilebilen kokusunu alıyordu. 
Mahperi gül bahçesine doğru yöneldi. Bahçıvanların büyük bir azimle üretmeye çalıştıkları yeni gül türlerinin farklı kokularını içine çekti, bahçe yolunda yürümeye başladı, beyaz bir çiçeği kopardı ve elinde ezerek özsuyunu emdi, belki de yanılıyordu, bu garip iç sıkıntısı parçalara ayrılmış kalbinin oyunlarından biri olmalıydı. Gece o kadar serin, duru ve güzeldi ki bu kadar mükemmel bir gecede bir dram yaşanması mümkün müydü? 

Birden uzaklardan birilerinin onu çağırdığını duyar gibi oldu. Kulak kabarttı. Sessizlik. Sonra kulağına bir uğultu 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geldi. Karmaşık gürültüler. Boğuk sesler. Hanım Sultan geriye döndü ve hızlı adımlarla saraya yöneldi. Bir at kişnedi. 
Sonra nal sesleri duyuldu. Mahperi Hatun tüm vücudu gerilmiş bir halde sesleri dinliyordu. Uğultu yaklaşıyor gibiydi. 
Sarayın girişine doğru yaklaşıyordu. Mahperi adımlarını daha da hızlandırdı. Atlıların sesleri geldi. Bir atlı arabanın gıcırdayarak ilerlediğini duydu. Hanım Sultan çılgına dönmüş bir halde uykusunda duyduğu çığlığı düşünerek koşmaya çalıştı. Ama elbisesinin etekleri yol kenarındaki çalılara takıldı, hırsla elbisesini çekti, inci işli etekliği büyük bir gürültüyle yırtıldı. Mahperi daha hızlı koşmaya çalışıyordu ama yapamıyordu, babası Kyr Vart'la ormanların içinde bir ceylan gibi koştuğu günler nerede kalmıştı, hangi uçuruma yuvarlanmıştı? Ata binmeyeli neredeyse dört sene olmuştu, Saadeddin Köpek'le yaptıkları gezintilerden sonra bir daha at binmemişti! Bir bulantı kaplamıştı içini. Artık bedenine hâkim olamamanın sıkıntısıyla öfkelendi. 

Sarayın aşağısındaki sesler giderek yükselmişti. Hanım Sultan sonunda sarayın önüne varabildiğinde hayretler içinde olduğu yerde kaldı. Meşalelerden yayılan ışıklar gecenin karanlığını bölüyorlardı. Loş ışıkta atlar ve artık tekerleklerinin gıcırtısı açık seçik duyulabilen bir atlı araba seçiliyordu. Mahperi yeniden koşmaya başladı, atlılar yaklaşıyordu, korku içindeki hizmetçiler birer birer saraydan dışarı fırlıyordu. Atlıların suratları artık iyice belli oluyordu. Hanım Sultan Alaeddin'in baş emirlerini gördü: Celaleddin Karatay, Şemseddin Altun-aba, Kemaleddin Kamyar, Mubarizeddin Çavlı, Taceddin Pervane, Saadeddin Köpek ve en arkada Şehzade Gıyaseddin. Ne demek oluyordu tüm bunlar? Eşi neredeydi? Mahperi gözlerini faltaşı gibi açmış emirlerin suratlarına tek tek bir kez daha bakıyordu, umutsuzlukla Alaeddin'i görmeye çalışıyordu. Tüm gücünü toplayarak gelen atlılara doğru atıldı, o sırada Celaleddin Karatay atından indi ve ona doğru koştu. 

— Hanım Sultanım, dedi nefes nefeseydi, selamlama faslıyla vakit kaybetmeden eklemişti, Sultanımızın durumu çok kötü! 
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Bu sözleri der demez de gözyaşlarına boğulmuştu. 

Hanım Sultan haykırdı. Sonra boğazından tek bir ses bile çıkamadan öylece kalakaldı. Şaşkınlık içinde Balatlı Salomon'un afallamış bakışlarla atlı arabaya doğru atıldığını gördü. 


k ok k 


— Zehir! Hanımım, zehir! Tüm panzehirleri denedim, diyerek ağlıyordu Balatlı Salomon. Ama boşuna... 

— Yapılacak bir şey olmaması imkânsız! Olamaz! İnanamam! Bir ulak gönderip Bizanslı hekim Vassil'i çağırtsak? 
Belki de o bu tür zehirlere karşı ne yapılması gerektiğini biliyordur, daha önce karşılaşmıştır? Belki bir çare biliyordur? 

— Hanımım ben de daha önce geçmişte bu tür bir zehirle karşılaşmıştım... ve ben... 

— Konuş. 

— Bunun kurtboğan olmasından şüpheleniyorum... 

Bu sözleri söylerken bir gün Saadeddin'i eğilmiş, bu tür bir zehir bitkiyi incelerken gördüğü aklına geldi ama ne zaman olduğunu hatırlayamıyordu. 

Mahperi Hatun bir çığlık attı. 

— Olamaz! Hayır! Yalvarırım Tanrım bu olmasın, diye inledi, yüzünü elleri arasına almıştı. Ona tiryaki faruki verin.78 

— Ne yazık ki çoktan verdim bile... biraz etkisi oldu sanırım çünkü şafaktan beri Sultan biraz sakinleşmiş gibi... Ama giderek tüm vücudu felç oluyor ve kan kaybediyor... bu kısa dinginlik zamanında onu görmek isterseniz... Celaleddin Karatay başucunda bekliyor... 

Hanım Sultan Sultanın odasının kapısını itti ve içeri girdi. Alaeddin'i beti benzi sararmış bir halde, gözlerinin altında mor halkalarla yatar bir halde görünce bir an olduğu yerde kalakaldı. Sanki derisi renk değiştirmiş gibiydi, çok soluktu, dudakları kurumuş, incelmiş sanki dişlerine yapışmıştı, elleri bir deri bir kemik kalmıştı. 

Celaleddin Karatay Sultanın üstüne eğilmiş onun son sözlerini duymaya çalşıyordu. 
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- Ölüm saatim geldi, dedi güç duyulur bir sesle. Artık hiç umut yok... 

Sultan sözcükler boğazında düğümlenerek ağzı açık kaldı bir süre, sonra son bir gayretle ekledi: 

— Kemaleddin Kamyar'ı çağır... Vasiyetim... 

Mühürlü yüzüğünü çıkarmaya çalıştı ama yapamadı. 

Başı yastığa düştü, acıyla inledi sonra mide bulantısı ve ishal tekrar başladı, yatak kara bir kan içinde kalmıştı. 

Mahperi Hatun diz çöktü, ağlamamalıydı, umutsuzluğunu Alaeddin'e belli etmemeliydi, elini elleri arasına aldı, dimdik, dosdoğru ve soğukkanlı bir ifadeyle eşine baktı. 

Alaeddin ona baktı, Mahperi Hatun, eşinin yeşil gözlerinin solduğunu fark etti, gülümsemeye çalıştı ama ağzından bir inleme sesi çıktı. 

Kemaleddin Kamyar Celaleddin Karatay'la birlikte içeri girdi, Alaeddin onları tanıdı ve kafasını kaldırdı. Anlaşılmaz hareketler yaptı, kekeledi, ama ağzından anlaşılır tek bir sözcük bile çıkmadı. Birden boynu kasıldı ve kan tükürdü. 

— Yalvarırım, diye bağırdı Salomon. Konuşmaması gerekiyor. Her çabası işkencesini artırıyor. Yalvarırım size çıkın! 

Kemaleddin Kamyar umutsuzlukla Sultanın odasından çıktı. Sultanın başında yalnızca Balatlı Salomon, Celaleddin Karatay ve Mahperi Hatun kalmıştı. Sultanın can çekişmesini seyrediyorlardı. Mahperi dua etmeye çalışıyordu. Ama katillerin duaları kabul olur muydu? Korkunç bir sıkıntı hissediyordu, canavarca bir önsezi, kendisine itiraf etmekten çekindiği acı gerçeği birden kavramıştı, hıçkırıklara boğulmamak için dudaklarını ısırdı. 


K ok k 


— Ey! Sen karanlıklar içindeki kalleş, Kapkaranlıktı hainliğin! 
Ey Köpek, aşağılık Kerberos, 
Bil ki hazırdır Cehennemde yerin! 
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— Ey! Sultanım! öldürücü oldu son yemeğin, 
Girdi kanına zehirli şölenin! 
Sokuldu canına, dalgalandı kanında, sızdı içine Bağlandı yaşamın, 
Bir pamuk ipliğine. 


— Aç kitabı. 
Oku ömrünün sayfalarını. 
Sil, karala günahlarını! 
Bileyle kalemini, bastır iyiliklerini! 
Bak! İşte geldi Ölüm Meleği! 


K ok k 


Alaeddin ölüm döşeğinde ter içinde kalmıştı. Artık yalnızdı. Celaleddin Karatay, Balatlı Salomon ve Mahperi Hatun hâlâ başucundaydı ama onları görmüyordu. Acıları dinmişti. 
Ruhu acıyla kıvranan bedeninden çıkıp dalgalanmaya başlamıştı bile. Yaşamı gözlerinin önünden akıp gidiyordu. Adada geçirdiği gençlik günleri, at gezintileri, ağır başlığı, Konstantinopolis, dört yaşında olduğu zamanlar, Mahperi'nin kılıcının ucuyla yakaladığı başörtüsü, Gıyaseddin'in bakışı, yumuşaklıktan vahşiliğe çabucak değişen bakışları, büyükbabası merhum Gıyaseddin Sultana, Saadeddin Köpek'e çok benzeyen bakışları! Alaeddin bu benzerliğin sırrını çözemeden öleceğini düşündü, artık çok geçti ama bunun bir önemi de kalmamıştı zaten, geçmiş tamamen aydınlamıştı, bilmeden biliyordu! 


Rüyasını yorumlamasını istediği gün Sultan-ül-Ulemâ'nın söylediklerini yeniden duyar gibi oldu. Başını altından, göğsünü ham gümüşten, göbeğinden aşağısını tunçtan, her iki kalçasını kurşundan ve ayaklarını kalaydan gördüğü garip rüyayı. Sultan-ül-Ulemâ'nın sesi hâlâ kulaklarında çınlıyordu, sanki yanı başındaydı. 


443 


— Sen dünyada oldukça insanlar rahat, temiz yaşayacaklar ve altın gibi kıymetli olacaklar. Senin ölümünden sonra, senin oğlunun zamanı, senin zamanına nispetle gümüş derecesinde olacak; ondan sonra, oğlunun oğlu zamanında tunç mertebesine düşecekler, alçak ve haris insanlar başbuğ olacak. Saltanat üçüncü batına geldiği vakit, her taraf karışacak, halk arasında dürüstlük, vefa ve şefkat kalmayacak. 
Dördüncü ve beşinci batına eriştiği vakit, memleketin tamamıyla harap olacak. Bütün ülkeleri pis fesat ehli kaplıyacak. 
Selçuk ailesi zevale uğrayacak, dünyanın nizamı çığrından çıkacak, soysuz küçükler büyüklerin yerine geçecek, önemli işler alçak adamların elinde kalacak!79 


Alaeddin bir ışık görür gibi oldu. Zar zor kafasını çevirdi. 
Korku dolu bir inleme dudaklarından döküldü. 

Melek oradaydı. 

Melek. 

Bir zamanlar bir akşam vakti onu elinden tutup ruhlar âlemine götürmek isteyen melek. 

Bu melek herhangi bir melek değildi. 

Mücadele etmesi gereken melekti. 

Bir zamanlar yalvardığı melekti. 

İkinci kez geldiğinde kesinlikle eli boş dönmeyen melekti. 

Allah'ın iki kere boşuna göndermeyeceği melekti. 

Oradaydı. Odanın köşesinde ayakta duruyordu. Güzeldi. 
Olağanüstü bir güzelliğe sahipti. Uzun sarı saçları kıvır kıvırdı. Mordan beyaza çalan sedefli bir elbise giymişti. 

Adını söylememişti ama Sultan onun Azrail olduğunu biliyordu. 

Birden melek tek bir söz söylemeden yaklaştı, Alaeddin'in boğazını kavradı ve tüm gücüyle çekti. 

— Hayır, diye bağırdı içinden Sultan. Beni bedenimden çekip alamayacaksın. Henüz benim saatim gelmedi! Eserimi tamamlayamadım! İnşa etmem gereken yapılar, kervansaraylar, barış götürmek zorunda olduğum topraklar, yazılacak şiirler, edilecek dualarım var! Henüz yeterince dua etmedim! 
Cenneti hak etmek için yeterince ibadet etmedim! 
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Melek susuyordu sonra nedendir bilinmez uzaklaştı. Gitti mi acaba? Birden tekrar ortaya çıktı, kayarak geldi. Sultanı böğründen kavradı ve sürükledi. Alaeddin çırpındı, bu demir yumruktan kurtulmaya çalıştı ancak bu kez ruhu bedeninden tamamen sıyrılıyordu neredeyse. Nefes nefese yalvardı. 

— Sanırım yanılıyorsun, canını almaya geldiğin ben değilim, benim sıram değil, benim sıram olamaz! 

Melek bir şey söylemedi ama Alaeddin cevabını duyar gibi oldu. Sonra tekrar sessizlik. Ölüm sessizliği. Gitti mi? 

İşte yine geldi, bu kez Sultanı iyice kavradı, giderek artan bir kuvvetle çekti çekti. Alaeddin bedenine kenetlenmişti ama kayıyordu, giderek daha fazla kayıyordu. Artık çok geçti. 

“De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği 

canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”80 


Üçüncü denemede melek galip geldi. 
Alaeddin'i yukarıda karşılayıp elini tutan, onu nurun içine çeken Cebrail'di. 


— Uzattı elini Rabba. 

Melekler tuttu elini, 
Yükseltiler göğe, 
Götürdüler gökkubbeye, 
Ötekidünyadaki bulutlara, dedi sağdaki melek. 

— Açıldı cennetin kapıları. 
Yüzünde hissetti kanatlarını. 
Okşadı Cebrail gül yanağını. 
Son buldu artık mutsuzlukları, acıları. 
dedi soldaki melek. 


— Işıl ışıl ruhu, 
İnce kanatlı kelebeğin, 
Tattı merhametini Yaratıcının! 
Daldı yücegönlüne, 
Gözyaşlarından uzağa! 
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Acıyla kıvranan Mahperi Hatun divanın üstüne uzanmış derin derin soluyordu. 

Gözlerini sımsıkı kapatıyor böylece yaşamış olduğu kabustan kurtulmak istiyordu. Alaeddin ağzı açık, gözleri yuvarlarından fırlamış halde yatakta cansız yatıyordu, yatağın ayak ucunda Balatlı Salomon bir kan gölünün ortasına diz çökmüş ağlıyordu. 

Yalnız kalmıştı, bu dünyada yapayalnız kalmıştı artık! 

Bir çığlık attı. Bu düşünce onu çıldırtacaktı. Acı gerçeği kabul edemiyordu. Birden gözlerinin önüne sazanlı havuzda suyun üstünde yüzen beyaz kedi yavrusunun görüntüsü geldi ve kusmaya başladı. Bedeni kabul etmek istemiyordu, bedeni ve ruhu çarpışıyordu, tüm benliğiyle korkunç gerçeğe karşı koymaya çalışıyordu. Öleceğini düşündü, kalbi bu acıya dayanamayacak bir volkan gibi patlayacaktı, babasının cansız bedeni yanında dikilen Gıyaseddin'in soğuk bakışları geldi aklına ve Köpek'in kayıtsız gözleri! 

Durmadan Saadeddin'e demiş olduğu cümleyi düşünüyordu: “Oğlumun artık bir rakibi olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmanızı istiyorum.” Oğlumun rakibini! Eşini değil! Artık suç ortağıydı! Alaeddin'in cinayetinde suç ortağı! 
Köpek'in suç ortağı! Kendi gözlerini oymak ya da saçlarını yolmak istiyordu. Tekrar şiddetle kusmaya başladı. Ölmek istiyordu, onu Alaeddin'in yanına gömmelerini istiyordu, bileklerini kesebileceğini düşündü ve yerde sürünerek keskin bir şeyler aradı, bulamadı, bunun üzerine Kalonoros sandığını açtı ve Alaeddin'in onu surlarda ilk kez gördüğü gün yakaladığı başörtüsünü aldı, acı içinde dişleriyle parçaladı. Sultanın ona verdiği aynayı aldı, kendisine baktı, aynada gözleri çökmüş, dudakları ağlamaktan şişmiş otuz iki yaşında yaşlı bir kadın gördü ve aynayı duvara fırlattı, ayna kuru bir sesle kırılıp yere saçıldı. Mahperi Hatun kendisini sedire attı, ellerini ısırdı, boynunu tırmaladı. 

Bu arada kanat gibi bir şey yüzünü yalayıp geçti sanki, ışıl ışıl iki silüet görür gibi oldu, “Senin sıran değil,” denildičini duydu sanki, “eserini tamamlamadın henüz.” Mahperi şaşkınlık içinde öylece kalakaldı. 
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Tüm hizmetçileri göndermişti. Zaten hepsi Sultanın cenaze odasında koşuşturup duruyordu. Haziran ayındaydılar ve dışarıda ışıl ışıl bir gece vardı. Kayısıların kokusu her yeri sarmıştı. Sedefli pavyona gizlice sıvıştı. Hanım Sultan brokar döşemeli bir sedirin üstünde yorgunluktan bitmiş halde uyuyordu. 

Nefesini tuttu, bir gıcırtı duyar gibi oldu, hayır, bir şey yoktu. Bunlar hayalgücünün oyunlarıydı. Yatağa yaklaştı ve loş ışıkta Mahperi'yi uzun uzun seyretti. Her zamankinden daha büyüleyiciydi. Ama artık güçsüzdü. Merhametine kalmıştı! Gecelerini dolduran tutkunun esin perisi! 

Kan parasını almaya gelmişti. 

Elini uzattı ve Hanım Sultanın üzerinden yeşil ipek pikeyi kaydırdı. İnce gömleğin altında çok çekiciydi. Mahperi'yi seyretmek için bir süre durdu. Hastalığı ağırlaşmıştı, sedef lekeleri bedenini mor çiçekler gibi kaplamıştı. Ama onu hiç bu kadar arzulamamıştı. Çok uzun süredir bastırdığı arzusu —ne zamandır aylar, yıllar?— artık patlak vermişti, bu gece kimse onu durduramazdı. Hem zaten bundan sonra Hanım Sultan ona ait değil miydi? Artık kimse onun yardımına koşamazdı, sefil oğlu bile! Bir köpeğin kemiğini koruması gibi onu pençesinin altında tutacaktı! 

Giysilerini çıkardı ve yanına uzandı. Mahperi Hatun kımıldamıyordu. Yavaşça onu kokladı, genç kadın ürperdi. Elini geceliğinin içine soktu ve arzuyla okşamaya başladı. Mahperi Hatun hafifçe inledi, kendisini teslim eder gibi uzandı. 
Saadeddin genç kadını tutkuyla öpmeye başladı, Mahperi irkilerek uyandı, gözlerini şaşkınlıkla faltaşı gibi açtı ve karşı koymaya çalıştı. Yanında yatanın Saadeddin Köpek olduğunu anlamıştı. 

— Sultanım, diye mırıldandı, oğlunuz Sultan olacak. Bana dostluğunuzu vereceğinize söz vermiştiniz. Haydi sunun bana dostluğunuzu, benim sizi sevdiğim gibi siz de beni sevin! 

Hayatı boyunca asla ağzına almamaya yemin ettiği sözcükler dudaklarından dökülüvermişti, bunu fark edince sarsıldı! 

Hanım Sultan Köpek'in kıskacından kurtulmaya çalışarak kafasını kaldırdı ve dehşetle haykırdı: 
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— Katil! Eşimin celladı! Bir de kalkmış bana açık saçık sözler etmeye cüret ediyorsunuz? 

— Bana hakaret eden, asıl sizsiniz Hanımım! Kader benden önce, benim yerime davrandı... oğlu yerine babasını götürmeyi tercih etti... 

— Anlamamazlıktan gelmeyin Emir Saadeddin. İzzeddin Kılıç Arslan hâlâ hayatta! Ama benim eşim, benim zavallı eşim... 

Alaeddin için döktüğü gözyaşları Saadeddin'in öfkesini alevlendirmişti. 

— Bana sevginizi vereceğinizi vaad etmemiş miydiniz? 
Borcunuzu ödemenizi talep ediyorum, diye her hecenin üstüne basarak haykırmıştı, kıpkırmızı kesilerek. 

Mahperi küstah bir bakış fırlattı. 

— Benim suç ortağımsınız Mahperi Hatun! Bir an için bile olsa İzzeddin'i ortadan kaldırarak Sultana meydan okuma tehlikesini göze alabileceğimize inandınız mı gerçekten? Hayır, hayır, inanmadınız, inanır gibi yaptınız, benimle dalga geçiyorsunuz! Oğlunuzu tahta çıkarmak için en güçlüyü yere çalmak gerekiyordu! Hemen! Allah böyle istedi! Ve kararını verdi! 

— Siz bir canavarsınız! 

— Biz, dedi ısrarla, biz canavarız! Bu arada oğlunuz yarın Sultan olacak. Size yemin ederim. Ama bu uzun gecenin sonuna kadar gidebilmek için benim biraz cesaret kazanmam lazım... Oh! ruhumu besleyecek dostluğunuzu bahşedin bana! Sizi temin ederim! 

— Lanet olsun size Saadeddin Köpek, diye haykırdı Mahperi. Çünkü Sultanızı öldürdünüz! Bu cinayeti işlediğiniz için dilerim bir gün siz de Sultanınızın elinde can verirsiniz... 

— Sizin için lanetlendiğimi unutmuş görünüyorsunuz! 
Sadece sizin için Cehennem ateşinde kavrulmayı göze aldım! 
Ruhumu kaybedene kadar sevdim sizi! 

Saadeddin Köpek hıçkırıklara boğuldu. Sonra öfkeden gözü dönmüş bir halde, Mahperi'nin gür saçlarını kavradı ve ensesine toplayarak tüm gücüyle büktü, Mahperi acıyla inledi. Bir an başını kurtarmayı başardı ve yardım çağırmak istedi ama kimse yoktu ortalarda -hizmetçileri nereye kaybolmuştu, hem yardım çağırırsa kendisini de mahküm etmiş olmaz mıydı?— O düşünürken Saadeddin ağzını dudaklarına yapıştırmıştı bile, Mahperi Hatun hıçkırdı, zorlukla nefes alıyordu, tüm gücüyle emirin ağır bedenini üstünden atmaya çalışıyor ama boşuna çabalıyordu, nefes nefese kalmıştı. 
Saadeddin boynunu hırsla öperken neredeyse boğuluyordu. 

— Kız Kalesi'nde bu kadar vahşi değildiniz, diye fısıldadı. 
Benimle oynadınız. İntikâmımı almak için o kadar uzun zamandır bekliyorum ki! 

Dizlerini baldırlarına dayayarak Mahperi'yi hareketsiz kıldı, Mahperi Saadeddin'in dizlerinin ağırlığı altında ezilen bacaklarının acısıyla haykırdı ve hiç hareket edemeden kalakaldı. Acıyla inledi. Yarı felçli gibiydi, artık dayanacak gücü kalmamıştı, bir ölü gibi kendini koyuvererek bu işkenceye teslim oldu. 


Saadeddin Köpek bir hayvan gibi haykırarak birden durdu, her şey son buldu derken, uzun parmaklarıyla Mahperinin boynunu kavradı, yavaş yavaş sıkmaya başladı. Mahperi Hatun zorlukla nefes almaya çalışıyordu. Sonra Saadeddin birden pençelerini gevşetti ve fısıldadı: 

— Eğer birine bu gece olanları anlatacak olursanız bilin ki herkese Gıyaseddin'in babasını zehirlediğini söylerim. Bana inanmayacak biri çıkar mı dersiniz? Oğlunuzun ününü lekeleyen bunca dedikodu etrafta dönerken!8! 

Mahperi Hatun son bir gayretle Saadeddin'in suratına tükürdü. 

— Sizi hadım ettireceğim! Hanım Sultana dokunmak ne demekmiş göreceksiniz, bunun bedelini ödeyeceksiniz! 

Saadeddin alaylı alaylı gülerek doğruldu. 

— Artık Hanım Sultan değilsiniz ve henüz Valide Sultan da değilsiniz. Eğer oğlunuz yarın Sultan olarak uyanacaksa bunun benim eserim olduğunu unutmayın, uzun yıllar süren bir çabanın meyvesi olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu nedenle susacaksınız! Çünkü benden başka kimseniz yok artık! İzzeddin Kılıç Arslan'ın yandaşlarının ilk fırsatta sizin 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boynunuza yay kirişini geçirmelerini engelleyecek benden başka kimseniz yok! Ve tabii oğlunuzun boynuna da! Melike Gaziye'ye savurduğunuz tehditleri unuttunuz mu? Öyleyse haydi acele edin! Kayseri Kalesi'ne gidiyoruz! 

— Kayseri mi? 

— Oğlunuz bir yaz sarayında Sultan ilan edilemez. Uygun bir şeyler giyinin. Atla gideceğiz! 

— Atla mı? 

— Bir zamanlar ata binmeyi sevdiğinizi hatırlıyorum, dedi alaycı bir gülümseyişle. Herhalde ata binme becerinizi kaybetmemişsinizdir... Tabii yanınıza bir de tören giysisi almayı unutmayın. Gıyaseddin şafakta tahta oturacak. 

Alelacele kalktı, kaftanını giydi ve mavi gecede kayboldu. 


K ok k 


Beş atlı, gecenin içinde yeni ayın cılız ışığı altında ilerliyordu. Saadeddin Köpek elinde bir meşaleyle atlıların önünden gidiyordu, onun ardında Şehzade Gıyaseddin vardı, onları sırasıyla Mahperi Hatun, Şemseddin Altun-aba ve Taceddin Pervane takip ediyordu. Resmi konvoy tahtın varisi İzzeddin Kılıç Arslan'la birlikte Keykübadiye'den ayrılıp Kayseri'ye doğru yola çıkmadan önce yani şafak sökmeden önce Kayseri Kalesi'ne varmaları gerekiyordu. Köpek yere atladı, meşalesini yukarı kaldırdı. Yol kapkaranlıktı. Sıkıntıyla etrafına bakındı. Şimdi yolunu kaybederse onca çaba, çekilen onca acı boşa gitmiş olacaktı. Bir sanatkâr ustalığıyla bugüne kadar ince ince işlediği plan suya düşecekti. Dua etmeye yeltendi. Hiçbir zaman dua etmezdi. Hem kime dua edecekti Şeytana mı Allah'a mı? Vazgeçti ve ufka gözlerini dikti. Uzaklarda görünen paralı askerlerin meşaleleri değil miydi? 

— Buradan, diye haykırdı. 

Atların burunlarından soluduğu, kişnediği ve yeri eşeledikleri duyuluyordu. Mahperi Hatun şaşkın bir halde bu seslerin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu. Bir süre sonra ileride bir grup atlının durduğunu gördü. Atlıların içinden 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biri öne çıktı ve Saadeddin'e yaklaştı, bir süre konuştular. 
Mahperi'nin tiksintiyle midesi kalkmıştı. Satılmış Frenk şövalyelerinin zırhlarını tanımıştı, Kalonoros'un alınışı sırasında yerin dibine batırdığı satılmış eşkıyalar! Ardından Türkmenlerden ve Gürcülerden oluşan paralı asker birlikleri geldi. 

— Burada on altı bin adamım var! Köpek Şemseddin Altun-aba'ya seslenmişti. 

Mahperi Hatun'un içini bir korku aldı. Bu uğursuz günlere kadar Köpek'in bu kadar güçlü olduğunu hiç düşünmemişti. Alaeddin ölmüştü. Yola çıkmadan kısa bir süre önce parmağına geçirdiği mühürlü yüzüğe baktı. Artık Hanım Sultan değildi. Artık yalnızca Köpek'in kölesiydi! 

Kayseri Kalesi'nin sağlam surları alacakaranlıkta mazgallarından yansıyan ışıkla aydınlanmıştı. Kalenin dev demir kapısının kanatları gıcırdayarak açıldı. 

— Şehrin öteki kapılarını sürgüleyin, diye bağırdı Saadeddin Köpek. Şafaktan önce kimse içeri girmesin! 

Muhafızlar hemen atıldılar, kimisi içeride kalıp meydanı çevirirken nöbetçiler surların dibine dizildiler. 

— Şimdi taht salonuna, diye gürledi Saadeddin Köpek maiyetine. 

Gecenin sessizliğini bozan gürültü ve karmaşa karşısında şaşkınlığa düşmüş kale sakinleri birer birer pencerelere dökülmeye başlamıştı. Etrafta gezinen askerleri görünce de korkuyla içeri kaçıp saklanıyorlardı. 

Köpek atından indi, Mahperi Hatun'a doğru yöneldi, atından inmesi için ona elini uzattı. Mahperi Hatun kibirle Köpek'in uzattığı eli görmezden gelerek tören giysisinin bulunduğu bohçayı sıkıca tutarak atından atladı. 

— Size hemen giyinmenizi öneririm tabii eğer sizin yerinize Melike Gaziye'nin tören giysilerine bürünmesini istemiyorsanız Hanım Sultanım, dedi öfkeyle Saadeddin Köpek bir yandan da eliyle bohçayı işaret ediyordu. Yüzük! Bana yüzüğü verin! 

Mahperi Hatun kımıldamadı. 

— Hanım Sultanım... diyerek yalvarır bir sesle inledi. 

Sonra Gıyaseddin'e dönerek: 
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— İşte zaman geldi Melik... dedi. 
Mahperi Hatun tek bir söz bile söylemeden yüzüğü Saadeddin Köpek'e verdi. 


Gıyaseddin şaşkın bir halde babasının fildişi tahtına oturdu, rahatsız bir şekilde tahtın kenarına ilişmişti, bu tahta rahatça oturup arkasına yaslanmaya hiçbir zaman cesaret edememişti. 

Saadeddin Köpek diz çöktü, genç adamın elini yakaladı ve mühürlü yüzüğü parmağına geçirmeye çalıştı. Ama Şehzade o kadar çok titriyordu ki akik taşlı altın yüzük parmağına takılıyor, ilerlemiyordu. 

— Ey Alaeddin'in oğlu Sultan Gıyaseddin sana bağlılık yemini ediyorum... 

Şemseddin Altun-aba ve Taceddin Pervane de Gıyaseddin'in önünde diz çöktüler. 

— Askerlerinizi selamlamanızın zamanıdır Sultanım... 

Gıyaseddin, kafasında üç dilimli altın tacı, ayaklarında sultannın kırmızı çizmeleri, eşikte belirdi. Köpek bir kolunu havaya kaldırarak paralı askerlere seslendi: 

— Sultanınızı selamlayın! 

Müthiş bir haykırış gökyüzüne yükseldi. 

— Sultanımızın ömrü bol olsun, diye gürlemişti paralı askerler. 

Gıyaseddin elini kaldırdı, matem giysileri içinde kaskatı kesilmişti. Şafak cılız ışığıyla belirmeye başlamıştı. 

— Şimdi kalenin kapılarını açın, diye emretti Köpek. Böylece tüm emirler gelip Sultanlarına bağlılık yemini edebilsinler! 


K ok k 


Kumandan Kemaleddin Kamyar kalbi acıyla dolu, mide bulantıları içinde Meşed Ovası'nda at sürüyordu, kafasında sürekli olarak ulağın sözleri yankılanıyordu: “Gıyaseddin Sultan ilan edildi, binlerce paralı asker Kayseri Kalesi'ni koruyor.” Oysa Sultan, Kemaleddin Kamyar'a vasiyetini yerine getirme görevini vermemiş miydi? İzzeddin Kılıç Arslan'ı tahta oturtması gerekmiyor muydu? EKfendisinin naaşı daha Keykübadiye'den ayrılmamışken o Sultanına ihanet mi edecekti? Sadık ve fedakâr bir asker olarak isyan ediyordu. Ama Alaeddin'in isteğini yerine getirirse kardeş kavgasını başlatmış olmayacak mıydı? Yaşlı Şemseddin Altun-aba bu istekle ilgili çekincelerini sürekli olarak dile getirmişti. Taht yasası değişmezdi. Tahta geçme hakkı büyük oğlundu. Herkesin gözünde Gıyaseddin'in tahta çıkışı meşruydu. 

Bu ikilemle boğuşurken Celaleddin Karatay'ın yanına geldiğinin farkına bile varmamıştı. 

— Saygıdeğer efendim, dedi Celaleddin Karatay, Kayseride on altı binden fazla paralı asker olduğu sanılıyor. Bunların yarısı iktidara her ne pahasına olursa olsun Gıyaseddin'i getirmek isteyen Gürcüler. Çünkü Şehzade Kraliçe Rosudan'ın kızı Melike Tamara'yla nişanlandığından beri Melikelerinin bir gün Hanım Sultan olacağı hayaliyle yaşıyorlar... 

— Bunların hepsini biliyorum, cevabını verdi Kamyar üzüntüyle, Peki ama merhum Sultanımızın vasiyeti ne olacak? Bak Meşed Ovası'nın ucu bucağı askerle kaplı. Kumandanlarıma emir verirsem, Kartallarımız daha öğle olmadan Kayseri'yi ele geçirirler. 

— Kumandanım, henüz on yaşında bir hükümdar için kan akıtmaya değer mi? İzzeddin Kılıç Arslan ülkeyi tek başına yönetmekten aciz olduğu için hırstan gözü dönmüş emirlerinin elinde bir kukla olmaktan öteye geçemeyecektir. 
Beni bilirsiniz. Sultana büyük bir onur ve hayranlıkla on sekiz sene hizmet ettim; onun gecenin üçte birden fazlasını uykuyla geçirdiğini hatırlamıyorum. Bilakis onu geceleri Kuran okumak, namaz kılmak ve dua etmek ve çalışmakla meşgul görürdüm.82 Benim için örnek bir hükümdardı. Ama eğer Yüce Rabbimiz Gıyaseddin'in tahta çıkmasını istemişse yüce kararı karşısında boyun eğmekten başka bir şey yapamayız. 
Hem zaten merhum Sultanımız Şehzadeyi Köpek'in etkisinden uzaklaştırdığından beri, Şehzade... 

— Urfa'nın ele geçirilmesinden sonra işlenen kıyımı unuttun mu? 
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— Bazı hatalar gençlerin toyluğuna verilmelidir. Kumandanım yalvarırım size, Kayseri'ye gidelim ve yeni hükümdarımıza bağlılık yemini edelim... 

— Beni biraz yalnız bırakın Karatay, Allah'tan beni aydınlatması için yardım isteyeceğim. 

Kemaleddin Kamyar atını mahmuzladı ve bir şimşek gibi ovaya atıldı. 


Paralı askerler Kemaleddin Kamyar'a, Celaleddin Karatay'a ve Kayır Han'a yol açmak için sessizce kenara çekildiler. 

— Kumandanım, diye fısıldadı Harezm Beylerinin şefi Kayır Han, bana emir verin askerlerimi toplayayım ve bu köpekleri ezelim geçelim! 

Kemaleddin Kamyar cevap vermedi. Askerlerin içinde tanıdık bir yüz görmüştü. Kimdi? Birden gülümsedi, bu adamı tanımıştı, bu askeri Kraliçe Rosudan'ın askerlerinin elinden Gag Kalesi'ni aldığı gün görmüştü, Zahir adında değerli bir Gürcü kumandandı. Eyyübilere karşı giriştikleri savaşta büyük bir kahramanlık göstermemiş miydi? 

Kayseri sakinleri pencerelere üşüşmüştü. Memleketi kana bulamaya hakkı var mıydı? Hem halk büyük oğul tahta geçebilecek yaştayken ve bu hakka sahipken onların neden küçük kardeşini tahta geçirmeye çalıştıklarını anlayacak mıydı? Kemaleddin Kamyar suratını astı. 

— Kumandım, diyerek yeniden yalvarmaya başladı Kayır Han, bu kalleşliğe bir son verelim. Sultanım henüz gömülmedi bile. Konya'ya gidelim. Sultanımızı atalarının mezarına yatırdıktan sonra Eyyübi Melikesinin oğlunu başa geçirelim. 

— Bu kadar hızlı gitmeyin Kayır Han! Sultanımızın tek bir isteği vardı o da barışı sağlamak. Devletimizin ikiye bölünmesi şu günlerde çok tehlikeli olmaz mı? Moğollar bize meydan okuduklarında ne olacak? Siz herkesten iyi biliyor olmalısınız, siz ki yıllardır onlarla savaştınız! 

Taht Salonundan içeriye girdiklerinde yaşlı Şemseddin Altun-aba onları karşılamaya geldi. 

— Emirlerim, sizi temin ederim, taht yasasına uyalım! Barış ve refah güzel Anadolumuza hâkim olsun! 
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Kemaleddin Kamyar ve Celaleddin Karatay o sırada Mahperi Hatun'u gördüler. Beyazlara bürünmüş bir halde buzdan bir heykeli andırıyordu. Sonra Gıyaseddin'i fark ettiler, yas giysileri içinde kefene bürünmüş gibiydi. 

— Sultanıma bağlılık yemini ederim, diyerek eğildi Celaleddin Karatay, ömür boyu ona sadık kalacağıma ve hizmet edeceğime yemin ederim. 

— Sultanıma sadık kalacağıma yemin ederim, dedi ardından Kemaleddin Kamyar titrek bir sesle. Sözüm namusumdur. 

O sırada Kayır Han bir adım geriledi, Kemaleddin Kamryar onu omuzundan tutarak ekledi: 

— Sultanınızın önünde eğiliniz. 

Kayır Han istemeye istemeye eğildi ve ağzının içinde bir şeyler geveledi. 

— Tahta çıkış töreni son bulmuştur, diyerek öne atıldı Saadeddin Köpek öfke dolu gözlerini Harezm şefine dikmişti. Sultanım gelin ve sadık askerlerinizi selamlayın. 

Avluya çıktılar. 

— Sultanımızın ömrü bol olsun, diye haykırdı Saadeddin Köpek. 

Paralı askerlerin çoşku dolu haykırışları yeri göğü inletti. 


Konya Şehri 


Kefeni andıran bembeyaz giysileri içinde dikilen Gıyaseddin babasının türbesine son bir kez baktı. Babası Alaeddin Keykubâd'ın mumyalanmış naaşı atalarının çinili mezarlarının yanında sonsuz uykusuna yatırılmıştı. 

Parmağındaki mühürlü yüzüğü eliyle yokladı. Bundan böyle dünyada en çok sevdiği iki varlığın annesinin ve Emir Saadeddin Köpek'in arasında yaşayacaktı. 

Avluya indi. Bir adam koşarak geldi ve önünde diz çöktü. 
Gıyaseddin Eraslan'ı tanıdı. 

— Sultanım, diyerek yalvardı Kıpçak, Hünkarım izin buyururlarsa kendilerinden bir isteğim olacak... 

— Konuş. 

— İzin verirseniz Efendi Hazretleri Sultan-ül-Ulemâ'nın 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oğlu Mevlânâ Hazretlerinin medresesine çekilmek isterim... 

Gıyaseddin birkaç saniye düşündü. Bu adam Alaeddin'in son günlerinin görünmez tanığı değil miydi? Bu adamı ortadan kaldırmak daha aklı başında bir hareket olmayacak mıydı? Tabii Balatlı Salomon'u da? Ama genç Sultana karşı hâlâ mesafeli duran Alaeddin'in büyük emirlerinin ona duyduğu kırılgan güven bu cinayetler karşısında iyice sarsılmaz mıydı? 

— Sana izin veriyoruz, diyerek kararını bildirdi Gıyaseddin. 

Eraslan'ın minnet ve şükran dualarını dinlemekle vakit kaybetmeden saraya girdi. 

Mahperi Hatun'la karşılaştı. Annesi bitkin bir haldeydi. 
Bir elinde Tevrat vardı. O kadar üzüntülü görünüyordu ki genç adamın kalbi acıyla burkuldu. 

— Canım, dedi, Hanım Sultan olduktan sonra işte Valide Sultansınız. En ufak isteğiniz hemen yerine getirilecektir. 

Mahperi Hatun ürperdi. Köpek'in kovulmasından başka bir dileği olabilir miydi? Ama bu dilek Şehzadenin yerine getiremeyeceği tek dilekti değil mi? Sessiz kalmaya mahkümdu. 

— Oğlum, dedi, tek dileğim zaferinizdir. Soylu atalarınızın ününü sürdürürsünüz dilerim. Barış ve refahı sağlamak en yüce ve en çok değer verdiğiniz amacınız olur! Onur, ululuk ve yücegönüllülük... dilerim alnınızın yazısı olur... 

— Tüm bu vaazlar benden uzak olsun anneciğim, büyük olayım yeter! 

— Şemseddin Altun-aba, Kemaleddin Kamyar ve Celaleddin Karatay sizin için... 

— Benim Saadeddin Köpek'im var. Başka birine ihtiyacım yok. 

Mahperi tekrar irkildi. Demir bir pençe içini daladı sanki. Ama hafızasının derinliklerinden fırlayan bir anı acısını dindirdi, Eski Ahit'in Sürgün bölümünde daha çocukken okuduğu bir cümle geçti kalbinden: 

“Meleğim önünüzden gidecek...”83 


K Ok k 
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Köpek çok sevinçliydi. Bundan böyle on altı yaşındaki Sultanın tek danışmanıydı! Zaferi taçlanmıştı, devletin iplerini elinde tutuyordu. Kaderinde yazılı o gün gelene kadar... 
Sultan olacağı güne kadar... Sultan Saadeddin. 

Köpek udunu aldı ve şarkı söylemeye başladı. Valide Sultan kaskatı kesilmiş duruyordu. Birden Köpek udu bıraktı ve Valide Sultanı seyretmeye koyuldu. Kubad Abad'daki küçük sarayın çini karosuna işlediği taçlı deniz kızı aklına geldi. Kubad Abad, onun sarayı... 

— Dilekleriniz gerçek oldu, dedi, oğlunuz Sultan oldu. Size ömrünü adayan sadık hizmetkârınıza karşı kalbinizde en ufak bir sevgi hissi yok mu? 

Mahperi Hatun cevap vermedi. 

— Oysa ben eskiden ne hayal etmiştim... Demek kalbiniz bana sonsuza kadar kapalı kalacak, diyerek devam etti. 

Mahperi Hatun hâlâ susuyordu. Köpek onu süzdü. Acıyla burkulmuş dudaklarına ve ışıltısını kaybetmiş gözlerine baktı ve yüreği burkuldu. 

Artık Mahperi onun düşmanıydı. Uğruna cehennemi göze aldığı özel bir düşman. Kimseyi arzulamadığı kadar arzuladığı düşmanı. Tutkusuyla ömrünü hâlâ yangın yerine çeviren düşmanı. Dişi bir örümcek gibi bir köşeden sessizce ağını ören ve Sultan olmak istiyorsa bir gün başını ezmek zorunda kalacağı düşmanı! Saadeddin'in yüreği acıdı. Kıyımlarının yaktığı ateş iktidarlık tapınağında yanıyordu. Bir yandan tuhaf bir sevgiyle bağlandığı bir yandan da ölümüne nefret ettiği üvey kardeşi Alaeddin'i gömmemiş miydi? Günü geldiğinde uzun yıllarını uğruna adadığı çocuğu Gıyaseddin'i de feda etmesi gerekmeyecek miydi? Ama o köpeklerin, kurtların soyundan geliyordu. Aç kalınca soydaşlarının kemiklerini kemirmekten çekinmeyenlerin soyundan! Hem nefret aşkın ikiz kardeşi değil miydi? 

Oysa... 

Mahperi Hatun Van kedisi gözlerle göz göze geldi. Her ikisi de birbirini öldürme düşüncesinin alevlendirdiği bakışlarla çarpıştılar. 
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O anda Köpek bir gün Mahperi'yi öldürtmek zorunda kalacağını anladı. 

Oysa... 

İki ruh saydam bir hale oluşturacak biçimde birbirine kenetlendi ve alevlendi... 

— Kendinizi 'Tanrı sanıyorsunuz, dedi birden Mahperi. 
Ama Tanrı şirk koşanları cezalandırır! Onun yerine karar verdiklerini sananları! 

— Beni bu aşağılık dünyayla cezalandırdı zaten, diye alay etti Saadeddin Köpek. Daha doğduğum gün. 

O anda Mahperi Hatun'a nereden geldiğiyle ilgili sırrını açıklamak için dayanılmaz bir istek duydu, ama susmalıydı, her ne pahasına olursa olsun sırrı saklamalıydı! 

— Küfre giriyorsunuz! Kimse ötekidünyanın azaplarını bilemez! 

— Cehennem azabını sizin için çekme fikrine kendimi alıştırıyorum. Beni anlamazlıktan gelmekten vazgeçin artık. 
On altı yıldır, sizi Alanya'da tahtırevanın içinde gördüğüm ilk günden beri beni size zincirleyen korkunç tutkunun adını koymaktan kaçındım durdum. Duygularımın basit bir oyunu sandım. Çünkü aşk zayıflıktır. Ama şimdi itiraf etmeliyim. 
Ruhum ruhunuza sarmalandı. Sarmaşığın ağaca sarmalanması gibi! Udumun tellerinin onları titreten sapa bağlanmaları gibi! 

Mahperi Hatun dosdoğru Köpek'in gözlerinin içine bakarak kestirip attı. 

— Sizin aşkınızı istemiyorum Saadeddin. 

Köpek kızgın bir öfkeyle boğazının dağlandığını hissetti. 

— Ah! Ne yazık, dedi korkunç bir sesle, benim kraliçem olamayacaksınız kölem olacaksınız o halde değil mi? 

— Bir gün sizi bir it gibi kafese kapattıran ben olacağım, cevabını verdi Mahperi Hatun. 

Bir zamanlar Kalonoros'ta inşa ettikleri bir dalgakıran gelmişti aklına. Bir gün set aniden çatlamıştı, suların itmesiyle çatlak bir yarığa dönüşmüştü ve bir sabah setteki gedik iyice büyümüş ve azgın dalgalar zincirlerinden boşanarak kıyılara vurmuştu. 
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Kalbindeki çatlak set geldi aklına. 
Tam o sırada bir melek kanatlarını omuzlarına sermiş gibi geldi. 
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Eserleriyle kitabımın önünü açan 
Dünün ve Bugünün 
Tüm seçkin tarihçilerine, 
Vakanüislerine ve çevirmenlerine.... 
Özellikle de 
Ahmet Eflâki, 
İbni Bibi, 
Bar Hebraeus, 
Râvendi, 
Clément Huart, 
Georges Brosset, 
Osman Turan, 
Abdülbâki Gölpınarlı, 
İbrahim Hakkı Konyalı, 
Fuad Köprülü, 
Mehmet Önder, 
Halil Edhem, 
Erdoğan Merçil, 
Louis Brehier, 
Rene Grousset, 
Claude Cahen, 
Gönül Öney, 
Hakkı Önkal, 
Rüçhan Arık, 
Eva de Vitray Meyerovitch'e sonsuz teşekkürlerimle... 
Onlar olmasaydı kitabım siz değerli okuyuculara ulaşamazdı... 
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À 13. yüzyılda Anadolu'dayız... 
BAN Sekiz yıl süren uzun mahkümiyet yıllarının i ardından kardeşi İzzeddin Keykavusun 
Ayi j ölümüyle Alaeddin Keykûbad tahta çıkmıştır. 





Anadolu Selçuklu Devleti'nin Sultanı olan Alaeddin bir süre sonra Prenses Destina'yla 





Í evlenmiş ve Destina, Mahperi Hatun adını ği © 7 57 almıştır. Komşu ülkelerin ve Moğolların bitmek e bilmeyen saldırılarına karşı topraklarını korumak zorunda kalan Alaeddin Keykubâd hükümranlık yılları boyunca sürekli mücadele etmiştir. Bu arada bilmediği bir dünyada yapayalnız kalan Mahperi Hatun, var oluş mücadelesine girmiş, eşinin aşkı ve tek oğlunun geleceği için savaşmıştır. Mahperi Hatun için en büyük sorun, ikinci eş Eyyübi Melikesi Gaziye Hatun ve oğulları olmuştur... 
Bu buhran döneminde Mahperi Hatun'un hayatına Sultanın Baş mimarı girmiştir. Bu gizemli ve tutkulu adam gizliden gizliye Hanım Sultanın kalbini fethedeceği günü beklemektedir... 

Gisâle'in uzun yıllar süren araştırmalarının ve incelemelerinin meyvesi olan “Mahperi Hatun” romanı Anadolu ortaçağ tarihinin önemli şahsiyetlerini gün ışığına çıkarmaktadır. Herkesin takdirini ve sevgisini kazanan, Anadolu'yu Selçuklu mimarisinin kıymetli eserleriyle donatan, sanata ve edebiyata düşkün değerli hükümdar Alaeddin Keykubâd, Mahperi Hatun adıyla tanınan Kalonoros Prensesi Destina, Kubad Abad sarayının mimarı Saadeddin Köpek, Mevlânâ Hazretleri ve babası Sultan-ul-Ulemâ... Bu romanın hiçbir zaman aklınızdan çıkaramayacağınız kahramanlarıdır... Ama belki de bu romanın başkahramanları aşk, nefret, kıskançlık, azim, entrika, iktidar hırsı kısacası insanlığı yıkıma ve şiddete götüren tüm o ölümcül tutkulardır... 

1983'ten bu yana İstanbul'da edebiyat öğretmenliği yapan Fransız yazar Gisèle Durero-Köseoğlu'nun eserleri çeşitli dillere çevrilmiştir. Yazarın Türkiye'de GiTa Yayınları'ndan çıkmış kitapları: İstanbul'dan Pencereler (roman) 2004, İstanbul'da Bir El Yazması (roman) 2006, Sır Dolu İstanbul (roman) 2009, İstanbulin (denemeler, anlatılar, öyküler) 2010, Janus İstanbul (müzikal tiyatro oyunu) 2011. 
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